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ÖNSÖZ 


Din müessesesi insanlık kadar eski bir geçmişe sahiptir. Fizik, kim: ya, biyoloji ve matematik gibi ilimler yüzyıllarca evvel bağımsız bire ilim haline gelmişler, fakat insanların mukadderiyatıyle ilgili din proble mi bugüne kadar dinler tarihi ve felsefe sistemleri içinde kapanıp kal. 
mış ve asıl metotlarını bulup müstakil bir ilim halinde meydana çıka mamıştır. Fazla olarak XVIII. ve XIX. yüzyıllarda ilmin ve tekniğin ge lişmesine bakarak dinin önemini ve insanların hayatında oynadığı büyül rolü inkâr edenler bile türemiştir. İnsanlar ilimden ve mantıklı düşün meden önce, inanmışlar ve bu inanışlara göre hayatlarına istikamet ver: mişlerdir. 


Yüzyılımızda durum çok değişmiştir. İnsanı yalnız madde ve tabiat. 
tan ibaret sayan, onun manevi değerlerini küçümseyen çıkarcı ve mad. 
deci cereyan, toplumları ve fertleri büyük buhranlara ve huzursuzlukla. 
ra sürüklemiştir. Fertlerin olduğu gibi toplumların hayatında da bozu lan dengeyi yeniden kurmak, sarsılan düzeni tabii haline getirmek içir tek çare olarak «dine dönüş» hareketleri başlamıştır. Din müessesesinir pozitif metotlarla incelenmesi, ruhsal ve sosyal yönlerinin bir tabiat ola yı gibi tetkik ve tahlil edilmesi bu zaruretlerden doğmuştur. Bu araştır. 
malar din psikolojisi, din sosyolojisi, dinler coğrafyası gibi yeni ilim dal. 
larının doğmasına sebep olmuştur. Din psikolojisi pozitif bir ilim olmal amacındadır ve bu sebeple gözlem ve deney metotlarını kullanacaktır. 


Her yeni şey gibi bugün bu ilim etrafında da geniş araştırmalar ve tartışmalar yapılmaktadır. Kitabımız bu yeni ilmin kuruluşuyle, yapı lan araştırma ve tartışmaları özet olarak Türk ve İslâm aydınlarına ta nıtacaktır. İlmi zihniyete sahip olmayan veya gelenekçi bazı kimselerce din, kutsal ve ilâhi bir kanun olduğundan, onun tetkik ve tahliline lü. 
zum yoktur. Halbuki İslâm felsefesi tarihi, İslâm büyüklerinin mebde ve meadı, nübüvvet, mucize, itikat gibi en yüksek din meselelerini tam bil fikir hürriyeti içinde münakaşa ettiklerini gösterir ve bu hal hiç bir su retle dinin kutsallığını ve büyüklüğünü sarsmaz. Esasen sağlam temel. 
lere dayanan bir yapı, tetkik ve münakaşadan korkmaz. Tabiattaki var. 
lıklarla canlılar ve insanlar da birer yaratık oldukları halde onlar üze. 
rinde yapılan araştırmalar, incelemeler meşru ve tabii görülürken dir problemi üzerinde bunun zararlı olduğunu iddia etmek akla aykırı bi) şey olmaz mı? 
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Biz kitabımızda tarafsız bir gözle bu tartışmaların önemli olanlarını gösterecek, varılan sonuçları İslâmi bakımdan değerlendirmeye çalışacağız. 

Kitabımız esas itibarıyle Yüksek İslâm Enstitülerinin programlarına göre hazırlanmıştır. Fakat konu ile ilgili görülen, Doğu ve Batıda yazılan ana kitaplarda bulunan önemli bazı bahisler eserimize ayrıca ilâve edilmiştir. Bu ilâvelerle eserin didaktik değerini artırdığımıza ve herkes için daha faydalı bir hale getirdiğimize inanıyoruz. Kitapta bugünün konuşulan ve yazılan dili kullanılmıştır. Ancak İslâmi eserlerden alman parçalar aynen muhafaza edilmiş ve bu suretle okurlarımızın İslâmi kaynaklarla temasları sağlanmak istenmiştir. 

Kitabın her bakımdan kusursuz olması için Sayın Editör Remzi Bengi özel bir dikkat göstermiştir. Kendisine teşekkür etmek borcumuzdur. 
Konusu ve metotları henüz tartışılmakta olan bir alanda eser yazmanın zorluklarını okurlarımızın takdir edeceklerini sanırız. Bu zorluklara rağmen bu alanda duyulan ihtiyaç ve yokluk, cesaretimizi artırmaktadır. Eserimiz Müslüman Türk aydınlarına ufak bir hizmette bulunursa vazifesini yapmış olacaktır. 


5. VIII.1968 
OSMAN PAZARLI 


İKİNCİ BASILIŞ İÇİN 


Din Psikolojisi, ciddi eserler için sevinilecek bir ilgi ile karşılanarak ikinci defa basılmaktadır. Bu basılışta eserin bazı bölümleri genişletilmiş ve konular daha açık ve öğretici hale getirilmiştir. Eserden yeteri kadar faydalanmak için, okurlarımızın hiç değilse lise derecesinde felsefe ve sosyoloji bilgilerini tazelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz. Son zamanlarda yayınladığımız «İslâmda Ahlâk» ve «Dinler Hakkında Tarihi ve Sosyal İncelemeler» adlı kitaplarımız bu alanda birbirlerini tamamlayan bir bütün teşkil ederler. Bu eserlerimiz her derecedeki okulların din dersleri için de yardımcı ve kaynak kitap hizmetini görecektir. 
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Din Psikolojisinin Kuruluşu, 60 + Din Psikolojisinin Özellikleri, 62 - 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Kaynağı, 83 - Dinin Kaynağı Hakkında Yeni Görüşler, 85 - Deney Metodunun Yetersizliği, 88. 


DİN DUYGUSU VE DİN ŞUURU 

Muygular, 92 - Dini His, 94 - Din Duygusunun Gelişmesi, 99 - Şuur ve Din Şuuru, 104. 
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İLİMLER, SEMAVİ DİNLER 

Lâşuur (Enkonsiyan), 112 - Din Psikolojisi ile İlgili İlimler, 118 - Din Felsefeleri, 122 - Semavi Dinler, 127 - Hıristiyanlık, 128 - Yahudilik ve İsrailoğulları, 134. 

HİDAYET, ZÜHT VE iİSTİĞRAK 


Teoloji, Hidayet, İhtida, 137 - Züht ve Takva, 147 - Vecit ve İstiğrak, 151 » Mistiklik (Mistisizm), 158 - Rasyonel Teoloji, 168 - Teoloji ve Tecrübe Yolu, 173 - İslâm Teolojisi, 177. 

İBADET VE DUA, İSLÂMDA RASYONALIZM 


İbadet, 189 - Dua, 183 - İslâmda Rasyonalizm, 199, 
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BÖLÜM VII. 


BÖLÜM IX. 


BÖLÜM X. 


İSLÂMDA TEMEL İLKELER 

İslâm Spiritualizmi, 207 - İslâmda Ruh Anlayışı, 210 - Evrensel Bir Din Olarak İslâmiyet, 213 . İslâmda Psikoloji, 215 - Külliyat Davası, 219. 

METAPSİŞİK, MUCİZE 

Metapsişik Olaylar, 222 . Mucize, 235 : Mucizenin İlim ve Felsefe Bakımından Açıklanması, 238. 

DİN PSİKOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞMALAR 

Filozoflarda Din Anlayışı, 245 - Din Psikolojisi ile Uğraşanlar, 255. 


Dizin, 268. 
Bibliyografya, 271. 


Birinci Bölüm 


Bilgi ve İnanç 
BİLGİ VE SEZGİ 


Geniş manada bilgi (connaissance) insan şuuruna konu olan her şey demektir. Malümat, ilim, marifet sözleriyle ifade edilir. Zihin, bilgiyi iki yoldan kazanır: Sezgi (hads — intuition) yolu ile; istidlâl (muhakeme — raissonnement) yolu ile. 


Sezgi, vasıtasız olarak doğrudan doğruya elde edilen bilgidir. Bu bilgi objektif (nesnel) varlıklar için duyu organlarıyle, ruhsal olaylar için de içebakış (müşahede-i enfüsiye — introspection) ile elde edilir. Karşımızdaki bir cismi görmek göz organıyle, söylenilen sözü duymak kulak organıyle olur. Bir heyecanı duymak, Süleymaniye camiini göz önüne getirdiğini bilmek, şuurun kendini gözlemesi suretiyle elde edilen bilgidir. Bu bilgileri elde etmek için başka bir bilgiye ihtiyaç yoktur. Bir muhakeme ve istidlâl yapılmaz. Gidimli (discursif), vasıtalı bilgi ise, başka bir bilginin yardımıyle elde edilen bilgilerdir. Bir hükümden diğer bir hükme geçiş suretiyle yapılır. Bu türlü bilgilere muhakeme ve istidlâl suretiyle elde edilen bilgiler denir. Meselâ tebeşiri görmek, elle yoklamak ve onun tebeşir olduğunu tanımak sezginin verdiği bilgidir. Fakat bu tebeşirin terkibinin ne olduğu, nasıl yapıldığı hakkında kitaplardan veya bilginlerden bilgi toplayarak öğrenmek, muhakeme ile elde edilen vasıtalı bir bilgidir. Psikolojide endüksiyon (istikra — tümevarım), dedüksiyon (tâlil — tümdengelim) yolu ile yapılan bütün istidlâller vasıtalı bilgi içine girerler. Müspet (pozitif) ilimler ve ilim kanunları vasıtalı bilgiler sınıfına girerler. 


Sezgi ise zihinde halen hazır olan bir idrak konusunun bilâvasıta (dolaysız — immediat) olarak bilinmesidir. Onun için İslâmi eserlerde bu bilgiye «marifet-i huzuriye» de derler. 


Psikoloji ve felsefede sezginin türlü şekilleri vardır: 


Deneysel (Empirigue) Sezgiler: 


1. Bu türden olan sezgilerin çoğu duyulur (mahsüs) neviden olan sezgilerdir. Duyu organlarının (göz, kulak, burun, deri, ağız gibi) verdikleri bilgilerdir. İslâmi eserlerde «marifet-i hâssiye» adı altında zikredilir. 

2. Ruhsal türden olan sezgiler, içebakış (içgözlem) ile iç hayatımızda geçen her türlü fikirler, duygular ve isteklerin bilinmesidir. Şuurun vasıtasız verileridir. Filozof Bergson, bu neviden olan sezgileri «Şuurun Vasıtasız Verileri» adlı kitabında etraflı bir şekilde açıklamıştır. 


Akli (Rationelle) Sezgiler: 


1. Doğrudan doğruya akıldan gelen ve ispatı mümkün olmayan mütearife (aksiyom) lerdir. En önemli olanları matematik ve fiziktedir. «Kül cüzünden büyüktür — Bir üçüncüye ayrı ayrı eşit olan iki kemmiyet birbirine eşittir — Var olan vardır — Bir şey kendinin aynıdır — Bir şey aynı zamanda hem var, hem yok olamaz» gibi. 

2. Keşif ve icat sezgisi: Herhangi alanda birden yeni buluşlar yapan üstün zekâlar, dâhiler, muhterilerin sezgileridir. Newton'un, Arşimed'in sezgileri gibi. (Rabbaniyet sezgisi de bu kısma dahildir). «Bu çeşit sezgi, keşif ve icat vasıtasıdır». (H. Poincaré). 

3.. Metafizik sezgi: Bu sezgi insanın, bazen bir cevherin mutlak varlığını kavramasına yarar. Descartes'ın, «Düşünüyorum, o halde varım» düsturunda görüldüğü gibi. Bazen de hayatta gerçek varlıkları bulmaya yarar. Ekzistansiyalistlerden Husserl'de görüldüğü gibi; yahut kendi şahsımıza ait gerçek benliğimizi (ene — ego) kavramaya yardım eder. Bergson'da, «Metafizik sezgi, kendi içindeki gerçek hayatı ve akışı kavramaya yarar». 


İSLÂMDA BİLGİ VE SEZGİ ANLAYIŞI 


Bilginin Tarifleri: 


İslâm uleması bilgiyi «ilim, marifet» sözleriyle ifade ederler. En çok kullanılan tanım ve tarif: «İlim, âlim (bilen) ile malüm (bilinen) arasında tahakkuk eden ilişkidir: sk als, 4» sal: , Bundan sonra ilim, «hads, zaruri ve müktesep, nazari» olarak bazı kısımlara bölünürdü. Bilgi hakkında kullanılan başka tarifler de şöyledir: 

1. Seyyid Şerif Cürcani «Mevakıf Şerhi»nde* şöyle der: «İlmin hüdüs ile kaydolunmasından maksat, Allah Taâlânın ilmi hariç kalsın diyedir. Zira O'nun ilmi kadimdir. Ne zaruretle tavsif edilebilir, ne de kisb ile...» 


(*) Mevakıf: Kadı Adud-eddinel-İci. — Mevakıf Şerhi: Seyit Ali bin Mehmet Cürcani. 
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2. ia KE 6 sebi 2 İlim, bir şeyin vakideki gibi olduğuna itikat etmektir. 

— AGE AZİİŞU : Bilinen şeyi haddizatında olduğu gibi bilmek ilimdir (Kadı Ebu Bekir Bakıllani). Bakıllani'ye göre Allah Taâlâ'ya marifet isnat olunmaz. Şer'an bu kelimeyi kullanmaya cevaz da yoktur. Çünkü İlm-i İlâhi kadimdir, cehl ile mesbuk değildir. Onun için Bakıllani, tarifinde marifet kelimesini insana atfeder. 

3. İlim, mucibe mutabık bir itikad-ı câzimdir (Fahreddin Razi). 


Mat ğ f CPE 
— Hjgisgójgá : Bir nesnenin suretinin akılda husul bulmasıdır. 


Sezginin Tarifleri: 


Sezgi kelimesi karşılığında İslâmda tahaddüs, hads terimleri kullanılmıştır. İslâm uleması onu marifet-i zaruriye, marifet-i huzuriye sözü ile ifade eylemişlerdir. Yapılan başlıca tarifler şunlardır: 


1. Mebadiden metalibe sürati intikal melekesidir. Zihnin istidlâle muhtaç olmaksızın hakayıkı, sarihan ve bilâvasıta marifetidir (Büyük. 
Türk Lügati). Bazen sezgi «işraki» sözü ile ifade edilmiştir. İşrakiye filozofları gibi. İbn-i Sina «mahsüs sezgi», yani deneysel sezgiler için «müşahede», manevi sezgiler için «hads» sözünü kullanmıştır. «Hads zihnin bir fiilidir. Onunla kendiliğinden hadd-i evsatı (orta terim) istinbat eder. 
Zekâ hadsin kuvvetidir». (Eş-Şifa: İbn-i Sina). 

2. «Hads defi, yani gayri tedrici olarak mebadiden metalibe zihnin meleke-i intikalidir. Yani sürati intikal bir haysiyette olur ki, mebadi ile beraber zihinde metalip defaten temessül eder». (Burhan-ı Gelenbevi). 


3. Sufiyunda keşf-i zamir sözü ile ifade olunur. Sufiyun indinde ancak ilham, yani kendi tabirlerince keşfi zamir insanı Hakka isal eder. 
Bu takdirde sufiyeden esrarı keşf ve meydana çıkarmak ve ilham almak sözüyle sezgi birbiriyle birleştirilmiş oluyor (Kamus-i Felsefe). 

4. Sufiye anlayışında sezgi mükâşefedir: Mükâşefe, mavera-yi hicapta olan umur-i gaybiye ve maâniye hakkiyle muttali olmaya derler. 
İki kısma münkasimdir. Bir kısmı suri, bir kısmı manevidir. Suriden murat, âlem-i misalde havass-ı hams ile hâsıl olandır. Nitekim ehl-i mükâşefe, suver-i ervah-ı mütecesside ve envar-ı ruhaniyeyi gördükleri gibi, keşf-i manevi, ism-i alim ve hakimin tecelliyatından hâsıl olan hakayık-ı mücerrede ve maani-i gaybiyedir. Bunun dahi meratibi vardır. Evvelâ kuvve-i mütefekkirede olan maaninin inkişafı gibi bilâistimal mukaddemat ve tertib-i kıyasat bir mana ki, zihne tebadür eyleye, keşf-i manevidir. Ulema ona hads derler. Saniyen bilâtefekkür maani-i akliyenin kuvve-i akliye ile münkeşif olması gibi. Aklın bu mertebesine nur-i kudsi derler. Hads bunun bir lem'asıdır. Salisen, kalbe maani-i gaybiye ve 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ulüm-i ledünniyenin keşfolması. Buna ilham tesmiye olunur. Bu mertebede ayân-ı sabite ve esrar-ı gaybiyeye muttali olurlar. Bir şeyin vücuda gelmeden halini bilirler [Minhac-ül Fukara (Sufiye metodu): İsmail bin Ahmed Ankaravi)|*. 


HÜKÜM VE İNANÇLAR 


Hükümler (Yargı — Jugement): 


İslâm mütefekkirleri hükmü «tasdik» sözüyle ifade ederler. İki fikir ve mefhum arasındaki münasebetin kabul veya inkârı şeklinde olan zihin işlemine hüküm denir. Zihnin kemali iyi hükümler vermekle olur. 
Hüküm, düşünme (tefekkür) nin başlangıcıdır. 

Her hükümde üç unsur vardır: Mevzu (konu — süje), mahmul (yüklem — sıfat), rabıta (bağ). Bir hükmün sözle ifadesine önerme (kaziye — proposition) denir. 

«Taş ağırdır», bir hükümdür. Buna dil bilgisinde cümle, mantıkta önerme denir. «Taş» mevzu, «ağır» mahmul, «dır» da bu iki fikri bağlayan bir fiildir (imek fiilinden). 

Hükümler mantıkta birçok kısımlara ayrılır. Kant, hükümleri tahlili (çözümsel — analytique), terkibi (bileşik — synthetigue) olarak ikiye ayırır. Yukarda verdiğimiz misaldeki «taş ağırdır» hükmü tahlilidir. Çünkü mevzua hamledilen vasıf, onun zatında mündemiç (içerik) ve ondan ayrılması mümkün olmayan bir sıfattır, ağırlık sıfatı mevzuun tahlili ile elde edilmiştir. «Bayrak mukaddestir», «Vakit nakittir, söz gümüşse süküt altındır» hükümleri de terkibidir. Çünkü onlarda mevzua haml ve isnat edilen sıfatlar onun zatında mündemiç değildir. Onun tahlili ile elde edilmemiştir. Bayrak, kimyada analiz edildiği zaman nihayet pamuk veya yün elyafıyle boyadan ibaret kalır. Bu sıfatlar mevzulara, toplumların sosyal tasavvurlarıyle, zümrelerin veya fertlerin takdirleriyle ilâve edilmişlerdir. İtibari ve içtimai menşelidirler. 

Yukarda hükmü tarif ederken iki fikir ve mefhum arasındaki münasebete aittir demiştik. Psikoloji bakımından hükme dahil olan iki fikir (terim — had) gerçekte birbirinden ayrı iki mefhumdur (kavram). 
Bunlar ayrı zamanlarda zihinde birbirlerinden ayrı olarak meydana gelmiş olan iki bilgidir. Meselâ, «vakit nakittir» hükmünde vakit mefhumu ile nakit mefhumu aslında birbirinden uzak ve ayrı iki fikirdir. Hatta terkibi hükümlerin bir kısmı milletlere ve çağlara göre değişirler. Birbirine zıt olabilirler. 


(©) Şarih-ül-Mesnevi - İsmail bin Ahmet (1872). Eserinin asıl adı Kitab-ı Minhac-ül-Fukara ve Hüccet-üs-Sema'dır. 
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«Taş ağırdır» hükmünü düşünelim: Burada taşa isnat edilen ağırlık vasfı daha birçok cisimlere de izafe edilebilir. 

Hatta varlıklardan ayrı olarak ağırlık diye bir şey tabiatta mevcut bile değildir. Birçok cisimler ağırdır ama, bunların ağırlıkları içindedir. 
Ayrıca ağırlık diye bir şey yoktur. Bunu zihin tecrit (yalınlama — abstraction) suretiyle elde etmiştir. 

O halde taşa tahsisen ağırlığı izafe etmemiz nedendir? Çünkü deneylerimiz bize onun ağırlık vasfına sahip olduğunu göstermiştir. Fakat bütün hükümleri ve bilhassa terkibi hükümleri deneyle göstermek her zaman için nasıl mümkün olacaktır? Sözün gümüş, sükütun altın oldugunu bazı kimseler kabul eder, bazı kimseler kabul etmezlerse bunu deneyle ispat mümkün değildir. O zaman yine birçok anlaşmazlıklara imkân verecek misallere ve hadiselere baş vurmak lâzım gelecektir. Başka bir şey daha var: Dünyanın düz, güneşin batar olduğunu, yarı dolu bardağa batırılan kalemin kırık olduğunu günlük deneylerimiz bize gösteriyor. O halde umumen kabul edilmiş olan hükümleri değiştirmek mi lâzım gelecektir? 

Hükmün mahiyeti hakkında yapılan bu tahliller, bize hükümlerden önce onun temelinde başka bir psikolojik unsurun bulunduğunu göstermektedir. Bu unsura inanç denir. Şimdi din psikolojisi bakımından önemi olan bu konuyu inceleyelim: 


İnanç (İtikat = Croyance, Belief): 


Her hükmün, iki mefhum arasındaki münasebetin tasdik veya reddi olduğunu söylemiştik. Hüküm önce zihinde bir rızaya (doğrulama — assertion) dayanır. Yani zihin, iki mefhum arasındaki bu münasebeti bazen doğru, bazen yanlış diye kabul eder. Doğru diye kabul edilen hüküm: ler, müspet veya icabi (affirmatif) olur. Yanlış diye kabul edilen hüküm menfi (sâlibe — negatif) olur. 

O zaman şu iki mesele ortaya çıkar: Biri hükmün temelinde bulunan rıza (kabul) olayıdır ki, buna inanç (itikat, akide) denir. Diğeri de bu münasebetin ifadesi olan terimlerdir ki, bu da hükmün muhtevasın: teşkil eder. 


1. Din psikolojisi bakımından önemi olan bu mevzuu incelemeye başlamadan önce inanç kelimesini iyi anlamak lâzımdır. 

Çok kere inanç (croyance) kelimesiyle iman (foi = faith) kelimesi birbirine karıştırılır. İnanç, zihnin bir faaliyetidir ve her çeşit mefhum: lar arasındaki münasebetlere taallük eder. İman ise bir dinin akidele. 
rine ve emirlerine ispat edilmiş hakikatler olarak inanmak ve kabul et. 
mektir. Onun için biz açıklamamızda itikat ile iman sözlerini birbirin. 
den ayrı kullanacağız. İnanç daha umumi bir psikolojik olayın ifadesi: 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dr. İnançlar insanda bir yakin (certitude) ile bulunurlar. Yani hüküm halinde ifade edilen önermede hiç bir şüphe ve tereddüt bulunmaz. 


a) Bu inanç bazen tamamen bir akli ispat sonunda meydana gelir (matematik ispatlar gibi). 

b) Bazen de bir otoritenin veya şehadetin eseri olur. Görmediğimiz halde Avustralya'nın varlığına inanmak gibi. 

c) Hissi sebeplerle de inanç meydana gelir. Annenin oğlunun iyiligine inanması gibi. 


2. İnançta şüphe (doute) yoktur. Hükümler müspet olsun, menfi olsun, kesin olarak verildiği zaman inanç vardır. Fakat bir şeye inanmak veya inanmamak hususunda deliller müsavi olursa o zaman zihin tereddüt içinde kalır. Buna şüphe denir. Şüphe, müspet veya menfi şekilde kati hüküm vermez. 

İnanç, hükmün mevzuu ve mahmulüne bütün kaplamıyle şamil olursa, buna kesin bilgi (yakin) denilir. Fakat verilen hüküm kısmen olursa yani, tasdik kati değil de, ihtimali olursa buna da zan (rey = opinion) denir. 

3. Kant, iman ve itikat hakkında şöyle der: «Umumiyetle denebilir ki, her fiil ve hareket bir imanı tazammun eder. Fakat kati surette ispat olunmuş hakikatlerden bahsolunduğu vakit, iman ve itikat kelimesi kullanılmaz. Çünkü bunların, yani itikada ait hükümlerin kabulünde insanın ihtiyarı lâzımdır. Buradaki hüküm, iradi ve muhtar bir fiil gibi mülâhaza olunabilir. Kâfi saikler olmadığı halde karar verilirse, yahut ihtiyari bir fiile dayanarak karar alınırsa o zaman itikat vardır. Bu mana iman kelimesiyle ifade olunur. İtikat, yani rıza ve kabulün esası ihtisastan, ameli faydayı mucip alâkadan hâsıl olan ferdi saiklerden, ameli aklın zaruretlerinden ibaret bulunur. İlmen müesses bulunmaz ve delillere dayanmaz. Bu sebeple imana bir mevki vermek için ilmi bilgiyi ilgaya mecbur oldum.» (Ameli aklın tenkidi). Fransız filozofu Main de Biran (1766-1824) ise itikadı hükmün mukabili sayar. İtikat, içgüdü gibidir. Bir fiil olmadığı gibi, ne taamüle, ne de istidlâle tabi olan bir kanaate itikat denilir, İngiliz filozofu David Hume, itikadı spontane (tabii) bir vakıa olarak kabul eder. Duyumların verdiği hayallerin ve tasavvurların insanın içinde kendiliğinden canlanışıdır, der. Amerikalı filozof W. 
James de şöyle der: «Amel ve fikir her türlü nazari aklın üstündedir. 
Hakikat, nazari formüllere göre aranmaz. Fiil ve amellerin verdiği neticelere, gösterdiği başarılara göre doğru veya yanlıştır. Fikirler bize verdikleri emirlerle ve fiillere rehberlik etmeleriyle hükmolunurlar. Bu görüş, itikattır ve ameli hayatta başarıya ulaştırma kuvveti olarak ayrı bir değer taşır. Faal ruhlar, şüphesi az olan, itikat eden ruhlardır. Şüpheci ruhlar ise âtıl ve hareketsiz olurlar». 
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Modern egzistansiyalist filozoflardan Gabriel Marcel, «Somut Felsefe Denemesi» adlı kitabında şöyle der: «Bence ruh sükünetiyle iman birbirlerinden ayrılmazlar, hakiki iman da budur. Bunların arasında çözülmez bir bağlantı vardır. Birisine inanmak demek, ben eminim ki sen benim beklediklerime hiyanet etmeyeceksin, bilâkis benim güvenime lâyık oldugunu göstereceksin! demektir». (s. 183 ve 203). 


İslâmda İtikat ve İman: 


Bu genel açıklamadan sonra şimdi itikat ve iman hakkında İslâmda yapılan açıklamaları kısaca belirtelim: 


— Cenab-ı Hak, müminlere kesin olarak iman ve itikadı emreder. 
Ezcümle. Kur'an-ı Kerimde (Bakara suresi, âyet 90) şöyle buyuruluyor: «Onlara, Allah Azimüşşanın inzal ettiği Kur'an-ı Mübine iman ediniz denildiği zaman, biz ancak bize nazil olana iman ederiz derler». Kütüb-i şer'iyemizde iman ve itikat hakkında kaydedilen bazı tarifler de şöyledir: 

— «İman, dil ile ikrar, kalp ile tasdik, cevarih ile ameldir» (Miyar-ı Sedat: Cevdet Paşa). 

— «İman, hadd-i cezm ve izana vâsıl olan tasdik-ı kalbiyeden ibarettir. Bu, bir emirdir ki onda ziyade ve noksan tasavvur olunamaz» (İsmail Hakkı İzmirli). 

— «İman demek, bilâsenet ve hüccet bir şeyi vicdanen teslim ve mahz-ı hakikat olarak kabul etmek demektir» (Kamus-i Felsefe). 

— «İman ile itikat arasında ince bir fark vardır. İtikat, hüküm ve tasdikler sınıfına dahil olduğundan, muhtelif dereceleri vardır. İtikat derece kabul eder; iman ise derece kabul etmez» (Felsefe Lügati: Mustafa Namık). 

— «Akide, rapt-ı kalp olunan şeye ıtlak olunur ki, bunun bizim nezdimizde bilinmesi vaciptir. Meselâ, Allahu Taâlâ hazretlerinin sâni-i âlem, kadir, kayyum olduğunu ve ahval-i ahireti ve bunların emsali şeyleri bilip, onlara rapt-ı kalp etmek gibi» (Akait tercümesi: Giritli Sırrı). 

— «İman, hakikat-i vâkıa mutabakati iktiza eder. O bize tabi olmaz. 
Bize hak görünen ne ise biz ancak ona hükmederiz. Bu itisam ve itikadın birtakım dereceleri vardır» (Metalip ve Mezahip: Hamdi Yazır). 

— «İtikat, cazim ve nefs-ül-emre mutabıksa yakin, değilse, cehl-i mürekkep, cazim olup, sabit değilse taklit, meczumun nakizine taallük ederse tahyil, cazim olmayıp akıl diğer ciheti tecviz ederse zan, bunun nakizi de vehim olur» (Miyar-ı Sedat). 

— Şehristani (476-546 H.) şöyle der: «İslâm, lügatte mutlaka itaat ve inkıyat manasınadır. Ve şeri'de amâl-i zahireye inkıyattır. Yani kabul ve iz'andır ki ol hakikat tasdiktir. Velhasıl İslâm şeri'de inkıyat manasınadır. İmansız İslâm bulunmaz. Zira İslâm, teslimden ve evamir-i Hudaya inkıyattan ibarettir, teslim ve inkıyat tasdik ve ikrardan sonra olur. Velhasıl cumhur-i ulema dediler ki: İman ile İslâm müteradiftirler ve teradüflerine kitap ve sünnet delildir» (Kitab-ı Milel ven-Nihal). 


— Bu konuda İmam-ı Gazali «İhya-ül-Ulüm»unda şunları söyler: «Zaruri olmayan ilimler bazı hallerde çeşitli şekillerde kalpten meydana gelirler. Bazen hiç beklenmeyen bir taraftan ilka olunur ve kalbe hücum ederler. Bazen de istidlâl ve öğretme yolu ile kazanılırlar. İstidlâl ve öğretme olmaksızın kazanılan bilgiye ilham denir. Diğer bir görüşle itibar ve istibsar adını da alır. Delile, içtihada ve öğretmeye baş vurmadan kalpte meydana gelen bilgi kolunun nereden, nasıl hâsıl olduğunu bilmediği kısımları ile bu ilmi elde etmesine yarayan sebebi bildiği kısımlarına ayrılır. Bu sebep de kalbe ilkada bulunan meleğin müşahede edilmesidir. Birinciye ilham ve nefes, ikinciye vahiy denilir. İlham velilere, vahiy ise enbiyaya aittir. İstidlâl yolu ile elde edilen kısım da ulemaya mahsustur. Sufiyun ilhama dayanan ilme taraftardırlar. Öğretme metoduna önem vermezler. Bundan dolayı ilim okumaya, yazılan kitapları incelemeye, çeşitli delilleri ve sözleri araştırmaya talip ve ragıp değillerdir. Onlara göre asıl yol, mücahede ve kötü sıfatları mahvetme, masivadan bütün alâkaları kesme, tamamen Cenab-ı Hakka yönelmedir. Bir kere kalbin işleri Cenab-ı Hakkın emrine girerse, o zaman Allahın rahmet ve nuru o kalbe yağar. Enbiyanın ve evliyanın ilimleri işte bu kabildendir. Ehl-i tasavvuf ilmi tasfiye yolunda arar». 

Gazali, İhya'nın ikinci kitabının ikinci faslında itikadiyat meselelerinin halka ve gençlere öğretilmesi zaruri olduğunu söyler, fakat bu öğretime önce taklit ve telkin yoluyle başlanmasını tavsiye eder. Yaş kemale erdikçe ve zaman geçtikçe bunların derinleri de gösterilmelidir. 
Ancak halk tabakaları ve gençlerle bu alanda münazara ve münakaşadan kesin olarak sakınmalıdır». 

«İmana ise kalp yoluyle varılır. Her şeyde kalbin kemali şarttır. Bu sebeple imanda üç şekil vardır: 1. Avamın imanı (sırf taklit ve hüsn-i zanla her şeyi kabul eder); 2. Kelâmcıların ve bilginlerin imanı (istidlâl ve muhakemeye dayanan bir imandır, fakat yine avamın imanına yakındır); 8. Ariflerin ve sufiyenin imanı ki, keşif ve müşahedeye dayanan imandır; asıl kavi iman bu mertebedir» (İhya-ül-Ulüm, c. 3, b. 1). 


— Cenab-ı Hakka imanda Eşariyeye göre tarik mücerret semi'dir. 
Aklın onda methali yoktur. Akıl onda vasıtadır. Hakikatte muarrif ve mucip olan haktır. Burada semi'den murat, Tanrı kelâmıdır. İslâm lügatte, itaat ve inkıyat manasınadır. Şer? de amâl-i zâhireye inkıyattır. 
Yani kabul ve iz'andır. Hazreti Haktan verilen umurun cümlesini tasdiktir. 
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Yukardaki tariflerden anlaşılacağı üzere İslâm, inançlar hakkında ileri sürülen fikirlere göre zihniyecilerle iradecilerin görüşlerini telif etmektedir. Acaba insan, ilmiyle bildiği bir şeye inanmayabilir mi? Veyahut aklı ve zihniyle bir şeye inanmadığı halde iradesiyle ona inanması mümkün müdür? Bir kimsenin aklının kabul etmediğine iradesiyle inanması caiz ve sahih olabilir. Bu da ancak inandıklarının doğruluğunu araştırmayan, mukallit kimselerin inançlarıdır ki, bunlar esasen böyle bir tetkik ve tahlile muktedir değillerdir. Fakat tetkik ve tahlile muktedir, bilgin kimselerin akıllarıyle şüpheye ve hatta inkâra vardıkları zaman yine aynı inanca inanmakta devam ettikleri de görülmüştür. Aklı onu imana sürüklediği halde inkârda ısrar ve inat eden kimsenin durumuna İslâmda küfr-i inadi denir. Dinimiz, «Müminler o kimselerdir ki, Allah ve resulüne iman ettikten sonra şek ve şüpheye sapmadılar» buyuruyor. Şu halde İslâm, iradenin hüküm ve tasdikine de kuvvet verir. Çünkü aklen tasavvur ve tasdik imanda kâfi değildir. Aklın tasdikine rıza ve teslimiyetin de katılması lâzımdır. İslâmda akıl ve iradenin beraberce tasdik ve rızaya iştiraki şarttır. «Eşhedü» ile başlayan kelime-i şahadet iradenin ve kalbin ortak ifadesidir. İtikat ve inanç meselesinde bu noktanın iyi anlaşılması lâzımdır. Çünkü bir şeyi bilmek ona inanmayı gerektirmez. Bir şeyi akıl yoluyle bilmek ona iman etmek sayılmış olsaydı, iman ve itikatta irade ve ihtiyarın yeri kalmazdı. İman, zaruri bir netice olurdu. Halbuki dinimiz dil ile ikrar esasıyle imanda aklın, yani zihin ve ilmin yerini belirtirken kalp ile tasdik sözüyle de sübjektif mahiyetteki iradi ve ihtiyari rıza ve teslimiyeti de şart kılmıştır. İslâm dini hiç kimseyi iman etmeye zorlamaz. Teklif eder, temel prensiplerini arz eder. Fakat cebir ve tazyikle iman talep etmez. İnsan ruhuna ve iradesine geniş bir hürriyet ve serbesti tanır. Bunu da İslâm dini «dinde zorlama yoktur» “4459 (Bakara suresi, 256) emriyle teyit ve takviye eylemiştir. 


Ortaçağ Hıristiyan Büyüklerinde İman Anlayışı: 


1. Septikler, hakikatin ne hariçte, ne de insan zihninde bulunacağına inanmıyorlardı. O halde onu aramaktan vazgeçmelidir. Meğer ki hakikat bize Hak Taâlâ tarafından doğrudan doğruya tebliğ edilmiş olsun. İşte Yeni Eflâtuncuların buldukları çözüm şekli budur. İskenderiyeli Plotin mektebi buna şu cevabı veriyor: «Allah bizim bâtınımızdır, biz gerçekte ondan ayrı değiliz!». Şu halde felsefenin vazifesi, bizi asıl varlığımıza irca ederek Allah ile birleşmemizi sağlamak, bizi mutlak varlığa doğru yükseltmektir ki buna insilâh (fena fillah) denilir. İnsan bu birleşmeye yani insilâha varmadıkça daima bir madde ve mana ayrılığı, kalp ve zihin ayrılığı kalır ki bu ikilik hakiki marifeti tehdit eder, durur. Şu halde insilâh (extasse: 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vecit, fena) her yakinin mebdeidir, insilâh bize tabi değildir, ona hazırlanmak lâzımdır. Bu da ilim ve fazilet, tehzib-i nefs ile mümkün olur. 

2. İskenderiye felsefesinin bu insilâhı, yakin ve bedaheti aklın ötesindeki mutlak ile kaim kılıyor. Hıristiyanlıkta imanın işi ise büsbütün başkadır. Saint Paul'e göre. iman, İncil'in talimatına uyan bir aklın eseri değildir. Bir itimat hissi, bir Allah sevgisi ihtiyacıdır. O, iradenin bir eseridir, İsa ile lâhuti hayat yaşamak için iradesiyle insan maddi ve cismani 

hayatı terk eder: « Artık yaşayan ben değilim, bende Mesih yaşıyor. İman 

bu suretle nefsi tamamen kavrar, tecdit ve yeniden tevlit eder ve ona yeni bir hayat verir. Lâkin insan kendi selâmet ve necatının amili değildir, iman ona Allahtan gelir ve onun ruhunu tasfiye ederek onda bir ruhani insan tevlit eder». 

3. Saint-Augustine (354-430 M.)* imanın her alanda tesirini açıklarken iman-ı diniyi iman-ı akliye (yakin) raptetmek ister: «İnsan nefsi yakin ihtiyacını tatmin etmedikçe rahat edemez, şüphecilik insan ihtiyacıyle barışamaz. Şüphecilik birtakım çelişmeleri içinde taşır, çünkü ben şüphe edersem bende gerçek ilim ideali var demektir». Descartes'ın, şüphe ediyorum öyleyse varım! sözü de buradan gelir. 


«İman ile ilim birbirleriyle beraber bulunurlar, her bilgi bunları birbirleriyle birleştirir. Bilmek nedir? Bir şeyi zaruri kılan ne ise onu akıl ile idrak etmektir. Fakat bundan evvel, bilgi konusu olan bir şeyin varlığını kabul etmek lâzımdır ki bilgi hâsıl olabilsin. İşte önceden bir idrak konusunun kabulü, marifette ilk adımdır. Şuurumuzda ruhi hallerin cereyan ettiği bir gerçekse de bunun dışındaki duyulurlar âleminin gerçek varlığı yani yakin olması ancak iman ile olur. Bundan dolayı duyulurlar âleminin gerçek varlığı, tasavvurdan evvel bir iman meselesidir. Demek ki ilim olmadan iman olmak mümkündür, fakat iman bulunmadan ilim bulunmak mümkün değildir. Dinde gaye ne ilimsiz itikattır, ne de itikatsız ilimdir. Belki ilme müntehi iman veya imana uygun ilimdir. İlme asıl konusunu veren bu iman-ı ilmiye, iman-ı dininin iki veçhile benzerliği vardır. İman, dini bir fiil-i iradedir ve aşka mütevakkıftır. Hayrı bilmek için sevmek ve istemek lâzımdır. Kezalik iman-ı dini dahi kendi konusunu ve eklerini kendi haricinde bulur ki bu da ilham ile verilen metafizik hakikatlerdir. 

4, Ortaçağ Hıristiyan felsefesinde iman, bir tecrübedir, dış hayat tec rübelerine refakat eden ahlâki ve manevi bir tecrübedir. Eskilerde ahlâki hayat ilme tabidir: «Bilen yapar. — Sokrat). Ortaçağ Hıristiyan felsefesine göre ise iman, ilimden öncedir, iman ile ilim karşı karşıya değildir. 


(*) Romalı müşrik bir hâkimin oğludur. Kartaca'da okudu. Önce'eri Manicheisme dininde idi, sonra bir papazla görüşerek Hıristiyan oldu. Allah'ın Sitesi, İrade-i Cüz'iye eserleri vardır. 
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Saint-Anselme (1033-1109) şöyle der: «Anlamak için inanırım, çünkü inanmazsam anlayamam». Saint Thomas (1225-1274) ise bu kadar cesaretli konuşmaz: «Akıl, ilâhi hakikatlerin hepsini ispat edemez. Bu hakikatler akla zıt değil, aklın üstündedirler ve bunun için de imanın konusudurlar». 
«İman insanda rahmet-i ilâhiye gibi bir lütuf eseri olup akıldan ziyade iradeye bağlıdır. Aklın metafizik hakikatleri kabulü, ispat ile değil iradenin eseriyledir. İman aklın başlangıcıdır ve bu manaca akıl imana tabidir». Nihayet ortaçağın külliyat davasıyle mesele başka şekle döküldü. 
Nominalizmde (Guillaume &Occame) iman ile ilim birbirlerinden ayrılarak birbirlerinin karşılığı olarak ele alındı. O zaman ilmi aklın eseri olan felsefe ile itikadiyat tamamıyle birbirlerinden ayrı telakki olunmaya başladı. Bu akıl ve iman ikiliği, insanın zihnini perişan ederek büyük buhranlar doğurmak istidadını yarattı. Aklın ve imamın otoritelerini yerli yerine koymak lâzımdır. Bu vazifeyi XVIL yüzyılda Descartes yaptı. 


İNANCIN AMİLLERİ 


Hükümlerin temelinde inanç vardır. İnanç, hükümlerde kesinlik sağlayan, her türlü şüphe ve tereddüdü kaldıran bir rıza ve teslimiyettir. 

İnanç, zihnin bir işlemidir. Bu işlemde zihin bir taraftan konu ile yüklem arasında bir münasebet bulunduğuna inanır, diğer taraftan da bu münasebetin gerçek ve doğru olduğunu kabul ve tasdik eder. Zihni bu iki şekil münasebeti kurmaya zorlayan âmiller nedir? Bu noktayı açıklamaya çalışan görüşler dört kısımda toplanabilir: Zihniyeciler, iradeciler, hissiyatçılar, sosyolojik görüşler. 


Zihniyecilerin Görüşü: 


Zihniyeci filozoflar (intellectualiste) inancın, zihni faaliyetin eseri olduğunu iddia etmişlerdir. Bunların bir kolu olan ampiristler, duyumların veya zihinde meydana gelen hayallerin ve tasavvurların canlılığı ve şiddeti inancı doğurur demişlerdir (David Hume gibi). İkinci kol olan akliyeci (rationaliste) filozoflar ise, inancın fikirlerdeki kuvvet ve gerçeklikten doğduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu teoriye taraftar olanlar Spinoza (1632-1677) ile yenilerden Paul Janet, Elie Rabier'dir. 

. L Pantheiste filozof* Spinoza'ya göre fikirler, resimdeki insanlar gibi cansız değildir. Fikir bir kuvvettir, daima faaliyet halindedir. İrade bu fikirlerin topluluğundan ibarettir. Zihin ile irade aynı şeylerdir. 


(©) Panthgisme (vahdet-i vücut), monisme (vahdet-i mevcut) ile karıştırılmamalıdır. Monizm, materyalist, idealist ve panteist olabilir. 
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İnanç da fikirden ayrılmaz. İnanç olunca yakin ve hakikat de inançla beraber bulunur. Hakikatin işareti de kendinde saklıdır. Hakiki fikre sahip olan kimsenin kendisi hakikate sahip olduğunu bilir. Ve bundan hiç bir suretle şüphe etmez. Hata ise menfidir. Hatalar bilgi noksanlığından, fikrin zayıflığından doğarlar (Etika'dan). 


2. Zihniyecilerin bu görüşleri tenkitlere ve itirazlara uğramıştır. Her şeyden önce dış âlemin varlığı hakkındaki itikadı, psikoloji ve felsefe bakımından iki ayrı mesele olarak görmek lâzımdır. Nazari olarak düşünüldüğü zaman en tabii yakinin tamamen zihni neviden saiklerle meydana geldiğini kabul etmek yerinde olur. Fakat psikoloji, müspet bir ilim olduğundan, aklın icaplarından önce deneyler ve olaylara göre inancın amillerinin ne olduğunu arar. Zihnen böyle olması makuldür diye düşünmez. Psikoloji de zihniyeciler gibi tamamıyle zihni mahiyette olan yakinin itikatlar, inançlar olduğunu kabul eder. Meselâ geometride bir teoremin ispatı, veya fizikte bir kanun tamamen zihni sebeplerle yakin hâsıl ederler. Bunda hissiyatın hiç bir tesiri yoktur. Biz filan teoremi sevmesek dahi onun gerçekliğini reddedemeyiz. Fakat bu teoremin doğruluğu, aksiyomlar adı verilen ve bedihi olarak kabul edilen önermelerin doğruluğuna dayanır. Fizik kanunlarına inanmamız da onların deneylerle ispat edilmiş ve sonra kanunları yapılmış olmalarındandır. Eğer alınan duyumların şiddetinden ve kuvvetinden itikat hâsıl olur denilirse, o zaman güneşin doğması, dünyanın düzlüğü gibi görünüşte doğru, gerçekte yanlış hükümler de meydana gelecektir. O halde duyumların şiddeti başlıca amil olamaz. Bu duyumlara diğer amillerin iltihakı ile itikat tamam olur. Şu halde buradaki inanç, yalnız bir fikrin şiddet veya kuvvetiyle hâsıl olmuş değildir. Belki bu fikirlerin geniş bir sistem içinde yer almış olmasındandır. Bu inançların yanında bazı mutaassıp ve inatçı karakterde kimselerin inançları vardır ki, bunlar açık olarak yanlış fikirleri gerçek olarak kabul ederler ve bunda şiddetle ısrar ederler. Yine bazı duygular ve ihtiraslara kapılmış kimseler vardır ki, kendi fikirlerinin tamamıyle doğru olduğunu, her türlü aleyhte delillere rağmen müdafaa ederler. William James, kitabında şöyle der: «Biz birtakım şeylere inandığımızı görüyoruz. Fakat neden ve niçin inandığımızı bilmiyoruz» (İnanmak İradesi, s. 28). Doktor Pierre Janet* de birçok insanlar üzerinde yaptığı incelemeler sonunda bu insanların hiç sebebini bilmeden ve anlamadan birçok fikirlere, batıl itikatlara inandıklarını tespit etmiştir. Şu halde zihin, yalnız başına inancın amili olmayıp başka amillerin de müdahalesi gerekmektedir. 


(#) Pierre Janet (1859-1947), ruh ve sinir hastalıkları hekimi. Din psikolojisinde «Bunalımdan Vecde» adlı eseri önemlidir. Paul Janet ile karıştırılmamalıdır. 
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İnançta İradeci ve Hissiyatçıların Görüşü: 


1. İradeci (Volontariste) Teoriler: 


Bir kısım mütefekkirler inancın teşekkülünde iradenin rolü olduğunu ileri sürerler. Eski çağlarda Revakiyun (Stoiciennes), itikattaki kabul ve rızanın tamamıyle serbest bir irade mahsulü olduğunu söylemişlerdir. Bu tez XVII. yüzyılda Descartes (1596-1650) tarafından ele alınmıştır. Descartes (Metafizik Düşünceler, s. 108) şöyle der: «Biz zihinlerimizle hiç bir şeye inanmaz ve inkâr edemeyiz. Zihinlerimiz, inkâr ve kabul edilecek şeyler için idrak malzemesi hazırlar. Asıl hüküm veren, yani kabul veya reddeden iradedir». Descartes'ın bu fikri zamanımızda din felsefesi alanında çalışan Victor Brochart tarafından da müdafaa edilmiştir: «Bir şeyi idrak ve tasavvur etmekle, onu gerçek ve hata diye tasdik etmek birbirinden çok ayrı şeylerdir. İnanmak, irade etmek demektir. Yani inanmakta bir fikir üzerinde durmak, onu diğerlerinden ayırmak, onu kesin olarak tespit etmek iradesi vardır (İnanç Hakkında, s. 479). Dekartçı filozoflardan Malebranche (1638-1715) da iradeciler arasında sayılır. 

Evvelce söylediğimiz zihniyeciler, ahlâki ve dini inançlarda zihne büyük yer vermişlerdir. İradeciler ise inancı, tamamıyle iradenin eseri olan bir itikat saymaktadırlar. Buna cevap olarak hissiyatçılardan Blaise Pascal (1623-1662) «Düşünceler» adlı kitabında şöyle der: «İnanmak ve inandırmak başka, ispat etmek başka şeylerdir. Tanrının varlığı gönül- de duyulur, akılda değil». 


İradeciler zümresine iki büyük filozofu da eklemek lâzım gelir. Bunlardan biri olan Yeni Kritiszm (N&o-criticisme) taraftarlarından Charles Renouvier* de ahlâk ve din inançlarının iradeyle teşekkül ettiklerini ve kâinatta ahlâki bir nizam olduğunu göstermiştir. Amerikalı büyük filozof ve psikolog William James (1842-1910) «İnanmak İradesi» adlı kitabında, «Akıl ve mantık, insanın yegâne kuvveti değildir. İnsanda inanmak ve bağlanmak kuvveti de vardır» der. 


2. Hissiyatçı Teoriler: 


İnancı tamamıyle bir hissin mahsulü veya kalp işi sayarlar. Bu teorinin muhtelif kolları vardır. Bazıları sempatiye, bazıları aile ve çevrenin tesirlerine, bazıları da lâşuur hayatın şuura çıkmasına önem verirler. Bu teorinin başlıca temsilcisi Pascal'dır. Yukarda görüldüğü üze- 


(*) Ch. Renouvier (1815-1903). Kant'ın izinde yürüyenlerdendir. Ahlâk ve felsefe tarihine ait eserleri önemlidir. 
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re Pascal, kalbi yani aklın dışında kalan duyguları inancın ve imanın kaynağı sayar. Hakikat ancak kalp yoluyle bulunur, der. 

“Kant, iradeciler arasında sayılırsa da inanç sözünü başka manada kullanır. Ona göre inanç, ameli aklın zaruri bir postülatıdır. Vazife kanunu insana Allahın varlığı, hürriyet, ruhun ebediliği gibi postülatları kabul ettirir. Bunların kabulü, onlara inanmak mecburiyetini de zaruri kılar, der. 

İradecilerin ve hissiyatçıların bu iddialarında hakikat payı vardır. 
Gerçekten bizim birçok hükümlerimizde hissiyatın ve iradenin büyük hisseleri vardır... 


Arzuların, duyguların ve eğilimlerin (temayül) de irade ile birlikte inançlar üzerinde büyük tesirleri vardır. Yakınlarımıza ve ailemize sevgimiz dolayısıye onların iyi olduklarına kesin olarak inanırız. İhtiraslarda ise azgın bir duyguyu meşru göstermek için bin bir çareler düşünürüz, hatta bu sebepledir ki, en kesin kaideler koyan mantıkta bile «hissiyat mantığı» adıyle bir bölüm kabul edilmiştir. 


Bu tartışmadan varılan sonuç şudur: 


İnançların teşekkülünde iradenin ve hissiyatın da rolü vardır. Fakat yalnız başına iradenin ya da hislerin inancı meydana getirmesi mümkün değildir. Bir kere hislerin bir kısmı, zihin ve akıl tarafından aydınlatılmazsa insanı çok yanıltır. Hisler çoğu zaman kör bir rehberdir. İradeye gelince bunların da deneyler ve akılla tasdik ve teyit edilmeleri şarttır. İki kere ikinin beş ettiğini irademiz ne kadar zorlarsa zorlasın yine kabul etmemiz mümkün değildir. 


İnançta Sosyal Amiller: 


İnançta sosyal amilleri de ele almak lâzımdır. İnançlarımızın yalnız muhtevası (içindekiler) sosyal çevreden gelmekle kalmaz. Bunlar hakkında izhar edilen kanaat ve yakin de çevrede uyandırdığı tepkileri bakımından önemlidir. Çoğu zaman inançlarımız toplumun tanınmış bir otoritesine karşı beslenen itimat ve güvenden doğar. Meselâ, toplumda cereyan eden bazı hadiseler (seçimler, siyasi kanaatler gibi) hakkında tanınmış birkaç yazarın veya münevverin fikirleri birçok insanlar tarafından tenkit ve tahlile tabi tutulmadan olduğu gibi kabul edilir. Ve bu onların siyasi inançları olur. 

Bu çeşit inançların aklın verdiği kesin bilgilerden (aksiyomlar gibi) farklı olduğu meydandadır. Meselâ, «bütün, kendi parçalarının her birinden büyüktür» aksiyonmunun toplumdaki inançlarla ilgisi yoktur. Fakat toplumdaki olaylar hakkında ileri sürülen fikirler aklın eseri değil, sosyal vicdanın ve çeşitli fikir sistemlerinin eseridir. Toplumlardaki türlü zümre ve sınıflara göre türlü inançlar ve kanaatler yaşar. Fertler de bunlardan birisine bağlanırlar. 

| Bundan başka toplum hayatı, inançlara yaşamak ve yetişmek için 
gerekli ortamı da hazırlar. İnançlar, toplumun tesiriyle zaman zaman beslenmezlerse söner ve dağılırlar. Dini merasim ve ayinler, milli bayram ve törenler, çeşitli edebi ve ahlâki yayınlar fertlerde durmadan inançları birbirlerine aşılar ve kuvvetlendirir. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: İnancın amilleri yalnız başına zihin veya irade değildir. Belki zihin ve iradeyle birlikte toplumun tesirlerinin beraberce ve bir arada insan ruhuna yaptıkları tesirlerin tümüdür. Bunların birleşmesinden ve karışmasından mürekkeptir. 


İnançların Tekâmülü: 


Yukarda inancın amilleri adı altında sayılan fikirlerde eksik olan müşterek bir taraf vardır. O da inancı tamamlanmış ve olup bitmiş bir hüküm olarak ele almalarıdır. Halbuki inanç da diğer ruhi kabiliyetler ve duygular gibi bir tekâmül ve olgunlaşma geçirmiştir. İnancın tekâmülünü görmek için yine dinler tarihine ve sosyolojiye baş vurmak lâzımdır. Bu ilimlerin vardıkları sonuçlara göre bu tekâmül safhaları iki kısımda toplanabilir: 


1. İlkel çağ: Buna taklit ve gelenek çağı da diyebiliriz. Bu çağda insan zihni henüz gelişmemiş, düşünme henüz olgunluk çağına ulaşamamıştır. Fertler basit idrakler ve tasavvurlarla işlerler. İlim ve medeniyet de gelişmemiştir. İnançlarla tasavvurlar henüz ayrılmamıştır. Tasavvurlar ve somut idrakler inançlara tahakküm ederler. Bu çağ, düşünmeden, tahlil ve tenkit etmeden inanma çağıdır. Gördüğü ve tanıdığı kadar inanmak ve tapmak devridir. 


Bu fikirleri şu olaylarla açıklamak mümkündür: 


İlkel kavimlerden alınan misaller: İlkel kavimler sihirbazların ve kabile ihtiyarlarının (alatunca) dediklerini akla ne kadar aykırı düşerse düşsün olduğu gibi kabul eder ve inanırlar. Hiç bir tenkit ve muhakeme yapmazlar. Önemli sosyoloji âlimi Levy Bruhl (1857-1939), «Geri Toplumlarda Zihin Faaliyetleri» adlı kitabında şu olayı anlatır: Avustralya'nın ıssız adalarından birine giden misyonerler adaya iner inmez bir tesadüf olarak yağmurlar yağmaz, sular kesilir, hayvanlar ölmeye başlar. Halk o zamana kadar misyonerlerin giydikleri uzun cüppe ve şapkayı hiç görmedikleri için onları yadırgarlar. Bu afetleri onlar getirdi diye hepsini öldürürler. 

Çocukların zihin hayatı da bu fikri kuvvetlendirir. Çocuk, dünyayı yalnız kendi bakımından görür. Ben-merkezcilikten (€gocentrisme) başka bir görüş tanımaz ve bilmez. Bundan dolayı inançları da günlük tasavvur ve idraklerinden ayrı değildir. Tahlil ve terkip yapamazlar. 


Akıl ve zihin hastalıkları alanında otorite sayılan hekimlerin hastalar üzerinde yaptıkları incelemeler de bunu göstermiştir. Doktor Pierre Janet, «Ruh Hekimliği» adlı kitabında buna ait birçok misaller vermiştir. Hastalar hiç bir muhakeme ve tahlile baş vurmadan o andaki idraklerine inanırlar. Ve mutlaka onun gerçekleşmesini isterler. Bunların birçoğu akla aykırı, olmayacak şeylerdir. Toplumların buhran çağlarında (ideoloji çatışmaları, sosyal dengesizlik gibi) dahi sosyal inançların çöktüğü görülmüştür. 


2. Tahlil ve tenkit çağı: Bu çağda insan zihni her gördüğüne ve duyduğuna inanmaz. Bilmek ve tanımak ile inanmak birbirinden ayrılır. Akla dayanan gerçek itikatların doğuşu bu çağda başlar. Evvelâ inançların yanında tenkitler, inkârlar da başlar. Eski Yunanda Sofistler ile Sokratın mücadeleleri bu devrin başlangıcını gösteren misallerdir. Bugün de ilimlerde kullanılan teorilerin karşısına çıkan ve aksi fikri sanan türlü faraziyeler vardır. İnsanda yalnız tek fikri ortaya atmak ve buna tenkitsiz ve tahlilsiz inanmak devri geçmiştir. Bunun aksi tezi savunan fikirler de ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı bu devre, tenkit ve tahlil fikrinin doğuşu çağı diyeceğiz. Tenkit ve tahlil, inançları zayıflatacak yerde kuvvetlendirir. Bir fikrin ve inancın bütün cepheleriyle incelenmesi onun daha iyi anlaşılmasına yardım eder. Bu inceleme sonunda inançlar daha ziyade kuvvetlenir. Tenkit ve tahlil çağı bir taraftan hipotezlerin doğmasına sebep olurken, onun yanında deney metotlarının gelişmesine de büyük hizmetler etmiştir. İlimlerde deney metodunun ehemmiyeti ise, meydandadır. 


Ayrıca şüphe ve tenkit yolu, sosyal şartlarda ilerlemeler sağlamıştır. Düşünme ve zekâ, tabiatta ve toplumda engellere çarpmakla başlamıştır. Tabiat kuvvetleri insana mukavemet ettikçe zekâ gelişmiş, zorlukları yenmek için araştırma ve inceleme başlamıştır. Bundan başka insanlar tabiattan istifadeyi düşünmüşler ve bunun için türlü yollara baş vurmuşlardır. Bu da tahlil ve tenkit fikrinin tekâmülünü hazırlamıştır. 
Tabiattan istifade için türlü yollar aranmış, insanlar arasında menfaat çatışması başlamıştır. Toplumlarda işbölümü, meslekler ve içtimai sınıflar doğmuş, türlü fikirler ve menfaatler birbirleriyle çarpışmaya koyulmuştur. 


Bunun yanında inançlar zihni bir sentez halinde teşekkül etmiştir. 
Bu sayılan tabii, iktisadi ve sosyal tesirlerle bugünkü toplumlarda daha aydın ve geniş inançlar meydana gelmiştir. Bir toplum içinde bu amil ve tesirler uzun müddet yanyana yaşamışlar ve tesirlerini devam ettirmişlerdir. Bu kaynaşma sonunda zihni bir sentez meydana gelmiştir ki buna inanç (itikat) adı veriyoruz. 

Şu halde her iki bölümde yapılan incelemeler aynı sonuca varıyor. 
İnanç, ruhi ve içtimai çeşitli amillerin tesiri altında meydana gelen bir terkiptir. 

İslâmda itikat ve iman sözleri çoğu zaman aynı manada kullanılmıştır. Din kitaplarımız, itikat ve imandan bahsederken, «ruhun teslimiyeti, kabul, yakin-i kalbi» sözleriyle bunu ifade ederler. İslâmda imanın şartı «dil ile ikrar, kalp ile tasdik»tir. Burada kalp sözü sevgi ve tazim hisleriyle rıza ve kabulü bildiren ruhsal haldir*. Yoksa biyolojide bildirilen organ değildir. Dil ile ikrar da kesin hükmün ifadesidir ki, hükme açıklık ve hudut koymak itibarıyle pek ziyade önemlidir. Kelime-i Şehadet, dil ile ikrar ve kalp ile tasdiki birleştiren özlü bir ifadedir. 

Söz ve kelâm sosyal bir müessesedir. Bu suretle din-i İslâm binlerce yıl önce bugünkü ilmin vardığı sonucu daha o zaman ifade etmiş ve psikolojik amilleri en iyi bir şekilde vazetmiştir. 

Bu bölümde bütün dinlerde temel olan itikat ve imanın mahiyetini göstermeye çalıştık. Din psikolojisine girmek için din sözünden ne anlaşıldığını belirtmek de lâzımdır. İkinci bölümde dinin tarifleri ile objektif ve sübjektif bir olay olarak dini hayatın bir analizi yapılacaktır. 


(*) Kalp için Bkz. İslâmda Ahlâk, Osman Pazarlı. 


İkinci Bölüm 


Dini Olayın Açıklanması 


DİN KELİMESİNİN ÇEŞİTLİ MANALARI 


İlimler tanım veya tarif ile başlarlar. Dini olayın açıklanmasından önce din sözünden ne anlamak lâzım olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü bir ilmin gerçek bir inceleme alanı, yani kendine özgü ve başka bir ilmin konusu olmayan kendi özel olayları olmazsa ve bu olaylar kesin çizgilerle diğer olaylardan ayrılmazsa bu ilim bağımsız bir ilim olamaz. O halde önce Din denilince ne anlamak lâzımdır, bunu görelim. 


Din kelimesi etimoloji bakımından çeşitli kaynaklara atfedilmektedir. Bunları üç noktada toplamak mümkündür: 

1. Din sözü Arâmi ve İbrani dillerinden Arapçaya geçmiştir. Bu dillerde hüküm manasını bildirir. 

2. Kelimenin aslı Arapçadır ve örf, âdet manasını bildirir. - 

3. Farsçadır ve bugünkü din manasını bildirir. 

Kur'an-ı Kerimde 1. sure içindeki (Mâlik-i yevm-id-din; Fâtiha suresi, 4) sözüne dayanarak bazı İslâm tefsircileri (Beyzavi, Râzi, Taberi) bu kelimeyi ceza ve mükâfat manasına almayı uygun görmüşlerdir. Kelâm ulemasının çoğu dini, «Allah tarafından vazedilen (vaz'un ilâhiyyun), saliklerini dünya ve ahirette necata götüren itikat ve amellerden ibaret bir kanundur» diye tarif etmişlerdir. Fakat kelime, mezhep ve şeriat kelimeleriyle iltibaslar gösterdiğinden Kur'an-ı Kerimde din kelimesi, «Allah indindeki din» olarak tasrih edilmiştir. 


İslâmda din kelimesi üç şeye şamildir: 


1. İslâmın beş şartı (Allahın birliği, Hazreti Muhammed'in peygamberliği, namaz, oruç, hac, zekât); 2. Muamelât; 3. Ahlâk (sözde ve işte doğruluk). Bundan başka Cenab-ı Peygamberin vahy ile, evliyanın ilham ile bildirdikleri, akla dayanan sair ulüm-i İslâmiye de dini ilimler adı altında toplanır. 

Batı âleminde din kelimesinin karşılığı religion'dur. Bu kelime Latince religere ve religare kelimelerinden gelir. Birleştirmek, bağlamak manasını bildirir. Eski Romalılarda (meselâ, Lucröce'de) kelime bazı fiilleri yapmak mecburiyeti, yahut insanlar arasında birlik kuran rabıta manalarında kullanılmaktadır. Çiçeron ise religere sözünü kullanır. Bu kelime de dikkatle tekrar yapmak, tekrar okumak manalarında kullanılmıştır. Her halde etimoloji bakımından religare kelimesinin bugünkü religion kelimesinin esası olması daha kuvvetli bir kanaat uyandırmaktadır. 

Eskiler için tek tdnrı yerine çok tanrılar (mabutlar) bahis konusu idi. Her halde bu kelime Latincede korku ve tazim duyguları ile mabutlara karşı duyulan bağlılık anlamında kullanılmıştır. 


DİNİN TARİFLERİ 


İslâmda Yapılan Tarifler: 


Din kelimesi Arapçada borç, itaat, yol, millet gibi manalar alır. Fakat biz din deyince Ulu Tanrı ile kulları arasındaki münasebetleri öğreten ahkâm ve evamirin tümünü anlarız. 

1. İslâmda dinin klasik tarifi şöyledir: «Din, ilâhi bir kanun olup reşit (âkil, bâliğ) olan kimseleri maddi ve manevi hayatlarında hayırlı yola götüren bir delildir. «Allah Taâlâ tarafından vaz'olunmuş bir kanundur» (Ahmet Hamdi Akseki). 

— İslâmda bir dinin, din ismini alabilmesi için üç şart lâzımdır: 

a) İlâhi kitaba bağlı ve dinin konusunun Ulu Tanrı tarafından vazedilmiş olması, 

b) İnsanların maddi ve maneti hayatında iyi yolu gösterecek, tekâmülüne hizmet ile insanlığın saadetini ve aralarında kardeşlik kuracak hükümleri taşıması, 

c) Hürriyet, adalet ve eşitlik gibi etkenleri (faktörleri) haiz olması (Yusuf Ziya Yörükan). 

İslâm için din, Tanrının buyurduklarının Peygamberimiz tarafından bildirilen ve insanlar tarafından inanılıp güdülen yol demektir. Ve Âmentü esasına dayanır. Ulu Tanrının son olarak kurduğu ve Tanrı Elçisi Hazreti Muhammed'in bütünlüğü ile bildirdiği dine İslâm dini, Müslümanlık denir. Düşünerek, kendi iradesiyle hak ve hayır olduklarına inandıkları, iman, ibadet ve amel bildirilerini kabul ederek doğru yolu tutanlara ise selâmete ermiş manasında Müslüman denir. 

2. Diğer işaret ve beyanların bazıları şöyledir: 


— AM ayari; : Din ilâhi bir kanun olup, akıl sahibi kimseleri irade ve ihtiyarlarıyle hayırlı yola götüren bir delildir; yahut, nev-i beşerin maddi ve manevi hayatlarında iyiliği sağlayan ve Hak Taâlâ tarafından bildirilen yoldur. i 

— LEGA Ene E AG SİYA EĞAĞI (Âl-i İmran suresi, 19) «Kabule elverişli din, ancak din-i İslâmdır. Bu hakikati başkaları da bilirler; fakat haset ve fenalıklarından muhalefet ederek İslâm dinini tanımak istemezler. 

— TYB. SADE İLLE ÇELİK iş 
(Rüm suresi, âyet 30) «Ey Muhammed, Hakka yönelerek kendini Alla- 


hın insanlara yaradılışta verdiği dine ver. Zira Allahın yaradışında degişme yoktur, işte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler». 


— SELE EK Kl EA ŞA ARa (En-Nisâ suresi, âyet 125) «İyilik yaparak kendisini Allaha teslim edip Hakka yönelen Ibrahim'in dinine uyandan, din bakımından daha iyi kim olabilir? 
Allah İbrahim'i dost edinmişti». 

ri G KAZ EZ (Âl-i İmran suresi, ayet 85) «İslâm dininden başka din ile ibadet ve taâtın kabul edilmeyeceği» mezkürdur. 

— EE Mİİ e ihis «Din, akıl sahiplerine gaye-i hakikati bildiren, onları kendi ihtiyar ve iradeleriyle Resulünün bildirdiği şekilde, hal ve istikbalde salâh ve felâha, kemale sevk eden maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını temin eden bir kanun-i mevzü-i İlâhidir» (Ahmet Hamdi Akseki, Din Dersleri, s. 5). 

— Muhammed bin Abdülkerim Şehristani, din ve milleti şöyle tarif eder: Malüm ola ki, din, tâat ve inkıyat manasınadır. Kale Allahu Taâlâ NASI (Âl-i İmran suresi, 19) ve kâh olur ki din, ceza manasına gelir. BEZİ kavilleri bundandır. Ve kâh hesap manasına gelir. Kale Allahu Taâlâ ğa (Tevbe suresi, 36) Pes, mütedeyyin hesap ve cezayı mukır ve muterif müslim-i mutiden ibarettir (El-Milel ven-Nihal). 


Batıda Yapılan Din Tarifleri: 


Batı dünyasında dinin tarifinde ittifak yoktur. Din adamları ve kilise ile ahlâkçılar, kendi görüşlerine uygun tarifler yaparken filozoflar, materyalistler, sosyologlar da çeşitli yönlerden dini açıklamak istemişlerdir. Şimdi bu alanda yapılan tarifleri göreceğiz. 

1. Tanınmış din yazarlarından Regsi Jolivet'in «Felsefe Lügati»ndeki tarifi şudur: 

a) Sübjektif olarak din: İnsanın Allaha karşı içinden gelen aşk, tazim ve itimat ile bağlanması; Allaha ve O'nun koyduğu prensiplere ve gayelere karşı bütün akıl ve hissiyatı ile bağlanmaya mecbur olduğunu kabul etmesi. 

b) Objektif olarak din: Sübjektif olarak duyulan din duygusunun harici fiil ve hareketlerle beyan ve ifade edilmesi. Ayinler, kurbanlar, dua ve ibadetler, ahlâki mükellefiyetler gibi (Felsefe Lügati, s. 176). 
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2. Ünlü «Felsefe Sözlüğü» yazarı Laland'ın yaptığı tarif şöyledir: «Bir cemaat haline gelmiş olan fertlerin meydana getirdikleri sosyal kurumdur ki, başlıca vasıfları şunlardır: 

Bu cemaat bazı ayinleri (ibadetleri) icra eder ve bazı düsturları kabul ederler. Mutlak bir değere itikat ederler, bu değer başka hiç bir şeyle kıyaslanamaz ve cemaati birleştiren müşterek bir konu olur. Cemaatteki fertleri en yüksek derecede manevi bir kudretle münasebete getirir». Şu halde özet olarak din: 


«Tanrıyı konu almak üzere ferdi duygular, itikatlar ve alışkanlıklardan (itiyat) meydana gelen bir sistemdir». 

3. Bir din, kutsal varlıkla ilgili her türlü ibadetler ve itikatlardan meydana gelen toplu bir sistemdir. Bu sisteme bağlanan fertler manevi bir birlik (cemaat, ümmet) meydana getirirler (Durkheim). 

Bu tarifte kutsallık ve din ihtiyacı yeter derecede belirtilmemiştir, sosyolojik bir görüştür. 

4. Din, bir ruh ve irade şeklinde yaşayan ve var olan, kâinata hâkim bir tanrıya inanmaktır (Martineau). 

5. Aczini ve kudretsizliğini duyan ruhların en yüksek bir kudret ile münasebet ve ilgi kurmalarıdır (Auguste Sabatier). 

6. Din, insanın kendini heyecan ve hayranlığa sürükleyen metafizik kuvvetler taşımasıdır (İstikbalin Dini: Von Hartmann). 

7. Din, sonsuzluğun duyulması, insanın kâinat karşısında duyduğu aciz ve hayranlıktır (Schleiermacher). 

Zamanımızda Adler, Royce ve diğer bazı filozoflar bu tarife uymaktadırlar. 

8. Din, duyu organlarına ve akla rağmen insanı sonsuzluğu kavramaya sevk eden zihni meleke ve kabiliyettir. Bu sonsuzluk insanda davranışlarına tesir edecek bir potansiyel kudret yaratır (Max Müller). 

9. Din, kâinatta her mütenahinin namütenahide ve her fani olanın 2bediyette yaşaması hakkındaki vasıtasız bir şuurdur. İşte bu şuura ait olan bütün fikirler ve duygular dini teşkil ederler (W. Wundt). 

10. Varlık bir mücadeledir, bu mücadele ile ilgili bütün duygular ve değerlerin üstünlüğü dinin cevherini teşkil ederler. O halde din, insanın bütün ümitlerini, arzu ve iradelerini (bu değerleri aramak ve muhafaza etmek için) ihtiva eder (H. Höeffding). 

11. Din, insanın bütün vazifelerinde ilâhi emrin bilinmesi ve tanınmasıdır (Kant). 

2. Din, insan tecrübelerini izah etmek için yapılan bir teşebbüstür (Ladd). 

13. Din, insanın bağlı olduğuna inandığı üstün kudretle münasebetlerini gerçekleştirme tarzlarıdır (Goblet d'Alviella). 
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14. Din, insanın mütenahi olan ruhunun, mutlak ruh olarak tanınmasından doğar. Bundan da inşirah, saadet ve hürriyet fışkırır (Hegel). 


15. Din, sürekli bir irade, bütün kuvvetlerin son kaynağıdır. (Brinton). 
16. Din, insanın kaderiyle buna zıt kuvvetler arasında ahenkli bir sentez kurmak ihtiyacıdır (Reville). 


17. Din, bizi ihata edenlerle öyle bir ahenk haline koyar ki, bu sayede mümkün olabilen bilgi, aşk ve irade bakımından en yüksek bir inkişafa mazhar oluruz (Davidson). 

18. Din, ferdi şahsiyetleri ve tabiatları tanzim eden bir kuvvet olarak kabul edilmelidir (Auguste Comte). 


19. Din, bizim kozmik ve ebedi kanunlar hakkında bütün bildiklerimize salim ve normal bir ruhla cevap vermektir (Myers). 


20. İnsan medeniyetlerinin bütün çağlarında, sayısız şekillerine rağmen yalnız bir din vardı ve hiç bir zaman birden fazla olamadı. Bu da «hayır dini», daha doğrusu, insanın ifasını arzu ettiği manevi vazifeler dinidir: Hakikati tanımak, güzelliği sevmek, hayır işlemek... (F. Buisson). 

21. İnsandaki bütün kaprislere ve ihtiraslara sonsuzluk duygusu hâkim olduğu zaman din başlar (E. Renan). 


22. En son tahlilde dinin gayesi Allah değil, hayattır: Daha geniş, daha zengin, daha tatmin edici bir hayat. Dini temayüllerin hayat aşkı vardır (J. H. Leuba). 

23. Dinde temel unsur, insan benliğinin bütün faaliyetleriyle ve tüm halinde Tanrı ile ilişki kurmasıdır (Fenomenoloji Felsefesi). 

24. Din ferdi ve sosyal türden her türlü ayinler, duygular ve itikatların tümüdür (Dinler Lügati, R. Pike). 

25. Din bir kutsala inanmak ve onunla münasebet kurmak için yapılan davranışlardır. Kutsal ise, insanı aşan ve onda tazim ve saygı uyandıran varlıktır (Kutsal, R. Otto). 

26. Din insanların kutsal bildikleri şeylerle münasebet kurmalarıdır. Burada kutsal, zati-şahsi bir varlık olarak alınır. Eğer Allah ve üstün hayır gibi tabiatüstü manalarda alınırsa o zaman din Allah veya üstün hayırla münasebetten ibarettir (Encyclopaedia Britannica, c. 9). 

27. Din, ruhi ve manevi varlıklara inanmaktır (E.B. Taylor). Bu tarif iptidai kavimlerin ve politeizmin inançlarına uygun düşerse de Budizme, Konfüçyusçuluğa uymaz. 

28. Din heyecan ile yoğrulmuş olan bir ahlâktır (Matthew Arnold). 
Bu tarif en yüksek ahlâk sahiplerini örnek alarak yapılmıştır. Halbuki, eski dinlerde insan kurban etmek, senenin bazı günlerinde ahlâksızlığa izin vermek, dul kadınların gömülmesi gibi inançlar da vardır. Eski Babil ile Meksika'daki Azteklerin dinlerinde ahlâki kurallar yoktu. 
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29. İnsan ile bütün evren arasında kurulan ahenge inanmak üzerine dayanan heyecan dindir (J. E. Mac Taggort). 

30. Dinden benim anladığım birtakım âdetler ve ayinler değil, belki bütün dinlerin temelinde bulunan ve bizi Halik Taâlâ ile karşı karşıya getiren hakikat ve aşktır (Gandhi). 

Bu çeşitli tarifler dikkatle okunduğu zaman dinin çok yönlü, kökleri tarihte olan geniş ve büyük bir müessese olduğu anlaşılır. İlerde yapılacak analizlerle bir dereceye kadar bu geniş alana girmeye çalışacağız. 


DİN OLAYININ ANALİZİ 


Ferdi ve Sosyal Gerçek Olarak Din: 


Din, insanla beraber var olan ve yaşayan bir gerçektir, ferdi ve sosyal bir realitedir. İnsanın yaradılışına bağlı, tarihin her devrinde ve dünyanın her köşesinde fertlere ve toplumlara hâkim olan ilâhi bir kanundur. Daha önce yaptığımız tariflerde gösterildiği üzere İslâm, âyet-i kerime, hadis-i şerif ve diğer beyanlar ile bu hakikati açık olarak tebarüz ettirmiştir. 

Din bir realitedir, o her türlü felsefi ve ilmi düşüncelerden önce var olmuş ve insanların yaşayışlarını sevk ve idare etmiştir. İnsanlar, âlemin ilk sebebi nedir? diye sormadan önce, kendi yaşayışlarını ve kendi kaderlerini düşünmüşler ve aramışlardır. İnsan bir tabiat içinde yaşamaya mecburdur. Bu itibarla dini ve felsefi telkinler almadan önce, kendi kaderine hâkim olan kuvvet ve kudreti duymaya ve anlamaya başlar. 
İnsanın kendi kaderine hâkim olan bir kuvvetin varlığını duyması, dinin ilk tohumlarını teşkil eder. Yani insan, tabii bir eğilim ve duygu ile kendine göre bir dini hayat yaşamaya başlar. Bu bakımdan din, suni, felsefi bir teori olmayıp bizzat kendisi bir realitedir, fakat kendisinden birçok teoriler doğan bir realitedir. «Din, bizim kaderimize tesir eden kuvvetlere inanmak ve bu inanç sonunda onlara karşı özel davranışlarda bulunmaktır». Bu ifade yeryüzünde yaşamış ve yaşamakta olan bütün dinlere şamil bir tarif olabilir. İnsan, inanmak ihtiyacındadır. Bu, onun nefsini korumak ve yaşamak içgüdülerine bağlı tabii ve fıtri bir duygusudur. Bu bakımdan İslâm, dini «vaz-ı ilâhi» olarak kabul etmekle büyük bir gerçeği ifade etmiştir. Halik Taâlâ, insanı yaratırken ona verdiği fıtri kabiliyetler ve irsiyet sermayesi ile beşerin fıtratına «dindarlık» niteliğini de ilâve etmiştir. Din felsefeleri ve teolojiler işte bu fıtri istidadın açıklanmasından ibarettir. 

1. Din, insanların hayatında büyük tesirleri olan ve çok kullanılan terimlerden biridir. Bununla beraber onun tarifi ve mahiyeti üzerinde kesin bir açıklamaya varılamamıştır. Bunun sebebi, din meselesinin türlü açılardan ele alınmasındadır. Filozoflar dini, kendi felsefi sistemlerine göre açıklamaya çalışırken, sosyologlar, tarihçiler ve sanatkârlar da kendi görüşlerine göre ayrı ayrı izahlar yapmışlardır. Teoloji bilginleri ise, salik oldukları dinlere göre farklı tarifler ve tefsirler ortaya sürmüşlerdir. 

Diğer bir nokta da, insanların çoğu, dinden bahsettikleri halde dinin ne olduğunu tariften âciz olmalarıdır. Şurası dikkate değer ki, insanlar, hayatlarıyle yakından ilgili bazı temel kavramlar (hayır, saadet, adalet, hak gibi) hakkında acınacak derecede bilgisizdirler. Din kavramı da bunlardan biridir. 

Vermiş olduğumuz bütün tariflerde ve açıklamalarda müşterek olan görüş şudur: 

Din, ferdin ve toplumun kendi kaderlerine hâkim olan kutsal bir varlığa inanmaları ve bu inançlarını fiil ve hareketleriyle ifade etmeleridir. Amerikalı Prof. Pratt, «Din ve Din Şuuru» adlı önemli kitabında, «Din, fertlerin ve cemaatlerin kendi mukadderatlarına hâkim olduğuna inandıkları kuvvet ve kudretler karşısında yaptıkları ciddi ve sosyal davranışlardır» (s. 5) der. Bu anlayış, deneysel bir bilgi kolu olmak yoluna giren din psikolojisine uygun olduğu gibi, tarihte görülen ve bugün yaşayan dinleri de kapsaması bakımından yerinde bir tariftir. Tarifte zikredilen ciddi ve sosyal davranışlardan maksat, dinin hem ferdi, hem sosyal bir gerçek olduğunu belirtmektir. Ciddi sözü ile de samimi olmayan, sahte inançların din sayılamayacağı belirtilmiştir. Davranış sözü ile Pratt, Amerikan psikolojisinde hâkim olan, bütün ruhsal ve organik faaliyetleri davranışlarla açıklayan görüşü ifade etmiştir (Davranış psikolojisi). Yani bu davranış terimi içinde her türlü inançlar, ibadetler ve fiiller dahildir. Pratt'ın bu anlayışı, İslâmi telâkkilere aykırı değildir. 

2. Üstat İsmail Hakkı İzmirli «Yeni İlm-i Kelâm»ında dini şu sözlerle açıklar*: «Bugüne kadar insan tabiatından ayrılmaz görünen genel bir olay vardır. Bu genel olay da dindir. Gerçekte, bazı kişilerde dini hislerin bulunmaması dinin varlığına karşı bir itiraz teşkil etmez. Bazı kişilerde ahlâka zıt fikirler ona karşı bir itiraz teşkil etmediği gibi, bazı kimselerde de dinin bulunmaması itiraz sebebi olamaz. Çünkü beşeri kuvvetlerden, meselâ estetik kuvvete veya ilmi seviyeye yükselmeyen bir ferdin ya da bir kavmin bulunması ile estetiğin veya ilmin insan tabiatından olmaması lâzım gelir mi? İlkel kavimlerin dinleriyle bizim bildiğimiz mana arasında asla ortaklık yoktur diye de bir itiraz varit olamaz. Çünkü her dinde müşterek bir mana vardır, o da insanlar tek olsun, çok olsun, bilinmeyen ve görülmeyen bir kuvvete inanır. İşte bu bilinmeyen kuvvet, evrendeki olayların sebebi ve illetidir. Bu sebeple 


(=) İfade sadeleştirilmiştir. 
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din, evrensel ve sosyal bir olaydır ve her halde bunun bir sebebi olacaktır. 


Din, yalnız sosyal bir olay da değildir. Belki ferdi bir olaydır da. 
Hatta bütün dini duygulardan kurtulmuş olan kimselerde dahi aynı iz bulunur. Gerek sonsuzluk duygusuyle olsun, gerek evrensel düzen duygusuyle olsun, gerek teselli ve ümit duygusu ihtiyacı ile olsun, herkes bazı derecede dinin ferdi bir olay olduğunu anlar. İşte hem sosyal bir olay, hem de ferdi bir olay olan böyle bir olgunun her halde bir kaynağı vardır. Bunun kaynağını zamanımız felsefesi ispatı vacip delillerin- de aramaktadır. Bizim Cenab-ı Hakkın varlığı hakkındaki itikadı zımnen kapsamış olan hiç bir sezgimiz, verilerimiz olmasa ne kıyas ile, ne endüksiyon ile Cenab-ı Hakkı bulmamız mümkün olmaz. Ne öncel olarak, ne tecrübi olarak biz Cenab-ı Hakkı bulamayız. Fakat bizde varlıgımıza bağlı bir şekilde Cenab-ı Hak fikri önceden bulunur ise analiz sayesinde, endüksiyon sayesinde bu fikir bize açıklanmış olur. Böylece muhakeme ederek Cenab-ı Hakkı, vacib-ül-vücut, evrenlerin düzenleyicisi, bir ahlâk kurucusu, sonsuz derecede yetkinlik ile nitelenmiş bir mevcut olarak keşfetmiş oluruz» (Yeni İlm-i Kelâm, c. 2, s. 45). Dini olay bu görünüşüyle bir taraftan toplumların kültür ve medeniyetleri ile ilgilendiği gibi, diğer yandan ahlâk, eğitim, sanat gibi değer yargılarıyle yakından ilişki kurmaktadır. Din olayının bütün aşamaları ile anlaşılabilmesi için bunlarla ilişkileri hakkında kısa bir açıklama yapmak yerinde olur. 


Dini Olayın Nitelikleri: 


Evvelce yaptığımız tariflerde, Batıdaki din tarifleri arasında religion kelimesinin aslının religare olduğunu söylemiştik. Bu kelime Latincede ek ve bağ anlamına gelir ki hayli manalıdır. Gerçekten tarihte görülan bütün dinler, insanların kutsal bildikleri bir şeylerle ilişki kurmalarıdır. 


İnsan yaratılış itibarıyle dini bir yaratıktır. Bu nokta yeryüzünde gelmiş ve geçmiş bütün dinlerin kabul ettiği bir gerçektir. İnsan her çağda kutsal bir şey bulmuş ve ona inanmış ve bağlanmıştır. Şu halde her dinde temel kavram, bir kutsal ile ilişki kurmaktır. Şimdi şu soruyu sorabiliriz: Bu ilişki nasıl bir şeydir? Bu ilişkinin en göze görünür ve genel şekli ibadet olarak görünmektedir. Halk yığınlarının büyük çoğunluğu, din denilince cami ve kiliselerde yapılan belirli ibadet şekillerini anlarlar. 
Halbuki ibadetlerin yanında inançlar, ahlâki eylemler ve işlemlerle toplum yaşayışını düzenleyen hükümler de vardır. Buna kutsal kitaplarla din kurucularını ve türlü dini teşkilâtı da katmak lâzımdır. Bundan dolayıdır ki din olayı incelenirken yalnız ibadetler değil bütün ahlâk, inançlar 


3 
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ve kuruluşların da ele alınması zorunludur, ve dini olay sözü yerine dini yaşayış demek daha doğru olur. 

İlişki kurulan kutsal iki şekilde ele alınabilir: Ya tabiat içinde veya tabiatüstü (süper natürel) olarak. Tabiat içinde kabul edilen kutsal, totemizm, politeizm gibi puta tapıcılıktır ki semavi dinler, bunları reddederler. Eğer kutsal, tabiatüstü kabul edilirse o zaman bu süper natürel varlık, üstün hayır olur ki semavi dinlerin kabul ettikleri kutsal budur. Bu sonuca göre ferdi ve sosyal olay olarak dinin niteliği şöyle özetlenebilir: 


Din, ulühiyet (divinit&) duygusuna ilişkin belirli inançlar ve naslar (dogma), ibadet ve ameller ile insanlar arasında manevi bir bağlantı kurar ve bunlara inanan, bağlanan kimseleri manevi bir topluluk ve cemaat (comunaute) halinde birleştirir. 


1. Her din bir vahiy ve ilham (revelation) üzerine kurulur. Bu vahiy ve ilhamın tarihi şartları, bazen Musevilikte olduğu gibi, aynı zamanda bir kavmin özel tarihini teşkil eder. Yahut da bir peygamberin talimatını (sünnet — tradition) veya nümune teşkil eden hayatı sözlü ve yazılı olarak zaptedip bu vahiy ve ilham esasları tevsi ve takviye olunur: İslâmlık, Hıristiyanlık ve Budizm'de olduğu gibi. 


Dinler arasında görülen farklar ise en ziyade onların necatı (salut) gerçekleştirmek için kullandıkları yolların ve vasıtaların ayrılığından dogar. Şöyle ki Budizm, insanın necatını, sıkı bir riyazat ve zühdilikte arar. 
İnsanların bütün ferdi arzularını söndürür, zevahir (görüntü) ile olan alâkalarını keser. Birtakım temrinler ile (yoga'lar gibi) insanları fena âlemine (ndant) veya gerçek huzur ve saadete ulaştırır. Hıristiyanlık, Budizme göre daha ziyade dünyaya ve hayata yönelmiştir. Bununla beraber onda da ifratçı bir riyazat ve inziva (insanlardan uzaklaşmak) vardır. Târik-i dünyaların yaşadıkları manastırlar ve zaviyeler ile keşişlerin hayatı bunun yaşayan misalleridir. Bu riyazat ve inzivanın da gayesi, ferdin dünya ile alâkasını azaltarak Allah duygusunu en yoğun bir şekilde insan ruhunda yaşatmak ülküsüdür. 

Dinler arasında İslâmlık ile Musevilik ise, din ile ahlâkı büyük bir açıklık ve kesinlikle birleştirir ve fertlerin birbirleriyle olan münasebetlerini ve vazifelerini, talimatının başına koyar. İslâmlık ve Musevilik insana yalnız inanmayı tavsiye etmez, aynı zamanda fiil ve ameli icrayı da emreder. Bu fiil ve amellerin prensiplerini koyar. İslâmda: 


AZN yyl (= Et-ta'zimü bi-emrillah, eşşefekatü alâ-halkillah) düsturu gibi. 
2. Bir dinin din olarak var olabilmesi için sırf dini mahiyette olan 


ve başka hiç bir ilmin konusuna girmeyen kendine özel bir yapıya sahip olması lâzımdır ki, bu da bir Allah veya kutsi varlık duygusunu 


DİN PSİKOLOJİSİ 35 


kapsamasıdır. Dinin bu özelliğini belirtirken onun ahlâk veya sosyolojiye irca edilmeyecek bir realite olduğunu göstermek istiyoruz. Dinin adı ne olursa olsun, hepsinde sabit ve devamlı kalan bir kutsi varlık mevcuttur ki, bunu şu üç esaslı karakteriyle belirtmek mümkündür: 


a) «Hayata, dünya ve ahrete hâkim olan ve sonsuz bir kudret sahibi» bir tanrının varlığı, 

b) Bu kutsi varlık önünde sezgi, tazim ve huşu duymak, 

c) Cenab-ı Hakkın zat ve mahiyetinin, insan idrakinin ulaşamayacağı bir sır olduğunu kabul etmek. 


3. Dini olayın niteliklerini açıklarken onun tamamen şahsi ve ferdi bir tecrübe olduğunu ortaya süren modern görüşler de vardır. Bunlardan son yılların büyük liderlerinden olan Gandhi'nin fikirleri dikkate değer bir niteliktedir. Ancak bu fikirlerin Hindu mezhebinde bulunan bir kimsenin düşünceleri olduğunu unutmamalıdır. Gandhi eserlerinde şöyle diyor: 

«Ben Allahı görmedim ve onu tanımıyorum. Âlemin onda olduğu hakkındaki imanı ben kendim yaptım. O benim içimde o kadar köklü bulunmaktadır ki kendi tecrübelerim kadar bana gerçek görünür. Fakat bu gerçeği tecrübe sözüyle ifade etmekle belki de imanın değerini anlatamıyorum. O halde en iyisi Allaha imanı özellikle belirtecek bir kelime yoktur derim. Var olan her şeye sihirli ve tarif edilmez bir kuvvet giriyor, onu hissediyor, fakat göremiyorum. Onun varlığını ispat çaresini bulamamakla beraber bu görünmez kuvvet her yerde kendini hissettiriyor. 
Bu varlık duyu organlarımın bana bildirdiklerinden o kadar farklıdır. 
Buna göre Allah hakikat ve aşktır. O bir hayırdır, ahlâkın kaynağıdır. 
Allah ahlâki vicdandır. Tehzib-i ahlâk, nefsin tasfiyesi, güç bir iş, çıkılması zor bir dağdır. Allah ne göklerde, ne cehennemdedir, fakat bizim her yerimizdedir. İşte bundan dolayıdır ki olabildiği kadar insanlığın hizmetinde çalışırsam belki Allahı görebilirim. Uzun tecrübelerden ve tetkiklerden sonra şu neticeye vardım ki, 1. Bütün dinler haktır, 2. Hiç birisi tamamen hatadan salim değildir, 3. Hepsi kendi dinim gibi bana kıymetlidir. Başkalarının imanına kendi imanım kadar hürmetim vardır. Allah birçok dinler yarattı ve bunun müminlerini de yarattı. O halde ben diğer insanların iman ve itikatlarını nasıl küçük görebilirim? Eğer insanların gerçek dostu isem onların da kendi itikatları içinde rahat bırakılmalarına çalışmalıyım. Feci olanı şurasıdır ki bugün din birçoklarımız için yemeye, içmeye veya yüksek veya aşağı kastları ölçmeye yarayan bir vasıta olmuştur. Müsaadenizle söyleyeyim ki bundan daha büyük bir gaflet ve cehalet olamaz. Bir kimsenin yüksekliği onun doğuşundan veya bir makam sahibi olmasından doğmaz. Onun bütün meziyeti davranışlarındadır. 
Allah insanları damgalayarak yüksek ve alçak diye yaratmamıştır. Güneş 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fezalardan sıcaklığını ve ışınlarını bize gönderir, bu ışıklardan bazıları rahatsız olur, bazıları sevinir. Fakat güneş bunlardan müteessir olmadan işine devam eder. Elektrik büyük bir kuvvettir. Fakat herkesin ondan istifadesi mümkün değildir. O ancak bazı kanunlara tabi olmak suretiyle elde edilebilir. Bu kuvvet cansızdır. Kullanmak için onun kanunlarını bilmek lâzımdır ki bu da bir hayli çalışmaya bağlıdır. Bunun gibi bizim Allah dediğimiz yaşayan kudreti keşfetmek için de onun koyduğu kanunları bilmek ve takip etmek lâzımdır. Allahı keşfetmek için hacca gitmeye, mum yakmaya, yahut resimler önünde diz çökmeye lüzum yoktur. O bizim kalbimizin derinliklerinde yaşar. Bedeni ve maddi yüklerimizden ve engellerden kendimizi kurtarırsak onu karşımızda buluruz». 


4. Dini olayın niteliği hakkında şimdi de eski Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendinin fikirlerini dinleyelim: 


Din lügatte itaat, ceza ve ıvaz, deb ve âdet gibi birçok manalara mevzu olup şer'i manada ise «insanları kendi ihtiyar ve iradeleriyle hayırlı işler ve iyi amellere sevk eden bir vaz'ı ilâhi ve bir kanun-i süphani» manasında kullanılır. Taraf-ı ilâhiden böyle bir kanunun vaz'olunması Cenab-ı Hakkın kendi zatına ait bir menfaat ve maslahat için değildir. Çünkü Hak Taâlâ bütün âlemlerden müstağnidir. Binaenaleyh ne bir kimsenin itaatinden faydalanır, ne bir kişinin suçlarından zarar görür. 
Fakat Cenab-ı Hak âlemlerin hâlikı, acıyan ve esirgeyeni olduğundan insanlığı muhafaza ve korumak için böyle bir kanun vaz'olunmuş ve bu kanunu halka bildirmek ve yaymak için yine insanlar arasından peygamberler seçip göndermiştir. 


Burada insanlar kendi akıllarıyle kendilerini korurlar, ve bu sayede maddi ve manevi saadetlerini sağlarlar, bu sebeple de Allah tarafından böyle bir kanunun konulmasına ve bu kanunu halka bildirmek için bir peygambere muhtaç değillerdir şeklinde bir itiraz hatıra gelebilir. Ancak şurası bilinmelidir ki insanlık yeryüzünde doğar doğmaz kendilerine hemen böyle bir kanun teklif edilmedi. İnsanlarda haset ve kin, düşmanlık gibi kötülükler zuhur ederek aralarında kavgalar, çatışmalar başladı. İşte o zaman Cenab-ı Hak bir kutsal kanunla kendilerine bir peygamber gönderip aralarındaki çatışmayı giderdi. Kur'an-ı Kerimde Bakara suresinde, «İnsanlar önce tek ümmet idiler. Sonradan ihtilâfa düşmeleri üzerine kendilerine peygamberler gönderildi» buyurulmuştur. Bu ayet-i kerimeyi tefsir eden din bilginleri, insanların önce tek ümmet halinde ve akla göre yaşadıklarını, sonradan ihtilâfa düşünce peygamberler gönderildiğini beyan etmişlerdir. Ezcümle Kadı Hemedani ilkçağlarda Âdem Aleyhisselâm evlâtlarıyle birlikte aklın gösterdiği yolda yaşarlardı, sonradan aralarında ihtilâf baş gösterince Hazreti Âdem evlâtlarına peygamber olarak gönderildi, demektedir (Dini, İçtimai Makaleler, s. 13-14). 
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Buraya kadar dinin çeşitli tarifleriyle onun ferdi ve sosyal nitelikte ve çok yönlü bir olay olduğunu göstermeye çalıştık. Şimdi şu sorunun cevabını vermeye çalışalım: Acaba ilimlerin ve tekniğin gelişmesiyle dinler ortadan kalkacak mı veya tek din haline dönüşecek midir? Yahut, hava ve su gibi insanın yaşaması için gerekli ve zorunlu bir ihtiyaç mıdır? Veya insanın kalp, göz, kulak gibi yapısına bağlı, ondan ayrılmaz bir varlık mıdır? 


Din, fertler ve toplumlar için en büyük bir ihtiyaçtır. Bu gerçeği tarih ve sosyoloji de teyit eder. Tarihte dinsiz yaşayan bir toplum görülmemiştir. Acaba insanlardaki bu din ihtiyacı tabii ve zaruri bir ihtiyaç mıdır, yoksa bazılarının iddia ettikleri gibi, gelecekte insanlar yalnız ilim ve tekniğin gelişmesiyle yaşayarak din ihtiyacından kurtulacaklar mıdır? Bu soruya tarihi ve sosyolojik delillerle cevap vermeden önce, bu alanda yapılan müspet gözlemleri ve deneyleri konuşturmak lâzımdır. 

1, Amerika'da psikoloji araştırmaları dairesi şefi, ruh ve akıl hastalıkları hekimi Dr. Henry Link'in bu alandaki araştırmaları önemli ve dikkate değer olduğundan, önce onu dinleyelim: 


«Ben bir kısım meslektaşlarım gibi başlangıçta din ve din meseleleriyle ilgilenmez, günlük işlerimle ve hastalarımla meşgul olurdum. 15 
yıl zarfında 4 bin kadar hasta muayene ve tedavi ettim. Hastalarımın çoğu evde geçimsizlikten, mesleklerinde başarısızlıklarından şikâyet ediyor, etrafındakilerle anlaşamadıklarını, kilisede öğrendikleri dini telkinler ve kaidelerle ilmi ve teknik ilerlemeler arasında uyuşmazlıktan dert yanıyorlardı. Bu hastalıklar her yerde ve her sınıf halk arasında rastlanan sinir ve ruh bozukluklarıdır. Fakat ben bu hastalara yaptığım tavsiyelerin çoğunun dini mahiyette olduklarına dikkat ettim. Zaten halkın çoğu da ilmi izahlardan ziyade bu dini ve ahlâki mahiyetteki tavsiyeleri anlıyor ve tatbik ediyorlardı. İşte benim din meseleleriyle meşgul olmam bu ilmi ve mesleki zaruretlerle başladı». Doktor bundan sonra New York Psikoloji Araştırmaları Dairesi'nde birkaç yıl çalışarak 15.321 kadın ve erkek üzerinde inceleme ve araştırmalar yaptı. 73.226 psikoloji testi tatbik etti. Bu araştırmalar sonunda şu sonuca vardı: «Bir dine inanan ve mabetlere devam eden kimselerde şahsiyet ve karakter, dine karşı lâkayt olan ve mabede gitmeyenlerden daha sağlam ve üstündür» (Dine Dönüş, s. 22). Doktora göre mabetler ilimden daha üstün olan hakikatlerin, akıldan daha yüksek değerlerin ifade vasıtalarıdır. 


2. 1 ekim 1967'de Istanbul'da toplanan Ruh Sağlığı Hekimleri Kongresinde okunan rapora göre memleketimizde halkın yüzde elliye yakın 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kısmının ruh ve sinir hastalığından mustarip olduğu kaydedilmiştir. Aynı durum Amerika'da da vardır. Dr. Link, kitabında, ziyaret ettiği birçok hastanelerde hastaların yüzde 4Tsinin ruh bozukluğundan mustarip olduklarını tespit ettiğini yazar. Amerikalı doktor, birçok araştırmalar sonunda, gittikçe yayılan bu ferdi ve sosyal bozukluklar için tek kurtuluş yolunun «dine dönüş» olduğunu iddia etmektedir. Ve esasen kitabını da bu fikrini ispat için yazmıştır*. Doktorun anladığı din, zayıfların ve biçarelerin sığınağı olan din değildir. Belki iradesi kuvvetli olan, bu irade kuvvetiyle cemiyette kendine bir mevki edinen kuvvetli kimselerin silâhıdır. «Modern psikolojinin en büyük keşiflerinden biri şudur: Bir kimsenin mesut ve bahtiyar yaşaması için hayatın bir kısım zevklerinden feragat etmesini bilmeli, başkalarına karşı fedakâr olmalı ve kendini disiplin altına sokabilmelidir. Yalnız kendini ve kendi çıkarlarını düşünmek, ferdi isteklere tabi olmak insanı bencilliğe götürür. Bencilliğin sonu da ıstırap ve bedbahtlıktır. Din insanlara karşı şefkati, sevgiyi ve yardımlaşmayı emrederek onları fedakâr, merhametli olmaya teşvik eder. İnsanı gerçek insan olmaya götüren en sağlam yol din yoludur. Bu sebeple din, ferdi ve sosyal yaşayışın en büyük ihtiyacı, en kuvvetli nâzımıdır». 


3. İnsan, beden ve ruh gibi iki varlık taşır. Beden hava, su, besin gibi şeylere muhtaç olduğu gibi, ruhi yaşayış da ahlâk, din ve sanat gibi manevi besinlere muhtaçtır. İnsanın manevi hayatı yine manevi cinsten besinlerle beslenmezse beden ile ruh arasındaki denge bozulur. Yalnız maddi neviden ihtiyaçlar tatmin edilerek manevi hayat beslenmezse zayıflar, gittikçe söner. İnsanda yaradılıştan var olan türlü eğilimler, içgüdüler ve duygular normal bir şekilde gelişmeye ve terbiye edilmeye muhtaçtır. Bu kuvvetler ihmal edilirse insanın normal gelişmesine aykırı hareket edilmiş olur. Bu manevi kuvvetler arasında en sağlam ve temelli olanı ise dini histir. Dini his, telkin ve itiyatlarla beslenirse, ahlâki, estetik, aile ve toplum duyguları da beraberce gelişir ve yükselirler. Bu sebeple kitabımızda esaslarını belirttiğimiz kurallar dairesinde insanın bütünlüğünü bozmadan maddi ve manevi kuvvetlerini beslemeli ve takviye etmelidir. 


Manevi hayatı ihmal edilen kimselerde şüphecilik baş gösterir. Şüphe, manevi hayatı kemiren korkunç bir hastalıktır. Şüphede kalan insan, yolunu şaşıran kimseler gibi, daimi bir ıstırap ve rahatsızlık içinde yaşar. Şüpheci, hiç bir şeye inanmaz, hiç bir manevi değere itibar etmez. 
Hayatın türlü akıntılarına katılıp sürüklenir. Auguste Comte, Stuart Mill gibi filozofların dini hayat karşısında taşıdıkları şüphecilik yüzünden ma- 


(*) Dine Dönüş: Dr. Henry Link, Ömer Rıza Doğrul tercümesi. 
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ruz kaldıkları ıstıraplar hal tercümelerinde ibretle okunacak sayfalardır. 
İmam-ı Gazali de «Elmünkizu-Mineddalal» adlı kitabında geçirdiği şüphecilik bunalımlarını anlatır. İnsan inanmak ihtiyacındadır. İnanılacak tek ideal de, en üstün varlık olan Cenab-ı Hak ve onun insanlara necat yolunu gösteren dindir. 

Dua ve ibadet bölümünde gösterdiğimiz üzere insanın elem ve ıstıraplarını azaltan, teselli ve ümit veren kuvvet dindedir. Ruhun sükünu ve inşirahı, insanın ulvi bir kudret karşısında duyduğu bağlılık ve sevgi ile sağlanır. 

4. İnsandaki ahlâki faziletlerin en büyük desteği dindir. Vazifeye bağlılık, doğruluk, adalet, şefkat ve hürmet, yardımlaşma gibi ahlâki kaideler Cenab-ı Hakka inanan ve bağlanan kimselerin kalp ve vicdanında yaşar. Ulu Tanrı müminlerin kalp ve vicdanlarında yaşayan duyguları ve niyetleri bilir ve onlara en doğru hareket ve yaşayış yollarını gösterir. Ahlâkın temeli olarak felsefenin gösterdiği faydacılık, haz ve lezzet, dayanışma gibi teoriler her çağda münakaşa ve tenkit konusu olmuşlardır. İnsanı gerçek insan yapan ahlâk gibi esaslı bir hayat kuralını, münakaşa konusu olan temellere istinat ettirmek yanlıştır. Din duygusu ise ilâhi ve evrensel bir gerçek olarak ahlâkın en sağlam ve temelli dayanağı olabilir. İnsanlar toplu olarak yaşarlar. Bu topluluğun devamı için de toplum fertlerinin birbirine karşı hak ve vazifeleri vardır. Bir toplumda vazifelerin ve hukukun tam olarak yaşaması için onların insanların vicdanında mukaddes bir duygu olarak yerleşmesi lâzımdır. İnsanlar suni ve değişken kurallardan ziyade, sevgi ve saygı ile inandıkları şeylere bağlanırlar. Bu bakımdan din, hukuk ve vazife kurallarının en gerçek ve temelli dayanağı olur. Allaha ve ahrete iman eden, kalbinde Allah korkusu yaşayan bir kimse, toplumun hukuk kurallarına ve nizamlarına saygı duyar, vazifesine yürekten bağlanır. Mümin, haksızlık yapmaktan korkar, vicdanına ve kalbine sinmiş olan Cenab-ı Hakkın emirlerine karşı gelmekten çekinir. Dinin temin ettiği ahlâki otoriteyi ise hiç bir kanun ve yönetim temin edemez. İnsanda hayır ve şerri ayırt eden vicdan da mahiyeti ve menşei bakımından münakaşa konusudur. Fakat vicdana ilâhi bir kudret kabul edilirse bu tartışmalara lüzum kalmayacağı gibi, vicdanın emirleri de bir kutsiyet kazanır ve kati, evrensel bir mahiyet alır. Kutsiyet fikri kabul edilmedikçe ahlâki prensiplerin kuvveti azalır. Bu sebeple-ahlâkın en sağlam temeli dindir ve din olmalıdır*, 

5. Din, birleştirici ve toplayıcı bir faktör olarak da toplumlarda önemli bir vazife görür. Topluluklar, belirli bölgelere yerleşen insanlardan ibarettir. Toplumun fertleri özel yaşama şekilleri içinde birbirlerin- 


/#) Bu konuda fazla bilgi için Bkz. İslâmda Ahlâk, Osman Pazarlı, 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den ayrı kişilerdir. Bu kalabalığı belirli amaçlar ve ödevler karşısında bir bütün haline getiren kuvvet, dindir. O zaman birbirine yabancı olan insanlar, tek fikir ve tek duygu etrafında birbirleriyle kaynaşır ve bir bütün meydana getirirler. İslâmiyet, «Bütün Müslümanlar kardeştirler» ilâhi emriyle müminleri manevi bir bütün, bir ümmet telâkki eder. Dinimiz, tanısın tanımasın bütün müminlerin karşılaştıklarında birbirleriyle selâmlaşarak iyi dileklerini, selâmet temennilerini bildirmelerini emreder. Yp5$; CAY pan emr-i celiliyle birleşmeyi ve Allahın gösterdiği yoldan ayrılmamalarını tavsiye eder. Bu düsturlar, toplum fertleri arasındaki yaklaşmayı ve dayanışmayı artırır. Yakınlığı ve sevgiyi kuvvetlendirir. Fertleri arasında manevi bütünlük ve hissi bağlar bulunmayan toplumlar ise anarşi ve kargaşalık içinde yaşar ve çabuk dağılırlar. 
Binlerce yıldan beri toplumları birbirine bağlayan bağın din olduğunu tarih sayfaları açık olarak göstermektedir. XVIII. yüzyıldan sonra Fransız Büyük İnkılâbı ile millet ve milliyet kavramı ortaya atıldı. Millet; dil, kültür ve toprak bütünlüğüne sahip, bir bayrak altında toplanan siyasi bir toplumdur. Din ise toprak, lisan farkları gözetmeksizin bir dine inanan bütün insanları birleştiren bir kuvvettir. Millet çemberi dar, din ise bu daireyi de içine alan daha geniş, daha evrensel bir dairedir. Din birliği, millet birliğine mâni değildir. Aksine olarak milli hissi takviye eden daha ulvi, daha evrensel bir idealdir. Din, fıtri bir his olarak daha şümullü ve daha derin bir birleştirici kuvvettir. Köklü, daha derin ve uzun ömürlü bir dayanışma, bağlılaşma faktörüdür. Kıtaları, medeniyetleri ve ırkları aşarak bütün müminlerini bir ideal, kutsi bir varlık içinde yoğuran manevi bir kudrettir. Bu fikirleri takviye eden en somut örnek, Museviliktir. Bu kavim bütün dünyaya dağılmış 12 milyonluk bir kitle olduğu halde yine tarihi ve milli varlığını muhafaza etmekte ve siyasi alandaki çeşitli dalgalanmalara mukavemet etmektedir. Birlik ve beraberlik içinde yaşamak için dinin bu azametli kuvvetine güvenmek lâzımdır. 


6. Din bir disiplin olarak da fertlerin ve toplumların hayatında önemli bir rol oynar. Disiplin bir ferdin veya toplumların belirli kurallara uygun hareketleri ve davranışlarıdır. Fertlerin kaşılıklı münasebetlerini, toplumdaki düzeni kanunlar ve devlet kuvvetleri sağlarlar. Kanunlar fertlerin yaşayışlarında ve toplum hayatındaki işlerin ancak en zaruri olan ve sınırlı bir kısmını içine alırlar. Fakat ferdi davranışların ve toplum yaşayışının büyük bir kısmı karşılıklı çıkarlar ve geleneklerle işlerler. İşte bu sebepler dolayısıyle fertlerin ve toplumların yaşayışlarını düzene koyacak tesirli ve etraflı bir kurallar sistemine ihtiyaç vardır ki bu vazifeyi en faydalı bir şekilde din yapar, vicdanlara ve kalplere hâkimdir. Dinler fertlerin manevi ve ahlâki yaşayışlarına, diğer insanlarla münasebetlerine ve toplumun düzenine ait koyduğu kaideler, yani ahkâm ve evamiriyle insanların ve toplumların saadet ve huzur içinde yaşamalarını sağlar. Dinin otoritesi, her türlü ferdi ve sosyal kuvvetlerin üstünde bir kuvvettir. Dini emirler her türlü şüphe ve mukavemetten uzak ilâhi ve mukaddes kurallardır. Dindar ve mümin olan kimse, başkasına fenalık yapmaz. Hırsızlık, yalancılık bilmez. Devlet kuvvetlerinin tesir alanından kurtulacağını bilse bile yine ser ve kötü işlerden uzak durur. Her şeyi bilen ve gören Cenab-ı Barinin emirlerine karşı günah işlemekten korkar. Allah korkusu her türlü siyasi ve içtimai yaptırımların üstüne çıkan büyük ve tesirli bir disiplin yaratır. 
Onun içindir ki İslâmda « z aK » kuralı, adalet ve hukukun teme! 
prensiplerindendir. 

Dinler, önce insanın manevî hayatında bir disiplin kurarlar. İslâmiyet, müminlerin kardeş oldukları esasını koyar. Hiç kimse kardeşine kötülük yapmaz. Dinimiz başkalarına âdil, şefkatli ve merhametli olmayı düşkünlere yardım etmeyi emreder. Kendisine yardım edilen kimselerde de başkalarına yardım etme arzusu kuvvetlenir. İnsanın uyanan kötü ihtirasları ve arzularını söndürmek, nefse hâkim olmak, kalbini ahlâk-ı hamide ile terbiye etmek dinimizin başlıca emirlerindendir. 


Dinler, koydukları bu kutsal kurallarla manevi hayatta en sağlam ve esaslı bir disiplin sağlarlar. Dinin sağladığı bu manevi disiplini hiç bir ceza kanunu, hiç bir siyasi kuvvet temin edemez. Ferdin diğer insanlarla münasebetlerinde ve davranışlarında dahi dinin koyduğu disiplin üstün ve tesirli bir otoriteyi haizdir. Dinler, yalancılık, kibir ve riya haset, gurur, ailesine ve komşusuna zarar vermek gibi hareketleri şiddetle menederler. İnsanlar arasındaki münasebetlerde bu kurallara uyanların oranı yüksek olursa, o toplulukta cinayetlerin, fenalıkların oran: da azalır. İnsanlar arasında kardeşlik ve tesanüt duyguları artar. Bi toplumda asayiş kuvvetleri ne kadar tesirli olursa olsun, dinin temin ettiği bu disiplini hiç bir zaman sağlayamaz. Çünkü dinler, insanların kalp. 
lerine ve vicdanlarına olduğu kadar, beşeri münasebetlere faydalı ola. 
cak hükümleri ve kuralları da göstermişlerdir. 


Toplumlarda sosyal adalet, hak ve vazife, ferdi ve sosyal hürriyet: ler gibi prensipler de en son tahlilde yine yurttaşların bu prensiplere inanmaları noktasına gelir. Dinler, bu prensipleri —biraz değişik sözler. 
le— kutsal emirler olarak müminlerine emrederler. Şöyle ki, en son ve büyük bir din olan İslâmiyet, dünya ve ahreti kaplayan şümullü ve yüksek esaslarıyle ferdi ve sosyal disiplini en iyi şekilde sağlayacak esas ları koymuştur. Ulu Peygamberimizin hayatı ve tutumu, bu hususta er öğretici ve faydalı bir örnektir. İyi kavranılmak şartıyle İslâmın ruhu bugünkü medeniyetin ve kültürün gelişmeleriyle tam bir uygunluk ha. 
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lindedir. İslâmiyet, evrensel bir din olduğu gibi, fertlerin ve toplumların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak prensipleri kapsayan ilâhi bir kanundur. Psikoloji ve felsefenin gösterdiği gerçek de budur. 


DİN VE AHLÂK 


Din ile ahlâk birbirlerinden ayrılmaz bir bütün meydana getirirler. 
Dini emirlerin büyük bir çoğunluğu, ahlâki emirlerden ibarettir. Ahlâksız din olmaz ve her din insanları ve toplumları ahlâklı yaşamaya zorlar. Şu halde dini olayın niteliğini kavramak için ahlâk ile dinin ilişkileri hakkında da birkaç söz söylemek gereklidir. 

1. Ahlâk, hayrın ve vazifelerin ilmidir. Din ise, insanın üstün ve mukaddes bir varlık ile ilişki kurmasıdır. Gerçekte din ve ahlâk vazifeleri bakımından farklı iseler de, gelişmelerinde beraber yürürler ve aralarındaki münasebet pek sıkıdır. Bu yakın münasebet, birçok dinlerde görülmekte ve dinde ahlâka verilen mevki dolayısıyle bazı özellikler kazanmaktadırlar. Ezcümle; Budizm, Brahmanizm, Hıristiyanlık dinlerinde ahlâki ideallere verilen mevki birbirlerinden farklıdır. Dinler tarihinde görülen büyük dinleri birbirlerinden ayıran iki esaslı nitelik (vasıf) vardır: 1. İnsanın kaderine hâkim olan kudret karşısında alınan vaziyet; 2. Hayatı sevk ve idare için ortaya attıkları hükümler ve emirlerdir. Bu iki nitelikten birincisi dini inanışları, ikincisi ise ahlâkı meydana getirirler. Büyük dinlerde bu iki kısım birbirleriyle ahenkli bir sistem teşkil edecek şekilde müminlerine arz edilmiştir. Bunun içindir ki, birçok din bilginleri, her dinde ahlâkın mühim bir rükün (temel) oldugunda ittifak etmişler, fakat din ve ahlâkın birbirlerinin aynı olduğunu iddia etmemişlerdir. Ancak Amerikalı psikoloji profesörlerinden Ames, «Dini Tecrübenin Psikolojisi» adlı eserinde, din ile ahlâkın aynı şey olduğunu savunmuştur. Amerikalı profesör, dini, «en yüksek sosyal değerlerin şuuru» suretinde tarif eder ve bir toplumda lâdini olan kimseleri sosyal değerleri benimsemeyen, dindar kişileri de sosyal değerleri özümseyen ve benimseyen kişiler olarak kabul eder. Bu görüşte açıklanması müşkül olan nokta, ilâhi ile insani, tabii ile tabiatüstü (supernaturel) arasındaki kesin farkı bulup gösterememesidir. Diğer bir psikolog da (Dr. 
Link) dini, en ulvi varlık olan Allah'a ve O'nun koyduğu ahlâki nizama inanmak şeklinde anlar. 

Din ile ahlâkı birleştirmek isteyenlerin, her şeyden önce, birbirlerinden ayrı olan bu âlemlerin aynılığını göstermeleri gerekir. Bu ise bugün için ispatı imkânsız olan felsefi bir sorundur. Bu sebeple biz, ahlâk ve dinin sıkı rabıtalarına rağmen aynı şey olduklarını kabul edemeyeceğiz. Hatta daha ileri giderek şunu da ilâve edebiliriz ki, ahlâklı 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bir kimsenin koyu bir dindar olması şart olmadığı gibi, dindar olan bil kimsenin de yüzde yüz faziletli olmadığı görülmüştür. Din ve ahlâk, in. 
sana ayrı ayrı emirler verir ve hareket kaideleri gösterirler. Esasında bir ve aynı değildirler. «Din, aklın müdahalesiyle geliştikçe ahlâkileşir fakat hiç bir zaman aynı olamaz» (Ahlâkın Alanı: Palmer). 

Almanlardan Max Müllerin önemli kitabı «Dinin Menşei ve Tekâ. 
mülü Hakkında Okumalar» eserinde, C. P. Tiele'in «Din Bilgisinin Ele. 
manları» adlı kitabında ise dinin ilkel insanın «sonsuzluk» ile münasebetinden doğduğu varsayımı (faraziyesi) savunulmuştur. Profesör Jevon: ise sihir ile fetişizmin dinden tamamıyle ayrı olduğunu, sihir ve fetişizmin ferdi, dinin ise sosyal bir olay olduğunu savunurlar. Ayrıca Profesöı Pratt ile Durkheim da dinin ahlâk olmadığını, fakat sosyal yaşayışın dir ve ahlâka etkili olduğunu kabul ederler. 


İslâm, ahlâka büyük önem verir ve onu «dinin zarfı» sayar. Hazret Peygamber, «Ben mekârim-i ahlâkiyeyi tamamlamak için gönderildim» sözü ile İslâmda ahlâka verilen önemi göstermiştir. İslâm ahlâkı rasyo. 
nalist-teolojik ahlâk sistemleri içine konulabilir. Ehl-i sünnet, ahlâkı di. 
nin bir rüknü saymışlar, kitap ve sünnette tebliğ edilen emirlere ayner uymuşlardır. Mutasavvıflar ve filozoflar ise kısmen Sokrat ahlâkına bağ. 
lanmışlar, yahut iyi fiiller ve amellerle ruhu tasfiye ve tehzip yollarını göstermişlerdir. İslâm ahlâkı genel çizgileriyle kitap ve sünnete dayanmakla beraber aklı tatmin eder. Her ahlâki kaide, ferdin ve toplumun hayrı, selâmeti içindir. Ahmet Naim merhumun İslâm dininde ahlâkın yerini belirtmek için şu sözlerini okuyalım: 

«Bizde imanın temeli ve desteği akıldır. Gerek Allahın varlığına, ge. 
rek Hazreti Peygamber Efendimizin peygamberliğine ve bu sıfatla bil. 
dirdiklerine inanan her Müslüman, her halde istidlâl (uslamlama) tarikine baş vurarak bu hakikatlere kani oluyor. 


«Yine İslâm dininde akla açık olmayan iman sırları yoktur. Hiç bir kimseye, “Aklın alsın almasın her halde iman ile mükellefsin, iman meselelerini münakaşaya aklın salâhiyeti yoktur” denilmemiştir, denilemez de. O derecede ki, aklın delâleti ile, en geniş istidlâller ile, imanın temelleri hakkında vicdani kanaat, Kur'anın vahy-i ilâhi, Hazreti Muhammed'in Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğuna itminan (ke. 
sin bilgi) hâsıl olduktan sonra bile dini naslarla akli delil arasında bil çatışma bulunduğu görülürse daima dini nassı tevil etmek cihetine gidilir. Bu gibi ahvalde, bütün İslâm ulemasının ittifakı vardır. Asıl iman akli istidlâle dayandığı için nassı tevil ile zâhirinden hemen anlaşılar manayı terk etmek lâzım görülmüştür. Zira bu takdirde nassa itibar etmek, aslı fere feda etmektir, diyorlar. İslâm dininin medenileştirme vazifesini o kadar süratle ve en mükemmel surette başarmaşındaki hikmeti, Hıristiyan devlet ve milletlerinin o muazzam ve muntazam teşkilâtla, o kadar fedakârlıklarla Asya ve Afrika'ya gönderdikleri misyoner ordularının çalışmaları ile ve her zahmete katlanmaları ile hiç de mütenasip (orantılı) olmayan cüzi muvaffakıyetlerine mukabil, İslâm dininin teşkilâtsız, misyonersiz, parasız pulsuz olarak süratle yayılmasındaki sırrı işte burada aramalıdır. İslâmın metodu akıldır. Hıristiyanlığınki histir. 
Biri mantıki delillerle iknaa çalışıyor, diğeri sırlardan bahsediyor. Yine bundan dolayıdır ki, Avrupa'da felsefe, imanı zaafa uğratmış, dine karşı düşmanlık bile uyandırmışken, Şarkta felsefeyle uğraşanlar yine din uleması olmuş ve kelâm ilmi felsefeyle el ele vererek iman hakikatlerini teyit etmiştir. 

«Bu mukaddimeleri serdetmekten maksadımız, Müslümanlarca ahlâki vazifenin desteği, ilâhi vahiy olmakla beraber, onun akli mahiyetinden de bir şey kaybetmediğini anlatmaktır. Evet, ahlâki vazifelerin asıl kaynağı dindir, vahiydir. Onun için vazifelere ait olan emirler ve yasaklar, sayılamayacak derecede çoktur. Fakat bir Müslümana göre dış görünüşte kendinden hariç bir kaynaktan sâdır olan bu buyruklar ve yasaklar gereğince hareket etmek, hakikatte yine vazife tasavvurunu, asıl mebdei olan akıldan iktibas etmek demektir. Çünkü onun, esas itibarıyle Müslüman oluşu, akli istidlâl neticesiydi. 

«... İslâm dini, yüklediği mükellefiyetleri anlatırken bunları yüklenmenin sağlayacağı bahtiyarlığı da delilleriyle izah etmekten ve aklın delâletini kullanmaktan geri kalmıyor. Mükellef olan Müslüman, yüklendiği vazifelerin hayır vesileleri, korunmakla mükellef olduğu yasakların şer vasıtaları olduğuna aklen kanaat getiriyor. Mademki insana akıl aydınlığını veren, iyi, kötü, doğru, eğri, bahtiyarlık, bedbahtlık gibi ilk prensiplerle aklı teçhiz eden, Cenab-ı Haktır, yine o Cenab-ı Hakkın bazı buyruklarla ve yasaklarla insana ait vazifelerin tafsilâtını bildirmesi, aklın irşat yolundaki hizmetini kolaylaştırması akla verilen yüksek değeri niçin düşürsün?» (İslâm Ahlâkının Esasları: Babanzade Ahmet Naim, s. 57-60). 

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere din ve ahlâk, ilâhi bir kanun olup, din mazruf ise ahlâk da onun zarfıdır. Din ulu bir ağaç ise ahlâk da onun dalları ve meyveleridir. 


ÇOCUKTA VE GENÇTE DİNİ HAYAT 


Çocuklarda Dini Hayat: 


Yukardaki bölümlerde inançlar, ibadetler, ahlâk ve dini teşkilât olarak fertlerdeki din duygusunun dini bir hayat yaşamak şeklinde ele alın- 


DİN PSİKOLOJİSİ 45 


masının daha yerinde olduğunu göstermiştik. Şimdi bu dini yaşayışın gelişmesini biyolojik ve psikolojik bakımdan göstermek lâzımdır. 


Küçük çocuk dünyaya geldiğinde hayvana benzer. Duyu organlarına sahiptir. Refleksler ve içgüdülerle yarı ruhsal, yarı organik bir sermayeyi beraberinde taşır. İçinde doğduğu topluluk, onu geliştirmek için yeterli vasıtalarla donatmıştır. Bu toplum, yüzlerce yıllardan beri kendinde sakladığı fikirleri, gelenekleri ve kuralları türlü vasıtalarla bu yeni doğan mahlüka aşılamaya hazırdır. Evvelce sözünü ettiğimiz taklit fonksiyonu çocukta da faaliyete geçer. O da eski nesli taklide başlar. 
Çocukta taklit fonksiyonu ilk zamanlarda iradesiz işler. Çocuk âdeta pasif durumdadır. Sosyal veraset denilen fikirler, inançlar, âdetler ve davranışlar bir çevre halinde çocuğu her taraftan sarmıştır. Aile çocuğa dini terbiye vermeye başlarken, çocuk önceden «dindar bir kişi» olarak hazır gibidir. Din, kulun Allah ile temasa geçmesidir. Fertlerin kaderlerine etkili olan ulvi kudret karşısında özel bir davranışıdır, demiştik. İşte bu manada olarak çocuk da daha küçükten kendi kaderine hâkim olan kudreti belirsiz bir şekilde şuurunda duymaya başlar. Bu gerçek davranış onun için tabiidir. Çünkü çocukta dini duygu bir duyarlık kabiliyeti halinde yaşamaktadır. Bu duyarlığın gelişmesi ve ilerlemesi, sonradan gençliğinde din şuuruna sahip olmasında temel vazifesini görecektir. 


1 Ana ve babasına karşı duyulan sevgi ve saygı, yakınlarına sempati beslemek, kedilere ve hayvanlara karşı sevgi beslemek... gibi duygular işte bu müphem din duygusunun ilk tezahürleridir. Onun için çocukluk çağında bu görüntülerin hangisinin ahlâki, hangisinin dini olduğunu tayin etmek henüz kabil değildir. Çocuğun ruhu mayıs ayında- ki bahçeye benzer. Baharda bütün çiçekler, ağaçlar ve bitkiler hep birden canlanmışlardır. Bunun gibi bu çağda dil, ahlâk, din ve çeşitli idrakler çocuğun ruhunu istilâ etmişlerdir. Bu çağda dini bakımdan önemli olan, çocukta kendi kendinin şuuruna varması (self-conscience) ve sosyal şuurunun gelişmesidir. Çocuğun kendi öz şuurunu duyması sosyal çevresiyle temaslarında ağır ağır gelişmeye ve farklılaşmaya başlar. Sözgelişi haz ve elemlerin sebepleri, hürriyet ve itaat hakkında yarı şuurlu fikirleri şekil almaya başlar. İlk zamanlarda çocuk bu duygularının kaynağını ana-babasında veya aile büyüklerinde bulduğunu zanneder. Çocuğun ebeveynine karşı duyduğu bu sevgi ve saygı duyguları şüphesiz dini duygu değildir. Fakat dini şuurun harekete gelmesinin ilk sebebidir, hatta onunla pek yakın bir münasebeti olan bir duygudur. Çocuğun ilk «tanrısı» antropomorfik (insana benzetme) bir mahiyet taşır. Onun şuurunda yaşayan tanrı, ana-babasına benzeyen, fakat onlardan ayrı olan, 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bununla beraber az çok yine insana benzeyen büyük ve kuvvetli bir «büyükbaba»dır. 


Çocukta din şuurunun inkişafında rol oynayan tesirler şunlardır: a) Ailesinde kendisini büyüten büyüklerinin dolaylı etkileri, b) Dini konuların doğrudan doğruya öğretilmesi, c) Çocuk ruhunun tabii gelişmesi. Bu noktaları Baldwin, «Ahlâki ve Sosyal Açıklamalar» adlı kitabında, filozof Royce da, «Dış Âlem ve Sosyal Şuur» adlı kitabında geniş bir şekilde incelemişlerdir. 


2. Çocuk, kendinden yaşlı ve büyük kimselerin hareketleri ve davranışları 'hakkında tecessüsler duyar ve çocukluğun en büyük kanunu olan «taklit» ile her alanda onlara benzemeye çalışır. Buradaki davranışları biz psikolojide «hassi-hareki» (sensorio-motrice) veya «fikri-hareki» (ideo-motrice) tesirler olarak mütalaa ederiz. Bazen buna refleks yayı (reflex arc) da denilir. Genel olarak bu taklitler bir etki-tepki münasebetidir. Sinir sistemine sahip bütün canlılarda görülen bir olaydır. Çocuk, çevresindeki büyüklerin davranışlarını aynen tekrarlamayı sever, sinir sistemi ve kaslar bu hareketi tekrarladıkça daha başarılı olurlar. 
Yani hareket ve davranış âdeta kaslarda ve sinir sisteminde bir iz bırakır ve sonra onu tekrar için özel bir kabiliyet kazanır. İşte bedenin ve sinir sisteminin bu kabiliyeti, taklit olayının küçüklerde hâkim bir kanun olmasını sağlar. Çocuk bu çağda çevresindeki aile bireylerinin dini gelenekler, itikada ait sözlerinden ve davranışlarından büyük tesirler alır. O da iradeli veya iradesiz olarak bu davranışları ve gelenekleri taklide ve tekrara başlar. Taklit yalnız hareketlerde olmaz, duygular ve heyecanlar da taklit edilir. Açıklamalarımızda daima davranış sözünü kullanmamızın sebepleri de buradan gelir. 


3. İkinci etken olarak yukarda belirttiğimiz, «dini konuların doğrudan doğruya çocuklara öğretilmesi» konusudur ki, birinciden çok daha önemlidir. Eğer din, insanların hayatında bir kuvvet ise bu noktanın toplumların yaşayışı bakımından da büyük bir önemi vardır. Gerçekte bu mesele ailede ve okullarda din eğitimi ve öğretimi meselesinin bir koludur. Bu konu daha çok din eğitimi ve pedagojiyi ilgilendirdiğinden üzerinde fazla durmayacağız. Burada meseleyi ailede çocuğun din eğitimi ve öğretimi, okullarda çocuğun dini eğitimi diye iki ayrı kısımda görmek gereklidir. Her şeyden önce ve genel olarak din eğitimi ve öğretimi meselesini bir «dini kültür» meselesi olarak mütalaa etmek daha doğru olur. Toplumlarda sanat ve edebiyat, müzik kültürü gibi bir de dini kültür ideolojisi olmalıdır. Çocuk ibadetler ve ayinler, dua ve dini geleneklerin yaşatılması, İslâmi ahlâkın telkini, çevresinde iyi örnekler görmesi gibi çok yanlı yaygın bir dini eğitim görmelidir. Bunun için de bugünün toplum yaşayışında bazı prensiplerin ortaya konulması, bu 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prensipleri uygulayacak ve yürütecek kuruluşların hazırlanması lâzımdır. Bu alanda önemli gördüğümüz bazı tedbirleri şöyle sıralayabiliriz: a) Aile ocağında ana-babanın dini bilgilerini artırmalı ve çocuğa hangi dini bilgilerin ve ne miktarda öğretileceği tespit edilmelidir. Hurafelere boğulmuş, dinin en köklü kurallarından habersiz ailelerin çocuklarına verecekleri dini bilgilerden fayda yerine zarar gelir. Bunun için din bilginlerimiz ailelere rehber olacak ve herkesin anlayacağı şekilde küçük ve büyük el kitapları yazmalı ve ucuz fiyatla satışa çıkarmalıdır. 
b) Çocuklarda ve ailelerde din duygularını ve inançlarını besleyecek ve kuvvetlendirecek edebi okuma parçaları, dini manzumeler, dini hisleri telkin edecek resimli ve resimsiz din büyüklerinin hayatları, hikâyeler hazırlayıp yayınlamalıdır. c) Dini ceza verici, korkutucu bir şey olmaktan çıkarıp, cazip ve sevimli hale getirmelidir. Okullarda ve camilerde okunacak mahiyette ilâhiler yazdırılmalı ve en önemli müzik üstatlarına bestelerini hazırlatmalıdır. Bu arada bugün camilerimizde tek sesle okunan mevlitlerin de bir ilim heyeti tarafından düzenlenmesi gereklidir. Koro halinde okunacak ve söylenecek ilâhiler, toplumun dini his ve heyecanlarını kuvvetlendirir. Çocuk ve halk taklitçi olduğundan, his ve heyecanları kamçılayan bu gibi ayinler, onlarda daha büyük ve derin tesirler bırakır. d) Dini kültürün yaşatılması ve kuvvetlendirilmesi yolunda çalışırken bugünkü ilmi gerçeklerle ve teknik ilerlemelerde açıktan açığa çatışan ve bazı tefsir kitaplarımıza girmiş olan bâtıl açıklamaların ve tefsirlerin ilmi hakikatlerle tekzip edilen ifadelerin tasfiyesi ve ayıklanması da lâzımdır. İslâm dini medeniyetin ve tekniğin düşmanı değildir. Dinimizi müspet ilimlerle çatışır durumda göstermeye çalışmak ise işlenecek hataların en büyüğüdür. Burada vaizlerin ve halk arasında yaşayan imamların ve din adamlarımızın büyük hizmetlerine bilhassa.işaret etmek isteriz. e) Okullarımızda ise resmi müfredat programlarının gösterdiği çerçeveler içinde yapılacak pek çok işler vardır. Her şeyden önce, ilkokullarda küçüklere İslâm büyüklerinin hayatları bir örnek olarak gösterilmeli, dinimizin inançta ve ahlâkta ortaya koyduğu temel kurallar ve bunların üstün değerleri belirtilmelidir. Orta dereceli okullarda ise öğrencilerin pozitif ilimler alanında kazandıkları bilgilerle İslâmın temel ilkeleri arasındaki birliği ve beraberliği göstermeye dikkat etmeli ve daima gençlerin akıl ve muhakemelerine hitap etmelidir. 
Bu arada öğrencilere dinin ibadet ve ameller kısmı da ameli olarak gösterilmeli, faydaları anlatılmalıdır. İslâmi eserleri, camileri gezdirmek ve onlardaki mimari ve estetik güzellikleri anlatmak da din kültürünün gelişimine büyük hizmetler edecektir*. 


(#) Bkz. Din Eğitim ve Öğretiminde Genel Kurallar. 
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4. Batı dünyasında bu alanda çalışmalar çok geniş ve etraflıdır. Her şeyden önce teoloji fakültelerinin geniş yayınlarını söyleyebiliriz. Bu yayınlar bugünkü fikir ve felsefe cereyanlarına gerçekten vâkıf ve bilgin profesörler tarafından yürütülmekte ve dini meselelerle çocuk eğitimi, modern bir görüş ve anlayışla incelenmektedir. Bunun yanında çeşitli ve çok sayıda dini kuruluşlar resim, hikâye, roman, şiir ve sinema yollarıyle, dergiler ve konferanslarla sürekli ve yoğun bir çalışma içindedirler. Batı dünyasında çocukta din eğitimi ve öğretimi konusunda yapılan çalışmalar hakkında bir fikir vermek için birkaç örnek verelim: «Amerika'da 251 İlkokul Çocuğunun Ahlâki ve Dini Hayatında bir İnceleme, Brockman» - «Bir çocuğun Dini Gelişmesi Hakkında Notlar, Bergen» - «Bir Çocuğun Dini Fikirleri, Chrisman» - «Kaliforniyalı Bir Çocuğun Dini Düşünceleri, Barnes». Fransa'ya ve Almanya'ya gelince, orada dahi halkın ve çocukların din eğitimi hakkında pek çok yayınlar ve çalışmalar vardır. Kısa bir fikir vermek üzere son yıllarda «Katoliğin Kütüphanesi» adındaki bir kurumun «Biliyorum, İnanıyorum» (: Je sais, je crois) serisi içinde 80 kadar eser yayınlandığını hatırlatmak isteriz. 
Bu eserlerin her biri aydın bir kimsenin her türlü sorularına cevap verecek değerde ciddi ve ilmi kitaplardır. 


Enstitümüz öğrencilerinden bazıları Istanbul'da halk ve çocuklar arasında bu konularda anketler yapmışlardır. Aşağıda bu araştırmalara ait bir örnek vereceğiz. Bu dikkate değer araştırmalar çoğaldıkça çocuklarımızda ve halkta dini yaşayışın görüntüleri hakkında esaslı bilgilere sahip olacağımızda şüphe yoktur. Sonuç olarak diyebiliriz ki, çocukta ve gençte din eğitimi ve öğretimi, onun dini hayatının gelişmesinde ve yükselmesinde en önemli bir etken vazifesi görür. Biz bunu dini kültür terimiyle özetliyoruz. 


5. Çocuklarda tecessüs içgüdüsü tabii bir kabiliyettir. Çocuk, küçükten itibaren ana ve babasına, büyüklerine etrafında gördüklerini sorar, ne olduklarını anlamak ister. Onun için dünya meçhullerle doludur. Tecessüs içgüdüsü onu bu meçhullerin ne olduklarını öğrenmeye sürükler. Çocuğun bu tabii kabiliyetinden din eğitiminde dahi istifade etmelidir. Çocuk çoğu zaman bir şeyin yapanını, yani sebebini sorar. İşte bu sebeplerin en sonunda «Allah» olduğunu çocuğa telkin etmek lâzımdır. 
Çocuk küçük yaşlarda şüpheci değil, dogmatiktir. Büyüklerine kolay inanır. Dünyadaki düzen, varlıkların asıl sebebi hakkında yapılacak telkinler onda kuvvetli inançlar doğurur. Küçük çocuklarda hayal gücü de kuvvetlidir. Çocukların çoğunun hayalinde Tanrı, «büyük bir insan» gibi hayal edilir. Niçin, neden, kim yaptı? gibi sorular sebep aramaktır. Çocuklara bu sebepler, onların anlama seviyesine göre anlatılırken ilk ve son sebebin en büyük kudret ve ilk sebebin de Ulu Tanrı olduğu fikri 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telkin edilmelidir. Hulâsa ilk çocukluk çağlarında din duygusu taklit, telkin ve tecessüs gibi tabii kabiliyetler üzerine istinat ettirilmeli, çocuğun hayal gücünün yükselmesine gayret etmelidir. 


Yeni Yetişmelerde ve Gençlerde Dini Hayat: 


Yeni yetişmelik (bülüğ) ve gençlik çağları genel olarak 12 yaş ile 21 
yaşları arasındaki devredir. Gençlerin sosyal ve ferdi hayatlarında olduğu kadar dini yaşayışlarında da pek önemli bir gelişme ve olgunlaşma çağıdır. Çocuklar artık çocukluk çağından çıkarak yeni bir hayata başlarlar. Âdeta yeniden dünyaya gelirler. Vücut gelişmeleri yanında duygular, heyecanlar, yüksek ülkülere bağlanmak kabiliyetleri çok artmıştır. Bu çağda atacağı adımlar bütün hayatı boyunca etkili olacak derecede tesirlidir. Bu çağın temel gelişmelerini şu dört noktada hulâsa edebiliriz: 1. Bedeni ve organik bütün fonksiyonları en yüksek derecesine ulaşmıştır. 2. Doğuştan veya kazanılmış olan bütün fikri ve zihni kuvvetleri kendi şahsına tamamıyle mal olmuş, yani şahsiyet ve karakteri teşekkül etmiştir. 3. İçinde yaşadığı topluma artık iyice intibak etmiş ve kendi iradesini kullanarak diğer toplum fertleriyle münasebetlerini düzenlemeye başlamıştır. 4. Kendi saadet ve hayrını anlayacak ve ahlâki hayatını düzenleyecek bir olgunluk derecesine ulaşmıştır. Dini ve metafizik meselelerle ilgisi artmış, yani kendine göre bir hayat felsefesi yapmaya başlamıştır. 

1 Batıda bu alanda ciddi çalışmalar ve incelemeler yapanlar şunlardır: Starbuck (Din Psikolojisi, 1903), Latimer (Çocuk ve Kadın, 1910) ile Pratt (Dini Yaşayışın Psikolojisi, 1912) bunlardandır. Starbuck gençler arasında yaptığı anketler sonunda onların kuvvetine güvenen ve fakat fırtınalı bir hayat ile şüphe arasında bocaladıklarını ve büyük bir ruh mücadelesi geçirdiklerini göstermiş, yaşlarına göre bazı zümreler ve dereceler tespit etmiştir. Biz bunlar hakkında fazla tafsilâta girmeyecegiz. Yalnız bu müellifin tasnifinde kızların erkeklerden önce olgunlaştığını, dini şuur ve duygular bakımından da erkek çocuklardan daha ileride yürüdüklerini göstermekle yetineceğiz. 

2. Bu çağda, küçük çocuğun Tanrı'yı büyükbaba, büyük başkan gibi kişileştirme tasarımları kalkmış, onun yerine daha fikri ve ahlâki bir ülkü geçmiştir. Gencin aklının yükselmesinde diğer insanlara karşı davranışlarının büyük tesirleri vardır. Diğer insanlarla münasebetlerinde saygı, sempati ve kurallara itaat yanında arkadaşlık ve aile sevgileri, istikbal endişesi gençlerde dini heyecanların gelişmesini sağlar. Şüphesiz ki bu tesirlerin büyük bir kısmı dolaylı ve hatta lâşuuridir. Psikanalizciler bu noktada fazla mübalâğalı davranmaktadırlar. Hatta bunlardan bazıları (Dr. Schroeder gibi) dinin asıl etkeninin bir erotizm (cinsiyet içgüdüsü) olduğunu ve bu esaslı içgüdünün şekil değiştirerek dini heyecanları yarattığını iddia edecek kadar ileri gider. Psikanaliz ekolüne bağlı olan bu teori, modern psikologlar tarafından tamamıyle reddedilmiştir. Biz de kitabımızın birçok bölümlerinde bu noktalara temas edecek ve bu teorinin yanlış temellere dayandığını göstereceğiz. 


3. Gencin dini yaşayışında doğan şüpheler, bir taraftan zihninin olgunlaşması ve her şeyin gerçek sebebini öğrenmek hususundaki kuvvetli istek ve arzusundan ileri gelmektedir. Burada otoriter ve zorlayıcı dini eğitime karşı tabii bir reaksiyonun da izleri vardır. Yüzyılımızda birçok değer yargıları gençler tarafından yeteri derecede bilinmemektedir. 
Bugünkü genç, eski kuşakların birçok geleneklerini ve göreneklerini tanımaz olmuştur. Hatta bazı gençlerde her konuya karşı şüphe ve kayıtsızlık görülmeye başlamıştır. Şurasını da ilâve etmek lâzımdır ki, gençlik çağı durmadan gelişen ve değişen bir çağdır. Genç adamın büyümesi gibi duyguları da, heyecanları da sürekli bir değişme ve çalkanma halindedir. Bu sebeple bu şüphecilik çağından endişe etmeye lüzum yoktur. Metotlu bir eğitim ve öğretim bu dalgalı ve değişken yaratığı toplum için faydalı ve verimli bir fert haline sokabilir. 


4. Gençlerde dini hayat hakkında deneylere dayanarak müspet sonuçlar elde etmek amacıyle evvelce din ihtiyacı bölümünde adı geçen Dr. Henry Link, dikkate değer fikirler ileri sürmüştür. Dr. Link, iki bin kadar çocuk üzerinde şahsiyet testleri tatbik etmiş ve bu testlerde şu dört noktayı araştırmıştır: a) Dışa dönüklük, b) İçtimai üstünlük, c) Nefse hâkimiyet, d) Cinsi mutabakat. 


Bu vasıfları taşıyan çocukların karakter ve şahsiyet bakımından bu itiyatları almayanlardan daha üstün olduklarını bu testler açık olarak gösterdi. Bazı çocuklar, eğilimleri ve duygularıyle egoist ve arzularına esirdir. Yalnız kendini düşünür, başkalarıyle ilgilenmez. Bunlar sinirli, muvazenesiz ve rahatsız yaşarlar. Bu çeşit çocukları içe dönük tipler olarak adlandırmak lâzımdır. Başkalarını seven, herkesle iyi geçinen ve yardıma koşan çocuklar da dışa dönüklerdir. Dini hayat, egoistliği ve içe dönüklüğü önler. Gençleri fedakâr, elsever, yani dışa dönük yapar. Çocuklar ve gençler iyi beslenir ve aldıkları besinleri enerji halinde vücutlarında biriktirirler. Bu biriken enerjileri faydalı maksatlar için harcamak lâzımdır. Ailesi içinde büyüklerine hizmet, ev işlerine koşmak, küçüklerine yardım gibi işler onda hem birikmiş enerjinin sarfını sağlar, hem de iyi alışkanlıklar doğmasına sebep olur. Mahallede ve okulda arkadaşlarıyle oynamak, derslerine çalışmak, mahalledeki komşuların ve muhtaçların yardımına koşmak dışa dönüklük hareketinin ifadeleridir. Din, toplumlarda ahlâki bir nizamı kurmak ister. Her iyilik gören 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kimsede başkalarına iyilik yapmak isteği doğar. Dışa dönük fertler, toplumdaki ahlâkı koruyan dindar insanlardır. 


5. İçe dönük kimseler başkalarıyle temastan uzak durdukları için, sık sık kendilerini dinlerler, hayal güçlerinde vesveseler, korkular yaratırlar. Ruhi dengeleri bozularak rahatsızlık içinde yaşarlar. Buna karşılık dışa dönük gençler, boş zamanlarını faydalı bir hayır işine verirler. 
Kendilerini dinlemeye vakitleri kalmaz. Her genç, hayat düsturu olarak Sokratın «kendini tanı» sözü yerine, «kendini terbiye et!» kuralını benimsemelidir. Çünkü insanda şahsiyet ve karakter, düşünmekle değil, çalışmak ve işlemekle kazanılır. İyi müzisyen de durmadan aleti üzerinde çalışmakla yetişir. Çocuk dünyada işleyerek ve yaparak olgunlaşır. 


Dışa dönük gençler toplumda çok temaslar kuran, çok dost edinen kimselerdir. Carnegie'nin dediği gibi, «üzüntüyü bırak, yaşamaya bak». 
Genç, her zaman hoşlandığı ve sevdiği işlerle karşılaşmaz. Böyle durumlarda üzüntüye kapılacak yerde, sevmediği, fakat faydalı olduğuna inandığı işlere de sarılmalı ve çalışmalıdır. Şahsiyet ve dışa dönüklük itiyatlarının gençlerde daha ziyade on ile on dört yaşları arasında teşekkül ettiği ileri sürülmektedir. Dışa dönüklük ahlâki nizama uymak ve dolayısıyle dini hayat yaşamaktır. 


6. Modern ilim, teknikleriyle ve keşifleriyle büyük ilerlemeler sağlamış ve insanları yüksek bir yaşama seviyesine ulaştırmıştır. Fakat bu ilerlemeler insanların ahlâkını ve saadetini yükseltmemiştir. Akıl, insanlara Allah vergisidir. Fakat bu aklı iyi bir şekilde kullanmak pek az kimselere nasip olmuştur. İçe dönük ve içtimai üstünlükten mahrum fertlerde görülen başlıca eksiklikler şunlardır: Sık sık sinirlenmek ve hiddetlenmek, işler istediği gibi gitmeyince kızmak ve kavga etmek, devamlı olarak talihsizliğinden şikâyet etmek, başkalarının kusurları üzerinde durmak ve kendi kusurlarına göz yummak. Bunlar, zamanla gençlerde bir itiyat manzumesi meydana getirir ve onda aşağılık duygusu ve hissi muvazenesizlik doğurur. Nefsine hâkim, güler yüzlü olmak, başkalarını hoşnut etmeyi bilmek, içe dönüklük ve huysuzluktan elbette daha iyidir. İbadetlerine ve dini emirlere tabi olduğu kadar spor ve faydalı gençlik hareketlerine katılmak da gençlerin karakterlerinde faydalı tesirler yapar. 

7. Din eğitimi Allah'a ve O'nun koyduğu ahlâki nizama inanmakla başlar. Aileler küçük yaşlarından itibaren çocuklarda dini itiyatların kazanılmasına dikkat etmelidirler. Bu da bir taraftan telkin ve taklit, diger taraftan otorite ile olur. İtiyatlar kolay kazanılmaz. Yemekte çatal bıçak kullanmak, sabahları elini yüzünü yıkamak, erkenden kalkıp okula gitmek çocuğa zahmetli gelir. Fakat ailenin otoritesi onu zorlarsa bu sevilmeyen hareketler itiyat haline gelir, zorluk da ortadan kalkar. Çocuk için artık gündelik ihtiyaç haline gelir. Çocuk, disiplin altına girmekten hoşlanmaz. Fakat ailenin devamlı zorlayıcı tesirleri altında disiplin ve düzen içinde yaşamak itiyadını kazanır. Bu disiplin kaidelerinin tümü din ve onun koyduğu ahlâki nizamdır. Şu halde disiplinli ve iyi itiyatlar sahibi gençler, dolayısıyle dini eğitim ve öğretim görmüş olurlar. Mabetler ile okullar daha yüksek ve ilmi esaslarla bu itiyatları takviye ederler. Öğrendikleri müspet ilimlerin kanunlarıyle ilâhi kanunların bir ve aynı olduklarının akıl yoluyle ispat edildiğini anlarlar. 

8. Hindistan'ın büyük lideri Mahatma Gandhi sık sık şu sözleri tekrar ederdi: «Dua ve ibadet olmasaydı ben çoktan çıldırırdım». İnsanların bir kısmı Cenab-ı Hakkın kendilerine gösterdiği en büyük necat ve salâh yolunu bilmezler. Hayatın gelip geçici ve günlük heveslerine kapılırlar. Çocuklar ve gençler de sükün ve saadetlerini sağlayacak olan bu büyük yolu kolay bulamazlar. Aileler küçük yaştan itibaren çocuklarına dua, ibadet, ahlâki nizama uymak itiyatlarını kazandırmaya çalışmalıdırlar. Bu itiyatlar gençlerde hem dini hayatı kuvvetlendirir, hem de onlarda kuvvetli ve sağlam bir şahsiyet ve karakterin teşekkülüne yardım eder. Çocuk biraz büyüyünce aile baskısının tesirinden kurtulur, hatta yanlış ve aşırı baskılara, zorlamalara mukavemet eder. Küçükten kuvvetli itiyatlar kazanmamış ise, aile otoritesi ile çevreden gelen bozucu cereyanlar birbirleriyle çatışma haline girerler. Ve bu hal gençlerde daha büyük buhranlar yaratır; disiplinsiz, zayıf karakterli, şüpheci fertler haline girerler. Baskı ve otorite tesirlerinden kurtulan gençlerin din eğitiminde alınacak ilk tedbir, «ikame kanunu»nun tatbikidir. 
İkame kanunu, gençliğin yaşama nizamına uygun düşecek metotların kullanılması demektir. Bu da az beğenilen itiyatlar ve davranışlar yerine, daha çok beğenilen ve arzu edilen hareketler ve davranışların teşvik edilmesi ve kolaylaştırılmasıdır. Diğer yol da, tesiri gittikçe azalan yasaklayıcı, korkutucu emirler ve hükümler yerine, daha cazip, fakat faydalı misaller ve örnekler vermektir. Meselâ spor, müzik, sinemaya gitmek gibi hareketleri yasaklamak yerine, bunları da dinin temellerinden olan ahlâki nizama göre düzenlemek tedbirlerine baş vurulur. Hulâsa gençliğin din eğitiminde dini hayat, küçükten kuvvetli itiyatlar vermekle başlar. Onların çağlarının gerektirdiği şekilde daha cazip ve müsamahalı tedbirlerle ahlâki nizama intibak etmelerine yardım edilir. 


DİNİ HAYATTA FERT VE TOPLUMUN 
MÜNASEBETLERİ 


Evvelki bahislerde dinin ferdi ve sosyal bir olay olması niteliğine kısaca temas etmiştik. Şimdi bu konuyu biraz daha genişletmek durumuna gelmiş bulunuyoruz. 
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Dini hayatın teşekkülünde ferdin veyahut cemiyetin tesirleri ne olduğu, dinin gelişmesinde hangisinin daha etkili olduğu geniş bir münakaşa konusu olmuştur. Yapılan incelemeler ve tartışmalara göre, fertte husule gelen din şuurunda ferdin ve toplumun ayrı tesirleri ve rolleri vardır. 


Her şeyden önce fert, sosyal çevre adı verilen bir ortam içinde yaşar. Bu çevre, bizim içten gelen bencil eğilimler ve içgüdülerimize mukâvemet eder. Bu çevre içinde ferdi ve içtimainin nerede başlayıp nerede nihayet bulduğunu tayin etmek güçtür. Önce dini hayatın teşekkülünde ferdin rolü nedir? sorusunu ortaya attığımız zaman derhal karşımıza başka bir soru çıkar: Fertte görülen fikirler, heyecanlar ve arzularla onu harekete sürükleyen eğilimler nasıl meydana gelirler? Bu suale psikoloji biraz tereddütle cevap verir: Bunların biri irsiyet, diğeri tecrübe olmak üzere iki kaynağı vardır. O halde yukardaki soruya karşılık olarak şu cevabı vereceğiz: Fertlerdeki din şuuru da iki kaynaktan gelir. Fert kabiliyetler, eğilimler ve istidatlarla (yetenek) dünyaya gelir. Fert bu sermaye ile çoğu sosyal mahiyette olan bir dünya içinde tecrübeler yapar, çevresiyle etki ve tepki münasebetlerine girişir. İngiliz filozofu J. Locke, fertte doğuştan (vehbi ve fıtri) fikirler bulunmadığını, her fikir ve bilginin deneyle kazanıldığını iddia etmiştir. Bu felsefe görüşü kabul edilmemiştir; çünkü, «İnsan, akıllı bir hayvandır». İnsanın ruhsal yaşayışı yalnız onun ferdi ve sosyal deneyleriyle izah edilemez. 
Bu sebeple filozof Leibniz, «Duyumlarda olmayan, müdrikede (akıl) dahi olmaz, ancak bu asıl müdrike değilse...» demişti. Leibniz bu düsturuyle insanın dünyaya gelirken sahip olduğu müdrike veya akıl mirası ile bütün ferdi ve sosyal deneyleri yaptığını göstermek istemişti. İnsanda din şuurunun uyanmasında ilk ve önemli dayanak burada meydana çıkar. 
Artık din, toplum tarafından bize empoze edilen «mecburi bir itikat» değildir, belki bizim «kâinat ve âlem karşısında bir tutum ve davranışımız»dır. İnsanın vücud-i mutlak ile münasebete geldiğini duymasıdır (bkz. Dini His). 


1. Amerikalı psikologlardan bir kısmı din duygusunu bir içgüdü olarak gösterirler. Bunların fikirleri şöyledir: Fert, dünyaya gelirken her türlü deneylerden ve sosyal tesirlerden önce bazı ırsi eğilimler ve içgüdüleri beraberinde getirmektedir ki bunlar, onun dini hayatına da etkili olmaktadır. Bu noktaya gelince karşımıza fertlerde dinin «irsi bir içgüdü» olup olmadığı meselesi çıkar. Davranış psikolojisi taraftarlarının bu görüşe itiraz edecekleri muhakkaktır. Fakat burada bahis konusu olan, «dini içgüdü» insana mahsus özel mahiyette bir içgüdüdür. Hayvanda yoktur. Ayrıca ilâve edelim ki, psikolojide içgüdülerin sayısı ve mahiyetleri üzerinde münakaşalar devam etmektedir. Prof. Pratt ile 


54 DİN PSİKOLOJİSİ 


McDougal, «Sosyal Psikoloji» kitabında, William James «Psikolojinin Prensipleri» eserinde, Hocking de «İnsan Tabiatı» adlı kitabında bu görüşe taraftardırlar. Yukardan beri yapılan tariflere göre din, evren karşısında özel bir davranış ise bu içgüdü, bu davranışı hazırlama kabiliyetidir, özel bir istidattır. Bir içgüdü, halinde insanın ruhunda fıtri olarak vardır. Bu içgüdü insanla beraber doğduğundan dolayı insan mevcut olduğu çağlardan beri de dini hayat vardır. Yukarda adlarını saydığımız psikologlardan başka Leuba «Dinde Ulvilik» eseriyle, Ribot «Duyguların Psikolojisi» eserinde bu noktayı uzun analizler yaparak açıklamışlardır. 
Bunlar dini his ve heyecanı, şefkat, sevgi, sempati gibi duyguların bir türü olarak gösterirler. Hulâsa hangi teori kabul edilirse edilsin hepsinde müşterek olan nokta, dinin insandaki fıtri bir kabiliyete dayandığı fikridir. Bu sebeple biz de dini hissi tabiatüstü kudret karşısında duyarlık kabiliyeti olarak gösteriyoruz. 


2. Demek oluyor ki, insan doğuşta çevresine karşı duyarlık, telkin alabilmek, sempati ve taklit kabiliyetleriyle birlikte dünyaya gelir. Toplum, ferdin beraberinde getirdiği bu fıtri sermaye üzerinde işler. Burada toplumun yaptığı tesirler sözünü iyi anlamak lâzımdır. 


Dinde temel ve asıl olan itikatlara, yani dini hisler ve hükümlerle ilâhi emirlere rükün; toplumdan gelen âdetler, gelenekler gibi kısımlara şekil ve zevahir demek uygun düşer. Dinin şekil kısmı, yani toplumdan gelen tesirler, fikirler, fiil ve ameller şeklindedir. Dinin bu kısmında şekiller ve ameller daha özel bir hal alır, toplumlara ve din liderlerine göre değişmeler gösterir. Tatbikat, ibadetler ve muamelât, temelde bulunan itikat ve iman, dini his ve heyecanlarla birleşerek dini hayatı meydana getirirler. Artık insan, dini hayata bağlanacak, fakat nasıl bağlanacağını toplum öğretecektir. Din sevilecek, fakat nasıl sevileceğini toplum gösterecektir. Onun üzerinde muhakeme ve istidlâller de yapılacak, fakat hangi hudutlar içinde muhakemeler yürütüleceğini yine toplumdan öğrenecektir. İptidai bir insanın dini hayatıyle modern toplumlardaki insanın dini hayatları arasında elbette büyük farklar vardır. Mağarada yaşayan bir vahşi ile medeni bir müminin dini hayatları birbirinden çok ayrıdır. Bu ayrılık toplum hayatının dini hayata ilâve eyledikleri şekli kısımlardan, yani fiil ve hareketler ve muamelât, ahlâk gibi kısımlardan ileri gelir. Amerikalı sosyologlardan Cooley «İnsan Tabiatı ve İçtimai Nizam» adlı eserinde, Baldwin «Zihnin Gelişmesi», filozof Royce «Dış Âlem» adlı kitaplarında fertlerin şuurlarıyle toplumun tesirleri arasındaki kaynaşmayı, karşılıklı etki ve tepkiyi etraflı bir şekilde incelemişlerdir. 

3. Ferdin toplumdan aldığı tesirler genel olarak taklit (imitation) 


terimiyle ifade edilir. Taklit hayvanlarda da vardır. Fakat hayvanlarda insanda bulunan irsi sermaye olmadığından, bu taklit bir medeniyet ve 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din kültürü kurmaya kâfi gelmez. Taklit olaylarını birçok yazarlar sosyal veraset sözüyle ifade ederler. Şu halde çocuk ve fertler taklit yolu ile sosyal verasete sahip olurlar*, Bundan şu sonuca varılır ki, toplumlarda kutsal ile dışkutsal (profane) ayrımı tamamıyle içtimai tesirlerle meydana gelmiştir. Kutsal, toplumun himaye ettiği ve yasaklarla koruduğu bir yaşayış kuralıdır. Durkheim bu ayrımdan faydalanarak dinin menşeini kutsal ve dışkutsal ayırımlarla (tabu gibi) göstermek istemiştir («Din Hayatının İptidai Şekilleri» eseri). Gerçi dinlerin harici şekillerinde geleneklerin ve âdetlerin yeri büyüktür. Bu itibarla Durkheim ile Levy Bruhl'ün teorileri bu önemli noktayı belirtmekle din psikolojisine büyük yardımda bulunmuşlardır. Dinlerde önemli bir yer tutan ölüm ve ölmezlik fikri karşısında Mısırlılar piramitleri yaptılar. Hıristiyanlar ve İslâmlar ulu mabetler inşa ettiler. Fakat onun yanında her toplum kendi karakterini buna ilâve etti. Hıristiyanlar, aslında Yunanca ve Latince olan kutsal kitaplarını kendi dilleriyle ifade ettiler. İranlılar Zendavesta'nın dilini bıraktılar. Museviler İbraniceyi bırakıp İspanyolcayı kullandılar. İslâmlardan Arap olmayanlar da kendi dilleriyle dualarını yaparlar. Bu olaylar dinin sosyal kısmında âdetlerin ve geleneklerin önemli yerini belirtir. Burada itiyat kanunlarının eserleri aşikâr olarak kendini gösterir. Dinler, kendilerini topluluklara arz ederlerken o toplumda yaşayan yerleşmiş itiyatlara saygı göstermişlerdir. Ezcümle İslâmlarda Kâbe, Hacer-i Esvet Arapların müşriklik devrinden kaldığı halde İslâmda da kutsal yerler arasına girmiştir. 


Taklit bahsine son verirken bir noktayı daha belirtmek lâzımdır. Zamanımızda milletlerarası münasebetler çok arttığından, toplumların da birbirleriyle karşılıklı âdet ve geleneklerin mübadelesine başladıkları görülmektedir. Meselâ, Amerika'da Zenci müziğinin üstünlüğü, Fransız modasının diğer milletlere örnek olması, İngiliz sporunun diğer uluslara yaptığı tesirler gibi. Bunun iki sebebi vardır: Biri insanın tabii olarak telkin almaya müstait bir yaratık olması, ikincisi de insanın akıllı bir yaratık olmasıdır. Diğer cihetten din liderleri birer yenileyici ve inkılâpçı insanlardır. Toplumlarda sürüp gelen muhafazakâr ve tekrarlayıcı gelenekleri ve âdetleri yıkıp yerine yeni şekiller ve gelenekler koyarlar. 
Eski çağlarda Hıristiyanlık geleneklerinin birçokları zamanımızda değişmiştir. Bunda din büyüklerinin ve aklın büyük tesirleri olmuştur. İslâmda dahi zamanın tebeddülü ile ahkâmın tebeddülü lâzım gelir, kaidesi vardır. 


4. Dinde yenilik yapanlar lâdini olanlar değildir. Bilâkis toplumun gelenekçi görüşleri yerine ferdi din şuurunu ve bu şuurun hürriyetini 


(*) Bkz. Din Eğitim ve Öğretimi, Taklit Kanunları: Osman Pazarlı. 
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savunan kişilerdir. Yani dinlerde görülen mücadeleler ve tartışmalar âdeta toplumcularla bireyciler arasında yapılan bir savaştır. Toplumcular, eski gelenekleri, içtimai mirası aynen muhafaza etmek isterler. Bireyciler ise, dinlerin ferdi olan asıl din şuurunu, onun hürriyetini ve liberalizmini müdafaa ederler. Tarihi gerçekler bize gösteriyor ki, dinde bireyci ve liberal olan yenilik taraftarlarının sayıları daima az olmuştur. Buna karşılık muhafazakâr ve gelenekçi kısımlar halk çoğunluğudur ve bunlar din namına bazen büyük çatışmalara yol açmışlardır. 


Büyük din yenileyicilerine ve inkılâpçılarına karşı daima mukavemet gösterilmiştir. Hazreti Muhammed'in ilk zamanlarda Kureyş kavmi içinde gördüğü mukavemet ve ilk Müslümanların maruz kaldıkları işkenceler bunu gösterir. 


Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, dinin esas hükümleri, yani rükün, vahiy yolu ile toplumlara bildirilen sabit ve ilâhi hakikatlerdir. Şekil kısmı, yani toplumdan gelen ahkâm ve muamelât ise, toplumların kültür ve medeniyet seviyeleriyle orantılı olarak zamanla tekâmül etmektedir. 


DİNİ ZÜMRELER 


Dini vakıalar ve olayların incelenmesinde toplumlardaki dini zümrelerin tetkiki de faydalı olacaktır. Prof. Pratt «Dini İnançların Psikolojisir adlı eserinde bu önemli incelemeyi ele almıştır. Almanlardan Baron von Hügel, «Dinin Mistik Elemanı» adlı eseriyle Pratt'ın yaptığı tetkike bazı farklarla katılmıştır. Bu tasnifte dikkat edilen ölçü, fertlerde görülen dini davranışlardır. Dini davranışları bakımından toplumlarda fertler üç zümre içinde toplanabilirler: 1. Muhafazakârlar zümresi, 
2. Akılcılar zümresi, 3. Mistikler zümresi. 


Muhafazakârlar Zümresi: 


Bunlar dini davranışlarını kendinden daha olgun ve yetişkin olan önceki kuşaklardan devir alırlar. Bunlar da başlıca aile, okul, cami, kiliseyle çeşitli dini gelenek ve göreneklerdir. Bunun da muhtelif şekilleri vardır. En belirgin şekli, çocuğun dinidir ki kendisine söylenen her şeyi kabul eder ve bu konularda öğretilenlere tam bir saffet ve içtenlikle inanır, şüphe beslemez. Çevrenin dini tesirleri ve otoritesi karşısında pasif durumdadır. Bunun yanında toplumdaki birçok insanlar da çocuklar gibi bu geleneksel inanç şekline sahiptirler. Bu sınıf halk kitleleri de cami veya kiliselerde öğrendikleri dini davranışları bir alışkanlık halinde devam ettirirler. Bunlardan bazıları da dini otoritelerin telkinleriyle veyahut cazip buldukları bir zümrenin geleneksel ayinlerine katılarak gelenekçi bir hayata girerler. İnsanlar çoğu zaman akıllarını kullanmaktan uzak dururlar ve çoğu da tarihi ve geleneksel inançlar içinde yaşamaktan hoşlanırlar. İşte bu sebepler dolayısıyle dinlerde sosyal faktörlerin tesirleri daha geniş ve etraflı olmak istidadını taşımaktadır. Dinin bu şekline bakarak bazı psikologlar ve meselâ Amerikalı George Tyrrell «Dinlerin Mistik Elemanı» adlı kitabında der ki: «Geleneksel ve tarihi din şekli, biçimlenmiş bir sosyal kurum (müesseseleşmiş) halindedir. Çünkü onda toplumun eğitim yoluyle yaptığı tesirler vardır. Bu yoldan geçmiş kuşakların dini tecrübeleri bireylerin ruhlarına aktarılır, bireylerin dini şuurlarını uyandırır ve öncülük eder, besler. Bu kurumlaşmış dini hayatın etkisiyle bireylerde gelenekçi bir ruh meydana gelir. O zaman bu dini hayat genel sosyal gelişmenin tabii bir sonucu olarak görünmektedir». Bu şekil dini hayat, bütün dinlerde müşahede edilen bir şekildir. 
Dini hayat, müesseseleşmiş, belirli bir şekil ve sistem haline gelmiştin Âdeta belirli kalıplar ve formlarla katılaşmış ve donmuştur. 


Bu şekil dini hayatın önemli bir sakıncası da, kendisiyle beraber dogan, alışılmış eski şekiller insanlara o kadar iyi gelir ki, başka bir iyiye artık lüzum görmezler. İşte bu yoldan ifrata gidilerek bazı toplumlarda irtica ve taassup denilen dini akımlar meydana gelmiştir. Bu tutumda dini hayatta yeni ferdi tecrübelere yer yoktur, aklın müdahalesine müsaade edilmez ve böylelikle de dini hayattaki tabii gelişme ve ilerleme farkında olmadan önlenmiş olur. Toplumlarda devrim yapmak isteyen peygamberlere ve büyük ahlâkçılara karşı gösterilen direnmelerin temeli buradadır. Dinin son gelişme basamaklarında bulunan büyük mistikler de yine bu sebeplerle çağdaşları arasında iyi karşılanmamışlardır. Dinin bu şekilde katı ve dar sınırlar içinde kapatılması onun ruhlara vereceği inşirah ve genişliği daraltır, gönüllere vereceği harareti ve aşkı söndürür. Gelenekçi sınırlar içinde muhafazakârlık iddiasına girişerek din ile ilgisi olmayan konulara müdahaleye başlar. Bunun misallerini Ortaçağda Hıristiyanlığın taassup hareketleriyle eski Çin'de ve Dogudaki facialarla tarih bize göstermektedir. Hukukun ve ilmin, tarihin ve tekniğin yerini almaya çalışan din cereyanları ise artık din olmaktan çıkarak siyasi bir mezhep şeklini alırlar. 


Akılcılar | Zümresi: 


Bu gelenekçi din şeklindeki ifratın en büyük düşmanı rasyonalizmdir. Rasyonalizm diğer alanlarda olduğu gibi dini olaylar alanında dahi aklı ve mantığı kullanır. Bu akılcı cereyan en ziyade XVIII. yüzyılda kuvvetlenmiş ve din olayı da sırf bir akıl konusu olarak ele alınmıştır. Bu görüş sonradan daha ziyade genişleyerek bütün dini hayatın akıl yolu 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ile açıklanmasına çalışılmak ve akılla ispat edilemeyen konular inkâr edilmek istenilmiştir. Böylelikle din ile akıl birleştirilmek istenilmiş, aklın evlâdı olan ilim ile din arasında bir bağlantı kurulmak isteği uyanmıştır. Öte yandan gelenekçi ve muhafazakâr olan ifratçı din taraftarları bu akımı hoş karşılamamışlar ve lüzumsuz yere bir ilim ve din karşıtlığı davası ortaya çıkmıştır. Geleceğin dini, ilim ve evlâdı olan teknolojidir denilmiştir. 

Rasyonalizm geliştikçe gelenekçiler gibi o da ifratlara düşmeye başlamıştır. Rasyonalizmde beliren tehlike onun metotlarından ve mahiyetinden ileri gelmemiş, belki onun felsefi mahiyetteki karakterinden doğmuştur. İnsan tabiatı bir bütün olarak ele alındığı zaman anlaşılması daha kolay olursa da onda ifrat derecede analizlerle bölümler ve ayırmalar yapması tehlikeler doğurur. Rasyonalizmin insan aklını, insanda yaşayan duygular, içgüdüler ve ruhi enerjiden ayırarak mütalaa etmesi bu sonucu doğurmuştur. Aklın her alana uygulanan analiz metodu, realiteyi statik hale getirir, insanın somut varlığı olan kişiliğini bozar, insanın hayatına bağlı olan duyguları, içgüdüleri görmez, her alanda sebep ve netice ilişkileriyle kanunlara varmak ister. Bu sıkı tecritler (soyutlamalar) dinamik mahiyette olan dini hayatı kavramaya elverişli değildir. Meselâ, ilâhi aşk kelimelerle ve akıl yoluyle ifade edilip açıklanamaz. İşte son yüzyıllarda rasyonalist filozofların ve bir kısım bilginlerin bu görüş hataları dini realitenin iyi anlaşılmasına engel olmuştur. Akla dayanan felsefe sistemlerinin din hakkında ileri sürdükleri fikirleri de bu bakımdan gerçeği kavrayamamıştır. Akıl olaylar alanında verimli fikirler ve teoriler ortaya koymuştur; fakat bunlar statik mahiyette cansız ve ruhsuz cesetlerdir. Din ise bütün hayata şamil olan, insanın akıl, irade, duygular gibi bütün varlığına girmiş olan bir realitedir. Statik âlemin metotlarıyle dinamik âlemin anlaşılması mümkün degildir. 


Mistikler Zümresi: 


Dini yaşayışı kuru ve cansız bir kalıp haline getiren rasyonalizm karşısında tepki gösteren «mistiklik — mysticisme»dir. Mistisizm, gelenekçi ve rasyonalist akımlardan daha somut ve daha canlı bir dini yaşayıştır. Geniş manasında alındığı zaman bütün mistikleri «dini» saymak doğru değildir. Fakat gerçek mistikler insan mukadderatına hâkim olan kuvvet karşısında daha gerçek bir heyecan duyarlar. Mutlak ile münasebetleri daha gerçek görünmektedir. Orada fert, Mutlak'a yalnız inançla bağlanmaz, hakiki bir deneyle bağlanır. Yani, dini hayatı bütünüyle yaşar. Mistisizm de gelenekçi zümreler, akılcılar gibi eski ve tarihi bir akımdır. Akıl ve mantık yolu ile ulaşılamayan asıl varlığı, Mutlak'ı sez- 


DİN PSİKOLOJİSİ 59 


gi yolu ile vasıtasız ve doğrudan doğruya duymak ve tanımak yoludur. 
İnsan ruhunun, özünün özü ve cevheri olan tabiatüstü mutlak varlık ile samimi bir birleşmesidir, ruhsal mahiyette dini bir tecrübedir. Vecit ve istiğrak hallerinde dindarların yaşadıkları hal mistisizmin dikkate deger bir örneğidir. Kısaca belirttiğimiz mistisizm akımı, önemi dolayısıyle kitabımızda ayrı bir bölümde incelenecektir. Bugün yeryüzünde bulunan din saliklerinin ayrıldıkları zümreler genel çizgileriyle bu üç zümre içinde toplanabilir. f 


Üçüncü Bölüm 


Din Psikolojisi ve Metotları 


DİN PSİKOLOJİSİNİN KURULUŞU 


XX. yüzyılın başlarına kadar din psikolojisi, felsefenin bir kolu olarak kalmıştır. Her ne kadar teoloji (ilâhiyat) ayrıca bir ilim halinde yaşamışsa da din psikolojisi metotları ve konuları bakımından teolojiden ayrı bir ilimdir. Din psikolojisi, fizik, kimya, biyoloji gibi deneylere dayanan pozitif bir ilim olmak amacındadır. Diğer ilimler gibi kendisine mahsus olayları inceler ve bu olaylar başka bir ilmin konusu olmazlar. Hiç bir dinin müdafaasını yapmaz, hiç bir dini de küçümsemez. 
Onun vazifesi dini şuur ve dini yaşayış olaylarını araştırıp bulmak, gelişmesini ve değişmelerini gözlemek, bunları sınıflara bölerek genel sonuçlar çıkarmaktır. 


Bugün bize pek basit ve tabii gelen bu durum, binlerce yıl, insanlar tarafından kolayca idrak edilememiştir. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda pozitif ilimlerin ve tekniğin hızla gelişmesi ilimcilik (scientisme) denilen cereyanı doğurmuş, bunlar, «Kâinatta ilimden başka hakikat yoktur. 
Yalnız deney konusu olan şeylere inanırım» diyerek dini ihmal etmişlerdir. Buna karşılık dindarlar ve teoloji âlimleri, ilimcileri küfür ve ilhat (dinsizlik) ile itham etmişler, dini konuların deneylerle incelenmesine ve tartışılmasına engel olmak istemişlerdir. XIX. yüzyılda meydana gelen «din ve ilim çatışması» bu düşüncelerden doğmuştur. Yüzyılımızda bu yersiz tartışmalar sona ermiş, ilim ve teknik tabiat alanında ilerlemesine devam ederken bütün dünyada bir «dine dönüş» hareketi başlamıştır. Din psikolojisi de işte bu temel cereyandan kuvvet alarak doğ- 


muştur. 

1. Önce «din psikolojisi» terimi üzerinde biraz duralım. Batı dünyasında bu konuda yazılan kitapların bir kısmı din psikolojisi, bir kısmı da dini şuurun ve dini hissin psikolojisi terimini kullanmaktadırlar. 
İslâmi bakımdan, din ilâhi bir kanun olduğuna göre, bunun ilmi olur mu? şeklinde bir soru hatıra gelebilir. Böyle düşüncelere verilecek cevap şudur: İslâmda ilm-i kelâm, ilm-i Kur'an, ilm-i hadis vardır. Bunlar da ilâhi kanunları söz konusu ederler ve açıklarlar. O halde din psikolojisi ismi için ortaya atılacak herhangi bir itiraz da yersiz ve mantıksız olur. Dilimizde din sosyolojisi, dinler tarihi gibi terimler kullanıldığı gibi, din psikolojisi terimi de kullanılabilir. Biz de sadeliği bakımından bu terimi tercih ediyoruz. 

2. Din psikolojisi kuruluş devrinde olan bir ilimdir. Din felsefesinden ayrı olarak müstakil bir din psikolojisi kurmaya çalışanlar Birleşik Amerikada W. James, Almanyada Shcleiermacher (1768-1834), W. 
Wundt'tur. İleride bu alanda çalışanlar, sistemleriyle birlikte ayrıca incelenecektir. Şimdilik Batıdaki başlıca kurucuları söylemek ve böylelikle ileride yapılacak açıklamaları kolaylaştırmak istiyoruz. Açıklamalar ilerledikçe ve yerleri geldikçe diğer psikologlara da ayrıca işaret edilecektir. Din psikolojisinin kurucuları Birleşik Amerika, Almanya ve Fransa'da toplanmaktadır. 

3. Birleşik Amerika'da din psikolojisi alanında çalışanlar şunlardır: 

Amerikalı pragmatist filozof ve psikolog William James (1842-1910) «Dini Tecrübenin Tenevvüleri» adlı eseriyle deneysel din psikolojisinin temellerini attı, metotlarını gösterdi. Dini edebiyat ve şiirler, biyografiler, vaaz ve dua kitapları, mistikler üzerinde anketler ve incelemeler yaptı, toplum fertlerini dini yaşayışları bakımından tasnife tabi tuttu. 
W. James'ten sonra Stanley Hall (1844-1924) 12-16 yaşındaki çocuklarda görülen dini hayat hakkında anketler yaptı. Onun arkasından talebesi Starbuck, Leuba, Coe aynı yolda çalışmalara devam ettiler. Bu psikologların açtıkları yoldan yürüyen bugünkü Amerikan psikologları, din problemini daha çok fizik ve sosyal bir realite gibi incelemeye temayül göstermektedirler. Bunlar da başlıca A. S. Eddington, G. H. Jeans, Ladd, Josiah Price, W. E. Hoecking, Barth, Hauer, Gallewar, Siebere gibi psikologlardır. 

a) Almanya'da Johann G. Herder (1744-1801), Kant'ın felsefesine karşı gelerek insaniyetçi bir din anlayışı ortaya attı. Ondan sonra gelen Shcleilermacher, W. Wundt din psikolojisi üzerinde önemli incelemeler yaptılar ve kendilerinden sonra geleceklere yol açtılar. Wundt (1832-1920) «Kavimler Psikolojisi - Volkerpsichologi» adlı büyük eserinde dini, kavimler psikolojisinin bir kolu olarak gösterir ve onu sanat, ahlâk, gelenekler gibi bir toplumun yaşayışında hâkim olan sosyal kurallar halinde ele alır. Wundttan başka Lazarus, Steindhal, Külpe de bu alanda çalışmalara devam ettiler. Wilhelm Preyer (1842-1897) çocuk psikolojisi üzerinde yaptığı araştırmalarda dini hissin gelişmesi hakkında önemli gözlemler yaptı. Bunlardan sonra gelen Girgensohn, Max Scheler, R. Otto, Pfister, Hartmann, Hoeffding, Gustav Mensching gibi psikologların çalışmalarını söyleyebiliriz. 

b) Fransa'daki çalışmalar da Birleşik Amerika ve Almanya'dan geri kalmaz. Patolojik psikoloji alanında büyük otorite sayılan Dr. Pierre Janet ile filozof Bergson, Emile Boutroux bu çalışmaların başında gelir. 
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Bunlardan başka Delacroix, Ekzistansiyalistlerden Gabriel Marcel, Neothomistler de çalışmalarıyle din psikolojisine verimli olmuşlardır. İsviçreli Prof. Th. Flournoy da bu zümre içinde sayılabilir. Flournoy, din psikolojisinin prensiplerini ve metotlarını koymuş, bu alanda tesiri büyük olmuştur. 

c) Din psikolojisini dolayısıyle ilgilendiren diğer bir çalışma kolu da ilkel kavimler hakkında yapılan araştırma ve incelemelerdir. Bu araştırmalar, dinler tarihine ve din psikolojisine değerli materyeller hazırlamıştır. Bu alanda esaslı araştırma yapanlar, Anglosaksonlardan Taylor, F.B. Jewons, H. R. Rivens, I. C. Frazer, R. H. Gordington, Herbert Spencer, Gillon, Westermarck’tır. Fransızlardan ise, Emile Durkheim, Levy-Bruhľdür. Psikanaliz ekolünü kuran Sigmund Freud (1856-1939) ise bu çalışmalardan büsbütün farklı bir yolda yürüyerek dini yaşayışı, içgüdüler ve komplekslerle izah etmek istemiştir. Bu teoriyi dini hayatta lâşuur bahsinde ayrıca açıklayacağız. 


DİN PSİKOLOJİSİNİN ÖZELLİKLERİ 


Din psikolojisinin kurucularını gördükten sonra şimdi bu yeni ilmin taşıdığı bazı özellikleri belirtmek lâzımdır. Bu özellikler yardımıyle din psikolojisi, genel psikoloji ve felsefeden açık olarak ayrılmış olacaktır. 

1. Din psikolojisi, genel psikolojinin bir kolu olarak deney metoduna, yani gözlemlere, anketlere, araştırmalara baş vuracaktır. Böyle yapmazsa din psikolojisi pozitif bir ilim olamaz, metafizik veya teoloji olur. 
Bu anlayış sebebiyledir ki, din psikolojisinin kurulması ancak son yüzyılımızda mümkün olmuştur. Dinler, insanlarla beraber her toplumda yaşadığı halde binlerce yıldan beri bu ilim, neden kurulamamıştır? Bunun sebebi şudur: Medeniyetlere hâkim olan ilimci zihniyet (pozitivizm), her şeyi tabiat kanunlarıyle izah etmek istemiş, dini yaşayışı ihmal etmiştir. Buna karşılık din adamları da dinlerini en mukaddes bir hazine sayarak onun «tecrübe tahtası» ve tartışma konusu olmasına razı olmamışlardır. Böylece din ile ilmin arasına lüzumsuz bir gerginlik ve çatışma sokulmuştur. Zamanımızda ise yukarda gösterdiğimiz gibi, bu gerginlik kalkmış ve din psikolojisi üzerine Birleşik Amerika, Almanya ve Fransa'da birçok değerli eserler yayınlanmıştır. Bizde bu alanda henüz esaslı bir eser yoktur. 

2. Din psikolojisi, din felsefesi, dinler tarihi ve din sosyolojisine irca edilemez. Gelecek bölümlerde gösterdiğimiz üzere bu ilimlerin her biri kendi bakımlarından dini olayı açıklamaya uğraşmışlar, fakat dini hayatın özünü teşkil eden dini hissi ve din şuurunu metotlu bir şekilde araştırmamışlardır. Din psikolojisi, bu bilgi kollarından faydalanır. Bu 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ilimler ona tarihten, toplumlardan alınan faydalı materyeller hazırlarlar. 
Fakat asıl din hayatının incelenmesini din psikolojisine bırakırlar. 

3. Din psikolojisi fertlerin iç hayatında geçen kutsallık duygusu, inançlar ve din şuurunun gelişmesini hareket noktası olarak ele alır. Bunun için içebakış yolu ile işe başlar. Modern psikoloji ekolleri arasında, Davranış, Psikanaliz, Geştalt ekolleri gibi teorilere baş vurmaz. Ferdi ve şahsi gözlemlerden başka anketler, mukayeseler ve istatistiklerle bu özel olayları toplayıp tasnif ve tertip etmeye, böylelikle genel kanun ve kaidelere yükselmeye çalışır. Dinlerin objektif ve dış görünüşlerini din sosyolojisine bırakarak, dinin insan şuurundaki sübjektif cihetlerini araştırır. Materyalist ve kaba ilimcilik teorilerini kabul etmez, bunların tartışmasını felsefeye bırakır. 

Din psikolojisinin amacı, yalnız ilmi hakikatler elde etmek ve bitaraf kalmak olmalıdır. Herhangi bir din ve felsefenin müdafaasını üstüne almamalı veya yıkmaya çalışmamalıdır. Fizik, kimya ve biyoloji gibi ilimlerin metodu da böyledir. 

4, Din psikolojisi, müspet bir ilim olan genel psikolojinin bir koludur. Onun duygular, inançlar, irade ve enkonsiyon (lâşuur) faaliyet ve olaylarıyle yakından ilgilidir. Bundan başka din psikolojisi, teoloji ve semavi kitaplara çok yakından bağlıdır. Din psikolojisi, genel psikolojide görülen türlü cereyanlardan da uzak kalmak, kendi problemlerini bitaraf bir gözle görmeye çalışmak amacını güder. Bu da din duygusu ve din şuurunu yalnız sübjektif bir olay olarak görmek ve bunun çeşitli halleri arasındaki münasebetleri göstermekle olur. 

5. Bu esasa göre din psikolojisi, genel psikolojiyle teoloji arasındaki bir sınır sahasında bulunur. Din şuuru, dini fikirler ve inançlarla din duygusunun sentezidir. Bu şuur ahlâk, ibadet ve amellerle insan yaşayışını kaplarsa buna da dini hayat denilir. Din psikolojisi bu hayatı bütün derinliği ve genişliğiyle kavramak, onu tahlil ve tetkik etmek, sonra diğer ruhi hadiselerle olan münasebetlerini göstermek ister. Bu açıdan din psikolojisi teolojiden ve metafizikten ayrılmakta, fakat son tahlilde onlardan yardım görmektedir. Metot bölümünde bu noktaya ayrıca döneceğiz. 

Din psikolojisi, mantık ve ahlâk gibi kaideler koymaz, yol göstermez, tavsiyelerde bulunmaz, normatif bir ilim değildir. Bundan dolayı. 
din psikolojisi, ilm-i hal (kateşizma) değildir. Bu ilim, olayları olduğu gibi tanıtmak ve tasvir etmek ister. Bunun sonucu olarak dini, sırf değer hükümleri olarak da ele almaz. Fakat ilâhi bir kanun olarak bir taraf. 
tan vahiy ve ilhama dayanırken diğer taraftan insanların kalp ve şuurlarındaki değişmelere yönelir. Din, felsefe değildir. Fakat her dinin bir felsefesi vardır. Din psikolojisinin kendi alanında yapacağı araştırmalaı felsefeye ve teolojiye kıymetli materyeller hazırlar. 
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Din psikolojisinin esas mevzuu, dini yaşayışın kutsal yapılışını araştırmak, dinin, fertlerin ruhundaki tecellilerini ve sübjektif cephesini incelemektir. Bundan başka, dinlerin, fertler ve toplumlar üzerindeki tesirleri de bu araştırmaların mevzuları içindedir. Burada din psikolojisi ile din sosyolojisi birbirlerine yardım ederler. 


6. Dini hayatın türlü tezahürleri, sosyal ve fizik olaylarla tamamıyle alâkasını kesmiş, soyut bir olay olarak mütalaa edilmez. Tersine olarak, din olayı, bir dini yaşayış halinde beşeri, sosyal ve tabii çevresi içinde incelenir. Dini hayat kendine mahsus davranışlarıyle organik hayat gibi ayrı bir realitedir. Bundan dolayı bugün bu hayatın dinler sosyolojisi, dinler tarihi, dinler coğrafyası gibi inceleme yolları vardır. Din şuurunun, diğer ruhsal olaylardan farkları, onu diğer olaylardan ayıran niteliği, lâşuur hayatın dini davranışlarda yeri, mistiklerin ve zahitlerin ruhi hayatları, ibadet ve duada dini heyecanların yeri inceleme konularıdır. Dinler, toplum hayatı gibi fertlerin ruhi ihtiyaçlarına hitap eder, insanların yücelmelerini sağlar. Bu itibarla bütün dinler, bilhassa semavi dinler, tamamıyle psikolojik temellere dayanırlar. Bunlar arasında en yüksek din olan İslâmiyetin psikolojik temellerini açıklayıp göstermek yine din psikolojisinin konuları ve vazifeleri arasında olacaktır. 


7. Dini yaşayışın hareket ve ayinler şeklinde olan dış ifadelerinde duygular ve inanışlarla ayin ve merasim arasındaki sebeplilik münasebetlerini bulmak ve göstermek de din psikolojisinin konuları arasındadır. İslâmi mezhep ve tarikatlerle vecit, istiğrak, hidayet, züht ve takva olayları pozitif metotlarla incelenir ve açıklanır. Bütün bu olaylar ve ayinler, din psikolojisiyle izahı gerekli olan konulardır. Ayrıca evliyaya izafe olunan kerametler ve keşiflerin, din psikolojisi bakımından izahını yapmak da yine onun konusu içindedir. Bunları tarafsız bir zihniyetle gözlemek ve açıklamak lâzımdır. 


8. Dini duyguların fertlerin ruhlarındaki gelişmeleriyle eski çağlardaki dini yaşayışları arasındaki farklar ve münasebetler de psikolojik bir tahlile tabi tutulmalıdır. Fertteki dini olayların zaman ve mekân içinde gelişmelerini araştırmak, dine karışan ve toplumları etkileyen hurafeler, batıl inanışlar, türlü yaşta ve bölgelerdeki insanlar arasındaki dini hayat farklarını bulup göstermek de yine din psikolojisinin konusu içine girer. 

Din psikolojisinin, patolojik ve normal olayları da birbirinden ayırması lâzımdır. Bazı din düşmanlarının, bütün dini yaşayışı patolojik bir hadise olarak gösterme gayretleri bu suretle tamamıyle çürütülmüş olacaktır. Batı dünyasında din psikolojisi ve felsefesi hakkında birçok eserler yazılmıştır. Bunların bir kısmı, İslâmlık hakkında gayri ilmi isnatlar ve batıl hükümlerle doludur. Bunun sebebi, İslâm teolojisi ve felsefesi hakkında yanlış bilgilere sahip olmaları ve yurdumuzda bu alanda metotlu, ilmi eserlerin ve araştırmaların azlığıdır. 

Bu yeni ilmin bugünkü durumu şudur: Birleşik Amerika'da ve Avrupa'da din psikolojisine ait özel dergiler yayınlanmaktadır. Dini olayın çok yönlü bir yaşayış olduğu kabul edilerek her dinin ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmesi daha uygun görülmektedir. Dini yaşayış, insanın bütün olarak ele alınmasıyle anlaşılabileceğinden onu yakından ilgilendiren antropoloji, psikoloji ve sosyolojinin yardımları zorunlu görülmekte ve araştırmalar bu alanlarda dahi yürütülmektedir. 


TÜRLÜ İNCELEME YOLLARI 


Bu açıklamalardan sonra şu soru ile karşılaşıyoruz: Din psikolojisi bir ilim olarak kurulabilir mi? Bu soruya yakın zamana kadar birçok psikologlar olumsuz cevap vermişlerdir. Fakat son elli yıldan beri din psikolojisi bir ilim olarak yaşamakta ve gelişmektedir. Bu ilim, W. James gibi büyük üstatlar tarafından kurulmuş, onun arkasından Leuba, Coe, Th. Flournoy, Delacroix!, Girgensohn, De Sanctis? gibi önemli psikologlar bu alanda çalışmaya koyulmuşlardır. Fakat büyük isimler, bir ilmin kurulması ve yaşaması için yeter sebep ve delil olamaz. Vaktiyle büyük müneccimler, ilm-i simyacılar da yaşadılar. Fakat bunların bu alandaki geniş bilgileri pozitif bir ilmin kurulmasına kâfi gelmedi. Bugünkü toplumlar, ilimlerin kurulmasında yalnız otoritelerin varlığını kâfi bulmazlar. Meselâ, zamanımızın önemli yazar ve düşünürlerinden Max Scheler, din psikolojisini tanımamakta ve bu alandaki çalışmaları suni bir diyalektik? saymaktadır. Bir iddiayı ortaya atmak kolaydır, fakat deliller ve ispatlarla meseleyi çözmek zordur. Her şeyden önce din psikolojisinin birçoklarınca iyi anlaşılmadığına işaret etmek isteriz. İnsan şuuruna ait olan bu ilim, her yeni kurulan ilim gibi henüz emekleme (tatonnement) devrindedir ve henüz bu ilmin gerçek konusu, metotları ve vardığı sonuçların değerleri kesin olarak belirtilememiştir. Yalnız bir memleketi ve meselâ Almanya'yı ele alırsak bugün orada din psikolojisi alanındaki mücadelenin devam etmekte olduğunu görürüz. Girgensohn'un «Düşün- 


(1) Henri Delacroix (1873-1937), modern Fransız filozoflarından; «Din ve İman» adlı eseri önemlidir. 

(2) Franceses de Sanctis (1827-1887), İtalyan hukuk ve psikoloji âlimi; Hegel'in idealizm cereyanına taraftar olmuş, din psikolojisi üzerinde yayınlar yapmıştır. 

(3) Diyalektik: Eskilerde tartışma sanatı; zamanımızda doğru bilgiler kurmak sanatı. Marx ve Hegel'de ise yalnız anlamak değil, gerçek varlığı bulmak sanatıdır. 
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me Psikolojisi» yanında Rudolf Otto'nun, Wundt'un «Volker Psikoloji»si, Pfister, Hoffmann'ın enkonsiyan açıklamaları vardır. Bunların hepsi din psikolojisi alanında ayrı görüşlere sahiptirler ve ihtilâf devam etmektedir. 

Bu görüş ayrılıkları metot ayrılıklarından doğmaktadır. Bu farklı metotları üç sınıf içinde toplamak mümkündür. Her ne kadar bu ayırma suni ve soyut ise de yine bazı temel fikirlere dayanır. Suniliği yaratan sebep, bu üç sınıf din psikolojisi metodunun bazı noktalarda yine birbirleriyle karışmalarındandır. Bizim ayırmamız, din olayının ruhsal bakımından üç ayrı sahasına karşılık verdiğinden, bugün için daha ilmi bir nitelik taşır. Bu tasnif yapılmazsa birçok karışıklıkların doğması mümkündür. 

Herhangi bir fiil ve hareketi, meselâ duayı ele alalım. Psikoloji bilgini, bu dini olayı üç ayrı açıdan inceleyebilir: Ampirik olarak, felsefi görüşle, teolojik bakımdan. Bu üç sınıf incelemenin üçü de aynı olay hakkında bir inceleme ise de meseleyi ele alış şekilleri ve metotları, görüş açıları ayrı ayrı olduğundan, elde ettikleri sonuçlar da farklı olur. 
Bu sebeple her şeyden önce ampirik görüşü kabul eden din psikolojisinin yerini iyi tayin etmek lâzımdır. 


Deneysel Din Psikolojisi: 


Ampirik (deneysel) türden olan incelemenin temel metodu, deney ve daha doğrusu gözlem (müşahede)dir. Bütün araştırmalar, gözlemlerden hareket eder. Yapılan bütün açıklamalar ve ileri sürülen fikirler gözlemlerle tetkik ve tahkik edilir. Bilindiği üzere, bütün pozitif ilimlerin metodu da budur. 

Deneysel din psikolojisi iki şekilde uygulanabilir: 

1. Dini davranışların (behavior, comportement) tetkiki. Bu sınıf incelemede insan şuuru ele alınmaz; onun, yalnız dış görünüşü, tavır ve hareketleri ele alınır. Yani dini türden bir durum karşısında (meselâ, bir fakire sadaka vermek hareketi gibi) onun fiil ve hareket şeklindeki objektif davranışları gözlenir. Bu görüş Avrupa ve Amerika'daki davranış psikolojisi (behaviorisme) görüşleriyle birleşir. Davranış psikolojisi, yalnız fizik ve fizyolojik hareketlere önem verir. Tamamıyle objektiftir. Herhangi belirli bir durum karşısında organizmanın fizik reaksiyonları ve bunlar arasındaki sabit münasebetleri araştırır. Bunun dışında şuur ve iç gözlem (nefis murakabesi) gibi halleri tanımaz. Ruhsal faaliyetleri mekanik olarak açıklar*. Din psikolojisi ise ruhi hayatı da bir gerçek kabul eder. Davranış psikolojisi hayvanların psikolojisine uygulandığı zaman 


(*) Bkz: Watson, Pavlov'un eserleri. 
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verimlidir. P. Janet'nin patolojisinde ruh ve akıl hastalıkları üzerinde dahi iyi sonuçlar vermiştir. Fakat din psikolojisinde bu metot ve görüş verimsiz, yanlış sonuçlar verir. P. Janet bile Behaviorisme yolu ile vecit ve istiğrak hallerini incelerken marazi ile normal vecit ve istiğrak hallerini birbirine karıştırmıştır. Bu sebeple ampirik din psikolojisinde davranışların tetkiki suretiyle araştırma yapmak din psikolojisinin niteligine uymaz. Konusuna uygun düşmeyen bir metot ise o ilimde uygulanamaz. 

2. İkinci uygulama şekli, dini yaşayışın kendisinin, doğrudan doğruya incelenmesidir. Ancak burada deneysel ve gözlem sözlerini iyi anlamak lâzımdır. Çoğu kimseler, gözlem ve deneyi yalnız maddi, organik varlıklar üzerinde uygulanan, objektif bir işlem sanırlar. Halbuki insanın kendi iç hayatını incelemesi, nefsini murakabe ve tahlil etmesi de bir deney ve gözlemdir. Deneysel din psikolojisinde uygulanacak gözlem ve deneyler de işte bu neviden bir deney metodudur. Burada insan, kendi iç hayatına bakar, dini bir amel ve fiilin içinde fikirlerin, iradelerin, duyguların... yaşadığını görür. Ampirik yol, bu olayları önce tasvir ve tavsif eder, bundan sonra onları açıklamaya başlar. Pozitif ilim bakımından bu sözlerimizle şunu anlatmak istiyoruz: Deneysel metotla yapılan iş, felsefi bir «illet-sebep» aramak değildir, belki din şuuru denilen halin ve olayın deneysel şartlarını bulup göstermektir. 

Şüphesiz ki bu metodun uygulanması çeşitli psikologlarda türlü şekiller alacaktır ve almıştır. Örneğin, W. James'te bu yol, şehadetlerin izahı (anketlere verilen cevapların açıklanması gibi), Girgensohn'da «suyandırılmış bir içebakış» şekillerini almaktadır. Biz açıklamalarımızda daha ziyade bu alandaki çalışmalardan da faydalanacağız. 


Felsefi Neviden Din Psikolojisi: 


Bu görüş genel olarak dini olayı bir felsefe sistemi içinde inceler. 
Herhangi bir felsefe sisteminin görüşüne uygun şekilde din olayını açıklamak ister. İleride bu metodun tatbikatına ait birkaç misal vereceğiz. 

Din şuuru sübjektif bir olay olarak ve eski «rasyonel psikoloji» kadrosu içinde ele alınır. Ezcümle, H. Hocking'in anlattığı mistisizm ile Rudolf Otto'nun, H. Bergson'un din anlayışları böyledir. Thomiste* bir felsefe için bu türden din psikolojisi, gözlemlere dayanan, deneysel bir psikoloji değildir. Belki bu felsefelerin anladıkları, «vücud-i mutlak — gerçek varlık»a doğru yöneliştir. Bunlar deneyi inkâr edip ona arkalarını 


(*) Neo-Thomisme: Ortaçağdaki St. Thomas'ın fikirlerini modern felsefe ile telif ederek yeni bir Hıristiyan teolojisi kurmaya çalışan sistem. Fransa'da Katolik teoloji fakülteleri tarafından yürütülür. Metafizikçi ve theist bir cereyandır. Maritain ile Gilson başlıca temsilcisidir. 
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dönmezler. Fakat durmadan deneye doğru inecek yerde, ondan ayrılıp ve sırf rasyonel sezgi yoluyle mutlak varlığa yükselmek isterler. Burada J. 
Maritain'in bir ifadesini kullanarak diyeceğiz ki: «Bu felsefeler deneyselşematik analizler yerine ontolojik analizler koymaktadırlar». Thomistler, deneysel din psikolojisinin hazırlayacağı olaylar ve kanunlar yerine bir «felsefi psikoloji», kendi anladıkları bir varlık (létre) koyarak, ontolojik bir terkip meydana getirmek isterler. Bütün açıklamalar bir metafizik veya din fenomenolojisi halindedir. Böyle bir psikoloji ise din felsefesinin bir kolu halinde kalmaya mahkümdur. Bu felsefe içinde din psikolojisi de ahlâk felsefesi, terbiye ve toplum felsefeleri gibi ele alınır, teoloji ile münasebetler kurulur. Bu şekil görüş ise, bir din felsefesi olursa da gerçek din psikolojisi olamaz. Meselâ Kant'ın, Hegel'in din anlayışları, M. Scheler'in fenomenoloji dinleri birer din felsefesi iseler de, deneysel din psikolojisi değildirler. Scheler'in fikirlerini aşağıda metot bölümünde ayrıca inceleyeceğiz. 


Dinler tarihinde yaptığı büyük etkiler dolayısıyle R. Otto'nun din anlayışını tanımak lâzımdır. 1917 yılında Das Heilige (Kutsal) adıyle yayınladığı bu eser bütün dünyada dikkati çekti ve hayli taraftar topladı. 
Yazar teoloji ve dinler tarihi hakkındaki geniş incelemelerine dayanarak dinin özel karakterini ve niteliğini göstermek ister. Her şeyden önce dinlerin rasyonel ve spekülatif yönlerini bir tarafa bırakır ve dini tecrübe adını verdiği metoda baş vurur. Filozofa göre din duygusunun asıl adı kutsal karşısında duyulan saygı ve yücelik duygusudur. Kutsal ise kendinden yüksek ve ezici bir kudret fışkıran, insanı aşan bir şeydir. Tecrübemiz bu büyük kudret karşısında bizde yaratık olma duygusu, kutsal karşısında korku, üstün saygı uyandırır. Kutsal anlaşılamaz ve bilinemez bir sırdır. Kutsal insani olan veya evrende bulunan hiç bir şeye benzemez, insan ise bir hiç, basit bir yaratıktır. İnsan onun karşısında «bir zerre kül ve toz»dur. Otto kutsalı, kutsallık dışı olan şeylerden tamamıyle ayrı olarak ele alır ve kutsalın eylemsel görüntülerini anlatmak için hierophonie terimini kullanır, dinler tarihi hirophanie'lerin yıkılmaları ve yeniden doğmalarıyle doludur. Modern bir insan için ilkel kavimlerin bir ağacı veya taşı kutsal saymaları biraz garip ve akla aykırı gelri. Fakat burada kutsallaştırılan taş veya ağaç değil, onlarda varlığı kabul edilen kutsal bir şeydir. Kutsal sayılan şey, kendinden başka bir şey olur. O inanan için «tabiatüstü» bir varlıktır. Yazar bu dini tecrübeye numineuse adını verir ki Tanrısal demektir, Bu duygu ilâhi kudretin insanlara bir ilhamıdır. Otto'nun fikrine göre bütün dini duygular kutsallık duygusunun çevresinde toplanırlar. Bu duygunun da korku, tazim, sır olmak üzere üç temel elemanı vardır. Kutsallık duygusunun zıddı dışkutsalda (profane) ise kudret ve azamet duygusu yoktur. 
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Teolojik Neviden Din Psikolojisi: 

Bu sınıfa giren teolojik görüşlerde dini yaşayış ve olaylar; yukardaki görüşler gibi deneysel veya ontolojik olarak açıklanmaz. Burada esas, kutsal kitaplar, daha doğrusu vahiy ve ilhamdır. Dini ilham ve ilâhi emirler bize olayın gerçek konusunu ve tabiatüstü prensiplerin tanrısal cihetini gösterir. Bu psikoloji, diğerleri gibi müstakil değil, tabidir (uydu). 
Teolojik analizlerin bir vasıtası ve aletidir. İlham ile gösterilen hakikatleri aydınlatmaya ve açıklamaya yarar. Meselâ, iman meselesini açıklarken teoloji, psikolojinin inanç hakkındaki araştırmalarından faydalanır, yahut ahlâki faziletlerin kuvvetlendirilmesini incelerken günlük hayat psikolojisinin verdiği sonuçlardan istifade eder. Bu sebeple ahlâkta, ihtiraslar, kibir, yalancılık gibi olaylar ve bunların giderilmesi dini emirlerle takviye edilir. Bu olaylarda biz şeklen teolojide, fiilen de psikoloji alanındayız. Bu psikoloji kilise itikadiyatında tali derecede yer tutar. 
Fakat meselâ, Shleilermacher* gibi bir psikologda din şuurunun analizi ana bahisleri meydana getirir. Burada kilise teolojisinin mühim bir eksiği meydana çıkar: Dindar bir insan Allah yolunda yürüyen kişi olduğuna göre, bu dini yaşayışın psikolojik yanını ihmal etmekle büyük bir hata işlemektedir. 

Din psikolojisinin teolojiye hizmeti, yalnız bu kadarla kalmaz, dini ahlâk da din psikolojisinin çalışmalarına şiddetle muhtaçtır. Teolojik din psikolojisi, belirli sınırlar içinde kapatılmış dar bir görüştür. Belirli dogmalar ve inançlar içinde kalmaya mecburdur. Bu sebeple deneysel din psikolojisine hizmeti az olacaktır. Din psikolojisi, deneysel metot kullanan pozitif bir ilim olarak teolojik görüşlerden hareket etmeyecektir. Fizik ve kimyanın yaptığı gibi, önce teolojiyi unutacak, olaylarını açıklayacak ve en son prensiplerde, ilâhi hakikatlerle psikolojik esasların birleştiğini gösterecektir. 

Felsefi ve teolojik yolları birleştirerek bir din psikolojisi kurmak isteyen Dilthey ve Mensching'in fikirlerini bir örnek olarak zikredebiliriz: 

Dilthey ve Mensching'de dinin mahiyetini anlamak için tutulacak yol şudur: 1. Önce dinler tarihinin hazırladığı materyelleri toplamak, 2. Sonra bu materyelleri tasnif ederek sınıflara yahut tiplere ayırmak, 3. Sonra da bunların hepsinde görülen müşterek karakterleri meydana çıkarmak. 

Dini olgunun belirtilmesinde bir taraftan ampirik materyelleri hazırlanırken, diğer cihetten düşünce ve akıl yoluyle meydana getirilen idealleri de göstermek lâzımdır. Yani, dini olayın belirtilmesinde hem deney yolu, hem de felsefi-metafizik yolu tutmak lâzımdır. 


(*) Frederich Schleiermacher (1768-1834), Alman ilâhiyatçısı. Romantizm felsefesi içinde dini ruhu müdafaa eder. «Dine Dair Nutuklar» eseri önemlidir. 
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Fenomenoloji metodu, din felsefesine de uygulanabilir. Dinler tarihinde materyeller toplamak endüktif metotla olur. Bu, din psikolojisinde deney metodu demektir. Fakat dinin özünü meydana getiren «idea», yani itikat ve ideal olan kısım sezgiyle bulunacaktır. Tarihten toplanan materyeller de esasen bunu hazırlamak içindir. Din araştırmalarında, iki ilim gözü (tarih ve felsefe) nün «tabiatüstü göz veya Tanrı inancı» ile canlandırılmış olması lâzımdır. 


Sonuç olarak diyeceğimiz şudur ki; bizim açıklamalarımız deneysel din psikolojisi alanında kalacak, sırası geldikçe teolojinin ve felsefe tarihinin yardımından faydalanılacaktır. 


DİN PSİKOLOJİSİNİN METOTLARI 


Ontolojik Metot: 


Yukarda belirttiğimiz üzere, din psikolojisi henüz yeni kurulmakta olan bir ilimdir. Her yeni şey gibi o da birçok itirazlara ve tenkitlere uğramaktadır. Modern felsefe sistemlerinden Fenomenoloji cereyanı, din psikolojisinin pozitif bir ilim olarak kurulamayacağını iddia eder. Ve onun yine metafizik bir görüşle ele alınmasını ister. Fenomenolojinin anladığı bu din cereyanına «Fenomenoloji dini» denilir. Kitabımızın baş tarafındaki sezgi bölümünde bu cereyanın rasyonel bir sezgiye dayandığını göstermiştik. Bu sezgi, Mutlak'ı dolaysız olarak kavrar. Yukarda onu felsefi bir psikoloji olarak göstermiş isek de, çağımızda birçok taraftarları olduğundan, fikirleri üzerinde biraz durmak lâzımdır. Zamanımızda fenomenoloji cereyanının önemli temsilcilerinden olan Max Scheler* din felsefesi hakkında yazdığı büyük kitabında (Vom Ewigen Gefühle in Menschen — İnsanlarda Ebedilik Duygusu Hakkında) deneysel din psikolojisine şiddetle hücum eder. Onun iddiasına göre, din psikolojisi, asıl din konusunu ele almamıştır. Başlıca itirazları şunlardır: 


l. Din psikolojisi asıl konusuna yönelmediği için bugün bir mana taşımamaktadır. Scheler'e göre, bütün ruhsal faaliyetlerde bir konuyla münasebet kurma (intentionnalite) vardır. Bu münasebet kurulmazsa, incelenecek konu da ortadan kalkar. Fenomenoloji felsefesinde çok kullanılan bu terimi iyi anlamak lâzımdır. Bu felsefenin kurucusu Husserl, intentionnalit€ terimiyle, faaliyette bulunan bir ruhun herhangi bir şeyle ilişki, münasebet kurması şeklinde anlar. Bu herhangi bir şey de, gerçek olan realitedir, varlıktır. Genel çizgileriyle bu ilişki, üç şekilde olur: 


(*) Max Scheler (1874-1928), fenomenolojiye bağlı modern Alman filozoflarındandır, Eucken ve Huşserl'in izinden yürür, 9 eser yazmıştır, 
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1. Şuurun herhangi bir varlıkla ruhsal bir ilişki kurması, 2. Şuurun kendi yarattığı bir şeyle müteal (aşkın) bir ilişki kurması; örneğin, mantık ve matematikte, bir üçgenin ilişki şuuru, onu meydana getirmektedir ki, buna doğurucu tarif denilir; iki dağ doruğu veya iki yıldız arasında bir doğru düşünmek de böyledir. Gerçekte böyle bir çizgi olmadığı halde, zihin onu var farzeder. Fenomenoloji görüşü en çok bu mana üzerinde durur, 3. Ruhun, gerçeği kendisinin yarattığı şeklinde bir şuura sahip olması yolundaki anlayıştır ki, buna ontolojik ilişki diyebiliriz. Max Scheler, deneysel din psikolojisinde bu vasıfları görmemektedir. 


2. Konusunu bulamayan bu ilim, metotlarını da tayin edememiştir. 
Çünkü bir ilimde konu bilinmezse ona uygun metot da bulunmaz. Şu halde konusu belli olmayan bir din psikolojisi de mevcut olamaz. 


Fenomenolojinin hareket noktası budur. O halde dini olayı hangi yoldan incelemelidir? Şimdi bu felsefenin bu konuya verdiği cevabı görelim. 


Fenomenolojinin Din Anlayışı: 


1. Scheler, fenomenoloji felsefesine taraftar olduğundan, önce her türlü «mantıkçılık-ruhbilimcilik» cereyanlarına karşıdır. Ona göre şuur, kendi üzerine dönmekten uzaktır. Her şuur zaruri olarak bir ilişkidir. 
Yani bütün şuurlar bir konuya yönelmişlerdir. Kendini cezbeden bir konusu olmayan şuur, su üstüne yazı yazmak gibidir. Şu halde her şuur olayı gibi din şuuru da kendi konusuyle kayıtlı ve şartlıdır. Din şuurunun bu bağlılaşmasında onu öteki şuurlardan ayıran bir tek nokta vardır: Bütün yaradılmışların üstünde kalan bir konuyla ilişki kurması. Scheler, bu münasebete «thâocentrisme» adını veriyor. İşte bu özellik din olayına hem bir orijinallik, hem de makul ve kavranması kolay bir muhteva (konu) kazandırır. Bu takdirde örneğin, bir dinde Allah'ı inkâr etmek, O'nun bütün dini özelliklerini ortadan kaldırır. Zamanımız sosyologlarından Simmel'in düştüğü hata, bu düşüncemize iyi bir örnek teşkil eder. Simmel, realitede, insanda heyecan ve hayret uyandıran her şeyi «dini» olarak kabul eder. Meselâ, Allah, insaniyet, vatan, sanat aşkı vb... gibi konular hep birden dini vasıf alırlar. Bu anlayışa göre hayatta az çok önemli olan her kavram dini olacaktır. Böyle bir din ise, kuru bir isimden başka bir şey olamaz. 

2. Scheler'e göre din psikolojisi bu hata uçurumuna doğru yuvarlanmakta ve kendi mevzuunu bilmediği halde nefsin tetkikine girişmektedir. Din psikolojisi, daha başlangıçta kendine şu suali soruyor: Dini olaylar duygusal hayata mı bağlanmalı, yoksa irade hayatına mı, yahut zihin hayatına mı bağlanmalıdır? Veyahut bunlardan ayrı olarak şuuraltı (subconscience) olaylar içine mi konulmalıdır? İşte böylece daha işin 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başında din probleminin niteliğinin onlarca iyi anlaşılmadığı meydana çıkmaktadır. Çünkü din şuuru, dini olmayan bu unsurlarla teşkil edilmek istenmektedir. Halbuki, yukarda söylediğimiz üzere şuur, münasebetlerden ibaret olan bir birliktir. Ve din şuuru, kendisinin ayrılmaz amacı olan «Allah» mefhumuna yönelmiştir. Bu özelliğiyle tamamıyle din orijinal bir olaydır. Canlı bir organizmayı, yalnız kimya bakımından incelersek onun tam olarak morfolojik ve fonksiyonel özelliğini kavrayamayız. Bunun gibi din şuurunu irade, his, zihin gibi elemanlardan hareket ederek açıklamaya çalışanlar, dini davranış ve olayın ilişki, bağlılık karakterini kavrayamazlar, onun mevzuunu teşkil eden kutsallık ve mutlak varlık, hayr-i âlâ, dua ve ibadet gibi sorunlarını göremezler. 

Scheler'e göre, meselâ dua olayı ancak onun yöneldiği konunun incelenmesiyle bir değer ifade eder. Buna itiraz olarak duada fikirlerin ve hislerin bulunduğu ileri sürülecektir. Burası şüphesiz ise de bu fikirlerin ve hislerin hepsinin ilişki kurduğu, temelde bulunan bir ulühiyet ilişkisi vardır. Ve bu olmadıkça, parça parça hislerin ve fikirlerin bir degeri olmaz. Scheler'e göre deneysel din psikolojisi, dini olayın asıl cevherini kavramaktan uzaktır. 

3. Öyleyse din psikolojisini hangi metotlarla kurmalıdır? Deney metodunu tamamıyle mi bırakmalıdır? Scheler, buna hayır cevabını veriyor. Din olayının incelenmesinde yine deneysel metot kullanılacaktır. Fakat izahçı (explicative) bir psikolojiye baş vurulmayacaktır. 

Scheler, devam ediyor; izahçı psikoloji, dini davranış ve olaylarda iki özellik görüyor: «Her türlü öncel hükümlerden (préjugé) müstakil olması, başkasına itiraf ve ifade edebilmek zorunluluğu». Scheler'e göre bunlar tamamıyle hayal mahsulüdür. İzahçı psikoloji, olayları bozmak, vehimler yapmak gibi hastalıklarla malüldür. 

Evvelâ olayları tağyir eder, çünkü başlıca metodu olan içebakış metodunda, nefis kendi olayını gözlemek için ondan ayrılıp karşısına geçer, o zaman şuuru bütün münasebet ve yönlerinden uzaklaştırır ki, bu da Scheler'e göre şuur olayını tağyir etmek (bozmak) ten başka bir şey değildir. Vehimleri ise şuradadır: Meselâ, birisi, 2xX2—4 eder derse, bu hükmün izahına geçmek abestir. Belki bu kimsenin, bu hükmü hangi sebep ve hangi şartlar altında ileri sürdüğü düşünülebilir. Fakat birisi çıkar da 2Xx2—5 eder, hükmünü verirse, o zaman psikolog için bu hükmün incelenmesi manalı ve verimli olur. O halde psikolojiyi manasız ve yanlış şeylerin açıklanmasından ibaret mi sayacağız? Dini olayı, sırf ruhsal bir olay saymak, onu patolojik bir ruh hastalığı halinde mütalaa etmek olmaz mı? Scheler, kitaplarında izahçı psikolojiye, bu esaslar dairesinde hücumlar yaptıktan sonra sonuç olarak ilişki ve münasebet kuran şuur ile Allah mefhumuna yönelmenin gerektiğini ve ancak bundan sonra din psikolojisinin kurulabileceğini iddia etmektedir. 
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4. Din psikolojisinin kuruluşu hakkındaki münakaşayı burada kesiyoruz. Bunu kaydetmekten maksadımız, Scheler'in fenomenolojiye dayanan bir din felsefesi kurmak istediğini ve Batı memleketlerinde bu alandaki münakaşaların devam ettiğini göstermektir. Fenomenoloji felsefesi, bir ucu existantialisme'e varan modern bir felsefe cereyanıdır. Bu açıklamamızla modern felsefede din psikolojisinin yerini daha iyi aydınlatmış oluyoruz. Yalnız bu münakaşada dikkat etmemiz gereken bir nokta vardır. O da, herhangi bir olaya «dini» vasfını verebilmemiz için «mutlaka Allah ile kul arasında bir ilişki mefhumunun bulunması» şarttır. 
Bunda bütün psikologlar gibi Fenomenoloji ekolü de müşterektir, kimsenin itirazı yoktur. Bu vasıf, ahlâk, hukuk, estetik gibi olaylarla dini olayın birbirlerine karıştırılmalarını önler. Zamanımızda bazı ideolojilere de dinilik vasfı atfedilmek istenilmektedir. Örneğin, sosyalizm, nazizm, komünizm gibi sosyal cereyanlara da dini bir mahiyet atfetmek isteyenler görülmüştür. Scheler'in fikirleri bu noktayı aydınlatmakla din psikolojisine büyük bir hizmette bulunmuştur. Ancak psikolojide içebakış metodunu reddetmesi ve şuuru yalnız münasebet ve ilişki kurma şeklinde anlaması doğru değildir. Önce, içebakış metodunu reddetmesi yanlıştır. Dini hayatta nefis murakabesi, mükâşefe metotları, mistisizmin başlıca metotlarıdır. Mistik, vecit ve temaşa hallerinde nefsinde mutlak ile birleştiğine inanır. İçebakış yolu reddedilirse, bu hallerin izahı imkânsız olur. 
Scheler'in görüşlerinde ikinci zayıf nokta, bütün şuur hallerini bir ilişki ve münasebet haline irca etmesidir. Halbuki sanatkârların ibda kudretleri, ilham ve vahiy olayları insan ruhunun yaratıcı kudretini gösterir. 
Bu olayların da ilişki prensibiyle izahı mümkün değildir. 

Şu halde din psikolojisi, şu veya bu teorilere kapılmadan kendine özgü metotlarla yoluna devam edecektir. Bir taraftan deney metoduna dayanarak pozitif bir ilim olmaya çalışacak, diğer taraftan teoloji ve felsefeden faydalanacaktır. 


Deney Metodu ve Kuralları: 


Yukarda din psikolojisinde uygulanacak metodun değeri üzerinde açıklama ve tartışmayı göstermeye çalıştık. Şimdi uygulanacak metotları ve kuralları daha yakından görelim: 

Her ilim bir metoda sahiptir. Metodsuz ilim kurulamaz. Din psikolojisinin metodu da, diğer müspet ilimler gibi deney ve gözlemdir. Tartışmalardan anlaşıldığı üzere din psikolojisinin metotları henüz gelişme halindedir. Bugün için kabul edilen başlıca metotlar ve kuralları şöylece sıralayabiliriz: 

1. Din, şuurlu ve akıl sahibi insanlarda yaşayan bir şuur olayıdır. 
Hayvanlarda, delilerde ve pek küçük çocuklarda akıl olmadığından, dini 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hayat da yoktur. Bu şuur hali, yüksek bir Tanrı ideali ya da kutsal bir varlığa bağlanmaktan meydana gelir. Kavramlar, soyutlama ve genelleme ile elde edilen genel fikirlerdir. Bu kavramların insan şuurunda ilâhi bir kuvvetin ilhamı ile veyahut sonsuzluğa hayranlık ve korkuyla doğup doğmadığını araştırmaz. Bunlar, teolojinin ve felsefenin konusudur. Müspet ilimler inceledikleri olayların asıl kaynağı olan (madde, kuvvet, hayat gibi) ilk sebepleri araştırmazlar. Din psikolojisi de deney metodunu kullanan pozitif bir ilim olarak böyle hareket eder. Ancak dini olayda Allah, vahiy, ahiret gibi metafizik meseleler de vardır. Bu sebeple din psikolojisi teoloji ve felsefeyle alâkasını kesmez, onların yardımından uzak duramaz. Lachelier'nin dediği gibi, «Ruhun gerçek ilmi psikoloji değil, metafiziktir». Allah ve din şuurları basit bir heyecan veya içgüdü de değildir. En yüksek kavramlarla karışmış ideal kavramlardandır. Heyecanlar ve duygular az çok organizmaya bağlıdır. Din şuuru ise, tamamen zihni-akli bir duygudur. Din psikolojisi bu yaşayışı ve şuuru bir olay (vakıa) olarak kabul eder ve bundan hareket eder. 


2. Din psikolojisinin ikinci metodu analiz (tahlil) yoludur. Analiz ve sentez pozitif ilimlerde başlıca metotlardandır. Din şuuru, tarihin ve zihin çalışmalarının etkisiyle olgunlaşmış, yüksek bir mahsuldür. Bunu tanımak için teemmül ve içebakış (murakabe) yoluyle bu duyguyu yakından kavramaya ve incelemeye çalışmak lâzımdır. Yüksek dindarlar ve mutasavvıflar bu hususta büyük başarılar sağlarlar. Bu noktalar, ileride züht ve takva, vecit, mistisizm bölümlerinde daha etraflı olarak incelenecektir. 


3. Mukayese metodu; din şuurunun türlü fertler ve çevrelerdeki görüntülerini toplar, benzerlik ve ayrılıklarını bulur, bunların karşılaştırılmasıyle genel tipleri ve örnekleri yakalamak ister. Burada Mukayeseli Dinler Tarihinden ve Sosyolojiden faydalanır. Teoloji ise din şuurunu tek tip ve sabit olarak kabul eder, Din psikolojisiyle teolojinin metodu burada birbirinden ayrılır. 


4. Din psikolojisi, tekâmülcü ve genetik (oluşumlu) bir yol takip eder. Din şuurunun hangi şartlar ve etkenlerle geliştiğini, yaşayıp zayıfladığını ve yayıldığını inceler. Psikolojide ideal duyguların (din, ahlâk, sanat gibi) tekâmül şartları ile din şuurunun şartlarını karşılaştırarak aynı sonuca varmaya çalışır. Din şuurunun bütün fertlerde aynı şekilde ve aynı şartlar altında geliştiğini kabul etmez. Bu görüşte, din şuuru, statik değil, dinamiktir. Duygu ve fikirlerin gelişmesiyle din şuuru da son derece karmaşık (kompleks) ve çeşitli şekiller, manzaralar altında görülür. Din psikolojisinde, din şuurunun ameller ve ibadetlerle karışan bu görünüşlerine «dini hayat» denir. İşte din psikolojisi de bu dini hayatın özelliklerini toplamak, tasvir ve izah etmekle görevlidir. 
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5. Din psikolojisinin bir metodu da zihindeki peşin fikirleri (pr&- notion) atmaktır. Bu yol, tıpkı yola çıkmadan, sırtındaki fazla yükleri atmak gibidir. Her fert, küçükten beri aldığı terbiye ve telkinlerle belirli dini fikirlerin ve duyguların tesiri altında bulunur. Bu fikirler, inceleme ve araştırmalar sırasında zihinlerin tarafsız ve objektif kalmalarına engel olur, zihni şaşırtır, hakikati kavramasını önler. Dini hayat incelenirken kendi salik olduğu din ve mezhep düşünülmeden hareket edilecek, incelenen konular ne gösterirse onlara göre hüküm verilecektir. 


Bu kuraldan başka bir sonuç daha çıkar. Dini hayat yaşayan fertlerin birçoğu normaldir. Fakat bunlar arasında târik-i dünyalar, dervişler, mistikler gibi üst-normal olanlar da vardır. Dini hayatta herkes üstnormal derecelere çıkamaz. Din psikolojisi daha çok normal dindarların din şuurunu inceleyecek, fakat üst-normal dindarların hayatlarından faydalanacak, mukayeseler yapacaktır. 


6. Dini hayatın analizinde genel psikolojide kullanılan bazı inceleme yollarına da baş vurmak lâzımdır. Bunların başlıcaları şunlardır: 


a) İnceleme sırasında anketlere verilen cevapları tamamen doğru kabul etmemelidir. Din duygusu gibi insanın en kutsal hislerini açıklayan fertler, mübalağaya düşebilirler. Bazıları günahlarını tamamıyle itiraf edemezler, ya da tevil ederler. Araştırıcı, samimi ve yanlış cevapları ayırt edebilmelidir. Tövbe ve istiğfar olayı bu bakımdan incelenirse faydalı sonuçlar elde edilir. 

b) Yazılan hatıralar da aynı şekilde birçok eksiklerle doludur. Bunları metotlu bir tenkide tabi tutmalı, anlatanın kültür seviyesine, çevrelerinde doğru sözlü olup olmadığı hakkındaki şehadetlere baş vurmak lâzımdır. 

c) Nörozlar, psikozlar veya ifrat derecede mutaassıpların cevapları da sıkı bir tenkitten geçirilmeli ve bunları normal insanlardan ayırmalıdır. Ve ancak bu araştırmalardan sonra elde kalan cevapları bir belge (document) olarak ele almalıdır. 

d) Din şuuru, insanda dini duyguya ve heyecana dayanır. Bir duygunun anlaşılması ve değerlendirilmesi için onun bizzat duyulması lâzımdır. Duygular, maddi olaylar gibi kolayca müşahede ve izah edilemezler. Bu sebeple din şuurunun anlaşılması doğrudan doğruya dini hayatın yaşanmasıyle kabildir. Büyük pedagog Foerster'in dediği gibi, «İlimler görünüşte objektiftirler, fakat gerçekte esas prensipleri sübjektiftir. 
Din şuuru da görünüşte sübjektiftir. Fakat insanın şahsiyetiyle birleşerek objektif şekil almaktadır». 


Felsefe de din gibi yüksek değerler ve ilkelerle uğraşır. Fakat felsefe, akıl ve istidlâl yoluyle çalışır. İlimlerin son neticelerine dayanır. 
Din şuuru ise, inanç ve imanla kurulur, akıl yolunu yanında duymak, 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sevmek ve inanmak melekelerini kullanır. Ahlâk insanlar arasındaki münasebetlere ve hayır idealine ait hareketler ve amellerdir. Din ise, tabiatüstü mukaddes varlığa bağlanmaktır, aşkla sevmek ve inanmaktır. 
Şu halde her şuur olayı gibi din şuuru da kendi konusu ile kayıtlı ve şartlıdır. Din şuurunun bu bağlılığında öteki şuurlardan onu ayıran bir tek nokta vardır: «Bütün yaratılmışların üstünde kalan bir varlık ile ilişki kurmak». Pascal da şöyle diyordu: «Kopernik'in fikirleri pek az kimseyi ilgilendirir. Fakat Allah, ahiret, dua herkesin hayatında her an yaşar». 


Yazılı ve Sözlü Anketler: 


Şimdi din psikolojisinin metotları arasında en çok kullanılan anket metoduna geliyoruz. Anket, dini, ahlâki ve sosyal türden konular hakkında yazılı veya sözlü olarak bir zümrenin veya halkın fikirlerini sorup öğrenmek ve cevaplarını sınıflayarak bir sonuca varmaktır. Fizik, kimya, biyoloji gibi pozitif ilimlerde olaylar ve tabiat incelenir ve sanki onlara sorular sorulup sonuçları alınır. Bu bir gözlem ve deneyleme yoludur, tabiata soru sormak ve onu cevap vermeye mecbur etmektir. Dini ve sosyal konuların gözlem ve deneylemeleri de ankettir. Yalnız burada sorgusu yapılan tabiat değil, küçük büyük, kadın erkek her çeşit insan ve fertleridir. Anket metodunda dikkat edilecek nokta, sorulacak soruların gayet açık ve sade olması ve soruya konu olan kimselerin yaş ve öğrenim seviyelerine uygun olmasıdır. Anketi yapan kimsenin de ilmi zihniyete sahip, tarafsız ve dikkatli olması, alınan cevapları doğru ve samimi olarak saptaması şarttır. Yazılı anketlerde deneyci sorularını gazete veya dergiler, yahut özel kâğıtlarla ankete katılacaklara dağıtır; sözlü anketlerde ise soru konusu tek kişilerle görüşülüp konuşulur, alınan cevaplar doğru ve düzenli olarak zaptedilir ve sonra hepsi birden sınıflanarak incelenir. 


Dini konular üzerinde anketler, Birleşik Amerika'da ve Batı memleketlerinde çok yayılmış ve bunlar dergilerde ve kitaplarda yayınlanmıştır. Bunlardan kitabımızda yeri geldikçe söz edilmiştir. Bizde ise bu alanda hemen hiç bir çalışma yapılmamıştır. 


a) Konuyu çok dağıtmamak için önce Birleşik Amerika'da yapılan bazı anketlerden söz edelim. Bu anketler başta Gallup müessesesi olmak üzere en yetkili bilginler tarafından yapılmıştır. 1950 yılında iki bin kadar anketçinin yardımıyle yapılan bir inceleme, Amerikalıların büyük çoğunluğunun dine ve Allaha inandıklarını, ancak dinlerde kullanılan birçok dogmalar ve kavramlar hakkında açık ve kesin bilgiye sahip olmadıklarını göstermiştir. Lise ve üniversitedeki gençlerin haftada bir kere kiliseye gittikleri, ayinlere katıldıkları, kilise servislerinde vazife aldıkları, günde bir iki defa dua ettikleri anlaşılmıştır, 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b) «Allaha inanır mısınız?» sorusuna gençler ve yetişkinlerin büyük çoğunluğunun «evet!» cevabını verdikleri görülmüştür. Evet cevabının yaşla orantılı olduğu dikkati çekmiştir. Gençler buna %90 evet derken yaşlılar ve yetişkinler %96 oranında evet demişlerdir. %1-2 hayır demiş. 
903-4 kadarı da bilmediklerini söylemişlerdir. «Allahın varlığını ispat eden sebep nedir?» sorusuna karşılık da şu kanıtları göstermişlerdir: Etrafımızdaki dünyaların ve olayların düzeni ve ihtişamı, insanoğlunun kökünü ve yaratılışını zorunlu kılan bir yaratıcının varlığı, kutsal kitaplarda Allahın varlığına ait kanıtlar, hayatın her aşamasında Allahın varlığını bildiren işaretler, Allaha inanmanın insanlara huzur, rahatlık ve ümit verdiği. 

c) Dinin özel ve ikinci derecedeki sorularına geçildiği zaman ise cevaplardaki doğruluk oranı birdenbire düşmektedir. Meselâ «İsa'nın havarilerini sayınız», «İsa'dan önce gelen peygamberler kimlerdir?» gibi sorulara verilen cevaplarda başarı 4020-25 arasında kalmıştır. Buna karşılık, «İsa'nın annesi kimdi?» sorusuna %95 doğru cevap verilmiştir. Çünkü herkes kiliselerde Meryem'in resmini görmüştü. Ana babanın çocukların din eğitimine ilgi göstermelerine göre de cevaplarda başarı oranı yüksektir. İlgisiz ailelerin çocuklarında ise dini bilgiler, kiliselerde duydukları dağınık sözlerden ibarettir ve büyük kargaşalık görülmüştür. Küçük yaştaki çocuklar daha çok İncil'in hikâye ve rivayetleriyle ilgilenirler, lise ve üniversite çağındaki gençlerde ise, «İncil'in her sözü hakikattir» sözüne karşı tepkiler görülmüştür. 12 yaşındakilerin (79'u bu sözü kabul etmişler, fakat 15-18 yaşındakilerde kabul oranı 434'e inmiştir. 


Bizde Yapılan bir Anket: 


1965-1966 ders yılında Istanbul Yüksek İslâm Enstitüsünde nezaretimiz altında 4-5 öğrenci tarafından halkın din bilgileri hakkında anketler yapılmıştır. Bu anketler arasında en geniş ve ciddi çalışmayı Osman Öztürk yapmıştır. Öztürk'ün araştırmaları hakkında hazırladığı rapordan bazı sonuçları özetleyelim: 

Anketçi önce kendi çocukları üzerinde yaptığı gözlemleri anlatır. Beş yaşındaki oğlu, Allah hakkında bütün küçük çocuklar gibi somut ve antropomorfist düşünür. Babasına şunları soruyor: «Baba, Allah kaç metredir?, çok kocaman mı?, buradan bizim köye kadar varıyor mu?, baba, Allah taş atar mı?». Çocuklarda sormak ve öğrenmek eğilimi de vardır: «Baba, bu yağmuru kim yağdırıyor?, bu çeşmenin suyu nereden geliyor?, bu kuşları kim yaptı?ı. 

O yılın yaz ayında camide açtığı Kur'an kursuna 20 öğrenci katılır, bunlar 10-15 yaşları arasında ilk ve ortaokul öğrencileridir. Öğretmen ilk soruşturmayı bunlar üzerinde yapar ve şu iki soruyu sorar: «Rabbin kimdir, dinin nedir?». Aldığı cevaplar şöyledir: «Rabbin kimdir?» sorusuna 
6 öğrenci Allah, Vi tabiat, li İsa, 1'i peygamberimiz, Vi Hazreti Muhammed, Vi peygamberler diyor, Tsinde cevap yok. İkinci «dinin nedir?» 
sorusuna verilen cevaplar şöyledir: 6 öğrenci İslâm, 9ü Müslüman, /ü Müslümanlık, Vi peygamberimiz, Vi Hıristiyanlık, ”si Türk diyor, Jü cevap veremiyor. 

Anketçi bundan sonra daha geniş alanda anketine devam için önce soruları hazırlar. Bu sorular ilkin iki kısım halinde hazırlanır; birinci kısım sorular 15 yaşına kadar olan köylü ve şehirli, okul çocuklarına mahsustur, daha kolay ve basit sorular olup 19 tanedir. İkinci kısım sorular ise aydın sayılan, öğrenim yapmış doktor, eczacı, subay, öğretmen, memur zümresidir ki bu sorular da 13 tanedir. Bu sorular daha geniş ve yüksek seviyededir. Anketçi daha işin başında aldığı cevaplardan ümitsizliğe düşüyor ve ikinci kısım soruları bir tarafa bırakarak herkese birinci kısımdaki soruları sormaya başlıyor. Bu sebeple biz de açıklamamızda ikinci kısım soruları bir tarafa bırakarak yalnız birinci kısım sorular ve cevaplarıyle meşgul olacağız. 

a) Bu anketler 431 kişi üzerinde yapılmıştır. Soruşturmanın geçtiği çevreler şöyledir: 1. Vazifeli bulunduğu camiye devam eden cemaat, 2. 
Şehir ve köylerdeki bazı ilk ve orta dereceli okulların öğrencileri, 3. Bazı köy ve kasabadaki kahvelerde oturan halk, 4. Uygun gördüğü esnafla öğretmen, subay, doktor, eczacı, memur gibi aydın zümreler. Anketçi raporunda bunlardan aldığı cevapları birer birer tespit etmiştir. 

b) Anket soruları sırasıyle şöyledir: 1. Euzübesmeleyi söyleyiniz, 2. 
Kelime-i şehadet ve manası, 3. Kelime-i tevhit ve manası, 4. İmanın şartları yani inanmamız lâzım gelen temeller, 5. İslâmın şartları yani yapmamız lâzım gelenler, 6. Kur'an nedir?, 7. Kur'an kaç suredir?, 8. Kur'an kaç ayettir?,9. Kur'an Peygamberimize kaç senede nazil oldu (indirildi) ?, 
10. Hadis nedir?, 11. Peygamber nedir?, 12. Kur'anda ismi geçen kaç peygamber biliyorsunuz?, 13. Peygamberimizin adı nedir, kaç tarihinde doğdu?, 14. Peygamberimizin ana ve babasının adları?, 15. Milât nedir?, 16. 
Mevlit nedir?, 17. Allahın yarattığı bütün varlıklar içinde sizce en faziletlisi hangisidir?, 18. Bütün dünyada her gün en çok adı anılan kimdir? 
19. Hak mezhepler nelerdir, siz hangisine bağlısınız?. 

Bu sorulara verilen cevaplar, yukarda Amerika misalinde gösterdiğimiz üzere, özellikle teferruata ait olan kısımlarda pek acıklıdır ve halkımızın din bilgisinin çok zayıf olduğunu göstermektedir. Camilere devam eden yaşlı adamların belli başlı cevapları, «biliyordum ama unuttum», yahut «hiç duymadım» şeklinde olmuştur. 

Bazı sorulara verilen cevaplar da dikkati çekecek haldedir. Meselâ ilk ve ortaokul öğrencilerinden kurulu 25 erkek, 15 kızdan ibaret bir kursta öğrencilerden, «hadis nedir?» sorusuna, 1 öğrenci Peygamberin 


DİN PSİKOLOJİSİ 79 


sözü, 1 öğrenci Kur'anın içindeki bir ayet, 1 öğrenci atasözüdür demiş, 37'si bilmemiştir. Peygamberimizin babasının adı sorusuna 4 tanesi Abdullah, Vi Osman, 1i Ali Rıza Efendi demiş, 34 tanesi de bilmemiştir. Bir kahvede iskambil oynamakta olan 4 kişiye sorular soruldukta pek az bir şey bilmişler, yalnız kelime-i tevhit ve manasına hiç cevap verememişlerdir. 

Anketçinin raporunda Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde sorulara alınan cevaplar ayrı ayrı gösterilmiştir. Bunlar arasında insanı şaşırtacak kadar yanlış bilgiler ve bilgisizlikler vardır. Konuyu daha fazla uzatmamak için bunları ayrıca yazmaya lüzum görmüyoruz. 

c) Osman Öztürk incelemelerinin sonucunu bir liste halinde hulâsa etmiştir. Bu listeye 19 sorudan en çok bilinen 12 tanesini alıp bilenleri ve bilmeyenleri göstermiştir. Liste aynen şöyledir: 


BİLMEYEN VEYA 


SORULAN SORULAR BİLEN YANLIŞ BİLEN 
Euzübesmele 253 178 
Kelime-i şehadet 229 202 
Kelime-i tevhit 100 331 
İmanın şartları 128 303 
İslâmın şartları 156 275 
Kur’an nedir? 166 265 
Kur'an kaç ayettir? 67 364 
Kur'an kaç yılda indirildi? Tİ 304 
Peygamberimizin adı 201 230 
Hadis nedir? 82 249 
Peygamberimizin doğduğu tarih 98 333 
Peygamberimizin annesinin adı 140 291 
Peygamberimizin babasının adı 131 300 


Anketçi verdiği rakamların yüzde yüz gerçeği yansıttığını iddia etmiyorsa da, yurdumuzda her sınıf halk arasında dini bilgilerin çok zayıf olduğu kesin olarak anlaşılmaktadır. Kur'an ve Peygamberin adı gibi pek bilinen sorulara verilen cevaplar arasında yanlış bilenlerin çokluğu, bir kısmının ilkokul çocuğu olmasından, bir kısmının cevaplarının yanlış olmasındandır. Meselâ Kur'an nedir sorusuna bazıları, Peygamberin sözleri, din dersi kitabı, Arapça bir kitap şeklinde cevap verilmiştir ki bunlar da bilmeyenler arasına konulmuştur. Anketlere kimlerin ne şekilde cevap verdikleri anketçi Osman Öztürk'çe özel dosyasında saklanmış ve rapora konulmamıştır. 

Yurdumuzda dini konularda iyi niyet sahibi veya şikâyetçiler pek çoktur, Fakat Müslüman halkın dini hayatını ilmi metotlarla incelemek 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teşebbüsü yoktur. Halbuki bir konu üzerinde sağlam fikirler edinebilmek için önce konuyu etrafıyle bilmek ve tanımak lâzımdır. Bu da dini yaşayışın her alanıyle ilgili araştırmalar ve incelemelerle mümkündür. 


İslâmda Araştırma Konusu Olan Olaylar: 


Din psikolojisinde deney metodu olayların gözleminden hareket eder. 
Yukarda gösterilen anket ve başka araştırma yolları, şu olaylar üzerinde de uygulanabilir: 

1. İçebakış metodu ile dini yaşayışın insan ruhunda yaptığı değişiklikler ve hareketler incelenmeli ve yazılmalıdır. Bunlar da başlıca İslâm büyüklerinin hatıraları, İslâmlığı kabul eden (ihtida) kimselerin itirafları ve açıklamaları, hacca gidip gelenlerin duygu ve yaşayışlarındaki değişiklikler... gibi olaylardır. 

2. Bütün dindarların ve mutasavvıfların kendi dini yaşayışları ve duyguları hakkında yazdıkları otobiyografileri (hal tercümeleri), münacatlar, mesneviler, kasideler inceleme konusu olmalıdır. 

3. Köy ve kasabalarda yaşayan kadın ve erkek bütün Müslümanlar arasında yapılacak her türlü araştırmalar ve anketler; camilere devam eden cemaatin sayısı, kültür derecesi, halkın dini bilgileri, sonradan dini yaşayışa dönenler ve tövbe edenler. 

4. Okul çağında olmayan küçük çocuklarda görülen dini duygular ve kavrayışlar. Her derecede okullardaki kız ve erkek çocukların dini bilgileri, iman ve İslâmın temel ve şartlarını, dini hayata bağlılık dereceleri hakkında yazılı, sözlü anketler. 

5. Dini sanat eserleri, şiirler, zikir ve ibadetler, dini edebiyat, mevitler, dini âdetler, mahalli itikatlar ve inanışlar (nazar, uğur, hurafe, batıl âdetler). 

6. Oruç ve hac gibi farizaların Türk ve İslâm toplulukları üzerinde yaptığı büyük tesirler (ramazan ayında yurdumuzda suçların azaldıgı, içki ve kumarın kalktığı, camilere gelenlerin arttığı, istatistiklerle sabittir; hacılığın, müminler arasında şerefli mevkii, hacılarda fazilet duygularının artması). 

Bu iki olayın toplumda yaptığı derin etkiler ve sebepleri önemli bir tetkik konusudur. 

Bu sayılan konulara daha pek çokları eklenebilir. Ortaçağda ileri bir medeniyet kurmuş olan İslâm ve Türk kaynakları bu alanda çok zengindir. 


Dinlerin Genel Kültür ve Medeniyetle İlişkisi: 


Son yılların en büyük tarihçilerinden olan H. G. Wells, Cihan Tarihinin Umumi Hatları eserinin 1. cildinde, tarihte görülen bütün medeniyetlerin ve kültürlerin dini olayları dikkate almadan açıklanamayacağını yazar. Yine İngiliz tarihçisi Toynbee, eserlerinde bütün sosyal kurumların birbirinden çıktıklarını ve insanlığın evriminin ancak dini kurumlarla mümkün olduğunu söylemektedir. 

Şu halde bu metotlarla elde edilen materyellerin genel kültür ve medeniyet olaylarıyle de ilişkilerini göstermek lâzımdır. Genel kültür ve medeniyet içinde bu araştırmaların amaçları şunlardır: 1. Din şuurunun elemanlarını ve gelişmesini metotlu ve sistemli bir şekilde araştırmak, 2. İnsanlığın genel kültürüyle temaslarında dinin tarihte gösterdiği gelişme ve ilerlemelerini incelemek, 3. Bu araştırma ve incelemeleri yapan çeşitli teorilerin değerlerini bulup göstermek, 4. Dini itikatların kuvvet ve canlılığı ile orantılı olarak dini ayinlerin ve ibadetlerin şekilleri, bunlardan ayrılmaz bir halde yaşayan inanmak ve iman realitesinin çeşitli görüntüleri. 

Din psikolojisi bu geniş kavramıyle her adımda bir felsefe sistemiyle temas haline geçer ve çoğu zaman bir filozofun fikirleri içinde ifadesini bulur. Çünkü felsefeler de ortaya bir dünya görüşü koyarlar. 

Fakat felsefeye nazaran teolojik görüşle daha az temas kurmaya çalışır. Çünkü din psikolojisi pozitif bir ilim olmak ister. Teolojide ise kablî (öncel) olarak vazedilmiş ilkeler ve fikirler vardır. Mukaddes kitabın ve vahyin esasları, analiz ve eleştiriye uğramadan kabul edilmelidir. 
Pozitif ilim metotlarında ise önceden kabul edilen prensiplerle gözlem ve deneyler yapılmaz. Tarihin bize gösterdiği gerçeklere göre insanda din şuuru, «Allah, ruh ve ölmezlik, kutsallık, insanın kaderi» gibi kavramlarla daima birlikte yaşamıştır. Sosyoloji ve dinler tarihi, bunların köklerini mantık öncesi (prelogigue) hayat yaşayan toplumların mitolojilerinde, gelenek ve yaşama tarzlarında araştırır. Mısır, Çin, Hindistan ve Yunanistan'ın ilkçağlarında bunların örnekleri görülmüştür. Batı dünyasında bu geniş konuları ilk önce derli toplu bir sistem içinde gösteren Kant ile Hegel'dir. Din felsefesi bölümünde bu konular üzerinde bazı açıklamalar yapılacaktır. Bu araştırmalar ne kadar geniş tutulursa tutulsun, sorun en sonunda «Tanrının kullarıyle münasebeti sorunu» na irca (geriletmek) edilebilmektedir. Bütün felsefe sistemleri bu sorun karşısında verdikleri cevaba göre theisme, atheisme ve panthdisme gibi kollara ayrılmaktadır. Ortaçağda Hıristiyanlık kul ile Rabbin münasebetlerini İncil'in gösterdiği esaslara göre açıklıyor ve bunu mantıki delillerle ispat etmeye gayret ediyordu. Ortaçağın hâkim dinleri, İslâmlık ve Katolikliktir. Yeni zamanlarda Luther ile Protestanlık ve bunun türlü kolları meydana gelmiştir. Bunun yanında Doğuda Hinduizm, Brahmanizm, Şintoizm, Şivaizm ve Musevilik dinleri yaşamıştır. 

Mistisizm cereyanı ise, dinler içinde özel bir müsamaha ile karşılanmış, fakat din psikolojisinin gelişmesine büyük yardımları olmuştur. İslâmda ve Doğuda büyük mistikler yetiştiği gibi, Batı dünyasında Plotinus, Eckhart, Meister, Tauler, Ruysbrock, Thomas, Böhme başlıca mistiklerden sayılır. 

Metafizik görüşte ısrar eden filozoflardan bir kısmı ise Tanrı'yı ontolojik varlık (vücud-i mutlak) şeklinde veyahut ahlâki hayır (hayr-ı âlâ) telâkkisiyle sistemlerine almışlardır. Bunlar arasında Eflatun, Spinoza, Leibniz, Kant ve bilhassa Hegel'i zikredebiliriz. 


Yeni çağların görüşünü ise yukarda ontolojik metot bölümünde göstermiştik. 


Din, Akıl ve İlim: 


Din psikolojisinde metotlar konusuna son vermek için dinin ilim ve akılla ilişkisi hakkında da birkaç söz söylemek lâzımdır. Bu konu hakkında Türkçemizde Adnan Adıvar'ın ve Bertrand Russel'ın önemli incelemeleri vardır , 

Bir devirde ilim ile din ve din ile akıl arasında çatışmalar olduğu zannedilmiştir. Hatta bir kısmı daha ileri giderek aydın bir insanın artık ilim ve dinden birisini seçmesi lâzım geldiği iddia edilmiştir. Akıl yolu ile veya ilim ile dine karsı durmak isteyenler olmuştur. Bazı çevrelerde sanki ilim ve akıl ile dinin barışamaz şeyler olduğu fikri yaygın hale gelmiştir. Aslında bu çatışmalar din ve ilmin manalarını yanlış anlamaktan doğar. Bu iki zümre kendilerinin de asla emin olmadıkları istikametleri ortaya koymakta ve her biri kendi yolunun doğru, ötekinin de muhakkak yanlış olduğunu iddia etmektedir. Bu anlaşmazlıkları inceleyen Mac Murray (1937) göstermiştir ki, bir kimse ne kadar çok hakiki ilim adamı ise veyahut gerçekten din adamı ise başkalarını küçültme veya yükseltme hususunda hüküm verirken de o kadar çok tereddüt göstermelidir. Olgun ve yetişkin bir âlim veya dindar adam mütevazıdır, tecrübeye değer verir. Kendi alanında ilerledikçe bilinmeyen şeylerin gittikçe çoğaldığını ve arttığını görür. Bir ilim adamı gerçekten araştırıcıdır, yalnız ölçen, değerlendiren ve ispat eden değildir. Araştırmalarında derinlere indikçe kendini hayrette bırakan bilmediği şeylerin sayısı, bildiklerinin çok üstüne çıkar. Bilinen şeyler üzerinde düşünürken de bunların gerçek mahiyeti ve sebepleri hakkında daha derin düşünür ve neden bu kadar derin düşündüğünü de yine kendi kendine sorar. O zaman araştırmalarının en son amacının ne olduğunu sezmeye başlar. Din adamları da böylece en son ilkelere ve sebeplere giderken ilim adamı gibi nihayet bir yerde durur ve daha ileri gidemezler. 

İşte bu en son durakta ve manada ilim ile din, müşterek birtakım elemanlara sahip bulunmaktadır. Din temelinde bir itikat olduğundan tabii olarak psikolojiye yaklaşmaktadır. Bu sebeple son yıllarda din adamlarının çalışmalarında psikolojik bilgilere çok önem verilmektedir. Buna aynı zamanda sevgi, duygular, eğilimler ve şüphenin psikolojik anlamlarının eklenmesiyle din ile psikoloji birbirlerine yaklaşırlar. Psikolojide hayatın psikolojik ve dini istikamette takip ettiği paralel yollara dair son zamanlarda birçok atıflar yapılmaktadır. İnsanın kendine ve başkalarına karşı tutumlarının karşılıklı ilişkilerine hem psikoloji alanında, hem de din alanında önem verilmektedir (Sullivan, Fromm, Horney, Roberts'in araştırmaları). 


Dinin genel psikoloji ile birleştiği noktalar şunlardır: 


1. Psikoloji ve dinde sevgiye atfedilen önem büyüktür; sevgi dinde ve psikolojide temel bir kavramdır. 2. Duygulara ve fikirlere atfedilen önem müşterektir; psikolojide heyecanlara önem verildiği gibi dini heyecanlar da din duygusunun temelinde bulunur. 3. İç dünyaya insanın dış davranışlarından daha fazla önem verilir. 4. Tevazu: İlimde ve dinde tevazu vardır ve müşterektir. 5. Mücadele ve ıstırap: Nefsin ıslahı, vicdan azapları. 6. Günah ve sevap, suç ve ceza, hayır ve şer. 


Özet olarak denilebilir ki din ile akıl ve bilim arasında çatışma yoktur. Tersine olarak sonuçlarda hepsi bir yerde birleşirler. Dini olayların açıklanması ise daha çok psikoloji ile gerçekleşecektir. 


DİNİN KAYNAĞI 


Yukariki bahislerde dinler hakkındaki modern anlayışların psikoloji, sosyoloji ve antropoloji alanlarında cereyan ettiğini göstermiştik. 
Antropoloji, insan ilmi daha doğrusu tarihte insanın geçirdiği evrim aşamalarını inceleyen bilgi koludur. Bu araştırma aynı zamanda tarihi bir metottur. Antropolojide dinlerin kaynağı ilkel toplumların incelenmesiyle elde edilmek istenilir. 


Dinin kaynağı XIX. yüzyılın son yarısında filozofları ve psikologları çok meşgul etmiş ve birçok teoriler ortaya atılmıştır. Bu alanda ileri sürülen fikirleri başlıca iki bölüm içinde toplamak mümkündür: Tekâmülcü teoriler, tarih metodu. 


Geçen yüzyılın son yarısında tekâmül felsefesi çok rağbetteydi. Bu felsefeye göre kâinatta her şey basitten mürekkebe gider. En yüksek ruhsal ve sosyal kurumlar, en ilkel şekillerinden başlayarak bugünkü karmaşık hale gelmişlerdir. Dinler de bu kanuna tabidirler. Bugünkü yüksek dinler, ilkel dinlerin tekâmülü ile Allah fikrine ulaşmışlardır. Tekâmülcü teoriler, natürizm ve animizmdir. 
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Natürizm (Tabiatçılık ): 

Bu görüş dinin kaynağını, tabiatta bulunan maddi eşyaya veya kuvvetlere tapmakta ve kişileştirmekte arar. Sürnatürel ve Mutlak'ın varlıgını kabul etmediği gibi, yaradılış (hilkat) fikrini de kabul etmez. Bu teori materyalizme yakındır. Tarihi gelişmenin cereyanında ilâhi kudretin tesirlerini de inkâr ederler. Çeşitli şekilleri vardır: 

l. Auguste Comte'a göre dinin ilk şekilleri «putperestlik = fetichisme»dir. Fetiş kelimesi aslında Portekizce feitiço kelimesinden gelir. 
Kelime sonradan Latinceye yapma manasına factitus olarak geçmiştir. 
Bunlar, bazı ufak eşyalardır ki, onların içinde sihirli kuvvetler taşıyan ruhlar saklanır. 

2. Yıldız efsanesi. Almanlardan Max Müller (1823-1900), Allah fikrini güneşin temaşasından çıkarır. Yeryüzünde güneşin birçok varlıklara hayat verdiğini düşünen Müller, göklerde daha birçok güneşlerin bulunduğunu ve bunların tabiatüstü bir varlık olduklarını düşünerek en sonunda ilâhi bir kudrete ulaşmak ister. Sonradan yüzyılımızın başında Müller'in fikrine dayanılarak «yıldızlar mitolojisi» adı verilen bir teori kurulmuş ve dinin kaynağının yıldızlara tapmaktan doğduğu iddia edilmiştir. 

3. Totemcilik. Buna sosyolojik teori de denilir. Bu teori Durkheim” in «Din Hayatınin İptidai Şekilleri» eserinde ortaya atılmıştır. Totem esasında klana adını veren bir hayvandır. Bu hayvan (kurt, aslan, timsah gibi) kabileye ismini verir. Sonradan totem, fertlerden ayrılarak kabilenin hamisi, geçmişte ve gelecekte kabilenin hayatını koruyan gerçek bir realite şeklini alır. 

4. Büyücülük (sihirbazlık). İngiliz ve bazı Fransız sosyoloji ekollerine göre ilim dinden, din de sihirden doğmuştur. Sihir, dini bir nitelik taşıyan bazı gizli tedbirler ve vasıtalarla tabiat kuvvetlerini kullanabilmek ve bu yoldan görünmeyen âleme ait kuvvetlerle temasa geçmek hüneridir. Fakat İngiliz antropoloji bilgini James George Frazer (Altın Dal eseri) daha başka bir yol tuttu: «İnsan, önce sihirle başlar, sonra hünerlerinin her zaman tesirli olmadığını görünce, dua ve niyaza döner. İşte bu safhada din doğdu. Aynı zamanda tabiata tesir etmek için onları anlamaya çalıştı. İlim de bu suretle doğdu» der. 

Çağımızda Fransız sosyologlarından Levy-Brühl ile Mauss ve Hubert ise din ile büyünün tek ve ortak bir kökten geldiğini kabul ederler. Buna karşılık yine Fransız sosyologlarından Georges Gurwitch ise eserlerinde din ile büyünün birbirlerine ircaı (indirgenmesi) kabil olmayan iki gerçek olduğu fikrini savunur. Böylece dinin kaynağı pozitif metodlarla çözülmesi imkânı olmayan bir problem olarak ortada durmaktadır. 
Sonuçta dinin ilâhi bir kanun olduğunu kabulden başka çözüm yolu kalmamaktadır. 
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Animizm (Canlıcılık): 


Bu teori, tabiat yerine insan ruhunun hareket noktası alınmasıyle dinin doğduğunu iddia eder. Bütün varlıklarda bir ruhun varlığını veya bağımsız ruhlar âleminin varlığını kabul eder. H. Spencer'in manizm denilen görüşünde dinlerin kaynağı, ölen ecdat ruhlarına (man) tapmaktır. 

İngilizlerin antropoloji bilgini Edward Burnet Taylor (1832-1917), «İlk Ayinler» adlı eserinde her insanın bir eş-ruha sahip olduğunu ve bu inancın rüyalardan, suda akseden hayallerden, bayılmalardan, ölümlerden doğduğunu iddia eder. Bu hallerde eş-ruh, insan bedeninden çıkar. Bazı hallerde geri döner. İlkel insan, etrafındaki bazı eşyanın ve varlıkların da hareket ettiklerini görünce, kıyaslama yoluyle bunları da eş-ruhların hareket ettirdiğini sanır. İlkçağlarda çoktanrılar, işte bu ecdat ruhlarına tapmaktan doğmuştur. Sonradan insan toplumlarında görüldüğü gibi, bu tanrılar arasında bir hiyerarşi (derecelenme) kurar. Bu hiyerarşinin en yüksek derecesini işgal eden tanrı, tektanrıcılık fikrinin kaynağı olmuştur. Taylor'ın bu teorisi talebesi tarafından tenkit edilerek yeni bir teori ortaya atılmıştır. 

«Cahiliye devrinde Araplarda dahi animizm itikadı yaşamıştır. Evrendeki olaylar iyi ve fena ruhların eseridir. İnsanlara faydalı ruhlara “ervah-ı tayyibe”, zarar verenlere de “ervah-ı habise” denilirdi. Arap yarımadasının ıssızlığı onlarda animizm itikadının daha kuvvetle yerleşmesine sebep olmuştur. Bu gizli ruhlarla münasebette bulunanların ilmine “irafet” veya “kehanet” denilirdi. Bunlar hastalara efsun yapar, davaları çözmek için ok atar, hırsızları bulmak için kum üstüne üfürür, remil atar, iplere düğümler yaparak okurlardı. Sara, nüzul, cinnet gibi hallerde bu kâhinlere baş vurulurdu. Rivayete göre bu kâhinler Hazreti Peygamberin geleceğini de haber vermişlerdi. Kuşların uçmasından, hayvanların ayak izlerinden, kurban kemiklerinden ve hayvan kanlarından manalar çıkarırlardı» (M. Şemsettin, İlâhiyat Fakültesi Mecmuası, No. 4, 1926). 


DİNİN KAYNAĞI HAKKINDA YENİ GÖRÜŞLER 


Natürizm ve animizm görüşü dinin kaynağını, Tanrısal kudreti ve vahiyleri dikkate almayan ve materyalizmden kuvvet alan görüşlerdir. 
Auguste Comte, Spencer ve Durkheim'ın görüşlerine dayanarak dinlerin önce totemcilik ve fetişizm, yani putlara tapma şeklinde doğduğunu, sonradan bunların gelişerek sırasıyle çoktanrıcılık ve tektanrıcılığı doğurdugunu savunurlardı. Bu fikir yakın zamanlara kadar çoğunlukla kabul edilen bir görüştü. 

Fakat yüzyılımızın başlarından itibaren yine tarih ve antropolojiye dayanarak dinlerin totemcilik ve puta tapmaktan doğmadığı, tersine olarak dinin ilk kaynağının «tek varlık» a inanmak olduğu fikri kuvvet bulmaya başlamıştır. Bu fikirlerin İslâm bakımından önemi büyüktür. Çünkü İslâmlık, ilk peygamberlerden beri tek Tanrıyı kabul ve puta tapmayı batıl sayar. Dinin kaynağı alanındaki bu yeni görüşler İslâmi inançlarla uygunluk halindedir. Yalnız şu farkla ki onlar ilk kutsal varlığa üstün varlık derler, biz ise Allah deriz. Şimdi bu yeni cereyanın nasıl doğdugunu ve fikirlerini görelim. 


Dinlerin Kaynağı Allah Fikridir: 


Yine tarih ve antropoloji araştırmalarına dayanarak dinlerin kaynagını araştıran bilginler, Animizm ve Natürizm görüşlerine zıt sonuçlara varmışlardır. Önce İngilizlerden Andrew Lang (1844-1912) ın teorisi şöyledir: İnsan zihninde yaradılıştan fıtri olarak «sebeplilik» ilkesi vardır. 
Bir insan ne kadar ilkel olursa olsun, bu ilkenin etkisiyle bu varlıkların ve âlemin bir sebebi olduğunu anlar. Dinlerin temeli olan Allah, âlemlerin ve varlıkların halikı ve sebebi olarak insan zihninde önceden bulunur. Politeizm, fetişizm, majizm gibi diğer şekiller ilk dindeki tektanrı fikrinin aşağı ve bozulmuş şekilleridir. Bir topluluk ne kadar ilkel ise onun dini o derece saftır. 

Eski antropoloji ve sosyoloji araştırmaları dinin kaynağını öncel (a priori) yollarla araştırmanın verimsiz ve yanlış olduğunu söylemişlerdir. 
Bu konuda gerçeğe varmak için önce en ilkel kavimleri tayin etmek, ondan sonra onların kültür hayatlarını tasnif ederek tiplere ayırmak, bunların yakınlık ve münasebetlerini karşılaştırarak bir sonuca varmak lâzımdır. Bu metoda tarihi kültür araştırmaları denilir. Bu metodu Fransa'da Pinard de la Boullaye ile Almanya'da Schmidt* kullanmışlardır. 
Bu iki âlimin araştırmaları «Dinlerin Mukayeseli Tetkiki» ve «Dinin Menşe ve Tekâmülü» adlı eserlerinde gösterilmiştir. Bu eserlerde varılan sonuçlara göre gerçekten ilkel olan kavimlerde «tektanrı»ya inanmak akidesi vardır (Dinin Menşe ve Tekâmülü, s. 322). 


Dinlerin ilk Şekilleri Puta Tapmak Değildir: 


Dinlerin ilk şekilleri üzerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki en eski ve ilkel toplumlar:daima bir en büyük varlık (üstün varlık; être suprême) kabul etmişlerdir. Eskiden sanıldığı gibi insanlar önce putperestlik, sonra politeizm ve daha sonra da bunun tekâmülü ile monoteizm devrine geçmiş değillerdir. Belki insanlığın ilk din şekli bir üstün varlığa inanmaktır ki bu bir çeşit tektanrıcılıktır. 


(*) Wilhelm Schmidt (1868-1954), Viyana okulunun kurucusu ve folklorçu. «Allah Fikrinin Kaynağı» eseri vardır, 
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Bu hususta çağımızda araştırma yapan ve eser yayınlayan din bilginlerinden bazıları şunlardır: R. Otto'nun «Kutsal - Das Heilige» eseri, Levi Straus'un «Anthropologie Structurale» eseri, G. Dumezil'in «Id&ologie Tripartie des Indo-Europe&ns», Herve Rousseau'nun «Les Religions» eserleridir*. Bunlardan başka A. Lang, W. Schmidt, R. Pettazzoni de ilk ve en eski dinlerin tevhitçi olduğunu göstermişlerdir. Önemli din âlimlerinden Mircea Eliade «Dinler Tarihi Dersleri»nde şöyle der: «Tanrı, asla tabii kuvvetlerle bir ve aynı şey olmamıştır». 

Bu en büyük var olan veya üstün varlık, toplumların toplayıcılık çağında (yani tarım devrine gelmeden meyve, kök toplayıp yiyen toplumlar) semavi bir varlık telakki olunmuştur. İptidai çiftçilik çağında ise toprağın bereketine bakarak bu varlık ana toprak şeklinde temsil edilmiştir. 

Bu görüşün diğer bir delili de bugün tetkik konusu olan Avustralya ve Güney Amerika yerlilerinde Orenda, Mana, Wakanda adı verilen kutsal kuvvetlerin gayri şahsi ve genel bir üstün kuvveti yani üstün varlığı temsil etmeleridir. Bazı yerlerde bu üstün varlığa bir arkadaş veya bir oğul da ilâve edilmiştir. Avcı kavimlerin mitolojilerinde ise bu üstün kuvvetin kudretini baltalayan menfi bir kuvvet (baykuş, tavşan, yılan gibi) de tasavvur edilmiştir. Bu inanç tek üstün kuvveti bir natüralizme sürüklemiştir. Bu üstün varlık semavi olup ebedi, âkil, her yerde hazır ve nazır, kadir ve âlemlerin yaratıcısıdır (Pettazzoni). Onun âlemdeki başlıca görüntüsü yıldırımlardır. Bazı itikatlara göre bu üstün varlık, âlemi yarattıktan sonra göklere çekilmiş, dünya işlerine ve fenalıklara karışmaz olmuştur. Onun tapınağı, sözcüsü ve resmi yoktur. Ancak felâket zamanlarında (salgın hastalık, kuraklık, yenilgi gibi) Şamanlara baş vurulurdu. 

Üstün varlığın bu durumu, eski Doğu dinlerinde ve Hint-Avrupa dinlerinde de görülür. Üstün varlığın (gök - dyaus) artık yeryüzünde bir rolü yoktur, ne ibadeti, ne sembolü vardır. Roma ve Yunan dinlerindeki Zeus ile Jupiter üstün varlığın sözcüsü veya vekilidirler. 

Semavi üstün varlık, insana daha yakın, daha faal ikinci derecede Tanrıların zuhuru ile yavaş yavaş silinmiştir. İnsanlar toplayıcılık ve avcılık devrinden çiftçilik, çobanlık ve alet yapma devrine geçince mitoloji ile birlikte politeizm çağının başladığı, semavi üstün varlığın silindiği görülmüştür. Tektanrıcılık ile çoktanrıcılık çağı arasındaki geçiş devrinde bazı toplumların güneşi üstün varlık olarak muhafaza ettikleri görülmüştür. Meselâ Güney Amerika'da Inca'larda Viracocha adındaki Tanrı, eski semavi üstün varlığın bir uzantısı olarak yaşamıştır. 


(*) Bu eser tarafımızdan «Dinler Hakkında Tarihi ve Sosyal İncelemeler» adıyle Türkçeye çevrilmiş ve yayınlanmıştır. Remzi Kitabevi, Kültür Serisi. 
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Hintlilerde, Sümerlerde, Babillerde, Mısır'da, Yunan ve Roma'da, Japonya'da, Meksika'da görülen dinlerin hepsi politeisttir. İnsanlığın tektanrıcılıktan çoktanrıcılığa nasıl sukut ettiği henüz tartışma konusudur. 
İleri sürülen fikirler ve sebepler şunlardır: Özel ibadet yerlerinin kurulması, çeşitli kavimlerin geleneklerinin müdahalesiyle üstün varlığın türlü yorumlara uğraması gibi sebepler gösterilmektedir. Medeniyet ilerledikçe ticaret, endüstri, seyahatler ve ilimlerin terakkisi, insan tecrübelerini ve yaşayışını daha çeşitli ve değişken yaptı ve bu başkalıklar insanın ulühiyet telakkilerine de tesirlerini bıraktı. 

Politeizm, felekler ve evren hakkındaki türlü yorumların mantıki bir açıklamasıdır. Tek olan kutsal varlık, orada özel görüntüleriyle çokluk peyda eder. Prensip itibarıyle politeizmde Tanrıların sayısı sonsuzdur, belirsizdir. Her Tanrı belirli bir vazife sahibidir; kozmosun veya toplumun bir sınıf olaylarına nezaret eder, Tanrılar âlemi anarşi içinde değil intizamlıdır. « Tekâmülcü felsefenin iddia ettiği gibi dünyanın hiç bir yerinde tedrici bir tekâmül ile politeizmden monoteizme geçiş görülmemiştir. Monoteizmin görülmesi, daima bir peygamberin yaptığı radikal bir inkılâp sonunda meydana gelmiştir» (Hervé Rousseau, Dinler, s. 43). 


DENEY METODUNUN YETERSİZLİĞİ 


Pozitif felsefelerle tecrübi ilimler arasındaki münasebetler daha çok bir hiyerarşi (derecelenme) manzarası gösterir. Tabiat ilimleri daha başlangıçta kendine mahsus analiz metotları ve izah tarzlarıyle felsefeden ayrılırlar. İlimler felsefenin münakaşalı ve teorik görüşlerini de kendi açıklama ve ispatlarına destek yapmazlar. İlimler, izah ederler, fakat olayları bütünüyle görmek için felsefeye muhtaçtırlar. Felsefe burada yapıcı değil, «nâzım bir fikir» rolü oynar. Bu rolü, hipotezlerin ilimlerde oynadığı role bakarak açıkça görebiliriz. 

Deneysel din psikolojisinde de pozitif ilimlerde olduğu gibi nâzım fikre baş vurmak zarureti vardır. Din psikolojisinin diğer ilimlere nazaran taşıdığı özellik sebebiyle yalnız felsefeden değil, teolojiden (ilâhiyat) dahi direktifler ve istikametler beklemesi gerekmektedir. Modern filozoflardan Charles Blondel* «Patolojik Psikoloji» kitabında, yine teoloji bilginlerinden Maritain «Tabiat Felsefesi» adlı eserinde bunu şu sözlerle ifade ederler: «Bizim din psikolojimiz, Cenab-ı Bariye inanıp inanmamamıza göre değişmelere uğrar». Psikoloji alanındaki hadiseler ve bu hadiselerin açıklanmaları çok kaypak ve çok cephelidir. İnsanı şaşırtan 


(©) Charles Blondel (1876-1939), fizyoloji ve psikoloji bilgini Maurice Blondel ile karıştırılmamalıdır. 
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birçok istikametler ve yollar vardır. Bu karmaşık yollarda deneysel din psikolojisine kim rehberlik edecektir? Amerikalı din psikologu Leuba, bir mistiğin gerçek vecit halinde «fena fillah» olduğunu söylerken, diger bir psikolog, Marechal, vecit ve istiğrak halinde insanın mutlak varlığı bulduğunu göstermeye çalışır. Mistikler hakkında türlü açıklamalar yapılması mümkündür. Bunun normal ve anormal halleri vardır. Burada patolojik psikoloji açıklamalarından başka, dini ve teolojik açıklamalar yapmak zarureti de vardır. İşte bu müdahale vecit ve istiğrak halinin izahında bir «nâzım» vazifesi görür. Bunun gibi metapsişik olaylar, vahiy ve ilham da pozitif deney metotlarıyle açıklanamaz. Burada teolojiye baş vurmak lâzımdır. Fakat teolojinin bu müdahalesi, hiç bir suretle din psikolojisinin istiklâlini ve metotlarını zedelemez. Modern din psikolojisinin kurucularından Flournoy, «Din Psikolojisinin Prensipleri» adlı eserinde bile bu noktada yanılmış ve kitabında «din psikolojisinin, felsefenin bilgi teorisine veya ontoloji fırtınalarına kapılmamasını» tavsiye etmiştir. Flournoy, din psikolojisinin felsefe teorileri içinde boğulmamasını istemekte haklıdır. Fakat teolojinin yapıcı ve kurucu olarak değil de nâzım olarak psikolojiye yardım etmesini görmemekle hata etmiştir. 

1. Din psikolojisi ile meşgul olan birçok filozoflar ve psikologlar uzaktan yakından bu konuya temas etmişlerdir. Ribot, «Yaratıcı Hayalgücü Üzerinde Deneme» adlı eserinde, «Bir kâşifin bir keşif uğrunda taşıdığı fikr-i sabit ile, bir hastanın fikr-i sabiti arasında ne fark vardır?» 
diye sorar ve sonra cevap verir: «Psikoloji bakımından aralarında bir fark bulmak imkânsızdır. Deney ve ilim yollarıyle siyasi ve ahlâki ihtiraslar ya da dini ihtiraslar arasındaki farkı bulup göstermek de imkânsızdır» der. Wundt da «Volker Psikolojisi»nde, din olayını son derece mürekkep ve kompleks bir olay olarak kabul etmekte ve ancak kavimlerin uzun bir incelemesinden sonra din olayının analizinin mümkün olacağını iddia etmektedir. P. Janet, Girgensohn ile spiritüalistlerin ve biyoloji bilginlerinin iddiaları da az çok farklarla bu sonuçlara varmaktadır. «Din psikolojisinin eksiklerini tamamlayalım, fakat onu asla ret ve inkâr edemeyiz» (Penido, Din Şuuru, s. 5). Bu fikir çatışmaları yalnızca din psikolojisinin deney metoduyle çözülemez ve burada teolojinin rehberliğine ihtiyaç vardır. 

2. Mistisizme gelelim. Yukarda da işaret ettiğimiz üzere, mistiklerin psikolojisinde karmaşık birçok duygular, inançlar ve haller vardır. 
Bunların normal fizik veya deney psikolojisiyle açıklanmaları mümkün değildir. Sözgelişi, psikolojide deneysel metotları kullanan W. James de mistisizmin açıklanmasında birçok defalar Protestanlık teolojisine baş vurmuştur. Bu bakımdan sırf deneysel metotlar içinde kalınırsa ya mistisizmin açıklanması imkânsızdır denilecek, yahut teolojiyi nâzım fikir 


90 DİN PSİKOLOJİSİ 


olarak kabul etmek zarureti baş gösterecektir. Aslında deneysel psikoloji de tam manasıyle serbest değildir. O da türlü nâzım fikirlerin tesirleri altındadır. Bugünkü psikolojide, içebakışçılık, gayecilik, geştalt, davranış ekolleri* vardır ve ayrı görüşlere sahiptir. Din psikolojisi de böyledir ve böyle olması kaçınılmaz bir zarurettir. Bir dine mensup, itikadı sağlam psikologların bu alanda çalışmaları daha verimli ve faydalı olmuştur. Hulâsa din psikolojisi deneysel olmakla beraber teolojiyi nâzım ve yol gösterici olarak kabul etmeye mecburdur ve bu sebeple aralarındaki akrabalık gittikçe kuvvetlenmektedir. 


Psikoloji ve Mutlak**: 


Din psikolojisi ile meşgul olanlarla ilâhiyatçılar arasında başka bir anlaşmazlık daha vardır. İlâhiyatçılara göre itikat ve iman, Hâlık Taâlânın bir işidir ve bu sebeple dini hayat müspet psikolojinin kanunlarıyle barışamaz ve incelenmez. Halk tabakasının da kanaatleri bu merkezdedir. Bazı psikologlar da dini hayatın ruhsal mekanizmasını araştırmakla onun kutsiyetine saygısızlık gösterileceğini sanırlar. Starbuck ile W. 
James «lâşuur = inconscient» teorisini ortaya attıkları zaman, ilâhiyatçılarla kendi teorileri arasındaki çatışmayı görmüşlerdi. Halbuki James ve Starbuck bu teorileriyle ulühiyet şuurunun oluşumunda lâşuur izahıyle bir vasıta hazırlamayı düşünmüşlerdi. Bu görüşün aksine olarak bazı psikologlar da Mutlak'ın artık «muteber bir teori» olmadığını iddia etmişlerdir. Bunlardan Rogues de Fursac, mistikler hakkında yaptığı incelemelerden sonra artık mistiklerin ilâhi veya metafizik bir izahı yapılamayacağını, bunların da doğal bir hadise gibi incelenmeleri lâzım geldiğini ileri sürmüştür. H. Delacroix da «Mistisizmin Tarihi ve Ruhi Tetkiki» eserinde, mistiklerde ilâhi bir cihetin aranmasının gereksiz olduğunu iddia etmiştir. 

Bunlara karşılık aksi iddialar da önemlidir. Örneğin, Th. Mainage, «Hidayetin Psikolojisi» adlı eserinde hidayette (conversion) rol oynayan bütün ruhsal olayları birer birer inceledikten sonra hidayetin ancak «ilâhi bir ilham» ile meydana gelebileceğini göstermiştir. «Hidayet ya rabbani bir ilham ile vaki olur, yahut doğal ve deneysel psikoloji kanunlarıyle vaki olur. Deneysel psikoloji hidayeti kendi kanunlarıyle açıklamaya muktedir olmadığına göre, ilâhi tesirin varlığını kabul etmek zarureti hâsıl olur» der. 

Acaba bir kısım psikologlarla ilâhiyatçıları ihtilâfa düşüren bu anlaşmazlık neden ileri gelmektedir? Bu ihtilâf Mutlak fikrinin iki cep- 


(*) Bu terimler için Bkz. Psikoloji Dersleri, Osman Pazarlı. 
(#*) Felsefe ve psikolojide Cenab-ı Hakkın ism-i celâli yerine Mutlak, sürnatürel gibi terimler kullanılır. 
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hesinin iyi anlaşılmamasından ileri gelmektedir. Din şuuruna konu olan Vacib-ül-Vücut, hem insanüstü hem de dünyaüstü gerçek bir varlıktır. 
Aksi takdirde o, insan hayalinin yarattığı bir şey olur ki bu, Mutlak olmaz. İnsan kendi varlığıyle tabiat arasına bir ayrılık koyup tabiat kadrosu dışına çıktığı ve tabiat çevresi üstüne yükseldiği zaman kendi şahsiyeti hakkında aydın bir şuura varır. İnsan kendi şahsiyet, şuuru ile öteki varlıkları kendi benliğinden ayrı olarak kavrar. Bu suretle insanda Mutlak'ı teemmül etme kabiliyeti doğar. İnsan aklıyle düşünürken yalnız duyu organlarının kendine verdiği duyumlarla yetinmez, bunların ötesine de geçer. Somut olandan öteye geçerek ideal ve soyut manevi varlıklara da ulaşmak ister. Bu suretle zaman ve mekânda idrak konusu olan şeylerin üstünde bir varlığın, bu dünya kadrosunun dışında bulunan bir «Vücud-i Mutlak»ın varlığını anlar. O zaman Mutlak, insanın içinde bir ulühiyet şuuru olarak yaşadığı gibi insanın dışında da ideal ve kâmil varlık olarak görünür. Bu varlığın zat ve mahiyeti ise insanın kavrama ve anlama kudretinin dışındadır. 

Psikoloji kanunlarını bilen bir kimse, içinde kaynaşan kötü ihtirasları ve eğilimleri tanır. Onları daha salim ve iyi duygularla karşılaştırarak, iradesini kullanarak değiştirmeye ve atmaya gayret eder. Mutlak da şuurumuzda hâkim olan bu faaliyetin kanunlarını idare ve tanzim eder. Burada insanların çoğu Vücud-i Mutlak'ın tesirlerini göremez, yalnız psikoloji kanunlarının hâkim olduğunu zannederler. Psikoloji «madditecrübi» alanda kalır. Ve bu deneyin mutlak olan cihetini bir tarafa bırakır ki, bu da kudret-i fatıradır. Burada Bergson'un tarihi hadiselerin oluşu hakkındaki misalini hatırlamak yerinde olur. Bergson, tarihi olaylar içinde insanın dehasını göstermekte ve bu hadiselerin altında Mutlak Kudret'in hâkim olduğunu misallerle anlatmaktadır. Burada dahi hadiselerin maddi kısımları üzerinde durulmakta «ilâhi ve mutlak olan» kısım yeter derecede meydana çıkarılmamaktadır. Psikoloji, deney alanında Vücud-i Mutlaka ulaşmaya muktedir olamadığı gibi, son sebebi (illet-i gaiye) de kavrayamamaktadır. 

Hidayete erişen bütün insanlar ağız birliğiyle kendilerinde meydana gelen en büyük değişikliğin «ilâhi bir tesir» olduğunu bildirmektedirler. Bütün vecit, hidayet gibi olaylarda görülen ve incelenen durumlar «Mutlak Varlık»ın eserlerini meydana koyar. Bu da kalplerde duyulan en iyi duygular, fazilete olan aşk ve temayüllerde kendini gösterir. 

İncelemelerin' bu noktasına gelindiği zaman psikoloji ile teolojinin birbirlerine yaklaştıkları ve birbirlerini tamamladıkları görülür. 


— aya 


Dördüncü Bölüm 


Din Duygusu ve Din Şuuru 


DUYGULAR 


Dinin en temel elemanı dini duygudur. Evvelce dinin tariflerinde görüldüğü üzere din, tabiatüstü kutsal bir varlığa sevgi ve saygı ile bağlanmaktır. Şu halde her şeyden önce dini duygunun iyi anlaşılması ve onun diğer duygulardan ayırt edilmesi lâzımdır. Bu maksatla asıl konuya girmeden önce duygular (hissiyat) hakkında kısa bir açıklama yapacak, ondan sonra din duygusunun mahiyetini ve gelişmesini göstermeye çalışacağız. 


Duygu (His) Nedir? 


Duygu, içinde haz ve elem unsuru bulunan her çeşit ruhsal olaylardır. Haz hoşa giden bir hal, elem ise, hoşa gitmeyen bir haldir. Sevdigimiz bir kitabı okumak hoşumuza gider, sevmediğimiz bir yemeği yemek de hoşumuza gitmez. Haz, hoşa gitmenin, elem de hoşa gitmemenin işaretleridir. Duyguların en ilkeli ve göze batan şekli, heyecanlardır. Zihinde ve organizmada sarsıntı ve düzensizlik doğuracak surette kendini belli eden duygulara heyecan (émotion) denir. İbadette bir müminin duyduğu şiddetli hisler bir heyecandır. Heyecanlar şiddetli, fakat gelip geçici duygulardır. 


Heyecanların, şiddeti azalmış ve sürekli şekillerine «duygu — his» (sentiment) denir. Hislere az veya çok miktarda zihni unsurlar (tasavvurlar) da karışmış bulunur. Şefkat ve hürmet, utanmak, vicdan azabı, din ve sanat sevgileri, ana-baba sevgileri birer duygudur. Duygular üç sınıf içinde toplanırlar: 


1 Bencil (&goist) duygular, 
2. Benci-özgeci (elsever) duygular, 
3. İdeal ve yüksek duygular. 


Bencil duygular, kendini beğenmek ve sevmek, oyun ve para sevgisi, tecessüs, mülkiyet, saadet aramak gibi duygulardır. 


Benci-özgeci duygular da ferdi, insanlığa ve topluluğa bağlayan duygulardır. Yarı benci, yarı elsever duygulardır. Bunların temeli sempati 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duygularıdır. Başlıcaları kardeş, arkadaş sevgisi, hemşerilik, okul arkadaşlığı, şeref, gurur, aşağılık duygularıdır. 

İdeal duygular ise, yüksek bir ideale bağlanmaktan doğarlar. Din ve ahlâk sevgileri, sanat ve ilim aşkı, milliyet ve vatan duyguları bu nevidendir. 


Duyguların Önemi: 


Duyguların insan hayatında oynadığı önemli roller, uzun yüzyıllar ihmal edilmiştir. Bunun sebebi ikidir: Biri duyguların zihin hayatı kadar kesinlik ve açıklık gösterememesidir. Meselâ, hafızanın, muhakemenin temel kuralları iyice tayin edilebildiği halde hislerin sınırları ve kuralları kesinlikle çizilememiştir. Gözlemlere ve deneylemelere pek elverişli olmazlar. Çeşitlenmeleri ve görüntüleri sonsuz derecede fazladır. 
İkinci sebep, duygusal hallerin zihin olaylarının bir sonucu veya onun önemsiz bir parçası sayılmasıdır. Birçok yüzyıllar hisler, zihin olaylarının bir parçası, sanki onun belirsiz kalan bir gölgesi farz edilmişti. 
İşte bu sebepler dolayısıyle din duygusunun da incelenmesi ve sonuç olarak din psikolojisinin kurulması gecikmiştir. 

Nihayet Ribot, W. James, Albert Lange'den* sonra duyguların önemi pak ziyade artmıştır. 

Duygular, zihin hayatından çok önce başlayan, insanın esas varlığına bağlı ruhsal hallerdir. Kökleri ihtiyaçlarda, eğilimlerde ve içgüdülerdedir. Şuur, insan hayatının ancak bir kısmını bize bildirir. Büyük kısmı ise, şuurdışı (lâşuur) hayatta kalır ve bu hayatın analizi, kurallara bağlanması ise imkânsızdır. 


Canlılarda Amaçlılık Duygusu: 


Duygusal hayat, organik duyarlıktan başlayarak en yüksek şekillere kadar çıkar. Sevinç, keder, diş ağrısı, kolonya kokusu, aşk, öfke, korku, hırs, iyilikseverlik vb... gibi sonsuz duyguları her gün yaşamaktayız. 

Duygusal hayatın ilk temeli organizmadaki protoplazma duyarlığıdır. Bu duyarlık, dıştan gelen uyarmaları (tembih) almak ve tepki yapmak özelliğidir. Buna biyolojide irkilmek (irritabilite) denir. Protoplazma tek hücreli ve homojen (tek tür) bünyelerdir. Bunların bir kısmı ışığa yaklaşır, bir kısmı uzaklaşırlar; bakteriler, meşe kabuklarındaki hücreler üzerinde yapılan deneyler de aynı sonucu vermişlerdir. İnsan dokularını meydana getiren kısımlarda «fagosit» denilen olay da böyledir. Bunların vazifeleri dokularda ihtiyarlamış, zayıflamış hücreleri ye- 


(*) Frederich Albert Lange, Alman psikoloğu; «Materyalizm Tarihi» eseri mühimdir. 
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mektir. İnsan kanındaki akyuvarlar (küreyvat-ı beyza) da fagositin eksik bıraktıklarını tamamlar. Vücuda zararı dokunacak mikropların üzerine savunma taburları gibi hücum ederler ve onları yok ederler. 

Bu hadise bize gösteriyor ki, canlı varlıklarda kendini korumak şeklinde bir amaç vardır. Bu amaç en basit bir şekilde yaklaşmak (cazibe), uzaklaşmak (dafia) şeklinde görülmektedir. Biyoloji ilminin kurucusu Claude Bernard* (1813-1878) bunu «canlılardaki müdir fikir» olarak adlandırır. Felsefede canlılar âleminde amaçlılık (gaiyet = finalité) sorununun kaynağı bu organik duyarlıktır. Tabiatta determinizmin dışında bir gayenin hâkim olduğu bir gerçektir. Bu cazibe — yaklaşma olayı (tropizm) besin almak, cinsi cazibe şeklinde başlayarak hazların, arzuların temelini teşkil eder. Dafia — uzaklaşma ise, hücrelerin işine yaramayan şeylerden kaçması, uzaklaşmasıdır. Bu da antipati, nefret, hoşlanmamak şeklinde olan elem duygularının temelini teşkil eder. Bu yaklaşma-uzaklaşma duyarlığı organizmanın genel yaşayışına uygundur. Din duygusunun gelişmesinde ise önemli tesiri vardır. 


DİNİ HİS 
Duygulanma Yetikliği: 


Aristo insanı tarif ederken, «İnsan, akıllı bir hayvandır» demişti. Bu sözü, insan dindar bir yaratıktır veya insan dindar olmaya müstait bir yaratıktır, şeklinde dahi kabul edebiliriz. Yukarda hisler hakkında bilgi verirken duyguların fıtri ve tabii kabiliyetler olduğunu göstermiştik. 
Bir meyve yiyen kimse bundan hoşlanır. Bu duygu maddi bir etki ile meydana gelen bir haz ve lezzettir. Aynı zamanda yenilen şeyin bir meyve olduğunu idrak eder. Bu da zihne ait bir faaliyet ve bilgidir. Bir ezan sesi, güzel bir müzik de insanın hoşuna gider. Bu da manevi bir tesirle meydana gelen bir zevktir. İnsan dünyaya gelirken irsi birtakım kabiliyetleri (yetiklik) de beraber getirir. Bunlar psikolojide eğilimler, içgüdüler, temel duygular adı altında gösterilir. 

Herhangi bir tesir karşısında duyarlık ve duygulanmak insanda fıtri bir istidat ve kabiliyettir. Din duygusu da bir insanın kutsal tanıdığı varlık karşısında duygulanması ve duyarlığıdır. Bu bakımdan dini his de diğer duygular gibi insanın tabiatına ve yaradılışına bağlı bir duygudur. 
Duygulanma öğretilmez, başkasından alınmaz. İnsanın yaradılışına bağlıdır. İnsanın tabiat ve yaradılışı herkeste ve her yerde birdir. Ruhsal, 


(©) Claude Bernard, büyük biyoloji âlimi. Hayatın şimi-fizik bir sonuç olmadığını deneylerle açıklamıştır. «Tecrübi Hekimliğe Giriş» eseri önemlidir. 
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bedeni yapı ve mekanizma herkeste aynı şekilde işler. Hıristiyan veya Musevideki ruhi veya bedeni kabiliyetler ve istidatlar birbirinden farklı değildir. Her insan maddi ve manevi tesirler karşısında duygulanmak istidadında bulundukça fıtri ve tabii olarak dini hisse sahiptir. Bu his henüz onda şuur ve iradesi dışında yaşayan, belirsiz bir duygudur. İrsiyet sermayesiyle gelen diğer eğilim ve duygularla karışmış bir haldedir. Bir ferdin şu veya bu dine mensup olabilmesi ise, daha sonraki aile, eğitim gibi sosyal çevrelerin ve din şuurunun gelişmesiyle gerçekleşir. 
Hadis-i şerifte, «Her çocuk fıtrat-i İslâm üzere doğar, sonra ebeveyni onu Yahudi, Mecusi veya Nasrani yaparlar» sözü bu bakımdan modern ilmin gerçekleriyle uygun düşmektedir. Ancak burada «fıtrat-i İslâm» sözünü iyi anlamak lâzımdır. Hadis-i şerif, insanın dünyaya gelirken Müslüman olarak değil, İslâm fıtratında geldiğini bildirmektedir. İslâm dini, fıtri ve asli bir din olması dolayısıyle tabii olan dini his ile İslâm fıtratında yaradılış sözleri arasında bir aykırılık yoktur. 


Din Duygusunun Niteliği: 


Dini hissin 'bu niteliği, onun açık ve seçik olarak görünmesine engel olmaktadır. Almanya'da «Goenebium» adlı felsefe dergisinin, dini konular hakkında yaptığı anketlerde okurlarına sorduğu sorulardan birisi de şuydu: «Size göre dini duygu nedir?» Ankete filozof, edip, profesör, tüccar, hekim gibi aydınlardan 200 kadar insan cevap verdi. Bu cevaplara göre, bunlardan bir kısmı dini his diye bir duygunun varlığını kabul etmiyorlar; bir kısmı da dini hissin varlığını kabul etmekle beraber onu Allah fikri veya kiliseyle karıştırıyor, kimisi dini hissi itikat karşılığı alıyor, bazıları da gelenek ve görenek sanıyorlardı. Anketin sonucu bu konuda insanlar arasında görülen ayrılıkları ve çatışmaları göstermesi bakımından dikkate değer. Halk kitleleri bugün dahi bu alanda yeteri derecede aydın görüşlere sahip değillerdir. İnsanın zihne ait, idrak, hafıza, hayal gücü, dikkat gibi ruhsal faaliyetleri belirli kurallara ve kanunlara bağlı olaylardır. Duygular ise, son derece akıcı, değişken ve renklidirler, her şahsa göre türlü şiddet ve nitelikte görünürler. W. 
James bu konuyu geniş bir şekilde inceledikten sonra din duygusunun diğer duygular gibi insanda tabii ve lâşuuri olduğunu, insan organizmasının yapısına bağlı bulunduğunu göstermiştir. Din psikolojisi alanında araştırmalar yapan diğer psikologlar da bu görüş etrafında birleşmektedirler. Flournoy, Girgensohn, Delacroix, Scheler, Bergson gibi otoriteler de din duygusunun fitriliğini kabul etmekte, bunu içgüdü, eğilim, tabiatüstü varlığa bağlanmak gibi sebeplerle açıklamaktadırlar. 


Bu safhada müphem bir duyarlık ve kabiliyet şeklinde görülen bu din duygusuna henüz din adı verilemez. Bu duyguda şimdilik şuur ve 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iradenin müdahalesi yoktur. Diğer temel duygular gibi insana mahsus özel bir duygulanma ve istidattır. 


Din duygusunun bu niteliğini ele alarak bazı psikologlar onun digerleri gibi tabii bir içgüdü. olduğunu iddia etmişlerdir. Yine bunlardan psikanalizciler de onu cinsiyet içgüdüsünün değişik bir türü şeklinde göstermek isterler. Buna karşılık önemli bir kısım psikologlar da bu iddianın yanlış olduğunu, din duygusunun insan hayatının derinliklerinde özel ve ayrı bir duygu olduğunu göstermişlerdir. Din duygusu içgüdü değildir. İçgüdüler insan ve hayvanda ortaklaşa bulunan, bir nev’e mahsus olan sabit ve değişmez fıtri kuvvetlerdir. Din duygusu ise yalnız insan newine mahsus olan, gittikçe gelişen ve tekâmül eden özel bir kabiliyettir. Diğer önemli bir fark da bu duygunun kutsal konular karşısında korku ve yüceltme ile beraber olan bir duygulanma ve duyarlık teşkil etmesidir. İçgüdüler ise dini ve ilâhi konularla ilgili değildir. Korku ve yüceltme ile karışmamışlardır. Bu sebepledir ki, yukarda yapılan tarifte din duygusunu dini konular karşısında bir duygulanma ve duyarlık olarak tarif etmiştik. 

Şimdi açıklanması lâzım gelen nokta, insanın dini, ilâhi konular karşısında nasıl duygulandığını göstermektir. Bu duygulanma elbette bir ulühiyet şuuru ve sistemli bir din kavrayışı değildir. O, henüz insanın yaradılışına bağlı belirsiz, şuursuz bir duygudur. Fakat insanın hayatıyle birlikte süratle inkişaf etmeye elverişli bir histir. 


Sempati ve Sevgi: 


Yukarda duyguların bölümlerini gösterirken işaret ettiğimiz üzere, insanda görülen tabii duygulardan biri de sempati duygusudur. Bu sözü, duygu ortaklığı, hissi bağlılık sözleriyle de ifade edebiliriz. Sempati, duyarlıklı bir canlının bu duygularını başkalarıyle paylaşması ve ortaklaşmasıdır. Sempati, ana-baba sevgisi, cinsiyet aşkı, arkadaş ve dost sevgisinden başlayarak hayır, iyilik ve vazife sevgileri gibi en yüksek şekillerde kendisini gösterir. Duygular arasında genişliği ve çeşitliliğiyle en çok insan hayatına etkili olan bir duygudur. Din şuuruyle karıştığı zaman ilâhi aşk şeklinde en yüksek derecesine ulaşır. 


Sempati duygusu, din duygusuna çok yakın ve benzer bir duygudur. Bu sebepledir ki, din duygusunun ilk ifade şekillerinden biri olarak gösterilmektedir. Çocuk daha birkaç aylıkken birtakım sesler çıkararak ana-babasına gülümser. Bu sevginin daha sonraları alanı genişleyerek hayvan sevgisi, çiçek sevgisi, tabiat sevgisi, arkadaş sevgisi şekillerini alır. Sevgi, gönülden bağlanmayı, sevdikleri için fedakârlığı gerektirir. Merhamet ve şefkat, yakınlarına yardım, kötülüklerden nefret gibi duygular sempati ve sevgi duygularının tabii sonuçlarıdır. Çocuğun 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hayatında görülen bu gelişmeler onun dini hayat yaşamaya doğru ilk adımlarıdır. Dinler de insanlara yardımlaşmayı, şefkat ve merhameti emrederler. Dini, ilâhi duyguya çok yakındır ve bu suretle sempati duygusuyle din duygusu birbirlerinden ayrılmaz bir şekilde gelişmekte devam ederler. 


Sevgi, yüksek bir ideale yönelmeye en elverişli bir duygudur. Kalbin en hassas telleri, en içten bağlanma sevgidedir. Bencillik, menfaate bağlılık, başkalarına zarar vermek gibi kötü duygulara zıttır. Bundan başka sevgi, kutsallık duygusunun da ilk tohumlarını taşır. Kutsallık, sevgi ve korku duygularının karışmasından meydana gelen bir duygudur. 
Bu sebeple din şuurunun teşekkülünde önemli bir adım olan kutsallık duygusunun ilk tohumları yine sevgi duygusunda saklıdır. 


Ben ve Ben Olmayan: 


Din olayı, tabiatüstü bir kudretle insanın münasebet kurmasıyle başlar ve ancak dini-ilâhi mahiyette bir kudretin sezilmesinden sonra insanda dini yaşayış görünür. Acaba insan bu üstün kudretle nasıl münasebet kurar? Metot bölümünde açıkladığımız üzere, Max Scheler, Menshing gibi fenomenoloji filozoflarına göre, insan yaşarken kendinden başka (lâene) olan objektif varlıklarla -temasında zorunlu olarak bu üstün kudreti duyar. Buna daha önceleri Rasyonel Sezgi demiştik. Bu suretle Mutlak Varlık, yani Allah ile temasa geçer. Bu görüş Hegel'den beri Almanya'da kurulan bir idealizm objektif cereyanıdır. Deneylerden fazlaca uzaklaşmış olan bir metafizik görüşüdür. Bu sebeple deney metodunu kullanan din psikolojisinde az tutulan bir felsefe sistemidir. Bu meselenin çözümü yine gözlem ve deneylerle ve çocuk psikolojisinin incelenmesiyle mümkündür. Çocuk dünyaya âciz olarak gelir. Beslenmeye, korunmaya muhtaçtır. Fakat bedenini hareket ettirmek, duyu organlarıyle çevresinden etkiler almak kabiliyetindedir. El, ayak ve beden hareketlerinde, beslenme faaliyetlerinde kendinden başka ve dışta birtakım varlıklar olduğunu duyar. Daha sonra bu varlıkların kendisine mukavemet ettiklerini, bir kısmının organizmasına tesirler yaptıklarını anlar. 
Eşyayı kullanmak, çekmek ve kaldırmak, şeklini değiştirmek gibi hareketlerle, kendi varlığıyle dış âlem arasında ayrılık olduğunu anlar. Yakınlarıyle ve arkadaşlarıyle temaslarında sevgi, öfke, korku gibi türlü hisleri harekete gelir. İşte bu çağlar çocukta ilk kişiliğin başlangıcını teşkil eder. Öte yandan ailenin ve toplumun, eğitim, gelenek gibi sosyal tesirleri bir disiplin ve baskı halinde karşısına çıkar. Çocuk gökler, yıldızlar ve kıtalarla kâinatın genişliğini kavramaya başlar. Tabiat kuvvetleri, gecenin karanlığı, fırtınalar, yıldırımlar ve rüzgârlarıyle onu korkutur. Fakat diğer yandan da kendi dışında ve kendinden üstün büyük 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bir kudretin varlığını anlar. Onun için kâinat, büyük ve ezici kuvvetler topluluğudur. Bu kuvvetler bir düzen ve tertip içinde cereyan ederler. 
Gecelerin, gündüzlerin, mevsimlerin akışı tam bir intizam içinde olur. 
Çocukta bu idraklerin uyanması ben (ene) ve ben olmayan (lâene) ayrılığının şuurudur. Bu kudretler onun mukadderatına hâkimdirler. Kâinat ona kendinden üstün, çevresindeki bütün kuvvetlerden de üstün büyük bir kudret halinde görünür. Çocuk kendi mukadderatına hâkim, üstün bir kuvvetin varlığına inanır. Ona karşı hem sevgi besler, hem de korku duyar. Din duygusunun ham ve belirsiz bir şekilden çıkarak din şuuru haline gelmesi bu deneylerle olur. 


İşte bu suretle insan düşünceden ve ilimden önce, yaşayarak, deneyler yaparak dini hayat yaşamaya başlar. İnsanlar din felsefesi kurulmadan çok önce dini yaşayışa başlarlar. Bu yaşayış, ahlâk ve sanat duygularıyle yakından ilgilidir. Eğitim, telkin ve dini müesseseler bu yaşayışı takviye ettikçe dini hayat gelişir, yükselir. Bu tesirler iyi tanzim ve idare edilmezse olumsuz yönde işlerler. Din şuuru kökleşmeden zayıflar ve söner. Dini hayat, insanda kişiliğin gelişmesiyle baş başa yürür. İnsan şahsiyeti denilen benlik duygusuyle din şuuru birbirlerini takviye ederler. Dini duyguların bu gelişmiş şekilleriyle diğer soyut fikirleri de birbirinden ayırmak lâzımdır. İnsanda kutsallık ve din şuuru yanında vazife, hak, adalet, hayır gibi birtakım soyut kavramlar daha vardır. Bu ilkeler, yani hak, vazife gibi kavramlar, din duygusunun akıl ve deney ile beslenmiş kollarıdır. Bilgi ile beslenir ve yaşarlar. Din duygusu ise fıtridir. Onda duygu unsuru galiptir. Örneğin, insanda hak ve adalet fikri yanında hak ve adalet, hayır sevgisi de bulunur. Bunun gibi dini fikirler ve dogmaların yanında dini hisler de yaşarlar. 


Amaçlılık: 


Diğer önemli bir nokta da, din duygusuyle amaçlılık duygusunun yakınlığıdır. Din duygusu en basit şeklinden başlayarak ilâhi aşka kadar ulaşan bir histir. Bu duygu organik ve fıtri bir halden başlayarak ulühiyet şuuruna ulaşan bir histir. Organik ve lâşuuri bir halde başlayarak Mutlak ile birleşme amacını güder. Bu bakımdan bir ideale yönelmiş olan bir iç kuvvettir. 

Bu amaçlılık davranışının temeli, duygular bölümünde açıklanan yaklaşma-uzaklaşma (cazibe-dafia) olayındadır. Bu olayı insanın fıtratında saklı olan «müdir bir fikir»in eseri olarak göstermiştik. Bu olay insan organizmasında cereyan eder, şuur ve irademiz dışında, fakat belirli bir amaca göre işler. Bu amacı düşünme ve iradeden mahrum olan hücrelerin ortaya koyması mümkün değildir. Bu amaç ancak insanın da Hâlikı olan «Kudret-i Fâtıra»nın eseri olabilir. Bundan başka bütün canlılarda 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görülen «tropizm» olayları da bu fikri takviye ederler. Bütün canlılar ısı, ışık, elektrik, su gibi tesirler karşısında uzaklaşma ve yaklaşma hareketleri yaparlar. Ağaç yaprakları güneşe dönerler. Kökler su bulmak için derinlere yayılırlar, yaralarını kapatırlar, zararlı tesirlere karşı savunma organları meydana getirirler. düşünmeden ve iradeden mahrum olan bu varlıkların dahi hareketleri üstün ve âkıl bir kudret tarafından sevk ve idare edilir. 

Hücrelerde ve canlılarda görülen yaklaşma, yani cazibe kabiliyeti, sempati adı altında açıkladığımız sevgi ve aşkın organik temelidir. Bundan dolayıdır ki, sevgi ve aşk evrensel ve dini karakterde bir duygudur. Bu «amaca yönelme kabiliyeti» insanda da vardır. İnsandaki refleks hareketlerinin birçoğu, bedenin müdafaasına yarayan irade dışı hareketlerdir. Fakat insan bedeninin ve insan nevinin muhafazası amacına göre düzenlenmiştir. Din şuurunun ve dini yaşayışın tekâmülüyle bu amaçlılık, ulühiyet idealine ulaşmak gayesi şeklini alır. 

Din duygusunun bu gelişmesini açıkladıktan sonra onun hangi tekâmül safhalarından geçerek din şuuru haline geldiğini göstermek de lâzımdır. Bu açıklamaya başlamadan önce din duygusunun doğuşu ve gelişmesi hakkında ileri sürülen psikoloji görüşlerini bilmek lâzımdır. 

Din duygusunun kaynağı ve mahiyeti meselesi evvelce izah ettiğimiz dinin kaynağı meselesine çok benzer. Ancak evvelki açıklamanın felsefi bir izah olduğuna, bu açıklamanın ise psikolojik ve deneysel bir izah olduğuna dikkat etmelidir. 


DİN DUYGUSUNUN GELİŞMESİ 


Psiko-fizyolojik Teori: 


Din duygusunun gelişmesi hakkında deneysel psikoloji metodunu kullanarak yapılan açıklamaya psiko-fizyolojik açıklama diyeceğiz. Bu teori Fransız psikologlarından Théodule Ribot (1831-1916) tarafından ortaya konulmuştur. Ribot, felsefede psikolojiyi fizyoloji ile açıklayan bir ekolün kurucusudur. Din psikolojisinin henüz kurulmadığı çağda, pek çok taraftar toplayan bir teoridir. Bugün dahi din duygusunun gelişmesi hakkında ileri sürdüğü bazı fikirler doğru ve yerinde bulunmaktadır. Ribot, «Duyguların Psikolojisi» adlı eserinde dini hissi ele alarak onu tamamıyle fizyolojik ve pozitif metotlarla incelemiş ve dinler tarihinden aldığı örneklerle görüşlerini ispat etmek istemiştir. Din psikolojisinin kurucuları bölümünde saydığımız modern psikologlar ise Ribot' nun teorisini kabul etmezler. Onu pozitivizme fazla bağlı, dini olayı iyi tanımayan yanlış bir görüş sayarlar. 
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Şimdi bu teorinin ana fikirlerini özetleyelim. Ribot'ya göre din şuuru veya dini hayat 3 devreden ibarettir: 

1. Korku ve yaşama ihtiyaçlarının hâkim olduğu somut (müşahhas) idrakler, hayaller devri. 

2. Ahlâki elemanların katılmasıyle daha ilerlemiş ahlâki kavramlar devri. , 
3. Duygusal elemanların azalarak din duygusuyle akli elemanların karışmasından meydana gelen en yüksek kavramlar devri (idealleşmiş din). 

Ribot, önce şu sorunun cevabını vermeye çalışır: Din duygusu insanlarda nasıl doğmuştur? Bugünkü evrensel dinlere bakmak suretiyle din duygusunun temelini kavramak mümkün değildir. Bunun için tarihin yardımına baş vurmak, insanların en ilkel devirlerine dönmek lâzımdır. Bugünkü ileri toplumlar, bundan yüz binlerce yıl önceki hayatlarına döndürmek mümkün olmadığına göre bugün yeryüzünde yaşayan ilkel kavimlerin hayatlarına baş vurmaktan başka çare yoktur. Bunu da antropoloji, etnografya ve tarih yapar. Bu bilgilerden faydalanarak dini hayatı inceleyen ilmin adı Dinler Tarihidir. Bu konunun diğer bir özelliği «ilk kaynaklar» meselesini ortaya çıkarmasıdır. Malum olduğu üzere müspet ilimler ve pozitivizm, ilk kaynaklar (menşeler) meselesiyle meşgul olmazlar. Din duygusunun ilk kaynağı da böyledir. Din duygusunun nereden geldiğini araştırmak teolojinin ve felsefenin vazifesidir. 
Pozitif bir ilim olan psikoloji, teoloji ve felsefe değildir. Bu sebeple din duygusunun ilk kaynağını araştırmak onun inceleme alanının dışında kalır. 

Bununla beraber şunu da söyleyelim ki, dini hissin ilk kaynağı meselesi kesin olarak çözümlenmemiştir. Bu hususta ileri sürülen fikirler bugün de bir görüş ve teori olmaktan ileri geçememektedir. 

Bundan sonra Ribot, antropoloji ve dinler tarihine dayanarak din duygusunun gelişme aşamalarını gösterir. Bu açıklamada dikkate değer ve faydalı fikirler vardır. 


Somut İdrakler ve Hayaller Devri: 


Bu devre, totemcilik ve tabiatçılık çağı da diyebiliriz. İlkel dinler hakkında yapılan gözlemler ve incelemeler, bize en ilkel dinin klanlar- da görülen Totemizm olduğunu gösterir. Totem, kutsal sayılan, hem korkulan, hem sevilen bir varlıktır. Çoğu canlı bir hayvan, bir bitki veya bir eşyadır. İlkel insan onu müşterek atası sayar. Kabilenin her ferdin- de totemden bir parça vardır. 

Bunun yanında ilkel insan, tabiatın türlü kuvvetleri karşısında aczini ve güçsüzlüğünü duyar. Gök gürlemesi, yıldırım ve şimşek, yer depremi, şiddetli rüzgârlar ve fırtınalar, karanlık geceler onda korku, dehşet gibi heyecanlar uyandırır. Bunların nedenlerini bilmez, bir şeye sıgınmak ister, koruyucu ve kurtarıcı bir kuvvet arar. Bu kuvveti kendi gibi ruh ile bedeni olan bir varlık olarak hayal eder. İşte bu düşünüş antropomorfizm (mücessime) görüşünü doğurur. 


Bu safhadan sonra animizm inancı doğar. Çevrede bütün iyiliklere ve fenalıklara sebep olan ruhlar dolaşırlar. Ölen ataların ruhlarıyle kötülük yapan ruhlar çarpışırlar. Hastalıklar, kıtlıklar, çarpılma, tabii afetler, kabileye kızan bu ruhların eseridir. Bunların hiddetlerini teskin etmek, himayelerini sağlamak için adaklar verirler, kurbanlar keserler. 


Dinin bu ilk şekilleri bir düşünce ve zihin eseri olmaktan ziyade korku heyecanıyle, hayal gücünün eseridir. Henüz basit ve görenek halinde olan bu dini yaşayışta görülen özellikler şunlardır: 


l. Bu dini histe her şeyden önce korku heyecanının çeşitli dereceleri vardır. İlk dinlerde hayal edilen ruhlar, daha ziyade kötülük saçan ruhlar, hayallerdir. Bu kuvvet, hoşnut edilecek hareketler yapıldıgı zaman nimetler yağdırır, kabileyi felâketlere karşı korur. Kızdığı zaman da felâketler yağdırır, hayvanları öldürür, suları keser, yangın, açlık ve hastalık getirir. Hayal gücünün rolü büyüktür. Küçük çocuklar kendini inciten her şeyi döverler, ilkeller de çevrelerindeki varlıkları böyle görürler. 


2. İlkel dinin ikinci özelliği sempati ve cazibedir. Totemizmde, totem hem korkulan bir kuvvet, hem de kabilenin müşterek atasıdır. Bütün klan fertleri onun adını ve işaretlerini taşırlar. Onu severler, kendilerini koruyacağına inanırlar. Çevrede gezen kötü ruhların da kurban ve adaklarla yumuşayacağına, kendilerine zararlı değil, faydalı olacağına güvenirler. Sığınmak, sokulmak temayülleri baş gösterir. Dini duygu burada başlar. Din hissi sırf korku heyecanı değildir. Belki sevgi ve sığınma (iltica) nın korkuyla karışmasından doğan bir duygudur. 


3. Üçüncü özellik, ameli ve faydacı olmasıdır. Burada fertlerin ve kabilelerin kendilerini korumak içgüdüsü meydana çıkar. İlkel insan, mabutlarına adaklar verir, kurbanlar keser, karşılığında kendisinden iyilikler ve yardımlar bekler. Mabutların kendilerine karşı kayıtsız davranıp davranmadıklarını bu karşılıklarla ölçerler. Büyücülük, falcılık da türlü hünerler ve metotlarla mabutların himayesini sağlamak, kuvvetlerinden istifade etmek çareleridir. İlkel insanın hayatı çetindir. Beslenmek, barınmak ve korunmak ihtiyacındadır. Mabut, bunları ilkel insana sağlayan kuvvettir. 

4. Dini hissin dördüncü özelliği sosyal karakteridir. Totem, ortaklaşa (müşterek) atadır, kabileyi birleştirir ve yaklaştırır. Ölülere tapmak nesiller arasında bağlantıyı artırır. Ortaklaşa ayinler ve tapınmalar da sosyal dayanışmayı sağlar. Fakat henüz ahlâki eleman mevcut değildir. 


Ahlâki Kavramlar Devri: 


İnsandaki türlü duygular arasında dini duygu kadar, aklın ve zihnin gelişmesiyle ilgili bir duygu yoktur. Bu devirde din duygusuyle aklın ve zihnin faaliyeti beraber gelişmeye başlarlar. İnsanlarda düşünme ve analizler yapma kabiliyeti başlamıştır. Ayinlerin ve amellerin ilk tohumları doğmuştur, felsefi hareketler başlamıştır. Konumuzu açıklamak için bu devri de, a) Aklın, zihnin gelişmesi, b) Din duygusunun gelişmesi olarak ikiye ayırmak lâzımdır. 


1. Aklın gelişmesi: 


Bu gelişmenin genel yolları, evrende (âlemde) bir ahenk ve nizam kavrayışıyle olayların kalabalığı ve çeşitliliği içinde bir birlik kurmaya doğru gidiştir. Teori bunları şöyle açıklar: 

a) Kâinatta bir ahenk ve nizam aramak, önce dış varlıklar ve maddi âlem hakkında başladı. Günlerin ve mevsimlerin, güneş ve ayın intizamlı hareketleri, yaşama, doğum ve ölümün bir hayat kanunu olması gibi gözlemler ve deneyler insanlarda dünyanın belirli bir nizam ve tertibe göre yürüdüğü fikrini uyandırdı. Bu suretle tabiatta ve hayatta kanun fikri doğmaya başladı. Daha sonra bu nizam ve ahengin nâzımı (düzenleyici) olarak birer mabut tasavvur edildi. Eski Yunanistan'da görülen türlü mabutlar, Kaldelilerde, Perslerde, Mısırlılarda, Fenikelilerde tapılan mabutlar bu suretle meydana geldiler. 

b) Kâinattaki maddi ahenk ve nizam daha sonraları manevi .alana da intikal (aktarma) ettirildi. İnsanların yaptıkları iyiliklerin, mabudun isteklerine uygun olduğu, fenalıkların ise mabutlarca iyi karşılanmadığı tasavvur edildi. Bunu ispat eden en iyi delil, siteye ve kabileye bir felâket (yenilgi, hastalık, açlık gibi) geldiği zaman bunun mabutlara yeter derecede ibadet edilmediği, yahut onun buyruklarına uyulmadığı şeklinde izah edilmesidir. 

c) İnsanlığın bu tekâmül safhalarında dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. Evvelâ tasavvur edilen bu mabutlar insana çok benzerler. İnsanlar gibi evlenirler, kinleri ve hasetleri vardır, birbirleriyle çarpışırlar. İkinci nokta da, toplulukların hepsinin bu tekâmülü birden başaramamalarıdır. Bugün dahi yeryüzünde henüz fetişizm ve natürizm devrinde yaşayan kabileler olduğu gibi, aşiret mabutlarına, ocak dinine bağlı yaşayanlar da vardır. Bu konular dinler tarihini ilgilendirdiğinden üzerinde fazla durmayacağız. Bizim incelememiz, din duygusunun gelişmesini soyut bir şekilde göstermektir. İlimle ve medeniyetle kendi özelliklerine göre ilerlemekte olan bu çağdaki topluluklarda, düşünce kabiliyeti arttıkça, ilim ve felsefe ilerledikçe insan şeklindeki mabutlar da terk edilerek daha yüksek ve soyut ilk sebepler arama safhası görülmektedir. Fakat topluluklar, en yüksek ve soyut bir ilk sebep fikrini kolay bulamamışlardır. Bu derece yüksek bir ideal fikri bulmaya insanların tecrübeleri, ilimleri ve zihinleri kâfi gelmemiştir. Burada üstün zekâların rehberliği lâzım gelmiştir ki, bu da peygamberlerin vazifesidir. Psikologlar ve filozoflar peygamber sözünü açık olarak yazmamışlarsa da eserlerindeki ifadeler bunu kesin olarak göstermektedir (Ribot'nun «Duyguların Psikolojisi», Goblet d'Alviella'nın «Dinler Tarihi» gibi). 

2. Dini hissin tekâmülü: 

Totemizm devrinde korku heyecanının hâkim olduğunu göstermiştik. Bunun yanında bir de iltica (sığınma), sempati gibi duygunun bulunduğunu ve asıl dini hissin burada başladığını söylemiştik. İnsan aklının tekâmülü ile korku ve iltica hisleri azalarak yerlerini güven, sevgi, saygı ve tazim gibi duygular almaya başlar. Somut idrakler devrinde korku hissiyle mabutlara insanlar dahi kurban edilirdi. Güven, sevgi, saygı duygusunun üstünlük kazanmasıyle insan yerine hayvan kurban etmek veya sadece ibadetler ve ayinler kaim oldu. Daha soyut ye yüksek mabutlar telakkisi ile onlarda rahman ve rahim olmak vasfı da kabul edildi. Sözgelişi Perslerin dinlerindeki iyilik tanrısı Hürmüz ile fenalık tanrısı Ehriman çarpışırlar. Brahmanizmde Brahman ile Atman vardır. Bunların biri iyilik, diğeri fenalık tanrısıdır. Bu mücadelelerde iyilik daima fenalığa üstün gelecektir. Bu suretle dinler, iyimserlik vasfını da kazanmak suretiyle fertlerin hayatını daha çok kuvvetlendirirler. İşte bu yoldan gidilerek dinler ahlâki bir karakter kazandılar. Fenalıklar mutlaka ceza görecektir. Bu ceza bazen dünyada, bazen de ahrette vaki olacaktır. Eski Mısırlılarda mumyalar ve mumyaların yanına bırakılan «Ölüler Kitabı» Mısır'da bu çağın yaşadığını gösterir. 


En Yüksek Kavramlar Devri: 


Dini hissin üçüncü devresi ülküsel (ideal) bir din olması şeklinde görülür. Burada artık dinler tektanrıcılık (monoteizm) haline gelmiştir. 
Dini his, eski korku ve hayal çağını geçerek zihni ve akli bir ülkü haline gelmiştir. Tektanrı, ilk sebep (illet-i ulâ) veya ahlâki ideal (hayr-i âlâ) şeklinde görülmektedir. Yahut Tanrının sıfatlarında her ikisi birleştirilir (Vâhit, Vacib-ül-Vücut, Hâlık, Kadir, Rahman ve Rahim gibi). 
Tanrı mefhumu olayların üstünde ve onlara benzemeyen (muhalefetün lil-havadis) ve tabiatın üstünde bir Vacib-ül-Vücut'tur. 

1. Ulühiyet telakkisi bu aşamaya gelince, metafizik (felsefe) ve kelâm ortaya çıkar. Sıfat-ı ilâhiye, kader, cebir meseleleri, ahret, mucize 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işleri derin bir analize tabi tutulur. Din, sanki bir din felsefesi şeklini alır. Fakat din, hiç bir zaman bir felsefe olmamıştır. Çünkü felsefe yalnız akıl yoluyle çalışır. Felsefenin ibadeti ve ayinleri yoktur. Din ise vahiy ile mukaddes kitabı kabul eder. İbadeti ve ahlâkı, temel direklerinden sayar. Felsefe kuru bir akılcıdır. Dinler ise sevgi ve aşk-ı ilâhiyi de içlerinde yaşatırlar. 

2. Dini hislerde aklın, muhakemenin gittikçe artmaya başlaması şiddetli bir reaksiyon doğurmuştur ki buna mistisizm denir. Mistisizm, Tanrının ilim ve akıl yoluyle değil, sezgi (aşk ve mükâşefe) ile, kalp yoluyle (iç yaşayış) bilineceğine inanır. Mistisizm, bütün evrensel dinlerde vardır. 

Akıl yolu, büyük dinler arasında aykırılıklar yaratır. Hıristiyanlık ile İslâmlık arasında itikatta, yani din felsefesi alanında görülen ayrılıklar bundandır. Fakat dini his bütün dinlerde esastır. Âdeta dinleri birleştiren en temelli elemandır. Hulâsa, psiko-fizyolojik ve sosyolojik teori, din duygusunun gelişmesi bakımından hayli önemli bir görüştür. Fakat din duygusunu korku heyecanına bağlaması ve gelişmesini yalnız tabii ve sosyal şartlara tabi kılması doğru değildir. Korku heyecanı insanlarda ve hayvanlarda müşterektir. Eğer din duygusunun menşei korku olsaydı, insanlarla aynı çevrede yaşayan hayvanlarda da bu duygunun uyanması gerekirdi. Bu da gösteriyor ki, din duygusu, insana mahsus ve başka bir duyguya irca (indirgenmesi) imkânsız olan fıtri bir duygudur. 
İnsanın bütün hayati fonksiyonlarına şamil temelli bir histir. 

Bu teori sade ve basit olduğundan -anlaşılması kolay ise de dinlerin çok yönlü olan niteliklerini göstermekten uzaktır. Yukarda Metod bölümünde gösterdiğimiz üzere, dinlerin ilk şekilleri totemcilik değil, tektanrıcılıktır. Ribotnun bu teorisi son araştırmalardan sonra rağbetten düşmüştür. 


ŞUUR VE DİN ŞUURU 


Din veya ulühiyet şuuru, din duygusunun daha yüksek ve olgun şeklidir. Din duygusu insanın yaradılışına bağlı tabii ve fıtri, fakat basit bir duygudur. Bu duygu henüz dini mahiyet taşımayan bir dindarlık kabiliyetidir. Din duygusunun din şuuru veya ulühiyet şuuru haline gelmesini şöyle bir misalle açıklayabiliriz: İnsan günde bir iki defa acıkma duygusu duyar. Bu, insanın yapısına bağlı doğal bir duygudur, bir beslenme ihtiyacıdır. Bundan sonra çeşitli besinler bedene girer, birçok organların yardımıyle özümsenir, sindirilir. Kan haline gelerek vücudu besler. Din ve ulühiyet şuuru da böyledir. Din duygusu, birçok elemanların katılmaları ve karışımlarıyle karmaşık, olgun bir topluluk meydana getirir ki, bunu din ve ulühiyet şuuru ile ifade ediyoruz. Yukarda dini duygu bölümünde gösterildiği üzere, bu duygu insanda yaşama ihtiyacı ve çevreyle ilişkiler sonunda kendinden üstün ve kendi mukadderatına hâkim bir kudretin varlığını duymak, sevgi ve sempati, korku ve iltica duygularıyle karışarak yüksek bir duygu mahiyetini alır. Bu duyguların karışması aynı zamanda kutsallık duygusunun doğmasına da sebep olur. Dinler tarihi buna ait birçok örnekler vermektedir. Meselâ, ilkellerin dini sayılan totemizmde, totem mukaddestir, hem sevilen ve hem korkulan bir varlıktır. Totem, bütün klan halkının müşterek atasıdır. Her fert onun soyundan gelir. Onun için klan fertleri bu müşterek atalarını severler. Klan halkı, kızdığı zaman klanın başına felâketler yağdıran totemden korkarlar, onun kızgınlığını gidermek için kurbanlar keser, ayinler yaparlar. Korku ve sevgi duygularının bu karışımına kutsallık duygusu denilir. 

Din duygusu, fıtri ve ilkel haldeyken aklın ve tecrübenin müdahalesi yoktur; fakat olgun bir şekle gelince aklın ve tecrübenin müdahalesi başlar. İnsan, ilim ve tecrübeyle, mantıki analizler yaparak bu basit kabiliyete akli kavramlar da ilâve eder. Diğer cihetten aile ve toplum, eğitim ve telkinlerle ferdin şuuruna belirli ve müesses itikatlar ve dogmalar (naslar, akideler) aşılamaya başlar. Artık fertte belirsiz din duygusu yerine belirli itikatlar ve ahlâki kurallarla beslenen bir şuur teşekkül eder ki, buna «din şuuru» adı verilir. Din şuuru belirli itikat ve ahlâk kurallarını diğer hükümleri şeklinde yaşatan irade, iman ve kavramlara sahip olan, tabiatüstü, kutsal varlıkla sevgi ve tazim duygularıyle münasebette olan ruhsal bir haldir. Meselâ bir kimsenin dua etmesi basit bir şekilde, yani şekil ve merasime tabi olmadan bağlandığı kutsal varlıkla bir münasebet kurmaktır. 


Evvelce psiko-fizyolojik ve sosyolojik teoriler bölümünde şuurun bu gelişme safhalarını oldukça geniş bir şekilde açıklamıştık. Şimdi şuur hakkında kısa bir açıklama yaptıktan sonra din şuurunun geçirdiği evrim aşamalarını daha yakından göstermeye çalışacağız. 


Şuurun Tarifi: 


Şuur, insanın içinde geçen ruhsal olaylar hakkında bilgi edinmesidir. Psikolojide insanın içinde geçen ruhsal olayların tümüne de şuur denilir. Bu bilginin konusu bazen içinde geçen ruhsal hallere (sevmek, merhamet, utanmak gibi), bazen de dıştan gelen tesirlere ait olur. Örneğin, dershanede önümüzdeki kitabı ve defteri görmek dış âlemden bir tesirle meydana gelen şuur halidir. Bu şuur hali aile duygusu, ahlâk sevgisi gibi şuur hallerinden farklıdır. Çünkü bunlar daha ziyade insanın içinde doğan ve yaşayan hallerdir. Bunların hepsi «ruhsal şuur» adı altında toplanır. Fakat bu şuur, kendisinin ve başkalarının hal ve hareketleri hakkında hayır, şer hükümleri verirse «ahlâki vicdan veya ahlâk şuuru» adını alır. 

Şuur, vücudun bir organı değildir. Bir organın işlevi de (fonksiyon) değildir. Fakat eskiler şuuru «kalp»te yerelleştirmek (localisation) istemişlerdir. «Büyük kalpli adam, bu adamın kalbi yoktur, kalbimi kırdınız!» sözleri bugün de halk arasında kullanılmaktadır. Şuurun kendi iç benliğimiz hakkında verdiği bilgiye «benlik» (ene — ego) denilir. Dış âlemden gelen ve idraklerle kazanılan dış bilgilere de «benlik dışı» (lâene = non-moi» ) denilir. Benlik ile benlik dışı arasındaki münasebetler bedenle ruhun münasebetini de açıklamaya yarar. 


Şuur Dereceleri: 


Şuurun ilk derecesi basit ve ilkel bir şuur halidir. Bu şuur bulanık ve az gelişmiş bir şuurdur. Çocukta ve yüksek hayvanlarda görülen bir şuur derecesidir. Çocuk ve hayvan dış varlıkları görür, fakat henüz benlikle benlik dışını birbirinden ayıramaz. Kendi ruhsal benliği hakkında bilgisi yoktur. Kırda otlayan bir at, yağmurdan ve rüzgârdan müteessir olur, fakat tedbir almayı, reaksiyon göstermeyi düşünemez. Bunun gibi çocuk da eline bir şey batırılırsa ağlar, fakat önüne çıkan bir tehlikeyi (örneğin, pencereden sarkmak vb. gibi) fark edemez. 
Şuurun bu derecesi seçmek ve ayırmak özelliğine sahip değildir. 

Şuurun bu derecesi ilkel kavimlerde de görülür. Levy Bruhl ile Durkheim ve İngiliz antropoloji ekolü kurucusu Taylor, bu alanda geniş araştırmalar yapmışlardır. İlkel insanların hayatları küçük çocuklara benzer. Hayal güçlerinin yarattığı ruhların, cinlerin dışarıda, eşyada yaşadığına inanırlar. Antropomorfizm ve animizm inançları bu suretle doğmuştur. Hulâsa şuurun bu derecesi şu özellikleri taşır: a) Çocuk, ilkel insan ve yüksek hayvanlar yaşarlar, büyürler; fakat benlikle benlik dışını ayıramazlar, aralarında bir karşılaştırma yapamazir; b) Kendi benlikleri hakkında olduğu gibi benlik dışı (dış âlem) hakkında bilgileri pek azdır; c) Ahlâki şuur yoktur, hayır ile şerri henüz birbirinden ayıramazlar. 


Şuurun İkinci Derecesi: 


Medeni ve ileri toplumlarda terbiye ve öğretim faaliyetleri, toplumların çeşitli tesirleri (aile, arkadaş, çevre) çocukları çabuk yetiştirir, şuurun bulanık ve belirsiz hali kaybolarak ikinci derecesi başlar. Vücutla birlikte beyin de gelişir. Çocuk kendi vücuduyle dış âlem arasında ayrılığı kavrar. Benlik ile dış benlik birbirlerinden ayrı görülür. Fertlerde muhakeme ve analiz yapmak kabiliyeti başlar. Fakat çevre münasebetlerinde bencilik hâkimdir. Fertler başkaları ile ilişkilerini kendi 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bakımlarından ele alırlar. Bu şuur derecesi, öğrenim ve terbiye görmemiş halk yığınlarında da görülür. Şuurun bu derecesini şu özellikleriyle hulâsa edebiliriz: a) Şuur, bir davranma ve savunma durumunda bulunur. Benlik ile benlik dışı ayrılmıştır. Bu temyiz, bireylerin bunlar hakkında sahip oldukları bilgi derecesiyle orantılıdır. b) Fert, dünyadaki yerini, başka insanlarla münasebetlerini kendi «benciliğisne göre düzenler. Ahlâki vicdan gelişmeye başlamıştır. Bu gelişme dış olayların tazyikiyle orantılıdır. c) Ahlâk duygusu gibi dini ve sosyal idealler az gelişmiştir. Bireyler henüz hayal gücünün tesiri altındadırlar. Arzular ve eğilimlerin tesiri fazladır. Maddi ihtiyaçlar manevi değerlerin üstünde tutulur. d) Bu çağda bireylerin yaşayışında henüz manevi bir disiplin yoktur. Yani irade, yüksek idealler yaşatacak derecede kuvvetlenmemiştir. Toplumlar bu çağlarda diktatörler ve monarşilerle sosyal disiplini sağlamaya çalışırlar. e) Bireylerdeki din duyguları az çok bir taassupla (gericilik) karışmıştır. Çünkü iç hayatta, gerçek manevi hürriyet henüz kurulamamıştır. Fertlerin manevi yaşayışı istikrar kazanamadığından, degişken ve hareketlidir. Hareket ve eğlenceye çabuk kapılmalar vardır. 


Ulühiyet Şuuru: 


Şuurun üçüncü derecesi, en yüksek bir ulühiyet duygusu halini almıştır. Buna olgunlaşmış ve tamam olmuş bir din duygusu dahi diyebiliriz. Bu derecede artık insan şuurunda benlik (ene) ile benlik dışı (lâene) ayrılığı ortadan kalkmıştır. Fert, kendisinden aşkın (müteal) olan yüksek kudretin şuuruna varmıştır. Ferdi şahsiyet, benlik, külli ve mutlak varlık içinde erimiştir. 


Şuurun bu derecesi, en yüksek seviyeye ulaşmış din adamlarında her zaman görülür. Çoğunluğu meydana getiren fertlerde ise, büyük dini günlerde, dua ve ayinlerde ara sıra görülür. Bu hali şu olaylar açıklar: İnzivaya (yalnız yaşama) çekilip kendini ibadet ve taate veren bir müminin gönlünde yalnız Allah sevgisi yaşar. Camilerde cemaatle kılınan namazlarda, dini ilâhiler ve Kur'an okunurken müminler kendilerinden geçerler. Hacca gidenler ve mevlit okumak için yapılan toplantılarda ya da türlü vesilelerle yapılan dini merasimde (Mevlânâ ihtifalleri gibi), ölüm ve cenaze merasiminde fertlerde tam bir dini şuurun yaşadığı görülmektedir. Bu zamanlarda müminler dünyanın bütün gailelerini unuturlar, şahsi kin ve ihtiraslar, küçük menfaat duyguları silinir, gönüller sevgi, fedakârlık, Tanrı'ya bağlılık duygularıyle dolar. 
Bu duygular, cemaate katılan bütün fertlere hâkim olur. İşte bu hale, en yüksek din idealinde müminlerin birleşmesi denilir. Fertler bu şuuru derin bir huşu ve sükün ile, bazıları ağlamak, heyecanlı sesler çıkarmak suretiyle ve herkes kendi şahsiyetine göre ifade ederler. Din veya ulühiyet şuuru bu halde hissolunur, fakat kelimelerle ve cümlelerle ifade olunamaz. 

1. Fertlerde şuurun bu yüksek derecesi bazılarında devamlı, bazılarında devamsız olur. Yapılan anketler ve incelemelerde dini bir ayin sırasında yüksek bir heyecan ve vecit hali geçiren fertlerin sonradan bu hallerine kendilerinin de şaştıklarını ifade etmişlerdir. 


Sosyolog Durkheim, bu olayı şu suretle açıklar: «Bazı büyük mitinglerde veya heyecanlı toplantılarda fertleri kolektif ruh sarar. Fert, artık kendi şuurundan çıkarak, sosyal ruhun tutsağı olur. Mitinglerde görüldüğü üzere normal hayatında sakin ve mütevazi olan fert saldırıcı, coşkun bir insan olur. Âdeta o sakin adamın yerine korkunç bir ihtilâlci geçer. Yerine göre yakıp yıkıcı bir kalabalık olur, yerine göre büyük fedakârlıklara hazır bir cemaat haline girer. Fransız İhtilâli zamanında böyle bir toplantıda bulunan zenginler, bütün mal ve mülklerini ve servetlerini milli gayeler uğruna bağışlamışlardı. Fakat toplantı dağılıp herkes yerlerine çekilince, bu hallerine kendileri dahi şaşmışlardı. Toplulukları harekete getiren kolektif şuur, ferdi şuurdan tamamıyle başkadır». 

Durkheim'in burada anlatmak istediği kolektif şuur, din ve ulühiyet şuurlarının yüksek derecesi olan üçüncü şuur derecesinden farksız bir olaydır. 

Sosyoloji ilkel dinlerden sayılan totemizmi açıklarken bir «mana» prensibini kabul eder, Mana, totemin kanında bulunan mistik bir kuvvet, sihirli bir şeydir. İlkel insan, bunu yıldızda parlayan, dağlarda kükreyen, güneşte ısıtan, okta öldüren bir kuvvet olarak görür. Totemizm, mana prensibi kabul edilmedikçe temelsiz ve dayanaksız kalır. Durkheim, mana'yı kolektif tasavvurun sembolü olarak kabul eder. Gerçekte ise mana, ilkel insanın ruhunda bile kendini gösteren din hissi ve ulühiyet şuurunun bir görüntüsünden ibarettir. 

2. Şuurun bu yüksek derecesi muhtelif filozoflar tarafından da türlü isimler altında tekrar edilmiştir: Büyük terbiyeci ve psikolog Alman Foerster buna «yüksek şuur» adını verir. Romancı ve halkçı yazar Tolstoy ise «engin şuur» diye adlandırır. 

H. Bergson'un felsefesinde temel kavramlardan biri olan «hayat hamlesi» (élan vital) sözü de bu şuuru ifade eden bir terimdir. «Ateşin demiri ısıtması gibi Tanrı da insan ruhunu ateşler. - Bergson». W. James, «Dini Tecrübe» adlı kitabında şöyle der: «İnsan ne zaman tam dindar olur? Ferdi şuuru, kendinden daha üstün olan bir ulühiyet şuuru ile birleştiği ve bir bütün teşkil ettiği zaman». İslâm âleminde 2.1517; (Tatmayan bilmez) sözleri de din şuurunun bu derecesini bildirmektedir. 

Şuurun bu derecesine ulaşan kimselerde ruh süküneti, olgunluk görülür. Bu bir kemal derecesidir. «Tadan bilir, tatmayan bilmez». Çünkü ulühiyet şuuru, en yüksek idealin şuurda yaşaması ve duyulmasıdır. 
Maddi âlemde cereyan eden bir olayı ve örneğin elimizdeki bir yarayı herkes görür, başkalarına gösterilip anlatılması kabildir. Olaylar analiz yoluyle açıklanır, gösterilir, anlatılır. 


Fakat ulühiyet şuuru, yüksek bir aşk ve sevgi heyecanı, yüksek bir idealin ruhta yaşamasıdır. Bunun analizi yapılarak açıklanamaz. Anlatılması da müşküldür. Bu hal ancak duymak ve yaşamak suretiyle anlaşılır. Baba ve anne olmayan kimseye çocuk sevgisini anlatmak zordur. 
Bunun gibi ulühiyet şuurunu yaşamayan kimse de başkalarındaki bu heyecanı dıştan görmekle bunu anlayamaz. Onun için, «Tatmayan bilmez» sözü çok doğru ve yerindedir. Ulühiyet şuuru veya yüksek din şuuru da kelimelerle anlatılamaz. Dil bu gibi yüksek duyguları ifadeden âciz kalır. O zaman dindarlar, bunu ifade için teşbih ve istiarelere baş vururlar. (Remzi — sembolik) lisan bu suretle doğar. Büyük dindarların ve mutasavvıfların ifadeleri rumuzlar — sembollerle doludur. Edebiyatta bu tarza dini sembolizm denilir. 


3, İslâm âleminde ulühiyet ve din şuurunu en iyi ifade edenlerden biri de, İmam Gazali'dir. Gazali, «İhyâ-ül-Ulüm»unda (c. 4), «Aşk-ı ilâhi» adını verdiği ulühiyet ve din şuuruna bağlanmayı ve Tanrı sevgisini şu suretle ifade eder: 


«Aşk, güzel olan ve seyredene zevk veren şeyleri müdrik olan, bu gibi şeylere deruni bir meyil duyan kimselere özgü bir vasıftır». Şurası muhakkaktır ki, duyu organlarıyle ve organizmayla duyulan hazlar (maddi hazlar); duyulurlar (mahsüsat) âlemine ait olmayan Tanrıya tatbik edilemezler. Gazali, burada «marifet, nur veya kalp gözü» dediği altıncı bir his kavramı ortaya çıkarıyor. Bu, bir içten sezgidir ki, dış âleme ait sevgilerden daha güçlü bir sevgi verir. Güzellik de, yalnız dışarıdakileri gören gözden ziyade kalp gözüyle görülür. Bu nedenle kalbin hissettiği duygular «ilâhi» mahiyette olup, duyu organlarının verdikleriyle kıyaslanamaz. O, bize lütuflar, ihsanlar yağdırır. Onu severiz, çünkü evvelâ o bizi sevmiştir» der. 


Gazali, ilâhi aşkı meydana getiren nedenleri şöyle sıralar: a) İnsan kendi benliğini, kemalini ve bekasını sever, refahına yardım eden şeyleri sever ve nihayet kendisiyle samimi bir bağlılığı, münasebeti bulunan bir kimseyi sever. Maddi, manevi güzel olan her şeyi sever. Bunları insana Tanrı temin eder. Allah sevgisi diğer sevgilerden üstündür. Bu sevgi yerine Tanrıya ceza korkusuyle veya mükâfat görmek ümidiyle ibadet etmek, aşka lâyık olmamak demektir. b) İnsan kendine benzerleri sever. İnsan, Tanrısına benzemek için onun bize taklidini emrettiği bilgi, lütuf ve merhamet, nezaket, iyilik gibi sıfatları taklit etmek suretiyle Tanrısına yaklaşır. Bu sıfatlarla bezenen kişiler, Allaha mekân itibarıyle değil, fakat karakteri itibarıyle yaklaşırlar. Gazali, bu yaklaş- 


mayı bir ayet-i kerime ile göstermiştir: E UZ gy (Hicr, 


s. 29) «Onu yapıp ruhumdan üflediğimde ona secdeye kapanın!». 


4. İleri sürdüğümüz bu fikirler, en yüksek otoritelerle biyoloji bilginleri tarafından da deneylerle ispat edilmiş bulunmaktadır. Meselâ zamanımızın ileri düşünürlerinden Dr. Alexis Carrel muhtelif eserlerinde (Şu Bilinmeyen İnsan gibi) şöyle diyor: «Ben muayene ve tedavi ettigim bütün hastaların her zümresinde (Doğulu, Batılı, kadın, erkek, her dinden insanlar) yaptığım gözlemlerde şu sonuca vardım: İman sahibi fertlerin acıya dayanma güçleri imansızlardan fazladır. Yaraları daha çabuk kapanır, daha çabuk sağlıklarına kavuşurlar». Fikir ve ahlâk kuvvetlerinin işletilmemesi, bu kuvvetleri körelleştirir (dumur). Din ve iman duyguları da işlemedikçe zayıflar. Şu halde beden ve ruh hayatı dengeli bir tarzda kendisini sevk ve idare etmelidir. İnsanın bütünlüğünü bozmamalı, Allahın ve tabiatın kurallarına uymalıdır. 


Şimdi de meşhur fizik âlimi Albert Einstein'ın birkaç sözünü hatırlayalım: «Benim ilkelerim şunlardır: “İyilik, güzellik, doğruluk”. Zenginlik, konfor ve şöhret hiç bir zaman beni sarmadı. Ben uzaylar (kozmik) üstünde yaptığım araştırmalar sonunda ilmi yoldan daha kolay bir şekilde iman duygusuna eriştim. Çünkü, kâinatın bünyesini ilmi ve akli bir şekilde anlamak insana en derin bir iman duygusu verir. Büyük astronom Kepler ve Newton da benim gibi bir sonuca varmışlardı». 


5. Ulühiyet şuuru tekâmül etmiş olan kimselere de dindar — mütteki demek doğru olur. İnsan vücudu sporla, sıhhi kurallarla geliştiği gibi, ulühiyet şuurunun da ruhi ve manevi sporla, yani devamlı surette ibadetlerle beslenmesi lâzımdır. Bu devamlı beslenme sayesinde modern toplumlarda görülen türlü fikir akımlarına, bozguncu ve şaşırtıcı telkinler ve etkilere karşı mukavemet artar. Bu mücadele devamlı bir cehit ve gayret ister. Beş vakit namaz, oruç gibi dini vazifeler ulühiyet şuurunun gelişmesini, dış tesirlere karşı direnmeyi artırır. Böylelikle insan, tam bir dindarlığa ulaşır. Ruhunda sükünet, huzur ve inşirah hâsıl olur. Yüksek bir dağın tepesine tırmanan kimse, etrafta sükünet ve sonsuzluk görür. Hava açık, temiz, berraktır. Ufuklar sonsuz derecede geniş, aydındır. Yeryüzünün gürültülü ve teferruatlı kaynaşmalarını duymaz ve görmez olur. Bu manzaranın sonsuz bir cazibesi, azameti vardır. Ulühiyet şuurunun son basamağına ulaşan kimselerin hali de böyledir. Onlar da kâinattaki sükün ve sonsuzluğu yüksekten temaşa ederler. Güzelliği, iyiliği ve sonsuz saadeti hissederler. Hayatın kısır yaşama kavgalarından ve endişelerinden uzaklaşırlar. Gerçek hürriyet ve saadet 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bu suretle meydana gelir. Ulühiyet şuuru ene-lâene ayrılığını kaldırır, ikisi bir, aynı şey olurlar. Şuura gelen her şey Yüce Varlığın tecellileri olarak tefsir edilir. İnsan, âlemde bir küçük zerre, varlık büyük bir denizdir. İnsan bu azametli okyanus içinde denizle kaynaştığı zaman asıl varlığına kavuştuğu hissini taşır. 


Beşinci Bölüm 


Lâşuur ve Din Psikolojisi ile İlgili İlimler, 
Semavi Dinler 


LÂŞUUR = ENKONSİYAN 


Lâşuur Nedir? 


Dini hayatta lâşuurun yerini tayin etmek için önce lâşuur hakkında kısa bir açıklama yapmak gerekir. Lâşuur terimi Türkçemizde enkonsiyan (inconscient), gayri meş'ur, bilinçdışı gibi sözlerle ifade edilir. Biz açıklamalarımızda daha çok lâşuur ve enkonsiyan sözlerini kullanacağız. 

Lâşuur, şuurdan mahrum olan ve kendisine şuur katkısı olmayan ve fakat sonradan hakkında şuur edinilmesi mümkün olan ruhsal olaydır. 
Lâşuur halleri en açık bir şekilde hafıza olaylarında görülebilir. Sahip olduğumuz gayet geniş hatıralar kümesinin bu anda ancak bir parçasını şuurumuzda yaşatırız. Diğer büyük kısmı ise enkonsiyan alanda yatmaktadır. Alışkanlık ve itiyatlarla yapılan birçok hareketler hakkında dahi şuurumuz yoktur. Şuuraltında yaşayan türlü istekler ve hatıralar da rüyalarla kendilerini gösterirler. Çok istediğimiz, fakat gerçekleştiremediğimiz arzular lâşuura kapanırlar. Bunlar uykuda serbest kalarak rüya halinde meydana çıkarlar. Komplekslerde ve psikozlarda* görülen haller de böyledir. Lâşuurun analizi Freud'un psikanaliz metodundan sonra mümkün olmuştur. Freud, psikanaliz incelemesine önce insanın rüyalarının tahliliyle başlar. Herkes ne kadar manasız ve saçma olursa olsun rüyalarını olduğu gibi anlatır. Rüyaların bu dış görünüşleri arkasında gizli kalan ve çoğu duygusal neviden olan derin ve mantıki manalar psikolog tarafından meydana çıkarılır. İşte bu izahlar rüyanın asıl manası ve sebebidir. Bu sebeple mantıki bir açıklama ile şuur alanına çıkarılınca kişi, kendisini tazyik eden sıkıntı ve rahatsızlıklardan kurtulur, ferahlığa kavuşur. Şuur alanına çıkarılan bu duygular iradenin ve eğitimin tesirleriyle toplum içinde yeni bir davranış şekline uyar, ruhsal bozukluklar azalır. Lâşuurun varlığı türlü tartışmalara konu olmaktadır. Behaviorisme, existantialisme görüşleri, onun olayların gözlemine 


(*) Psychose = ruh hastası. Kendi içine kapanıktır, başkalarıyle temastan kaçar, iradesi zayıflamıştır, manyaklara benzer. 
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uygun düşmeyen bir teori olarak görürler. Onların sistemlerine göre insan, ancak şuurlu olaylarla bilgi edinebilir. 

1. Enkonsiyan haller: İçebakış metoduyle doğrudan doğruya elde edilemezler. Enkonsiyan daha özel bir tahlil ve teknikle insan hayatında kendini belli eder. Çağrışım olaylarında, rüyalar, yanılma ve sürçmeler- de olduğu gibi. Enkonsiyan, önce Leibniz'in Küçük İdrakler teorisi (Monadologie 21) ile başladı. Schopenhauer'in «Fikir ve İrade Olarak Âlem» eserinde genişletildi. Von Hartmann'ın* «Enkonsiyanın Felsefesi»rnde tam bir sistem teşkil etti. Nihayet S. Freud «Rüyaların Açıklanması» eseriyle tatbikatını ve metodunu gösterdi. 

Onun konumuzu ilgilendiren yönü, din hayatında önemli bir yer tutan ilham, mistiklik, dini hissin teşekkülü alanlarında yaptığı büyük tesirler ve oynadığı rollerdir. Kitabımızın bu konularla ilgili bölümlerinde lâşuurun tesirleri hakkında ileri sürülen fikirler de bunu göstermektedir. 

2. Marazi lâşuur halleri: Marazi (patolojik) lâşuur halleri, potansiyel hallerden pek farklı değildir. Bu gruptaki lâşuur halleri, şuur alanında birtakım zümreler ve kümeler teşkil etmiş olan eğilimler ve belirsiz hatıralardır. Kişilik şuurumuza dahil olmak için daha çok mukavemet ederler, irademize tabi olmazlar. Binet ile P. Janet'nin gösterdiği üzere şahsiyet hastalıklarında asıl şahsiyetin yanında ondan tamamıyle ayrı diger bir şahsiyet daha meydana gelir ki, bu hal, insanda marazi neviden lâşuurun eseridir. 


Psikanaliz Okulu: 


Lâşuur hakkında çok yaygın ve önemli teori Freud'un psikanaliz görüşüdür. Bu hususta lisanımızda dahi bazı yayınlar yapılmıştır. Biz konumuzla ilgili olarak teoriyi şu üç noktada özetleyeceğiz: 

1. İnsanın ruhi hayatında üç bölge vardır. Freud bunların en altındakine infra-moi adını verir. Bunu «benliğin tabanı ve altı» diye ifade edebiliriz. Bu kısımda hayvani hayatın bütün içgüdüleri ve en çok cinsiyet içgüdüsü (libido) hâkimdir. İnsan hayatının daha ilk yılların- da, yani çocukluktan itibaren Iâşuurda birtakım kümeler, topluluklar meydana getirirler ki, bunlara kompleks (complexe) adı verilir. Bir komplekste biri üstün olmak üzere birçok hatıralar, hissi eğilimler toplanmıştır. 

2. Bunun üstünde ene (ben — ego, moi) alanı vardır ki, dar bir alandır. Bu alan sürekli olarak alt ve üstteki alanlarla mücadele halindedir. Bilerek, düşünerek, isteyerek yaptığımız hareketler bu alana âittir. 


(*) Edouard von Hartmann (1842-1906), Hegelci Alman filozofu. Din felsefesine dair birçok eserler yazdı. Hıristiyanlığı şiddetle tenkit ederek Zerdüşt ve Hint dinlerine dayanan yeni bir din anlayışı kurmak istedi. 
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3. Bunun da üstünde «ideal ben» (üst ene — sur-moi) vardır ki, burada sosyal tesirlerin izleri toplanmıştır. Terbiyenin, ailenin ve toplumun yaptığı baskılar ve tesirlerle meydana gelmiştir. Üst ve alt benlikler şuur dışı ve enkonsiyandırlar. Yalnız ortada kalan benlik, yani dar alan şuurludur. 

4. Kompleksler, üst-benden gelen tesirler olmazsa bütün şuuru istilâ edebilirler. Fakat terbiye ve toplumun tesirleriyle üst-ben komplekslere direnir. Bu olaya «sansür» denilir. Eğer şuurdaki sansür kuvvetleri zayıflarsa kişiliğin bu iki alanı arasında mücadele baş gösterir. Bu da insan hayatında rüyalar, yanılmalar şeklinde görülür. Freud bu olaylara lapsus adını verir. Yine bu mücadele sonunda ruhsal denge sarsılır, histeri, sinirlilik gibi türlü ruh hastalıkları baş gösterir. 

5. Freud'un izinden yürüyenler arasında Karl Jung'un* fikirleri bilhassa önemlidir. Bunları da iki noktada özetleyebiliriz: a) Alt ben pek küçük yaştan itibaren iki taraflı bir yaşayışa sahiptir, bir taraftan dış ilgilere, yani çevredeki varlıklara yönelir (extraversion), öte yandan da kendi kendine katlanarak kendi hayalleri ve duygularıyle yaşar (introversion). b) Jung'un diğer önemli fikri, kolektif enkonsiyan kavramıdır. Toplumların geçmişte kazandıkları kabiliyetler irsiyet yoluyle sonraki kuşaklara geçer. Çocuklar, toplumlar ve hatta nevrozlar, sanatkârlar bu enkonsiyanı âdetler, semboller halinde yaşatırlar. İlkel kavimlerdeki sihirbazlar, şeytan ve peri itikatları da buna örnek teşkil eder. 

Psikanaliz teorisi genel çizgileriyle bundan ibarettir. Şimdi lâşuurun dini hayattaki rolünü göstermeye çalışalım: 


Dini Hayat ve Lâşuur: 


1 Müspet ilmin vazifesi, insan deneylerinin tam ve genel bir tasvir 
ve izahını yapmaktır. Bu tasvir ve izahı da deneylerden elde edilen sonuçları umumi kanunlar, kurallar şekline getirerek yapar. Fakat ilimlerin bu ideali, insan deneylerinin bütün âlemi tamamıyle kavrayamaması ve birçok boşluklar, eksikliklerin artakalması sebebiyle henüz gerçekleşememiştir. Onun için bugün insan deneylerinin tam bir sonuca ulaştığını iddia edecek durumda değiliz. Müspet ilimlerin, âlemin ve hadisatın tam bir tasvir ve izahını yapmak hususundaki aczi şu iki sebepten ileri gelmektedir: Birincisi, olaylar ve hadiseler âleminde deneyleri tamamlanmış, izahı yapılmış hadiseler yanında durmadan yeni hadiselerin meydana çıkması veya keşfedilmesi; bunun bugünkü ilmi vasıtalarımızla açıklanmasının mümkün olamamasıdır. Örneğin; Newton'un ge- 


(*) Karl Güstav Jung (1875-1960), İsviçreli ruh ve sinir hekimi. Derinlik psikolojisini kurdu ve dini hayatı enkonsiyonla açıklamak istedi. 
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nel çekim kanunu, Einstein'ın izafiyet teorisi ile uzay fiziğindeki bilinmeyen kozmik ışınlar (radyasyon), biyolojide irsiyet olayları bunlardandır. İkinci sebep, ilimlerde sebepleri açıklanamayan ve deneyle ispatlanamayan hipotezlerin (faraziye) ve nazariyelerin (teori) mevcut bulunması, ilimlerin bunlara şiddetle muhtaç olmakla beraber henüz kanunlarının bulunmamış olmasıdır. Atom teorisi, tekâmül teorileri gibi. 


2. Modern psikoloji de diğer müspet ilimler gibi bu zorluklar karşısında bulunmaktadır. Fazla olarak ve bunlara ilâveten psikolojide iki zor, ölçülmez mesele daha meydana çıkmaktadır: a) Maddi ve uzvi âlemle ilgili olan beyin ve sinir sisteminin yapısı, işleyişi hakkındadır. Modern ilim bu konular üzerinde henüz kesin bir deney ve açıklama yapmaya muktedir olamamıştır. Onun için psikolojide behaviorisme, spritualisme, psychanalisme gibi okullar meydana gelmiştir. Ve bunlar bugün sürekli olarak çatışma halindedirler. b) Psikolojinin karşılaştığı ikinci zorluk, lâşuurun (inconscient) ruhsal hayatta oynadığı rolün öneminin gün geçtikçe daha çok belirmekte olmasıdır. Ruhsal alanda bugün gerek sinir sistemi, gerekse lâşuur hakkında birçok olaylar müşahede edilmekte ve deneyler yapılmaktadır. Fakat bunların kesin açıklamaları, yani sebep-netice ilişkileri bulunup kesin izahları henüz yapılamamıştır. Bu sebeple bu alanda dahi hipotezler ve teorilerle yetinmek zarureti baş göstermektedir. 


Bu açıklamalardan maksadımız şudur: Dini hayatta ilham, hidayet, mistiklik gibi olaylarda lâşuurun büyük önemi vardır. Din psikolojisinin bu konuyla ilgilenmesi zarureti de bundan doğmaktadır. Kitabımızın hidayet, züht ve takva, vecit ve istiğrak bölümleriyle teoloji ve felsefe bölümlerinde lâşuurun tesirlerine kısaca temas edilecektir. Şimdi modern görüşlere dayanarak lâşuurun dini hayatta önemini ve yerini belirtmeye çalışalım: 

3. İslâm âlemi lâşuur fikrine yabancı değildir. Kelâm ve felsefe kitaplarımızın hemen hepsinde ilham-ı rabbani, hidayet, kalbe dolan nur sözleriyle anlatılmak istenen fikir, bugünkü psikolojide lâşuur hadiseler adi altında toplanmıştır. İslâm mutasavvıfları mükâşefe, ilham, mana âleminde görmek sözleriyle yine lâşuurun tesirlerini anlatmak istemişlerdir. 

Büyük İslâm mütefekkiri Gazali, İhya-ül-Ulüm, El-Munkızu min-ed-Dalâl, Bidayet-ül-Hidaye eserlerinde «kalp gözü, kalpte doğan nur, altıncı his» gibi sözlerle lâşuurun tesirlerini, dini hayattaki önemini pek iyi göstermiştir. Büyük İslâm mutasavvıfları ve meselâ, Muhyiddin-ibnel-Arabi, Mevlânâ gibi İslâm mistiklerinde dahi lâşuur hali Mutlak'a ulaşmak için başta gelen bir metot olarak mütalaa edilmiştir. Ancak bu dâhiyane görüşler, dini bir açıdan ele alınarak gösterilmiş, bu suretle teolojik bir 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kisveye bürünmüşlerdir. Aradan bin yıla yakın zaman geçmiştir. Batı dünyası, İslâmi gerçekleri lâyıkıyle tanıyamamış ve değerlendirememiş, bu suretle bu fikirler Batı felsefesinde yeniden bulunuyormuş gibi gösterilmiştir. Diğer önemli bir nokta da, Batı dünyasının bu gibi meselelere bugünkü müspet ilmin metotlarıyle yaklaşması, fikirlerini deneylerle ispatlamaya çalışmasıdır. İslâm mütefekkirleri ise daha çok akli, mantıki yolu tercih etmişler, menkulâta boğulmuşlardır. 


4. Batı âleminin, lâşuur olayını Alman filozofu Leibniz'in ve Von Hartmann'ın çalışmalarıyle sistem haline getirdiğini evvelce söylemiştik. 
Yeni araştırmalar ise İngilizlerden F. H. Myers ve arkadaşları tarafından yapıldı. Bugün biyoloji bilginleri ise lâşuur halleri, daha çok neurologie ve physiopathologie ya da biologie alanındaki deneylerle açıklamak istemektedirler. Myers ekolü ise, lâşuuru sezgi yolu şeklinde açıklamak ister ve bu görüşle onu insan kişiliğinin önemli bir parçası sayar. «Lâşuurun psikolojik hal sayılması yanlıştır. Lâşuur, asıl ve temel, şuur ise onun sathı ve kabuğudur. Şairlerin ilhamları, büyük mistiklerin mükâşefeleri bizim için anlaşılmaz bir manzara gösterirler. Bütün şuur olayları, asıl nefsin (reel self) küçük bir parçasından ibarettir. Asıl şahsiyetimiz ve benliğimiz lâşuurda olgunlaşıp gelişirler». 


5. W. James, Myers'in fikirlerinden şiddetle müteessir oldu. Fakat James, ampirik psikolog olduğundan Myers'in fikirlerini bütünüyle kabul edemezdi. Öte yandan insan kişiliğinin kaynağı ve tekâmülü içinde lâşuurun oynadığı rolü de inkâr edemiyordu. Bu sebeple «Dini Tecrübenin Tenevvüleri» eserinde din şuurunun gelişmeleri sırasında lâşuurun yerini, önemini ayrıca belirtmiştir. Bu tarihten sonra birçok yazarlar ve teoloji âlimleri türlü izahlar ve teşbihlerle lâşuurun asıl şuur üzerine olan üstünlüğünü anlatmak istemişlerdir. Kimisi bunu denizde yüzen bir (aysberg'e — buzdağına), kimisi bir piramide benzetirler. Her iki teşbihte de altta görünmeyen büyük parçalar lâşuur, üstte kalan küçük parçalar da şuur oluyordu. Din psikolojisi bakımından lâşuurun yerini yakından belirtmek lâzımdır. Acaba, dini fikirler, şuuraltında olgunlaşıp bizim irademiz dışında birden şuur alanına mı çıkıyorlar? Yoksa bizim irade ve şuurumuz, dini muhakemelerimiz ve malumatımızın tesiriyle mi meydana gelirler? Bir kısmına göre altşuur, şuurun altında yatan geniş, tahlili imkânsız bir alandır. Duygular ve fikirler bu geniş alanda insanın bilgisi dışında olgunlaşırlar. Bu, tıpkı toprak altında gelişen bir ağacın tohumuna benzer. Biz onun eserlerini ancak meyve ve yapraklarını verdikten sonra anlarız. Ondan önce altşuur âlemi bizim için «kapalı bir dünya»dır. Her türlü eğilimler, arzular, duygular potansiyel bir kuvvet halinde lâşuurda yaşarlar. Bizim mazide yaptığımız bütün tecrübeler, yani her türlü davranışlarımız, hareketlerimiz, isteklerimiz lâşuur âleminde depo edilirler. Bu depoya irsiyet yoluyle atalardan devir alınan tabii ve irsi kabiliyetler de ilâve olunabilir. Bu suretle lâşuur âlemi, bizim asıl kişilik (şahsiyet) kümemiz haline gelmiş olur. Amerikalı psikolog Coe, Allier, Underwood'un eserlerinde müdafaa edilen tez de budur. 

6. Diğer bir kısım psikologlar ise şuur ile lâşuuru birleştirirler. Bunlar şuur ve lâşuurun faaliyetini inkâr etmemekle beraber bunları tamamıyle fizyolojik, organik yoldan açıklamaya teşebbüs ederler. «Lâşuur sinir sisteminde meydana gelen tamamıyle organik bir olaydır» derler. 
Bu teori, Carpenter'in «Zihin Fizyolojisi» kitabında açıklandıktan sonra hayli taraftar da kazandı. Ayrıca Freud'un psychanalyse görüşüyle davranış psikolojisi (behaviorisme) görüşü de bu kısma dahildir. Şuuraltına itilen fikirler görsel veya işitsel duyumlar ve fikirler değildir. Bunlar daha çok duygular, heyecanlar, şiddetli arzular ve isteklerdir. Bunlar lâşuurda kaynaşarak «kompleksler» meydana getirirler. Kompleksler, bizim asıl varlığımızın tarihidir. Dini duygular da işte bu şuuraltı kompleksleri arasında doğar ve yaşarlar, nihayet terbiye ve telkin gibi dış tesirlerle şuur alanına bir değer yargısı ve yüksek bir ideal şeklinde çıkarlar ki buna, itikat ve iman diyoruz. 

Bu teoride dikkat edilecek nokta, lâşuurun asıl materyelinin yine şuur alanına bir değer yargısı ve yüksek bir ideal şeklinde çıkmasıdır. 
Bunlar, kurdukları münasebetler, çevreden alınan her türlü dini ve ahlâki tesirler, geleneklerle karışarak ferdin lâşuur alanında büyük tesirler ve intibalar yaratırlar. Bu hareketler ve faaliyetler esnasında ferdin sinir sistemi belirli davranışlarla bu münasebetlere kabiliyet kazanır, bunlar zamanla sinirlerde otomatik bir itiyat meydana getirirler. Telepati olayları da lâşuur faaliyetlerine bağlanabilir. Şu halde mistikler ve hidayete erenler lâşuur faaliyetleri ve sinir sistemleri diğerlerine üstün olan kimselerdir diyebiliriz. 

7. Modern psikologlardan Penist, Girgensohn da bazı farklarla bu görüşe taraftardırlar. Filozof Bergson, «Şuurun Vasıtasız Verileri» kitabının 13. sayfasında şöyle yazar: «Burada altta kalan benlik yüzeye çıkar. Aşağıdan gelen şiddetli basınçla dış kabuk çatlar. Bu duygular ve fikirler, asıl benliğin derinliklerinde işlerler. İrademizin dışında olarak birleşirler, kümeleşirler. Bu duyguları ve fikirleri aslında kendimiz yaşamışızdır. Fakat terbiye, ahlâk gibi çeşitli baskılarla onları asıl benligimizin şuuraltına hapsetmişizdir. Bunların günün birinde ansızın şuur alanına çıkmalarını, yoktan var oluş gibi hayretle karşılarız». 

Hulâsa, dini hayatta lâşuurun rolü genellikle kabul edilen bir gerçektir. Tartışılan nokta, türlü tesirlerin önce şuurumuz dışında lâşuura itilip itilmemesidir. Bu noktaları «Din Şuuru» Kitabında geniş bir şekilde inceleyen Prof. Pratt şöyle der: «Dini hayatta lâşuurun rolü inkâr edilemez. Fakat onun bütün materyelleri şuuraltından gelir. Din şuuru 


118 DİN PSİKOLOJİSİ 


da yalnız lâşuurun eseri değildir. Belki toplumdan terbiye ve telkin yoluyle alınan türlü tesirlerin lâşuurda toplanarak yoğunlaşması ve mayalaşmasıyle meydana gelen özel bir şuurdur. Bu şuura eş-şuur (coconscience) adını veriyoruz» (Din Şuuru, Enkonsiyant, s. 62). 

Bu görüş İslâmi esaslara aykırı değildir ve bu sebeple kabulünde bir sakınca yoktur. 


DİN PSİKOLOJİSİ İLE İLGİLİ İLİMLER 

İlm-i Kelâm: 

Evvelce açıkladığımız üzere, din psikolojisi yüzyılımıza kadar ayrı bir ilim konusu olamamış, teoloji ve felsefe sistemleri içinde mütalaa edilmiştir. Dini olayların iyi anlaşılması için bu alanda da bazı açıklamalar yapmak zarureti vardır. Bu açıklamalarımızda din ile felsefenin münasebeti gibi geniş bir alana girecek değiliz. Böyle bir teşebbüs, eserin bütünlüğünü bozacağı gibi, konunun çok dağılmasına ve genişlemesine sebep olacaktır. Bu sebeple İslâmda ve Batıda din felsefesi hakkında bazı görüşleri özetlemekle yetinecek, bu alanda ortaya atılan fikirleri göstermeye çalışacağız. Felsefe, ilimlerin konuları dışında kalan en genel meseleler hakkında ileri sürülen sistemli teorilerdir. Aristo, onu, ilk sebepler ve son gayeler ilmi olarak tanımlar. Bu meseleler de bilgi teorisi, Allah, ruh, madde, hayat gibi evrensel problemlerdir. 

İslâmda felsefe, din felsefesi diyebileceğimiz ilm-i kelâm* ile başladı. 
İsmail Hakkı İzmirli bu ilmi şöyle tarif eder: «İlm-i kelâm; zat ve sıfat-ı Bari'den, mebde ve mead itibarıyle masnuatın (yaratıklar) ahvalinden kanun-i İslâm üzere bahseden bir ilimdir. Felâsifenin ilmi olan mâbadettabia veya metafizik de ilm-i kelâm gibi zat ve sıfat-ı Bari'den, mebde ve mead itibarıyle yaratıkların hallerinden bahseder. Şu kadar ki, mâbadettabia yalnız akıl yoluyle bahsetmekle, İslâmi esaslara uygun olup olmadığına bakmaz. İlm-i kelâm, bilâkis kanun-i İslâm, yani İslâmın temelleri olan peygamberlik, semavi kitaplar, yeniden dirilmek gibi din-i İslâmda katiyetle hükmolunan, din ve millet tesmiye olunan şeriat yolu üzere yaratıkların halinden bahseder. Aklın işleyişini vahiy ile hatadan muhafaza eder. Bütün konuların şeriat kurallarına uygun bir tarzda cereyanına hizmet eder. Felsefede sınırlı olan aklın fikir ve nazarına dayanarak kesin şeriat kurallarına muhalefet vaki olduğu halde ilm-i kelâmda şeriat emirlerine kesin muhalefet değil, bilâkis tamamıyle muvafakat vardır. 
İlm-i kelâmda asıl olan kitap ve sünnete bağlanmaktır. İşte ilm-i tevhit 


(*) İlm-i kelâmın manası üzerinde tartışma vardır. En uygun açıklama, Allahın kelâmı, yani Kur'anın açıklanması ilmidir. 
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veya kelâm ile mâbadettabiatın ayrıldığı nokta budur. İnceleme konuları, problem bir ise de metot itibarıyle aralarında fark vardır» (Yeni İim-i Kelâm, Dibace, s. 3-4). 

İslâm filozofları (Farabi, İbn-i Sina gibi) Yunan felsefesine bağlı olmakla beraber bu felsefeyi İslâm esaslarına göre tevil ediyorlardı. İmam Gazali'ye gelinceye kadar ilm-i kelâmda felsefi bahisler rağbet görmedi. Gazali eskilerin ilm-i kelâmını, felsefi meselelerin ilâvesi suretiyle genişletti. Bu suretle İslâm teolojisi büyük bir canlılık kazandı, ileri bir din felsefesi şeklini aldı. 


Dinler Coğrafyası: 

Dinler coğrafyası, yeryüzünde yaşayan dinleri, yaşadıkları bölgeleri ve buna inananların sayılarını inceleyen bir ilimdir. Gabriel le Bras'nın çalışmasıyle gelişen yeni bir ilim dalıdır. Dinler coğrafyası, dinlerin şu veya bu bölgede hangi sebeplerle geliştiğini, bölgelerin kültür ve tarihiyle münasebetlerini, dini müesseselerin iklim ve medeniyetlerle ilgilerini araştırır. Bu ilim, zamanımızda mevcut dinleri 8 büyük grup içinde tasnif eder: a) İslâmlık, b) Hıristiyanlık, c) Musevilik, d) Hinduizm, Brahmanizm (birçok karışık şekilleriyle Hindistan'da yaşar), e) Taoculuk ve Konfüçyüsçülük (Doğu Asya'da ve bilhassa Çin'de yaşar), f) Şintoizm (Japonya'nın milli dinidir), g) Budizm (kaynağı Hindistan olduğu halde Uzakdoğuda ve Çin Hindi'nde yaşar), h) Zerdüştlük (Hindistan'ın Bombay bölgesinde yaşayan Parsi topluluğunun malıdır). 

Bu dinler de Tanrı-tanıyan (th&iste), Tanrı-tanımayan (ath&iste) olarak ikiye ayrılır. Taoculuk, Şintoizm ve Budizm ath&iste dinlerdir. Th&iste dinler ise Sami kavimlerde başlamış ve sonra bütün dünyaya yayılmıştır. İslâmlık, Hıristiyanlık, Musevilik thgiste dinlerdir. 

İslâmlık bugün yeryüzünde beş kıtaya yayılmıştır. Beş kıtada dagılışları şöyledir: Asya'da 328.000.000; Afrika'da 88.000.000, Avrupa'da 13.800.000, Güney Amerika'da 355.000, Kuzey Amerika'da 135.000, Avustralya'da 105.000'dir. Bu sayılar toplam olarak 430.395.000'dir. 

Dini olayların bütün cepheleriyle incelenebilmesi için dinler coğrafyasının verilerinden istifade edilir. Bu yeni ilmin yardımıyle Türkiye'mizin dini hareket ve faaliyetlerinin bir haritasının yapılması, Alevi, Sür- yani, Maroni, Yezidi gibi mezheplerin çoğunlukta oldukları bölgelerin gösterilmesi faydalı olacaktır. Dünya Müslümanlarının yaşadıkları bölgeler, hangi mezheplere göre dağıldıkları gibi durumlar da ayrıca inceleme sonucu bu haritalarda işaret edilir. 


Mukayeseli Dinler Tarihi: 

Dini olayların incelenmesine yardım eden ilimlerin biri de mukayeseli dinler tarihidir. Bu ilmin amacı, mevcut dinler hakkında en doğru bilgileri toplamak ve bunları birbirleriyle karşılaştırarak bir sonuca varmaya çalışmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, şu temel konuları incelemelidir: a) Din ile kültürün münasebetleri, b) Din ile toplum yaşayışının münasebetleri, c) Din ile ilmi ve teknik ilerlemeler arasında dikkatli bir ayırma yapmak, d) Her dinin en ilkel şeklinden başlayarak gelişme safhalarını tarihi metotlarla incelemek ve tespit etmek, e) Dinler arasında ortak ve ayrılık noktaları. 

Bundan sonra dinleri ayrı ayrı ele alarak özel araştırmalar yapmalı ve özellikle istatistik ve anketlerden faydalanmalıdır. Burada yapacağı incelemelerde şu şartlara dikkat etmelidir: a) Herhangi bir dinin önce objektif cepheleri incelenir. Bunlar o dinin muamelât ve ibadetlere ait ahkâm ve kavaidi, sosyal kurumlara karşı ilgisi, ahlâki davranışlarıdır. 
Ayrıca dinin toplum yaşayışı üzerine olan tesirleri de gözden geçirilir. 
b) Dinde yaşayan çeşitli mezhep, tarikat cereyanlarını ve farklarını göstermek lâzımdır. Bunu da o dinin tarihi, teolojisi ve toplumda yarattıgı dinamizm temelleri üzerine kurulmalıdır. Bu araştırmalar yapılırken herhangi bir din hakkında tezyif ve tahkir duyguları taşımamalı, bilâkis geniş bir müsamaha ve anlayışla hareket etmelidir. Her dini, insanı daha iyiye götüren bir rehber ve köprü gibi görmeye çalışmalıdır. c) Bunlardan başka elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak gerçeğe varmaya veya bir din felsefesi kurmaya çalışmalıdır. 

Dinler tarihi araştırmalarında zihinleri hakikatten uzaklaştıran ve sık görülen bazı hatalardan sakınmak lâzımdır. Bu hatalar da şunlardır: İlk hata zihinde yaşayan peşin hükümlerin tesiri altında kalarak tarafsızlıktan ayrılmak ve bir dinin peşinen üstünlüğünü kabul ederek işe başlamaktır. Bu tutum ise gerçeğe varmayı çok zorlaştırır. İkinci hata da bütün dinlerin aynı derecede gerçek ve aralarındaki farkın önemsiz olduğunu iddia eden görüşlerden gelir. Meselâ; Tanrıcı dinlerin hepsinin Musevilikten doğduğunu sanmak, zihni birçok yanlışlara sürükler ve gerçekten uzaklaştırır. Üçüncü önemli hata, dinlere karıştırılmış olan efsane ve hurafeleri dinin asıl temellerinden sayarak bunlardan neticeler çıkarmaya çalışmaktır. İlmin ve tekniğin geri olduğu ilkçağlarda insanlar, birçok olayların gerçek sebebini bilmediklerinden, hayal gücünün yarattığı hurafe ve efsanelere baş vurmuşlardır. Artık efsaneler ve hurafeler çağı geçmiştir. Son yıllarda mukayeseli dinler tarihinin «din fenomenolojisi» adı altında bir kolu doğmuştur. Bu teori dinleri, meydana geldiği tarihi bölgelere bağlamadan bütün dinleri kronolojilerine göre sıralayarak karşılaştırır. Amacı, dini hayatın bir tipolojisini kurmak, yani dinin doğurduğu olayları sınıflamak ve sonra bunları psikolojiye dayanarak anlamak ve anlatmaktır. 

Din Sosyolojisi: 

Din sosyolojisi, genel sosyolojinin bir koludur. Dini olayların toplumdaki vazifeleri hakkında eskiden beri birçok fikirler ortaya sürülmüştür. Fakat dini olayların sosyolojik metotlarla incelenmesi yenidir. 
Bu alanda ilk akla gelen isimler Emile Durkheim ile Marcel Mauss, Levy-Bruhl ve İngiliz antropoloji ekolüdür. Son yıllarda bazı sosyologlar din sosyolojisi yerine «din sosyografyası» terimini teklif etmektedirler. İsim ne olursa olsun, din sosyolojisi, dini olayı diğerleri gibi sosyal bir kurum olarak ele alır. Onun toplumlardaki objektif görünüşlerini tasvir ve izah etmeye çalışır. Din sosyolojisi, dini duygu ve şuurun kaynağı, gelişmesi hakkında yapılan tartışmalara karışmaz. Modern sosyologlardan Prof. G. Gurwitche, «Sosyolojinin Açıklama Kuralları» eserinde bu fikri müdafaa ettiği gibi, J. Wach ve J. H. Richter de bu görüşü savunmaktadırlar. Din, menşei itibarıyle bir zümre veya toplumun yarattığı sosyal bir eser değildir. Fakat beşeri bir realite olarak toplum ve insan faaliyetleri üzerine büyük tesirleri olan bir vakıadır. Burada dinin sosyal fonksiyonlarına işaret etmekle dinin kaynağının toplum olduğunu söylemek istemiyoruz. Bu iki mesele birbirinden tamamıyle ayrı şeylerdir. Din sosyolojisi, dinler tarihiyle yakından ilgilidir. Dinler tarihi, her dinin gelişme ve yayılmasını ayrı ayrı inceler. Din sosyolojisi ise bütün dinleri bir bütün ve sosyal bir müessese olarak görür, bunların sosyal kuruluşlar halini almış olan ibadet ve ayin, kurban, dualar, dini âdetler ve gelenekler gibi objektif kısımlarıyle meşgul olur. Alman sosyologlarından Max Weber, «Din Sosyolojisi» kitabında bu noktaları açıkladıktan sonra, din adamları ve dini teşkilât hakkında da esaslı tetkikler yapmış ve bu teşkilâtın diğer sosyal kurumlarla münasebetlerini göstermiştir. Din sosyolojisi başlıca tetkik konularını istatistik metotlarını kullanarak inceler. İstatistik, toplumlarda görülen her türlü faaliyetleri ve kurumları sayı ve miktarla gösteren bir disiplindir. Bu metot yardımıyle toplum fertlerinin hangi dinlere bağlı oldukları, ibadet yerlerinin sayısı, devam eden müminlerin miktarı, din hizmetlerinde çalışan kişilerin miktarı ve özelliği, din eğitim ve öğretim yerleri, yayınlanan dini eserlerin sayısı, özel dini kuruluşlar rakamlarla gösterilir. Bunların her yıl artış ve eksilişleri araştırılır. 

Din sosyolojisi, din psikolojisinin yerini alamaz; çünkü dini bir olayın yalnız objektif yönünü görmekle o olay açıklanamaz. Meselâ, kurban kesen bir müminin yalnız dış görünüşüyle kurban olayını değerlendirmek mümkün değildir. Bu olayda dış görünüşten ziyade müminin inançları ve din duygusu daha önemli tesirler yapar. 

Din sosyolojisi bugünün toplumlarında yaşayan türlü ideolojilerle ve dini faaliyetlerin, kuruluşların münasebetlerini de tanzim etmelidir. Zamanımızda görülen ideolojiler, siyasi bir manzara taşırlar. Din ise her türlü siyasi faaliyetlerden uzak kalacak, fakat toplum üzerinde tesirlerini devam ettirecektir. Amerikalı sosyolog Robert N. Bellak, 1958 yılında Amerika Sosyoloji dergisinde yayınladığı «Modernleşen Türkiye'de 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Dini Faaliyet» adlı makalesinde, Türkiye'de dinin siyasi ideolojilerle sık sık karıştırıldığını iddia etmiştir. Din sosyolojisi, psikolojiden başka, dinler tarihi ve dinler coğrafyasıyle de. yakından ilgilidir. Bu kaynakların kendisine hazırlayacağı materyeller üzerinde incelemeler yaparak genel kurallara varacak ve dolayısıyle toplumlar üzerinde düzenleyici, ıslah edici bir vazife görecektir. 

Bugün din sosyolojisinde hâkim olan cereyana göre, dinlerin gelişmesi fizik çevre ve kültürle açıklanmak istenilmektedir. Bundan başka sosyal çevrenin ve medeniyetlerin dinler üzerine tesirleri, toplumlarla dinlerin karşılıklı etki ve tepki münasebetleri başlıca inceleme konularıdır. 


İslâmda LHi -= vs io g Esie aines emr-i şeriflerinde Allahın ölümsüz olduğu ve Hazreti Peygamberin, kavminin usul ve âdetinde olduğu gösterilmiştir. Bundan anlaşılacağı üzere İslâm, sosyal münasebetlere önem vermiştir. 

Din sosyolojisi de din psikolojisi gibi yeni kurulmakta olan bir ilimdir. Her iki ilim istiklâllerini muhafaza etmekle beraber birçok konularda birbirlerinden faydalanırlar. 


DİN FELSEFELERİ 


Din psikolojisi yakın zamanlara kadar din felsefesi şeklinde incelendi. Felsefe bakımından ele alındığı zaman dini olayın inceleme metodu değiştiği gibi, olayların açıklama yolları da başka olur. Bununla beraber din psikolojisi felsefeden tamamen ayrılamaz ve onun nâzım fikirlerine muhtaçtır. Din psikolojisinin, din felsefesiyle olan yakın ilişkisini göstermek için özel karakterde iki örnek vereceğiz. Bu örneklerle din meselesinin bir felsefe sistemi içinde nasıl açıklandığını göstermeye çalışacağız. 


Emile Boutroux (1845-1921): 


Modern Fransız filozoflarından Emile. Boutroux’nun «İlim ve Din», «Tabiat Kanunlarının İmkânı» adlı iki önemli eserinde, din felsefesi hakkında dikkate değer fikirler ve görüşler ortaya atmıştır. Filozofun burada savunduğu fikirler, özetle şöyledir: 

1. Boutroux'ya göre âlemdeki gerçek sebepler ve münasebetler, determinizmin gösterdiği sebeplilik (causalité) ilişkileri değil, amaçlılık (gaiyet = finalité) münasebetleridir. Gerçek sebeplerle açıklama ve izah prensipleri estetik ve moral neviden olmalıdır. Artık determinizm ortadan kalkmış, onun yerine hürriyet ve ihtiyar gelmiştir. Boutroux şöyle der: «Hayrın ve güzelliğin zaferi, tabiat kanunları denilen dar çemberi yıkacak, onun yerine iradenin hür kudretini koyacak ve ruhların hür bir hiyerarşisiyle daha olgun bir seviyeye ulaşacaktır. Soyut bir zihin anlayışı yerine somut aklın görüşü, şuursuz bir tabiat mekanizması yerine âlemdeki manevi bir faaliyetin geçmesi ve sebeplilik ilkesi yerine amaçlılık prensibinin konulması ve bütün bu amaçların en yüksek bir amaçta toplanması... 


Boutroux, felsefesinde bu noktaları açıklamak için uğraştı. Bu amaçların esas itibarıyle dinden ibaret olduğunu gösterdi. 


2. Boutroux'nun determinizm hakkındaki tenkitleriyle onun ilme düşman sayılması doğru olmaz. Tersine olarak Boutroux, olaylar alanında ilmin başarılarına kesin olarak saygı besler. Üniversitede ve diger yüksek okullardaki derslerinde müspet ilimlere olan saygısını daima tekrar etmiştir. «İlim ve Din» eserinde din ve ilim münasebetleri hakkında o zamana kadar ileri sürülen fikirleri iki kısımda toplar: 1. Natüralist fikirler, 2. Spiritüalist fikirler. Natüralist fikirler içinde Auguste Comte'un pozitivizmini, Spencerin tekâmül felsefesini, Haeckel'in monizm veya ilim dinini toplar. Psikolojizm ve sosyolojizm okulları adı altında da dini olayları ruhsal veya sosyal faaliyetlere irca eden teorileri gösterir. 

3. İkinci grup içine girenlerden biri Ritschl'in* düalizmidir. Burada filozof, iman ile inancı birbirinden ayırmaktadır. Yine bu grupta ilmin açıklamalarında boşluklar kaldığını ve bu eksikliğin ancak din yoluyle doldurulabileceğini ve ilmi araştırmaların da gittikçe dine doğru temayül ettiğini gösterir. 


Faaliyet (action) felsefesi denilen ekol ise ilimle dini ortak bir prensip içinde birleştirmek amacını güder. W. James ise din olayını dini bir tecrübe olarak pragmatizm felsefesi bakımından inceler. 

Boutroux, tam ilmi bir zihniyetle bu ekollerin fikirlerini etraflı bir şekilde inceler ve araştırır. Bu incelemeler sonunda kendi görüşüne gelir. Natüralist görüşler, düşüncelerinde «insani» olan cihetlere önem vermemek, insan ruhunun kendi üstüne çıkarak bir ideale bağlanmak hususundaki çabasını görmemekle suçlar. Mistisizm alanında Pascal'in anladığı «insan, insanı sonsuz derecede aşar» sözünü hatırlamadıklarını ileri sürer. Spiritüalist görüşler için de hisler ve inançlara fazla kapılarak koyu sübjektivizme daldıkları ve insan zekâsının eserlerine sırt çevirdiklerinj söyler. Boutroux bu tenkidinden sonra kendi görüşünü ortaya koyar. 


(*) Albrecht Ritschl (1822-1889), XIX. yüzyılın en büyük Alman din bilginlerindendir. Dinde ibadeti imandan önce tutar. Protestanlığa büyük tesirler yapmıştır. 
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4. İlim ile dinin münasebetleri nedir? Her ikisi de yaşayan ve gerçek bir realite olan ilim ve din arasındaki bu ayrılık nereden geliyor? 
Din ile ilim arasındaki anlaşmazlığı mantık yoluyle çözmek kolaydır, fakat bu metot bizi pek ileri götürmez. Boutroux'ya göre bu anlaşmazlığın sebebi, ilmin kendi verilerine fazla güvenerek dogmatik ve metafizik bir zihniyetle malül olması, dinin de kutsal metinlere fazla bağlanarak dinin temel ilkelerini ihmal etmesinden ileri gelmektedir. O halde kutsal metinlere ve menkulâta gerçek manaları verilecek olursa bu ihtilâf ortadan kalkacaktır. İlim alanında tecrübenin hâkimiyetini kabul ederken din alanında idealin üstünlüğünü kabul etmelidir. 


Bu noktaya gelince burada yeni bir soru karşımıza çıkmaktadır: Birbirine zıt gibi görünen bu iki esas, bir kimsenin şuurunda aynı zamanda nasıl yaşayacaktır? Bu soruya iki türlü cevap vermek mümkündür: Ya bu iki realite arasında bir ayrılık ve gayrılık (heterogene) olmadığı söylenecek veyahut akıl bu ikisi arasında zihnin alabileceği metafizik alanda bir bağlantı keşfedecektir. 


5. İlim, olayları inceler ve aralarında ilişkiler kurarak kanunlarını koyar. Burada ilmin yaptığı şey, bir taraftan olayların gerçek realitesini incelemek, öte yandan olaylar hakkındaki ilişkileri kuran zihin faaliyetidir. Şu halde birbirlerinden tamamıyle ayrı iki eleman vardır: Biri realiteyi meydana getiren eşya ve olaylar, öteki de onları müşahede eden ve anlaşılabilir (intelligible) hale getiren zihin faaliyeti. Eğer bu iki elemandan biri diğerinin yerini alırsa o zaman yine eski ihtilâfa dönülecek ve mesele bütünüyle ele alınmaktan uzaklaşacaktır. «Varsın eşya tabiatı doldurmakta devam etsin, varsın insan ruhu kendi zihin melekelerini çalıştırmakta devam etsin». 


Diğer taraftan ilim, canlı yaratıkları ve insanda hayat niteliğini inkâr etmez. Her insan kendi varlığına, kendisinin ve türünün muhafazasına önem verir. Bir toplum içinde yaşar. Ailesinin, yurdunun ve insanlığın gelişmesi ve yükselmesi için çalışır. Güzel sanatlar, insana daha yüksek duygular içinde varlığın güzelliğini ve ahengini duyurmaya çalışır. Bunlar insanın daha yüksek ve daha asil bir hayat yaşamaya doğru temayülü değil midir? Kısaca insan hayatı şu üç şart içinde olgunlaşır: İman, bir ülkü tasavvuru, aşk ve cazibe... 


İmandır, çünkü her iman müspet olarak ispat edilememekle beraber bir değere inanmaktadır. Bu da fedakârlık, vazife duygusudur. Bir ülkünün tasavvurudur. çünkü hareket ve faaliyet bir amaca doğru yönelir ve her amaç da az çok realiteden ayrı ve müstakildir. Aşk ve cazibedir, çünkü irade ülküsünden vazgeçemez ve yalnız sevgi yolundan ülkü ile birleşebilir. İnsan faaliyetinin bu üç şartı bütün dinlerin de temel elemanlarıdır. 
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6. Bazıları insan yaşayışının dine ihtiyacı olmadığını ve meselâ içgüdülerin yardımıyle yaşamanın mümkün olduğunu iddia ederler. Bir filozofun dediği gibi, «İnsan, hayvanlar gibi içgüdülerinin yardımıyle belki yaşayabilir, fakat insan bunu istemez». İnsan bir şeye inanmak ihtiyacındadır. İnsan, sanatı, ahlâkı ve yüksek idealleri yaratmıştır. İnsan şuuru ister, arar, tatmin edilmesi kolay olmayan manevi bir faaliyettir. Basit bir içgüdü yaşayışına ise en yüksek sesle itirazı vazife duygusu yapar. Vazifeyi yanıltmak için ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, akıl vazifeyi kutsal bir ülkü tanımakta ısrar eder. İnsan hayatına hâkim olan iman, gerçekte «vazifeye inanmak»tan ibarettir. O halde vazife, aslında tamamen dini olan bir şeydir. İnsan aklının kabul edebileceği en yüksek ve en mükemmel ideal, vazifedir. Aşk ve cazibe de vazife ülküsüyle beraber bulunan bir histir. Şu halde varılan sonuç şu oluyor: İnsan hayatının kökünde din vardır. İnsanın hayatına huzuru, saadeti ve zenginliği veren odur. 

7. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere din, ahlâk ile sıkı bir bağlantı kurmuştur. Fakat hiç bir zaman ikisi aynı şey olamazlar. İrade sırf fikirle harekete gelmez. Onun için ahlâk, insan faziletini Tanrısal kemal ile takviye eder. Ahlâk insanı, yalnız diğer insanlarla münasebete getirmez. Aynı zamanda Cenab-ı Hakka yaklaşmasını, onun ululuklarıyle nitelenmiş olmasını da sağlar. Ahlâk, hareketlere ait kurallar koyarak insanın Tanrısına yaklaşmasını sağlar. 


Dinin bu anlayışında objektif varlıklar ne olacaktır? İnsan dış âlemi terkederek kendi içine mi çekilecektir? Hayır! İnsan, beden ve ruhtan ibarettir. İnsan ruhu bir maddenin içine girmezse gerçekleşmez. Ruh durmadan bir şekilden başka bir şekle girmek için uğraşır. Sembolsüz, yani ayin ve ibadetsiz bir din, ayrı bir isim olmayıp bir safhadan ibarettir. Bu fikirle mistisizmin durumuna işaret etmek istiyoruz. Mistisizmin pasif tarafı, dünyadan el etek çekerek yalnız ulühiyetin temaşasına kendini verir. Mistisizmin aktif olan safhası ise züht ve takva ile, ibadetlerle, türlü ayin ve merasimle Tanrının sinesinde yaşar. Hareket etmeden, sevgi duymadan yaşamak mümkün değildir. İşte bundan dolayıdır ki, inançlar ve ayinler de dinden ayrılmaz bir bütün teşkil ederler» (Din ve İlim'den). 


Wilhelm Dilthey (1833-1911): 


Din felsefesi hakkında verdiğimiz örnekler arasında bu Alman din filozofunu da zikretmek lâzımdır. Sağlam bir dini terbiye almış olan Dilthey, yazdığı «Ruh İlimlerine Giriş», «Felsefenin Özü», «Ruh İlimleri» eserleriyle din felsefesine yeni bir anlayış getirdi. 


Dilthey'in kurduğu din felsefesine «ruh ilmi = Geisteswissenschaften» adı verilir. Bu isim sonradan «insan ilmi» olarak yayıldı. Sisteminin özet fikirleri şudur: 


1. Felsefenin temel meselesi, insanı bütün halinde incelemektir. En temelli ilim psikolojidir. Şimdiye kadar gelip geçmiş bütün filozoflar başlca ya dış âlemin varlığı (Kant, Berkeley) ile, yahut da ruhun tabiat ve mahiyetiyle (Descartes) meşgul olmuşlardır. İnsan akıl sahibi, .yaşayan bir yaratıktır. O, düşünen bir ruhla canlı bir bedenden meydana gelen bir bütündür. Asıl mesele, «insani» olan nedir ve nasıl bilinecektir? 
sorusudur. Filozof Hegel ile Auguste Comte'un görüşlerini tetkik ettikten sonra şu sonuca varır: İlim, dünya hakkındaki sezgilerin teorisi olmalıdır. 


2. Bu sezgiler, onlarda hâkim olan unsurlara göre üç türlüdür: a) Hissi unsurların hâkim olduğu sezgiler: Din, b) Akli unsurların hâkim olduğu sezgiler: İlim, c) İradi unsurların hâkim olduğu sezgiler: Aklâk. Şu halde insan ilmi de; din felsefesi, ilim ve ahlâk teorisi olarak üç bölümdür. Pozitif ilimlerin metodu «izahçı», yani sebep-netice münasebetleriyle açıklamadır. İnsan ilminin metodu ise «kavramak»tır. «Hiddet» halinde bulunan bir adam açıklanmaz, kavranır. Zamanımızda psikanaliz ve sosyoloji Dilthey'in bu anlayışını takviye etmiştir. Psikanaliz, insanın ruh derinliklerinde ikinci bir şahsiyetin gizli olduğunu gösterdiği gibi, sosyoloji de ferdi hayat ile topluluk halindeki insanların hayatları arasındaki farkları göstermiştir. 


3. İnsanı bütün cepheleriyle ele alıp toplu bir sentez meydana getirmek asıl insan felsefesidir. İnsana ait olan din, sanat, ahlâk gibi beşeri fonksiyonları tanzim ederek genel bir yaşama ve faaliyet birliği haline getirmek felsefenin vazifesidir. Bütün faaliyetlerde insan daima kendinin aynı kalacaktır. Existantialisme, fenomenoloji,. behaviorisme, marksizm gibi modern felsefeler de insanın bütünlüğünden bahsetmişlerdir. 
Fakat bunların çoğu esaslı bir realite olan dini ve ahlâki hayata yeteri kadar önem vermemişlerdir. Dilthey felsefesinde bu eksiği doldurduğu kanaatindedir. 


4. İnsanın gerçek ilmi ahlâktır. Çünkü ahlâk, insanın dünya ve ahretteki kaderiyle ilgilidir. Kant'ın formel ahlâk ile Max Scheler ve Fichte' nin .bir şahsiyetin eseri sayılan ahlâk anlayışları yetersizdir. İnsan kendi mukadderatını nasıl bilebilir? İnsan bu alanda teoriler veya pozitif bir bilgiye sahip değilse de ameli-menfi mahiyette bir şuura sahiptir: İnsan hayatında tuttuğu yanlış yollar, işlediği günahlar hakkında «pratik teolojisden bilgi edinir. Çalışarak, kudretinin sınırlarını iyi ölçerek herkes kendi yolunu çizebilir: «Yapmalı, yaparken de kendini yetiştirmeli...». i 
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SEMAVİ DİNLER 


Din probleminin çeşitli yönleri hakkında bilgi vermek ve günlük yaşayışta ve kitaplarda çok rastlanan semavi dinler ile temel fikirleri hakkında kısa bir açıklama yapmak faydalı olacaktır. Dinlerin temel kuralları, buyrukları ve yasakları, ibadet ve muamelâta ilişkin kuralları kutsal kitaplarında bildirilmiştir. Kutsal kitaplar, Allah tarafından peygamberlere vahiy yoluyle gönderilmiş, onlar da insanlara tebliğ etmişlerdir. 
Kur'an-ı Kerim'de bildirilen ve hak dini gösteren dinlere Semavi Dinler denilir. 


Kutsal Kitaplar: 


Kitap ( EK ) kelimesi aslında «yazdı» ve «bir araya topladı» manasına gelen «ketebe ( «S5 ) kelimesinden gelir. Cem'i «kütüp» ( 5S ) tür. 
Kütüb-i mukaddese dörttür: Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an. Kur'ana Mushaf da denilir. =~ ve «s «yazılmış bir şey» demektir. Yazılı şeylerin mecmuası da «mushaf» ( ==) tır. 

Tevrat ( >ù% ), İbrani dilinde «şeriatın talimi» manasındadır. Zebur ( 0» ) ise («Zebr» ( - = yazmak) kelimesinden gelir ve «yazılmış kitap» manasındadır. Mezamir ( æl») kelimesi de «güzel müzik ve şiir» demektir. 

1. Hıristiyanlar Tevrat ve Zebur gibi eski kütüb-i semaviyeye «Ahd-i Atik» ( 64 — ancien testament) derler. İncil ( }—Ż\ ) kelimesi ise aslen Yunanca «evangelium» kelimesinden gelir. Arapçaya geçerken bu kelime İncil şeklini almıştır. Hıristiyanlar nazarında bu kelime Ahd-i Ceditten yalnız Metta, Markos, Luka, Yuhanna'nın kitaplarına tahsis edilmiştir ve yalnız bunlara İncil denilmiştir. Fakat mecazi manada diğer bütün İncillere de İncil denildiği vakidir. 

Kur'an kelimesi de Arapçada «fu'lân» (, o4s) vezninde olup, «karâe (fs) ve kıraet ( <0: ) fiilinden mastardır. Tilâvet ( =w ) manasına gelir. Lügat manasında «cemi ve toplama» manalarına da gelir. Kur'an-ı Kerim'in bundan başka Furkan ( ok- ), Tenzil ( b»), Hak ( -), Mübin («> ), Hüda ( «ua ) gibi elliden fazla adı vardır. 

2. Hıristiyanlar, Hazreti İsa'dan önce gelen mukaddes kitaplar mecmuasına «Ahd-i Atik» derler ki sayısı otuz dokuza kadar çıkar. Yahudi geleneğine göre ise Ahd-i Atik üç kısma ayrılır: Tevrat, Yeşua (yani peygamberlerin menkıbeleri), hagiografa (yani Tevrat dışı, tarih, hikmet vs.'ye ait eserler); Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Tevrat, Hazreti Musa'ya nispet edilen beş kitap (esfâr-ı hamse) tır. Hıristiyanlar Ahd-i Cedit denilen dört İncil'den başka Pavlus, Petrus, Yuhanna, Yahuda gibi Hıristiyan azizlerinin birçok mektuplarını da Ahd-i Cedit içine koymaktadırlar. Ahd-i 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Cedit ve dört İncil, Allah kelâmı olmayıp havariyun tarafından yazılmış, ahlâki nasihatler ve sözlerdir. Hıristiyanlarca havariyun da Hazreti İsa'dan feyiz ve nur alan «resul - nebi»lerdir. Halbuki bu azizler peygamberlik iddia etmemişler ve mucize göstermemişlerdir. 

3. Çeşitli İnciller vardır. Birçoğu Yunanca ve İbranice yazılmıştır. 
Yazarları kati olarak tespit edilmeyince bundan telâşa düşen Bizans İmparatoru Kostantin, 325 yılında İznik'te bir «ruhani meclis» (konsil) topladı. Konsile yüzlerce İncil arz edildi. Konsil bunlar arasında Ahd-i Cedit denilen dört İncil ile risaleleri kabul etti; diğerlerini imha etti. Fakat bu karar konsile katılan bin kadar papazdan yalnız 318 kişinin oyu ile alındı. 


HIRİSTİYANLIK 


Hıristiyanlık teslisinde (trinité) üç rükün, yani ekanim-i selâse şunlardır: a) Akıl: Eb, b) Nutuk*: İbn-ul-lah (İsa), ilm-ul-lah, kudret-ul-lah, c) İrade (iradet-ul-lah, ruh-ul-kudüs, mahabbet-ul-lah) dir. 


İsa, İncil: 

İsa'ya Jesus-Christ denilir. Christ kelimesi Yunanca Khristos kelimesinden gelir. Bu kelime münci, fidye-i necat ile kurtaran adam (redempteur), Le Messi (Mesih) sözleriyle karşılanır. Bu sebeple İsa'ya İsayi Mesih (Jesus-Christ) dahi tesmiye olunur. Chretien (Hıristiyan) kelimesi buradan gelir. 

Christ kelimesinin Fransızca Jolivet lügatine göre karşılığı «Oint» tir. Manası, Allahın temyiz ve ıstıfa (arınmış) buyurduğu adamlar demektir. Yunanca Khristos kelimesinin karşılığı bu sözdür. 

Jesus, Allahın oğlu, kurtarıcı manasınadır. Kristos kelimesi ayrıca İsa'nın çarmıha gerilen heykeli karşılığında kullanılır. 


Katolik, Ortodoks: 


Katolik kelimesi Yunanca «evrensel — âlemşümul» demektir. Bunu ilk kullanan Antakyalı Patrik Ignatius (M.S. 107) tur. Ortodoks kelimesi ise «hakikatlere uyan» manasınadır; yani Hıristiyanlıkta gerçek hakikatlere ve asıl dine uyanlar manasına gelir. Hıristiyanlıkta Katolik ve Ortodoks ayrılığı 857 yılında başlamıştır. Roma Papalığı, Bizans Patriği 


(©) Nutuk, Kelâm: Felsefe tarihinde Allah ile âlim arasında bir vasıtadır. 
İbrani dilinde hikmet, âlemde hâkim olan Kudret'tir. Eflatun'da idea, Aristo'da akıl, Kelâm'dır. Tasavvufta kelime, belirli ve cevher cinsinden gerçektir. 
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Ignatius'u azlederek yerine başka patrik göndermesiyle bir ihtilâl baş göstermiş ve Hıristiyanlıkta iki ayrı kilise kurulmuştur. 


Katoliklerle Ortodokslar 3 noktada ayrılırlar: 

a) Teslis davasında Ortodokslar ruh-ul-kudüs'ün Eb (Allah) tarafından gönderildiğine inanırlar. Katolikler ise «eb, ibn»i birleştirerek ruh-ul-kudüs'ün baba-oğuldan geldiğine inanırlar. 

b) Katoliklere göre papa, iman, ibadet, ahlâk meselelerinde yanılmaz; her sözü mutlak hakikattir. Ortodokslar ise papanın nihayet bir insan olduğunu ve yanılabileceğini kabul ederler. 

“o Katolikler, papanın İsa'nın vekili olduğunu ve bütün müminler üzerinde takdis, öğretme ve idare hakkına sahip olduğuna inanırlar, onda ilâhi bir kudret bulurlar. Ortodokslar ise papanın ruhani büyükler (piskoposlar) üzerinde amir olduğunu tanırlar; fakat ilâhi kudreti olduğunu kabul etmezler. Bunlardan başka Hıristiyanlıkta Nasturiler, Yakubiler gibi sapık sayılan birçok mezhepler de vardır ki bunlar, dinler tarihinin inceleme konusuna girerler. 


Protestanlık: 


Hıristiyanlığın üçüncü kolu olan Protestanlık, Almanya'da bir kasaba papazı olan Martin Luther (1483-1546) tarafından kurulmuştur. Üç yıllık bir ihtida buhranı geçirdikten sonra günahlardan affın ancak Cenab-ı Hakkın lütfu ile olduğuna, parayla satılan «indulgence»ların batıl olduğuna kanaat getirdi. Roma'ya bir vazifeyle gönderildiği zaman papaların «saltanat»larını görüp, Hıristiyanlığın aldığı bu şekilden daha çok ürktü. Almanya'da 1517 yılında Wittenberg kilisesinin kapısına 95 maddelik bir protesto listesi astı. Papa X. Leon, Luther'i aforoz etti, fakat Luther bu aforoz emrini halkın gözü önünde alenen yaktı. Ertesi yıl imparatorun emriyle Vormsta toplanan dini kongrede Luther fikirlerini parlak bir şekilde savundu. Bu tarihten sonra Protestanlık kuruldu. 

Protestanlığın temelde başlıca fikirleri şunlardır: a) Allah ile kul arasına kilise teşkilâtının girmesi doğru değildir. Papanın günahları affetmek yetkisi yoktur. Günahları ancak Allah affeder. Parayla günah affı dine aykırıdır. b) İncil Almancaya tercüme edilmiştir. İncil gibi bütün dualar, ayinler her milletin kendi diliyle yapılmalıdır. c) Papalık siyasete ve dünya işlerine müdahale etmemeli, yüksek dereceli kardinaller yerine papaz meclisleri toplanıp din işlerini görüşmelidir. Papalığın dünya hükümdarlığı kurması dine aykırıdır. Dini sadeliğe ve aslına dönüştürmelidir. 

Luther'in kurduğu bu mezhebe Protestantisme (Protestanlık) denildi. XVI. yüzyıldan itibaren Roma kilisesinden resmen ayrılmıştır. Bugün Protestanlık da bazı farklarla dört kola ayrılmıştır: Lutherianisme, Calvinisme, Anglicanisme, Presbyterianisme. 
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Hıristiyanlığın Esas İtikatları: 


Fatih Sultan Mehmet Istanbul'u fethettiği zaman, Istanbul'un Rum Patriği Yenadiyos Eshalaryos korkarak kıyafetini değiştirmiş, bir tarafa saklanmıştı. Fatih bu zatın iyi huylarını haber almıştı. Dostları aracılığıyle, korkmadan meydana çıkmasını kendisine bildirdi. 

Patrik meydana çıkınca, Fatih, onu tekrar Istanbul Patrikliğine tayin etti. Muzaffer padişah, bu din adamına büyük imtiyaz ve müsaadeler verdiği gibi, sık sık patriği huzuruna alıp mubahaseler ve musahabeler yapardı. 

İşte bu sırada Fatih, patrikten Hıristiyan itikatlarına ait esaslı malumat istemişti. 

Patrik, yirmi maddeden mürekkep bir «itikatname» yazıp Fatih'e takdim etmişti. Pek kıymetli olan bu itikatname, tarih kitaplarına bile girmeyerek meçhul kalmıştı. Son Osmanlı Âyan Meclisi (Senato) azasından ve Rum cemaatinden Legoft (Bey) vasıtasıyle vesika meydana çıktı. Hıristiyanlık akaidini sade ve özet olarak tespit eden maddeleri o zamanki ifadeleri muhafaza ederek aynen veriyoruz: 


«Madde I — İtikadımız bunun üzerinedir ki, «Allah vardır». Cümle mahlükatı yaradandır, yoktan var eyledi, cismi ve cismani değildir. «Hay» yani diridir. Akıl gibi âkıldir. Lâkin akla benzemez. Kâmildir ve tekmil edicidir, alimdir, basıttır, kadim binihaye, âlem içinde ve dışındadır, mekânı yoktur. Her yerde hazırdır. Bu saydığımız sıfatlar Allaha mahsustur; mahlükattan bu sıfatlarla ayrılır. 


Madde II — Allah alimdir, halimdir, gerçektir ve gerçek kendidir. 
Mahlükunda taksim olunmuş ne kadar haslet varsa hepsi en yüksek mertebeyle Allahta mevcuttur. Bu hasletler mahlükatta da vardır, onlara da kendi verir; Allah halim olduğu için mahlükatta da bu huy vardır. Kendi alim ve sadık olduğundan kullarında da ilim ve sadakat vardır. Lâkin şu fark var ki, Allahın sıfatları kendisinin zatındadır; mahlükattaki sıfatlar sonradan verilmiştir (arazdır). 


Madde III — Cenab-ı Hakta üç sıfat vardır. Bunlar, diğer sıfatları- nın başı ve membaı gibidir. Bunların birincisi «hay» olmasıdır. Dünyayı yaratmazdan evvel de âlemi bu üç sıfatla yarattı. Bu sıfata «üç uknum ve üç suret» tesmiye olunur. Bu üç sıfat Allahın evvel bir olan «basıt hakikatinden ayrılmaz». İşte bunun için «Allah vardır» ve bu üç sıfatla bir Allahtır, üç Allah değildir. 


Madde IV — Allahtan nutuk ve irade (emretmek) sâdır olur. Nasıl ki ateşte hem hararet, hem ışık olduğu gibi. Bu âlem yok iken Allahın nutuk ve iradesi kadim ve ezeli idi, yani evveli yoktu. Çünkü Allah âkıldir. Üç dediğimize gelince (yani ekanim-i selâse) şunlardır: Akıl, nutuk ve iradedir. İşte bu üçün heyet-i mecmuasına «bir Allah» deriz ve 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bunlara, Allahın nutkuna «ilmullah» ve «kudretullah» ismini veririz. Kezalik bunlara «iradetullah» ve «ruh-ul-kudüs» ve «muhabbetullah» ismini veririz. 

Akla «eb», yani baba ismini veririz. Çünkü akıl kimseden doğmadı. 
Nutuk ve irade bundan doğar. Bunlar daima Haktan geldiğinden ve ebedi olarak Allahla olduğundan Allaha «bir Allah» deriz. 


Madde V — Allah nutku ile, yani hilmi ile ve kudreti ile dünyayı yarattı, hem tuh-i kutsi ile yarattı Hem kadirdir, hareket ettirir. İşte bunun için iman ederiz ki, Allah insanları şeytana tabi olmaktan ve putperestlikten döndürmek için Allah diledi. Yeryüzünde Allaha itikat etmeyenler vardı. Gerçek bir tanrıya tapmazlardı. Şeytan tesiriyle nefisleri havasına uymuşlardı. Hazreti Musa'nın kitabına inanmazlardı. 


Madde VI — İnsanlar şeytana tabi olduklarından Allah beşer suretinde nutuk ile ruh-i kutsi ile bunları irşat eyledi, bundan dolayı Allahın nutku âdem suretinde kisvelendi, ta ki âdemlerle konuşa. Fasit itikatlarını iptal eyleyerek, Allahın birliğine insanlar iman edeler. Hazreti İsa gibi bir kişi cemi âlemi hak din canibine döndürmek mümkün değildir. Bunun için Allah kadir ve kayyum gerçeği kutsi mubarekte ekti ve bu ruh-i kutsi ile, havariyunu münevver eyledi, kuvvetlendirdi. Ol gerçeği bütün âleme ekmek için ve âlemi dalâletten kurtarmak için ol bir Allah üç ile (eb ve ilim ve ruh-ul-kudüs) ile irşat eyledi. Hazreti İsa gerçek olduğu için itikat ederiz ki, irşadı dahi gerçektir. Şakirtlerini dahi ilim kuvvetiyle güzel rey ile anlarız. 

Madde VII — İtikadımız şöyledir ki: Allah sözü âdemlik şeklinde (kim nutkudur) Rabbimiz kisvelendi (İsa'dır). İsa'nın cismani hayatı âdem hayatı, veliler hayatı gibidir. Hazreti İsa'nın ulviyeti ilm-i küllsi, mucizeleri ise kuvve-i ilâhiyesidir. 

Madde VIII — İtikadımız şöyledir ki, bir adam şol can ile ten kim bir şahsa nazir bir âdem oldu. Allahın nutku bir taraftan beden ve ruhuyle cismi diğer taraftan «İsa ibn-i Meryem suretiyle İsa oldu». Nasıl ki cismi daim âdemde iki hakikattir. Biri birinden ayrıdır. Ne nutk-ı ilâhi cesed-i İsa oldu, anası gibi, hat can oldu. Ve ne de İsa'nın teni ve canı nutk-ı ilâhi oldu. Evet, daim İsa'da mevcut nutk-ı ilâhi ve âdemlik her ne kim baridedir, ondandır. Onun için barinin nutku tesmiyesi- ne bari deriz ve inanırız. Zira bu nutk-ı bari İsa'da olduğu için İsa'ya «tanrı ve âdem» ve ism-i bari tesmiye olundu, bari nutuk sıfatına nazarandır. 

Madde IX — İtikadımız şöyledir ki: Nutk-ı bari, İsa'da idi. Ve dünyada, gökte ve yerde, baride idi. Zira nutk-ı bari mekânsızdır. Kudreti de mekânsızdır. Ancak şu kadar var ki baride ayrıca ve İsa'da ayrıca ve dünyada ayrıca cihet iledir. 
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Madde X — İtikadımız şöyledir ki: Bari Taâlâ Hazretleri büyük hilminden ve bütün büyük inayetinden mahlüktan birisine bir şey verse bu vermekle kendisine noksan gelmez, belki daha kemal bulur. Zira mahlükundaki kemalden kendi azameti zâhir olur. Ol miktar Allahın ilmi ve kemali zâhir olur. Ol nutk-ı bari bütün kemalâtıyle İsa'ya geldiği için ve bundan evvel gelen peygamberlere derecelerine göre geldiği için İsa'ya gelince mahlükunda Allahın şefkati ve Allahın muhabbeti ziyade oldu. 

Madde XI — İtikadımız şöyledir ki: «İsa çarmıha çekildi». Onun bu ölümü kendi ihtiyarıyledir. Çok fayda vardır. Onun bu ölümü âdemligine göredir. Yoksa Cenab-ı Barinin sözü ne çarmıha çekilir, ne de ölür, ne de geri dirilir. 

Evet kendisi ölüleri diriltti. Kendi cismini ihya etti. Geri hayat bulup göğe çıktı. Tekrar geri yere inerek dünyaya hâkim olsa gerektir. 


Madde XII — İtikadımız şöyledir ki: İnsanın ruhu fevtolmaz, zira veli olanların cisimleri diri hayat bulurlar. Ebedi hayat ile zahmetsiz, hafif, münevver, yemeden içmeden beri olurlar, nefsani arzulardan beri olurlar. 

Şunlar kim hayır ameller kılmışlar, itikatları da halel bulmamıştır. 
Onlar cennete girerler, şunlar ki günah işledi, vücutları cehennemde olur. 
Cennet göktedir. Cehennem yerdedir. Veliler var ki, Allahın esrarını gözleriyle görürler. 


Madde XIII — Allahın nutku İsa'nın cesedine girdiğinin hikmeti nedir? diye sorulsa, yedi türlü cevabımız vardır. 


Madde XIV — Birinci cevabımız oldur ki: Beni İsrail kavmi peygamberleri her ne işledi ise hepsini İsa için söylediler. İsa'nın şakirtleri İsa'nın hikâyelerine şehadet ettiler. 


Madde XV — İkinci cevabımız oldur ki: Dinimize ait kitaplar birbirine muhalif değildir. Zira esasları birdir. Nasıl ki, Bari Taâlâ birdir. 


Madde XVI — Üçüncü cevabımız oldur ki: İsa dini zuhur edince itibar buldu, puta tapanlar, ateşe tapanlar iman getirdi. Cahiller iman etmedi. Bu sebeple eski bâtıl dinler fasit oldu. 


Madde XVII — Dördüncü hüccetimiz oldur ki, bu din içinde vecihten muhalif nesne yoktur. Müptedası noksan değildir. Ruhanidir. Bir doğru yoldur kim işlerimizi Allahın muhabbetine ve ebedi hayata yetiştirir. 


Madde XVIII — Beşinci hüccetimiz oldur ki, bu dini kabul edenler bu dinde sabit kaldılar, hayırlı amel işlediler, hem çok mertebe kazandılar. Çok mucizeler işlediler. İsa adıyle bunlar böyle olmaz idi, eğer bu din hak olmasaydı. 
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Madde XIX — Altıncı cevabımız oldur ki, her kim ki bu dine karşı silâhlı ola cevaba kadiriz. 

Madde XX — Yedinci hüccetimiz oldur ki, İsa'nın zamanından üç yüz on sekiz (318) yıl geçinceye kadar İsa dinini tanımadılar. O zamanın milletleri, hükümetleri birçok Allahlara ve putlara taparlardı. Silâhla İsa dinini battal etmeye çalıştılar, iptal edemediler, belki kuvvet buldu. O zamandan şimdiye kadar kuvvetlendi, eğer Allahın rızası böyle olmasa idi böyle olmazdı». 

Fatih, bu «itikatname»yi dikkatle okuduktan sonra dinlerine istedikleri gibi devama müsaade etti. Onlar haçlı sürüleri halinde İslâmlara zulüm ettikleri halde, İslâm dininin vicdan hürriyetine en geniş manasıyle yer veren «Dinde ikrah yoktur» ayetine uyarak geniş serbestlikler verdi. Bu müsamaha ve vicdan hürriyeti, İslâm dininin ulviliğini anlatan bir hüccettir. 


İslâmlık İle Hıristiyanlık Arasında Farklar: 


İslâmlık ile Hıristiyanlık arasında itikatta ve amelde büyük farklar vardır. Bu farkları şu suretle özetleyebiliriz: 

1. Hıristiyanlıkta teslis (trinité) inancı vardır, bunu yukardaki maddelerde gösterdik, İslâmda ise tektanrıcılık (tevhit) inancı vardır. 2. İslâmlık bütün semavi dinleri, peygamberlerini ve kitaplarını hak bilir, kutsal sayar, Hıristiyanlık ise yalnız Bible'ı yani Ahdicedit ve Ahdiatik denilen 66 kitabı kutsal sayar, diğerlerini tanımaz. Ancak, İslâmın hak bildiği, kutsal kitaplar, sonradan tahrife uğramayan, yani asıl ve gerçek olan Tevrat ve İncil'dir. 3. Hıristiyanlık insanın doğuştan günahkâr olduğunu ve bu sebeple temizlenmesi için vaftiz edilmesini ister. İslâmlık ise her insanın temiz ve fıtrat-ı İslâm üzere doğduğunu, başkalarının günahlarını taşımadığını kabul eder. 4. Hıristiyanlıkta kilise ve rahipler özel bir kuruluştur, birçok yetkilere sahiptir. 
Papa, İsa'nın vekilidir, her sözü haktır. Affetmek, takdis etmek, terbiye etmek, dünya ve ahreti düzenleyecek emirler vermek hakkı vardır. İslâmlıkta ise ruhbanlık yoktur. Affetmek yetkisi yalnız Allaha mahsustur. 
5. Hıristiyanlık ve Yahudilik kavmi ve ruhani teşkilâtlı dinlerdir. Fazla olarak Yahudilik inhisarcı bir dindir. Musa'nın ümmeti, diğer kavimlerden üstün ve onlara yol gösterici farz edilir. İslâmlık ise evrenseldir. Irk ve soy tanımadan bütün insanlara hitap eder. 6. Hıristiyanlıkta İsa Allahtır, sözleri de Allah kelâmıdır, bazı havarilerin sözleri de Allah kelâmı sayılır. İslâmlıkta ise ilâhi emirler vahiy yolu ile ve Cebrail vasıtasıyle tebliğ olunur. 7. Hıristiyanlıkta 4 İncil vardır, bunlar da İsa'dan çok sonra toplanan konsiller tarafından seçilmiştir. Yahudilikte kutsal kitapların en 


önemlisi olan Talmut yedi yüz senede ve Musa'dan çok sonra tamam-Tarma han 
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YAHUDİLİK VE İSRAİLOĞULLARI 


İsrailoğullarının kutsal kitaplarına Ahd-i Atik (eski ahit) denir ki, hepsi 39 parça kitaptan ibarettir. Bunlar da üç büyük bölümde gösterilir: 1) Musa'nın kanunları ve emirleri: Tevrat (Torak, Pantetök) budur, 
2) Jeşua; peygamber ve tarih menkıbesi, 3) Hagiografa, yani bu iki kısım dışında kalan bütün dini geleneksel kurallar ve emirler. Hıristiyan âleminde İslâmdan başka bütün semavi kitaplara Bible denilir. İsrail'in ayrıca Talmud adlı büyük ve önemli bir kitabı vardır. Ahd-i Atik, Musa’ ya peygamberlik verilmesini şöyle anlatır: «Musa, kaynatası Midyan kâhini Yetron'un sürüsünü güdüyordu ve sürüyü çölün arkasına götürdü ve Allah'ın dağı Horebe'ye geldi ve Rabbin meleği bir çalı ortasında ve ateş alevinde ona göründü. Allah ona çalının ortasından seslenip dedi: “Musa, Musa! buraya yaklaşma! Çarıklarını ayağından çıkar! Çünkü üzerinde durduğun yer kutsal topraktır!” ve dedi: “Ben babanın Allahı, İbrahim'in Allahı, İshak'ın Allahı, Yakup'un Allahıyım!” ve Musa yüzünü örttü. Çünkü Allaha bakmaya korkuyordu» (Ahd-i Atik, Çıkış, bab 3). 


İsrailoğullarının tanrısı Yehova'dır. Yine Çıkış bölümünde bu nokta şöyle anlatılır: «Musa, Allaha dedi: “İşte İsrailoğullarına geldiğim zaman onlara Atalarımızın Allahı beni size gönderdi dersem ve onlar bana Onun ismi nedir derlerse ne diyeyim?” Ve Allah Musa'ya dedi: “Ben, ben olanım!” ve dedi, “İsrailoğullarına böyle diyeceksin: Beni size Ben İm gönderdi. Yehova Ben'im! Ebediyen ismim bu! Ve çağdan çağa anılmam budur” » (Ahd-i Atik, Çıkış, bab 3). 

Ahd-i Atik'in Tesniye bölümünün 6. babında Allahın birliği şöyle bildirilir: «Dinle ey İsrail! Allahımız Rab, bir olan rabdır. Ve Allahın Rabbini bütün yüreğinle ve bütün canınla ve bütün kuvvetinle seveceksin! 
Ve bugün sana emretmekte olduğum bu sözler senin kalbinde olacaktır.» 


Yahudi dinin esasları 1180 yılında Endülüslü filozof Meymunid tarafından 13 maddede özetlenmiştir (bkz. Dinler, Osman Pazarlı). 


1 Yahudilik iki temel doktrine dayanır: a) Monoteizm inancı, yani tektanrının varlığına inanır, b) Bu inancı insanlara yaymak ve öğretmek için İsrailoğulları seçilmiştir. İsrailoğulları bu iki temel fikri birleştirerek şöyle ifade ederler: «Dinle ey İsrail, Tanrımız odur, Tanrımız birdir». İsrailoğulları yeryüzünde tektanrıcılığı ilk kuranlar olduklarını iddia ederlerse de, yapılan tarihi araştırmalarla bu inancın daha önceleri Mısırda doğduğunu ve Hazreti Musa'nın Mısırda yaşarken Mısır kâhinlerinden istifade ettiğini göstermektedir. Mısır firavunlarından III. 
Amenofis, Mısır'daki bütün putları ve mabetleri, heykelleri kaldırtmış ve putperestliği yasak etmiştir. Ezcümle Luxor mabedinde bu temizliği uygulamıştır. İsrailoğullarının anladığı Tanrı, yalnız seçkin ve sevgili 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kavmi olan Yahudiliği tercih ettiğinden dolayı inhisarcı bir din olarak kalmıştır. 

2. Yahudilerin mukaddes kitabı Tevrat'tır. İsrailoğulları, Tevrat'ın Tanrı tarafından doğrudan doğruya Hazreti Musa'ya yazdırıldığına inanırlar. Fakat son yıllarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki Tevrat, İncil gibi sonradan türlü değişikliklere uğratılmıştır. Tevrat esfar-ı hamse (beş sifr) denilen beş bölümden ibarettir: a) Tekvin (bap 1-11) Hazreti Yusuf'a kadar; âlemlerin yaradılış destanı, insanların ilk suçu, Tufan; (bap 12-50) Hazreti İbrahim'in ve oğullarının hikâyeleri; Hazreti İshak, Yakub'un hayatları ve Yusuf'un Mısır'da yaşayışları. b) Çıkış: (bap 1-18) Hazreti Musa, Mısırlıların İsrailleri çalıştırmaları, İsrail'in Mısır'dan çıkışı, firavun ve ordusunun helâki; (bap 19-40) Allahın Tur dağında Musa ya evamir-i aşereyi bildirmesi. c) Levililer: Ayin ve merasime ait usuller; kurbanlar, kâhinler, temizlik kanunları, bayramların tanzimi. d) Sayılar: İsrailin Tur dağından kalkıp Ürdün ülkesine girmesi, kavmin adedi, sıbıtlar, arazinin taksimi, Musa'nın Şam'a gönderdiği elçilerin ahvali. 
e) Tesniye: Bazı ahkâm, Harun'un vefatı, Yusufun hilâfeti beyanındadır. 
f) Tevrat'tan başka Yeşua, Hakimiler, Rut kitapları, Yehuda Kralı Yeşua zamanında kâhinler tarafından neşredilmiş bir eser olup, Musa'nın ölümünden bahsettiği ve Musa'nın zamanında henüz mevcut olmayan birçok âdetlere işaret ettiği için o zamanki ilâhiyatçıların bozulmuş dini ıslah etmek maksadıyle yazdıkları bölüm. 

3. Sina dağında Tanrı, Musa'ya emirlerini bildirdi. Bu emirlere «On Emir — Evamir-i Aşere» denilir ki Yahudiliğin anayasasıdır. Tevrat bunu şöyle anlatır: «Tanrı buyurdu: Seni Mısır diyarından, esaret çevresinden çıkaran Tanrı Yehova benim. Karşımda başka tanrıların olmayacaktır. Kendin için oyma put, yukarda gökte olanın yahut aşağıda ve yerde olanın, yahut yerin altında, sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın ve onlara ibadet etmeyeceksin! Çünkü ben senin Tanrın Rab (Adonai); benden nefret edenlerden babaların günahını çocuklar üzerinde üçüncü nesil üzerinde ve dördüncü nesil üzerinde arayan ve beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine inayet eden kıskanç bir Tanrıyım. 

Tanrın Rabbin ismini boş yere ağza almayacaksın; çünkü Rab kendi ismini boş yere ağza alanı suçsuz tutmayacaktır. Sabbat (cumartesi) gününü takdis etmek için onu hatırında tut! Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın, fakat yedinci gün Tanrın Rabbe sabbattır. Sen, oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin, hiç bir iş yapmayacaksın! Çünkü Rab gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı. Ve yedinci günde istirahat etti. Bunun için Rab, sabbat gününü mubarek kıldı ve onu takdis etti — Babana ve anana hürmet et, ta ki Tanrın Rabbin sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun. Kimseyi katletmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Komşuna karşı yalan şehadet etmeyeceksin. 
Komşun evine tamâ etmeyeceksin. Komşun karısına, yahut kölesine, yahut eşeğine, yahut komşun hiç bir şeyine tamâ etmeyeceksin!». 

İsrail dininde bu on emir, din ile ahlâkı birleştirir ve Yahudi kavmine sosyal bir düzen vermeyi amaç bilir. Yahudilikte kurban merasimi de önemli yer tutar. 

4. İsrailoğullarının Tanrısı Yehova kadir-i mutlaktır, cihanın hâlıkıdır. Gerçekten vardır, birdir. Ondan başka Tanrı yoktur. Tanrı, bozulmuş olan sosyal düzeni yeniden kurmak, ahlâksızlığa yönelen insanları saf ve kâmil bir hale getirmek için İsrail kavmini seçmiştir. Musa dini o zaman basit ve ilkel bir hayat yaşayan İsrailoğullarını hak yolunda yürütmek için maddi ve dünyevi mükâfat ve mücazatlara kuvvet verdi. Sıkı ayin ve merasimle manevi disiplini sağlamak istedi. Onun için Musa dininde uhrevi hayata ait hükümler azdır. 

5. İsrailoğulları arasında üç esaslı mezhep kurulmuştur: a) Sadukiler: Bunlar, ruhun ebediliğini, ölümden sonra dirilmeyi (bâsü bâd-el-mevt) ve melekleri inkâr ederler. Fakat Yahudiliğin her türlü merasim ve ibadetlerine iştirak ederlerdi. b) Peroşiler: Bu mezhebe bağlı olanlar fazilet ve doğrulukları, yaşayışlarındaki intizam ve dine bağlılıklarıyle kendilerini tanıtırlardı. Bunlar son derece züht ve takva içinde yaşarlar, dini bahislerde geniş malumat sahibi olurlardı. Mukaddes kitapları kendilerine göre tevil ve tefsir ederler, Hazreti Musa'ya ait birçok menkıbeleri ve rivayetleri şeriatın esas hükümleri arasına koymaya çalışırlardı. Mukaddes şehirleri düşmanları tarafından zaptedildikten sonra dünyanın her tarafına dağılarak medreseler açtılar ve Yahudiliği kendi teorileriyle karıştırarak etrafa yaydılar. Peroşilerin bu teorileri ve fikirleri toplanarak «Talmud» denilen büyük Yahudi teoloji kitabı meydana gelmişti. c) Esiyiler: Bunlar, İsrailoğullarının mistiklik yolunu tutan kısmıdır. Hıristiyan târik-i dünyaları gibi toplumdan uzak yaşarlar, hayatlarını züht ve takva ile geçirirlerdi. Hıristiyanlar gibi toplu halde manastırlarda oturmayarak tek başlarına yaşarlardı. 


Altıncı Bölüm 


Hidayet, Züht ve İstiğrak, Teoloji 


HİDAYET, İHTİDA 


İslâm âleminde olduğu gibi Batı dünyasında dahi züht ve takva, hi dayet, vecit ve istiğrak olayları eskiden beri vardır. Ve pek çok dikkati çekmiştir. Ancak din psikolojisinin kurulmasından sonra bu olayların daha ilmi bir şekilde tetkiki ve izahı çareleri araştırılmıştır. Evvelce belirttiğimiz üzere din psikolojisi gözlemler ve açıklamalarla gelişecektir. 
Vecit ve istiğrak, hidayet gibi olaylar ise din psikolojisi için son derecede somut ve değerl bir araştırma alanı hazırlamıştır. Son yıllarda Batı dünyasında yayınlanan bütün din psikolojisi eserleri bu alanda yapılan anketler ve incelemelerle doludur. Şimdi bu inceleme ve araştırmaların ışığı altında ve sırasıyle hidayet, züht ve takva, vecit ve istiğrak olaylarını inceleyelim. 

Hidayet ve ihtida doğru yola erişmek, Hak yoluna ulaşmak manalarına gelir. Müslüman, dualarında Ulu Tanrısına niyaz ederken kendisinin Hak yoluna ulaşmasını istirham eder. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde, dalâlette kalanların, fâsıkların hidayete erişmelerinden bahsolunur. Fâtiha suresinin 5. ayetinde ‘Z< ifa} (Fâtiha suresi, 5) niyazı ile Cenab-ı Bariden doğru yola eriştirilmemizi tazarru ve niyaz ederiz. 

Din psikolojisi bakımından hidayet olayı pek önemlidir. Hidayet ve ihtida, din şuurunun kemale ermesiyle olur. Deneysel incelemeler için geniş örnekler ve misaller hazırlar. Din şuuru, sübjektif olması bakımından gözlem ve deneylere pek elverişli değilse de, hidayet olayı bu şuurun insana verdiği hareketler ve davranışlar, hatta değişmeler bakımından objektif müşahedelere geniş imkânlar hazırlar. 

Türkçede hidayet, lâdini hayat yaşayan bir ferdin dindar bir hale gelmesi, günah ve maâsiden sıyrılarak hak yoluna teveccüh etmesidir. 
Yani, bir halden diğer bir hale geçiş, batıldan hakka teveccüh, davranışların değişmesi manalarını ifade eder. Lisanımızda bir de ihtida kelimesi vardır ki bu da müşrik veya Hıristiyan, Musevi olan bir şahsın şeref-i İslâm ile müşerref olmasını ifade eder. Din psikolojisi bakımından her ikisi de bir değişmeyi, bir halden diğer hale geçmeyi bildirir. Ve her ikisi de birbirine yakın ruhsal mekanizmaya sahiptirler. Onun için biz açıklamalarımızda daha çok hidayet kelimesini kullanmayı tercih ediyoruz, 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Hidayet Kelimesinin Çeşitli Manaları: 


Sözlüklerde ihtida, Müslüman olmak, rızasıyle hak dini seçmek ve kabul etmektir. Hidayet ise türlü sebeplerle bir kimsenin eski inançlarının sarsılarak yeni inançlar ve davranışlar kazanması halidir. Eskiden ayrılış ve dönüş, yeni bir istikamete yöneliştir. Hidayete erişen bir kimse züht ve takvaya meyleder. İbadet ve taâtı terk etmez, nefsani hazlardan, dünya ve mâfihadan içtinap eder, faziletli ve ahlâklı bir kimse olur. Hidayet bir kimseyi insan-ı kâmil haline getiren iman ve takva yoludur. 

«Hidayet bir kimsenin tekrar doğuşu, yeniden dünyaya gelişidir. Bir insan anasından doğarak dünyaya gelir. Bu maddi doğuştur. Bir manevi doğuş ve dünyaya geliş vardır ki bu hidayettir» (Pratt: Din Psikolojisi, 
1959).: 

1. Hidayet ve ihtida kelimeleri karşılığında Fransızcada «conversion» kelimesi kullanılır. Bu kelimenin mantıkta ve diğer bilimlerde türlü manaları vardır. Mantıkta akis sözüyle ifade edilir ki, bir önermenin kemiyet ve keyfiyetine halel getirmeksizin konuyla yükleminin yerlerini değiştirmekten ibarettir. «Üçgen, üç kenarlı bir şekildir, aksi üç kenarlı şekil üçgendir» gibi. Herhangi bir alanda (iktisadi, sosyal, siyasi) fikir değiştirmek, kararından dönmek, parti değiştirmek de konversiyon teriminin içine girer. Fakat bu terim din psikolojisinde daha dar bir manada anlaşılır. Din psikolojisinde hidayet, bir kimsenin hayatında meydana gelen derin bir karışıklıktan sonra hislerinde ve fikirlerin- de husule gelen bir değişmeyi bildirir. Şuuru bu dereceye gelen kimsede o zamana kadar görülmeyen büyük bir irade kuvveti, yüksek bir kavrayış ve anlayış kabiliyeti görülür. Hidayet olayı din psikolojisi kuruluncaya kadar üzerinde inceleme yapılmamış olan bir konudur. Hidayete mazhar olan kimseler de daima sükütu muhafaza etmişlerdir. Halbuki bu olayın din psikolojisi bakımından birçok faydaları ve özellikleri vardır. Hidayet, âdeta bir ideal değiştirmektir; yıllardan beri kökleşmiş olan tavır ve hareketlerde, itiyatlarda kökünden bir değişmeyi gerektirir. Bu değişmenin önemini filozof Boutroux «İlim ve Din» adlı eserinde şu sözlerle ifade eder: «Hidayetin bir ferdin iç hayatında uyandırdığı mücadele o kadar büyüktür ki, bu âdeta milletler arasındaki bir savaşı andırır». 


2. Eski felsefede, bilhassa neo-platonizm (işrakiye) felsefesinde conversion (uruç — aslına dönüş) manasında kullanılır. Tasavvufta bu kelime (mead — kavs-i uruç) sözleriyle ifade edilmiştir. Bunun zıddı olan processio ise mebde ve kavs-i nüzul adını almıştır. Bu felsefeye göre tek ve yegâne olan vücud-i vâhit ve mutlak, sırasıyle, önce aklı, sonra ruhani âlemleri, insan ve diğer mevcudatı husule getirmiştir ki, bu ilke 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ve kavs-i nüzuldür. Sonra bu mevcudatın aynı yoldan başlayarak topraktan madene, madenden nebata, nebattan hayvana, hayvandan insan-ı kâmile gelinceye kadar ilk ve asli ilkeye dönmesine târik-ı meadi denilir. 

3. Önemli psikolog H. Piğron ise, hidayet ve ihtida olayını patolojik bir ruhsal hal telâkki eder. Fakat olayı inkâr ve reddetmez: «Ruhi ve uzvi bir muvazenesizlikle başlayarak vücutta sarsıntılar, anestezi halleri, muvakkat felç (paralysie) doğuran ve sonra bir bunalma (angoisse) ve ruh karışıklıkları meydana getiren ruhsal ve anormal bir haldir» (Psikoloji Sözlüğü, s. 76). 

Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere, modern psikoloji, hidayet hallerini inkâr etmez, fakat onu anormal bir hal telakki eder. Bu telakki hidayet olayının önemini azaltmaz. Gerçekten hidayet, normal bir ruhsal olay değildir. Ferdi şuurun olağanüstü bir şiddet ve heyecanla normal halden çıkarak yeni bir istikamete ve yola yönelişidir ki Piğron'un da işaret ettiği karakter budur. Hidayet olayı umumi bir hal değildir; herkeste görülmez, din şuuru yeterli bir kemal derecesine ulaşmış veya rabbani bir ilhama mazhar olmuş olan müstesna kimselerde görülür. 


Hidayet Hakkında İnceleme Yapanlar: 


Hidayet olayları dinler kadar uzun ömre maliktir. Nerede peygamberler ve dinler görülmüşse orada ihtidalar ve hidayet olayları vardır. 
Fakat bunların ilmi metotlarla incelenmesi ancak din psikolojisinin kurulmasından sonra olmuştur. Evliyalar, erenler, tarikat mensupları hidayet olaylarını yaşamışlar ve görmüşlerdir. Fakat bunu açık olarak ifşadan çekinmişlerdir. Bilhassa bu olayın sıkı bir tahlile tabi tutulmasına müsait davranmamışlardır. Bugün hidayet olayları gözlemler ve istatistiklerle hayli aydınlanmıştır. Önemli hatıralar yazılmış, ruhi analizler yapılmıştır. Bu alanda çalışan ve inceleme yapan belli başlı psikologlar şunlardır: l 

1. J. Leuba'nın «Din Psikolojisi Üzerine Tetkikler», E. D. Starbuck’ un «Din Psikolojisi», A. Coenün «Ruhî Hayat», W. Jamesin «Dinî Tecrübenin Tenevvüleri» eserleri bunlardandır. 

Bu psikologlar mensup oldukları Hıristiyan toplulukları, yani Katolik, Protestan, Ortodokslar üzerinde hidayet araştırmaları yaptılar. Katolik olan bir kişinin Protestan yahut Protestan olan birinin Ortodoks olması veyahut aksi istikamette vaki olan hidayet olaylarını sıkı bir incelemeye tabi tuttular, kıyaslamalar yaptılar. Bu kişilerin bir kısmını konuşturdular, bunları tertip ve tasnif ederek sebepleri, sonuçları bulmaya çalıştılar. 

2. Son yıllarda Amerikalı psikolog J. B. Pratt, bu alanda daha geniş inceleme yaptı. Pratt, sırasıyle İtalya'da, Hindiştan'da, Rusya'da, İngiltere'de, Amerika'da uzun araştırmalar yaptı ve dikkate değer gördügü belli başlı hidayet ve ihtida olaylarını tetkik etti; vardığı sonuçları «Dini Şuur» adlı önemli kitabında topladı. Psikologun incelemeleri Protestan, Katolik, Ortodoks mezhepleri salikleri arasındaki ihtidalar üzerinde cereyan etti ve bu arada Hindistan'daki mezhepler arasındaki ihtidaları da ayrıca tetkike tabi tuttu. Prattın bu incelemeleri de din psikolojisine büyük hizmetler etmiştir. 

3. İslâm âleminde görülen ihtida olaylarının en önemlileri türlü İslâm tarikatlerinin tekke ayinlerinde görülmektedir. Hidayet olaylarında irade yolu, nefsin tehzibi ve tasfiyesi cihetini kurallar ve çeşitli merasimleri (Mevlevilerdeki usul ve erkân gibi) sistem haline koyanlar sufiyun ve mutasavvıflardır. Gazali «El-Munkızu min-ed-dalâl» eserinde kendisinin şüphe ve tereddüt içinde geçirdiği buhranlardan sonra nur-i ilâhi ile nasıl halâs bulduğunu, sükün ve inşirah haline geldiğini anlatmıştır. Din psikolojisi bakımından bu da bir hidayet olayıdır. 

Gazali «İhya-ül-Ulüm»unda tevbe bölümünde hidayeti şöyle anlatır: «Tevbe birbirine bağlı üç şeyden ibarettir. Bunlar ilim, hal ve fiilden ibarettir. İlim ile insan işlediği hataları ve günahları idrak eder. Halde ise şimdiye kadar işlediği günahlardan dolayı derin bir elem ve nedamet duyar, bir daha bu kötülükleri işlememek için kalbinde bir kasıt ve azim doğar; bu haldir. Bundan sonra mazi ile alâkayı tamamen keserek iradesiyle iyi amel ve hareketlere teveccüh eder ki bu da fiildir» (cilt 4, kitap 1). 

4. Biz burada bu araştırmaların sonuçları üzerinde duracağız. Hakikatte ise hidayet ve ihtida olaylarının henüz münakaşa edilmekte olan ve açıklanmayan tarafları vardır. Ezcümle hidayette ilham-ı Bari konusu, lâşuurun tesirleri, iç ve dış tesirlerin önemi hakkında tartışmalar devam etmektedir. 


Şimdilik gerçeklenmiş olan sonuçlar şunlardır: 


Birincisi, hidayet ve ihtida olayları her dinde ve her devirde görülmüş ve görülmektedir. Eski Yunan'da, Mısır'da olduğu gibi Hint, Çin ve İran'da, ortaçağlarda ve yeniçağlarda Hıristiyan âleminde dahi hidayet ve ihtida olayları vardır. İhtidalar küçük çocuklarda pek görülmez. 
Daha çok yaşlılarda ve yeni yetişenlerde müşahede edilmiştir. Aydınlar- da görülen hidayet olayları ise psikoloji için pek verimli olmuştur. 

İkincisi, hidayet kadın, erkek, aydın ve cahil her sınıf insanlar arasında müşahede edilmiştir. Bazıları birden ve ani bir dönüşle olmuş, bazıları da uzun ve devamlı bir cehit ve nefis mücadelesiyle olmuştur. Bazı fertlerde dış tesirler hâkim olmuş, bazılarında ise içten (deruni) sebepler hâkim olmuştur. Muayyen bir nizam ve kurala göre, her ferdin ruh yapısına ve kişiliğine göre türlü tezahürleri ve ifadeleri vardır. Bu sebeple hidayet olaylarını esaslı bir tasnife tabi tutmak son derece müşkül olmuştur. 


Üçüncüsü, hidayette lâşuur ruh faaliyetleri vardır. Ruhun derinliklerinde yaşayan duygular ve inançlar burada bir «kaynaşma ve mayalanma» devri geçirir, sonra herhangi bir tesirle kapağını fırlatıp atan bir buhar gücü gibi şuur alanına çıkarlar. Burada Rabbaniyet sevgisi ve ilham-ı Rabbaninin asıl sebep olduğu birçok psikologlar tarafından kabul edilmektedir (Pelet, Penidot gibi). Kitabımızda lâşuur ve din bölümlerinde bu noktaya değinmiştik. Bu sonuçları tespit ettikten sonra şimdi Batı dünyasında ve İslâm âleminde görülen bazı hidayet ve ihtida olaylarını görelim. 


İhtida Olayları: 


1 Protestanlardan Swedenborg (1688-1772), büyük bir âlim, kimyager, mühendis ve madenci olarak devrinin yüksek bir fen adamıydı. 1743 
yılında Londra'da bulunurken kendisine Allah'ın hitap ederek, «Seni insanlara mana âleminin ilmini öğretmek için seçtim; bundan sonra insanlara öğreteceklerini sana bildireceğim» diye seslendiğini iddia etti. Bu suretle yalancı bir peygamber rolüne başladı. O zamanlar yaşı 55 idi, iddiasına göre, melekler vasıtasıyle Allahtan emirler alıyor, fazla olarak âlem-i gaybı da görüyordu. Ona göre müspet ilimlerin kanunlarını koydukları maddi âlemden başka manevi bir âlem daha vardır; onun kanunları müspet ilimlerce meçhuldür. Bu mana âlemi Eflatun'un bize öğrettiği idealar dünyası gibidir. Bizim gördüğümüz ve yaşadığımız maddi âlemin temeli bu mana âlemidir. Ayrı bir kilise açtı, yeryüzünde yeni bir İsa olduğunu iddia etti. Müritlerine âlem-i gayba ait müşahedelerini söyler ve fakat gayp âlemiyle herkesin temas edemeyeceğini, bu yolun tehlikeli olduğunu da ihtar ediyordu. 


2. Meşhur Pascal (1623-1662) da hidayete erenler arasındadır. Fizikçi ve matematikçidir. Hava basınçları hakkındaki önemli kanunu keşfetmiştir. Babasının ölümü, hemşiresinin manastıra kapanması sonucu ruhi buhranlar onda hidayet safhasını hazırladı ve 1654 yılında her şeyini terk ederek manastıra çekildi (Port-Royal)*. Orada pozitif ve ilmi araştırmalardan sıyrılarak mana ve teoloji âlemine iltica etti. Fikirleri «Bir Taşralının Mektupları» ve «Düşünceler» adlı eserlerinde açıklanmıştır. 
Pascal şöyle diyordu: «Allah akıl ve ilim yoluyle değil, kalp, sezgi yoluyle bulunur. Bizim ilimlerimiz Allahın varlığını da, yokluğunu da is- 


(*) Port-Royal, Fransa'da bir manastırda toplanan âlim ve filozoflardan ibaret bir ekolün adıdır. Felsefe, mantık, gramer alanında önemli çalışmalar yapmışlardır. 
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pata kâfi gelmez. Teoloji kanunları, tabiat kanunlarına istinat ettirilemez. Allahı kalpte duymak için insanda fıtri olarak yaşayan din duygusunun inkişaf ettirilmesi lâzımdır». 

3. Auguste Comte'un (1798-1857) hidayeti de «Müspet Felsefe Dersleri» eseriyle «Sübjektif Sentez» kitaplarının mukayesesiyle kolay anlaşılır. Auguste Comte'un hissiyatı 1845 yılından itibaren büyük bir şiddet ve hararet kazandı. Bunda etrafında cereyan eden bazı olayların (aile sevgisi gibi) tesiri vardır. Bir insaniyet dini tasavvur ediyor, bütün varlıkları sevk ve idare eden ulvi bir kudret ve nâzım kabul ediyordu. İşte bu nâzım kudrete «vücud-i âzam» adını veriyordu ki, bu aslında Cenab-ı Bariden ibaretti. Auguste Comte, üç hal kanununda artık teolojik ve metafizik devrin geçtiğini göstermeye çalışmış, fakat hayatının son yıllarında vücud-ı mutlak'ı kabule mecbur olmuştur. 


4. Bunlardan başka Maine de Birand, Josepd de Maister, yazarlardan Tolstoy, Paul Verlaine, önemli hekimlerden Felix Leseur, şair Maurice Bucher, meşhur Clemançeau'nun muavinlerinden Ernest Vaugham... yazdıkları kitaplarda hayatlarının bir devrinde hidayete ulaştıklarını anlatmışlar ve bu hidayetin tezahürlerini açıklamışlardır. Bilhassa İngiliz biyoloji âlimlerinden Edward Carpenter (1928), «Yaratmak Sanatı> adlı eserinde, hidayete nasıl ulaştığını dikkate değer bir şekilde anlatmıştır. 
Carpenter, İngiliz sosyete âlemini ve üniversite çevresini terk ederek köyde inzivaya çekilmiş ve burada, yukarda adını söylediğimiz eseri yazmıştır. 


İslâmda Hidayet Olayları: 


1. İslâmın ulularından Hazreti Ömer ilk zamanlarda müşrikti. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerindendi. İslâmın gittikçe yayıldığını ve kökleştiğini gören Mekkeli müşrikler toplanarak gittikçe büyüyen bu cereyanı nasıl önleyeceklerini düşünmüşler, nihayet son çare olarak Hazreti Peygamberin ortadan kaldırılmasını kararlaştırmışlar ve bu vazifeyi de Hazreti Ömer'e vermişlerdi. Hazreti Ömer, silâhlanarak Hazreti Peygamberi aramaya çıkmış, yolda giderken hemşiresinin evinden birtakım sesler geldiğini duyarak içeri girmişti. Daha önce İslâmiyeti kabul eden hemşiresiyle eniştesi, bu sırada Kur'an-ı Kerim okumakla meşguldüler. 
Hazreti Ömer, evdekilere ne okuduklarını sormuş, Kur'an-ı Kerim okuduklarını öğrenince kendisi de dinlemek arzu etmiş ve dinlediği ayet-i kerimenin belâgati, yüksek fikirleri karşısında hayran kalarak kalbine hidayet gelmiş ve Hazreti Peygambere giderek İslâmlığı kabul etmiştir. Bu olay psikolojik bakımdan ani bir hidayettir ki, ancak Rabbani sezgi ve lâşuurdan kaynayıp gelen ve birden meydana çıkan ruhsal bir kompleksle izah edilebilir. 
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2. Zünnun-i Mısri, memleketinde iyi tanınmazdı, lakabı zındıktı. Bir gün çölde gezerken, iki gözü görmeyen bir kuşun ağaçtan yere inerek bir şeyler yaptığını gördü, sokulup baktı. Kuş, yeri eşeleyerek oradan içi su dolu bir kap çıkardı, sudan kana kana içti. Yine kapatarak yerine koydu. Bir müddet sonra kutular yerin içine gömülerek görünmez oldular. Zünnun-i Mısri, bu kuşun halini görünce tevbe ve istiğfar ederek züht ve takvaya başladı, İslâmın uluları arasına girdi. 

3. Bayezid-i Bestami, medresede öğrenim yaparken Kur'an-ı Kerimden Lokman suresine gelmişti. Orada Cenab-ı Hak kendisine hitap ederek, «Bana, anana ve babana kulluk et!» buyuruyordu. Bayezit, anasına gelerek, «Hak Taâlâ, bana, anana ve babana kulluk et, buyuruyor. Hanginize kul olayım?» dedi. Anası, «Ben hakkımı helâl ettim, sen Cenab-ı Hakka kulluk et» dedi. Bayezit bu söz üzerine Bestam şehrinden çıktı, Şam'dan başlayarak birçok şehirler dolaştı. 113 şeyhe hizmet etti. Sıkı bir riyazat ve züht hayatı yaşadı. Bundan sonra sık sık vecit ve istiğrak halleri geçirdi. Sufiyenin ileri gelenlerindendir. 

4, Sehl bin Abdullah Tüsteri, üç yaşındayken gece namazları kılardı. Yedi yaşında Kur'an-ı Kerimi hatmetti. Yılın 12 ayında oruç tutardı. Daha küçük yaşındayken kendisine gaipten bir ses, «Ben senin Rabbin değil miyim?» diye seslenince, «Evet» diye cevap verdiğini anlatırdı. Bu halleri dayısına anlattığında, dayısı kendisine bunları kimseye söylememesini tembih etmiş, fakat daima Tanrı ile olmasını, yatarken, kalkarken, «Allah benimledir, Allah beni görür, korur» diye dua etmesini söylemişti. Zengindi, bütün malını mülkünü fukaraya dağıttı. Yaya olarak hacca gidip geldi. İnsanın cevheri beş şeydir, derdi: a) Açken kendini tok göstermek, b) Fakirken kendini zengin göstermek, c) Kederliyken kendini mesut göstermek, d) Düşmanlarına bile dostluk göstermek, e) Gece namaz kılıp gündüz oruç tutarak yine kendini kuvvetli göstermek (Tezkiret-ül-Evliya: Feridüddin-i Attar'dan). 

5. Bu misallere Şeyh-i Ekber büyük mutasavvıf Muhyiddin ibn-el-Arabi'nin hidayet olayı ile son vereceğiz: İbn-el-Arabi küçükken şiddetli bir hastalığa yakalanmış ve kendinden geçmişti. Onun öldüğünü zanneden ana ve babası, üzüntü ve telâş içinde başına toplanmışlardı. Bu sırada İbn-el-Arabi bir rüya görüyor; bu rüyada, çirkin suratlı kimseler kendisine hücum ederek öldürmek istiyorlardı. Bu sırada temiz yüzlü, güzel kokular sürünmüş olan bir insan ortaya atılarak bu çirkin adamları dağıtıyor ve kendisini kurtarıyor. Şeyh, kendisini kurtaran kimseye kim olduğunu sorunca, «Yâsin suresi» cevabını alıyor. İbn-el-Arabi kendisine gelip gözlerini açtığında, babasının baş ucunda ağlayarak Yâsin suresini okumakta olduğunu görüyor. Bu zamandan sonra İbn-el-Arabi'nın hayatında bu neviden olaylar çok görülmüştür (bkz. Fütuhat). Muhyiddin, sık sık halvete cekilivor: ders görmediği ve tasavvuf ilmini okumadığı 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halde her şeyi bilen bir âlim olarak ortaya çıkıyor. Kısacası, Şeyh-i Ekber, ilham ve mükâşefe yoluyle her şeyi aracısız olarak bilmeye başlıyor. İbn Rüşt, Muhyiddin'in şöhretini duyunca onu yanına çağırtmış, kucaklayıp alnından öptükten sonra, «Evet!» demiş, Muhyiddin de buna, «Evet, hayır!» diye cevap vermişti. Bu cevaba canı sıkılan İbn Rüşt, ona şu suali sorar: «İlham ve keşif ile nasıl bir netice elde ettin? Bu bizim mantık düşüncelerimize uyuyor mu?» Muhyiddin şu cevabı vermiş: «Evet, hayır! Evet ile hayır arasında ruhlar bedenlerinden, boyunlar gövdelerinden ayrılırlar». İbn Rüşt, bu çocuğun cevaplarından çok memnun olmuş, böyle yüksek bir deha ile görüşmeye muvaffak olduğundan dolayı Allaha şükretmişti. 


Hidayet Olayının Açıklanması ve Sebepleri: 


Hidayet ve ihtida olaylarının açıklanması, yani hidayetin hangi sebeplerin tesiriyle meydana geldiği psikologlar tarafından araştırılmıştır. 
Bu araştırmalar çeşitli alanlarda yapılmakta ve üzerinde geniş tartışmalar olmaktadır. Hidayet, vecit ve istiğrak hallerinin sebepleri hakkında kesin sonuçlara henüz varılmamıştır, birçok noktalar hâlâ araştırma konusu olmaktadır. Biz bu alanda ileri sürülen fikirleri şu yolda özetleyebiliriz: 

1. Din psikolojisi hakkında önemli bir eser yazmış olan Profesör Benito, ihtida ve hidayet olaylarını typologie adı altında sınıflara ayırdıktan sonra bunun sebeplerini harici (exogöne) ve dahili (endogène) sebepler olarak ikiye ayırmaktadır. Buna karşılık teoloji uleması, hidayetin «ilham-ı Rabbani ile vaki» olduğunu, diğer sebeplerin tali derecede rol oynadığını ileri sürmüştür. Din psikolojisi, pozitif metotlar kullanan ve olayları gözlem ve deneylere baş vurarak açıklayan bir ilim olarak, her şeyden önce hidayet ve ihtida olaylarını da pozitif metotlarla incelemek zorundadır. Bu sebeple Rabbani-metafizik sebepleri bir tarafa bırakarak olaylara ve istatistiklerin toplumlarda gösterdiği değişmelere bakalım. 

2. Biz, hidayet ve ihtida olaylarının sebeplerini üç noktada toplayacağız: a) Nefse ve şuura ait iç sebepler, b) Dış sebepler, c) Sosyal sebepler. 

Her şeyden önce şurayı belirtelim ki, bu sayılan sebepler arasında en esaslı olanı iç sebeplerdir. Yani insan şuurunda ve lâşuurunda meydana gelen buhranlar ve değişmelerdir. Diğer iki sebep, yani dış sebeplerle sosyal sebepler insan şuurunda meydana gelen hareketleri ve degişmeleri hızlandırır, geciktirir veya beslerler. Evvelce vermiş olduğumuz örnekler de bu görüşü takviye etmektedir. Dışarıdan ve toplumdan ne gibi tesirler gelirse gelsin, neticede ihtida olayı ferdin nefsinde vaki 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olmaktadır. Sebepler üzerinde düşünürken bu önemli noktayı unutmamak gerekir. 

3. Endogöne amiller veya iç sebepler: 

Evvelâ, ferdin ruhunu kötümserlik ve ümitsizlik kaplar, hayatın manası kalmaz. Fert, büyük bir ruhi buhran içinde bunalmaya başlar. Birçok tatmin edilmeyen arzular, ihtiraslar, kıskançlıklar arasında yolunu kaybeden yolcu gıbi boş ve karanlık bir âlem içine dalar. Toplumlardaki türlü siyasi ve sosyal cereyanlar (komünizm, sosyalizm, militarizm, kapitalizm gibi), sınıf mücadeleleri bu bahranı daha çok artırır. Bu buhranlar karşısında bulunan bireyler türlü karakterde ve davranışta olan kişilerdir. Bazıları çok hassastırlar. Bazıları da hassasiyeti az olan tiplerdir. Fazla hassas olan tipler üzerinde bu saydığımız buhranlar büyük tesirler yaparlar, sinir sistemleri daha çok duyarlık kazanır. Ferdin karakteri ve şahsiyeti sarsılır. İşte bu safhaya giren fertlerin karşısına bir mürşidin (önder) çıkması veya herhangi bir tesirle hidayet olayı meydana gelir. Bu tesir veya mürşit (şeyh, vaiz) karanlıklar içinde kalan ferdi kurtaran bir ışıktır, bir rehberdir. Hidayete ermiş ferdin ruhunda buhran sükünet bulur. Buhran ve karanlık yerine aydınlık, sükün ve huzur, ümit ve aşk kaim olur. O halde hidayet burada insan bütünlüğünü tamamlayan, karakter ve şahsiyetini ikmal eden bir unsur oluyor. 

İkinci sebebe gelince, hayat çok maddileşmiştir. Bilhassa modern toplumlarda yaşama kavgası, insanları benci, merhametsiz, menfaatperest yapmıştır. Sevgi, merhamet, yardımlaşma gibi yüksek ve asil hisler azalmıştır. İnsanlar hayatın yalnız maddi ve çıkarcı olan tarafını görüyor, yüksek değerler ve idealler cephesini ihmal ediyorlar. Bu katı medeniyet fertlerde ruhi buhran ve muvazenesizliklerin doğmasına sebep oluyor. Bu buhran devam ederse ferdin manevi ve maddi hayatı tehlikeye girer. Fakat insanda hayat hamlesi ve ruhi kudret (Bergson'un terimi) vardır. Bu kudret, hayatı ve varlığı müdafaa eder; gerekirse yeni çareler yaratır. Bu kudret insanın lâşuur (enconscient) âlemidir. Bir kısım psikologlar da bu kudrete kuvvet-fikir (idee-force) derler. Lâşuur veya kuvvet-fikir birden uyanarak harekete geçer ve şuur alanına geçerek ruhi muvazeneyi temin eder, buhranı önler, insanı yeni bir hayata ulaştırır. Lâşuurun bu müdahalesi, yolunu şaşırmış olan fertleri hidayete ulaştırır, onlara ümit, cesaret verir. Bu hali psikologlar «birden ve ani hidayet olayı» diye adlandırırlar. Teolojide «ilham» sözüyle ifade edilen hal budur. Evvelce sezgi yoluyle Rabbaniyet duygusu, lâşuur tesirler adı altında tekrarladığımız görüşler budur. 

4, Exogöne amiller veya dış sebepler: 

Exogene amiller ve sebepler sözüyle hidayeti hazırlayan ve hızlandıran tabii ve maddi türden sebepleri anlatmak istiyoruz. Dış sebepler fertte doğrudan doğruya hidayet olayına sebep olmazlar; belki ferdin lâşuurunda hazırlanmış ve mayalanmış olan «şuuraltı komplekslerir harekete getirirler. Yeniden bir şey yaratmazlar. Fertte hazır olan istidat ve kabiliyeti kamçılarlar. Exogöne amiller adı altında başlıca şu sebepleri sayabiliriz: 

a) Tabii afetler ve kazalar: Yer depremleri, su baskınları, yangınlar, ihtiyarlık, kazalar, ölümler, hastalıklar. Bu olaylar bir kısım fertlerin uyuyan alt şuurlarını harekete geçirir. Ani bir uyanmayla lâdini hayattan dini hayata geçerler. Sevdiği bir kimsenin ölümü karşısında bir kişinin kendi sonunu düşünerek birden hidayete ulaştığı çok görülen olaylardandır. İhtiyarlık, trafik kazaları, yangınlar, kuraklıklar da birçok yolunu kaybeden fertlerin dini hayata dönüşlerini hazırlamıştır. Fakat bu birden uyanışta fert, hangi istikamete teveccüh edecektir? İşte burada «lâşuur»un önemini görüyoruz. Fert esasen şuuraltında kaynaşmakta ve mayalanmakta olan «dini hayata dönüş» yolunu yeniden keşfetmiş gibi olur ve dindarlar arasına iradesiyle katılır. 

b) Aşk, izdivaç, okunan kitaplar, telkinler dini mev'izeler de hidayet olayını meydana getiren sebepler arasındadır. Bir Müslümanı seven Hıristiyan kızının kendi isteğiyle İslâmiyeti kabulü veyahut camide dinlenen müessir bir vaaz ve konferansın, okunan ciddi ve faydalı bir kitabın ferdin ruhunda bir değişmeye sebep olduğu da gözlemlerle sabittir. Burada dahi hidayet, ferdin ruhunda yeniden yaratılmamış, belki esasen onun şuuraltında yaşayan kompleksler harekete getirilmiştir. 


c) Terbiye ve telkin yoluyle yapılan irşatlar da hidayette etkili olan faktörlerdendir. Dindar bir ailede yetişen çocuk, hayatında ne kadar lâdini tesir altında kalırsa kalsın, çocukluğundan aldığı intibalar onun lâşuurunda yaşar. Bu duygular tıpkı müsait bir fırsatta filizlenip büyüyecek bir ağaç gibi onun ruhunda ve kalp derinliklerinde yaşamakta devam ederler. Keza, okullarda yapılan dini telkin ve terbiye de önemlidir. Bir vaizin cemaatin hislerine ve muhakemelerine hitap ederek yaptığı telkinler her sınıf halk üzerinde büyük tesirler yapar. Bir kısmını tuttuğu batıl yollardan kurtararak hidayete ulaştırır. Hıristiyan âleminde misyonerler teşkilâtı, frerler ve sörlerin açtıkları mektepler, türlü propaganda teşkilâtı da bu amaca hizmet eden kuruluşlardır. Hacca gitmek, namaz, oruç ve dualar da bu kısım hidayet amilleri arasında sayılabilir. 


5. Sosyal sebepler: 


Evvelâ, tarikatlerin ve ayinlerin tesirleri zikredilebilir. İslâm âleminde görülen türlü tarikatlerin ve mesleklerin kendilerine mahsus özel ayinleri ve merasimleri vardır. Sufiye bunlar arasında en felsefi bir sistemi olanıdır. Mevlevilik de ayinleri, sema, müzik ve şiirle ayrıca tesiri şiddetle duyulan bir tarikattir. Bu ayin ve merasim, fertlerin ruhunda 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şuurlu ve şuursuz intibalar bırakır. Seyir ve sülük de kuvvetli bir irade terbiyesiyle ferdi masivadan çekip mana âlemine götürür. Bu tarikat mensuplarının hepsi az veya çok bir zaman içinde tamamıyle dini hayata geçerler. Dünya ve mafihadan eteklerini çekerler. Bu bakımdan tarikat ve tekke, dini terbiyenin en yoğun ve müessir olduğu sosyal çevrelerdir. 


Saniyen, tekkeler dışında yapılan türlü toplantılar ve dini merasim de hidayetin sosyal sebepleri arasındadır. Camilerde okunan mevlitler, Kur'an-ı Kerim tilâveti, ramazanda oruç, kandillerin yanışı ve evdeki dini gelenekler de fertlerin dini hayata geçmesinde müessir olurlar. Topluca okunan ilâhiler, dini manzumeler ve edebi parçalar en ziyade gençlerin şuurlarında büyük tesirler yaparlar. Bu tesirlerin bir kısmı fertte ani heyecanlar ve hisler yaparak ferdi dini hayata sürükler. Bazılarında bu tesirler daha yavaş olur. Bir kimsenin yıllarca önce aldığı bir tesir, onun alt şuurunda uzun müddet uyur, fakat kaybolmaz. Bu duygular günün birinde ve en umulmadık zamanlarda birden şuura fırlar ve ferdin lâdini halden dini hayata geçmesini sağlarlar. 

Hulâsa, hidayet bir halden diğer bir hale geçiştir. Buhran içinde kalan dağınık bir şuurun doğru ve aydınlık bir alana kavuşmasıdır. Dalâlette olan bir ruhun sükün ve inşiraha varmasıdır. 

Hidayet, dini hayatın kapısıdır. Bu kapıdan girdikten sonra züht ve takva hayatı başlar; bu da en son derecesinde vecit ve istiğrak haline gelir ki, pek az fertler bu dereceye ulaşabilirler. 


ZÜHT VE TAKVA 


Züht, lügatte terk etmek, dünya ve nefsaniyetten rağbeti kesmek demektir. Takva ise sakınmak, Allahtan korkup menhiyat ve measiden (yasak, fena) içtinap etmek manalarına gelir. İslâmda riyazat, mücadele terimleri de züht ve takvaya yakın manalarda kullanılır. Züht ve takva, din psikolojisi kadar ahlâkı da ilgilendirir. Hidayete erişen, yani lâdini hayattan dini hayata geçen kimselerin çoğu, züht ve takvaya meylederler. Keza birçok tarikatler de züht ve takvayla başlarlar. 


Tarifler ve Açıklamalar: 


1. Züht ve takva yalnız dinlere mahsus değildir. Ahlâkta, felsefede dahi kullanılan bir terimdir. Geniş manasında züht ve takva, insanın tabii içgüdülerine ve eğilimlerine engel olmasıdır. İnsanın nefsinin arzularını mağlüp etmesi, kör iştah ve ihtiraslarına gem vurarak onları iradenin kanunlarına itaat etmeye zorlamasıdır. Eski Yunan stoacıları «askisis» adı altında bir ahlâki metodu, manevi idman ve alışkanlık olarak kullanmışlar ve insanın kendi içgüdülerine hâkim olması ve her türlü ihtirasları öldürmesi metodu şeklinde anlamışlardır. Bu anlayış bugün ahlâkta ve terbiyede dahi bir kural olarak kabul edilir, bu manada dini bir karakter taşımaz. 


Fransızcada zâhit ve müttaki olan kimselere «ascâte» ve bunu faziletin temeli sayan, itikat haline gelmesini isteyen ahlâk metotlarına da «ascetisme» denilir. Jolivet'nin felsefe sözlüğünde kelime şu suretle açıklanır: «Bir insanın irade ve ihtiyarıyle her türlü ziynet ve zevaitten, hatta en zaruri ihtiyaçlarından bile feragat etmesi, gurur ve nefsaniyet gibi duygularına aykırı olarak kendine birtakım acılar ve imsakler tatbik etmesidir. Bu feragat ve mahrumiyetler sonunda kişi kendine daha iyi hâkim olur, kemale yaklaşır». 


2. Şu halde züht ve takvada biri ihtiraslar, kötü temayüller gibi ruhsal kuvvetlerin ezilip yok edilmesi, diğeri de vücuda çektirilen acılar ve eza olarak iki cephe vardır. Manevi ve ruhi neviden olan birinci kısma İslâm âleminde «mücahede» denilir. Mücahede, düşmanla savaş anlamına geldiği gibi, ahlâk ve felsefede iradenin ihtiraslar ve fena temayüllerle mücadele ve muharebesine de mücahede denilir. Mesnevi şarihi Mevlevi İsmail Ankaravi'nin «Minhac-ül-Fukara»sı bunu şu suretle anlatır: «Lezzet-i akliye kenduye hâsıl marifeti tahsil etmeye tarik ikidir: Biri ehl-i nazar ve istidlâl tarikıdır, ikincisi mücahede ve riyazat tarikıdır. Mücahede-i nefs cümleye vacip ve lâzımdır. Zira, cihat âda-ullah ile muharebeye derler. Pes adulerin ziyade aduvvü (düşman) insanın kendi nefsidir. Öyle olicak nefsle mücahede küffarla mücahededen evlâdır. Zahit ona derler ki, dünya ve mafihadan iraz ede ve terk-i esbap ve emlâk canibine gide...». 


İmam Gazali, züht ve takva için şöyle der: «Züht, saliklerin makamlarından bir makamdır. Bu makam da diğerleri gibi ilim, hal ve amelden ibarettir. Züht adını verdiğimiz bu hal, bir varlığa karşı olan rağbeti ondan daha hayırlısına çevirmektedir. Rağbet görmeyen bir şeye karşı yapılan züht, züht değildir. Taşı, toprağı ve benzeri şeyleri terk edene zahit denilmez. Zahit, altınları ve gümüşleri terk eden, onlardan meylini çeviren kimsedir. Zahitlik üç derecedir: Birinci derecede olanlar, dünyadan feragat eder görünürse de henüz kalbinde mücahede ve mücadele yoktur. İkinci derecede olanlar dünyadan feragat etmişlerse de yine kendi nefislerini beğenmekte ve görmekte devam ederler. Böyleleri arasında tekrar şehevat-ı nefsaniyesine mağlüp olarak dünyaya dönenler görülmüştür. Üçüncü derecede olanlar en yüksek dereceye varmış olanlardır. Dünyayı terk ettiği gibi, kendi zühtünü de terk eder, yine bunu yetersiz bulur» (İhya-ül-Ulüm, c. 4, bölüm 4). 
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Züht ve takvanın bedeni ve uzvi olan kısmına İslâmda riyazat (çilekeşlik) denilmiştir. Şeran ve ahlâkan nehyolunan şeylerden içtinar ederek vücuda meşakkat ve eziyet etmek yoludur. Hıristiyan âleminde görülen tarik-i dünyalık, İslâmiyette itikâf ve inzivaya çekilmek riyazattır. Budizmde lamaların yogaları, Hintte fakirlerin hayatı da bir çilekeşlik ve riyazattır. Sufiyun ve bir kısım İslâm uleması ise mücahede ve riyazat ayrımlarını kabul etmemişler, her ikisini de züht ve takvanın şartları olarak mütalaa etmişlerdir. Bunun sebebi, İslâmda vücuda eza ve meşakkat çektirmenin caiz görülmemesidir. 

3. Ahlâk-ı Alâi iki çeşit riyazat, yani züht ve takva kabul eder: a) Riyazat-ı bedeniye. «Etibba, riyazat-ı bedeniyenin her uzva faydası olduğunu beyan ederler» sözüyle bunu bir çeşit «pehriz», sağlık bakımı telakki eder; b) Riyazat-ı nefsiye. Bu da «kuva-yı nefsaniyede kuvvet verir, terk-i betaet, za'f-ı fıtret icap eder». 

Sufiye indinde züht ve takvayla riyazat tabirleri kesin olarak ayrılmamış, her ikisi beraber kullanılmıştır. «Riyazat nefsi hâk kılmaktır (yere vurmak). İyi, kötü ona ayak koysa elem çekmemektir; iki kısımdan ibarettir: a) Riyazat-ı edep, b) Riyazat-ı talep. Birincisi nefsin tabiatından huruç etmesidir; ikincisi muradın sahih ve dürüst olmasıdır. 
Taleple muradın sıhhati murat hak olduğu zaman olur». 

«Sufiyenin riyazatında üç derece vardır: a) Riyazat-ı âmme, avamın riyazatıdır; ilimle tezhib-i ahlâk eylemektir. İhlâsla tasfiye-i âmal kılmaktır,. Muamele-i nâsta ve muamele-i hakta olan hukuku takviye eylemektir. Muamele-i nâsta olan hukukun takviyesi ibadet ve taatı alâveçhilihlâs (ihlâs üzre) kılmaktır. Sair vacibatı buyurulduğu üzere eda eylemektir. b) Riyazat-ı hassa, tefrika-i batını kat'eylemektir. İbadet-i Hakka huzur-i kalp ile cemiyet-i hatır ile müteveccih olmaktır. Teveccüh eylediği makama iltifatı katedip meratib-i âliyeye terakki kılmaktır. c) Riyazat-ı hassat-ül-hassa, ehass-i havassın (ulular) riyazatıdır. Şahit ve meşhut niyetinden şuhudunu tecrit eylemektir. Muarazat-ı esma ve sıfat-ı refi kılmaktır ve mertebe-i cem-ül-cem'e suut eylemektir. Zira Cenab-1ı Hakkın esma ve sıfatı birbirine muarız veya mukabildir. Meselâ mümin ve müntakim, kabz ve bast, mani ve muti gibi (Minhac-ül-Fukara' dan). Ehass-ül-havas mertebesine ulaşanlar artık daha önceki dereceleri hakir görürler. Kendilerini kemal derecesine ulaşmış bulurlar. Onların dide-i meşhudunda Cenab-ı Haktan gayri nesnenin kadr ve vezni yoktur. Onlar bu dünyaya Allah nazarıyle nazar ederler (Rüyet fil-lah). 
d) Marifetname de yukarda söylediğimiz züht derecelerini kabul eder. 
«Zühdün ilk derecesi avamın zühtüdür ki, haramı terkten ibarettir. İkincisi havassın zühtüdür ki, zaruret miktarından fazla olanı terktir. Üçüncüsü arifin zühtüdür ki, masivayı terktir, kalpten bütün masivaya ait ilişkileri kesince cümle eşyayı kendi mülkleri saymakta beis görmezler. 
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Zühdün had ve hakikati dünyadan irazdır (el çekmek). Onun zıddı da dünyaya rağbettir. Züht ikidir, biri abdin makdurudur, biri gayr-i makdurdur. Birincisi üç nesnedir: Terk-i taleb-i menkud-i dünya, terk-i meta-ı mecmu-i dünya, terk-i iradet ve ihtiyar-i dünya; ikincisi zahidin kalbindeki bürudet-i dünya. Birincisi ikincisinin mukaddemesidir». 

İslâmi riyazat, züht ve takva, Hıristiyan riyazatından farklıdır. Hıristiyan riyazatı Romalılar çağında, İslâmi riyazat ise Abbasiler devrinde inkişaf etmiştir. 

Gerek tasavvufta, gerekse diğer İslâmi tarikatlerde züht ve takvanın mertebeleri ve safhaları hakkında verilen bilgileri şu noktalarda özetlemek mümkündür: 

— Evvelâ, haramı terk etmek, itab-ul-lahtan hazer eylemek gerek. 

— Saniyen, emval ve erzaktan şüpheli olan şeyleri terk eylemek, fasıklarla müşarekette kerahet olduğundan, katı alâka eylemek. Zira onlar mevazı-ı rağbet ve mebde-i şehvet olan emval ve ezvaka meyil ve muhabbet ederler. 

— Salisen, salik, hakk-ı nefs her ne ise kiyafet miktarını alıp, mütebakisini fisebilillah terk eylemek gerek. 


— Rabian, bu mertebelerden sonra terakki kılar. Huzur-i âcile ve ezvak-ı âcile her ne ise Hudadan gayri masiva hükmünde olanı terk eylemek; hatta kalbinde Hudadan gayriye muhabbet kılmamak. Bu takdirde kibarın zevkinden zevk almış olur. Onların mertebesini bulmuş olur. 


Züht ve Takva Hakkında Şer'i Hükümler: 


Züht ve takvanın yukardaki açıklamalarına bakınca yanlış anlaşılmaya müsait bazı fikirler görülmektedir. Züht ve takva, dünyadan elini çekmek, hiç çalışmadan rızkını başkasından beklemek midir? O halde züht ve takva erbabı, başkasının sadakasına muhtaç olan bir dilenci mertebesine mi düşeceklerdir? Bu konuya son verirken bu noktanın da iyi anlaşılması lâzımdır. Hz. Ali şöyle buyuruyor: Lrs ie i aasa ya gi dee ae; Nat aegse (Dünya ve mafihaya meyil o meyli ile veçhullahı kastediyorsa, o adam zahittir; dünya ve mafihayı terk eden o terki ile veçhullahı kastetmiyorsa, o adam zahit değildir). İmam Ali'nin sözlerinden anlaşıldığı üzere bir kimsenin niyeti ihlâs olmak şartıyle maişetini kazanması, başkasına muhtaç olmaması zahitliğin şartıdır. Hazreti Ebubekir tacirdi ve makam-ı hilâfete intihap edilinceye kadar ticaretini terk etmedi. Sahabe-i kiramdan Ebu Kılâbe mescitte sık sık gördüğü bir yakınına: «Seni esbab-ı maişetini tahsile sâyeder bir halde görmem, böyle her vakit zaviye-i mescitte görmemden hayırlıdır» demiştir. Hazreti Ömer de, «Her yerden ziyade ehl ü ıyalim için bey ü şira ile meşgul olduğum mahalde olmayı arzu ederim» demişti. İmam Ahmet bin Hanbel, ashab-ı 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kiramın boş vakit geçirmek âdetleri olmadığını, ekseriya ticaret-i berriye ve bahriye ile meşgul olduklarını, sair vakitlerde dahi hurmalıklarında çalıştıklarını beyan eder. Resul-i Ekrem Efendimiz dahi etrafındakileri ahiret ve ibadet umuruyle meşgul oldukları kadar, dünya işleriyle de meşgul olmaya teşvik ederlerdi. Bu husustaki birkaç hadis-i şerif de zikredelim: 

— İHMSE e. sesi kik (Dünyada ebediyen kalacakmış gibi dünya için çalış, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalış). 

— San $#& (Haraset ediniz, çünkü haraset mübarektir). 

— ie 5x io (Rızkı habaya-yi arzda, yani arzın gizli yerlerinde arayınız). 


A 


— s&isy isa; (Rızkın onda dokuzu ticarettedir). 

— İML Beda lela epi (İbadet on cüzdür, dokuz cüz'ü mal-i helâl talebidir). 

İslâmiyet dünya ve ahireti kaplayan kutsi emirlerin ve hükümlerin topluluğudur. Bazı cahil kimselerin sandıkları gibi sanat ve mesleğini terk ederek, çoluk çocuğunu aç bırakarak züht ve takvaya yöneldiğini sananların yolları batıldır. Müslüman, sıdk ve ihlâs ile maişetini iktisap edecektir Sodo g . Bu çalışma sırasında Ulu Tanrısına karşı olan borçlarını da ihmal etmeden eda edecektir. Din-i mübinimizin emri böyledir. 


VECİT VE İSTİĞRAK 


Tarifler: 


Vecit ve istiğrak, ferdin dış âlemle her türlü alâkalarının kesilerek ruhun vücud-i mutlaktan, Tanrıdan ibaret bir deruni mevzu ile birleşmek duygusunun yaşanmasıdır, ruhun kendi mevzuu ile ittihadıdır. İkisi arasında bir vasıta ve perde yoktur. Ruh, onu görür. Ona temas eder. 
Vecit, ilimden ziyade ve ileri bir haldir, ilim değil, mistik bir haldir. 
Batı dünyasında vecit ve istiğrak «extase» sözüyle ifade edilir. Bu kelime Yunanca «ekstasis», yani kendinden dışarı çıkmak manasına gelir. 
Yeni EFflatuncularda (n6o-platonisme) bu kelime ruhun saf fikir haline gelmesi, maddi alâkalardan kurtularak mutlak vahdetle birleşmesidir. Hıristiyan teolojisine göre de öyle tabiatüstü bir haldir ki, bütün duyu organları muattal bir hale gelerek ruh Tanrının temaşasına ve deneysel bilgisine sahip olur. 

1. Fransız psikologu H. Pièron «Psikoloji Lügatirnde bu kelimeyi şöyle tarif eder: «Bunalma ile karışık gayet şiddetli ve sürükleyici bir 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duygu olup, kişiyi tam bir hareketsizliğe mahküm eder. Kesif bir temaşaya gömülmüş olan fert, bu esnada dış âlemle bütün temasını kaybeder. Daha çok histeri (sinir hastalığı), mistik coşkunluklarda görülür» (s. 134). 

Vecit ve istiğrak kelimeleri Türkçede «esrime» sözüyle ifade edilir. 
a) Felsefe tarihinde: Yeni Eflatuncularda ve en çok Plotin'de ruhun Tanrıda kaybolması ve «tek — vâhit» ile birleşmesidir. b) Psikolojide: Mutlak ile birleşmek suretiyle en üstün saadete (saadet-i uzma) ulaşmak duygusuyle nitelenmiş olan bir ruhsal haldir. c) Patolojik psikolojide: Psikozlarda görülen ruhsal bir haldir ki, bakışların sabit olması, hareketsizlik, duyarlığın kaybolması ve üstün bir saadete ulaşmak duygularıyle beraber bulunurlar (Felsefe Sözlüğü, Osman Pazarlı). 

2. Son yılların önemli filozoflarından E. Boutroux da vecit ve istiğrakı şöyle tarif eder: «Ruhta kemal-i mutlak olan varlıktan, sonsuz, ezeli ve ebedi mutlaktan ibaret deruni bir mevzu ile birleşmek, yekvücut olmak hali meydana gelir. İman, mutlakı ancak sureti halinde yakalar. Burada ise ruh kendini kendine vermekle, masivadan tecerrüt etmekle kendisinin kemalini duyar. Çünkü kendisini verdiği de bizzat hayat ve varlıktır. Tanrı ile vasıtasız olarak birleşmek için kendinden dışarı çıkan, zat-ı mutlakta eriyip kaybolduğuna şuur hâsıl eden nefsin tabiatüstü bir halidir (Dikkatin Psikolojisi'nden). 

3. Vecit ve istiğrak halinde bedende görülen değişiklikler şunlardır: Tam bir hareketsizlik ve durgunluk vardır. Kan dolaşımı ve teneffüs azalır. Dış âlemle münasebetler kesilir. Hissiyat bakımından ise ruhun bütün faaliyetlerine hâkim olan ve sözle tarif olunamayan bir saadet ve inşirah duygusu hâsıl olur. Zihnin muhakeme bakımından dış âlem hakkındaki idrakleri kaybolur, duyu organları maddi varlıkları seçemez. 
Yalnız ruhta canlanan mutlak varlık hakkındaki sezgisiyle yaşar. Dışarıyı görmeden içeriyi görür, onun sesini ve emirlerini duyar. 

Hulâsa vecit ve istiğrakın iki cephesi vardır: a) Biri menfi cephesidir ki bu benlik (ene) ve şahsiyetin mahiv ve helâkidir. Duyulurlar (mahsusat) âlemiyle her türlü alâkaların kesilmesidir. Duyu organlarının, idrak, dikkat, muhakeme gibi zihin faaliyetlerinin iptalidir. d) Diğeri müspet cephesidir ki, kendi mevzuuna tasarruftan başlayarak onunla birlik teşkil etmesidir. İnsan pasif bir halde bulunur. Sırf murakabeden, sırf aşktan ibaret kalır. Nefsani kuvvetler fena bulur (fena fillah). 
Ferdi şuur muvakkaten kalkar. Ferdi irade yerine irade-i ilâhiye hâkim olur. 


İslâm Âleminde Vecit ve İstiğrak: 


İslâmda vecit ve istiğrak, çeşitli mezheplere göre tarif edilmiştir. En çok kullanılan terimler «fena fillah olmak, Cemal-i Kibriyayı müşahede, 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vâsıl ilallah olmak, tecelli, murakabe ve mükâşefe, cezbe hali» gibi sözlerdir. Şimdi İslâmda yapılan bazı tarifleri görelim: 


1. Ruhu ıtlak etmek ancak revabıt ve alâikını kesir ve fekketmekle olur ki, bu da ancak vecit ve istiğrak ile mümkündür (Kamus-i Felsefe). Bil ey talib-i vecit olan salik ki vecit bu kavmin indindedir, şol halden ki kalbe uğrar ve kalp onu bulur ki ol hal kalbi şuhudundan muğni olan ahvaldendir (Minhac-ül-Fukara, İsmail Ankaravi). 

— Vecit ehl-i aşkın vücuda gitmesidir, harekât-ı zahiresinin yitmesidir (Marifetname). 

2. Vecit, insanın sıfatını pünhan eder; vecit helâk-i beşeriyettir. Gülü de, hârı da, kendini ve ağyaları da, idrak-i fikr ü güftarı da, inkârı ikrarı da, etvarı da bilmez (Marifetname). Vahdaniyet esrarını iyan eder, rahmaniyet ahkâmını icra eyler. Çünkü aşkın bidayeti muhabbettir; nihayeti vecd-i haldir. Aşkın vasfı lisan ile beyana gelmez. Aşk eğer kıyamete dek vasfolunsa yüz kıyamet geçer ki ol tamam olmaz. Vecit odur ki, kalbi ile mevcudu müşahede edip vecit ile muhataba eder. Vecit ol varid-i haktır ki, kalb-i âşığa Hak caziptir (Marifetname, Erzurumlu). 


3. Şimdi sufiyenin de birkaç tarifini verelim: 


— «Abdi kendiliğinden, kalbi evvelki halinden ihraç ile canib-i Hakka cezbeyler» (Miyar-ı Sedat). 


— «Vecit mükâşefat ve hâlâta münkasim olur. O halet ki umur-i gaybiyeden ve tecelli-i ilâhiyeden kalp ve ruha bilâteamül ve lâteemmül keşf olur. Kalp o görmediği maaniyi ki bulur, o mükâşefatı kabilindendir. O halet ki kalbe hücum eyler, kalbi tağyir kılar, beşeriyete tesir eder ve cesedi raks ve harekete getirir. Bükâ ve enini kaldırır, buna halet denir. Bu güna vecit iki nevidir: Bir nev'i bilâtekellüf veya bilâillet yahut ki mubsırattan (görünür) veya mesmuattan kalbe hücum eyler, bu nev'e vecit derler. Nev-i âhar ki tekellüf ile olur, ona tevacüt derler. (Miyar-ı Sedat). İhya-ül-Ulüm, vecit ile semaı aynı bölümde birleştirir ve şunları söyler: «Vecit semaın sonunda doğan bir varidedir. 
Dinleyici onu nefsinde bulur. Bu sırada ya tenbihler ve ilimler kabilinden bazı mükâşefe ve müşahedeler meydana gelir; yahut şevk, korku, hüzün, sürur, esef, nedamet gibi haller meydana gelir». 


Yukardaki tariflerde dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır: Birçok psikologların tariflerinde vecit ve istiğrak hallerinde vücudun hareketsiz ve âtıl kaldığı zikredildiği halde İslâmi tariflerde vücudun otomatik bazı hareketler yaptığı da belirtilmektedir. Gerçekten Mevlevilerin devir ve semaları esnasında vecit ve istiğrak halleri görülür. Keza birçok tarikatlerde hü çekmek suretiyle zikretmekte görüldüğü üzere veçit ve istiğrakta bazı vücut hareketlerinin bulunduğunu göstermektedir. 
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Bununla beraber hareketsizlik, mutlak murakabe ve sükün halindeki vecit ve istiğraklar da vardır. 


Vecit ve İstiğrakın Açıklanması: 


Vecit ve istiğrak olayı, Hıristiyan âleminde ve Batı dünyasında dahi türlü tefsirlere yol açtı; türlü mübalağalar ve hikâyelerle karıştırılarak geniş bir neşriyata fırsat verdi. Bazıları bunu tam bir saadete ve süküna ermek halidir diye kabul ettiler, bazıları da onu deliliğe benzettiler. Daha insaflı olanları da rüyalara ve birsamlara (sanrı — hallucination) teşbih ettiler. Türlü mezheplere salik müminler de çoğunlukla vecit halini Cenab-ı Hakkın kendilerini takdis etmesi ve bir çeşit Ulu Tanrıyı temaşa olarak ifade ettiler. Din psikolojisi bu açıklamalarda vecit haline düşen müminlerin mizaçlarına göre bir dereceye kadar mübalağa ve yanılma olduğunu kabul etmektedir. 


1. Önemli psikolog Pierre Janet, «Bunalımdan Vecit Haline Geçiş» adlı büyük eserinde bu hususta faydalı misaller vermekte, müşahedeler yapmakta ve bu hale düşenleri «zavallı hastalar» olarak göstermektedir. 
Doktor Charcot, vecit halini bir histeri (sinir hastalığı) olarak kabul eder. 
Psikolog Ribot «İrade Hastalıkları» kitabında vecit halini «muvazenesini kaybeden insanlar» diye tarif eder. E. Murisier de «Din Duygusunun Hastalıkları» adlı eserinde vecit ve istiğrak hali ile dini taassubu birer hastalık olarak gösterir. Vecit ve istiğrak halinin incelenmesinde yukarda adları sayılan psikologların çalışmaları önemli ve faydalıdır. Bu araştırmalar bugünkü din psikolojisinin gelişmesine büyük hizmetler etmiştir. Ancak vecit ve istiğrak hallerinin bir hastalık olarak gösterilmesi iddiasında doğru ve yanlış taraflar vardır. Doğru olan taraf, vecit ve istiğrak hallerinde fertlerin davranışlarına göre pek çok mübalağaların ve şahsi tesirlerin karışmış olmasıdır. Yanlış olan taraf, din şuurunun yeteri derecede aydınlanmamış olmasından ileri gelmiştir. Bu eserlerin yazıldığı tarihlerde (XIX. yüzyıl) henüz din psikolojisi kurulmamış, gerekli incelemeler bugünkü kadar genişlememişti. Bir kere vecit hali nadir görülen bir olaydır. Taassup ise daha çok sosyal bir olaydır. Taassubun din şuuru ile de münasebeti azdır. Çünkü taassup, yalnız dinde degil siyasette, ahlâkta, sanatta dahi olabilir. Bu sebeple vecit ile taassubu birleştirerek din duygusu hastalıklarından saymak yanlıştır. 


2. Vecit ve istiğrak, lügat anlamında, ruhun genişlemek ve yükselmek suretiyle bedenden dışarı taşmasıdır. Zaten extase sözü de «onun dışında bir mevki» manasına gelir. Vecit ve istiğrakta muhakeme ve zekâ muvakkat bir zaman için (uzun veya kısa) susar ve büyük bir fikrin temaşası için hareketsiz kalır. Vecit ve istiğrak halinde bir kısım müminlerde görülen hal şudur: «Vücut hareketsiz kalır. Gözler açık ve 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bir noktaya dikilmiştir». Diğer bir kısımda ise mümin ipnotize edilmiş gibi hareketsiz ve dalgındır. Bazen de Mevlevi dervişlerinde olduğu gibi muttarit ve sürekli hareket hali vardır. 

Vecit halinde zihin faaliyetine gelince, bazılarında görme ve işitme duyumları atıl kaldığı halde bazı hallerde de görme ve işitme olağanüstü şiddet kazanmakta ve hatta bazıları mutlakın temaşasına ulaştıklarını iddia etmektedirler. 

Vecit ve istiğrak hallerinin tasvir ve izahları hakkında en dikkate değer üç önemli eser zikredebiliriz: 1. H. Delacroix'nin «Din ve İman, 1922», 2. Hebert'in «Ulühiyet, 1907», 3. J. H. Leuba'nın «Dini Mistisizmin Psikolojisi, 1925». Kitabımızın çerçevesi, bu eserlerde zikredilen olayları ve örnekleri birer birer saymaya elverişli olmadığından, ancak birkaç örnek vermekle yetineceğiz. Vecit ve istiğrak haline düşen kimseler iki türlüdür: Aydın ve bilgin olanlar, aydın ve bilgin olmayanlar. Aydın ve bilgin olmayan kimseler arasında çocuklar ve az tahsil görmüş erkekler ve kadınlar da vardır. Biz vereceğimiz örnekler arasında daha çok aydın ve bilgin kimseleri seçeceğiz. Çünkü bu gibi insanlar, kendi içinde geçen değişmelerle türlü duygu ve fikirleri daha iyi tahlil edebilirler, olayları daha iyi ve tarafsız gözle mütalaa edebilirler. 

3. Fen doktoru ve Lozan Üniversitesi Kimya Profesörü Louis Pelet, «Din ve Din Duygusu» adlı kitabında kendisinin maruz kaldığı vecit ve istiğrak hallerini şöyle anlatır: «Ben fizik ve manevi bakımdan normal bir insanım. Gerek derslerim, gerekse ilmi araştırmalarım bakımından çok meşgul bir kimse olduğum muhakkaktır. Birçok sosyal yardımlaşma işlerinde de çalışırım. Bu sebeple ortanın üstünde sinirli bir adam sayılırım. Ben hayatımda 12 defa vecit hali geçirmiş bir kimseyim. Çocukluğumda 2-3 defa, diğerleri de hidayete (yani dindarlığım kuvvetlenince) ulaşmamdan sonra oldu. Bu mükerrer haller, dolayısıyle vecit ve istiğrak hallerini daha iyi tanımak ve incelemek imkânına sahip oldum. 
Son vecit halleri 1925-1931 yılları arasında oldu. Başımdan geçenlerden birkaçını kısaca söyleyeyim: 9 yaşındaydım. Annem bir iş için beş yüz metre kadar uzakta bir komşuya beni göndermişti. Güzel bir yaz günüydü ve bir meydandan geçiyordum. Şuursuz bir surette itaat ettiğim bir kuvvet tarafından kaldırılmış gibi olduğumu sanarak birden durdum. Gözlerimi göğe kaldırdığım zaman göklerin açıldığını ve etrafın ışıkla dolduğunu gördüm. Yukarda büyük bir koltuğa birisinin oturduğunu, etrafında beyazlar giymiş ağır başlı kimselerin bulunduğunu gördüm. O zamanki çocuk aklımla bunun Allah, Hazreti İsa ve havariyun olduğunu sandım. Koltuğun etrafında melekler uçuşuyorlardı. Kendimi çok hafiflemiş hissediyordum. Birkaç adım attığımda kendimi uçuyor sandım. Tekrar durdum. O zaman gördüğüm manzara birden kayboldu. Uzun yıllar bu gördüklerimi kimseye söylemedim. Herkesten sakladım. Şimdi bu olayı düşündüğüm zaman onu şöyle izah ediyorum: Her şeyden önce kendimin hangi sebep ve saikle vecit haline geçtiğimi bulamıyorum. Çünkü hayatımda hastalık veya başka önemli bir şey geçmedi. Fakat gökte gördüğüm manzara okuduğum tarih kitaplarında ve kiliselerde gördüğüm manzaralar ve resimlerden alınan intibalardı. Taht ile diğer kimseler ise keza renkli resimlerde gördüğüm manzaraların hatıraları olabilirdi. Tanrının ve İsa'nın oturduğu koltuğun okuduğum kolejin müdür odasında gördüğüm koltuk olması pek mümkündü. 

«En uzun ve saatlerce süren vecit ve istiğrak hali 24 haziran 1929'da oldu. Bu sıralarda çok materyalist düşünen, fakat kıymetli bir bilgin olan bir filozof arkadaşımla din meseleleri hakkında şiddetli münakaşa ve ihtilâf halindeydik. 24 haziran 1929 günü Fransa'nın merkezindeki bir şehirde ilmi bir toplantıya katılmıştık. Gece de Rostand'ın Cyrano de Bergerac piyesini görmeye gitmiştik. Temsil devam ederken saat 20-21'de birden beni tuhaf bir saadet ve rahatlık duygusu kapladı. Bana öyle geliyordu ki, kalbim genişlemiş ve bütün göğsümü doldurmuştu. Vücudumun diğer kısımları ise yok olmuş gibiydiler. Maddi neviden hiç bir şey hissetmiyordum. Tam manasıyle bir huzur ve sükünet içinde bulunuyordum ve bu saadeti kaçırmamak için de kıpırdamaya cesaret edemiyordum. Zekâm ve muhakemelerim çok canlanmıştı. Temsili büyük bir dikkatle takip ediyordum. Sahnedeki aktörler ve seyirciler bana çok uzaklarda görünüyorlar, fakat konuşulan şeyleri büyük bir vuzuhla duyuyordum. Etrafımdaki manzara ve eşya normalden fazla büyümüş, vazıh bir şekil almıştı. Diğer taraftan da zihnim filozof arkadaşımla ihtilâf halinde olduğum meseleleri düşünüyordu. Birden münakaşa konusu olan bütün meselelerimizin cevaplarını bulmuştum. Halbuki daha önce bunlar üzerinde çok düşündüğüm halde hiç bir şey çözememiştim. Temsil bittikten ve perde indikten sonra herkes gibi ben de çıktım. Fakat aynı istiğrak hali yatıncaya kadar devam etti. Kanaatime göre, vecit ve istiğrak hali, insan yalnız başına olunca daha tehlikeli olmakta, topluluk ve cemaat içinde ise daha tesirli ve latif olmaktadır. Vardığım diğer sonuç da şudur: Hafif neviden olan istiğraklar çoğu zaman bende güzel bir müziğin arkasından vaki olmaktadır». 

4. Din psikolojisinin kurucularından Th. Flournoy, kitabında bir arkadaşının vecit ve istiğrak halini şöyle anlatır: «M. E., bilgili ve aydın bir matematikçidir. İtikadı zayıftı Görünüşe bakılırsa maddeten ve manen tam bir sıhhat halindedir. Bu sıhhat halindeyken bir dağ gezintisi esnasında bir vecit ve istiğrak hali geçirmiştir ki, kendis} bunu şöyle açıklamaktadır: “Birdenbire kendimin üstüne yükseldiğim gibi bir his duydum. Aynı zamanda Ulu Tanrının beni her taraftan kuşattığını ve kudretinin, lütfunun içime dolduğunu duydum. Heyecanım o kadar şiddetliydi ki, arkadaşlarıma zorlukla beni beklemeden, ilerlemelerini anlatabildim. Ve beni beklememelerini söyledim. Gözlerim yaşla dolmuştu. 
İlerlemek imkânını bulamayarak bir taşın üzerine oturdum. Bu sırada benim gibi naçiz bir kuluna kendisini kavramak imkânını verdiğinden dolayı şükrediyordum. Bundan sonra Ulu Tanrının emrinde çalışan bir kul olmam için bana yardım etmesini kendisinden niyaz ediyordum. Bir müddet sonra istiğrak halim nihayet buldu; ayağa kalkmak kuvvetini bularak yola koyuldum. Fakat gözlerimin yaşı dinmemişti. Arkadaşlarımın ağladığımı görmelerini istemediğimden onlara iltihakta gecikiyordum. Bu istiğrak hali 3-4 defa vaki oldu. Şimdi iyice hatırladığıma göre, vecit ve istiğrak halindeyken yaklaştığım Ulu Tanrının rengi, şekli ve mekânı yoktu. Fakat benim kişiliğim, başka bir ruhun müdahalesiyle tamamıyle değişmişti.”». 


Lâdini Mahiyette İstiğraklar: 


Vücut tezahürleri, görünüş itibarıyle vecit ve istiğrak hallerine benzeyen bazı hastalıklar ve kötü itiyatlar da vardır ki, bunları lâdini istiğraklar adı altında topluyoruz. Çünkü bu hastalıkların tezahürleri birçok bakımlardan vecit ve istiğrak haline düşen kimselere çok benzerler. 
Bu benzeyişlere bakarak bazı kimseler dini vecit ve istiğrak hallerine de ruh hastalığı gözüyle bakmışlardır. Yukarda yaptığımız açıklamalarda bu noktaya temas etmiştik. Lâdini mahiyette görülen istiğrak halleri şunlardır: 


1. Da-ül-cümut (catalepsie): Vücut kendine telkin edilen bir şekilde vaziyet alarak hareketsiz kalır. İnsan burada balmumundan bir kukla gibidir. Kaslar sanki katılaşmış haldedir. Çok zaman erken bunamalarda ipnotizma ile uyutulmuş olanlarda görülür (Psikoloji Sözlüğü, H. 
Pieron, s. 54). Eskiden ihtinak-ı rahim terimiyle de ifade edilen bir ruh hastalığıdır. Sinir sistemi bozuk olan kimselerde, sabit fikirler, şiddetli heyecan ve felâketler, telkin ve ipnotizmayla birden başlar. Şuur sahası daralır, hastanın aldığı telkine göre vücut bir şekilde kaskatı kalır. Bu hal uzun veya kısa bir süre devam eder. Bununla beraber hastada nebati hayat (solunum, kan dolaşımı, hazım) devam eder. Duyu organları da az çok işler. Şahıslara göre bir iki dakikadan bir iki saate kadar sürer. 
Catalepsie, vecit ve istiğraktan çok farklıdır. Vecit ve istiğrakta şuuru, ilâhi aşk doldurduğu halde bunda böyle bir şey yoktur. Catalepsie, dimağda veya sinir sistemindeki bozuklukla ilgilidir. Vecit ve istiğrak ise dimağ ve sinir sisteminin bozukluğuyle ilgili değildir. Onun için catalepsie, vecit ve istiğrak hali sayılmaz. 

2. Afyon, esrar vb. uyuşturucu madde kullanan kimselerde dahi ken- 


dinden geçme, inşirah ve saadet anı yaşamak haller görülür. Dış görünüşleri bakımından bunlar da vecit ve istiğrak hallerine benzerler. Bu 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alışkanlıklar kanun nazarında yasak olduğu gibi, insan sağlığını tahrip eden ve nihayet cinnete kadar sürükleyen tehlikeli zehirlerdir. Bunların da vecit ve istiğrakla bir ilgisi yoktur. 


MİSTİKLİK — MİSTİSİZM 


Mistisizmin Tanımı ve Etimolojisi: 


Mistisizm (mysticisme) kelimesi teolojide ve felsefede çok kullanılan bir fikir cereyanını gösterir. İnsan aklının mantık ve muhakeme yoluyle erişemediği ilâhi ve tabiatüstü hakikatleri kalp yoluyle tanıması veya derin bir sezgiyle bulması yoludur. Bu kelime Türkçemize «gizemcilik» sözüyle tercüme edilmektedir. Daha eskiden «sırriye, Ssırrilik» sözleriyle ifade edilmiştir. Bazı yerlerde görüldüğü üzere, mistisizmin «tasavvuf» sözüyle tercümesi yerinde değildir. Önce kelimelerin kaynakları birbirine yabancıdır. Tasavvuf «saf» ve «saffet» kelimelerinden* yapıldığı halde mistisizm, eski toplulukların çoğunda görülen bir çeşit riyazat ve nefis terbiyesi halinde yaşamıştır. İslâm tasavvufu ise İslâmi geleneklere göre kurulmuş olan orijinal bir felsefe sistemidir. Bu sebeple mistisizmi tasavvuf sözüyle ifade etmek ve ikisini aynı saymak doğru olmasa gerektir. Bu konuda Batı eserleri tasavvuf kelimesini «soufisme» sözüyle ifade ederler. Olsa olsa tasavvufu, geniş manada ele alınan mistisizmin müstakil ve orijinal bir kolu saymak daha yerinde olur. 


1, Mistisizm kelimesi, eski Yunanca «musterio» sözünden gelir. Sonradan bu kelime Batı dillerine «mystère» olarak geçmiştir. Gizli bir şey, başkasına söylenmesi uygun olmayan bir haber, ibret verici bir olay, gizli bir sırrı ifade etmek şeklinde halk dilinde kullanılmaktadır. 


Kelimenin teoloji alanında kullanılması da hayli eskidir. En eski çağlardan beri bazı toplumlarda gizli ayinler ve tarikatler görülmüştür. Hıristiyanlıktan önce müşriklerin (paganisme) bazı gizli ayinleri vardı. Eski Fenikelilerde ve Romalılarda dahi bu gibi gizli ayinlerin yapıldığını tarihler göstermektedir. İşte bu çağlarda bu gibi ayinler için dahi mystèresözü kullanılmaktaydı. Fakat şuraya dikkat etmelidir ki, burada kullanılan sır kelimesinin bugünkü mistisizmin taşıdığı mana ile bir ilişkisi yoktur. Milâdın V. yüzyılında Hıristiyan yazarlarından Dionysius bu kelimeyi teolojiye sokmuş ve az çok bugünkü manaya yakın olarak kullanmıştır. Bu tarihten sonra mistisizm, felsefede ve teolojide çok kullanılan dini, felsefi bir cereyanı bildiren bir terim olmuştur. 


(*) Sof, sofa, suffa'dan geldiğini söyleyenler de vardır. (Bkz: Risâle-i Kuşeyriye). 
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2. Büyük dinler, insanlara kâinatın nâzım ve hâlikı, yerlere ve göklere hükmeden büyük kudrete iman etmeyi emrediyordu. İnsanlar gözle gördükleri ve kutsal tanıdıkları şeyler hakkında fikir birliği edebilirler. Fakat tabiatüstü, mutlak ve görünmez kudreti nasıl telakki etmelidir? Bu soruya muhtelif dinler ayrı ayrı cevaplar veriyorlardı. Sonunda birçoğu mutlak ve tabiatüstü varlığı akıl ve mantık yoluyle bulmanın olanaksızlığında birleşiyorlardı. Bu sonuç insanları koyu ve karanlık bir şüpheciliğe götürebilirdi. Mistisizm işte bu şüpheci cereyana karşı bir tepkiden kuvvet almıştır. Şu halde mistisizm, mutlak'a ve tabiatüstü varlığa ulaşmak için akıl yolundan başka yollar aramak ihtiyacından doğdu. Bu tabiatüstü ve mutlak varlık, insan idraki ve aklı için kavranılması, ulaşılması imkânsız bir «sır»dır. Vücud-i mutlak vardır ve gerçektir. Fakat bu mutlak, insan aklı tarafından bilinemez, insanın maddi ve manevi güçleri bu sırrı keşfe kâfi gelemez, muhakemeler ve mantık kuralları onu keşif ve izahtan âcizdir. O halde mutlak'ı başka bir yoldan görmek ve anlamak lâzımdır ki, buna psikolojide «sezgi yolu» denir. Sezgi, ruhta duyulan vasıtasız, doğrudan doğruya elde edilen bilgidir. Mutlak ve tabiatüstü de «metafizik bir sezgi» ile bulunabilir. İşte din psikolojisinde bu temel görüşten hareket eden felsefe sistemine «mistisizm» veya «mistiklik» denilir. Mistisizm, ilâhi varlığı ve ef'al-i ilâhiyenin tesirlerini kabul eder, insan ruhunun Tanrı ile bilfiil (yani, amel yoluyle) münasebet kuracağına inanır. Büyük önemi olan dini bir sistem ve teoridir. Bu teoride Tanrı aklı ve zihni aşan (müteal), tabiatüstü bir varlıktır, vücud-i mutlaktır. Mistisizm işte bu «bilinmeyeni bilmek» şeklinde olan bir agnostisizmdir. 

Levy Bruhl gibi bazı sosyologlar mistisizmi mantık kurallarına yabancı olarak his ve heyecanlardan ibaret bir zihniyet taşımaktır şeklinde açıklamışlardır. Bazı filozoflar da onu akla yabancı olan sebepler ve amillerin tesiri altında düşünmek ve hareket etmek tarzlarıdır diye tarif etmişlerdir. Neo-platonizm (işrakiye) felsefesinde Tanrı ile birleşmek, ulühiyetin temaşası sözleriyle mistisizme işaret edilmek istenilmiştir. Din psikolojisinde mistisizm sözü yanında aşk-ı ilâhi, ulühiyetin temaşası (contemplation), gizli tedrisat (esoterigue), irfaniye (gnosticism), teozofi (th&osophie) kelimeleri de çok kullanılır. İslâm tasavvufunda ise «vücudiye-şuhudiye» tarikatleriyle arif, vâsıl, mürit sözleri de yine mistisizm terimleri arasına girmişlerdir (bkz. Tasavvuf Ahlâkı). 

3. Mistisizm, hidayetle başlar, züht ve takva ile devam eder, vecit ve istiğrakta en yüksek derecesini bulur. Bu konuların din psikolojisinde büyük önemi olduğundan önce kitabımızda ayrı bölümler halinde incelenmişti. İslâm felsefesinin en büyük bir abidesi olan tasavvuf alanında yazılmış olan birçok eserlerde dahi bu konulara ait yeterli bilgi ve açıklamalar vardır. Bunlara sırası gelince bu kitapta temas edilmiş ve 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edilecektir. Batı dünyasında tavsiye edeceğimiz başlıca eserler ise, H. 
Delacroix'nın «Mistisizmin Tarih ve Psikolojisi Bakımından İncelenmesi», B. von Hügel'in «Dinin Mistik Unsuru», Evelyn Underkilin «Mistisizm» kitaplarıdır. W. James'in «Dini Tecrübenin Tenevvüleri» ile Bergson'un «Din ve Ahlâkın İki Kaynağı» eserleri, kitabımızın özel bölümünde hulâsa edilmiştir. Son zamanlarda Türkçemizde bu konuda iki küçük kitap -da yayınlanmıştır. 


Diğer Açıklamalar: 


Mistisizm hakkında Batı ve İslâm dünyasında yapılan bazı açıklamalara gelelim: 


1. Gerçek olmakla beraber duyu organları tarafından idraki mümkün olmayan kuvvetlere, tesirlere ve hallere inanmak, mistik bir görüştür. Meselâ totemli bir topluma bağlı olan bir ilkel insan için totem saydığı güneş, ay ve yıldızlarla hayvanlar ve bitkilerin klan bireyleri üzerinde etkileri vardır. Bireyler onlarla münasebette olduklarına inanırlar (Levy Bruhl: İlkel Toplumlarda Zihni Şekiller). 


2. İnsan zihninin, kâinatın temel ilkesi sayılan varlıkla doğrudan ve içten (samimi) bir şekilde birleşebileceğinin imkânına inanmak mistisizmdir. Bu birleşme insan zihninin varlıklar ve olaylar hakkındaki bilgilerine hiç benzemeyen, fakat mistiği ayrı bir hayata ve başka türlü görüşe sahip kılan bir yoldur. Mistik; hissi, ahlâki ve zihni birtakım davranışlara maliktir. Onun en yüksek şekli olan vecit ve istiğrakta, bireyin dış âlemle olan bütün ilişkileri kesilir, ruh, mutlak varlık, kemal, sonsuzluk, Tanrı gibi tabiatüstü kudretle temasta olduğu duygusunu taşır. Fakat bu ilişki mistisizmi tam olarak tanımlayamaz. Bundan başka mistisizm, bir yaşayış, bir hareket, bir karakterin gelişmesi, belirli bir istikamete yönelişidir (Emile Boutroux). 


3. İnsanlık tarihinde görülen dört büyük felsefe cereyanından biri olan mistisizm, septisizm cereyanına karşı uyanan bir tepkidir. Bunun başlıca karakteri, aklın duygular ve hayal gücü karşısında silinmesidir (Jule Simon, V. Cousin). 


Mistisizm, gözlemler ve muhakemeler yerine, duygulara ve sezgiye inanmaktır. Akıl ve zihnin gösterdiğinden başka türlü şeyler bildiğini iddia etmek, bilinmeyen bir şeyi tasdik ettiğini kabul etmektir. Tasdik, irade ve duyguların etkisi altında olduğundan zorlayıcı bir sebep olmadan da bir şey tasdik edilebilir. Bu sebeple iki türlü mistik vardır: Sevenler, irade edenler. Mistik ister aşk ve sevgi yoluyle, ister irade kuvvetiyle aklın gerilemeye ve durmaya mecbur olduğu sınırları aşmaktır (Goblot, İlimlerin Tasnifi). 
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4. Ünlü psikolog Th. Ribot «Yaratıcı Hayal Gücü» eserinde mistikliğin ruhsal temelini şu sözlerle açıklar: «Mistik hayal gücü esasında zihni hayatın iki faaliyetine dayanır: Duygulu ve zihni elemanları temsil eden hayal gücü. Mistik nazarında duyu organlarının verileri boş görüntüler veya olsa olsa realiteyi örtülü olarak gösteren işaretler gibidir. 
Bunun içindir ki mistikler, idraklere pek önem vermezler. Aynı zamanda muhakemeci akıl ile de bağdaşamazlar. Onlara göre akıl, insanı yarı yolda bırakan sakat bir vasıtadır. Endüksiyon ve dedüksiyonu bunun için sevmezler. İlmi teorilerden sonuçlar çıkarmak istemezler. Onun için hayal gücünden başka vasıtaları yoktur: Dünyanın gerçek bilgisi kendi hayal güçleriyle yaptıkları binalardır. 

Mistik hayal gücünün temeli, ideali somutlarla göstermek, maddi olan bütün olaylarda gizli bir fikir keşfetmek, eşyada ancak ehline görünen metafizik bir ilke varsaymaktır. Bu hayal gücünün esas niteliği sembolik bir düşünce tarzı olmasıdır. Mistik hayal gücünü çoğu zaman ve haksız olarak dini bir hayal gücü sayanlar vardır. Bu görüşün yanlışlığı şuradadır ki, mistik olmayan bazı dinler tarihte yaşamış ve yaşamaktadır. 
Dini sembolizm ile metafizik sembolizm arasında hayallerini yapmak için kullandıkları materyeller bakımından büyük ayrılıklar vardır.» 

5. Cenab-ı Hak hadis-i kutsisinde « 5: ..“Yi »buyurdu. Pes sırr-ı rububiyeti bilenler Hakkın sırrı olanlardır. İdrak-i meşairden batın* olanlar seyre mahal olduğundan tecerrüd-i vasf ile makam-ı ruha müterakki olan kalp vücud-i Hakka, rüsum ve kuyut bil-külliye fena olduğu vakitte olur. Bu şuhudun tarifi gayriyet ve isneyniyet mertebesinde olanlara mümkün değildir. Zira bunun marifeti ayn-ı vücuttur. Vücudun gayri değildir. Bu mertebede xw YI: tır. Kenduyi bilmez, illâ kendi bilir uyu! (Minhâc-ül-Fukara). 

6. Hikmet gaybden gelir. İlm-i bâtın derun-i dilden çıkar. Nefse tesir edüp dâhil-i kalbe akar. İlm-i bâtın gönül ahvalindendir. Gönül ise âlem-i melekütun hızânesidir. İlm-i bâtın Hak için sudur içinde mestur, halka izharı memnu ve mahzurludur. Marifet-i Haktandır ki ne haddi olur, ne de nihayet bulur. — Yürek titretme, havf etme, yakındır dost ırak gitme. Derununu seyr kıl, bul gönül tahtında sultanı, bulursan dil- de cananı, ona bahşeyle bu canı! 

— Âlim billâh olan kâmilin üç ilmi vardır. Biri ilm-i zâhirdir ki, ehl-i zâhire bezl olunur. Biri ilm-i bâtındır ki ancak ehline bilinir. Üçüncü ilim ne zâhir, ne bâtındır. Ol bir sırr-ı hafidir ki, beynehu ve beynallah mestur ve mahfidir. Onun mahz-ı marifeti, zevk-ı mahabbeti, ilm-i hakikati odur. Onun sermaye-i devleti, maye-i saadeti, gaye-i gayreti, ni- 


(*) Bkz: İslâm Psikolojisi bölümü. 
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hayet izzet ü lezzeti odur. O ilmi ne ehl-i zâhire izhar edilir, ne de ehl-i bâtına ifşa etmek olur. Ol ilim ancak Mevlâ ile abd arasında kalır (Minhâc-ül-Fukara, İsmail Ankaravi). 

7. Bu ilim hiç bir üstadın öğretemeyeceği bir irşat ile insanı Tanrıya ulaştırır, onunla birleştirir, ol kimse huzura gelip huşu ve hudu ile müteeddip olup Mevlâsından hayâ eder. Onda ol halinde hicab-ı nuraniye kalır. Bu hicap ancak kutsinin hakiki âşıkları için kaldırılır. Bunların ruhlarının safiyetiyle murakabe derecelerinin kudretiyle deruni besateti dahilinde dolarak hakikate nüfuza kabil ve müstait olurlar. — Safil mertebede fertlere hakikat görünen umur artık zulmani bir örtüyle örtülür ve zevahirden ibaret bulunur. Bilâkis onlara umumi ve zulmani görünen umur ilâhi ziyafete davetli olana ruhun iştirak ettiği bir mutlak vahdet ve nihayetsiz nur gibi kendini gösterir (Marifetname). 


8. Erbab-ı tasavvuf terk-i dâva ve kitman-ı mâna vacip olanlardır. 
Cemi kibar nâmahrem ve ağyardan esrar-ı Hakkı istitar etmişlerdir. Ağyar beşeriyet dâmına giriftar olanlardır. Erbab-ı tasavvuf fevkalbeşeriye zevk bulanlardır. Onda mealim-i insaniye muzmahil alâim-i nefsaniye mütelâşidir. Bu mertebeye varan kimse Haktan gayri kimse görmez. Tasavvuf bil-külliye Cenab-ı Hakka irtibat, rüyet-i halkı zâhiren ve bâtınen ıskat eylemektir. Aşkın sırrı Hakka lâhik olur. Kenduyi satvet-i nur-i ilâhide fena bulur (Minhâc-ül-Fukara). 


Mistik Hallerin Analizi: 


Psikoloji bakımından mistik hallerin gösterdikleri karakterler nelerdir? Yukarda adlarını ve eserlerini söylediğimiz psikologlar bu noktalar üzerinde esaslı araştırmalar yapmışlar ve mistiklerde görülen özellikleri belirtmeye çalışmışlardır. Genel çizgileriyle mistik hallerde görülen karakterleri şu suretle özetleyebiliriz: 


1. Mistik halde normal insanların yaşayışlarında görülen muhakeme, mantık ve fayda gözeten faaliyetler ve davranışlar yoktur. Mistik şuurunu kaplayan derin heyecan ve mutlak idealin esiridir. Düşünmez, akıl ve muhakemesini kullanmaz, hiç bir şeyini başkasına göstermeye ve ispata kalkmaz. Kendi kalbinde duyduğunu yine kendisi bilir, hareketleri ve davranışları dış hayatın gerçeklerine uymaz, sürekli değil, gelip geçicidir. Şahsi iradesi yerine mutlakın iradesi geçmiştir. Dış âlem kalkmış, onun yerine ruh âlemi kaim olmuştur. Hareket ve faaliyetleri dış âleme yabancıdır. Psikologlar bu şekil yaşayışa «dini ve mistik tecrübe» adını verirler. 

2. Mistiklerin metodu sezgidir. Mistik bu sezgiyle dış varlıkları ve bu varlıkların ötesinde bulunan vücud-i mutlakı bizden daha iyi gördügüne, bildiğine kanidir. Kendini, eşyayı ve varlıkları asıl özleriyle, ma- 


DİN PSİKOLOJİSİ 163 


hiyetleriyle anladığına inanır. Mistik haldeyken iradesi silinerek pasif bir halde yaşar. Bu hali geçtikten sonra normal hayata döner, fakat mistik halini hatırlayamaz. Mistik hale geçişte sezgi kuvvetlenir, mutlak'a daha çok yaklaşır. Bu sezgide biri şuura, diğeri mutlak'a yönelmiş olarak iki temel unsur vardır. 

3. Mistikler, vecit halinde duyduklarını ve gördüklerini sözle ifade edemezler. Kelimeler daha çok kalıplaşmış kavramları, fikirleri ifadeye yararlar. Mistikler ise duygu ve heyecan içinde boğulmuşlardır. Bu duygu ve heyecanları o kadar renkli ve derindir ki, onu kelimelerle başkasına anlatmak, tasvir ve izah etmek imkânsızdır. Onu ancak duyan ve yaşayan bilir ( %5 âi5i5 ). Mistiği anlamak için mistik olmak lâzımdır. 
Esasen mistikler bu hallerini bir sır olarak saklar ve ifşa etmezler. 

4. Mistik halin meydana gelmesinden önce iradeli bir çaba ve eğitim devresi bulunur. Bu eğitim yolları Doğuda ve Batıda, genel çizgileriyle birbirlerine benzerler. Bunlar da sırasıyle: a) İradeli olarak züht ve takva, masivadan uzaklaşmak, b) Nefsin ezilerek dikkatin sürekli olarak mutlak üzerinde toplanması, c) Çoğu zamanda ahenkli hareketler, topluca yapılan ayinler ve merasimdir. Eğitim tamam olunca artık ferdi irade felce uğrar, kişilik kaybolur, insan kişiliğiyle mutlak aynı şey olur. 

Mistik eğitim için en iyi örnekler Hindistan'da görülmüştür. Burada yoga adı verilen bir eğitim yolu vardır ki, amacı özel bir eğitimle müritleri (yogi) mutlak ile birleşmeye hazırlamaktır. Yogada müritler sürekli bir eğitime tabi tutulurlar. Türlü ruh ve beden temrinleri yapılır. Nefsini yenmek, sabır ve tahammül, çeşitli pehrizler, vücudun insan itiyadını aşan sabit duruşlar alması, zihnin bir konu üzerinde sürekli olarak durdurulması, solunumun tutulması; yemek, içmek, uyumak gibi hususlarda şiddetli riyazat, ruhtaki nefsani ve bedeni isteklerin yok edilmesi gibi. Bunlar tamam olunca mürit, vâsıl (samadhi) mertebesine ulaşır. 

5. Mistiklerin benzerleri ve lâdini olanları da vardır. Bazı ruh ve sinir hastalıklarıyle ipnotizmada dahi mistik hale benzer tezahürler görülebilir. Bunlarda dini ve mutlak'a yönelen heyecan olmadığından, gerçek mistikler arasına girmezler. Gerçek mistikler dini bir tarikat ve felsefe içinde yoğrulan kişilerde görülür. Mistiklerin bu derin sezgi ve bilgileri yanında onların tabii hayatlarında kuvvetini duyuran türlü ruh-' sal kabiliyetlerini de gözden kaçırmamak lâzımdır. Onlarda bulunan dinamik ruh kuvveti ve özellikle enkonsiyan faaliyet de mistiğin hayatında büyük tesirler yapar. 

Mistiğin, ruh eğitimine başlarken kendi şuurunda yaşayan türlü ruh kabiliyetlerini de eğitmesi (terbiye etmesi) lâzımdır. İstekler, ihtiraslar ve dünyevi temayülleri birer birer içinden söküp atar, ruhunu âdeta 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metotlu bir tasfiyeye tabi tutar. İnsanlardan uzaklaşır, sessizlik, inziva, dünyalık olayları hiçe saymak şeklinde davranışlar baş gösterir. Mutlak'a varmak yolu olan dua, ibadet, riyazat bütün zamanını doldurur. 
Uzun yıllar bu eğitim içinde dini vicdanı yüceltmek amacını güder. Ruh aşk-ı ilâhi ile dolar, mutlak'ı temaşa eder, âlemi ruh gözüyle görmeye başladığı zaman dünyadan kopup ayrıldığını, hürriyet, huzur ve inşirah içinde manevi bir âleme, başka bir dünyaya göç ettiğini anlar. Böylelikle mistik, dilediği şeye kavuşur ve onu bilir, onunla kendini birleşmiş görür. 


Mistisizmde Temel Duygular ve Etkenler: 


Mistik, bir gönül adamıdır. Normal insanlardan başka türlü davranışlara, başka duygu ve heyecanlara sahip olan kişidir. Bu insanları bu çeşit davranışlara sürükleyen etkenler nelerdir? Temel duygular ve heyecanlar hangileridir? Önce bu noktaya kısaca temas etmiş ve mistisizmde aşk-ı ilâhi, temaşa gibi bazı kavramların çok sık söz konusu olduğunu söylemiştik. Şimdi bu konuların açıklanmasına geçiyoruz: 


A. İlâhi Aşk: 


Aşk kelimesi Latince «amor» kelimesinden gelir. Bu kelimenin eşanlamı olarak lisanımızda sevgi, muhabbet, gönül vermek, sevda gibi kelimeler kullanılır. Genel olarak aşk ve sevgi hoşumuza giden ve begenilen, bize zevk ve haz veren bir varlığa karşı bizi şiddetle sürükleyen ve şiddetiyle diğer bütün duygular ve düşünceleri beraberce harekete getiren kuvvetli bir duygudur. Bu manada olarak Leylâ ve Mecnun’ un aşkından bahsolunur. Aile sevgisi, vatan ve millet sevgisi, din ve sanat sevgisi, oyun ve spor sevgisi vb... gibi türlü sevgilerden söz edilir. 
İbn-i Sina, nüfus-i nebatiye ve hayvaniyede bile, onların kemalini sağlamak için yaradılıştan bir aşk bulunduğundan bahseder. Ahlâk-ı Alâ? 
de, «Cümle mevcudatın devam ve bekası muhabbetledir. Muhabbet, cemi eşyaya sari ve hiç bir mevcut vücud-i vahdetten hali olmadığı gibi, meyil ve muhabbetten de ari değildir. Hatta nebatat ve cemadat dahi aşk ve muhabbetle muttasıf, cümle cevahir ve âraz bu çeşmeden müstefittir» demektedir. Marifetname de, «Aşk, iradet-i ihtiyariye üzerine galebe-i meyl-i mâşuktur» diye tarif eder. Aşk türlü şekilleriyle bütün dünya edebiyatlarının en büyük konusudur. Bu konunun yalnız önemine işaret ederek açıklamalarımızın dışında bırakacağız. 

1. Descartes, aşktan bahsederken, «Nefsin kendisine uygun görünen şeylere kasten bağlanmasını sağlayan bir heyecandır» der. Eski İslâm yazarları aşkı, aşk-ı behimi, aşk-ı ruhani olarak iki kısma ayırırlardı. Aşk-ı behimi, cinsler arasında duyulan şehvani sevgiler, para, mevki, şan ve' 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şeref gibi maddi şeylere karşı duyulan incizaptır. Aşk-ı ruhani ise ilim, hayır, vazife gibi yüksek ve manevi konulara karşı duyulan sevgidir. 
Batı dünyası da aşk hakkında buna benzer ayırmalar yapmışlardır. En çok kullanılan ayırma şöyledir: a) Benci aşk: Yalnız kendi yararını amaç bilen sevgi şeklidir ki, cinsler rasındaki aşk ile servete, mala veya diger maddi konulara yönelmiştir. Buna, aşk yerine muhabbet demek daha uygun olur. b) Elsever aşk: Bu da nefsinden gayri aileye, vatan ve millete, dine, hayırlı işlere ve sanata karşı aşktır. 

«Muhabbet, kalp ve ruhun bir şeye meyletmesidir. Ol şeyde kemali idrak eylediği içindir. Muhabbet, bidayet-i aşk olup aşk onun nihayeti olmuştur. Aşk-ı hak bir marazdır ki âşığı yakar, âşık ise onunla iftihar eder» (Marifetname). 

2. Aşk-ı ilâhi, zat-ı hakkı zatiyle görüp muhabbet-i zatiyesiyle kendi zatına âşık olmaktır. Burada aşk, saf ve sırri bir aşktır, çünkü görünmeyen varlıklara ve bilhassa tabiatüstü varlığa karşı duyulan sevgi ve temayüldür. Bu sebeple insanlara veya maddi varlıklara karşı duyulan sevgiyi süfli ve adi sayarlar. Aşk-ı ilâhiyi de üstün, yüksek görür ve tek etken kabul ederler. 

3. Aşk ile arzunun farkı vardır. Aşkta kendisine sebep olan şeyin düşüncesi vardır. Arzuda ise nefsin ancak kendine ve şahsına şuuru vardır. Evvelkinde harici, ikincisinde deruni unsurlar galiptir. Arzu ani, gelip geçici bir vakıadır. Aşk ise bilakis devamlı ve köklü bir temayüldür. 
Hatta bir tek aşk, devamlı ve az çok fasılalı arzulardan ibaret birtakım vakıalarla kendini gösterir. Eflatun meşhur «Ziyafet» diyalogunda aşkı, güzelliğin insanda husule getirdiği bir çeşit cazibe olarak gösterir. Fakat hakiki güzellik maddi ve cismani güzellik değildir. Manevi ve akli olan güzelliktir. Eşyada, tabiatta ve mahlükatta görülen güzellik, harici, basit görünüşlerden ibarettir. Asıl güzelliğin kabataslak gölgeleri, görüntüleridir. Filozof, gölgelerin aşkından kurtularak idealar âleminde bulunan gerçek güzelliğe, ilâhi aşka ulaşanlardır. 


B. Nazar ve Temaşa (Contemplation): 


Bu kelime lügat manasında, bir şeye hayranlıkla bakmak, dikkatle süzmek demektir. Teolojide ve mistisizmde ise nazar, temaşa, murakabe ve tefekkür halinde yaşamayı bildirir. Ruhun nazarlarını, bütün varlığını Allah üzerinde topladığı mistik bir haldir. İslâm mütefekkirlerince bu kelimeler için birçok tarifler verilmiştir. Yukarda söylediğimiz üzere derin tefekkürlere dalma, derin bir dikkat, kendi nefsini ve dış âlemi unutarak Mutlak varlığı sürekli olarak düşünen kimsenin haline murakabe, temaşa ve nazar demişlerdir. Felsefe tarihinde bu kelimeye akli sezgi dahi denilmiştir. Bergson'un sezgi bölümünde gördüğümüz metafizik sezgi de nazar ve temaşayı ifade eder. 
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1. İslâm mütefekkirlerinde nazar ve temaşa şöyle açıklanır: «Meçhulü tahsil için makulün mülâhazasıdır. Bilinmeyen yani kesp ve tahsil etmek için ind-el-akl hâsıl ve mahzun olan emri mülâhaza etmektir. Emr-i meçhule kesb-i şuur için cihet-i malüma nefsin kasten teveccühüdür (Gelenbevi tercümesi). Ortaçağdan itibaren kelime, mistisizmde büyük önem kazanmaya başlar. Bunlara göre sezgi eşyayı bilir, nazar ve murakabe ise nüfuz eder, onlardan haz ve nasip alır. Bu görüşlerde nazar ve temaşa, vecit ve istiğraktan önce olan, fakat diğer züht ve riyazat hallerinin üstünde olan bir haldir. Riyazatın ilim ve tefekkürden sonra üçüncü derecesi olarak nazar ve murakabe kabul edilirdi. 

2. Sufiyede nazar ve temaşaya gelince; genel anlamında İslâm mistikleri sayılan Sufiyede nazar, temaşa ve murakabe anlayışı önemli yer tutar. Sufiyede bu konuyu üç temel bölüm halinde açıklanır: a) Tefekkür, b) Murakabe, c) İlim. 

a) Tefekkür: Sufiye indinde tefekkür gibi ibadet yoktur, zira o kalbe mahsustur ve Haktan maksuttur. Bir saat tefekkür eylemek bir yıl ibadetten efdaldir. Tefekkür ya umur-i uhreviyede veya sun-i Yezdani- de veya sıfât, atâya ve mâna-yi Süphanide olur. Zat-ı İlâhide olmaz. Zira zat-ı İlâhiyi tefekkür, tahsili hâsıldır ve hayal-i bâtıldır. Zira ol zat-ı müteâli hiç kimsenin malumu olmaz. Hüviyet-i mutlakasını hiç bir akıl idrak edemez. Sufiyenin bu fikirlerine felsefede agnosticisme (lâedriye) denildiği malumdur. 

b) Murakabe: Murakabe, intizar manasınadır. Istılah-ı meşayihte Cenab-ı Hakkı kalbi ile mülâhazadır. Onu mülâhaza kılmak daima kendisinin hazır ve nâzır, akvaline sami, ahvaline âlim, âmaline nâzır ve şahittir. Murakabe tecelli-i su-i havatırdan muhafazadır. Bâtın ve zâhir- de Hakkı müşahededir. Murakabe, Hakkın sana şuhudunda devamıdır, senin dahi onu kendi üzerine murakıp ve müşahit kılmaklığındır. Fiilinle onun fiiline, iradenle onun iradesine muaraza etmemekliktir. Onun işleyip dilediğinden başka bir şey işlememek ve eylememektir (Minhâc- ül-Fukara). 

c) İlim: İlim ve buna nispetle âlim üçe ayrılır: 1. Âlim-billah ol kimseye derler ki marifet-i ilâhiye onun kavline müstevli ola, müşahede-i envar-ı Hakka onu müstağrak kıla. 2. Âlim bi-emrillah ol kimseye derler ki helâl ve haramı, hakayık-ı ahkâmı bile, lâkin esrar-ı kelâm-ı ilâhi ve marifet-i cemal-ullahı bilmeye. 3. Âlim-billah ve bi-emrillah ol kâmildir ki tarafeyni bile şamildir. Hem Haktan ayrı değildir, hem Hak ile muamelededir (aynı eser). 


C. Fenâ-fillah (Ang&antissement): 


Mistisizm ve sufiyede çok rastlanan terimlerden biri de fani olmak, fenafillah olmak, insilah sözleridir. Mistisizm hakkında etraflı bir bilgi 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edinmek için bu terimin de açıklanması gereklidir. Fenafillah olmak daha çok teolojide ve din psikolojisinde kullanılır. Sözlükte fani olmak, mahvolmak manalarına gelir. Fena kelimesinin tam zıddını anlatmak için baka kelimesi kullanılır. Şimdi İslâm âleminde bu kelimenin nasıl anlaşıldığını görelim: 

1. Her şeyin mebde ve meadı vücud-i mutlaktır. Sufi, istiğrak-ı külli halinde visal-i hak zevkini duyar. İşte fenafillah mertebesine ermek budur. Fenafillah nefs-i sufliye muhalefettir. Ruh-i ulviye muvafakattir. 
Fena-yi halk, baka-yi haktır (Kamus-i Felsefe). 

— Anasır-ı iptidaiyenin toplanıp bir kitle-i iptidaiye vücuda getirmesi hilkattir. Dağılıp hal-i aslisine rücu etmesi fenadır, in'idamdır (aynı eser). 

2. Fena varlıktan yokluğa geçiştir. Yokluktan varlığa geçişin, mutlak başlangıcın, bakanın zıddıdır. Bunun için tasavvufta daima fena ile baka karşılaşır, fenafillah nefisten fena olmak, Hak ile baka bulmaktır. 
Fenafillah bakabillahtır. Bidayet-i hakayık-ı baka, cemi masivadan fenadır. Abd kendi sıfât-ı beşeriyeden fani oldukta Hazret-i Mevlâ ile baka bulur (Marifetname). 


Fenanın dereceleri vardır: a) Her kim lisan-ı şeriatle mezmum olan ef'ali terk eyleye, o kimse hakkında şehvetten fani oldu denir. Şehvetten fani olan ubudiyetinde ihlâsıyle baki olur. b) Her kim kalbiyle dünyasından züht ve iraz eylese rağbetten fani olur denir. Dünyaya rağbetten fani olan sıdk-ı ihlâsıyle baki olur. c) Her kim ahlâkıyle mualece ederek kin ve haset, buhul ve gadap, kibr ve ucup ve emsali measiden nefsini tehzip ve tezkiye eylese ahlâktan fani olur denir. Su-i ahlâktan fani olduğu hiynde sıdk u kunutla baki olur. d) Kim ki üzerinde sultan-ı hakikat müstevli olarak hakka ki ağyardan ne ayn ne gayr, ne eser ve ne resim müşahede etse halktan fani ve Hak ile baki oldu denir. 


3. Erzurumlu İbrahim Hakkı «Marifetname»sinde fenayı şöyle açıklar: Fena üç nevidir, baka dahi üç nevidir: 1. Abd öyle fani olur ki kendi nefsinden bir haz almaz. 2. Hakkı nefsi için talepten hayâ eder. 3. Haktan Hakkın. gayrisini talep etmekten hayâ eder. Baka da şöyle taksim olunur: 1. Marifet bakası ile baki, 2. Muhabbet bakası ile baki, 3. Üns bakası ile baki. Fena, abdin evsafı zeval bulmaktır. Baka abdin evsafına bedel evsafı havi olmaktır. 


4. Tarif-i fena ve bakada meşayih-i izam çok kıyl ü kal eylemişlerdir. Bazısı fenadan murat fena-yi muhalefettir, demiş, bu levazım-ı zühttür. Bazısı fenadan murat fena-yi huzuz-i dünyevidir, demiştir. Bu levazım-ı maani-i zühttür. Bazıları fenadan murat fena-yi huzuz-i dünyevi ve uhrevidir, demiştir. Bu mertebe levazım-ı sıdk u muhabbettir. 
Bazısı da fena eşyadan gaybettir, demiştir (Minhâc-ül-Fukara). 
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Yine aynı eserde fena-yi mutlak zâhir ve bâtın olarak ikiye ayrılır: «Fena-yi mutlak oldur ki emr-i Haktan bir emir ve bir şan abde müstevli olur. Hakkın olması abdin olmasına galip olur. Bu fena zâhir ve bâtına münkasim olur. Amma fena-yi zâhir, yani fenanın kemali oldur ki, Cenab-ı Hak kendi ef'alı ile tecelli eyleye. Ol abd bu mertebede nefsinin ve gayrinin iradesini, fiilini görmez ola, illâ hak ile göre, ondan sonra muameleyi Allah ile ahzeyleye; fena-yi bâtın oldur ki, abde keşfolur. Kâh tecelli-i sıfât-ı Rabbani, kâh müşahede-i envar-ı azime-i zat-ı Süphani, pes bu müşahededen bâtına emr-i Hak müstevli ola, hatta onda havadis ve vesavisten ve evsaf-ı beşeriyesinden bir şey kalmaya, bilkülliye evsaf-ı hak ile muttasıf olup, kendiliğinden münselih ola». 


RASYONEL TEOLOJİ 


Théologie terimi, ilâhiyat, ilm-i tevhit, felsefe-i ilâhiye sözleriyle tercüme edilebilir. Teoloji vücut ve sıfât-ı ilâhiyeden bahseden ve metafiziğin kolu olan bir ilimdir. Leibniz bu kelime karşılığında thöodicde sözünü kullanırdı. Bununla şer karşısında ilâhi adaleti gerçekleştirecek delâili toplayan ilmi anlatmak istemiştir. Bütün insanlığın ve bütün felsefe sistemlerinin yakından ilgilendikleri en büyük konu, daha doğrusu meselelerin meselesi «Allah»tır. İslâm dünyasında halkın günlük hayatında en çok kullandığı söz de Allah kelâmıdır. Dinler, Allah mefhumuna dayanırlar. Felsefe sistemleri ve ilmi araştırmalar en sonunda sebeplerin sebebi, varlıkların hâlikı olarak Allah'a istinat ederler. Allah konusu, bütün yolların kendisinde nihayetlendiği geniş bir meydandır. 

Felsefi konularla meşgul olmayan, zihni analiz ve sentezlere alışmayan kimseler için mesele basittir. Mukaddes kitaplarda bildirildiği kadar bilgi yeter, fazlası insanı şaşırtır, şüpheye götürebilir. Bir bakıma bu söz doğrudur; çünkü insan zihni ancak idraklerle ve bir zaman, mekân çerçevesi içinde bilgi edinir. Bilgiler şartlı ve izafidir. İnsan dimagı ancak olaylar ve bunlar arasındaki münasebetleri kavrayabilir. Allah ise zaman ve mekândan münezzeh, tabiatüstü ve hadisatla kıyaslanamayan bir varlıktır. Müteal ve hâlik-ı küldür. Bu sebeple Allah'ı bilmek ve kavramak insan zihni için mümkün değildir. Allah, iman konusudur. 
Tartışma konusu olmaz. 

Bu görüşlerin yanında şu noktalar da karşımıza çıkar: Mukaddes kitaplar, Cenab-ı Hakkın zat ve sıfatları hakkında insanları aydınlatmışlardır. İslâm uleması Cenab-ı Barinin varlığı, zat ve sıfatları hakkında etraflı araştırmalar ve münakaşalar yapmışlardır. Bu da gösteriyor ki, Allah hakkında düşünmek, insanı dinsizliğe veya şüpheye düşürmediği gibi, iman ve itikadın sağlam temellere istinat ettirilmesi bakımından zaruridir de. Kitabımızın muhtelif bölümlerinde insanda Allah şuurunun teşekkülü hakkında verilen izahat bizi zaruri olarak Allah meselesi hakkında bazı açıklamalar yapmaya zorlamaktadır. Esasında Allah meselesi ilm-i kelâmın ispatı vacip nazariyeleriyle din felsefeleri ve teolojiyi ilgilendirir. Diğer bir sebep de, dini olayın başlıca özelliklerinin Allah ile kul arasında bir münasebetin kurulmasından ibaret olduğu hakkındaki tariflerdir. Din, kul ile Allah arasında kurulan bir münasebettir; fakat Allah nedir? Bu nokta hakkında yeteri kadar bilgi elde edinilmezse din psikolojisinde yapılan açıklamalar eksik kalacaktır. Bu maksatla önce İslâmda ve şer'i müellefatımızda Allah telakkilerini görecek ve sonra Batı felsefesindeki telakkileri özetlemeye çalışacağız. 


1. İSLÂMDA ALLAH TELAKKİSİ 


İslâm itikadiyatında Allah'ın birliği esastır. Bütün semavi dinler bu esasta birleşirler. 


1 İslâm filozoflarında Allah telakkisi şöyle özetlenir: AN 


EEE De (Cenab-ı Hak cemi sıfât-ı kemaliyeyi cami bir zat-ı va- 


cib-ül- vücuttur). Burada kemal sıfatı her türlü nevakıstan münezzeh, daha büyüğünün tasavvuru imkânsız olduğunu anlatmak için kullanıl mıştır. Bu zat-ı vacib-ül-vücut hakikaten mevcut olmasaydı kemal sıfatlarını da haiz olmamak lâzım gelirdi (Metalip ve Mezahip). 


2. Allaha imanın icmali şöyledir: Bu âlemin bir sâni-i hakikisi vardır. Her şeyin aslı, mercii, Rabbi ancak odur. Onun kuvvet ve kudreti bütün mümkünata şamildir. İlmi muzmarat-ı kulüp ve hafaya-yi umura varıncaya kadar her şeyi muhittir. İradesi avalimin her zerresine nafizdir. Bilcümle sıfât-ı kemaliye ile muttasıf, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hayır ve şerri takdir ve tayin ederek onlara mukabil bir dâr-ı mükâfat ve mücâzat da ihzar eylemiştir (Hamdi Aksekili). 


3. Cenab-ı Bariye itikat hakkında bazı ayat-i kerime: 

«ZİN EE e; ile ilaveli — Ey Mukammed! De ki: 
O Allah tektir. Allah, iri doğmamış olan, hiç bir şekilde dengi bulunmayan, her şeyden müstağni ve her şey ona muhtaç olandır» (İhlâs suresi, 1, 2, 3, 4). 

« GEREN — Eğer yerle gökte Allahtan başka tanrılar olsaydı, ikisi de bozulurdu...» (Enbiya suresi, 22). 

« Ki e E .. Onun benzeri hiç bir şey yoktur. O, işi- 


tendir, görendir» (Şüra suresi, 11). 
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naos öç a se Si a Mini 
‘Aa ANS — Gözler onu görmez, o bütün gözleri gö- 


iz ? 
& GN! Ay 


rür...» (En’am suresi, 103). 


« svg: = ... Dikkat edin, Allah şüphesiz her şeyi bilgisiyle kuşatandır» (Fussılet suresi, 54). 
« YA ki EE İŞE EE = ... Onların işlediklerini ve iş- 


leyeceklerini bilir, dilediğinden başka ilminden hiç bir şeyi kavrayamazlar...» (Bakara suresi, 255). 


piril r - i 
«sy... — ... Her şeye varlık veren, sonra doğru yola eriştirendir» (Tâ-Hâ suresi, 50). 
« ÜZASEU şe —... Her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyen...» 


(Furkan suresi, 2). 


« AK AĞ Lá = (Allahım) Ancak sana kulluk eder ve yalnız sen- 


den yardım dileriz» (Fâtiha suresi, 5). 
« nala i EAA = Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter; ondan başka Tanrı yoktur...» (Tevbe suresi, 129). 
« bee — Ey Muhammed! Bil ki, Allahtan başka Tanrı yoktur» (Muhammed suresi, 19). 
Kur'an-ı Kerimde Allah adı 2800 defa, Rab sözü de 960 defa geçer. 
İslâm, Allah için «ahlâki ve manevi Allah» tabirini doğru bulmaz ve kullanmaz. Çünkü İslâmiyette Allah her türlü cismaniyet ve maneviyatın fevkinde bir tek ilkedir. Bunun gibi Allaha akıl, fikir, zihin, zekâ 


sıfatları da isnat edilmez. Çünkü bunlarda tagayyür ve hudus vardır. 
Biz Allah'a ancak ilim isnat ederiz. 


2. BATI FELSEFESİNDE ALLAH TELAKKİLERİ 


İlâhiyun (Th&isme): 

1. Yunan filozofu Sokrates Allah'ın varlığını ve birliğini müdafaa eden ilk Yunan filozofudur. Eflatun, «Phaidon» adlı diyalogunda onu şöyle konuşturur: «Kâinat manevi ve ahlâki bir aklın eseridir. Hadisat bir zaruret dolayısıyle değil, hayır oldukları için husule gelirler. Tabiattaki nizam bir aklın eseri olup, bu dünyada insanlara rahmet ve hayır yağdırır. Bu kudret insanların fikir ve ilimlerine vâkıf olduğu gibi dünya nizamına da nezaret eder«. Metalip ve Mezahip*, Sokrat hakkında şu mütalaada bulunur: «Sokrat'ta bazı havass-ı nübüvvet zikre- 


(*) Metalip ve Mezahip: Elmalılı Hamdi'nin Fransızcadan tercüme ettiği felsefe tarihine yazdığı haşiye. 
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dilmektedir. Sokrat'ın akılcı bir filozof olması onun mazhar-i ilham olmasına mani değildir» (s. 191). 

Eflatun ise hayır, hüsn, adalet gibi üç evrensel prensip ortaya koymuş ve «Ziyafet» adlı diyalogunda vücud-i ilâhi delillerini ortaya atmıştır. f 

2. Ortaçağın Hıristiyan filozoflarından St. Anselme, Allah'tan, «kendinden daha büyüğü tasavvur edilemeyen bir varlık» olarak bahseder. 
Descartes bu bapta şöyle söyler: «Ben Allah deyince, beni ve —mevcut oldukları sabit olduğu takdirde— eşya-yi saireyi husule getiren alim ve kadir, müstakil, lâyetegayyer, ezeli bir cevher-i namütenahi anlarım» (Metafizik Düşünceler, s. 3). 

Alman filozofu Leibniz, «Monadoloji» ve «Teodise» adlı eserlerinde" der ki: «Harici eşyanın varlıkları ve gelişmeleri onları meydana getiren bir illet sayesindedir. Fakat bizatihi ve lizatihi cevherin kemali başka bir illete bağlı değildir. Eşya ve hadisat arasındaki sebep ve netice teselsülü en son bir illetin, yani bir cevher-i vacib-ül-vücudun varlığını iktiza eder. Allah kemal-i mutlaktır, eşyanın ilk sebebidir». Spinoza ise, «Allah cevher-i mahzdır. Bizce malum olan sıfatları imtidat ve idrakten ibarettir. Kendi zatının kanunlarına göre bizzat inkişaf eder» der. 
(Etika). 

3. Alman filozofu Kant: «Nazari akıl ile Allah'a varılamaz. Akli ve metafizik delillerle ispat edilemez. Ameli akıl kanun-i ahlâkiyi vaz'eder. 
Kanun-i ahlâki, ne fazilet, ne sadettir, bir hayr-i âlâdır. Biz Allah'ı akli bir iman ile kabul ederiz. Ahlâki kanun postülat olunca Allah onun zaruri neticesidir. Allah vardır, ruh ebedidir» sözleriyle Allah'ın varlığını tasdik eder. Fichte ise ahlâk ile dini aynı şey telakki eder. Kâinatta bir nizam-ı ahlâki vardır. Faal ve ferdi hayat olan bu nizam-ı ahlâki bizzat Allah'tır. Ahlâksız diyanet hurafe, diyanetsiz ahlâk abestir. Vazifeye inanan Allah'a inanmış olur» diyor. Hegel de, «Allah cevher degil, ruh-i mutlaktır. Bu ruh-i mutlakı fikir sözüyle de ifade edebiliriz» demektedir. 

Yukarda sayılan filozofların Allah telakkileri —Allah'ın varlığını mutlak olarak kabul ettiklerinden— İlâhiyun mezhebi (Th&isme) adı altında toplanır. Bunlar kutsal kitaplardaki talimata uygun şekilde Cenab-ı Hak vardır, haydir, varlığına akıl ve iman yoluyle inanırız, derler. 


Diğer Telakkiler: 


Bu kısım içinde Allah'ı semavi kitapların talimatıyle değil de başka delillerle kabul edenler toplanmaktadır. Yani bu kısımda bulunan filozoflar Allah'ın varlığına inanmakla beraber mukaddes kitapları ve peygamberleri kabul etmezler. Bu zümreye dahil olan filozoflar şunlardır: 
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1. Tabiat dini (Déisme): Fransız filozofu J. J. Rousseau'nun felsefesinde ortaya atılan bir görüştür. Rousseau'ya göre insan, kâinatın büyüklüğü, intizam ve güzelliğini temaşa ederek bir sâni-i mutlakın varlığına intikal edebilir. Kiliselerin şaşırtıcı ve karışık talimatına lüzum yoktur. Güneşin doğması, mevsimler, denizler, canlı ve cansız varlıkların değişmez bir nizam ve ahenk içinde akıp gitmeleri insanda bunları yaratan ve yürüten âkıl bir varlık olduğu fikrini doğurur. İşte «Emil>in dini böyle bir «tabiat dini»dir. (Emile, Terbiye). 

2. Bir kısım filozoflar da insanın Allah hakkında ancak bir nebze bilgiye sahip olabileceğini iddia ederler. Blaise Pascal bunlardan biridir. 
«Düşünceler» adlı kitabında şöyle der: «Allah'ı hisseden kalptir, akıl dečil. İman denilen şey, Allah'ı akılda değil, kalpte yaşamak ve duymaktır». 

3. Allah'ı akıl veya kalp yoluyle bilmeyi kabul etmeyen bazı filozoflar da onun varlığının bir zaruret ve ihtiyaç olarak kabulü lâzım geldiği fikrindedirler. Voltaire şöyle der: «Eğer Allah yoksa onu ibda etmek lâzımdır». Rus edibi Dostoyevski şöyle der: «Eğer Allah olmasaydı yeryüzünde her fenalık mubah olurdu». Alman filozofu Nietzsche ise daha garip fikirler ortaya atar: «Avrupalı insanın vicdanında Allah ölmüştür. Ben sadece haber veriyorum». Bundan sonra da şöyle bir kehanet ortaya atar: «Bundan sonra gelecekte sonsuz bozukluklar, yıkılışlar ve kargaşalıklar doğacaktır» (Zerdüşt Böyle Söylüyordu'dan). 


Atheisme ve Pantheisme: 


1. Ath&isme (İlhat): Allah'ın varlığını inkâr eden doktrinlerdir. Felsefe bakımından ateistlerin çeşitli dereceleri vardır. Bir kere açıktan açıga Allah'ı inkâr etmeyen ve fakat Allah'ın varlığını düşünmeden hareket eden kimseler vardır ki, bunlara lâdini sapıklar denilebilir. Bir kısmı da Allah'ın varlığı hakkındaki delillere kani olmayanlardır ki bunlara (septikler) denilir. Bunlar gerçek manada mülhit (athe) sayılmazlar. 
Bunların dışında dogmatik ve gerçek manada mülhitler pek azdır. Çünkü bunlar Allah'ın inkârında gerçek delillere sahip değillerdir. Sayıları az da olsa gerçek mülhitler delillerini kısmen pozitivizm cereyanından alırlar. Fakat bunların hiç biri akli bir delil sayılmaz. Zamanımızda materyalistlerden Le Dantec ile egzistansiyalistlerden J. P. Sartre tanınmış mülhitlerdendir. Le Dantec «Atheisme» adlı kitabında, «Ben Allah'a inanmadığımı samimiyetle itiraf ediyorum. Bu inkârda en büyük delilim, benim mülhit olmamdır. Başka bir delilim yok» der. Bu sözler felsefi bir ilhattan ziyade bir paradoks ve agnostisizm manzarası taşır. 

Mülhitler arasında Feuerbach ile Karl Marx daha ileri gidiyorlar. 
Bu iki mülhit, yalnız Allah'ın varlığını inkâr etmekle kalmıyor, Allah'a iman edenleri de tenkit ediyorlar. Bunlardan Feuerbach, «Allah, insanların gerçeklenmesini istedikleri niyetlerden ibarettir, yoksul insan zengin bir Allah arar» diyordu. Marx ise dinden bir mitoloji gibi bahseder, «Din, halkın afyonudur. O, insanları bu dünyada sosyal bir ihtilâle sapmamaları için ahiret ümitleriyle uyutur» diyordu. 

2. Pantheisme: İslâmda vahdet-i vücut sözüyle ifade edilen pantheisme, monisme'in bir koludur. Temel fikri şudur: Var olan her şey Allahtır, aksi takdirde Allah, Allah olmaz. Panthdisme Batı felsefesinde çeşitli istikametler almıştır. Bunları üç bölüm içinde özetlemek mümkündür: 

a) Tabiatçı panthdisme: XVIII. yüzyılda Diderot, Baron d'Holbach gibi filozofların görüşüdür. Bu sisteme göre evrende tek realite tabiattır. 
Allah da bu tabiatın içinde mündemiçtir*. Allah bu tabiat içinde fail ve nâzım bir unsur veyahut tabiatı dolduran varlıkların heyet-i mecmuasıdır. 

b) İdealist panth&isme: Bu görüş Hegel, Fichte, Brunschvicg gibi modern filozofların görüşüdür. Bu kısım panteizm için tek realite ruhtur. Allah da bu ruhlarda mündemiçtir. Allah bizzat ruhtur, fakat bu ruh, mistik bir kaynaktan aldığı kuvvetle tam bir inkişafa mazhar olduğu zaman en yüksek şeklini bulur ve gerçekleşir (Brunschvicg, Tabiat ve Hürriyet). 

c) Theolojik panthéisme: Felsefede asıl panteizm budur. Başlıca temsilcisi Spinoza'dır. Kâinatta tek realite Allah'tır. Diğer bütün varlıklar, dünya ve ruhlar Allah'ta mündemiçtir. 

Baruch veya Benoit Spinoza, Hollandalı bir Yahudidir. Descartes felsefesine kısmen bağlıdır. «Ethique» adlı kitabında din felsefesini açıklamıştır. Spinoza'nın görüşleri üç esaslı noktada toplanabilir: a) Kâinatta zaruret olarak tek bir cevher vardır ki o da Allah'tır. Cevher sözüyle bizatihi var olan ve lizatihi kendisi olan varlık anlaşılır. Eğer Allah bizatihi var olmasa varlığı için başka bir cevhere muhtaç olacaktı. b) Allahta namütenahi sıfatlar vardır, fakat biz yalnız tefekkür ve imtidat sıfatlarını tanıyoruz. Maddi varlıklar ilâhi uzayın şekilleri, fikirler de ilâhi tefekkürün suretleridir. c) Allah ve sıfatları, kendi cevherinin kanunlarına uygun olarak ve kati bir zaruret halinde inkişaf ederler (Etika, c. 1, Teoremler). 


TEOLOJİ VE TECRÜBE YOLU 


Klasik İspat-ı Vacip Delilleri: 


Rasyonel teoloji, akıl yoluyle Allahı tanımak ister. Âlemin varlığından ve müşahedesinden hareket ederek akıl yoluyle sebeplerden sebep- 


(*) Mündemiç = immanence, kayyumiyet, içerik. 
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lere geçerek bir Halik'ın varlığına ulaşmak ister. Teoloji ve kelâm kitaplarında ispat-ı vacip hakkında ileri sürülen delâil bu neviden araştırmalardır. 

Rasyonel ispat-ı vacip teorileri başlıca iki bölümde toplanır: 1. Kozmolojik delâil, 2. Ontolojik delâill Kozmolojik delâil, âlemin varlığına dayanır. Bu da iki yoldan yürür. Birinci yolda hadiselerin sebepleri zincirleme suretiyle sonsuz derecede gerilere götürülerek en sonunda bir ilk sebep ve illete varılır ki bu illet-i ulâ, halik ve mübdi olan Allah Taâlâdır. Meselâ yağmurun yağması bulutların eseridir; bulutlar su buharının, su buharı ısının, ısı güneşin ve atmosferin değişmelerinden, o da yeryüzüne yakın bölgelerde meydana gelen hava değişimlerinden olur, denilir. İkinci yolda, tabiattaki olayların ve manzaraların temaşasıyle bu âlemin.en yüksek derecede bir sanatkârın eseri olduğu' sonucuna varılır. Meselâ güneşin doğuşu, yıldızların temaşası ile insan bir sâni-i mutlak'ın varlığı sonucuna ulaşabilir. Rousseau'nun ileri sürdüğü delil bu nevidendir. 

Ontolojik delâil, kozmolojik delâilin aksine olarak Cenab-ı Hakkın tam ve kâmil bir varlık olduğu fikrinden hareket eder. Allah bütün kemal sıfatlarını cami olduğundan âlemdeki noksan varlıklardan daha üstün bir varlıktır. Bu sebeple vücudu zaruridir. 

Çağımızda ise akıldan ziyade deneylere baş vurulur. Akıl yerine deney metodu kullanılır. Zamanımızda birçok din âlimleri akıl ile deney metodunu birleştirerek Allah'a varmayı arzu ederler. Bu arzudan «mistik tecrübe» ve «aksiyon» adı verilen iki esaslı teori doğmuştur. 


Mistik Tecrübe: 


Mistik olaylar, yani kalp yolundan Cenab-ı Hak ile vasıtasız münasebet kurmak halleri bir zamanlar anormal ve patolojik bir hal telakki edilmiştir. Gerçekten de patolojik sayılan mistik olaylar vardır. Fakat bunların yanında tamamıyle salim insanlarda görülen normal mistikler de vardır. P. Janet, Delacroix gibi psikologların da gösterdiği üzere müşahede altına alınan normal mistiklerde görülen vecit ve istiğrak halleri vücutta ortaya çıkan bir arızadan meydana gelmediği gibi, bir nörozdaki zihin bozukluğundan dahi meydana gelmemektedir. Bu gerçeğe dayanan birtakım filozoflar Allah fikrinin menşeini bu mistik olaylarla açıklamak istemişlerdir. Modern insanların itikatlarını ve dini duygularını bazı müstesna kimselerin, yani mistiklerin deneylerine bağlamak yeteri derecede kesin ve ilmi bir yol değildir. Bununla beraber birçok müminler mistik tecrübeye önem verir ve bunu yeter sayarlar. Bu önemli görüş kitabımızın vecit, istiğrak ve mistiklik bölümlerinde daha etraflı bir şekilde incelendiğinden burada yalnız bir metot olarak göstermekle yetineceğiz. 


DİN PSİKOLOJİSİ 175 


1. Lâşuur yolu: İngiliz psikologlarından F. W. Myers (1843-1904), mistik tecrübe yerine ulvi ene (moi subliminal) teorisini kurar. Ona göre bu ulvi ene, âlemin ruhudur. Mistik tecrübenin esası da ulvi ene denilen bu lâşuurun bütün şuuru kaplamasından ibarettir. W. James de «Tecrübenin Felsefesi» ve «Dini Tecrübe» adlı eserlerinde Myers'in bu fikirlerini benimsemiştir. James der ki: «Gerçek müminler ulühiyeti görürler ve bilirler. Bu da onlara kâfidir. Onlar, manevi ve görünmez bir âleme dalmışlardır. Orada kendilerine yardımcı bir el uzanır. Ruhları kendilerinden daha üstün olan bir ruhla mistik bir şekilde bağlantı kurar. Şuurlu olan ene, kendisini selâmete ulaştıran daha üstün ene ile birleşir». (Tecrübenin Felsefesi, s. 291). Fakat James, kendinden üstün olan bu ene'nin mahiyetinden bahsetmez: «İnsanın ferdi varlığının üstünde olan bu varlık, ne olursa olsun, şöyle veya böyle, insanın bütün dini tecrübelerinde kendisiyle sürekli temas halindedir» (Dini Tecrübe, s. 
421). James'in felsefesinde bu ulvi varlık, insanı başarıya ve faaliyete sürükleyen bir kuvvettir: «Allah'ı bilmek ve tanımak mesele değil, onun insan hayatına verdiği kuvvet söz konusu olmalıdır. O, yerine göre bizi besler; bazen tehlikeler karşısında bir koruyucu olur, bazen de dost ve sevginin konusu olur. Eğer o bize gerçekten faydalı ise din şuuru, daha fazlasını beklemez. Allah gerçekten var mıdır? Varlığı ve mahiyeti nedir? Bunların hiç ehemmiyetleri yoktur. Dinin gayesi Allah değil hayattır. Daha geniş, daha zengin, daha tatmin edici bir hayat ve bütün dini temayüller, her derecede hayat ve aşktan ibarettir» (Dini Tecrübe, s. 422). Amerikalı psikolog Leuba da bu teoriyi benimsemiştir. 

2. Sezgi yolu: H. Bergson, «Din ve Ahlâkın İki Kaynağı» eserinde mistik hallerin lâşuur ile izahını kabul etmez ve mistikliğin kaynağını bizzat Allah'ın sıfatlarıyle açıklar. İnsan zekâsının konusu madde âlemidir. Bu sebeple doğrudan doğruya zekâ ve zihin yoluyle Allah'ı bulmak imkânsızdır. Fakat zekânın ötesinde insanda bir sezgi vardır ki onun vasıtasıyle insan ruhunun Allah'la münasebete geçmesi ve birleşmesi mümkündür. «Ateş nasıl demiri kızdırırsa Allah da insan ruhuna öylece nüfuz ederek onu ısıtır». Şüphesiz ki mistik haller, müstesna kimselere mahsus bir meziyettir. Bununla beraber insanlığın itikat ve imanları bu mistik tecrübelerle beslenir: «Bir dine salik olanların çoğu mistikler derecesine yükselemezler, fakat dualarında ve ibadetlerinde en büyüklerine karşı yaptıkları hürmet ve saygı davranışlarıyle Allah'ına ulaşmak için gayret sarfederler». Bergson bu durumu şöyle bir teşbih ile anlatmaya çalışır: «Herhangi bir öğretmen derslerinde basit sözlerle öğrencilerine birtakım bilgiler vermeye, telkinler yapmaya çalışır. Fakat öğrencileri arasında zeki, kabiliyetleri yüksek öyle öğrenciler çıkar ki bunlar ileride öğretmenlerinin sezemediği yüksek hakikatleri sezer ve keşfederler. Öğretmenin buradaki rolü, insan ruhunda bulunan yüksek 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sezgi kabiliyetlerini teşvik ve ikazdır». İnsanların çoğunluğu da böyledir. 
Dualar ve ibadetler, müstesna bazı kimselerin ruhlarını harekete getirir ve yüksek sezgi kabiliyetleriyle vasıtasız olarak Tanrrya ulaşırlar». 
James ve Bergson'un bu görüşleri tenkitlere uğramıştır. Bu iki filozof her ne kadar pozitivizmin objektif tecrübe anlayışı yerine dini bir tecrübenin varlığını göstermekle din psikolojisine büyük hizmetler etmiş iseler de, dinî hayatı şahsî tecrübelere istinat ettirmeleri ve dini müphem bir sezgi ve fayda halinde göstermeleri makbul ve mantıki bir çözüm yolu değildir. Bundan başka dinlerde önemli yer işgal eden ahlâkın da böyle müphem ve değişken anlayışlar üzerine istinat ettirilmesi yanlıştır. Fazla olarak Bergson, aklın rolünü inkâr etmek ve mistik tecrübeyi ifrata götürmek suretiyle dini vakıanın gerçeklerini kavramaktan uzaklaşmıştır. 


Aksiyon Teorisi: 


Yukarda gösterdiğimiz mistik tecrübe ekollerinde; Allah fikri, belirli tecrübeler sonunda ve: dışarıdan insan ruhunu doldurur fikri hâkimdir. Aksiyon felsefesinde ise Allah, insanın esaslı olan bütün hareket ve faaliyetlerinde vardır. Esas mesele insanın bu faaliyetler içinde Allah’ı bulabilmesidir. Bu fikri savunan modern filozoflardan Maurice Blondel ile Edouard le Roy’dur. 


1. Aksiyon: M. Blondel (1861-1940), fikirlerini «Aksiyon», «Düşünce», «Varlık ve Varlıklar» adlı kitaplarında açıklamıştır. Blondel, teolojinin ispat-ı vacip hakkında ileri sürdüğü delilleri reddetmez, fakat onları bugünkü ilmî gelişmeler karşısında yeterli bulmaz. Evvelâ Allah fikri ancak bir dereceye kadar hazırlanmış, inanmış ve iyi niyet sahibi kimselerin kalbine girebilir. Yoksa kendinden dışarı çıkmayan ve hiç bir ideal ile ilgilenmeyen kimsenin kalbinde inkişaf etmez. İkincisi akli muhakemelerle elde edilen Allah fikri eksik bir bilgidir. İradenin müdahalesiyle işlemeyen bir fikir ölü bir kalıptır. Hareket ve faaliyete yönelmeyen bir fikir suni ve yetersizdir. 


İnsan ancak aksiyon sayesinde mücerret ve sağlam bir «gerçek Allah» fikrine ulaşabilir. Filozof bu aksiyon sözünü şöyle açıklıyor: a) Her şeyden önce aksiyon, pratik ve ameldir. Bu fiil ve ameller durmadan uygulandıkça tabii bir gelişmeyle organların verdikleri ağırlıkları atarlar. Fakat asıl fiil ve amel, insanın içindedir. Bu da sahip olduğumuz bütün kaynakları harekete getirmek, yani zihni, hissi, iradi ve ahlâki bütün sermayemizi harekete getirmekle olur. b) Aksiyon derin yaşayışın ihtiyaçları hakkında şuur edinmektir. Bütün ahlâki hareketlerimiz- de daima daha iyiye gitmek, daha yüksek hayra ulaşmak fikirleri yaşar. 
Bunlar âdeta «ideal bir irade»nin vicdanımızda yaşayan saklı kuvvetleridir. c) Allah hakkında ancak akıl ve muhakemenin sezgiyle birleştirilmesi suretiyle tam bir kavrayışa varılabilir. Burada akıl ve muhakeme «zaruri bir rol» oynar. Bu vasıtanın daha somut, daha canlı bir sezgiyle takviye edilmesi lâzımdır. Aksi takdirde akıl ve muhakeme yolu, sahibinin elinden kurtulan uçurtma gibi uçup kaybolur (Aksiyon, s. 353). 
Filozof bu sözleriyle Allah fikrinin insanda kapalı ve içerik olarak yaşadığını, bunun aydınlanması için akıl ve muhakeme yoluna baş vurulması gerektiğini göstermektedir. 

2. Yaşanan tecrübe: Edouard le Roy (1870-1940) da aksiyon felsefesine taraftardır ve bu itibarla görüşleri Blondel'in fikirlerine yakındır. 
Le Roy, Allah hakkındaki fikirlerini «Allah Meselesi ve Dogmalar», «Tenkitler» adlı iki eserinde izah etti. Müdafaa ettiği tezin esas noktaları şunlardır: a) Allah'ın varlığını, akli delillerle ispat etmek mümkün değildir. Çünkü bu delâilin hepsi Allah'ın kayyumiyet (immanence) sıfatına dayanırlar. Bu delil ise esasında bir bütün olan varlığı bölmek, parçalamakla yapılır. Âlem yanyana getirilip birbirlerine eklenmiş parçalardan ibaret değildir, bölünmez bir bütündür. Orada her şey her şeyin içindedir. b) Âlem bize kendi kendine izah edilemez bir bütün olarak görünmez ve bu izah için dışarıdan yüksek bir realitenin müdahalesine ihtiyaç yoktur. Onu parçalayacak yerde bir bütün olarak ele almalıdır. 
O zaman hadisatın menşei diye bir mesele ortada kalmayacaktır. c) Allah'ı bilmenin tek bir yolu vardır ki, o da aksiyondur. Aksiyon demek, hayatın ve amellerin ihtiyaçları içinde içerik olarak bulunan «ışık»ı harekete getirmektir. Çünkü her düşüncede zımni olarak bir Allah fikri saklıdır. Herkesin verdiği hükümlerde Allah'ın varlığını tasdik zımnen vardır. d) Hayat sözünden manevi yaşayış anlaşılmalıdır. Bu manevi hayatta duyulan bütün ihtiyaçlarda Allah'ın bilinmesi ve tanınması fonksiyonları saklıdır. e) Allah'ı nazari spekülasyonlarda değil, yaşanan tecrübenin içinde aramalıdır. Bir dağın en yüksek tepesine varmak için aradaki küçük tepeleri aşmak lâzımdır. Bunun gibi, insan durmadan ahlâki faziletleri yaşayarak sonunda en yüksek gerçeğe ve hayra ulaşır. 


İSLÂM TEOLOJİSİ 


İslâmdan Önce Araplarda Allah Fikri: 


Hazreti Peygamberden önce Araplarda el-Lât isminde bir mabudun bulunduğu bir kısım tarihçiler ve arkeologlar tarafından ileri sürülmüştür. Cahiliye devrinde Araplar Allah'a ilâh, Aramiler de alâha derlerdi. Batı dillerinden Fransızcada Dieu, İngilizcede God, Almancada Gott denilir. Araplar zaman-ı cahiliyette ilâh adını verdikleri tanrıyla diğer 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tanrılara taparlardı. Cahiliye Araplarında politezmden önce totemizm inancının da yaşadığı hakkında bazı deliller vardır. Araplarda birçok kabile isimlerinin totem hayvanın adını taşıdığı görülmektedir: Beni Kureyş (köpek balığı), Beni Esed (aslan), Beni Nemir (kaplan), Beni Kelp (köpek), Beni Duil (çakal), Beni Anze (dişi keçi) gibi. Fakat bu isim benzerliğine rağmen İslâmın ulühiyet anlayışıyle cahiliye Araplarının tanrı anlayışları birbirlerine hiç benzemez. Mekke Araplarının bu tanrı ve diğer tanrıları (Lât, Menat, Uzza, Hübel) ve bunlara atfettikleri sıfatlar kısaca müşriklik ve çoktanrıcılık sözleriyle ifade edilebilir. 


Kur'an ve Hadiste Allah Fikri: 


1. Hazreti Muhammed «Lâ ilâhe illallah» sözüyle müşriklerin bu çoktanrıcılık anlayışını kesin olarak önlemek istedi. Müşrik Arapların tanrılarını ifade etmek için «asnâm» ve «evsân» terimlerini kullandı. Mekke müşrikleri, tanrılarından korkmazlar ve kendilerine gayet uzak tanırlardı. İslâmlık ise Allah korkusunu esas fikir almakla beraber, Allah'ı insana çok yakın, «insana şahdamarından daha yakın» telakki eder. 


İslâmiyet, Cenab-ı Hakkı en soyut ve yüksek bir varlık olarak gösterir. Kur'an-ı Kerimde birçok yerlerde Cenab-ı Hakkın sıfatları (esma- ül-hüsna) zikredilmiştir. Kuran-ı Kerimin ve ehadis-i şerifenin beyanlarına göre Cenab-ı Hak bitazihi ve lizatihi vardır, yani kendi kendine ve kendiliğinden var olan bir zat-ı vacib-ül-vücuttur. Bazı Batı yazarları İslâmın ruhunu iyi tanımadıklarından sıfât-ı ilâhiyeden bahsederken İslâmlıkta bir «antropomorfizm — mücessime» akidesi bulunduğunu iddia etmişlerdir. Halbuki bu sıfatlarda mecazi manalar mevcuttur. İslâm âlemi buna tecsim ve teşbih adını vermişlerdir (Mukatil bin Süleyman). 

2. Kur'an-ı Kerimin sıfât-ı ilâhiye ile ilgili ayetlerinde bildirildiği üzere Cenab-ı Hak «vahit, hayy, bizatihi ve lizatihi müteal, kadir ve kaykum»dur. Ebedi (samed), celâl ve ikram sahibidir; görür, işitir, bilir, halik-ı küldür; örneksiz olarak bütün cemadatı ve uzviyatı halk etmiştir. 
Kâinatta her şeyi, canlı ve cansız her mevcudu Allah yaratmıştır. Bu yaratma hiç bir örneğe göre değildir. Kendisinden başka yaradan da yoktur. Bu sebeple Halik Taâlâ'nın yaradıcılığı «mübdi, musavvir»dir. Her canlıya can verir. Her canlı ölür, yalnız Cenab-ı Bari ebedidir, bakidir SNS ; rahman, rahim ve gafurdur. 

Allah'tan başka her şey mümkin-ül-vücut, yalnız Cenab-ı Hak vacib- ül-vücuttur. Cenab-ı Bari 'müteal, mahlükat madundur. Bu sebeple hepsi helâke giderler. 

Hazreti Peygamberden sonra bu sıfatlar üzerinde müfessirler ve İslâm mütefekkirleri çok durdular. Cenab-ı Hakkın âlemden ayrı ve müteal bir varlık olmasıyle cemi mahlükatı yaratması, yani sun’ ve fiili 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meselesi nasıl telif ve izah edilecekti? Kelâm uleması tenzih (Allahtan tegayyüre ait bütün sıfatları kaldırmak) ve muhalefet-ün lil-havadis (yani sıfat-ı ilâhiyede insana mümasil sıfatların mutlak surette başka olması) fikirleriyle bu meseleyi hallettiler, Mutasavvife ise Allah'ın bir kül olduğunu, mevcudatın tedricen Allah içinde eriyeceğini düşündüler. İslâm filozofları ise ahkâm-ı Kur'aniye ile felsefeyi telif ve tevhit yolunu tuttular. Bunların görüşleri orijinal bir vahdet-i vücut şeklindedir. İmam Gazali bütün ömrünce bu meselenin halliyle uğraştı ve ehl-i sünnetin en yüksek ve olgun fikirlerini ortaya attı. 


Cenab-ı Barinin Bilinmesi: 


İslâmlık genişleyince Allah'ın nasıl tanınacağı, imandan ne kastedildiği, insanın mesuliyeti, Allah'ın yüksek takdir ve tedbirinden maksadın ne olduğu hakkında sualler meydana çıktı. Bir kısım kelâmcılar, nusus (dogmalar) ile iktifa edip gerisini insanların kalplerine bile vâkıf olan Allah'ın takdirine terk ediyorlardı. Böylece bu gibi meseleleri ahiret gününe irca etmeyi teklif eden Mürcie mezhebi zuhur etti. Sonra ihtiyar, yani kader meselesi üzerinde münakaşalar başlayarak ifrat ve tefritlere gidildi. Bu mücadelelerden zaruri olarak Mutezile'nin Kaderiye mezhebi (Mabed-ül-Cüheni) ile Ceberiye mezhebi (Cehm bin Safvan) meydana çıktı. Cenab-ı Hakkın 99 ism-i şerifi halk tabakalarına açık ve kesin olarak açıklanmalı ve birbirleriyle çatışır gibi görünen «rahim ve müntakim» gibi sıfatları akli ve mantıki olarak telif olunmalıydı. Yunan felsefesinden yapılan nakiller ve tercümelerle zat-ı ilâhi ile sıfatlarının dahi etraflı bir şekilde açıklanması bir zaruret haline gelmişti. Tevhit akidesi Cenab-ı Hakkı son derecede soyut bir hale koyuyor, selbi sıfatlar (yani, Allah'tan bazı sıfatları nefyederek) ile büsbütün soyut bir şeye irca olunuyordu. Ezcümle Cenab-ı Hakkın ilim sıfatıyle muttasıf olması vaciptir, fakat bu ilim neye taalluk eder, zatına mı, yoksa zatının gayrine mi? Zatına taalluk ediyorsa zatında ikilik olur. Zatından gayriye taalluk ediyorsa ilmi zatından başkasına müteallik olduğu için mutlak olamaz. O halde Cenab-ı Hakkın birliği ve kıyam binefsihi sıfatı muhafaza edilmek istenilirse ona herhangi müspet bir sıfat izafe etmek daha mantıki olmaz mıydı? 


Ehl-i Sünnet Yolu: 

Mesele bu noktaya gelince İslâm âleminde üç türlü izah şekli meydana çıktı: Birincisi ehl-i sünnet tarikı ki menkulâta (tradition) dayanırlar. İslâmın gösterdiği yoldan yürürler. Hadis-i şerifte şöyle buyurulur: «Mahlükatı tefekkür ediniz, Allah Taâlâ hakkında tefekküre dalmayınız, çünkü siz onun kadrini takdir edemezsiniz» (Ömer Nasuhi Bilmer, Hakikat Goncaları). i 
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Şu halde burada, aklın rolü nübüvveti tasdike delâlet, müteal ve mutlak olan şeyleri anlamaktan aciz olduğunu kabul etmektir. Aklın kavrayamadığı bu sahaları idrak eden göz kalptir. Kalpten kast, Allah'ı tanımaya mahsus bir yer olan ruhun hakikatidir» (El-Munkızu min-ed-Dalâl, s. 59). 

Ehl-i sünnet Kur'an ve hadiste zikredilen emirler ve hükümlere, .icma (consensus) ile kabul edilen delâile itibar ederler. Nusus-i şer'iye varit olduğu gibi kabul edilmeli, aklen ve naklen tenkit ve telife kalkmamalıdır. Meselâ Cenab-ı Hakkın arş-ı âlâda oturduğu (istiva) hakkındaki beyanını, insanın oturuşuna benzetmeden, tenkit ve tahlile kalkmadan olduğu gibi kabul etmek lâzımdır. Buna İslâmda «bilâ-keyf velâ-teşbih» denilir. Elmalılı Ahmet Hamdi Yazır, «Hak Dini ve Kur'an Dili» adlı eserinin 3. cildinin 2171. sayfasında bu meseleden söz ederken şöyle der: «Burada Arşta üstüva eder yani Arş tahtında oturur sözü mekân ve zamanla ilgili olmayıp manevi ve macezi olduğu muhakkaktır». «Tecrid-i Sahih» tercümesinin 9. cilt 8. sayfasında ise şu sözler görülür: «Bazıları Ayet-ül-kürsiye bakarak kürsi ile Arşın aynı şey olduğunu söylemişlerdir. 
Şer'i lisanda Arş âlemleri ihata eden, kavranması ve değerlendirilmesi insan aklının dışında kalan ve greçeği ilm-i ilâhiye ait olan âli bir muhittir ki gökler, cennet, sidre ve kürsi hep bunun altında tasavvur olunu». Fakat İslâmın temel ilkelerinden biri de akılcılık olduğundan bu görüş uzun süre devam etmedi. Bunun arkasından İslâm mütefekkirleri ve mantıkçıları «muhalefet veya fadl» akidesini ortaya koydular. Bu akidenin düşüncesi şudur: Allah'ta olan her şey, insanda olan benzer şeylerden başkadır. Bunları insandakilere benzetmek caiz değildir. Bu açıklamaya «tenzih — uzak tutmak» denilir ki, Allahı bütün mahlükat ile ihtilât ve iştirak etmek mahzurundan uzak tutar. Bu nokta İslâm akidelerinde önemli bir adımdır. Allah'ın mahlükatından başka olduğu (muhalefetün lil-havadis) muhakkaktır, fakat Allah'ı tefekkür etmek, yani aklen kavramak da gereklidir. Allahın muhtelif sıfatları da bu tefekküre yardım eder gibi görünüyordu. Bir kısım İslâm uleması ise bu sıfatların Allah hakkında sarih bir fikir edinmemize yeter olmadığını, ancak bir dereceye kadar tanıtabileceğini ileri sürdüler. Bazıları ise bu sıfatların vacib-ül-vücudun zatı hakkında hiç bir fikir veremeyeceğini iddia ettiler. Meselâ Kur'an-ı Kerimde, «Allah rahimlerin en rahimidir» buyuruluyor. Acaba Allah'ın muttasıf olduğu bu rahimlik sıfatı insandaki rahimlik sıfatıyle uzak yakın bir benzerliğe malik midir? İşte bu şekilde iddialarla bu kelâm meselesi İslâm mütefekkirleri arasında birçok münakaşalara yol açmış, çeşitli mezheplerin doğmasına sebep olmuştur. Ancak bütün bu münakaşalar esnasında İslâmdaki türlü mezhepler ve fırkalar asla lâedriye (agnisticisme) yoluna girmemişlerdir. Bugünkü kelâm ulemamız selefiyenin fikirlerine hürmet etmekle beraber daha 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çok tenzih akidesini benimsemiş görünmektedirler. Bugün kelâmda is pat-ı vacip hakkında ileri sürülen bütün delâilin temel fikri de bu aki deye dayanmaktadır. 


Akliyun (Rasyonalizm) Yolu: 


Bütün İslâm mütefekkirleri ve mütekellimin, İslâmda akıl yolunu lüzum ve zaruretine inanmışlardır. Ancak metafizik meselelerde ve iti kat bahsinde aklın her alanda yeter bir delil olup olmadığında ihtilâf: düştüler. Bilhassa Mutezile, İslâmda rasyonalizm cereyanının başlıca mü dafii oldular ve kelâm bahislerini akla dayanarak izaha çalıştılar. Allał akidesinde en çok Allah'ın sıfatlarına itirazda bulundular. Onlara göre bu sıfatlar vahdaneyit-i ilâhiyeye (tevhit — monothéisme) aykırıdır. Hi olmazsa bunlar Allah'ın zatı olup, zatının gayri olmamak lâzımdır, de. 
diler. Mutezilenin bir kısmı da sıfatları toptan reddederek Allah'ı sor derecede soyut ve hatta belirsiz bir vahdete irca etmeyi teklif ettiler Yine Mutezilenin iddiasına göre, mutlak kadere ait hükümler de Cenab-Hakkın «adl» sıfatıyle barışamazdı. Cennet'te Allah'ı görmek, onun cis mani bir varlık olması anlayışına yol açacağından, onu da kabul etme diler. Bu alanda nazari muhakeme ve istidlâllerle (tevhit, adl, cismani. 
yetten tenzih) gibi üç esaslı fikri mezheplerinin temel taşları yaptılar Bu münakaşalar sürüp giderken Hicret'in IV. yüzyılında (X. yüzyıl) Eş'ari akla dayanan nazari muhakeme ve istidlâl yolunu (cedel) ehl-i sünne: tin metodu olarak kabul etti ve ancak pek koyu ehl-i sünnetçiler bu metoda muhalif kaldılar. Eş'ari'nin ortaya koyduğu sistem, ehl-i sünnet görüşüne tamamıyle uygundu ve en basit şekliyle şu cümlede özetlene. 
bilirdi: «Nasıl olduğunu bilmeden ve benzetmeye kalkışmadan Allah'ı kabul etmelidir». Birinci esaslarıyle Mutezileye, ikinci esaslarıyle de Mücessime (antropomorfizm) cilere cevap vermiş oluyorlardı. Bu görüşleri sonradan Ebu Bekir Bakıllâni, felsefeyle de birleştirerek genişletti Eş'ari, ihtiyar meselesinde ortalama bir yol tuttu. Ona göre insanda «kisp: kudreti vardır. Cenab-ı Hak, fiilleri halk eder. Mahlük da kisp kudretiyle ifa eder. Bundan dolayı da mesuliyeti vardır, dediler. 


Eşariyede Allah Telakkisi: 


Eşariye sisteminde* ontoloji (varlık) ile Allah fikri iki temel kavramdır. Bütün sistem gayet ince analizler ve istidlâllerle sonunda felsefenin imkânsızlığını göstererek insanları Allah'a ve vahiylerine irca etmeye ve onları kâinatta tek hakikatin Allah'ın varlığı olduğuna iman etmeye sevk eder. Şimdi konumuzun iyi anlaşılması için Eş'ariyenin var- 


(*) Ebul-Hasan Ali bin İsmail-ül-Eş'ariy-ül-Basri (H. 260-330, M. 942). 
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lık anlayışı hakkında birkaç söz söyleyelim: a) Eş'ariye, önce bilgi ile zat-ı eşya (mevcud-i mutlak) arasındaki münasebeti göstermek isterler. 
Bu konuya önemli Alman filozofu Kant 800 yıl sonra ancak temas edebilmiştir ki, bu da İslâm mütefekkirlerinin bu alanda ne kadar ileri düşündüklerini gösteren bir delildir. Eş'ariye, o zaman hâkim olan Aristo felsefesindeki makulât (kategoryalar) görüşünü hareket noktası olarak ele alırlar. Onlara göre bilgi, bir şeyin olduğu gibi tanınmasından ibarettir. Menkulâttan ancak (cevher, keyif) makulelerini kabul ederler. 
Kemiyet (nicelik), mekân, zaman gibi makuleler ise, bilen insanın zihninde mevcut enfüsi münasebetlerdir ve itibaridir. Yoksa objektif bir varlıkları yoktur. Eğer bu münasebetler objektif olarak mevcut olsalardı herhangi bir şeyde mevcut olmaları lâzım gelirdi. Nitekim keyfiyet de diğer bir keyfiyetle kaim olmaz. Ancak cevherle kaim olur. Bunun gibi münasebet ve nispet makulesi birleştirdiği iki şeyden hiç biriyle kaim olmaz. Yani müessir, ne illetle ne eserle kaim olmaz, ancak cevherle kaim olur. Bu üçüncüyle iki öncekileri birleştirmek için de zaruri olarak diğer münasebetler lâzım olur. Bu suretle ardı arkası gelmeyen bir münasebetler silsilesi meydana gelir ki, bu imkânsızdır. Şu halde eşya ve varlıklar arasındaki münasebetlerin de gerçek varlıkları yoktur. Bunlar tamamıyle zihni (sübjektif) vehimlerdir. Bu sonuca göre maddenin bir suret olması da imkânsızdır. (Aristo'deki madde ve suret anlayışı). Madde, bir emr-i zihnidir. Bu sonuçlara göre Eşariye ve kelâmcılık cevher-i fert (atomizm) teorisine vardılar. İslâm kelâmcılarının atomizmi kendilerine mahsus ayrı bir görüştür. Onların atomizmi yalnız mekâni değil zamanidir de. Onun için bu atomlara monat demek daha yerindedir. Mekânda veya zamanda âlemin manevi veya maddi bütün tezahüratı birçok monat (cevher-i fert) lardır. Bu monatların her birinin kendine mahsus keyfiyetleri vardır, fakat zaman ve mekân monatlarının hiç birinde imtidatları (süreklilik) yoktur. Yalnız bir «vazı — durum» vardır, hacimleri yoktur, birbirleriyle temas etmezler. Aralarında mutlak boşluk vardır. Âlemde vaki olan her değişme ve fiil, monatların zuhur ve ufulünden ibarettir. Alman filozofu Leibniz «Monadoloji Felsefesinde monatlar arasındaki münasebetleri izah için «aheng-i ezeli» teorisini ortaya koydu: İslâm kelâmcıları ise bunu ilâhi iradeyle açıkladılar. 

Eş'ariler, bu ontoloji anlayışından Allah'ın varlığına geçerler. Yukarda söz konusu olan monatların hareketlerini, yani bir halde bulunup başka bir halde bulunmamalarının bir illete (sebebe) dayanması zaruridir, derler. Bu illet olmadıkça monatlar arasında ahenk ve irtibat kurulamaz. 
Bu illetin tek bir illet olması da icabeder. Onun ötesinde başka bir illet olursa, o zaman yine sonsuz bir zincirleme meydana gelir. İşte bu tek illet Allah'ın iradesidir. Bu irade hiç bir madde bulunmadan ve herhangi bir kanun ve zaruretten müteessir olmadan faaldir. Allah, atomları ve keyfiyetlerini yaratır ve yok eder, bu vasıtasıyla kâinattaki bütün hareketlere ve tahavvüllere sebep olur. Fakat bu hareket ve değişme, bizim anladığımız manada mevcut değildir. Bize bir şey hareket halinde görülürse bunun manası Allah'ın bu şeyi önceki vaziyetinde vücuda getiren atomları yok etmesi, harekette bulunan şeyin hareket istikametinde arkası kesilmeksizin durmadan yeni atomlar halk etmesidir. İşte bizim illet ve eser telakki ettiğimiz şey de bunun gibidir. Meselâ, bir kalemle kâğıt üzerine yazı yazıldıkta, Allah onun zihninde yazmak iradesini verir ve kudretini yaratır. El ile kalemin bize görünen harekete ve kâğıt üzerinde okunan kelimelere sebep olur. Fakat bu olayların hiç biri diğerlerinin illeti değildir. Allah atomları yaratmak ve yok etmek suretiyle hariçten gördüğümüz bu zevahirin husulüne gerekli tertibi vücuda getirir. Şu halde itiyat ve irade denilen ruhi kudret, Allah'ın yarattığı tercih kudretinin insan zihninde meydana gelmesinden ibarettir. 


Tabiat kanunu diye bir şey de yoktur. Bu âlem daima ve durmadan tekerrür eden bir mucizeyle kaimdir. Bu halde mucize bizim, tabiatın olağan telakki ettiğimiz efal ve hadisatıyle aynı şeydir. Eşyanın kendilerine mahsus tabiatları yoktur. Ateş yakmaz, bıçak kesmez. Belki Allah, ateşin değdiği nesnede yanmayı ve bıçağın değdiği nesnede kesmeyi halk eder. Cenab-ı Hakkın kâinata taalluk eden bu iradesi, insanın duyu organlarıyle idrak ettikleri olaylar (mümkinat) hakkındadır. Zaruriyat hakkında bu açıklama muteber değildir. Allah, muhalefetün: lilhavadistir. Mahlükatından bu sıfatla ayrılır. Allah, âlemde doğal bir illet değildir, hür bir illettir. İnsanın efal ve harekâtına gelince Allah o suretle irade eder ki, kül halinde ve bütün teferruatında insanın fiil ve hareketleri de meşiyet-i ilâhiye ile tevafuk eder. Bu suretle ahlâkta mesuliyet, hak ve vazife kavramları da akli bir şekilde sisteme bağlanmış oluyordu”. 


Sufiye ve Gazali'de Allah Fikri: 


Sufiye veya tasavvuf, Allah hakkında bilgi edinmek için akıl ve deney yolundan başka bir yol bulmak lâzım geldiğine inanır. Onlara göre insan ruhunda onu doğrudan doğruya Allah'a ulaştıracak bir kuvvet ve kabiliyet vardır. Bu kuvvet, Allah tarafından gönderilen peygamberlerin rehberliğiyle Cenab-ı Hakkın zat ve hakikatine ulaşabilir. Hazreti Peygamber de, «Üns maallah» denilen bu temas ve yakınlaşmayı tasvip ederdi. İslâm tarihinde bu yolun en basit şekilde olan nefis murakabe- 


(*) Bkz. Yeni İlm-i Kelâm, c. I, s. 109-117, İ. Hakkı İzmirli. 
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sinden en yüksek vecit ve istiğrak şekillerine kadar türlü mertebeleri görülür. Ancak tasavvuf ve sufiye yolu, bazı kimselerde koyu bir vahdet-i vücut (panteizm) haline kadar götürüldüğünden, İslâm uleması arasında pek hoş görülmemiş ve bu sebeple de tasavvuf ve murakabe yolu İslâmda umumi bir metot olarak kabul edilmemiştir. Sufiye yolu bazen riyazat (züht ve takva), bazen de nazar (tefekkür ve murakabe) şekillerini alarak gelişmiştir. Riyazat, zikir ve murakabelerle Allah'a ulaşmaya çalışır. En yüksek şekillerinde tasavvufun vacib-ül-vücut bir Allah anlayışı yerine vahid-ül-vücut bir Allah telakkisi yaratmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. 

İslâm tasavvufunu mükemmel bir sistem haline getiren huccet-ül-İslâm İmam Gazali'dir. İmam Gazali, akıl ve naklin yanına mükâşefe metodunu da ilâve ederek İslâm teolojisinde büyük bir inkılâp yapmıştır. 
Gazali aklın Allah'ı tanımaya muktedir olamayacağını ispat ederek aklı yine akıl yoluyle âciz bir hale getirmiştir. Nakli de tasavvuf ehlinin zikir ve murakabelerine rehberlik etmek, onları disiplin altında tutmak için kullandı. İnsan şuuru bu rehberlik ve disiplin sonunda yeter derecede gelişince artık Gazali'nin sistemi kurulmuş oluyordu. Gazali, Allah hakkındaki görüşlerinde Hazreti Peygamberin hadislerine tamamen bağlı kaldı. Ona göre Cenab-ı Hak iradedir. Bütün yaratıklar ve varlıklar bu iradeye şehadet ederler. İnsan şuuru iradesiyle Allah'a yakın olur. «İstiyorum, öyleyse varım!» düsturu onun psikolojisinin temelini teşkil eder. 
Allah, insana kendi ruhundan bir nebze ihsan eylemiştir. Nefs-i insani bu âlemdeki varlıklardan başkadır, bir cevher-i ruhanidir, mahlüktur. 
Fakat sureti yoktur. Buut ve mekâna tabi değildir. Yeryüzündeki müsafereti müddetince âlem-i lâhutu arar ve Allah'a iştiyak duyar. İnsan ruhu ile ruh-i ilâhi arasında cevherde, sıfatta ve efalde bir benzerlik olduğunu iddia eder (Allahın Âdem'i kendi suretinde yarattığı hadisine dayanarak). O âlemde insan, kendi bedenine, Allah da kâinat üzerine hâkimdir. İmam'ın bu görüşü Eş'ariye mezhebine de uygundur. Gazali, tevhit hakkındaki fikirlerini Kudüsteyken yazdığı «Risâle-i Kudüsiye»de toplamıştır. 

İmam Gazali ehl-i sünnet itikadına göre Allah hakkındaki fikirlerini «İhyâ-ül-Ulüm» unda şu sözlerle bildirir: «Allah birdir, onun şeriki yoktur. Allah kadimdir, evveli yoktur. Onun varlığı devamlıdır, sonu yoktur, ebedidir, daimdir, kopma ve kesintisi yoktur. Celâl sıfatlarıyle daima temizlenmiştir. Allah ecellerin tükenmesi, ebedilerin kesilmesiyle meydana gelecek ayrılma ve yok olma sebepleriyle yok olmaz. Tersine olarak ilk ve son odur. Zahir ve bâtın odur. O her şeyin hakkıyle bilenidir. 

Allah tasavvurlara sığan bir cisim değildir. Hiç bir varlığa benzemez. 
Cihetler onu ihata edemez. Ne yerler, ne de gökler onu kapsayamaz. O dilediği şekilde ve irade ettiği manada Arşın üzerinde oturmuştur. Arşın 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ve semanın üstündedir. Toprağın altındakilere varıncaya kadar her şeyin üstündedir. O öyle bir üstünlüktür ki yer ve topraktan uzaklığı ziyadeleştirmediği gibi Arşa yakınlığı da ziyadeleştirmez. Hakikatte o yer ve topraktan münezzeh olduğu gibi Arş ve semadan da yücedir. Bununla beraber o her varlığa, hele kuluna şahdamarından daha yakındır. Çünkü onun zatı cisimlere benzemediği gibi yakınlığı da cisimlerin yakınlığına benzemez. O hiç bir şeye hulul etmez ve hiç bir şey de ona hulul edemez. Zamanın kendisini sınırlatmasından münezzeh olduğu gibi zatını bir mekânın içine almasından da yücedir. Hakikatte zaman ve mekân yaratılmadan önce vardı, o şimdi de önceden olduğu gibidir. Cennette kendisi tarafından kullarına bir nimet, iyi kullarına bir lütuf olmak üzere vech-i kerimini göstererek nimetlerini tamamlayacak, zatı cennette akıllarla bilinecek, gözlerle görülecektir. Allah hayy, kadir, cebbar ve kahirdir, ona kusur ve aciz arız olmaz, onu uyku ve uyuklama yakalamaz. Ona ne bir yok olma, ne de bir ölüm arız olur. O yaratmak ve meydana koymakta tek, icat ve ibdada yegânedir. O bilinmesi mümkün olan şeylerin hepsini bilicidir, yer altından tut da kâinatın en yükseğine varıncaya kadar cereyan eden hadiseleri ihata edicidir. Yerde ve gökte zerre miktarı bir şey dahi onun ilminden hariç değildir. Hakikatte o karanlık gecede kara taş üzerindeki kara karıncanın hareketini sezer, boşluktaki zerreciklerin hareketlerini yakalar, sırları ve daha ötesini bilir. Ezeller ezelinde aralıksız sahip ve malik bulunduğu kadim ve ezeli bir ilimle vicdanların temayüllerine, kalplerin hareketlerine, insandaki deruni âlemin gizliliklerine muttali olur. 


Allahu azim-üş-şan kâinatın bilirade halikı, hadisatın müdebbiridir. 
Mülk ve melekütta her şey ancak onun hüküm ve takdiri, hikmet ve iradesiyle cereyan eder. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. Onun irade ve emrine hiç bir şey karşı duramaz. Onun hükmünü kontrol edecek hiç bir merci yoktur. 


Allah işitir ve görür. Ne kadar gizli olursa olsun işitilecek hiç bir şey onun işitmesinin dışında kalmaz. Her türlü uzaklık onun işitmesine mani olamaz. Her çeşit karanlık onun görüşüne engel teşkil etmez. Zatı mahlukatın zatına benzemediği gibi, işitmesi ve görmesi de mahlukatın işitmesi ve görmesine benzemez. 


Allah mütekellim, amir, nahi, vâit ve vaittir. Muhakkak ki Kur'an, Tevrat, İncil ve Zebur, mahlukatından bir mahluk olmayıp sadece kendi zatının sıfâtı olan kelâmı ile peygamberlerine indirilmiş kitaplardır. Süphesiz Allahın kelâmı olan Kur'an mahluk değildir, onun için yok olmaz. 
O bir mahlukun sıfâtı da değildir, bu sebepten tükenmez. Hakikatte Allahtan başka mevcut yoktur. Her varılk ancak onun yaratmasıyle meydana gelmiş, tarzların en güzeli, en kâmili, en sağlamı ve en âdili olmak 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üzere onun adaletinden fışkırmıştır. O işlerinde hakim, hükümlerinde adildir. 

Onun zatının dışında kalan her şey, yani insan, cin, melek, gökler, yer, hayvan ve bitki, bilinen ve hissolunan her şey yokluktan kudretiyle bir güna var ettiği, hiç bir şey değilken kendisine mahsus yapısıyle inşa ettiği mahlukatıdır. Zira ezelde tek başına yalnız kendisi vardı. Onunla bir başkası bulunmadı. İşte böylece bir ihtiyaçtan ve zaruretten dolayı değil, sadece kudretini izhar etmek, sebkat etmiş olan iradesini ve ezelde hak olan sözünü gerçekleştirmek için mahlukatını yoktan var etmiştir. 
O yaratma, her şeyi yerli yerine ikmal etme ve kullarına birtakım vazifeler yükleme hususunda tamamen serbest olup ihsan ve lütuf sahibidir. 
Kullarını ihsan ve lütuf nimetine gark etmesi asla bir mecburiyet olmayıp sadece kendi tarafından bir lütuftur. Fazıl ve ihsan, nimet ve imtinan onun içindir. Mümin kullarını tâatlerine karşılık emrettiği ve vaadi hükmünce mükğfatlandırır. Mükâfatı kendisine bir borç olduğundan dolayı değildir. Çünkü hiç bir kimse onun üzerine bir vacip olamaz. Ondan zulüm tasavvur olunamaz. Hiç bir kimse için onun üzerine bir hak gerekmez. 
Onun kendisine itaat edilmesi hususundaki hakkı ise sadece akıl ile değil, peygamberlerin dili ile ilân ve tebliğ edilmesi sonucu kulları üzerine vaciptir. 


Allah Taâlâ peygamberler göndermiş ve onların doğruluklarını açık mucizelerle izhar ve ispat etmiştir. Onlar da onun emirlerini, nehiylerini, vaadini ve vaidini tebliğ etmişlerdir. Bu sebeple kulların peygamberleri ve getirdiklerini tasdik etmeleri vacip olmuştur. Kureyşli ümmi peygamber Hazreti Muhammed, risaletiyle Arap ve Aceme, ins ve cinne gönderildi, Onun göndermek suretiyle de risaleti ve nübüvvetin son bulduğunu ilân etti. Onu müjde verici ve uyarıcı, izn-i ilâhi ile Allah yoluna davet edici, insanlığın yolunu aydınlatıcı olarak gönderdi ve peygamberlerin sonuncusu kıldı. Ona hikmet dolu kitabını indirdi. Onunla ekmel olan dinini tebliğ etti. İnsanları doğru yola hidayet etti. Onun haber verdiği şeylerin hepsini tasdik etmeyi kullarına vazife olarak yükledi. 


Allah bildirdi ki kıyamet mutlaka kopacaktır, onda şüphe yoktur. 
Daha önce yarattığı gibi Allah ölüleri diriltecektir. Allah Taâlâ cenneti yaratmış, onu kendine itaatle bağlananlar için ebedilik evi kılmış ve orada kullarına kendi vech-i kerimine bakmak nimetiyle ikram etmiştir. Cehennemi yaratmış, onu kendisini tanımayan, ayetlerini, kitaplarını ve peygamberlerini inkâr edenler için azapta ebedilik evi kılmıştır ve onları kendi zat-ı barisini görmekten mahrum etmiştir» (Zübdet-ül-İhyâ, s. 11- 
12). 
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Diğer Mezheplerde Allah Telakkisi: 


Şimdi Gazali ve Eş'ariye ile diğer mezhepler arasında Allah fikri hakkında meydana gelen bazı ayrılıklar ve münakaşaları özetleyelim: Bunlardan en önemlisi Mâtüridiye mezhebidir ki, Türkistan'da Türkler arasında yayılmış bir felsefi görüştür. Bugün de yaşamakta devam etmektedir. 

1 Mâtüridiye'ye* göre sıfât-ı ilâhiyeden «tekvin» sıfatı, Allah'ın sıfât-ı ezeliyesine ilâve edilir. Bu sıfat «halk, ihya, rızık, imate» sıfatlarını da camidir. Bu sıfatlar Eş'arilerce mahlük, Mâtüridiye'de kaimdir. 
Âlem değişken (mütegayyer), Allah ise değişmez (lâyetegayyer) olduğuna göre bu ikisi arasındaki alâkayı ispatlamak için bu sıfat konulmuştur. 

2. İhtiyar meselesinde Eş'ariye, kisp teorisini kabul ederken, Mâtüridiye «ihtiyara ait müessir fiiller» olduğunu kabul eder. Biz irade ve ihtiyarımızla fiil ve harekette bulunuruz ve bundan dolayı mükâfat ve mücazata lâyık oluruz. 

3. Bütün ef'al-i beşeriye Allah'ın rızasıyledir. Fakat Allah yalnız hayrı murat eder, şerri murat etmez. 

4. Allah, kullarını bir şeyle mükellef kılınca ona gerekli istitaatı (güç, kudret) da verir. 


Eş'ariye ve Gazali ile Mutezile'nin fikirleri arasında da bazı farklar vardır. Gazali, Mutezile'nin sıfât-ı ilâhiyeyi inkâr etmeleri, aslah esasını (yani, Allah'ın, kullarına en muvafık fiilleri vacip kılması) kabul etmeleri fikirlerine karşı gelmiştir. Kerramiler ile Hanbeli taifesinin Allah hakkında cisim ve cevher tabirlerini kullanmalarını tenkit eder. Ancak bunlar, cisim ve cevher sözleriyle «bizatihi var olan bir mevcut» anlarlardı. Gazali ise Sufiyedendir. O, âlemin mahlük olduğunu bilir, çünkü kendisi halik olan Allahı doğrudan doğruya bilirdi. Kitaplarının birçok yerlerinde halik ile mahlük arasında herhangi bir müşabehetin varlığını kati olarak reddeder. Ona göre Allah'ın en temel vasfı, kayyum olmaktır. Yani, Cenab-ı Hak kendiliğinden var olan, kendine yetendir. 
Diğer mahlüklar ise ancak'onun vesilesiyle var olanlardır. Gazali ancak bu vasıfta bir müşabehet kabul eder. Gazali eserlerinde Allah'ı tenzihte ifrata gitmenin avam halkı Allah'ı inkâra sürükleyeceğini belirtir. Aksine olarak belirsiz ve tavsifi mahiyette kelimeler kullanmanın da onları teşbih ve tecsim yollarına düşüreceğini söyler. Halka anlayabileceği kadar söylemeli, fazla derinliklere gitmemelidir. 

Gazali «İhya-ül-Ulüm kitabında» bilhassa «Kalbin esrarı» bölümünde kalbin bildiği Allah'ı nasıl tanıdığını anlatır ve tasavvufi görüşlerini ta- 


(*) Ebu-Mansur Muhammed bin Muhammed-ül-Matüridi (Vefatı: H. 333, M. 945), Nesefiler de buraya bağlıdır. 
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mamlar 5:55 #424 55> (Yahya bin Muaz'a atfedilir) düsturu tasavvufun temelidir. Hulâsa bugün aydın bir Müslüman için itikat meseleleri türlü oranlarda değişmek üzere tenzih, teşbih ve tasavvufi görüşler çerçevesi içinde toplanmaktadır. 


Yazık ki akşam oldu, biz yine yalnız kaldık, 
Bir kıyısı görünmez denize daldık, 

Bir gemiye binmişiz bulanık bir gecede 
Tanrı'nın denizinde Tanrı'dan uzak kaldık. 


— Mevlânâ — 


Yedinci Bölüm 


İbadet ve Dua, İslâmda Rasyonalizm 


İBADET 


İbadet Nedir? 


İslâm dini iman ve amel olarak iki yönden mütalaa edilir. Ameller de ibadet ve muamelâttan ibarettir. İman, insanın maneviyatını yapar, ameller de insanı kemale ulaştırır. Kalbe ait olan iman, bütün dinlerde mevcut ise de ameller dinlerin özelliklerine göre değişir. Her dinin kendine mahsus ibadet ve vazifeleri vardır. 

Allah'a karşı kulluk ve bağlılığımızı sözler ve hareketlerle ifade etmeye «ibadet» denilir. İbadet, Cenab-ı Hakka hem şükran borcunu ödemek, hem de bağlılığı ve sevgiyi göstermek için yapılan fiil ve hareketlerdir. İslâmda ibadet, kitap ve sünnetle müminlere emredilmiştir. 


1. Psikoloji bakımından ibadetin önemi şudur: 

a) İnsan, bütün varlığıyle, yani hem ruhu, hem bedeniyle dini hayat yaşar. Vücut ile şuur hayatı birbirleriyle sıkı münasebettedirler. Birinde meydana gelen bir hareket, diğerine de tesir eder. İnsan bedeni de Tanrının bir eseri olarak belirli şekilde hareketler ve davranışlarla Tanrıya karşı şükran ve sevgisini ifade etmelidir. Vücudun bu hareketleri onda ibadet alışkanlığını (itiyadını) uyandırır. Bu hareketler sürekli olarak yapılmazsa itiyat teşekkül etmez. İtiyat namaz, oruç gibi ibadetleri tabii ve kolay hale getirir. 

b) İbadetler keyfi değil, belirli zaman ve erkâna tabi hareketler ve fiillerdir. Belirli zamanlarda müminleri Tanrısıyle karşı karşıya getirerek onda din hissinin kuvvetlenmesine sebep olur. Bir din topluluğuna (ümmet) mensup olduğunu unutulmayacak şekilde ruhuna nakşeder. Günlük meşgale ve faaliyetler arasında tanrıya yöneliş gibi önemli bir vazifenin bulunduğunu insanlara hatırlatır. İnsanı dünyanın küçük ihtiraslarından sık sık kurtarıp Tanrı huzuruna davet eder, vicdan muhasebesine çağırır. Ruhunun temizlenmesine hizmet eder. Ruhlara huzur ve inşirah verir. 

2. Kuvvetli, coşkun hisler ve heyecanlar kendilerini hareketler ve fiillerle ifade ederler. Şiddetli bir keder, ağlama ve dövünmeyle; sevinçler de sevinme, zıplamalarla kendini ifade ederler. İbadetler, dini hisler ve heyecanların maddi tezahürleridir. Bunlar suni değildir. Dini hayat yaşayan bir ferdin inandığı kutsal varlık karşısında duyduğu heyecanın hareket şeklinde ifadesidir. 

İbadetler, içtimai bir karakter de taşırlar. En ilkel dinlerden başlayarak en yüksek semavi dinlere kadar toplulukların bünye ve yaşayış seyirlerinde türlü ibadet şekilleri görülmüştür. Genel olarak bu ibadet şekilleri objektif halden sübjektif hale doğru tekâmül eder. Fertler belirli zamanlarda belirli usul ve erkâna göre din büyükleri tarafından ve kutsal kitaplarında bildirilen şekilde ibadet ederler. İbadetler dualarla karışıktır. İbadetler birçok dinlerde aletli veya aletsiz müzikle karışan bir dini merasimdir. İslâmda ibadetin temel şekilleri namaz, oruç, hac, zekâttır. Beş vakit namaz, fertleri sık sık Allah'ın huzuruna getirerek kalbin kötülüklerden temizlenmesine hizmet eder. İradeyi takviye eder, ahlâkın yükselmesine yardım eder. Her ibadette gönülden Allah'a bağlanma (huşu) şarttır. 

3. Dinler tarihi bakımından ibadetlerin tekâmülü de dikkate değer: 

a) En ilkel din sayılan totemizmde yılın belirli günlerinde kabile fertleri alatuncaların (şaman) başkanlığında toplanırlar. Yüzlerini, vücutlarını boyarlar, üstlerine en göze çarpan süsleri takarlar. Bundan sonra bir ağızdan şarkılar (dualar) ile danslar (ibadetler) başlar, davullar çalar. Bu ayinlerin bazen günlerce devam ettiği, hatta kabileden bir kısmının yorgunluktan bayıldıkları olur. Danslarda ve müzikte beraberlik, ahenk vardır. Nihayet merasime başkanlık eden şamanın veya alatuncanın işaretiyle ayine son verilir. Totem sayılan hayvan kurban edilir, kurbanın yüreği ileri gelenlere dağıtılır. Kanı parmakla herkese sürülür. Bu ayinleri inceleyen sosyologlar, yapılan hareketlerin totem hayvanını taklit etmekten ibaret olduğunu iddia etmişlerdir. Totem ayinlerine katılmak herkes için mecburidir. i 

b) İlk ayinler şarkı, dans, ziyafetle karışıktır. Ferdî değil, sosyaldir. 
Bu ayinler ilk zamanlarda totemin, hayatını tasvir ve taklit etmekten ibaretken sonraları yarı remzi şekiller almaya başladı. Meselâ eski Yunanllarda Baküs ayinleri, Hıristiyanlarda Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi, Şiilerde Kerbelâ'da Hazreti Hüseyinin şehadeti olayları temsil edilmeye başlandı. Tiyatronun esası olan trajedi bu suretle doğdu. 

Bazen de savaş, kıtlık, zafer, cenaze olaylarında da çeşitli ayinler ve merasim yapılırdı. Bunların bazıları canlı insan kurban etmek (Mısır da Nil nehrine genç kızların atılması) gibi kanlı bir şekil alırdı. 

c) Dinlerin rasyonel ve yüksek şekil almalarından sonra taklit ve temsil mahiyetinde olan ayinler remzi (sembolik) mahiyetler aldılar. 
Ayinler daha az merasimli, fakat daha mantıki şekillere girdi. Artık ayin ve ibadetler düzenli ve tertipli birtakım hareketler haline geçtiler. Buna sembolik safha diyeceğiz. Ezcümle Mevlevi ayinlerinde ney, insanın remzi, sema ulühiyete teveccüh, post vahdaniyet remzi telakki olundu. 


Toplu İbadetler: 


Müminlerin ibadetlerini eda etmek üzere bir araya gelmelerine cemaat, ibadet edilen kutsal yerlere de «mabet» denilir. Cemaatle ibadet, bir müminin başkanlığı altında (imam) yapılan toplu ibadettir. Bütün dinlerde toplu ibadet vardır. İslâm dini, cemaatle ibadeti, ferdi ibadetten daha üstün sayar. Başka dinlerde ibadete başkanlık eden özel bir teşkilât vardır. İslâmda ruhbaniyet olmadığından, cemaatten yetkili bir imamın başkanlığı caizdir. 


Cemaatle ibadetin özellikleri şunlardır: 


1. İnsan, tabiaten sosyal bir mahlük olduğundan Tanrıya olan şükran ve ibadetlerini de toplu olarak yapması lâzımdır. 

2. Tanrı, insan topluluklarının da hâkimi ve halikı olduğundan bu topluluğun da cemaat halinde Tanrının huzuruna çıkması, ibadet ve taatın yapılması lâzımdır. Yeryüzünde ilk toplulukların ve ilk devletlerin kuruluşunda birinci amil din olduğu gibi, en yüksek faziletlerin membal da dindir. Topluluk teşkilâtının ruhu ve temeli bunlardır. Bunlarsız toplumlar yaşayamazlar. 

3. Cemaatle ibadet, ferdi ibadetlerin desteği olduğu gibi, kalplerde iman duygusunun kuvvetlenmesine de yardım eder. İnsanlar toplu halde ibadet ederlerken birbirlerini teşyi ve teşvik ederler. Ferdi ibadetler- de bir tehlike teşkil edebilecek olan batıl hareketlerden ve ayinlerden kendilerini kurtarırlar. 

4. Dini hisler, din şuuru, topluluk halindeyken kolektif şuur haline gelir, fertlerin vicdanlarına daha geniş ve tesirli bir şekilde işler. Muazzam bir mabette binlerce müminin katıldığı bir ibadet esnasında fertlerin vicdanları daha çok hassas hale gelir, telkin alma kabiliyeti artar, ruh birliği kuvvetlenir. Beraberce tekbir getirmeler, amin sesleri fertlerin ruhlarında derin akisler yapar. Dini müzik de cemaatteki dini hislerin takviyesi bakımından önemlidir. 

5. Cemaatle namaz kılmak, demokratik esaslara da uygundur. Camide herkes Tanrı önünde eşittir. Zengin, fakir ayrılığı yoktur. Beraberlik ve tesanüt ruhu (din kardeşliği) kuvvetlenir. Müslümanlık birliği artar. Bireyleri içine kapalı, kendine. dönük olmaktan kurtararak dışa dönük, topluluğa bağlı bir kişi haline getirir. 

Camiler vakt-i saadette ibadet yeri olmakla beraber bir ilim ve meşveret yeriydi. Hazreti Peygamber mümkün olduğu kadar cemaatle namaz kılmış, halka vaız ve nasihatte bulunmuştur. Fatih ve Süleymaniye 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camileri çevresindeki medreseler de hem ibadet yerleri, hem de ilimlerin tedris ve talim yerleriydi. 

Tarihin bütün devirlerinde, bütün cemaatlerde ibadet vardır. Bu ibadetlerin yapıldığı en eski mabetlerin harabeleri bugün dahi görülmektedir. Bu da bize din müessesesinin büyüklüğünü ve ibadete verilen önemi gösterir. 


İslâmda İbadet: 

İslâm, ibadeti farz kılmıştır. İslâm için necat ve saadet yolu ibadetle kaimdir. Mümin, Allah'ın rızasını ve mağfiretini kazanmak için ibadetle mükelleftir. Dini hayatın tam olarak yaşanması için şu üç düstura riayet şarttır: EYL İLAN Cenab-ı Hak, müminlerine felâh ve necat yolunu ibadet olarak gösterir. İslâmda zorlama yoktur. Hal ve şartlara göre herkesin ibadetini yapmasına imkân vardır. Meselâ savaş ve hastalık gibi hallerde ibadetin tehirine cevaz vardır. Bunun gibi büyük fabrikalarda ve işyerlerinde müminlerin gruplara ayrılarak ibadetlerini ifa etmeleri ve üretimi aksatmayacak tedbirler almaları mümkündür. 

İbadet, kalbi fenalıklardan, kötü eğilimlerden temizleyerek insan ahlâkının yükselmesine hizmet eder. İbadet, karakteri de sağlamlaştırır. Gönülden ve içten Allah'a teveccüh eden mümin yalandan, tembellikten, günahtan kaçınır; İslâmın koyduğu dini ve ahlâki esaslara samimiyetle bağlanır ve inanır. İbadet, insanın kendine güvenini artırır, metanet ve cesaretini takviye eder. 

Şimdi ibadet hakkında İslâmın emirlerinden bazı örnekler verelim: 

— ALA Eve b ESA «Ey iman edenler! 
Sizi rızıklandırdığımızın temizlerinden yiyin; yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, ona şükredin» (Bakara suresi, 172). 

DA EN SİS LAN iwy ý ER «Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize kulluk ediniz, böylece ona karşı gelmekten korunmuş olabilirsiniz» (Bakara suresi, 21). 

— gru iiG «Ona kulluk edin, bu doğru yoldur» (Âl-i İmran suresi, 51). 


— a Safe ala © «Size zarar ve fayda da veremeyecek Allah'tan başka birine mi kulluk ediyorsunuz? de» (Mâide suresi, 76). 

— EKİ «Allahtan başkasına kulluk etmeyesiniz» (Hüd suresi, 2). 

Ga EŞİ NAİL Şİ «Ey Muhammed! Bu putperestlerin taptıklarının batıl olduğunda şüphen olmasın; daha önce babaları- nın tapmış oldukları gibi onlar da taparlar» (Hüd suresi, 109). 
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— söle «Ölünceye kadar Rabbine kulluk et» (Hicr suresi, 99). 

— EY LSE «(Allah) Kendisinden başkasına değil, ona tapmanızı emretmiştir» (Yusuf suresi, 40). 

— GAZ ANYA NA NIN, «(İbrahim) Babasına şöyle demişti: Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?» (Meryem suresi, 42). 

— EAEE İZ «Şüphesiz ben Allah'ım, benden başka Tanrı yoktur; bana kulluk et» (Tâ-Hâ suresi, 14). 

— SEMAYA Şi SEK ELAN sar Bİ «İbrahim, o halde, Allah'ı bırakıp da size hiç bir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara tapar mısınız? Size de, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun! Akıl etmiyor musunuz? dedi» (Enbiya suresi, 66, 67). 

— YA EŞ, «Doğrusu bu Kur'anda, kulluk eden kimselere bildiri vardır» (Enbiya suresi, 106). 

— Kidi Era asa 5$ VA «Ey putperestler! Siz Allah'ı bırakıp sadece birtakım putlara Eer aslı olmayan sözler uyduruyorsunuz» (Ankebut suresi, 17). 

— DM FEF NAI in ll EK BEGEN Pogue gai: «Ey insanogulları! Ben size, şeytana tapmayın, O sizin için apaçık bir düşmandır, bana kulluk edin, bu doğru yoldur, diye bildirmedim mi?» (Yasin suresi, 60). 

— AYI YEN A «j4 «Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yaratmışımdır» (Zâriyat suresi, 36). 

iz MİNE LL ENA, ik YEL Kimle spk «Ya Muhammed De ki: Ey inkârcılar! Ben sizin lı. tapmam. Benim 


taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. 
Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz» (Kâfirun suresi, 1-5). 


— viii «Ancak sana kulluk ederiz» (Fâtiha suresi, 5). 


DUA 


Dua ve niyaz ibadetin bir parçasıdır. Müminlerin Tanrıya hitap etmeleri, ona yaklaşmaya çalışmaları için yapılan bir cehttir. Tanrıya şükranlarını bildirmek, hamd ü sena etmek, afvü mağfiretini dilemek, ruhun Tanrıya teveccühüdür. 


13 
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Duanın Konusu: 


1. Duanın ilk konusu Tanrıya perestiştir, aşk ve hürmetini ifadedir. Perestiş ve hürmet her âkıl insanın en yüksek kemal olana ve yalnız ona borçlu olmasından ileri gelir. Bizim bütün ruhi melekelerimizin onda hissesi vardır: Düşünce ve akıl, sonsuzluk ve ilâhi azamet karşısında hiçliğini ve küçüklüğünü tanır; irade, en yüksek kadir-i mutlak karşısında aczini kabul eder. Kalp de rahman ve rahim olan bu sonsuz ve tükenmez şefkat ve gufran kaynağı karşısında sınırsız bir sevgi ve bağlılık duyar. 

Hulâsa duada «hürmet, itaat, sevgi» gibi üç esaslı özellik vardır. Duanın birinci konusu Ulu Tanrıya bunları ifade etmektir. 

2. Bunlardan sonra Ulu Tanrının insanlara yaptığı sonsuz lütuf ve ihsanlara karşı hamd ü sena etmek, şükranlarını bildirmek vardır. Bilerek veya bilmeyerek yapılan birçok hatalardan (masiyet) dolayı Tanrıdan af istemek ve bunu tamir ederek nefsini ıslah edeceğini vaat etmek vardır. Buna tevbe ve istiğfar da denir. 

3. Bundan sonra Tanrıdan dünya ve ahirette şefaat ve muavenetini niyaz etmek vardır. Etrafımızı saran binlerce zorluklara, bizleri tehdit eden tehlikelere, görünür görünmez kazalara ve belâlara karşı himayesini, dua etmek suretiyle dileriz. Bu zorluklara karşı koymak, başarılı işler yapmak için kuvvet ve kudret ihsan etmesini bekleriz. 


Dua Nerede ve Nasıl Yapılır? 


1. Dua her yerde ve her zaman, uzun, kısa, sözlü ve sözsüz yapılabilir. Dua için bir kural ve bir merasim, yahut parlak cümleler veya derin bir bilgi şart değildir. Âlim ve cahil, köylü, şehirli, kadın, erkek, büyük, küçük herkes Tanrıya dua edebilir. Ancak dua ederken kalbin temiz olması, kötü niyetlerle dolu bir ruhla olmaması şarttır. Duada ruhun samimiyetle dolu olması gerektir. Tanrıya dua ederken şer ve kötülük istenmez. Şahsi kaprisler (sinemaya gitmek, kumarda kazanmak gibi) için de dua edilmez. Kendi irade ve gayretimizle elde edebilecegimiz şeyler için de Tanrıya dua etmek abestir. 

2. Her yerde dua edilebilir; sokakta, trende, otobüste, yazıhane ve dairelerde, okullarda, fabrikalarda, dağda ve ovada, şehirlerde ve köylerde, gündüz ve gece... her zaman ve her yerde dua edilebilir. Namaz- da, kutsal yerlerde, dini törenlerde de dua edilebilir. Fakat duanın en makbul şekli, sükünet içinde, insanın kendi ruh sükünetiyle baş başa kaldığı zaman yapılanıdır. Gürültü ve hayat mücadeleleri sırasında ruh sükünetini sağlamak zorlaşır. Çocukların sabah ve akşam evinde duaya alıştırılmaları bu bakımdan faydalıdır. 

3. Duanın bir formül şeklinde olması şart değildir. Bir çocuğun ve köylünün kendi dili ve ifadesiyle Tanrıya yalvarması da duadır. Bunun 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yanında bilgili bir kimsenin formül haline gelmiş olan yalvarma ve yakarışları da vardır. Tanrı indinde kalp temizliği, samimiyet muteberdir. 

Dua, ferdi olduğu gibi toplu da olabilir. O zaman cemaat başkanının yüksek sesle formülü söylemesi, cemaatin «âmin» sözüyle bu yakarışa kalben ve ruhen iştiraki lâzımdır. 

4. Dua yalnız dilencilerin, muhtaçların ve zayıfların işi değildir. İnsan yalnız başı sıkıldığı, dara geldiği zaman dua etmez. Zengin ve büyük adam dahi kendisine bu lütfu ihsan eden Tanrısına şükran ve ubudiyetini bildirmelidir. Fakir ve muhtaç da yine Tanrısına şükranlarını bildirmekle beraber hayatta başarı için yardımını ve lütfunu niyaz etmelidir. Duayı unutup yalnız başı dara geldiği zaman dua edenlerin samimiliği şüpheyle karşılanır. Fakat Tanrı gafur ve rahimdir. Bu duruma düşen kulları için af ve muavenetini esirgemez, intikam almayı şan-ı ulühiyetine yakıştırmaz. Dua pazarlık şeklinde olmaz. 


Duanın Tesirleri: 


Duanın tesirleri maddi ve uzvi, manevi ve ruhi olmak üzere iki cepheden mütalaa edilebilir. Önce duanın manevi cepheden insan üzerindeki tesirlerini görelim: 

1. Duanın manevi-ruhi tesirleri: 


a) Dua, ibadetin bir parçasıdır. İbadet nasıl insan ruhunu tasfiye ve takviye ederse dua da ruhu tasfiye ve takviye eder. İman sahibi kimse dua ettikçe Tanrısına yaklaşır, imanı kuvvetlenir, ulühiyet şuuru sık sık zihnini işgal eder. Zihnin birtakım kötü hayaller ve ihtiraslarla dolmasına ve insanı kötülüklere sürüklemesine mani olur. Dua eden kimse, samimi ve iyi kalpli insan olmaya cehdeden kimsedir. 

b) Hayatta insanlar bin bir türlü muhataralar ve tehlikelerle çevrilidir. Ticaret yaparsa zarar ve iflâs tehlikesi, trafik kazaları, hastalıklar, başarısızlıklar insanları durmadan tehdit eder. Bu tehditler ve tehlikeler insanın sinirlerini bozar, maneviyatını sarsar. Cesareti kırılır. Bu tıpkı karanlıkta korkular içinde yaşayan bir çocuğun haline benzer. Fakat bu çocuk yanında ve arkasında kendisini koruyacak bir büyüğü olduğunu bilirse cesareti artar, maneviyatı kuvvetlenir. Dua eden müminin durumu da böyledir. Mümin, Tanrısına güvenir, onun her türlü tehlike ve muhataralardan kendisini koruyacağına, dualarının onun indinde bilindiğine ve duyulduğuna inanır. Kudret-i ilâhiyenin imdadına koşacagına güvenir. Ruhunda emniyet ve kuvvet artar. 

Dua, müminlerin cesaretini ve enerjisini artırır. Ümitsizlikten, maneviyat çöküntüsünden kurtarır. Hayat mücadelesine daha büyük bir enerji ve azimle devamlarını sağlar. Ümitsizlikler ve felâketler karşısında çaresiz kalan kimselere teselli membaı olur. Tesellisiz kalan insanın ruhi 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muvazenesi tehlikeye düşer. Dua, çaresizleri teselli eden en büyük kudrettir. 

c) İnsanların ve toplumların hale ve geleceğe ait özleyişlerine ülkü (ideal) denilir. Ümitsizlik insanları yıkar. Toplumları manen sarsar. 
Dua eden mümin Ulu Tanrısından daima ümitlidir. Fazilete ve hayra ait ümitlerinin ve dileklerinin gerçekleşeceğine, Tanrısından daima ümitvar olduğuna inanır. Ümitsizliğe kapılmaz, ümidinin gerçekleşeceğine inanma kuvveti artar. Hal ve istikbali karanlık görmez. Ruh süküneti, güven ve neşe içinde yaşar. Hayata karşı, iyimserliği artar; bedbin (karamsar) duygulardan uzak kalır. 

Hayatta karşılık beklemeden böylesine bizi destekleyen ve yükselten manevi kudretten mahrum kalan insanlar gerçekten bedbaht kimselerdir. 

Modern toplumlarda görülen ruh bozuklukları, sinir hastalıkları hep ümidini ve manevi desteğini kaybeden imansız ve ümitsiz kimseler arasında görülür. İstatistikler de ispat etmektedir ki, intiharlar, dua etmesini bilen imanlı kimseler arasında görülmez. İntiharların % 95'i imansız, manen desteğini kaybetmiş kimseler arasında görülür. 

d) Duanın ahlâk ve şahsiyet üzerine de tesiri büyüktür. İnsanlığı ahlâksızlığa sürükleyen sebepler arasında ümitsizlik, manevi ve ruhi disiplin gevşemesi de vardır. Dua, insanın duygularını yükseltir, küçük ve adi ihtiraslardan kurtarır, ruha sükünet ve ferahlık verir. İnsanın benliğini meydana getiren şahsiyetin kuvvetlenmesine yardım eder. Çünkü onun hayat gayesi artık çizilmiştir. Bin bir türlü ihtiras ve his fırtınaları arasında bocalamaz. Dua, kahramanlığı da artırır. Din ve vatan gibi kutsal ideallere inanan kimse, bu gibi yüksek idealler için her fedakârlığı göze alır. Tarih bu gibi kahramanlıkların örnekleriyle doludur. 


2. Duanın sağlığa ve organizmaya tesirleri: 


a) Duanın sağlığa tesirleri bütün biyoloji ve tıp dünyasında kabul edilmiş bir gerçektir. Doktorların çoğu kez, «hastanın maneviyatını takviye, moralini yükseltmek» sözüyle ifade ettikleri olay budur. Modern tababet, ilâç ve tedavinin yanında bir de hastanın maneviyatını kuvvetlendirmeye ehemmiyet verir. Hatta Fransa'da Lourdes adında bir tedavi yurdu vardır ki hastalarını moral takviyesi, dini telkinlerle iyi etmeye çalışmaktadır. Türkiye'mizde eskiden çok suistimal edilen muskacılık, üfürükçülük kanunen yasaktır; fakat moral eğitimi tıpta ve ordu- da uygulanmaktadır. 

Bizim burada belirtmek istediğimiz nokta, duanın hastanın moralini yükseltmek ve kuvvetlendirmek için bir vasıta olarak kullanılabilmesidir. 
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b) Duanın vücut üzerinde teskin edici, takviye edici tesirleri, duanın keyfiyeti ve devamıyle orantılıdır. Duanın keyfiyeti denince, dua eden kimsenin imanı ve samimiliği anlaşılır. İman ve aşk ile dua eden kimsenin sinir sistemi kuvvetlenir, ruhi ve uzvi kuvvetleri ve kabiliyetleri arasında bir denge kurulur. Duanın devamlı olması da faydalıdır. 
Pek seyrek ve isteksiz veya mecburiyet karşısında yapılan dualardan pek fayda umulmaz. 

Bir duanın mutlaka ve yüzde yüz kabulü de teminat altına alınmamıştır. Burası Ulu Tanrının ezeli takdirine aittir. Mümin olan kimse, duası kabul edilmese dahi, bunu takdir-i ezeli ile yine kendi lehine olarak tefsir ve kabul eder. 


Duaya Yapılan İtirazlar: 


Duaya karşı Batı âleminde ve İslâm dünyasında bazı itirazlar yapılmıştır. Şimdi bu itirazları ve ileri sürülen fikirleri hulâsa edelim: 


1. Batı âlemindeki başlıca itirazlar: 

a) Din-i tabii (dèisme) taraftarlarına göre dualarda müminlerin Tanrıya karşı şükranlarını, hamd ü senalarını bildirmeleri, işledikleri günahlardan tövbe ettiklerini anlatmaları lâzımdır. Fakat duada ondan bir şey istemeleri ve yalvarmaları doğru değildir. Hatta bunu yapmak, Tanrıya karşı küfran-ı nimettir, faydasız bir harekettir. Çünkü ondan bir şey istemek, onun lütuf ve kereminden şüphe etmektir, derler. Rousseau'nun fikri budur. 

b) Kant da dualarda Allah'tan bir şey talep etmenin lüzumsuzluğuna kanidir. Fikirleri şöyledir: Tanrı ilm-i ezeliye sahiptir. Bizim ihtiyaçlarımızı bizden daha iyi bilir. O halde onu dua ile istemek lüzumsuzdur. Yine Tanrı rahman ve rahimdir. Bu sıfatıyle bize kendiliğinden lütuf ve keremini ihsan eder. Öyleyse ayrıca duaya lüzum yoktur. 

Bu iddialar yine Batı dünyasında birçok büyük filozoflar tarafından cevaplandırılmıştır (Bossuet gibi). Dua yalnız Tanrıdan bir şey istemek ve beklemek değildir. Onun karşısında şükranlarımızı bildirmek ve aczimizi itiraftır. Tanrı kadir-i küldür, fakat bize aklı ve iradeyi vermek suretiyle bu irade-i külliyeye bizim de iştirakimizi ister. Yukarda duanın lüzum ve tesirleri hakkında söylediklerimiz ise bu itirazlara ayrı ayrı cevap teşkil eder. 

2. İslâm âlemindeki itirazlar: 

a) İslâmda Kaderiye mezhebi (Mabed-ül-Cüheni, 80 H. gibi), «Said, şaki sonradan olur, umur evvelce mukadder ve mektup olmaz: El-emrü ünfün» diyorlardı. İnsanı yapan da, yıkan da kendisidir, duaya hacet yoktur, dediler. Buna karşılık Ceberiye mezhebi (Cehm bin Safvan), insanda irade ve hürriyet yoktur. Fail ve kadir ancak Cenab-ı Haktır. Bu kudretiyle ezelden tayin ve takdir ettiği şey olacaktır. Duanın tesiri olmaz, dediler. 

Mütekellimin ve ulema-yı İslâmiye ise bu fikirleri reddederek duanın lüzum ve ehemmiyetini göstermişlerdir. Şüphesiz ki, Tanrının kanunları ezeli ve lâyetegayyerdir. Fakat Cenab-ı Hak insanlara irade-i cüziye vermek suretiyle takdir-i ilâhiyi bazı şartlara muallak kılmıştır. Bu şartlardan biri de dua ve niyazdır. Tanrının kaza ve kaderi bizim meçhulümüzdür, vukuundan önce bilemeyiz. Bu sebeple hikmet-i ilâhiye insanın ümit ve ihtiraz arasında yaşamasını gerektirir. Ümit başarının sâikı, ihtiraz ise başarının nâzımıdır. Bütün olaylar bir sebep ve şarta merbut ise dua da bunlardan biridir. 

b) Kur'an-ı Kerimde dahi dua hakkında önemli emirler vardır: 

— ia «Bize dua ediniz, istediklerinizi yerine getiririm» (Mümin suresi, 60). 

— İG «Rabbinize dua ediniz, yalvararak ve hürmetle karışık korku ile» (Âraf suresi, 55). 

— YAN çi 2 EE ENE Çiş «Kullarım seni benden sorarlarsa ben yakınım. Dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim» (Bakara suresi, 186). 

c) Dua hakkında varit olan ilâhi emirlerin Türkçe tercümelerinden de birkaç örnek verelim: «Ey âdemoğlu! Dua senden icabet benden, istiğfar senden bağışlama benden, tevbe senden kabul benden, şükür senden fazlasıyle vermek benden, sabır senden yardım benden». — Hazreti Muhammed dua hakkında şunları buyurmuştur: 1. «İbadet bir duadır, en büyüğü namazdır»; 2. «Dua ibadetin iliği ve özüdür»; 3. «Rikkat zamanında dua etmeyi ganimet biliniz, çünkü bu hal rahmet saatinin hali: dir»; 4. «Bir cemaat toplanır da azı dua edip çoğu âmin derse Cenab-ı Hak onların duasını muhakkak kabul eder»; 5. «Üç kişinin duasının kabulünde hiç şüphe yoktur: Ebeveynin evlâtları hakkında yaptıkları dua, mazlumun zalim hakkındaki bed duası, misafirin ev sahibi için ettiği dua». 
— Duaların mutlaka kabul edileceği müjdelenen zaman ve yerler de şunlardır: Ramazan ayı ve Kadir gecesi, Muharrem ayının 1 ve 10. günleri, Recep ve Şaban aylarının 1 ve 15. günleri, Ramazan ve Kurban bayramları günleri ve geceleri — Duaların en makbul yerleri de şöyledir: Kâbe'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Hacer-i Esved'i tavaf sırasında, Zemzem suyu içerken, Hazreti Peygamberin ve din ulularının kabirlerinin ziyareti sırasında temiz kalple edilen duaların kabul edileceği müjdelenmiştir. 

Yalnız dua eden kimsenin sesi hafif olmalıdır, bağırmak veya içinden geçirmekle olmamalıdır. Duada makam süslü sözler yerine, özlü ve samimi bir eda almalıdır. Manzum yerine mensur dua daha makbuldür, 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Duanın kabul edileceğine kesin olarak inanmalı, istekler meşru ve akli olmalıdır. Her duada kalbin ihlâs ve huşuu şarttır. 


İSLÂMDA RASYONALİZM 


Din felsefe değildir, fakat her dinin bir felsefesi vardır. Din psikolojisi de açıklamalarında zaruri olarak felsefi görüşlerden faydalanmaktadır. İslâmiyet, semavi dinlerin en sonuncusu ve mükemmeli olarak kendine mahsus bir dünya görüşüne sahiptir. Biz burada İslâm felsefesi ve ilm-i kelâmın konuları olan meseleleri ele almaktan ziyade, din psikolojisini ilgilendiren bazı temel ilkeleri açıklamaya çalışacağız. Bu izahat zorunlu olarak İslâmda temel felsefi görüşlere temas edecektir. 


İslâm, Akılcı Bir Dindir: 


Rasyonalizm (rationalisme), felsefe tarihinin en büyük ve geniş bir felsefe sistemidir. Bu felsefe, insanda akıl denilen bir cevher kabul eder. 
Akıl bütün ruhsal faaliyetlerin üstünde bulunan fıtri, ilâhi bir kuvvettir. 

İslâm dini akılcı bir dindir. Akıl, dinin temeli ve desteğidir. Dinimiz bunu KANISA «Aklı olmayanın dini de yoktur» sözü ile ifade eder. İslâm büyükleri, İslâmiyeti fıtri ve evrensel bir din olmakla beraber onun temelinin «nazari, akli», yani akıl ve muhakeme oldugunu göstermişlerdir. Hatta bazı şer'i hükümler akla aykırı düşerse akıl yolunun tercih edilmesini kabul etmişlerdir. «Ehl-i sünnetten azınlıkta olan bir kısım fukaha bu esasa muhalif iseler de çoğunluk delil-i akliye önem verilmesini isterler. Akıl ile nakil çatıştığı zaman iki çözüm yolu gösterilmiştir. Birinci yol, menkul olan hakikatin anlaşılamayacağını kabul ederek hakikatin Cenab-ı Hakka mevdu olduğunu bildirerek doğruluğunu kabul etmek yoludur. İkinci yol, nakilde beyan buyurulan meselenin akıl ile uygunluğunu sağlamak için —sözlük kurallarına uymak şartıyle— nakli tevil yoluna gitmekten ibarettir» (Din Dersleri: Hamdi Aksekili). İslâm akılcılığı, aklın mahsulü olan ilim ve medeniyetin terakkisinin rehberidir. Toplumun ve insanlığın hayrına olan her yenilik İslâmın öz malıdır. Akla bu kadar büyük değer veren bir dinde medeniyet ve kültür düşmanlığı aramak İslâm dinini anlamamaktır. 


İslâmda Akıl Anlayışı: 


İslâmi eserlerde akla çeşitli manalar verilmiştir. Lügat manasında «akal: akıl, bağ, takyit etmek» manalarına gelir. Batı dillerinde akıl sözü «ratio, intellectus, intelligentia» kelimeleriyle ifade edilmiştir. Yeni Eflatuncularda kelâm karşılığı olan logos sözü de akla yakın mana taşır. 
Bunlara göre akıl, Cenab-ı Haktan manevi hilkat yoluyle sudur ve nebean eden birinci derecede bir varlık (âyan-ı sabite) tır. Bunu nefis, tabiat takip eder. Hıristiyan teolojisinde birinci derecede ilk yaratılan bir idea olarak yeryüzünde Allah'ın mümessili ve resulü adını da alır. Birçok tarikatler de aklın tecessüdünü (cesetlenme) kabul ederler. 

İslâmda Aristo felsefesini takip eden filozoflar (meşşaiyun) ulühiyeti «akl-i kül» sözü ile ifade etmişlerdir. Çünkü akla izafe edilen sıfatlara, yani âkıl ve makul olmak Allah'ın birliğine hiç bir zarar getirmez. 
Bu şekilde anlaşılan aklı, sayıları on kadar olan «ukul-i felekiye» takip eder. Bunlar da sırasıyle felek-i âksa, felek-i sebavit, yedi seyyare (gezegenler) ve nihayet yeryuvarlağı (arz), yahut felek-i taht-el-kamerdir. 
Felek-i taht-el-kamerin ruhuna daha dar bir manada olarak «akl-i faal» de derler. Her ne kadar bazı yerlerde akl-i faal sözü Allah'a atfolunmuşsa da birçok İslâm ulemasında nüfus-i felekiye Allah'a yakın olan melekler ile bir tutulur. O zaman akl-i faal de Cebrail'in adı olur. 

Akıl sözü İslâm âleminde psikoloji ve ahlâk alanlarında çok kullanıldığı gibi, ehl-i sünnet tarafından da ayrıca incelenmiştir. Bu alanda ileri sürülen fikirlerin çoğu Aristo ve Fisagor'un tasniflerini esas tutmuşlardır. Bunlar gelişme sırasına göre dört derecedir: 1. Akl-i heyulâi veya bilkuvve akıl; insanın gerek soyut mefhumları, gerekse maddi eşyayı ve metafizik ilkeleri idrak etmek kabiliyetidir. 2. Akl-i bilmeleke, bilginin bölümlerini veya prensiplerini kavrayan akıldır. 3. Akl-i bilfiil, aklın beşeri olan, yani onun faaliyet ve hareketlerinde hâkim olan akıldır. 4. Akl-i müstefat, beşeri olan akl-i bilfiilin suretler (kategoryalar) veren olgun ve kâmil şeklidir. İnsanın bir iktisap melekesi olduğunu kabul eden bazı ulema ayrıca bir de akl-i müktesep teklif ederler. Bazı müellifler de bunları birleştirerek akl-i ilmi ve akl-i ameli diye iki büyük sınıfa ayırmışlardır. Aklın tam karşısında his bulunur. 


Aklın Bazı Tarifleri: 


1. En çok kullanılan tariflerden biri, akıl «nefs-i natıkadan ibarettir» sözüdür. Seyyit Şerif Cürcani bunu, «Akıl fiilinde maddeye mukarin ve zatında maddeden soyut olan bir cevherdir» diye açıklar ki bu, nefs-i natıkanın aynıdır. Yine Seyyit Şerif, aklı başka bir şekilde daha tarif eder: «Akıl, Zat-ı Barinin insan bedenine taalluku olmak üzere halk ettiği cevher-i ruhanidir» der. Bu tarif de yine nefs-i natıkanın başka sözlerle ifadesidir*, 

2. Akıl, hak ve batılı tanır, kalpteki bir nurdur. Akıl, nefs-i natıkanın bir kuvvetidir. 


(*) Nefis ve kalp hakkında Bkz. İslâmda Ahlâk, Osman Pazarlı, 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Bu tarife göre de akıl, hak ile batılı kesip ayıran bir alet ve vasıtadır. Bir şeyi kesen kimsenin elindeki kesme vasıtası, yani bıçaktır. 

3. Akıl, nefis, zihin aynı şeydir, birdir. Ancak bu şey idrakler yaptığı zaman akıl, mutasarrıf olduğu için nefis, idrake müstait olduğu için de zihin tesmiye olunur. Bazıları da akıl, «hakayik-ı eşya kendisiyle bilinen şeydir» demişlerdir. Aklın yeri bir kısmına göre baş, bazılarına göre de kalptir. 

4. İbn-i Sina ile diğer bazı mütefekkirlere göre de akıl, nefs-i natıkanın (kem, keyf, ayn, vaz gibi) avarız-ı maddiyeden soyut külliyatı ve cüziyatı idrak eden bir kuvvetidir. 

5. Müfredatın beyanına göre aklın iki manası vardır: a) İlmi kabule hazır ve müstait olan kuvvet, b) Bu kuvvet sayesinde insanın müstefit olduğu ilim. Hazreti Ali'nin *-—:iewis& tarifinde ise yukarda birinci maddedeki ilmi kabule hazır kuvvet akl-i matbu, ikinci maddedeki insanın müstefit olduğu ilim akl-i mesmudur. 

6. İmam Gazali, «İhya-ül-Ulüm»unda akıl ile nefsi, ruh ile kalbi «tehalüf-i itibarat ile ismi değişen» bir şey-i vahit gibi telakki eder. «Külliyat-ı eb-ül-Baka» da akıl, «eşyanın hüsün ve kubh, kemal ve noksan gibi sıfatını bilmektir» der. 

7. Ahmet Naim Bey, «Nefsin suver-i zihniyeyi, maaniyi tasavvur ederek onları bazı kavanine tebaan yekdiğerine raptetmek üzere haiz olduğu kuvvettir» der. Bu kuvvetin hal-i fiilde olması (yani, maaniyi idrak ve taakkul etmesi) dır. Yahut, failiyet-i nefsiyenin fiil ve amelini müdebbir olan kavaninin kendileridir. Hulâsaten kuvve-i zihniyenin failiyet-i munzaması diye tarif olunursa bu tariflerin kâffesini cami olur. 

8. Nefs-i natıka ol nefs-i küldür ki akl-i küllün cevahirinden sâdır olmuştur (Marifetname). 


— Nefs-i natıka cisim ve cismani değildir. Zira her cisim ve cismani münkasimdir (Kınalı-zade). 


— Nefs-i insaniye (buna nefs-i natıka da denir) tegaddi, tenemmi, his ve hareket ile beraber idrak, tenkit, muhakeme ve taakkul kabiliyetine de maliktir (Kamus-i Felsefe). 

Önemli dil bilginlerimizden ve son yıllarda Kur'an-ı Kerimin Türkçeye çevirisini yapan Besim Atalay merhum da şöyle der: «İslâmiyet akla ve tefekküre büyük önem verir. Kur'an-ı Kerimde en az 48 yerde akıl, 19 yerde anlamak, 18 yerde fikir, 5 yerde tezekkür, 7 yerde tedebbür kelimesi geçmektedir. Bu kelimelerin hepsinde anlamak ve düşünmek kavramları vardır» (Hayat mecmuası, 1963). 

Hulâsa Şark âleminde aklın tarifi hakkında kesin bir karar yoktur. 


Çeşitli tariflerin hepsi kısaca şu üç noktada toplanırlar: Nefs-i natıkadır, nefs-i natıkanın bir kuvve-i mahsusasıdır, yahut ilim ve taakkuldür. 
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Bugünkü felsefe ve psikolojinin akıl anlayışı şöyledir: 

1 Bilginin bir suret ve bir de maddesi vardır ki birbirlerinden ayrılmazlar. Bilginin maddesi tasavvur ettiğimiz eşyanın kendisidir, hariçten gelir, zihin burada münfail (pasif) dir. Zihnin eşyadan duyumlar alan ve saklayan bu işlemine «tecrübe» denir. Bilginin sureti ise, kuvve-i müfekkirenin eser-i mahsusudur ki, eşya ve olaylar arasındaki münasebetleri kavramlara tahvildir. İşte zihnin bu özel faaliyetine «akıl» denir. Kant'ta olduğu gibi, bilginin maddelerini hazırlayan tecrübe, ona suret veren de akıldır (İ. H. İzmirli). 

2. Psikolojide akıl, «bilginin müdir prensipleri»dir diye tarif edilir. 
Yani düşünmek, hüküm ve muhakemeler yapmak, kısaca mantıki düşünmeleri sevk ve idare eden ilkeler (prensipler) dir. Bunlar külli ve zaruridirler. Her düşünmenin temelinde zaruri olarak bulunurlar. Bu prensipler «aynilik», «yeter sebep» prensipleridir. Bunların tümüne akıl denir. 


Aklın Sınırı: 


Lügat manasından anlaşılacağı üzere akıl, mukayyet ve şartlı bir melekedir. Aklın anlayabileceği şeyler muayyen bir sınır dahilinde kalmaktadır. Akıl, bu sınır ile bağlıdır; mukayyettir. Bu sınırın haricine çıkamaz. Daha doğrusu ötesini göremez, anlayamaz. Bu sebeple aklın anlayamadığı ve kavrayamadığı şeyleri inkâr ve reddetmek büyük bir hata olur. Aklın sınırı dışında kalan meseleler kalp yoluyle ve mükâşefeyle anlaşılır. Zira kalp her hale göre münkalip olarak bir suret alır ve her surette Hak Taâlâya inkıyat eder. İşte bu sebepledir ki dinimizde, «Bunda kalbi olan kimse için ibret vardır» buyurulmuştur. Aklı olan kimse denilmemiştir. Peygamberlerin maruz kaldıkları «vahiy» ise kendi akıllarından nebean etmiş olmayıp Hak Taâlâ tarafından «Cibril-i Emin» adını taşıyan bir melek vasıtasıyle kendilerine gönderilmiş bulunmaktadır. 
Bu yönden de peygamberlik kisbi olmayıp vehbidir, yani insan çalışmakla, cehdetmekle peygamber olamaz. 


Vahiy, İlham: 


Akıl sınırlıdır, bir yere kadar hakikatleri bulur ve bir noktada durur. Dinler tarihinde görüldüğü üzere, toplumlar her çağda kendilerine doğru yolu gösterecek olan rehberlere, mürşitlere muhtaç olmuşlardır. 
Toplumlara doğru yolu gösteren, hakikati anlatan büyük insanlar peygamberlerdir. Peygamber, Cenab-ı Hak tarafından insanlara en doğru yaşama ve inanma yollarını göstermeye memur olan mümtaz şahsiyetlerdir. Peygamberler, Cenab-ı Hakkın emirlerini vahiy ve ilham yoluyle telakki ederler. Batı dillerinde vahiy ve ilham sözleri «inspiration» ve «revelation» terimleriyle ifade olunur. Hak Taâlânın doğrudan doğruya 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insan üzerine tesiri veya Allah'ın tabiatüstü bir ilhamıyle insan zihnine ilka ettiği hakikatler diye tarif olunur. Allah'ın mukaddes kitaplar ve emirlerle kullarına tebliğ ve ilân edilmek üzere peygamberlerine bildirdiği hakikatlerin tümü vahiy ve ilham ile olur. Amerikan Felsefe Sözlüğü bu kelimeyi «ilâhi iradenin insanlara ulaştırılması ve tebliği» şeklinde açıklar. Semavi dinler bu tebliğin muhtelif şekillerde olduğunu gösterir: Ya bir hakikatin ruha doğrudan doğruya ilkası, lafzi tebligat; ya da rüyet, müşahede veya uyku, vecit ve istiğrak yollarıyle olur. Bu tebligat mutat olmayan şekiller ve vasıtalarla yapılır, tabiattaki inceleme ve araştırma yollarından tamamıyle ayrıdır. Din psikolojisinde dini hayatta lâşuurun ve toplumların fert üzerine yaptığı tesirler kaynakları bakımından vahiy ve ilham ile izah olunabilir. 


Dinler tarihinde görülen vahiy şekillerine gelince, Kur'an-ı Kerim, Allah -Taâlâ tarafından Cebrail Aleyhisselâm vasıtasıyle Hazreti Muhammede tebliğ edilmiştir. Haktır, hiç bir kelimesi değiştirilemez ve hiç bir şüphe kabul etmez. İncil de Hıristiyanlara göre aynı özellikleri haizdir. 
Hindular Vedaların ilâhi ilhamlarına inanırlar. Museviler Ahd-i Atik'a, Persler ise Avesta'nın ilhamlarına inanırlar. Eflatun, şairlerin ilâhi ilhama mazhar olduklarını kabul ederdi*. 


Vahiy Hakkında Ayet ve Hadisler: 


1 Ayetler: 
— a SY ie «Sizi onunla inzar etmem için bu Kur'an bana vahyolundu» (El-En'am suresi, 19). 


LA 


= PENATES KÉ A AZ «Biz bu Kur'anı vahyetmek suretiyle en güzel beyanı sana kıssa olarak anlatacağız. Halbuki sen daha evvel bundan haberdar olmayanlardandın« (Yusuf suresi, 3). 


— MN © Çi $ NEE «Ve böylece şehirlerin anası ile etrafındakileri inzar etmen için biz sana Kur'anı Arapça olarak vahyettik» 


(Eş-Şüra suresi, 7). 
7 İT UN AREL LA Cao ; : 
RE ES ee e TE a <5 4S: «Vahiy suretiy- 


le veya perde arkasından, yahut da elçi göndermekle ona kendi izniyle istediğini vahyetmesinden başka hiç bir surette Allah'ın konuşması beşerden kimseye vaki olmamıştır. Şüphesiz o, çok yüksektir, hakimdir» 


(Eş-Şüra suresi, 51). 


(*) Vahiy ve nübüvvet hakkında İslâm filozoflarının görüşleri için bkz. İslâm Felsefesi Dersleri, Cavit Sunar. 
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= yal DIK EAE NİZ «Ona Kur'anı ruh-ül-emin inzar edicilerden olasın diye senin kalbine manası açık Arapça bir dil ile indirilmiştir» (Eş-Şüra suresi, 193-195). 

2. Hadisler: 

— İREN EN GM ZA PETRECERE TAN] «Uykudaki sadık rüya Resulullaha olan vahyin ilk başlangıcıdır. Bu rüyalar sabah aydınlığı kadar açık idi». 

— kemik e kasli «Vahiy bazen bana zil sesi şeklinde gelir. Bu türlüsü bana en ağır olanıdır. Dediklerini ezberlemiş olduğum halde o benden ayrılır». 


— kroki rae Kolileme «Şüphesiz ruh-ülkudüs benim kalbime nefes etti (üfledi) ki bir kimse ecelini ve rızkını büsbütün bitirmedikçe katiyen ölmeyecektir. Allahtan korkunuz. Rızkı- 


nızı araştırmakta güzel bir yol tutunuz». 
«Cibril bana gelir, benimle ko- 


— EL aa aia o O i ve nuşur. Nitekim birinize arkadaşı gelip konuşur, onu arada bir engel ol- 


maksızın görür». 


Akıl ve Nur: 


İslâmî eserlerimizde akıl gibi çok kullanılan kelimelerden biri de nurdur. 

Nur kelimesi, lügat manasında ışık, ziya, zav karşılığını gösterir. Bu kelimenin İslâm âleminde özel bir yeri vardır. Çünkü bazen Cenab-ı Hak bir nur halinde düşünüldüğü gibi, Kur'an-ı Kerimde ayrıca Nur suresi vardır. Daha birçok yerlerde nur kelimesi geçmektedir. Ezcümle Nur suresinde «Hak Taâlâ göklerin ve yerin nurudur» buyurulmuştur. İslâm ulemasından kelâmcılar nuru Cenab-ı Barinin insanları doğru ve iyi yola sevk etmesinin bir remzi olarak gösterirler. Yine bazı tasavvuf ehli (meselâ, mevlitte olduğu gibi) nübüvvet nurunun Hazreti Âdem'den başlayarak bütün enbiyaya verildiğini, oradan Hazreti Muhammed'e ve sonra da Hazreti Ali'ye geçtiğini söylerler. 


Felsefe tarihine bakıldığı zaman, İran'daki Maniheizm dininin Hürmüz-Ehriman ikiliğinde nur-zulmet düşünüşü görülür. Eflatun'da dahi ruh âlemi olan idealar dünyası nurlar içindedir. Bunların gölgeleri olan cisimler âlemi ise karanlıktadır. Yeni Eflatuncularda hayır ideası olan Allaf, saf bir nurdur. Aristo'da ise nur ve ışık faal bir kuvvettir. Her halde Eflatun ve Aristo'dan sonra da nur hakkında kesin bir şey söylenememiş, bazıları bunu kuvvet, bazıları da bir cevher olarak kabul etmişlerdir. Aristo'ya dayanarak Ortaçağ felsefesinde nur meselesi şöyle açıklanırdı: «İlk illet (illet-i ulâ) olan Allah, ışık kuvvetini önce akla, 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akıl vasıtasıyle âlemin ruhuna verir. Âlemin ruhu vasıtasıyle de akıl onu tabiata geçirir. Tabiat vasıtasıyle de âlemin ruhu var olan ve yok olan diğer eşyaya geçer. Bu ışıkların ilk membaı olan Tanrı “ilk nur” veyahut “nurların nuru”dur. İlk örnek olarak (insan-ı âkıle), sonra ikinci insana (insan-ı nefsani), sonra üçüncü insana (insan-ı cismani) yayılır. 
Bu yayılma bir örnektir. Doğal olarak bu nur faziletli, hakim insanların ruhunda en yüksek ve saf şekilde bulunur. Bu hal nurun yaratıcı inişidir (mebde'). Buna karşılık bir de ruhun asıl nura dönüşü vardır ki bu maâttır. Bu yol Sufiyenin varmak istedikleri vücud-i mutlaktır». 

Tanrıyı ilk nur ve cevher olarak kabul edenler kelâmcılar ile İslâm filozoflarıdır. Bunlar nur ile ruh ve aklı birbiriyle birleştirmek temayülünü gösteriyorlar. İbn-i Sina ile Farabi de nur inancıyle aklı birbirine çok yaklaştırırlar. İbn-i Sina «El-İşarât» adlı eserinde Aristo'nun akıl tasnifindeki akl-ı bilfiili nur, akl-ı faali de ateş olarak göstermektedir. 


Aristo'da Akıl Anlayışı: 


İslâm dünyasına büyük tesiri dolayısıyle Aristo'daki akıl anlayışını kısaca söyleyelim: Aristo'da her varlık madde ve suret anlayışına dayanır. Bir heykel yapmak için kullanılan mermer maddedir, heykel yapa- nın bu mermere vereceği şeklin zihinde tasarlanması da surettir. Madde (hiyli — heyulâ) şekil almaya müstaittir. Buna «kuvvet» denilir. Şekil aldıktan sonra da «fiil haline gelmiştir. Meselâ, insan ruhu bedene göre suret, akla göre de maddedir. Tabiattaki her şey kuvveden fiile çıkmaya mütemayildir. Kâinattaki bütün varlıklar öyle bir silsile meydana getirirler ki, en aşağısında ilk madde (saf kuvve), en üstünde saf fiil (suret) vardır. Bir tohum ağaç olmak ister, erkek dişiyi arar. Yani kuvve, fiil olmaya koşar. 

İnsan da madde ve suretten ibarettir. Beden madde, ruh surettir. 
Canlı varlıklarda üç türlü ruh vardır: 1. Nebati ruh: Bitkilere hayat ve faaliyet veren ilke (beslenmek, çoğalmak gibi); 2. Hayvani veya duygusal ruh: Hayvanlara duygu, duyum, faaliyetler veren ilke (acı, arzu, hayal gücü, idrak, hafıza gibi); 3. İnsani veya akli ruh: Muhakemelerin ve akıl faaliyetlerinin ilkesi. Duyumlar, hayaller, tasavvurlar akla göre maddedir; akıl bunlardan külli ve zarur kavramlar çıkarır. Akılda iki derece vardır: Akl-i faal (intellect actif) duyumların ve idraklerin verdiklerini tecritler ve tamimler yardımıyle «makul» şekle getirir. Akl-i münfail (intellect passif) bu makul kavramların yardımıyle küvveden fiile geçer. İnsan aklın gösterdiği yolla iradesini kullanarak fiillerini seçer, kuvveden fiile geçmek suretiyle derece derece hayr-i âlâya ulaşır ki bu saadettir. En ahlâki hareket aklın eseridir. Fazilet iradenin eseri olan bir alışkanlıktır. 
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Felsefede Rasyonalizm: 


İslâm dininin rasyonalist bir din olduğunu, İslâm bilginlerinin akıl anlayışlarını göstermeye çalıştık. Şimdi Batı felsefesinde rasyonalizmin yerini ve değerini kısaca gösterelim: «Rasyonalizm, insanda duyu organlarından ve bedenden müstakil olarak bir akıl melekesi kabul eder. Bu akıl her türlü deneyden müstakil halde insanda fıtri olarak bulunur ve akıl her türlü metafizik hakikatleri anlayabilir». 

Kâinatta ebedi ve ezeli hakikatlerle beraber objektif hakikatler ve dış âlem de vardır (rasyonalizm realist: Descartes gibi). Yahut bu objektif hakikatler bize göründüğü gibidir (rasyonalizm idealist: Kant gibi). Rasyonalizm fikirlerine şöyle devam eder: Aklın temel prensipleri (aynilik, yeter sebep prensipleri) insanda doğuştan vardır, hissiyatın önemi azdır. İnsan mantıki düşünen bir makinedir. Akıl insana mahsustur, hayvanlarda akıl yoktur. Rasyonalistlerden bazılarına göre (Descartes gibi) akıl insanlara eşit olarak verilmiştir. Metotlu bir şekilde kullanılırsa her hakikati kavrayabilir. İnsanların yanılmaları, akıllarını iyi kullanmamalarından, yani inceleme ve araştırma metotlarının yetersizliğinden ve bozukluğundan ileri gelir. İyi kullanılabilen akıl, hakkı batıldan, hayrı şerden tefrik ve temyiz eder. Akıl sayesinde ferdi hazlar ve menfaatlerden daha umumi ve manevi menfaatlere geçilebilir. İnsan aklını iyi kullanırsa genelleme ve yalınlamalarla (tecrit ve tamim) bütün hayatın ve insanlığın en umumi ve soyut menfaatlerine, yani ideallerine ulaşabilir. Ahlâki hayatın manivelası şimdiki ve özel bir düzen (nizam) anlayışından en genel ve evrensel bir nizama geçiş suretiyle işlemektedir. 

Genel çizgileriyle fikirlerini söylediğimiz bu rasyonalist görüş eskiçağlarda Sokrat, Aristo, Eflatun gibi filozofların, ortaçağda Doğu ve Batıdaki bütün büyük filozofların temel kavramlarıdır. Bunlara ayrıca dogmatik rasyonalizm denilir. 


i—i 


Sekizinci Bölüm 


İslâmda Temel İlkeler 


İSLÂM SPİRİTUALİZMİ 


Spiritualizm: 

Yüksek dinimizin rasyonalizmden sonra ikinci ilkesi ruhun varlığını ve ebediliğini kabul etmektir. Bu görüşe felsefede spiritualisme (ruhçuluk) denilir. Müspet bir ilim olan bugünkü «tecrübi psikoloji» ruh sorunlarıyle meşgul olmaz. Bunu metafizik bir sorun olarak konusu dışında bırakır. Metafizik sorunlar arasında ise ruhun varlığı ve mahiyeti, bedenle münasebeti önemli bir konu olarak ele alınır. Bu psikolojiye «spiritualist psikoloji» denilir. Şuraya dikkat etmelidir ki, deneysel psikoloji ruhu inkâr etmez. Deney konusu olmadığından incelemeleri dışında bırakır. «Bu metafiziğin işidir, oraya karışmam» der. 

Tecrübi psikolojinin bu tutumu bize garip gelmemelidir. Bugünkü pozitif ilimlerin hepsinin tutumu böyledir. Fizik ve kimya ile biyoloji de müspet bir ilim olarak böyle hareket ederler. Onlar da maddenin değişimlerini, etki ve tepkilerini, yani olaylarını incelerler ama, maddenin mahiyeti, menşei ve cevheriyle meşgul olmazlar. Biyoloji de hayat olaylarını inceler, fakat hayatın mahiyeti ve menşei sorununu araştırmaz. Bu incelemeleri felsefeye, yani metafiziğe bırakır. 

1 Ruh (esprit, âme) bütün ruhsal olayların temeli olan bir prensiptir, mebde-i fikirdir. Ruh kelimesi birçok zaman akıl ve hayat kelimeleriyle karıştırılır. Rasyonel psikolojide ruh, madde, hayat gibi bir cevher olarak kabul edilir. Ruh, nevi şahsına münhasır, maddeye ve bedeni davranışlara irca kabil olmayan bir varlıktır. İslâm, yevm-i ahirete, bâsü bâd-el-mevte (tekrar diriliş) iman eder, spiritualizm, gayr-i maddi bir ruh ilkesini kabul ederek maddi âlemden ayrı bir ruh âlemi tanır ve bu suretle bu teori İslâmi itikatlarla birleşir. 

2. Spiritualizm bütün âlemin öz ve cevherinin ruh olduğunu kabul etmekle materyalizm ile taban tabana zıttır. Spiritualizm, idealizm ve realizmden de farklıdır. İdealizm ve realizm, bilginin kaynağı hakkında ortaya atılan iki bilgi teorisi (€pistemologie) dir. Spiritualizm ise varlıgın mahiyeti hakkında kurulan bir sistemdir. Meselâ Leibniz bir spiritualisttir, çünkü o, maddeyi idraki kabil olmayan bir enerjiye, yani ruha irca eder. Spiritualizm, materyalizme yalnız âlemin ruh cevherinden olduğu fikriyle karşı gelmez, hayatın mekanik telakkisine de muhalefet eder. Meselâ Bergson, hayatın fiziko-şimik ve mekanik görüşlerle açıklanmasını kabul etmez, belki ruhun yaratıcı bir kudreti olduğunu iddia eder (Din ve Ahlâkın İki Kaynağı). Bu sebeple Bergson da spiritualisttir. Spiritualist psikoloji, ruhsal olayları ruhsal faktörlerle izah eder. Filozof Victor Cousin, Lachelier de bu görüşün başlıca savunucularıdır. 


3. Tarihte bu konuların münakaşaları pek eski ve etraflıdır. Bütün söylenenleri şu iki noktada toplamak mümkündür: 

a) Ruh, maddenin aynıdır veyahut ruh maddeye irca edilebilir; evrende en temel kaynak maddedir, her şey maddeden ve onun değişimlerinden ibarettir. Bu düşünüşleri ortaya sürenlere materyalist (maddiyun) denilir. (Büchner, Haeckel, Le Dantec, Amerika'da davranış psikolojisi gibi). Materyalizm din bakımından kabule şayan bir teori değildir. 
Modern felsefede de koyu materyalist kalmamış gibidir. Ancak müspet ilimler, olaylar alanında ve izafi mahiyette bir determinizm kabul ederler, 

b) Spiritualizm ise maddeden tamamen ayrı ve müstakil, hayatın ve düşüncenin esası olarak manevi cinsten bir ilke vardır der. Psikoloji ruhsal olaylarla meşgul olur. Her olay bir değişim, karşılıklı etki ve tepki harekettir. Bir değişimin, etki ve tepkinin olabilmesi için her şeyden önce bir temel varlığın bulunması lâzımdır. İşte ruh ilkesi, bütün beşeri olayların temelinde bulunan ve bunların ilk nedeni sayılan manevi bir ilke ve bir varlıktır. Ruh sözünden bunu anlamak lâzımdır. 

c) Ruh fikri çok eskidir. Sosyoloji bize en eski ve ilkel kavimlerde totemizm inançları bulunduğunu ve burada «mana» adı verilen manevi bir kuvvetin kabul edildiğini gösterir. Bu mana ruh, ilkel tanrı anlayışının başka deyimle ifadesidir. Eski Yunan'da stoacılar pneuma (nefha) ile ruhu anlatmak istemişlerdir. İbranilerde «ruah» telakkisi Yunanlıların pneumasına benzer. 


Eflatun'da Ruh Telakkisi: 


Eflatun'un ruh anlayışı Yeni Eflatunculara ve ortaçağ felsefesine büyük tesirler yapmıştır. Yunandan yapılan tercümelerle İslâm âleminde de tesirlerini gösterdi. Bu sebeple İslâmi prensiplerin açıklanması için Eflatun'un ruh anlayışını tanımak gereklidir. 

Eflatun'a göre ruh, tabiatı ve mahiyeti bakımından bedenden tamamıyle ayrı ve müstakil bir cevherdir: Evvelâ hareketin ve hayatın bir ilkesidir. İdeaların (müsül) aynı olduğundan, bilginin de ilkesidir. Ezeli ve ebedidir. Bedene girmeden önce idealar âleminde yaşıyordu. Ruhla bedenin birleşmesi bir mahpusun cezaevine kapatılması, ya da bir süvarinin atına binmesi gibi gelip geçici bir haldir. Beden, ruh için bir yardımcı değil, bir yük, bir engeldir. Hikmete (sagesse) ve fazilete (vertu) ulaşmak için en kısa zamanda beden yükünden kurtulmak lâzımdır. İnsanın ruhu üç melekeden yapılmıştır: a) İstekler, iştahlar: Ruhun en aşağı parçasıdır, merkezi mide ve bağırsaklardır. Bunun fazileti itidaldir; b) Cesaret (şecaat): Ruhun ortasıdır, harekete sürükler. Kalpte bulunur, fazileti kuvvettir; c) Akıl, zihin: Ruhun en yüksek ve ölmez (lâyemut) parçasıdır; vazifesi insanı idare etmektir. Kafada bulunur, fazileti hikmettir. Parçaların her birinin de kendilerine göre kazanabileceği bir bilgi ve aşk vardır. İştahlar yalnız madde ve duyulurlar (mahsusat) alanında kaldıklarından verdikleri bilgiler zan (conjecture) dır. Cesaret ve şecaatin bilgisi oy (rey — opinion) dur. Akıl ise idealar âlemine ulaşabilir. Yani hakikati ve gerçek varlıklar âlemini kavrayabilir. 

İsteklerin, iştahların duyduğu aşk bayağı, dünyalık, duyulurlar âlemine aittir. Akıl ise gerçek aşkı, gerçek güzelliği duyabilir ve tanıyabilir. Şu halde fazilet nasıl meydana gelecektir? Her ruh parçasının kendinden üstün olana tabi olmasıyle; ruhun üç parçasının ayrı ayrı düzenlenmesinden adalet meydana gelir. 

Kısaca söylediğimiz bu fikirler iyi kavranıldığı takdirde İslâmi eserlerde tesadüf edilen bazı fikirlerin ve görüşlerin anlaşılması kolaylaşmış olacaktır. 


Yeniçağlar Spiritualizmi: 


Tarihte spiritualizmin muhtelif şekilleri vardır. Bu tartışmalar din psikolojisini ilgilendirmediğinden üzerinde durmayacağız. Bizi ilgilendiren kısım, çağımızda spiritualizmin aldığı son şekiller ve varılan sonuçlardır. Yalnız eski spiritualizmin birkaç önemli ismini hatırlatmakla yetineceğiz. l 

1. Descartes, insan bedenini bir makine sayar, hayvanlarda ruh kabul etmez. Ruh insanlarda bulunan, düşünen, şüphe eden bir varlıktır. 
Beden, madde âlemine aittir, madde ve ruh diye iki cevher vardır. Buna ikicilik (sünaiye — dualisme) denilir. Descartes'tan sonra Malebranche, Leibniz, Spinoza da spiritualizmi savunmuşlardır. 

2. Yeni zaman spiritualizmine «tam spiritualizm = spiritualisme intégrale» denir. Bu spiritualizm eski spiritualizmin iki hatasını gösterir: Ruhu müstakil bir cevher telakki etmeleri; ruhu bedenden tamamen müstakil ve ayrı bir varlık olarak kabul etmeleri. Yeni spiritualizm ise, ruhu, dinamik, yani kudret ve faaliyet olarak kabul eder. Yeni spiritualizm, ruhu spekülasyon yoluyle değil, yeni psikolojinin yaptığı analizler ve deneyler yoluyle açıklar. Yeni zaman spiritualizmi de iki kısımdır: a) Rasyonalist spiritualizm, b) Sezgici spiritualizm. 

3. Rasyonalist spiritualizm XIX yüzyılda Main de Biran (1766-1824) tarafından müdafaa edilmiştir. Yaptığı uzun inceleme ve araştırmalar sonunda bütün olayların temel ilkelerini ortaya koymuş ve nihayet insanda, hiç bir olaya irca edilemeyen tamamen orijinal mahiyette ruhi bir varlık bulmuştur ki, buna «ene — ego, moi» adını vermiştir. 

XX. yüzyıl içinde Ravaisson (1813-1900), içgözlemlerle ve teemmüllerle insanda yaşayan bir kuvvet kabul eder. Bu kuvvet de insanın fıtri varlığına bağlı bir eğilime (temayül) bağlıdır ki, bu da «sevgi, aşkotır. 
Jules Lachelier (1832-1913) ise ene'den ziyade bütün mevcudatın öncel şartlarını vazeden bir «fikir» kabul eder. Boutroux da âlemde determinizm yerine imkân fikrine istinat eder. İnsanda ve hayvanda şuur vardır, fakat insan şuuru onlardan çok yüksektir; bu şuur, hür olarak determinizm haricinde yükselmeler ve alçalmalar yapar. İşte bu şuura istenilirse ruh denilebilir. 

4. Sezgici spiritualizm: Bergson felsefesinin bir adı da «vitalisme — hayatçılık»tır. Bergson, eski spiritualizmi kabul etmez. Ona göre hakikat, gerçek hayat ve şuur içinde yaşamaktadır. Materyalizmi reddeder. 
Beynin vazifesi hakikati bulmak değil, intibak aleti olmaktır. Zekâdan başka içgüdülerin kuvveti, hafızanın kudreti, şuurdışı (enkonsiyan) hayat, bizde hayatın akışını ve hamlesini yaşatırlar. Hayat hamlesi yaratıcı, yenileyicidir. Ruh, hayatın yüksek bir derecesidir. Orijinal bir varlıktır. Bunu ilmi metotlarla ve analizlerle anlamak mümkün değildir. O, ancak sezgi yoluyle anlaşılabilir. Ruhi varlık, cevher değil, bir ilerleme, bir hamle (atılış) dir. Bu hayat hamlesi canlılarda içgüdü, insanda şuur hamlesi şeklinde görünür. Tanrı da bu hayat akışının ve yaratıcılığın merkezidir, o daimi bir hareket ve fazilettir. 


İSLÂMDA RUH ANLAYIŞI 


İslâmi Eserlerde Ruhun Tarifleri: 


1. Ruh, mebde-i tefekkürdür. İnsan ile hayvan arasında derece degil, mahiyet farkı vardır. İnsan âkıldir, hayvan âkıl değildir. İnsan mütefekkirdir, hayvan mütefekkir değildir. Hayvan mütefekkir değil, belki duyarlıklıdır, yani uyarıcıları duyar, reaksiyonlar yapar. Tefekkür, teemmül, istidlâl, ancak insana mahsus özellikler ve kabiliyetlerdir. Bu bakımdan İslâm, psiko-fizyoloji ve behaviorizm anlayışlarına karşıdır. 

2. Ruh ile beden başkadır, ayrıdır. Birbirlerine irca edilemezler. Beden fani olduktan sonra bile ruh haydir. Mebde-i fikir olan ruh-i vahittir. Basittir, tecezzi etmez, tefekkür eden ene'dir, hisseden ene'dir. İrade eden ene'dir. Ene, üç ayrı şey değildir. Tek varlıktır (mevcud-i vahit). 

3. Ruh kendinin aynıdır. Her ne kadar birçok değişmeler oluyor, şuurdan bir sürü ruhsal olaylar geçiyor ise de, bu değişmelerin zat-ı 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mevzuu aynen baki kalıyor. Dünkü ene, bugünkü ene'dir. Fakat beden değişkendir. Ruh fail, beden ise madde gibi atıldır. Tecrübi psikolojinin gösterdiği gibi, dimağ, fikrin şartıdır. Fakat tam illeti değildir. Çünkü tıbben dimağın maddeleri bir araya getirilirse dahi ruhu imal etmek mümkün olmuyor. Dimağ fikrin, ruhun bir aletidir. Fakat kendisi (yani zat-ı mütefekkir) değildir. 

4. Hulâsa ruh soyuttur, cismani değildir, mekânda yer işgal etmez, binefsihi kaimdir. Bedene muttasıl değil, fakat bedenden munfasıl da değildir. Felâsife-i İslâmiyenin mesnedi budur. Eb-ül-Kasım Rağıp İsfahani, Ebu Hamid Muhammed Gazali, Mutezileden Muammer bin İbat ve Kerramiyeden bazı taifeler, Sufiyeden bir cemaat bu görüşü tutarlar. 

5. İnsan ruhu, gülsuyunun güle sirayeti gibi bedene sirayet eden ecsam-ı latifedir. Tahallül ve tebeddülden salimdir. Eb-ül-Meâli, Nazzam, kudema-yi mütekelliminden bir cemaat, bir kavle göre Mâtüridi ve Raz? 
nin mezhebi de budur. 

6. Ruh-i insani bir «heykel-i mahsus-i mahsustur». Bir kavle göre de cumhur-i mütekellimin, yani eşaire ve mutezilece muhtar olan mezhep budur. 

7. Ruh kalpte, dimağda, ciğerde olmak üzere üç kuvvettir. Kalpteki kuvvet, kuvve-i hayvaniye, dimağdaki kuvve-i nefsaniye, ciğerdeki kuvve-i beyaniyedir. Bakıllâni'nin mezhebi budur. Bu halde ruh nefisten başkadır, hayat denilen bir arazdır. i 

8. Daha birçok tarifler vardır. Kur'an-ı Kerim bu hususta ulema-yi İslâmı serbest bıraktığından fikirler de çok dağılmıştır. Bunlardan birkaçı şöyledir: «İnsan şeklinde ve kıyafetinde bir heykeldir - Abdülmelik 


bin Habip». — «Dimağdır, dimağda bir cüz-i lâyetecezzâ (atom) dır». — «Dimağda bir kuvvettir, mebde-i his ve harekettir». — «Nur-i ruhanidir» vb... 


Ruhun hadis olduğu kelâm ulemasınca müttefikan kabul edilmiş ise de hudus zamanı tartışma konusudur. Ruh meselesi, zaruriyat-ı diniyeden değildir. Ruhun mahiyeti hakkındaki türlü telakkiler tevhide aykırı bir akide doğurmazlar. 


Önemli Bir Anket: 


Istanbul'da yayınlanan Cumhuriyet gazetesi «Bilimin ışığında ruh nedir?» adlı önemli bir anket yapmış ve bu alanda söz sahibi yedi ruh hekiminin fikirlerini toplamıştır. İncelemeyi yapan A. Hulusi Akten insanların yüzyıllardan beri peşinde koştukları üç büyük sorunun «ben neyim, kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum?» olduğunu ve bunların temelinin de ruh meselesinde toplandığını belirtir ve sonra bilginlerimize $ soru yüneltir. Her bakımdan önemli olan bu sorular ve cevaplarının aynen kitabımıza aktarılması mümkün olmadığından yalnız konumuzu ilgilendiren fikirleri özetlemekle yetineceğiz. Burada dikkat edilmesi gerekli bir nokta da çoğu zaman meslekleri icabı müspet kafalı ve her şeyi maddi ve organik sebeplerle açıklamaya alışkın olan hekimlerimizin ruhu inkâr etmemeleridir. İlk soru şu idi: «Ruha inanıyor musunuz? İnandığınız manadaki ruhu tarif edebilir misiniz ?». 

Bu soruya üç hekim, «beden yapımızın yani maddi yapının ötesinde bir mana olarak nitelendirilebilen bir varlığı kabul ettiklerini ve buna da ruh adını verdiklerini» söylemişlerdir. «İnsana insandır dedirten, canlıyı robottan ayıran bütün özelliklerin toplamıdır» şeklinde tanımlamışlardır. 
Diğer üç hekim ise «vücuttan ayrı olarak çağırılınca gelen ve istenilince giden bir ruhun olamayacağını» belirtmişlerdir. Yedinci hekim ise bunlardan daha başka bir tanım ileri sürmüş ve «uh hayatiyetin aktivite cevheridir» demiştir. Bu cevaplardan sonra anketçi şu sonuçlara varmaktadır: f 

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki çalışmaları ve buluşları da göz önüne - alarak bu cevaplardan çıkardığımız sonuçları şöyle izah edebiliriz sanırım: a) Ruh (spirit) insan (psyco)ın hayatiyet cevheridir. b) İnsan (psyco) ruha ait sanılan bütün fiillerin oluşumuna sebep olan madde ötesi varlıktır. c) Beden (soma) insanın yapısı gereği olan işlem ve eylemlerin madde dünyasında görünmesine vasıta olan maddi araçtır. 


Kur'an-ı Kerimde Ruh: 


Medine'deki Museviler, Hazreti Peygamberden ruhun ne olduğunu sormuşlar, bunun üzerine İsrâ suresinin 85. ayet-i şerifesi nazil olmuştur. 


e e Ge») 2 yale, E 
LÉK HHS E AA «Sana ruhtan sual ederler, de ki: Ruh 


Rabbimin emrindedir. Ve bize ilminden az bir şey verilmiştir». Yukarda etraflıca anlattığımız üzere insan aklı ruhun mahiyetini kavrayamaz. O, yalnız Hak Taâlânın bildiği bir şeydir. İslâm büyükleri bir müddet ruh üzerinde münakaşa açmamışlar ve bunu İslâmiyete aykırı telakki etmişlerdir. Sonra, «Az bir ilme mesağ vardır» ayet-i kerimesine istinaden ruh hakkında kuvvetli mütalaalar ve fikirler beyan etmişlerdir. 
«Ayet-i kerimenin işaret-i şerifesi oldur ki, hakikat-i ruhtan beyan ve mahiyeti ne idüğün keşf ve iyan kast eylemek mümin olana ve adab-ı ubudiyete lâyık ve seza değildir. Binaenaleyh meşayih-i hakikat ve ulema-yi şeriatten nice eimme-i kibar hakikat-i ruhta tekellüm etmekten imtina ve firar eylediler. Lâkin zahir lâakal muhtemeldir ki, Kuran'-ı Azim ve Furkan-ı Kerimde beyan buyurulmayan hakikat ve günah olan mahiyet-i ruhtur ki hadd-i tam ve fasl-ı hâs ve cins-i âm ile olur. Amma bazı avarız-ı harice ve havass-ı âsar-ı zahiresiyle tersim olunmaya men yoktur. Cumhur-i ulema ve kâffe-i hükema müptedilere talim ve tullab-i 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kemale tefhim için tarif ve tersim eyleyüp dediler ki, nefs-i insani bir cevher-i basit-i gayr-i cism ü cismanidir» (Ahlâk-ı Alâi, 124). 

Modern psikoloji, şuur ve hayatın maddeyle izahının imkânsız oldugunu gösteriyor. İnsanda üç esaslı unsur birleşiyor: Organizma ve madde, ruhsal hayat, sosyal hayat. Bu üç elemanın fertlerde türlü oranlarda birleşmesinden ve kaynaşmasından insan kişiliği (şahsiyeti) doğuyor. Bu şahsiyet, maddi ve sosyal tesirler karşısında sürekli bir mücadele (ceht) halinde bulunur. İşte bu mücadelenin şuurda yansıması (inikâsı) ruh fikrini doğuruyor. 

Modern felsefe ve spiritualizm, ruhun bekasını kabule mütemayildir. 
Büyük dinler, İslâmiyet, Hıristiyanlık, Brahmanizm de ruhun bekasına kaildirler. Eflatun, Descartes, Malebranche, Spinoza, W. James, Bergson ruhun bekasını kabul ederler, çünkü ruhun dimağ veya bedene ircaı kabil olmadığından dimağın inhilâli ile ruh ölmez, derler. Birçok milletlerde tenasüh (metamorfoz) vardır. İslâm, tenasühü kabul etmez. Son yıllarda büyük gelişmeler gösteren metapsişik ise ruhun varlığı üzerine kurulan ayrı bir bilgi ve deney kolu olmuştur. 


EVRENSEL BİR DİN OLARAK İSLÂMİYET 


1. Yunan düşüncesi bir siteler medeniyeti şeklinde yaşamıştır. Her site ayrı bir devlet ve teşkilât halindeydi. Yunan felsefesi kâinatta bir düzen ve maddi element arıyordu (kozmos). Bu nizamı akıl yoluyle bulmak istemiş ve bundan bir rasyonalizm sistemi meydana gelmiştir (logos). 

Roma imparatorluğu ise Yunan felsefesini taklit ederek (Helenizm) yine rasyonalizm geleneğine devam etti. Roma geniş bir imparatorluk kurarak burada yaşayan çok karışık ve birbirlerine yabancı toplulukları bir nizam ve disiplin içinde kendi hegemonyası altında yaşatmak istedi. 
Roma hukuku bu gayretin bir eseridir. İlimlerin diğer alanlarında Roma’ nın belli başlı orijinal bir başarısı yok gibidir. Henüz birleştirici ve kaynaştırıcı bir ideal ve fikir yaratılmamıştır. İslâm bu bakımdan büyük bir başarı gösterdi. Hicret'in daha birinci yüzyılında Afrika ve Asya'ya yayılarak birçok kavimleri idaresi altına aldı. Bu kavimler, Roma'da olduğu gibi din, eğitim ve sosyal yaşayış bakımından birbirlerinden çok farklıydılar. İslâm idaresi altında birleşmiş olan bölgelerde, İran, Suriye, Türkistan, Afrika gibi yerlerde birçok eski medeniyetlerin kalıntıları yaşamaktaydı. Beni İsrail felsefesi, İran felsefesi, Şamanizm, İsrakıye felsefesi, Hıristiyanlık, Asur ve Babil medeniyetleri gibi, çok çeşitli bir âlem karşısında bulunuyordu. 

Şuna da dikkat etmelidir ki, ortaçağda henüz milliyet fikri yoktu. 
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Bugün dinleri ayrı olduğu halde bağımsız devletler halinde yaşayan Türk, İngiliz, Fransız, Alman gibi milletler ayrılığı henüz zihinlerde doğmamıştı. İslâmiyet «ümmet» idealiyle bu geniş toplulukları manevi bir birlik halinde topladı. Roma imparatorluğunun gerçekleştiremediği birleştirme kudretini İslâmiyet gerçekleştirdi. Ümmet fikri, bütün Müslümanları kardeş yaptı. Ayrı ırklardan ve ayrı gelenekleri olan toplulukları, hukuk ve devlet idaresine iştirak bakımlarından eşit bir hale getirdi. 
Mülkün temeli de adalettir. Bu fikirler etrafında birleşen «ümmet-i Muhammed» diğer toplumlara nazaran üstün ve son derecede mütesanit bir topluluk meydana getirdi. 

Kimsenin şüphe etmediği hakikat şudur ki, İslâm diyarı, medeniyet, kültür, idare bakımından o çağlarda dünyanın en ileri ve parlak medeniyet diyarıydı. Ümmet ideali, o çağlarda, bugünkü «milliyet şuuru»nun vazifesini görmüş olan yüksek bir mefküredir. İslâm dininin temel kavramlarından biri de ümmet birliğidir. 

2. İslâm dini tektanrıcı ve insaniyetçidir. Bu karakter, Yahudilik ve Hıristiyanlıkta bir arada bulunmaz. Yahudilik, tektanrıcı ise de, inhisarcı ve dardır. Çünkü onun tanrısı (Yehova) yalnız Beni İsrail'in tanrısıdır. Bu sebeple ‘İsrailoğulları, kendinden başka dinlere istihfafla bakarlar. Binlerce yıllık bir maziye sahip olduğu halde bugün bile yeryüzünde salikleri 12-13 milyonu geçmez. İslâmiyetin ilkçağlarında Medine Yahudilerinin Hazreti Peygambere karşı takındıkları tavır da bundan ileri gelir. Hıristiyanlık, Yahudiliğe nazaran daha insaniyetçi ise de, tektanrıcılık kavramı eksiktir. Çünkü Hıristiyanlık eb, ibn, Ruh-ül-Kudüs kavramlarını, yani teslis esasını bir tek tanrıda birleştirmek gibi bir çelişmeye düşmektedir. Bu anlayış monoteizm değil, çoklukta birlik arayan bir teslis (trinite) tir. 

3. İslâm dini ise monoteizm gibi tek ve hâkim bir fikir etrafında birçok doktrinleri bir araya toplayıp terkip etmek gibi pratik ve kavrayıcı bir karakter taşır. Kavranması kolay, akla uygundur. 

Bu geniş ve terkipçi itikatları ile muamelât ve ahlâka ait hükümler kolay ve çabuk birleşir, aklı daha kolay tatmin ederler. Buna iman ile şeriatın ittihat ve itilâfı diyebiliriz. Bundan çıkan sonuç şudur ki, İslâmi ilkelerle ahlâk ve yaşayış kuralları sağlam temellere dayandığı gibi, sosyal müesseseleri de (devlet, hukuk, aile, eğitim gibi) aynı temeller üzerine sağlam bir şekilde tesis etmiştir. 

4. İslâmda kitap ve sünnet, bugünkü ilimlerin «tarihi tenkit» adı verilen araştırma ve inceleme metotlarına tamamıyle uygun bir karakter taşır. 

Hıristiyanlık ve Musevilikte kutsal kitapların toplanması ve metinlerinin tevsik edilmesi birçok tartışmaların konusu olmuştur ve olmaktadır. Çünkü bugünkü tarihi metot veya tarihi tenkit, yalnız rivayetlere değil, belgelere dayanarak maziyi inceler. Hazreti Musa ve İsa'nın tarihi şahsiyetleri ve hayatları, Tevrat ve İncil'in toplanması, metinlerinin düzenlenmesi dinler tarihinde görüldüğü üzere birçok ihtilâflara ve tartışmalara yol açmaktadır (Bkz. Kutsal kitaplar). 

İslâm, bu bakımdan büyük bir üstünlük taşır. Çünkü Kur'an-ı Kerimin toplanması ve yazılması tam ve katidir. Ayet-i kerimelerin nüzulleri, tarihleriyle tespit edilmiştir; Mekke ve Medine'de şeref-nazil olar ayetler tamamıyle malumdur. Sünnetler ise Hazreti Peygamberin ef'a| ve akvalidir. Bunlar da en sıkı bir tenkid-i tarihi süzgecinden geçirilerek toplanmıştır. Hadis-i şeriflerin kati ve mevsuk olmalarını sağlayan bu usul. 
ler, bugün tarihte metodun da başlıca araştırma yoludur. Hazreti Peygam. 
berin şahsiyeti ve hayatı da İslâmiyetin timsali olacak derecede mazbut ve yüksektir. Hazreti İsa ve Musa'nın tarihi belgelerle ve metotlarla kesin olarak takip edilemeyen hayatları yanında Hazreti Muhammed'in bütün harekât ve efali, sözleri en sıkı tarihi tenkitlere tahammül edecek kadar mazbuttur. «Ben de sizin gibi bir insanım!» diyen Ulu Peygamberimiz, bütün varlığıyle insanlığa örnek olmuştur. 

Hazreti Muhammed, hem resul, hem nebidir. Yahudilikte peygamberlik babadan oğula geçer. Hıristiyanlıkta vahiy İslâma benzemez. Tanrı, Hazreti İsa'ya kendi dışında bir varlık olarak hitap etmez. Çünkü hepsi birdir. Tanrı, onun nefsindedir. Hazreti İsa, babası olan Tanrının emirlerini kendi nefsinde dinler. Yani onda şahsi ve ferdi bir vahiy vardır. İslâmda ise vahiy, Cebrail Aleyhisselâm vasıtasıyle Hazreti Muham:- med'e tebliğ edilir. Bu bakımdan dinin temeli sayılan vahiy telakkisi İslâmda üstün ve aklidir. Hulâsa İslâmın temel ilkeleri akılcı, ruhçu, tektanrıcı ve evrensel olmaktır. Bu arada ahlâk, hukuk, muamelâta ait esaslar da vardır ki bunlar konumuzun dışındadır. 


İSLÂMDA PSİKOLOJİ 


Melekeler: 


İslâmi eserlerde dinin vicdani, manevi olan kısımlarına sık sık tema: edilmiştir. Bu arada nefis, nefs-i emmare, zahir’ ve batıni hasseler gib: terimlere müracaat edilmekte, itikadiyata, ahlâka ait bazı önemli konular bu melekelerle açıklanmaktadır. İslâmın da bir psikolojisi vardır. Bu psikoloji bir taraftan Yunan filozoflarının tesiri altında kalmış, diğe yandan da İslâm akaidi ile birleştirilmek için değişmelere uğramıştır. Bu. 
günkü psikoloji anlayışıyle değeri az olmakla beraber bu konu üzerinde kısa bir açıklama yapmak zarureti vardır. 

1. İslâm psikolojisi nefiste kuvvetler, melekeler (facult&) kabul eder Meleke sözü (bir fiil ve hareketi yapmak veya yapmamak hususundak 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kudret veya tabii istidat) sözüyle ifade edilir. Bu mana genel olarak alınırsa bazı cansız cisimler ve maddelerin fizik ve kimyasal vasıflarına «hassa, vasıf = propriete» denilir. Cisimlerde erimek, ağırlık, genleşmek hassaları gibi. Hayvanlarda ve organik yaratıklarda ise «fiil ve vazife» (fonksiyon) karşılığı olarak kullanılmıştır. Bitkilerin teneffüsü, hayvanlarda hazım (özümseme), teneffüs, hareket fiilleri bir vazife-i hayatiyedir. Psikolojide ise meleke bir cinsten olan ruhsal olayların topluluğudur. Bu cins olaylar ayrı melekeler tarafından sevk ve idare edilirler, birbirlerine irca edilemezler. Meselâ hafıza olaylarının melekesi zakiredir. 
Seyyit Şerif Cürcani melekeyi şöyle anlatır: «Meleke, nefiste rasih (sabit) bir sıfattır. Şöyle ki, efalden bir fiil sebebiyle nefiste bir heyet hâsıl olur ki ona keyfiyet-i nefsaniye denilir. Bu keyfiyet-i nefsaniye seriüz-zeval oldukça «halet» namını alırlar. Halet, mütekerrir ve nefs-i natıkanın anınla mümaresesi keyfiyeti kendinde rasih ve batiy-yüz-zeval oluncaya kadar devam ederse meleke olur. Meleke, fiile kıyas olunursa adı âdet veya hulk olur». 


2. Yukardaki anlayış birçok İslâm uleması tarafından kabul edilmemiştir. Çünkü Cürcani burada melekeyi itiyat yerinde kullanmıştır. 
Oysa melekeden maksat, keyfiyet-i nefsaniyenin kendileri (ruhsal kabiliyetler) veyahut bunlara başlangıç olan faaliyet-i ruhiye olup bunda usret (zorluk) zeval ve adem-i imkân mülâhazaları yoktur. 


Halbuki bunun yerine «kuvve» teriminin kullanılması ulemaca daha uygun bulunmuştur. O zaman «kuvvet, kuvve = puissance» terimi «bir şey hâsıl değilken husule salih olmasın» ifade eder ki, bu mana- nın içine istidat, imkân-ı istidat sözleri de girebilir. Kuvve, nutuk olarak bir fiilin ilkesi anlamında da kullanılır. Bu fiil ister muhtelif, ister gayr- muhtelif, ister şuur ve iradeyle, ister şuursuz ve iradesiz olsun. 
İslâm uleması kuvveti, meleke karşılığı olarak aldığından dolayı kuvve-i faile, kuvve-i âkıle, kuvve-i müfekkire, kuvve-i hâfıza, kuvve-i cazibe gibi terimleri bol bol kullanmışlardır. Bu sebeple İslâm psikolojisi, ekseriyetle meleke sözünü nefs-i nâtıkanın kuvvetleri olarak kullanmıştır. Biz de meleke yerine kuvvet, kuvve sözlerini kullanacağız. 

3. Bizde kudemanın kuvvetleri taksim etmeleri psikolojinin bugünkü taksimine benzemez. Bunlar kuvvetleri dörde ayırmışlardır: 

a) Nefs-i felekiyedir ki, onlarca kendisinden tek bir fiil sâdır olur. 
Bu fiili hakkında şuur ve iradesi vardır. 

b) Tabiat-i unsuriyedir ki ondan sâdır olan fiil yine vâhittir. Bunun ilkesi hakkında şuur ve irade yoktur. Bu kuvvete bugün biz doğal kuvvet diyoruz. 

c) Kuvve-i hayvaniyedir ki, ondan muhtelif efal sâdır olur. Şuur ve iradeye makrun sayarlar. 
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d) Nefs-i nebatiyedir ki, ondan muhtelif ef'al sâdır olur. Fakat bunlara şuur ve irade makrun değildir. Bugün biyolojide işlev, vazife, fiil denilen olay budur. 

4. Seyyit Şerif'in taksimi ise başka türlüdür. Mütekelliminden olduğundan nefs-i felekiyeyi kabul etmez. Kuvayı üçe ayırır: a) Kuvay-i nefs-i nebatiye: Bugünkü tabii kuvvetler, yahut fiil ve vazifeler karşılıgı kullanılmıştır; b) Kuvay-i nefs-i hayvaniye: Bugünkü psikolojide içgüdüler (eğilimler, yönetişler), irade, duyarlık (hassasiyet) karşılığı alınmıştır. Bunlara kuvay-i nefsaniye dahi denir; c) Kuvay-i nefs-i insaniye: Bugünkü anlamda «zihin kuvveti» denilen kabiliyettir. Bunlara kuvay-i akliye dahi denilmiştir. Kuvay-i akliye külliyatı (en yüksek kavramlar) idrak ettiği zaman «kuvve-i nazariye = raison théorique» fikir sanatlarını (ilim ve edebiyat gibi) rey ile edillesinden istihraç etmeleri itibarıyle «kuvve-i ameliye — raison pratigue» adını alırlar. İslâm etıbbası da kuvvetleri «tabiiye, hayvaniye, nefsaniye» olarak üçe taksim ederlerdi. 


İnsandaki Kuvay-i Nefsaniyenin Tasnifi: 


İnsandaki kuvay-i nefsaniye ikiye ayrılır: Kuvve-i müdrike, kuvve-i muharrike veya faile. 

Kuvve-i müdrike, zahire ve batına olarak ikiye ayrılır. Kuvve-i müdrikenin zâhire kısmı beş hâsseye (beş duyum — meşair-i hamse), batına kısmı da beş batıni (deruni) hâsseye ayrılırlar. 

Kuvve-i faile ve muharrike de «baise ve mübaşire» olarak iki büyük bölüme ayrılır. 

1. Kuvve-i baise (ki kuvve-i şevkiye, kuvve-i nüzuiye dahi denilir) denilen kuvvet, bugün eğilim (temayül, meyelan — inclination) denilen iç kuvvettir. 

2. Kuvve-i baise benci ve şahsi menfaatçi olursa «kuvve-i şeheviye, kuvve-i behimiye veya nefs-i emmare»* isimlerini alırlar. Eğer saldırma, korunma ve zarardan vikaye amacıyle işlerse «kuvve-i gazabiye, kuvve-i sebuiye, nefs-i levvame»> isimleriyle adlandırılır. 

3. Kuvve-i mübaşire —ki kuvve-i failenin bir koludur— vücut ve organlarda türlü hareketlere sebep olan fizyolojik kuvvettir. Bu kuvvet bütün vücut hareketlerinin doğrudan doğruya, vasıtasız sebebidir, idare edici illetidir, Hareketlerin bir de vasıtalı sebebi vardır ki bu da «tasavvur = reprösentation»dur. Bu iki sebep arasında şevk = arzu, irade gibi iki kuvvet daha vardır. Bunu basit bir örnekle açıklayalım: Camiye gitmek hareketi evvelâ zihinde tasavvur edilir, bu tasavvur (fikir, dü- 


(*) İştiha (appetit), arzu, şehvet; Arapçada atıfet kelimesi karşılığıdır. 
Maddi ve bedeni arzuların kâffesine şehevat denilir. Şehevatın vücut için elzem ve zaruri olan kısmına ihtiyaç denilir. 
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şünce) insana irade şevki veriyor. İrade hâsıl olunca kuvve-i mübaşire harekete gelip, camiye gitmeyi yaptırıyor, yani iradeli fiil ve hareket meydana geliyor. 

4. Kuvve-i müdrike: Kuvay-i nefsaniyenin biri de «müdrike kuvveti» dir, demiştik. İslâm uleması bu kuvvetin işlemesini anlatmak için önce idraklerin ve bundan meydana gelen kavramların çeşitlerini aramışlardır: 1. Bir kavram ya külli ya cüzi olur. Cüziler de ya «suret» veya «mana» olurlar. Bir varlıktan duyu organlarıyle elde edilen duyum «hayal — image» surettir. Mana ise bu duyumdan çıkarılan idraklerdir. Yani bu varlık hakkında evvelce edinilen duyumların birleşmesiyle meydana gelen hatıra ve idraktir. 2. Bu suretle üçe ayrılan kavramlardan her birine mahsus birer kuvve-i müdrike, birer de kuvve-i hafıza farz edilmiştir. : 

Külli ve cüzilerden çıkarılan manaları idrak eden kuvvet «akıl»dır. 
Hafızı da «mebde-i feyyaz»dır. 

Duyu organlarının verdikleri suretleri, yani duyumları idrak eden «hiss-i müşterek»tir. Hafızı da «hayal»dir. 

Meani-i cüz'iyeyi idrak eden kuvvet «vehim»dir. Hafızı da «hafıza veya zakirerdir. ` 

5. En yüksek ilkeler ve külliyat, tecrit ve tamimlere lüzum kalmadan akıl tarafından bilinirler. Maddi varlıklar ise tecrit, tamim ve istidlâl yoluyle bilinirler. 

6. Külliyat ve mücerredat akla mal edildikten sonra maddi olayların (cüziler) idraki duyu organlarına aittir. Evvelce söylediğimiz üzere duyu organları da zahire ve batına olarak ikiye ayrılırlar. Havass-ı hamse-i zahire (beş duyu organı) lâmise, basıra, samia, zaika, şammedir. 

7. Havass-ı hamse-i batına ise hiss-i müşterek, hayal, vehim, hafıza, mutasarrıfa olarak beş tanedir: 1. Hiss-i müşterek duyu organlarıyle alınan duyumların kendisine resim ve nakşolunduğu kuvvettir ki buna Aristo «fantasya», Araplar «bantasya» demişlerdir. İslâm filozofları bu kuvveti dimağın aynası ve duyu organlarının her birini de bu kuvvetin idraklerini meydana getiren birer casusu (vasıtası) telakki ettiklerinden, buna hiss-i müşterek demişlerdir. Biz bugün muhayyile (hayal gücü — imagination) diyoruz (yalnız bu, tekrarlayıcı hayal gücüdür, hafızaya yakındır). 2. Hayal: Bugün bu kuvvete hafıza deniliyor. Duyumları meydana getiren uyarıcılar kaybolduğu halde yine onları zihinde yaşatan kuvvettir. 3. Vehim veya vahime: Varlıklarda ve mahsusatta suretleri değil de maaniyi idrak eden kuvvetin adıdır: Hasan'ın cesareti, kuşun kediden korkması, çocuğun oyuncağı sevmesi gibi manalar bu kuvvete aittir. Akıl nasıl akli kuvvetlere hâkim ise, vehim de cismani kuvvetlere hâkimdir. Bu da hayal gücü (muhayyile) içinde tasnifi lâzım gelen bir kuvvettir. 4. Hafıza ve zakire: Vehmin idrak ettiği maani-i cüz'iyeyi hıfz ve tezkir etmekle görevli bir kuvvettir. Bugün bellek (hafıza — memoir) olarak adlandırılır. 5. Mutasarrıfa: Nefs-i natıkada toplanan türlü suretleri cemi ve terkip ederek hakikatle ilgili olmayan şeyler icat etmek (yaratmak) kuvvetidir. Meselâ devler, putlar, hortlaklar uydurmak ve hayal etmek gibi. Bugün bu kuvvete yaratıcı hayal gücü (imagination créatrice) adını veririz. Ancak şuraya dikkat etmelidir ki, nefs-i natıkanın vehim kuvveti bunu mahsusatta istimal ederse hayal gücüdür, fakat akıl ile külliyat ve makulatta kullanırsa «müfekkire» adını alır. 
Müfekkire, yahut akıl kuvveti cüzilerden, ferdilerden nevilere ve cinslere yükselir. Tarifler ve mukayeselerle daha külli münasebetlere yükselerek ulüm-i yakiniyeyi «müspet ilimleri» elde eder. 


KÜLLİYAT DAVASI 


Ortaçağlarda psikoloji ve filyoloji bilgisi az olduğundan insan idrakinin mahiyeti ve bilhassa külli (tümel) kavramların meydana gelişi, açıklanması müşkül bir mesele meydana getiriyordu. Her şeyden önce Aristo’ nun, «Cüziyata ilim lahik olmaz, ilim külli olandır» prensibine sadık kalınıyordu. Akıl da cüziyatı ve müşahhasatı idrak edemez ve ancak külliyatı bilir deniliyordu. Cüziyatı idrak eden duyumlardır. O halde bir şeyin sureti akılda hâsıl oluyorsa o suret, yalnız idrak olunan münferit şeyin değil, onun cinsinden olan birçok şeylerin de sureti olmak lâzım geliyordu. İşte bu düşünceden suret-i cinsiye ve suret-i nev'iye tarifleri meydana geldi ve bunların hepsi için de «mahiyet» terimi kabul edildi. 
Bizim dış âlemden aldığımız idrakler (dağ, deniz, cami gibi) zihne olduğu gibi girmez. Bizim gerçekte bildiklerimiz bu eşyanın suret-i zihniyeleridir, diye düşünülüyordu. «Eşya hariçte müstakilen mevcuttur, yani ayandır. Zihinde ise bunlar surettir» diyorlardı. Seyyit Şerif Cürcani bunu iyi anlamıştı: İhtilâf vücud-i hakiki ile vücud-i zihni arasındadır. 
Bu iki nevi varlık gerçekten birbirinin aynı mıdır, değil midir; vücud-i zihni gerçekten vücud-i hakikiyi gerektirir mi? 

Ehl-i sünnet vücud-i hakikiyi kabul eder, fakat vücud-i zihniyi kabul etmezler. Bu sebeple kendileri «ismiye» sınıfındandır. Eflatun vücud-i hariciyi kabul ederken Aristo bunu reddeder. Külliyat davasının temeli de bu görüş ayrılığındadır. Kadı Adudiddin, «Mevakıf»ında, zihinde mevcut olan şeylerin tasavvurlardan ibaret olduğunu anlattıktan sonra, «Acaba hariçte vücudu olmayan şeyleri tasavvur edebilir miyiz, edemez miyiz?» sualini ortaya atıyor ve meseleyi uzun uzadıya münakaşa ediyordu. İslâm filozofları bu suale, «Evet tasavvur edebiliriz» diye cevap verdiler. «Biz içtima-i nakizeyni (mümteni, vücut ve adem gibi) tasavvur edemiyor muyuz?» dedikten sonra, «Hariçte vücudu olmayan şey- 


220 DİN PSİKOLOJİSİ 


leri de tasavvur edebiliriz» dediler. Ehl-i sünnet namına Kazi Ebubekir Bakıllani ise, meseleyi şu şekle soktu: «Bu gibi umur üzerine selben hükmolunur, icabi olarak değil». Bundan sonra mesele başka türlü ortaya kondu: «Zihinde mevcut olan tasavvurat umur-i sübutiyeden midir, umur-i ademiyeden midir?» Bu noktanın din psikolojisi ve felsefesi bakımından önemi vardır. Çünkü mütenahi ve namütenahi kavramlarını münakaşa ederken, namütenahinin hariçte vücudu inkâr edilirse, mefhumat-ı ademiyeden olur. Bir kısım filozoflarca Allah namütenahi olduğundan, onun inkârı Allah'ın inkârına varır. Bu münakaşalar, ortaçağda metafizik meselelerin ne kadar ince bir tahlile tabi tutulduğunu göstermekle beraber, birtakım suni kavramlar ortaya atılarak meselelerin ne kadar karışık bir hale getirildiğini gösteren bir örnektir. 

Külliyat davasının din psikolojisi ve felsefesiyle yakın bir ilgisi vardır. Eğer külliyat hariçte asli olmayıp da yalnız zihnimizde mevcut ise Allah hakkında itikat ve kanaatimizin değeri ne olacaktır? Allah'ı zihnimizde mevcut bir fikirden ibaret saymak şer'an küfürden başka bir şey değildir. Öyle düşünmeyip de, hariçte somut ve tek bir vücuda atfedersek yine olmaz. Çünkü Cenab-ı Hakkı hariçte maddi varlıklar gibi teşhis ve temkin etmek, sıfât-ı selbiyeyi inkâr ederek mücessime (antropomorfizm) itikadına düşmektir ki, bu da dalâlet ve küfürden pek farklı değildir. İşte külliyat davasının din psikolojisi ve felsefesinde önemi ve doğurduğu meselelerin temeli buradadır. Bu noktayı iyi görmüş olan Seyit Şerif Cürcani, Mevakıf şerhinde meseleyi uzun uzadıya şerh ve tafsil etmiştir. 

Mesele sonunda dönüp dolaşıp Aristo'nun «makulât-ı aşere» kadrosuna ithal edilmiş ve idrak meselesi de «mürtesem suretler» teorisine irca edilmiştir. Mürtesem suretler Demokritin «eşbah» (gölge) teorisi değildir. Malum olduğu üzere bu Yunan filozofu idraki, eşyadan intişar eden gayet küçük zerrelerin duyu organlarından içeri girerek beyne: varmasıyle açıklamıştır. Mürtesem suretler ise cisim değildir, şekil ve surettir. Aristo şekil ve sureti her şeyin ruhu kabul ederdi. İdrak ve duygular bizim duyumlarımızda bilkuvve bulunan bir kabiliyettir. Fakat bunun gerçekleşmesi için muayyen bir şekil alması lâzımdır. Meselâ görmek, gözde bir kabiliyettir, kuvvettir; fakat belirli yeşil bir rengi görmek fiildir. Hariçte duyu organlarına tesir eden eşya da ruhumuzda kendi şekillerini meydana getirirler. Balmumu nasıl bir mühürün veya gümüşün maddesini nakletmeyip de, yalnız onun şeklini ve resmini alıyorsa, ruh da eşyanın kendini değil, resmini alıyor. Ve bunlar eski tecrübelerle birbirlerine ilâve olunarak bilgi tahakkuk ediyor. İşte İslâm âleminde kabul edilen mürtesem suretler teorisi budur. İbn-i Sina'nın İşaratında, Teftazani'nin Şerh-i Makasıt'ında, izah ettikleri idrak meselesinin temeli bundan ibarettir. 
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Külliyat davası İslâm âleminde bu safhalardan geçerken İbn-i Sina ve İbn-i Rüşt gibi İslâm filozoflarının tesiriyle mesele Batı dünyasına da intikal etti ve ortaçağ Avrupasında yüzyıllarca tartışmalara sebep oldu. 

1. Ortaçağ Avrupasında ortaya atılan fikirler üç çeşit bilgi teorisi içinde toplanabilir: a) Hakikiyun (réalisme), b) Mefhumiye (consceptualisme), c) İsmiyun (nominalisme). 

Hakikiyuna göre külli olan kavramlar gerçek varlıklardır. Bunlar hem akılda vardırlar, hem de aklın dışındaki kâinatta vardırlar. Meselâ ağırlık, cisim, madde gibi külli fikirler hem gerçekte dışarıda vardırlar, hem de zihinde mevcutturlar. 

Mefhumiyeye göre ise külli fikirler, yalnız zihinde vardır, fakat zihnin dışında böyle bir şeyler, yani külliler yoktur. 

İsmiyeye göre ise külli kavramlar, ne zihinde, ne de kâinatta bir varlığa sahiptir. Bunlar yalnız kuru bir isimden ibarettirler. 

2. Külliyat davası esasında «Porphyrius»un Isagoci'sindeki* fikirlerden doğmuştur. Sonradan birden alevlenerek bin yıldan fazla süren bütün ortaçağ filozoflarını birbirine düşürmüş ve âdeta felsefenin en önemli meselesi yerine geçmiştir. 

Külliyat davası din bakımından olduğu kadar ilim bakımından da önemlidir. Çünkü Aristo'nun dediği gibi ilim, «cüziyatla meşgul olmaz, ilim külliyatla meşgul olur». İlimler yalnız hadiselerle meşgul olmaz, belki onların tek tek değil, tasnif ve tariflerle en genel vasıflarını bulur ve onları genel kanunlara irca ederler. O halde ilimler de varlıkların genel vasıfları, yani külli olan değişimleriyle meşgul olurlar. 

Avrupa'da bu mücadele, XI.-XVI. yüzyıllar arasında devam etmiş ve iskolastik felsefenin başlıca karakterlerini teşkil etmiştir. Bu münakaşaların incelenmesi felsefe tarihini ilgilendirdiğinden üzerinde fazla durmayacağız. 

3. Bugün mantıkta külliyat davası «beş külli = külliyat-ı hams» adı altında yaşamaktadır. Bunlar, «cins, nevi, fasıl, hassa, araz»dır. Hayvanların ve bitkilerin tasnifinde cins ve nevi kavramları şarttır. Tarifler de bunlarla yapılır. Her tarif, yakın cins ile türsel ayrımı ihtiva eder. 
Cumhur-i mütekellimin indinde tasavvurat veya mefhumat-ı külliye emr-i itibaridir. Bu tasavvurat-ı külliyenin ne hariçte, ne zihinde vücudu yoktur. İslâm filozoflarının çoğu meşşaiyundan olduklarından külliyat davasında Aristo gibi düşünürler. 


(*) Isagoci: Yunanca başlangıç, giriş. Aristo Mantığına başlangıç olarak medreselerimizde okutulurdu. 


Dokuzuncu Bölüm 


Metapsişik, Mucize 


METAPSİŞİK OLAYLAR 


Metapsişiğin Tarifi: 


Bu kelime Yunanca aslından olup «ruhsal olayların ötesinde kalan olaylar» diye ifade edilebilir. Metapsişik bugün için pozitif bir ilim değildir. «Nev'i şahsına münhasır» ayrı bir araştırma koludur. Bu bilgiye bazen parapsikoloji dahi denilir. Metapsişik terimini Charles Richet icat etmiştir. Bizde bu alanda kurucu ve yayıcı olarak merhum Dr. Bedri Ruhselman'ın adını zikredebiliriz. Ünlü psikologlar bugün metapsişiği şu şekilde tanımlarlar: 

«Tabii hayatta veya zihin hayatında bugünkü ilmi metotlarımızla açıklanması mümkün olmayan bütün olaylara metapsişik ve parapsikoloji denilir». 

Fransız psikologu H. Pieron «Psikoloji Lügati»nde (s. 218) metapsişigi şöyle tarif eder: «Görünüşte tabiatüstü sayılabilecek olaylara ait araştırma ve incelemelerin tümüdür. Bütün olaylarında bugün insanlar için meçhul sayılan akıllı birtakım kuvvetlerin müdahalesi görülmektedir». 

1960 yılında yayınlanan metapsişiğe ait bir eserde şu tarif görülmektedir: «Tabii hayatta veya zihin hayatında bugünkü ilmi metotlarımızla açıklanması mümkün olmayan bütün olaylara metapsişik veya parapsikoloji denilir. Terimi Türkçe ifde etmek istersek «ruh-ötesi, mâ-bad-erruhi» demek uygun olur. 


Meselenin Önemi: 


Metapsişik olayların inkâr edilemeyecek surette türlü deneyler, görünüşlerle gerçekleşmesi ortaya önemli bir mesele çıkardı: Bir tarafta pozitif ilimler var, bunların tatbikatı ileri bir teknik ve endüstri meydana getirdi. Bunların hepsinin temelinde bugünkü pozitif ilimlerin kanunları var. Bu kanunlar sebep ve netice münasebetlerine dayanırlar. 
Metapsişik olaylar ise bu kanunlara tamamıyle aykırı olarak meydana gelen olayları gösteriyor. O halde metapsişik olaylar ilimlerin dışında mı kalacaktır? 

XVIII.-XIX. yüzyıllarda insanlık pozitif ilimlerin mutlak üstünlüğü- 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ne inanıyordu. İlimler yeryüzündeki ve kâinattaki olayları açıklamaya kadirdir. İlmin dışında hiç bir olay yoktur, diyorlardı. Bu çağlarda, yani XVIII. yüzyıldan itibaren metapsişik olayların incelenmesi başlayınca bütün ilim dünyasında şiddetli bir reaksiyon baş gösterdi. İtirazlar başladı. 

Bu mücadeleleri, yani pozitif ilimlerle metapsişiğin çatıştığı bazı noktaları şöyle özetleyebiliriz: 

1. Biyoloji ve fizyoloji bize gösteriyor ki, insanda her türlü ruhsal faaliyetler (duyumlar, idrakler, duygular, düşünme ve irade gibi) sinir sistemiyle beyin ve duyu organları olmadıkça mümkün değildir. Yani ruhsal faaliyetlerin dayanağı ve desteği organizmamızdır. Böyle olunca uzviyete, beyne ve sinir sistemlerine sahip olmayan ruhların düşündüğünü, hissettiğini ve hatta geleceğe ait bilgilere sahip olduğunu nasıl kabul edebiliriz? Metapsişiğin adını koyan Charles Richet, bir fizyoloji âlimi olarak bunu herkesten iyi bildiği halde, metapsişik olayların kabulünde mustar kalmıştır. Diğer taraftan bütün dünya hekimlerinin kanaatleri de böyledir. Böyle olmakla beraber, ileride göreceğimiz üzere metapsişiğe önderlik edenler yine doktorlar arasından çıkmıştır. 

2. Diğer taraftan bizim bütün pozitif ilimlerimizden çıkan sonuç şudur: Dünyadaki bütün varlıklar ve bunlar üzerinde görülen olaylar birbirlerine bağlı «kapalı bir sistem» teşkil ederler. Yani kâinattaki bütün varlıklar sabit ve değişmez kanunlara göre birbirleri üzerine tesir ve tepki yaparlar. Bu etki ve tepkilerin büyük bir kısmı matematik formüllerle kati şekillerini almışlardır. Tarihte ne kadar geriye gidersek gidelim, bu daima böyle olmuştur, gelecekte de böyle olacaktır. İlimlerin bize gösterdiği gibi, tabiatta ne tesadüf, ne sihir, ne de keramet vardır. Bundan dolayı tabiat birbirleriyle münasebettar bir olaylar ve varlıklar manzumesidir. Tabiat böyle bir manzume olunca tabiatın başka bir cephesin- de, büsbütün ayrı bir mekân içinde tabiata ve olaylara beklenmedik şekilde müdahale eden veya onların gidişlerini bozan olağanüstü, tabiatötesi tesirlerin varlığını nasıl kabul etmelidir? İleride metapsişiğin kurucularını söylerken göstereceğimiz üzere XIX. yüzyılda ve zamanımızda birçok âlimler bu olayların varlığını kabule mecbur olmuşlar, hayretlerini saklayamamışlardır. 

3. Metapsişik olaylar yalnız bizim dünya bilgilerimize zıt düşmekle kalmazlar. Onlar, hatta bugünün en büyük abidesi sayılan ilimleri de tehdit etmeye başlamışlardır. Farzedelim ki ruh adını verdiğimiz görünmez, anlaşılmaz kuvvetler vardır. Bunlar, kendi keyif ve arzularına göre en beklenmedik zamanlarda ve yerlerde tabiatın olaylarına müdahale etsinler, insanlara tesir etsinler, toplumda türlü buhranlar meydana getirsinler; o zaman belirli kanunlara göre işleyen tabiatta belirli sebepler, belirli neticeler meydana getirmeyecekler, o zaman da ilim ortada kalmayacaktır. Meselâ fizikte ağırlık ve hareket, mekaniğin temelidir. 


224 DİN PSİKOLOJİSİ 


Ruhların müdahalesiyle cisimlerde ağırlık kalmazsa veya bizim muayyen formüllerimizden başka türlü çıkarsa o zaman fizik ve mekanik kalmaz. Kimyada hidrojenle oksijenin bileşim hacimleri O, H, dir. Bununla su molekülleri meydana gelir. Fakat ruhların müdahalesiyle nispetler degişirse, o zaman kimyadaki bileşim kanunları yıkılır. 

Bir kimsenin ağırlığı 75 kilo ise, bunun spiritizma deneylerinde 45 
kiloya indiğini görürsek o zaman teraziye güvenimiz sarsılmaz mı? 

Bu örneklerden anlaşılacağı üzere metapsişik veya parapsikoloji denilen bu bilgi kolu henüz araştırma ve inceleme safhasında olmakla beraber ilim alanında büyük inkılâplar yapacaktır. İnsanların alâkası ise günden güne artmaktadır. Çünkü insanlığın on binlerce yıldan beri alıştığı, gördüğü ve inandığı bazı şeylerin başka türlü oldukları görülmektedir. Tecessüsü artıran başlıca sebep de budur. 

4. Ruhötesi — metapsişik olayların çeşitli tasnifleri yapılmaktadır. 
Henüz kesin bir tasnif yapılmamıştır. Biz açıklamalarımızda kolaylık sağlaması bakımından bunları dört bölüm içerisinde toplayacağız: 

a) Telesth&sie (telestezi): Üstün duyarlık; b) Tel&pathie (telepati): Fikirlerin, duyguların uzaktan aktarılması; c) Tel&kinesie (telekinezi): Eşya ve insanlara uzaktan tesir yapmak; d) Echtoplasmie (ektoplazmi): Ruhların ceset ve maddi şekilde görünmeleri (tecessüt). 


Telestezi Olayları: 


İnsanın duyma, anlama kabiliyetlerinin olağanüstü bir keskinlik kazanması suretinde görülen hallerdir. Bunlar da şu kısımlardan ibarettir: 

1. Duru görme (basiret = claire voyance): Gözlerin aracılığı olmadan görmek ve bilmek. 

2. Duru işitme (claire-audience): Kulakların aracılığı olmadan uzaktan işitme, 

3. Psikometri: Bir varlığa veya cisme ait olayları ona dokunmakla anlamak, bilmek. 

4. Önsezi (hiss-i kabl-el-vuku = pr&sentiment): Bir şeyi vukuundan önce duymak ve bilmek. 


Bütün bu olaylara ait hadiseler ve tecrübeler «Ruh ve Kâinat» adlı kitapta zaman ve delil gösterilerek açıklanmıştır. Kitabımızın hacmi bu misalleri birer birer saymaya elverişli olmadığından bir iki misal vermekle yetineceğiz. 


Misal: 1 — Suni olarak uyutulan (ipnotize edilen) Celine adındaki bir kızın, uyku halinde ve gözü kapalı olduğu halde, kendisine getirilen hastaları muayene ederek doğru teşhisler koyduğu bir heyet huzurunda tespit edilmiştir. Suni veya tabii uyku hallerinde, sinirlilik ve delilikler- 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de, yahut trans (vecit hallerinde) ruhi kudretler, vücudun sınırlarını ve olanaklarını aşmaktadır. 

Misal: 2 — Meşhur kâhinlerden İsveçli Goetenburg, 160 kişilik bir yemek sofrasında birden ayağa kalkarak: «Arkadaşlar, Stokholm'ün yandığını görüyorum» demiş ve yangın hakkında tafsilât vermeye başlamıştır. Yangının gerçek olduğu sonradan anlaşılmıştır. 

Misal: 3 — Uyurgezer (somnambul) bir eczacı, uykuda gözleri kapalı olduğu halde kalkar, eczanesine gider ve reçeteleri okuyup ilâçlarını yapardı. Bir gün yakın arkadaşı doktor, eczacının gece yapacağı reçeteler arasına yanlış formüllü bir reçete sokarak eczanenin bir köşesine koyar. Eczacı yine uyku halinde gelir, reçeteleri yapmaya başlar. Fakat yanlış reçete gelince, «Doktor bunu nasıl yazmış, şaştım, yarın sorayım» diyerek reçeteyi yapmamıştır. 


Önsezi: 


Hiss-i kablelvukua ait vakalar daha önemlidir. Çünkü burada insan, olayları ve hareketleri vukuundan önce bilmektedir. Bu bir çeşit istikbali haber vermektir. Bu olaylar devamlı olursa «falcılık»a kadar gitmektedir. Hiss-i kablelvukuun en dikkate değer örnekleri, öleceğini evvelden haber vermektir. 

Örneğin, XVIL yüzyılın Galata Mevlevihanesi dervişlerinden Fasih Ahmet Dede, ölümünden bir gün önce tekkenin odalarını dolaşarak helâllaşmış ve avluya çıkarak, «Fasih'te alacağı olan gelsin!» diye bağırmıştır. Sonra hücresine kapanmış ve ertesi sabah ölüsünü bulmuşlardır. 

Bu hadiselerin izahı nedir? Ruhçularca, bedenin varlığıyle ruhlar âlemi arasında bir perde (hicap) farz edilmektedir. Hicabın varlığı, yani beden ötesindeki ruhlar âlemi titreşim tecrübeleriyle izah edilmek istenilmektedir. Madde âlemindeki titreşimler (ihtizaz) rakamlarla ölçülmüş, ruhlar âlemindeki ihtizazlar da yine tecrübelerle ispat edilmiştir. Bu rakamlar saniye ihtizazlarını milyarla göstermektedir. Sinir sistemleri çok üstün derecede kesinleşmiş olan kimseler, ruh âleminin bu ihtizazlarını da duymakta ve bu suretle ruhlar âlemiyle temasa geçebilmektedir. Buna bedeni saran hicabın (perisperi) kalkması veya aralanması denir. 


Geleceği bilmek: 


İstikbalden haber vermek olayları tarihte de meşhurdur. İslâmda Muhyiddin ibn-el-Arabi Fütuhat-ı Mekkiye'sinin Secere-i Numaniye kısmında istikbale ait tefeüllerde bulunmuştur. Nostradamus adındaki Fransız müneccimi istikbale ait kehanetlerini dörtlü mısralar şeklinde neşretmiştir. Büyük tarihi hadiselere, krallar ve prenslerin hayatlarına ve istikballerine ait haberlerin birçoğu doğru çıkmıştır. 
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Falcılık: 


Falcılık, tarihin hemen her devresinde vardır. Bilhassa Hint, Çin, Mısır gibi Doğu memleketlerinde bu gibi «ulüm-i gaybiye» çok meşhurdu. Kâhinler, falcılar, sihirbazlar, müneccimler hükümdarların yanların- da vazife görürler, fakat sanatlarının sırlarını kimseye öğretmezlerdi. Eski Yunanlılar halli müşkül meseleler için denizden Mısır'a giderler, Mısırın «Amon» mabedindeki kâhinlere geleceği sorarlârdı. Falcılık, İskenderiye mektebi vasıtasıyle eski Yunanlılara ve oradan da Romalılara geçmiştir. Osmanlı imparatorluğunda «müneccimbaşı» adıyle resmi bir makam bile vardı. Bunun yaptığı takvimler pek meşhurdu. Remil atmak da bir çeşit falcılıktır. Bugün de Avrupa'da meşhur falcıların, yılbaşında gelecek yıla ait, olacak şeyleri haber vermeleri geleneği vardır. 


Rüyalar: 

Rüyalar da telestezi olayları arasında sayılmaktadır. Rüyalar uykuda veya uyanıkken görülür. Bir de uykuyla uyanıklık arası vardır. Uyku da doğal veya suni olabilir. Uyku sırasında bazı duyu organlarımız (göz gibi) ile şuur ve irade faaliyeti duraklar. Suni uyku ise uyuşturucu bir maddeyle (kloroform gibi), yahut telkin ve tesir suretiyle (hipnotizma) meydana getirilir. Suni ve doğal uyku hallerinde ruhun daima uyanık olduğu kabul edilir. Rüyalar kâzip ve sahih olarak ikiye ayrılır. 
Kâzip rüyalar bedenimizi ve organlarımızı müteessir eden dış tesirler veya iç organlarda ve sinir sisteminde meydana gelen teşevvüşlerden olur. 
Fazla mide dolgunluğu, sancı ve yaralar, çarpma ve kırılmalar, kavgalar korkulu rüyalara sebep olurlar. Hakiki rüyalar ise ruhun bedenin tesirlerinden kurtularak ruhlar âleminden mesajlar alması veya «aynen rüyet» şeklinde olur. Rüyalar hakiki vakıalar şeklinde aynen görülebileceği gibi, birtakım semboller şeklinde de görülebilirler. Hakiki rüyaların bir kısmı «istihareye yatmak» şeklinde ifade edilmektedir. Sembollü rüyaların izah ve tefsiri kolay değildir. Bu, âdeta hiyeroglif yazılarını okumak gibi bir şeydir. Bunun için «rüya tabirnamesi> denilen rehberler vardır. Bunlar yeter derecede sahih değildir. Çünkü rüya görenlerle hadiselerin zaman ve mekânları çok çeşitli olduğundan, şema halindeki tabirnamelerle sembolik rüyaları açıklamak müşküldür ve itima- da lâyık değildir. Rüyalar hakkında söylenecek pek çok misaller ve vakalar vardır. Bunları merak edenler «Madde ve Ruh», «Ruh ve Kâinat» gibi eserlere baş vurarak meraklarını tatmin edebilirler. 


Telepati ve Ruhlarla Konuşma: 

Yukarda telepatinin, fikirlerin ve duyguların başka bir kişiye aktarılması (intikali) olduğunu söylemiştik. Bu aktarılma, fikir ve düşüncelerin verici bir kimse tarafından alıcı bir kimseye ruhi yoldan aktarılması olayıdır. Ruhî yoldan diyoruz, çünkü konuşma, yazma, telefon vesair vasıtalarla da insanlar fikirlerini birbirlerine aktarırlar. Telepatide bu gibi vasıtalar yoktur. Aktarılmalar birçok tecrübeler ve gözlemlerle tespit edilmiş ve gerçekleşmiştir. Bu olaylar iki büyük kısma ayrılırlar: 
1. Asıl telepati olayları, 2. Spiritizma olayları. 


Telepati: 


Hayatta bulunan iki kişi arasında vukua gelen fikir ve duygu intikallerine «telepati» denilir. Telepati, günlük hayatımızda bile çok rastlanan olaylardır. Meselâ birisinden bahsederken karşımıza çıkıvermesi bir telepati olayıdır. Birisiyle bir şeyden bahsederken onun sizin söylemeye hazırlandığınız şeyleri söyleyivermesi de telepatidir. İngiltere'de Ruhi Araştırmalar Cemiyeti, bir medyumu uyuttuktan sonra birtakım Latince kelimeler ona söylettirilmiş, Amerika'da başka bir medyum da aynı zamanda uyutularak bu kelimeler ona aynen tekrar ettirilmiştir. Her iki medyum Latince bilmiyorlardı. Bu tecrübede birçok profesörler hazır bulunmuşlardır. Yine Fransa'nın Havr şehrinde beş profesörün hazır bulunduğu bir tecrübede uzak bir semtte bulunan bir bayan uyutulmuş ve bu bayan tecrübe yerine kadar kendi kendine gelmiştir. Bazı şehirlerde temsiller yapan «illüzyonist»ler de telepati yoluyle bu hünerlerini göstermektedirler. 


İspritizma: 


Hayatta bulunan iki kişi yerine, biri hayatta diğeri ölmüş olan iki kişi arasındaki fikir ve duygu aktarılmasına «ruhlarla konuşma veya ispritizma» denilir. Halkın en çok tecessüs ve merakını tahrik eden konu budur. Avrupa'da tanınmış birçok âlimler bu konu üzerinde çalışmışlar ve deneyler yapmışlardır. Bunlar arasında Lombrozo, fizikçi Rochos, Sir Oliver, Camille Flamarion, Charles Richet'nin adlarını zikredebiliriz. 

Ancak bazı psikologlar, ruhlarla konuşulamayacağını, görülen bu olayların enkonsiyan (şuur dışı) denilen bir ruhsal faaliyetin eseri olduğunu iddia etmişlerdir. İspritizmacılar bu iddiaıy «çapraz tecrübe» denilen bir deneyle çürütmüşlerdir. Muhtelif yerlerde aynı zamanda uyutulan medyumlar vasıtasıyle aynı ruhu çağırarak aynı soruları sormuşlar, hepsinden aynı cevabı almışlardır. Eğer ispritizma olayı şuur dışının eseri olsaydı, muhtelif medyumların şuurları farklı olduğundan cevaplarının da başka başka olması lâzım gelirdi. Söz konusu olan bu deneyler aynı zamanda Londra, Newyork, Buenos Aires ve Leipzig'de yapılmış, aynı ruh sırasıyle bu dört yeri dolaşmıştır. 

İspritizma deneyleri için bir medyumun (medium) bulunması şarttır. Şu halde medyum kimdir? 
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Medyum: 


Medyum, sinir sistemleri fevkalâde hassas, yapılan tesir ve telkinlere mukavemeti pek az kimsedir. Medyum, bizim duyu organlarımızla duymamız ve almamız mümkün olmayan en hafif titreşimleri, atmosferdeki kozmik ışınları ve radyasyonları yakalayabilen kimsedir. Medyum, organizmanın ve bedenin aracılığından çabuk kurtulabilen, yani «ruhi intikal = dégagement) i daha çabuk ve kolay olan kimsedir. 


Medyumluğun en basit şekli, herkeste görülebilen bir haldir. Buna dalgınlık, kendini unutmak denilir. Ancak bazı suni vasıtalar ve çarelerle dalgınlık artırılabilir ve bu suretle insanlar telkin ve tesir altında bırakılabilir. Biraz zayıf sinirli (en çok kadınlar) kimselerin gözleri önüne bir kristal yuvarlak konup, buraya devamlı bakması söylenir. İri taşlı kıymetli pırlanta bir yüzük, bir fırıldak, mihveri etrafında dönen bir ayna ve parlak bir cisim konup buraya sürekli bakması sağlanır. Bundan maksat, o kimsenin dikkatini bir yere toplamak, etrafla alâkasını kesmektir. O zaman kişi, telkine çok müsait bir hale gelir. Bu normal insanlara uygulanan telkin yoludur. i 


İpnotizma yolu ise bunlardan başkadır. Burada süje (yani, deneye tabi kişi) dış âlemle ilgisini tamamıyle kesmiş, tamamıyle kendi iç âlemine dönmüştür. Bunun için ya deneyi yapan doktor veya uyutma kabiliyeti fazla operatör kendi manyetik kuvvetleriyle süjeyi uyutur, yahut süjeyi telkin ve tesir altında bırakarak fikirler söylenir. 


1. Medyum, ruhlar âleminden gelen mesajları alan kimsedir. Medyumlar çoğu doğuştan bu işte kabiliyetli kimselerdir. Fakat talim, terbiye ve temrinlerle de medyumlaşmak veya mevcut medyumluk hassasını artırmak kabildir. Hindistan'daki fakirlerin, Çin ve Tibet'teki yogilerin bizdeki Rufailerin ve dervişlerin bu şekilde yetiştikleri malumdur. 

Ruhları bedenin ve maddenin esaretinden kurtarmak için eskilerin «seyr ü sülük» dedikleri altı kural vardır ki şunlardır: 

a) Taklil-i taam, b) Taklilli menam, c) Taklil-i kelâm, d) Uzlet-i enam (yabancı kimselerden uzaklaşmak), e) Zikr-i müdam (mütemadiyen Allah'ı anmak), f) Teveccüh-i tam (Allah'a tam ve kati bağlanmak, mâsivayı terk). 

2. Medyumlar ipnotize edildikten sonra büsbütün başka bir ruha sahip olurlar. Bunlardan bazıları şunlardır: Bilmedikleri dilleri konuşurlar, yazılar yazarlar, görmedikleri ölü kimselerin imzalarını atarlar, resimlerini yapar, gitmedikleri memleketlerin hayatını söylerler; doktor olmadıkları halde hastalıkları teşhis eder, tedavilerini söylerler, olacak şeyleri önceden haber verirler. 

Ruhlarla temasa yine medyumlar aracı olurlar. Bunların şekilleri de şunlardır: Mesajları kulak vasıtasıyle duyma, kalemle yazma, ilham alarak söyleme; masanın ayağını vurma, fincanı hareket ettirme, rüya (tabii, suni) gibi yollarıdır. Bütün bu hallerde medyum «trans» halindedir. Etrafla alâkasını kesmiştir. Bu tecrübelerde kâğıt, kalem gibi şeyler hazırlanır. Bazen kâğıt ve kalemin kendi kendine hareket ederek yazdıkları da görülmüştür. 

3. İspritizma deneylerini bu işlerde tecrübeli bir kimsenin idaresi şarttır. Bunun nedeni ikidir: Biri sahte medyumları gerçeklerden ayırmaktır. Gerçek medyum uyutulduğu zaman nabız atışı değişir. Bir kısmı kaskatı kesilir, nefesi darlaşır. İkinci nokta, tecrübe sırasında medyuma kötü ruhların musallat olarak tecavüzde bulunması halidir ki, bu da ara sıra görülen hallerdendir. 


Telekinezi: 


Telekinezi, herhangi bir şeyi maddi bir vasıta olmadan uzaktan hareket ettirmek demektir. Eşyalar, bitkiler, hayvanlar veya insanlar üzerine uzaktan tesir yapılır ve ona bir hareket verilir. Telekinezi, hayatta bulunan kimseler tarafından yapıldığı gibi, medyumlar aracılığıyle ruhlar tarafından da yapılabilir. Hayatta bulunan kimseler tarafından telekineziyi uygulayanlar, hastaları dokunmak, üflemek veya konuşmak suretiyle iyi ederler, «gerisör — şifa veren»ler vardır. Dua ve bedduadan, nazardan doğan sonuçlarla Rufai dervişlerinin yaptıkları olağanüstü haller de buraya girerler. 


Ölmüş kimselerin ruhları tarafından yapılan telekinezi de aporlar, rapslardır. Apor, ruhlar tarafından bir eşyanın bir yerden diğer bir yere naklidir. Raps ise ruhlar tarafından çıkarılan gürültüler ve vurulan darbelerdir. Telekinezi halk arasında daha çok manyetizma olayları olarak bilinmektedir. 


1 Telekinezi olayının sebebi, insan vücudundan yayılan elektrik ve 
manyetik (mıknatısi) kuvvetlerdir. Bu kuvvet, bazı insanlarda daha fazladır. Bilhassa gözlerde bulunur. Bu bir seyyale (akım) dir. Çok eskiden beri insanlarca bilinirdi. Metapsişiğin kurucusu Doktor Mesmer de ilk tecrübelerini manyetizma üzerinde yapmıştı. Bu kuvvet bazı hayvanlarda da vardır. Örneğin, baykuşun gözlerinden çıkan manyetik kuvvet serçeleri durdurur ve çeker. Yılanların da manyetik kuvvete sahip oldukları, hatta büyük yılanlarla göz göze gelen kuşların cansız bir halde yılanların önlerine düştükleri görülmüştür. 

2. Leibzig Üniversitesinde üç profesör tarafından yapılan deneyde bir medyum, uzaktan, cam bir fanus içinde asılı olan bir küreyi harekete getirmiştir. İspritizma ve manyetizmacıların Londra'da yaptıkları milletlerarası bir toplantıda, bu farkları ölçen bir alet gösterilmiş ve tecrübeleri yapılmıştır. İslâm dünyasında manyetizma ve ispritizma olayları çok görülmüştür. Bilhassa şeyhler ve dervişler, ermişler arasında görülen bu gibi olaylar, evvelce isimlerini söylediğimiz kitaplarda (Ruh ve Kâinat gibi) zaman ve mekân zikredilerek yazılmıştır. İşte bir örnek: Watson adında meşhur bir manyetizmacı, 1952 yılında Ankara'ya gelerek, Nümune Hastanesinde birçok doktorlar ve profesörler önünde 13 yaşında bir kızı uyutarak telkinle hissini iptal etmiş, başka bir hastanede ise, bacağındaki sancılar yüzünden yürüyemeyen bir kadını ayağa kaldırmış ve yürütmüştür. 

Doktorların iyi edemedikleri bazı hastaları iyi eden gerisörler de görülmüştür. Meselâ, Mesmer bunlardan biridir. Beykoz'da Köse Hoca’ nın, Istanbul'dayken bir büyüğümüzün yüzündeki felci ufak bir temasla iyi ettiği ve bu zatın ölümüne kadar hastaları okumasına müsaade edildiği bilinmektedir. 

Dua ve bedduanın tesirleri, nazar ve şirinlik de telekinezi olayları içine girer. Ahmet Eflâkinin «Menakıb-ül-Arifin» adlı eserinde bu hususta örnekler ve rivayetler vardır. Rufai dervişlerinin vücutlarına şiş sokmaları, cam yemeleri, ateşe basmaları da bu sınıf olaylar içinde sayılabilir. 


Yogiler, Fakirler: 


Tarihin en eski devirlerinden beri Hindistan'da fakirizm, Çin ve Tibet'te yogiler yaşarlar. Bunlar manastırlarda ve mutlak inzivada yetişirler, üstatlarından gizli talimat alırlar. Bu olayların dinle ilgileri azdır. 
Gayeleri rıza-yi ilâhiyi tahsil değildir. Maksatları kendilerini yükseltmek ve terbiye etmektir. Bunlar evlenmezler. Mal ve mülke, makama rağbet etmezler. Beş duyularını kullanmadan birçok şeyleri bilirler. Maddi kudretler dışında ve temas etmeden eşyaya hükmeder, istedikleri yerde görünürler, zaman ve mekân kayıtlarından kurtulmuşlardır. Yogi ve fakirlerin en önemli gösterileri, canlı olarak gömülmek ve aylarca gömülü kaldıktan sonra tekrar hayata dönmektir. 


Ektoplazmi: 


Ektoplazmi, ruhların cesetlenmesi demektir. Metapsişik, insan bedenini saran, perisperi denilen ve ruh cinsinden rakik bir insan kalıbının bulunduğunu kabul eder. Ölüm anında bu madde dahi bedeni terk eder. 
İşte ektoplazmi bu perisperi maddesinin dahi kesif bir hal alarak insanlara görünmesinden ibarettir. 

Bazı medyumlardan, esası hidrojen ve oksijenden ibaret olan maddelerden yapılmış birtakım parçaların çıktığı deneylerle ispat edilmiştir. 
Bu çeşit medyumlara «animik medyumlar» denilir. Bu suretle tecessüt eden ruhların bazen resimleri çekilmiştir. Birçok profesörler laboratuvarlarda ektoplazmi olaylarını görmüşler ve gerçekliğini kabul etmişlerdir. Bir kimsenin iki yerde aynı zamanda görülmesi, gidilmeyecek bir mesafeye ulaşması, vücudundan kol, bacak, parmak gibi uzuvların çıkması hususunda kitaplarda müteaddit örnekler zikredilmektedir. Konumuzu fazla uzatmamak için bunları burada sayamayacağız. 


Metapsişiğin Kısa Tarihi: 


Şimdi metapsişiğin nasıl doğup geliştiği hakkında da biraz bilgi verelim. 


Metapsişiğin Kurucusu: Mesmer: 


Fr. Ant. Mesmer (1744-1815) bir Alman hekimidir. O zamanki geleneğe göre felsefe ve teoloji okudu. Viyana'da tababet tahsil etti. O zamanlar revaçta olan «ulüm-i gaybiye = occultisme» ile ilgilendi. Mesmer’ in teorisi şöyle hulâsa edilebilir: «Fezadaki gezegenlerin insan üzerine tesirleri vardır. Newton'un genel çekim kanunu gereğince ay ve güneş, dünyamızda gelgit (met ve cezir) olaylarına sebep olurlar. Çekim kanunu atmosfere de tesir eder. Çünkü varlıklar da çekim kanununun tesirlerine tabidirler. Bir hasta insanın sinir sistemi de bu kuvvetin tesiri altındadır. Ay ve güneşten, gezegenlerden gelen bir akım (seyyale — fluide) insan vücudunun her tarafına girer, bazı hareketlerin sebebi olur. 
Bu bir «manyetik akım»dır. Bu akım bazı bünyelerde daha kuvvetli duyulur ve insandan insana geçer. Biz bugün bu akıma «manyetizma» diyoruz. Mesmer'in kendisi kuvvetli bir manyetizma kuvvetiyle hastaları iyi etmeye başladı. Az zamanda Avrupa'da büyük şöhret sahibi oldu. Binlerce hasta muayenehanesine hücum ediyor; büyük servet topluyordu. 
Fakat bu hal rakiplerini kıskandırıyor, kendisi sihirbazlıkla itham ediliyordu. Bunun üzerine Viyana'yı terk ederek İsviçre'ye geldi ve orada öldü. 

Mesmer'in esas fikri, gezegenlerden gelen akımın, insan vücudunda toplanması ve onu diğer bedenlere aktarmasıdır. Mesmer'de manyetizma kuvveti vardı. Bu sebeple halk kitleleri onun kerametine inanmışlardı. 
Mesmer'in başarısı Avrupa'da büyük tesirler yaptı. Onun tesirleriyle birtakım manyetizmacılar ortaya çıktı. 


Von Reichenbach: 


Mesmer'den sonra Almanya'da Von Reichenbach (Rayhınbah) adındaki kimyager ve sanayici bilgin de önemli bir metapsişikçidir. Von Reichenbah'ın fikrine göre manyetik akım, toprakta (arzda) toplanır. Bu mıknatısi kuvvet insanın bazı organlarında bilhassa gözlerde kendini gösterir. Sinir sistemleri bozuk bazı kimselerde, yani histeriklerde manyetik kuvvet çok fazla olur. Bir mıknatısın madenleri çekmesi gibi bu manyetik kuvvet başka insanlara da sirayet eder. Organlarda büzülmeler, çekilmeler, sıcaklık, soğukluk tesirleri yapar. Cansız maddeler üzerinde hareketler meydana getirir. Bu kuvvetler toplanıp sevk ve idare edilebilirler. Yalnız dokunmakla değil, uzaktan da tesirler yaparlar. Mıknatısta, kristalde, hayvan vücudunda bu kuvvetler toplanabilir. Von Reichenbach bu kuvvete «od» adını vermiştir. 


Anglo-Saksonlarda Metapsişik: 


İngiltere'de araştırmalar ve denemeler 1869'da Sir J. Lubbock'un delâletiyle evvelâ evlerde masa ayağının vurulması, sorulara cevap alınması, ispiritizma deneyleri şeklinde yapıldı. Daha sonra bir medyum bulunarak deneylere geniş mikyasta devam edildi. Deneylerden birkaçı şöyledir: Medyumun ağırlığının azalması, bir yere kilitlenen müzik aletlerinin çalışması, mobilyaların ve eşyanın kendiliklerinden hareketleri, medyumun havaya kalkması, insan vücutlarının ve organlarının görülmesi, eşyanın duvar ve kapılardan geçmesi... gibi. 


Bu deneyleri sevk ve idare eden Sir William Crookes, İngiliz metapsişik okulunun kurucudur. Bu deneylerden sonra şunlar sabit oldu: 


1. İnsan organizması henüz mahiyeti bilinmeyen bir kuvvete sahiptir. 

2. Medyum, deney sırasında bedenen ve ruhen büyük bir kuvvet sarfediyor, halsiz düşüyor. i 


1882'de Londra'da «Ruhi Araştırmalar Cemiyeti» kuruluyor ve başına W. Barret geçiyor. Bu devrede araştırmalar telepati üzerine yöneldi. Telepatide bir fikir ve his hiç bir vasıta olmadan başka birinin şuuruna aktarılıyordu. Bu nasıl olurdu? Anglo-Saksonlar, bunu «esir — ether» nazariyesiyle açıklamak istediler: «İnsan dimağı taşıdığı kudretle esirde dalgalanmalar (ondulation) yapar ve bu dalgalanmalar uzaktaki diğer şuurlara intikal eder. Telepati olayı bu suretle meydana gelir» dediler. 
Bu konular üzerinde, Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da geniş çapta anketler yapıldı. Rüyalar ve sanrılar (hallucination) ile telepatinin münasebetleri araştırıldı. Crookes'ten sonra Frédéric Myers'i de hatırlamak lâzımdır: Bu psikolog ispiritizmaya önem verir. Vücuttan ayrı bir ruh vardır; analize gelmez, bedeni idare eder, insan ölünce ruh yaşamakta devam eder, dedi. Bu araştırmalar Amerika'da Hudgson, W. James tarafından daha geniş ölçüde ele alındı. Bunun arkasından Heymans, Carington bu alanda çalışmalara başladılar. Bu suretle başlayan hareketler nihayet Amerika üniversitelerinde metapsişik araştırma laboratuvarları- nın kurulmasına yol açtı. 
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Kıta Avrupasında Metapsişik araştırmalar: 


Kıta Avrupası veya kara Avrupasındaki araştırmaların merkezi İsviçre ile Fransa olmuştur. 


1. 1823'te İsviçre'de Kont de Gasparin idaresinde yuvarlak masa deneyleri yapılmaya başlandı. Bunlar, masanın hareketini ve ayaklarıyle işaret vermesini tamamıyle fizik kanunlarla açıklamak istiyorlardı: «Bünyeden bir -akım çıkar, sinirler vasıtasıyle vücudun dış kısmına kadar gelir, bundan sonra irademizin tesirleriyle şu veya bu istikamete teveccüh eder. Bu tesirler maddi cisimlere de intikal edebilir. Bu hareket cazibe ve dafia kanunları gibidir. Bir masa üzerinde birleşen ellerin kuvvetleri birleşince masa da hareketler yapar. Biz bu akımdan haberdar değiliz. 
Bu akım elektromanyetik kuvvettir». 

2. Asıl büyük deneyler Fransa'da yapıldı. Meşhur astronom (heyetşinas) Camille Flammarion, 1861'de metapsişik tecrübelerle alâkalandı. Önceleri medyumların hilelerine mani olmak için gayet sıkı tedbirler aldılar ve deneyleri tekrar ettiler: Sebepsiz yere sesler gelmesi, mobilyaların ve eşyaların yerlerinden oynamaları, görünmeyen ellerin temasları ve okşamaları, perdede hayallerin görünmesi... gibi. Nihayet Flammarion, bu olayların fizik ve kimya ile izahlarının imkânsız oldugunu kabul etti. Flammarion'un talebesi olan bazı doktorlar da insanın taşıdığı bu kuvvetleri ölçmek için, biometre adı verilen bir alet icat ettiler. Bu suretle metapsişiğe «ölçü» sokulmak istenildi. 

3. Emile Boirac, Fransa'nın tanınmış filozof ve muharriridir. Dijon’ da ilim akademisinin reisidir. 1911'de yaptığı çalışmaları «Bilinmeyen Psikoloji» adıyle neşretti. Boiraca göre metapsişik olaylar başlıca ipnotizma, manyetizma, telepati olarak üç kısımdır. Bütün bu olaylar «zekâ ve şuur sahibi bir kuvvetin» eseridir. Bunları hiç bir ilim kolu açıklayamaz, dedi. Bizzat ipnotizma deneyleri yaptı. Manyetizma, telepati ve telekinezi olaylarını karşılaştırarak hepsinin bir esastan geldiğini gösterdi. 
Manyetik kudretlerin tıpkı elektrik kudretleri gibi olduğunu ispat etti. 


Bu arada Pariste kurulan «Milletlerarası Metapsişik Enstitüsü» müdürü Dr. Geley'i de unutmamak lâzımdır. Geley, ektoplazmi olayları üzerinde araştırmalar yaptı. 


4. Metapsişik alanda önemli çalışmalar yapan Fransız doktor ve âlimi Charles Richet (Şarl Rişe, 1850-1925) dir. Bu zat, üniversitede fizyoloji profesörü, İlimler ve Hekimler Akademisi üyesidir. Metapsişik alanda elli yıldan fazla araştırmalar yapmış ve iki önemli eser yazmıştır: «Metapsişik Dersleri», «Altıncı Duygumuz». Metapsişik olayları hem sübjektif, hem objektif bakımlardan incelemiş, türlü sinir ve ruh hastalarını ve medyumları tetkik etmiştir. Beş duygudan başka insanda altıncı bir duygunun bulunduğunu aletlerle kayıt ve tespite uğraşmıştır. Bu 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duygu herkeste vardır. Fakat sinir sistemleri gerginleşen kimselerde daha fazla inkişaf etmiştir. Ch. Richet, metapsişiğin bütün bahisleri üzerinde etraflı araştırmalar yapmıştır. Fakat bunların kati izahını ne yazık ki yapamamıştır. Vardığı kesin sonuçlar şu iki noktada toplanabilir: a) Metapsişik olaylar vardır, fakat kati izahları henüz mümkün değildir. b) İnsanda ruhi kudretler vardır. Bunlar gerek insanlara, gerekse diğer maddelere tesir ederler. Bunların izahı da henüz faraziye sınırını aşamamıştır. 


Bundan sonra Charcot, P. Janet gibi önemli fizyoloji ve psikoloji âlimlerinin sinir ve ruh hastalıkları, şuurdışı (inconscient) haller hakkında esaslı araştırmaları vardır. Doktor Crosset de bu araştırmaları metapsişik alana tatbike çalıştı. 


5. Zamanımızda İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya gibi memleketlerden başka Amerika'da dahi bu alanda büyük araştırmalar yapılmaktadır. 


Metapsişik araştırmalar eskisi gibi sihirbazlık, falcılık şeklinde alay mevzuları olmaktan çıkarak ciddi bir bilgi kolu halini almıştır. Amerika'nın önemli üniversitelerinde metapsişik araştırma enstitüleri kurulmuştur. Bunlardan da birkaç örnek verelim: Profesör William Mackenzie önemli araştırmalar sonunda dördüncü bir boyut (buut) olduğunu kabul eder. İşte böyle bir mekânda ruhlar âlemi yaşar. Metapsişik olaylar da meydana gelir. Aynı zamanda üç buutlu mekânda da fizik ve matematik yaşar. — S. Freud ve talebeleri, enkonsiyan olaylar ve cinsiyet içgüdüsünün insan ruhundaki tesirleri üzerinde durmuşlardır. Fakat bu araştırmalar sırasında telepati hadiselerine de tesadüf etmişler ve kabul etmişlerdir. Freud okuluna mensup Dr. Jung ise psikanalizin kâfi gelemeyeceğini, insan ruhunun metafiziğe muhtaç olduğunu, din şuurunun kuvvetli bir amil olduğunu ileri sürmüştür (Bkz. Lâşuur). «Metapsişik olaylar zaman ve mekân üstünde cereyan ederler, bu sebeple ilimdeki sebep-netice münasebetlerinin dışında kalırlar. Metapsişik alanında hiç bir şey başka bir şeyin sebebi değildir. Kâinatın yürüyüşü bu şekildedir. Her şey birbirleriyle ahenktar olarak kendi olağanüstü (supra-normal) nizamında yürümektedir. — Jung». 


Yurdumuzda bu alandaki çalışmalar önceleri dağınık, Avrupa'dan alınarak masa tecrübeleri şeklinde küçük çapta başlamıştır. Asıl çalışmalar ise 25 yıl kadar önce Doktor Bedri Ruhselman'ın gayretiyle ilmi şekil almıştır. Dr. Bedri «Ruh ve Kâinat» adlı büyük eseriyle bu alanda çalışmalara öncülük etmiştir. Ondan sonra memleketin büyük şehirlerinde ruhi araştırma toplulukları kurulmuştur. Istanbul'daki Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Cemiyeti, «Ruh ve Madde» adıyle aylık bir dergi çıkarmakta, ciddi, ilmi yayınlar ve çalışmalar yapmaktadır. 
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MUCİZE 


Mucize: 


Mucize, Arapçada insan aklını ve kudretini âciz bırakan demektir. 
Batı dillerine Latince miraculum kelimesinden «le miracle» olarak geçmiştir. Lügatte harikulâde bir şey, fevkalâde (olağanüstü) bir hal manasına gelir. İngilizce ve Fransızcada aynı kelime kullanılır. Almancada wunder sözüyle ifade olunur. Mucize kelimesi harika sözünden farklıdır. Harika, Peygamberden sâdır olmaz, âdetullahın haricinde ve henüz sebebi açıklanmayan garip şey manasına gelir. Deha kelimesi de harika sözüyle ifade olunur. Bir peygamberin peygamber olduğu onun gösterdiği mucizelerle anlaşılır. Mucize, peygamberlik davasında bulunan zatın bu davasında doğru olduğunu ispat için Allah'ın kudretiyle göstermeye muvaffak olduğu harikulâde şeydir. Bunlar o çeşit harikalar ve akıllara durgunluk verecek şeylerdir ki, onun gibi bir şeyi başka hiç bir kimse yapamaz. 


İslâmda ve Batıda Mucizenin Tarifleri: 


1. Mucize enbiya-yi izam hazeratından sâdır olan harikulâdeye ıtlak olunur ki hasm-i münkir teaddi ve inkâra mübaderet eyledikte âciz kılmak için izhar eder (Kamus tercümesi). 

2. Şeref-i vahy-i ilâhi ile müşerref enbiya ve mürselin hazeratının dava-yi nübüvvet ve risaletle sıdk-ı makallerine (doğruluklarına) şehadet için yedlerine takat-i beşerden hariç, âdeta «tabiatın mutat nizamına» muhalif olarak zuhur eden emr-i garip ve fiil-i aciptir. Nev-i beşer mislini vücuda getirmekten âciz olmakla ona mucize tesmiye olunur. 
(Nakd-ül-Kelâm, s. 30). 

— BİNE İRİ İLİ ENEZ EL AYEZZİ Si «Mucize, alışılan işlerin üstünde bir harika olup, nübüvvetlerini tasdik amacıyle ve Allah'ın emriyle peygamberler tarafından izhar olunur» (Tenkih-ül-Kelâm, A. Harputi). e 

3. Halkı âciz ve taaccüpte bırakıp imana gelmelerini mucip olan ahval. — Min tarafillah zâhir olan ahval, ayât-i kerime. — Evliya-yi izam tarafından sâdır olana keramet denilir. Keramette dava-yi nübüvvet yoktur. Zaman-ı bi'setten evvel zuhur edip, peygamberliğe delâlet edecek ahvale ise irhas denilir (Kamus tercümesi). 


4. Âlemde insan kudretinden üstün bir fiil ve tesirin tezahürü gibi mülâhaza olunan şey; hayret verici vakıa (Felsefe Lügati). 

5. Eşyaya ve umumiyetle müesses nizama mugayir olarak ilâhi irade ile bazen vaki olan hadise (Aguinolu Sen Thomas). 


236 DİN PSİKOLOJİSİ 


6. Mucize iki manalı bir tabirdir. İnsanlarca malum olmayan, umumi kanunlara veya daha şümullü olarak hiç bir kanuna tabi olmayan bir eseri ifade için kullanılır (Malebranche: Tefekkürler). 

7. Mucize, tabiat kanunlarına muhalif bir vakıadır. Tabiat kanunlarından inhiraftır (Hume: Denemeler). 

8. Mucize, mümtaz ve müstesna bir hal, insana vicdani bir kanaat ve yakin veren olaydır (Felsefe Dersleri). 

9. Enbiya-yi izama iman etmek farzdır. Bir kısım zevat-ı âliye, halkı irşat, onlara dini ahkâmı tebliğ etmek hikmetine binaen taraf-ı ilâhiden meb'us olmuşlardır. Bu mümtaz zevatın nübüvvet ve risaletleri kendi zamanlarına göre halkı ikna ve ilzam edecek surette ibrazına muvaffak oldukları mucizat ile müeyyet bulunmuştur. Şan-ı âlilerine vacip, mümteni, caiz olan birtakım evsaf ve ahvaldir. Bir kısmına taraf-ı ilâhiden kitap, şeriat ihsan buyurulmuştur ki bunlara «resul-i kiram, mürselin» denilir. Bir kısmı da resul-i kiramdan bir kısmının şeriatıyle, kitabıyle amele ve bunların ahkâmını nâsa tebliğe memur bulunmuştur. 
Bunlara da «enbiya-yi kiram, nebi» denilir. Nebi, münbi, muhbir manasınadır. Fariside peygamber denilir ki bu da haber getiren, muhbir manasınadır. Her resul nebi olduğu halde, her nebi resul değildir (Ömer Nasuhi Bilmen). 

10. İslâmda enbiya-yi izam hakkında ismet, emanet, sıdk, fetanet, tebliğ-i şeriat sıfatları vaciptir. Bunların zıddı olan mâsıyet, hıyanet, kizp, gaflet, kitman-i şeriat sıfatları mümtenidir (Yusuf Ziya). 


Hazret-i Muhammed'in Mucizeleri: 


Peygamberimiz Efendimiz, enbiyanın efdali ve hatem-ül-enbiyadır. 
Kur'an-ı Kerimde (Ahzap suresi, 46): «Ey Muhammed, biz seni şahit, mübeşşir, Allah'ın adıyle Allah'a davet eden ve etrafa nur veren bir meşale olarak gönderdik» buyurulmuştur. Peygamberlik vasıflarını haiz olmakla beraber diğer peygamberler gibi bir insandır. «De ki ben sizin gibi bir insanım» (Kehf suresi). Hatem-ül-enbiya olduğundan din-i İslâm evrensel (cihanşümul) dir. «Kâffeten linnâsi...» (Nisa suresi, 28). 

1. Hazreti Muhammed, dine davet sırasında insanların aklına müracaat ederdi. Kur'an-ı Kerimde: «Onlara de ki ya Muhammed; size Allah'ın hazineleri benim elimdedir demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Sonra “meleğim” de demiyorum. Ben ancak bana vahyolunan şeye uyuyorum. Söyle! Gören ile görmeyen eşit olur mu? Düşünmez misiniz?» «En'am suresi, 50). 

Peygamberimizin büyüklüğü ve hayatı hakkında Siyer-i Nebeviyede kâfi derecede bilgi vardır. Biz bu hususları konumuz dışında bırakıyoruz. Yalnız din-i İslâmın ulviyeti ve kutsiyeti hakkında şu kadarını söylemekle yetineceğiz! 
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2. Kur'an-ı Kerimde mezkür peygamberlere ve kitaplarına inanırız. 
Bunların isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi, Tevrat ve İncil'de de yazılıdır. Bu sebeple Müslümanlar, peygamberlere ve kitaplarına iman ederler. Fakat tarih ve arkeoloji ilimleri başka bir metotla çalışırlar. Onlar harabeler, tarihi eserler, vesikalar gibi maddi belgelere ve delillere baş vururlar. Tarihlerde, kutsal kitaplarda isimleri geçen peygamberlerden birçoğunun hayatı ve isimleri geçmez. Bunlar arasında yalnız bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatı, gazaları (31 defa savaşa girmiştir), İslâmın neşri için yaptığı mücadeleler (13 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de) tarihidir, gerçektir. Maddi vesikalarla kesin olarak tespit edilmiştir. Batı âleminde Hazreti Muhammed'in hayatı ve mücadelesi hakkında birçok neşriyat yapılmaktadır. Çünkü dinler hakkında yapılacak gerçek araştırmalar için gerekli malzeme ancak Hazreti Muhammed'in hayatında bulunmaktadır. 

3. Hazreti Muhammed'in en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Fesahat ve belâgati, geçmişe ve geleceğe şamil derin hikmet ve hakikatleriyle Kur'an-ı Kerim'in «kelâmullah» olduğunda şek ve şüphe yoktur. 
Nitekim bir âyet-i kerimede: «Eğer bu Kur'anın Allah tarafından geldiginde bir şüpheniz varsa, bir mislini siz de getirin» buyurulmuştur. 
Kur'an-ı Kerim'in bir mucize olduğu İslâmdan başka Batı dünyasının büyük mütefekkirleri tarafından da kabul edilmiştir. Bunu bir iki örnekle kısaca belirtelim: «Araplar ancak Hazreti Muhammed'in getirdiği Kur'anın ruhları titreten sesini duyduktan sonra uykularından uyandılar ve yepyeni bir hayata birdenbire kavuştular» (William Muir, İngiliz mütefekkir ve müsteşriki); yine İngilizlerden Dr. Stengars, Basworth Smith, Yahudi mütefekkirlerinden Hirsfield de Hazreti Muhammed'in hayatı hakhında yazdıkları kitaplarda yukardaki sözlere benzer fikirler ortaya sürmüşlerdir. 

Kur'an-ı Kerim'in biyoloji, astronomi, jeoloji, felsefe bakımından irat buyurduğu hakikatler de bugünkü ilmin ortaya koydukları hakikatler ve yeni keşiflerle uygunluk halindedir. Fakat Kur'an-ı Kerim'i fizik, kimya ve biyoloji kitabı sanmak hatadır. 


Hazreti Muhammed'in Mucizelerinin Tasnifi: 


Bir kısım İslâm mütefekkirleri, Hazreti Peygamberin mucizelerini iki büyük bölüm içinde toplarlar: 1. Mucizat-ı hissiye, 2. Mucizat-ı akliye. 


Mucizat-ı hissiye: Peygamberimizin nübüvvet ve risaletine hissen (objektif olarak) şahadet eden birtakım ahval ve umurdur. Bunlar da üç nevidir: a) Zat-ı nebevilerine müteallik özellikler (yüzünde nur bulunması, sırtındaki hatem-i nübüvvet, yaradılışındaki tenasüp ve mükemmeliyet); b) Ruh ve karakter yüksekliği (fevkalâde bir fesahat ve talâkat, şefkat ve merhamet, şecaat ve metanet, sıdk ve istikametle mütehalli olması); c) Şahsıyle ilgili olmayan mucizeler (kamerin inşikakı, parmaklarından su akması, savaşta attığı taşların düşmanların gözlerine isabeti). 

Mucizat-ı akliye: Nebi-i Ekrem Efendimizin nübüvvet ve risaletine aklen şehadet eden birtakım ahval ve hadisattır. Bunlar da altı kısımda toplanmaktadır: a) Ümmi olduğu halde en yüksek derecede irfan ve kemalâtı haiz olması ve bir şeriat tesis eylemesi; b) Bi'setine kadar ilâhiyat ile meşgul olmadığı halde birdenbire yüksek konularla iştiğal edip Kur'an-ı Kerim gibi bir kitab-ı ilâhiyi ityan buyurması; c) Dine daveti zamanında her türlü eza ve cefaya tahammülü ve sonradan kurulan büyük İslâm devletinin başı olduğu halde saltanat ve tekebbüre tenezzül etmemesi; d) Nezd-i Baride dualarının müstecap olması; e) Maziye ve müstakbele ait birtakım işlerden haber vermesi ve bunların gerçeklenmesi; İ) Peygamberliği ve evsaf-ı nebeviyesi kendinden önceki kütüb-i semaviyede yazılı olması ve bu hakikati bütün ehl-i kitaba duyurması. 


Mucizat-ı Nebeviye Hakkında Diğer Bir Tasnif: 


Hint Müslümanlarından olup İslâm tarihi ve Hazreti Muhammed hakkında geniş tetkikleriyle meşhur olan Şibli de mucize olarak telakki olunan hadiseleri altı bölümde toplamıştır: 

1 Peygamberimizin eşya üzerindeki tasarrufları (Ahzap muharebesinde taşı kırması, ağaçların selâm vermesi). 

2. Hastaları iyi etmesi (okuyarak, kör, sağır ve dilsizleri iyi etmiş, mecnuna şifa vermiştir). 

3. Davet ve dualarının kabul olunması (Hazreti Ömer'in Müslümanlığı, Kureyşilerin zulmüne karşı bedduası ile kıtlık başlaması). 

4. Eşyayı bereketlendirmesi (Tebük muharebesinde askerlerinin yemeklerinin artması). 

5. Sulara cereyan vermesi (parmaklarında su akması, tükenen kuyuların sularının artması). 

6. Hal ve istikbal hakkında ihbaratta bulunması (Rumların putperest İranlılara galebe edeceği, Hazreti Ali, Ömer ve Osman'ın şehadetlerini haber vermesi gibi). 


MUCİZENİN İLİM VE FELSEFE BAKIMINDAN 
AÇIKLANMASI 


Tabiatta Determinizm: 


, Mucizenin bugünkü pozitif ilimler karşısında yerini tayin etmek de lâzımdır. Bugünkü pozitif ilimler, biyoloji, fizik, kimya, psikoloji ve sosyoloji ile bunların ziraat, tababet, coğrafya, zooloji, jeoloji, botanik gibi türlü kollarıdır. Bu ilimler yalnız görülen, ölçülen, deney konusu olan olaylarla meşgul olurlar. Kâinatı canlı ve cansız varlıkların nitelikleriyle bunlar arasındaki etki ve tepki münasebetlerinden doğan değişmeler, yani olaylardan ibaret görürler. Var olan, bilinen yalnız olaylardır ve bunların değişmeleridir. Bunların hepsi özel bir ilmin konusudur. Kâinatta bunlar dışında başka bir şey yoktur. Her şey ilimler tarafından inceleninektedir. Deney konusu olmayan esrarengiz hiç bir kuvvet yoktur. 

Kâinatta olaylar birbirlerini kovalarlar. Bir olay diğerini, o da başka birini meydana getirir. Yani evren bir olaylar zincirinden ibaret olarak devam eder. Yalnız şuraya dikkat etmelidir ki, olayları meydana getiren yine başka bir olaydır. Metafizik veya tabiatötesi kuvvet değildir. 
İlimlerdeki bu anlayışa, «determinizm — muayyeniyet, gerekircilik» denilir. 

Determinizmin formülü şudur: «Kâinatta (evrende) her şeyin bir sebebi vardır. Sebepsiz bir şey olmaz. Her olayın sebebi yine kendi cinsinden başka bir olaydır. Başka bir olayı meydana getiren birinci olaya sebep, ondan meydana gelen ikinci olaya eser (netice) denilir. Sebep ile netice arasında matematik bir oran vardır. Sebep meydana gelince eser de zaruri olarak meydana gelir. Eserde sebepten fazla bir şey bulunmaz». 

İlmi bilgilerin en iyi ifadesi kanundur. Kanun, hadiseler arasında değişmez, zorunlu ve sabit münasebetleri ifade eden bir önermedir. Diger bir ifadesi de şöyledir: Kanun, sebep denilen bir olayla eser (netice) denilen olay arasındaki zaruri münasebeti ifade eden bir formüldür. 

Fizik, kimya ve biyolojideki olaylar determinizm esasına göre kanunlara bağlanmıştır. Psikoloji ve sosyolojide de birçok olaylar kanunlara bağlıdır. Fakat henüz açık olan kısımları vardır. Matematik (aritmetik, cebir, geometri, trigonometri, fonksiyonlar) ilimler de rasyonel ilimlerdir. Bu ilimler olaylarla değil, varlıkların ve olayların nicelik (kemiyet) münasebetleriyle meşgul olurlar. Aksiyomlar, tarifler, postulatlar gibi akıldan doğan prensipler üzerine dayanırlar. Formülleri kati ve geneldir. İspata yararlar; matematikte ispat edilmeyen şeyler kabul edilmez. 

Bu açıklamayı yapmaktan maksadımız, ilimlerin ve matematiğin gerçekliğini kabul ettikten sonra mucizenin ne suretle mümkün olabilecegini sormak ve araştırmaktır. 

Kâinatta sıkı bir determinizm hâkim ise, yani her şey illet ve eser münasebetlerine tabi ise, o halde mucize mümkün değildir. İlmen kabulü imkânsızdır. Çünkü mucize, tabiat kanunlarına aykırı olan ahval ve hadisat demektir. 
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Tabiatta Zaruret ve İmkân: 


Determinizm prensibine göre olaylar dünyasında, yani tabiatta sebep sayılan bir A olayı meydana gelirse mutlaka ve zaruri olarak B olayı da meydana gelir. 100 dereceye varan bir ısıda su mutlaka kaynar. 
Bu bir tabii zarurettir ki kanunla ifade olunur. Zaruretin zıddı imkân (olasılık — contingence) dır. Yani A olayı meydana gelince mutlaka ve zaruri olarak B olayı meydana gelmeyebilir. Zaruret yoktur, imkân vardır. 

1. XVIII. yüzyıldan sonra pozitif ilimlerde determinizm hâkim oldu ve ilimlerin dışında hiç bir sebep ve açıklama bulunmadığı iddia edildi. 
Bazı önemli filozoflar bu fikre taraftar oldular. Leibniz ile zamanımızda Emile Boutroux gibi filozoflar ise tabiatta determinizm değil, hürriyet ve ihtiyarın, daha doğrusu «imkân»ın bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Bugün Bergson, Guenot ile Almanya'da Reinke, Driesch canlılar dünyasında determinizmin bulunmadığını ileri sürerek «vitalizm» cereyanını kurmuşlardır. Bu suretle tabiatı kurulu bir makine gibi gören determinizm yerine bir dinamizm ve vitalizm anlayışı tabiatta zaruret yerine imkânın bulunduğu cereyanı baş göstermiştir. 


2. Determinizmi inkâr eden sistemlere «gayr-i muayyeniyetçilik — indeöterminisme» denilir. «Tabiatta mutlak bir muayyeniyet ve zaruret yoktur. A sebep olayı mutlaka zaruri olarak B netice olayını meydana getirmez. Bizim yaşadığımız dünyada hadisat âleminde çoğu A olayı ile B olayı arasında değişmez bir rabıta mevcut ise, bunun aksi de olabilir. 
Bu eser ve netice olayının A sebebi olmadan da meydana gelebileceğini düşünebiliriz. Zihin bunu düşünmekle tenakuza (çelişmeye) düşmez. Tabiatta zaruri bir determinizm değil, imkân vardır» Gayr-i muayyeniyetçilerin iddiaları bundan ibarettir. Bunu son yıllarda en kuvvetle müdafaa eden yukarda adını söz konusu ettiğimiz Boutroux'dur. «İlim ve Din», «Tabiat Kanunlarının İmkânı» adlı eserleri bu bakımdan önemlidir. O halde mucize gibi doğal bir sebep olmadan netice bir olayın meydana gelmesi mümkündür. 


Tabiat Âleminde Mutlak Determinizm Değil İzafilik Vardır: 


Cansız madde âleminde fizik, kimya, matematik gibi ilimlerin kanunları vardır. Bu kanunların hepsi en sonunda şöyle birkaç umumi kanuna, yani prensibe irca edilebilirler: 


1. Maddenin ve kudretin sakımı (maddi elementlerden ibaret kapalı bir sistemde kuvvet miktarı sabittir — Mayer prensibi). 

2. Etkinin tepkiye eşitliği (kâinatta her etki bir tepki meydana getirir. Etki tepkiye eşittir. — Newton). 
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3. Atalet (eylemsizlik) (her cisim dışardan bir kuvvet tesir etmedikçe harekette ise hareketini, sükün halinde ise sükünunu muhafaza eder. — Kepler prensibi). 

Bütün bu kanunlar da madde, kuvvet, kitle, hareket, zaman ve mekân gibi bazı temel kavramlara dayanırlar. Newton'dan beri kuvvet, hareket, zaman ve mekân kavramları objektif bir varlık olarak kabul edilmiştir. Böyle olunca, madde âlemindeki kanunlar ve prensipler de mutlak olarak doğrudurlar. Determinizm prensibi de zaruridir. Fakat son yıllarda fizik ve mekanik alanında meydana gelen yenilikler bu katı determinizm telakkisini esasından değiştirdi. Albert Einstein (1879-1958), «Genel İzafiyet Teorisi» adı verilen ve yüksek matematikte ispatlanan fikirleriyle fizik, kimya ve matematikte büyük bir inkılâp yaptı. Fikirlerinin konumuzla ilgili birkaç noktası şudur: 


a) Kitle, cisimlerin hızına tabidir, sabit kitle yoktur. 

b) Madde yoktur, enerji vardır. 

c) Evren N boyutludur, üç boyutlu değildir. 

d) Zaman ve mekân dışta objektif olarak yoktur. Bunlar cisimlerin hareketlerine ve görünüşlerine bağlıdırlar. 

e) Genel çekim bir kuvvet değil, mekânın eğriliğiyle açıklanan evrenin geometrik bir özelliğidir. 

Genel izafiyet teorisi, atom fiziğini doğurmuş, yepyeni bir dünya görüşü ortaya koymuştur. O zamana kadar mutlak determinizme inanan ilim adamları, ilmin temeli olan zaman, mekân, kitle gibi birçok kavramların izafi bir değeri olduğunu, mutlak olmadığını kabul etmek zorunda kalmışlardır. Bizim yaşadığımız ve alıştığımız, üç boyutlu bir tabiat içinde ve yalnız olaylar alanında izafi mahiyette bir determinizm vardır. Fakat gerçek N boyutlu tabiatta bu determinizm yoktur. İzafilik ve imkân vardır. İmkân olunca da tabiat kanunlarına aykırı görülen mucizelerin varlığını akıl kabulde tereddüt etmez ve ilme aykırı düşmez. 


Matematik Miktarların Değeri: 


Yüzyıllardan beri kabul edilen ve matematiğin temelini teşkil eden «Öklit Geometrisi» de XIX. yüzyıldan itibaren sarsılmış ve büyük değişmelere uğramıştır. Öklit de mutlak bir mekân ile üç boyut kabul eder. 
Sayı, şekil, nokta, çizgi, hacim, düzey kavramlarını bu anlayış üzerine inşa eder. Öklit'in meşhur postülatlarından üçüncüsü, «Bir doğruya dışarıda bir noktadan yalnız bir paralel çizilebilir»dir ki en çok itiraz edilen temel bu olmuştur. Riemann (Alman), Bolye (Macar), Lobatchevsky (Rus) adındaki matematik bilginleri «Öklit dışı geometri — metageometri» adı verilen yeni bir geometri kurmuşlardır. Bunlar, mutlak mekân anlayışına karşı yeni bir görüş ortaya koyarlar. Onlara göre geometride «mutlak düzey» yoktur. Çünkü dünya yuvarlaktır. Bunun üzerine çizilen her şekil zaruri olarak düz bir satıh değil, eğri bir yüzeydir. Bu eğrilik onların açılarında, yüzölçümlerinde farklar yapar. «Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece değildir. Teorilere göre 180'den büyük veya küçüktür». Yüzyılımızın en büyük matematikçisi H. Poincare de Öklit geometrisini tenkit eder ve bu geometrinin, bizim yaşadığımız çevreye en uygun gelen bir «itibari bilgi» olduğunu söyler. 

Matematikte sayı da rasyonel ve itibaridir. Sayılar Ve 1 ilâvesiyle meydana gelir. Yoksa tabiatta 5, 15 gibi sayılar yoktur. Bunlar, aklın icadı kavramlardır. Şu halde matematik alanında dahi mutlak bir objektiflik yoktur. Akla göre yaratılan izafi sayılar ve şekiller vardır. Matematik ve onun prensipleri rasyoneldir. Akıl ise mucizeyi reddetmez. 


Tabiat Kanunları Zaruri Değil, Mümkündür: 


Tabiat kanunları endüksiyon yoluyle bulunur. Bu da gözlem, hipotez, deneyleme ve kanun çıkarmak safhalarından ibarettir. Evvelce söylediğimiz üzere kanun, illet-sebep denilen bir olayla eser-netice denilen olay arasındaki sürekli ve değişmez münasebeti gösterir. Suyun 100 
derecede kaynamasında bu ısı illet, suyun kaynaması eser ve neticedir. 
Determinizm, bu tabiat kanununun mutlak olduğunu, başka türlü olmasının fiilen ve aklen mümkün olmayacağını iddia eder. Şimdi kanunu yakından inceleyelim: Tabiat kanunları gözlemler ve deneylemelerle elde edildiğine göre, tabiatta bizim gördüğümüz nedir? 100 derecelik bir ısı olayıyle onun ardından gelen kaynama olayı. İşte birbiri arkasından gelen bu iki olayı biz birleştirerek birini sebep, diğerini eser itibar ediyoruz. Bulut ile yağmur, hastalık ile ölüm, çekim kanunu ile düşme olayları da böyledir. Bu olaylarda birincileri illet, ikincileri netice sayıyoruz. Şimdi şu soruyu soralım: Neden ısıyı kaynamanın sebebi sayıyoruz? Çünkü deneylerimizde birbirinin arkasından meydana geldiklerini görüyoruz. Yani birbirini takip eden iki olay (teakup) arasında sebepnetice münasebeti kuruluyor. Fakat acaba birbirini takip eden iki olay arasında daima sebep-netice münasebeti var mıdır? Yazdan sonra kış gelir, geceden sonra gündüz olur, ama bunlar birbirlerinin sebepleri degildirler. Camiden çıkarken ölen müminin ölüm sebebi namaz değildir. 

İngiliz filozofu Stuart Mill bu noktayı pek iyi görmüş, illet ile eseri kesin olarak tayin etmek için dört kural koymuştur: 

«a) Uygunluk, b) ayırım, c) beraber değişmeler, d) tortu kuralları». 

Bugünkü tabiat kanunlarının sağlamlığı, bu kuralların iyi tatbik edilmesine bağlıdır. Bu metot iyi tatbik edilip, kesin kanunlar elde edilecek olursa o zaman kâinatta bütün hadisat bir zincir halinde birbirleriyle bağlanarak durmadan birbirlerinin illet ve eseri olacaklardır. O zaman bu hadisat silsilesi arasında mucizeye yer yoktur. Fakat bu endüksiyon yolunu yakından analiz edersek sanıldığı kadar sağlam olmadğı görülecektir. 

1. İllet sayılan A olayı, netice sayılan B olayının gerçekten sebebi midir? Acaba bizim idrak edemediğimiz başka bir sebep yok mudur? 
Eski çağlarda kıtlığın sebebinin mabudun kızgınlığı olduğuna, bir savaştaki yenilgi sebebinin güneş tutulması olduğuna inanmışlardır. Akıl, tabiattaki determinizmin kesinliğinden şüphe ve tereddüde düşmekte haklıdır. Geçen bölümlerde açıklanan metapsişik olaylar bize bu hususta zengin örnekler vermiştir. 


2. Tabiatta illet-eser münasebetleri şeklinde zincirleme bir determinizm varsa, acaba ilk sebep nasıl meydana gelmiştir? Determinizmi tutan pozitivistler bu suale cevap vermezler. İlk sebepler ve ilkeler bizim bilgimizin dışındadır. Onlarla meşgul olmayız, derler. Biz buna felsefede «illet-i ulâ — ilk sebep» diyoruz ki bu kâinatın halikı olan Allah'tır. 
Allah ilk ve en büyük sebep olunca tabiatın diğer sebeplerini de halk edebilir. 


3. Tabiat kanunları, deneylerle elde edilir. Fakat deneyler belirli bir bölgede belirli bir sayıda olaylar üzerinde yapılmıştır. Bundan elde edilen ve kanun denilen genel hükümler bütün dünyaya nasıl tamim ve teşmil ediliyor? Gelecekte ve geçmişte yine bu kanunların doğrulugu nasıl kabul ediliyor? Determinizm bu noktaları dahi yeter derecede cevaplandıramamaktadır. 


4. Tabiat kanunlarının imkânı hakkındaki bu incelemeyi üstat İ. H. 
İzmirlinin gösterdiği veçhile şu sonuca bağlayalım: «Allah, illet-eser münasebetinde hadiseleri sebepleriyle yaratır. Cenab-ı Hak mevcut tabiat kanunlarını yaratmış ve ona bağlamıştır. Allah sebebi de yaratır. Her ikisi de Cenab-ı Hakkın kudretiyle hâsıl olur. Eserleri müessirlerinden ayırmaz. Yağmuru bulutlar yapar. Ancak Allah dilerse —kendine has bir hikmetle— bazen sebepleri iptal eder. Eserleri meydana gelir. Nitekim Hazreti Musa, kavminin denizi geçmesinde suyun boğma hassasını iptal etmiştir. Dilerse sebeplere birtakım manialar ikame eder ve sebeplerin kuvveti baki kaldığı halde tesirini meneder (Yeni İlm-i Kelâm). 


Canlılar Âleminde Gayr-i Muayyeniyet: 


Determinizmin en kuvvetle hâkim olduğu sanılan fizik ve madde alanında determinizmin tam olmadığını, onun yerine izafiliklerin, imkânların bulunduğunu göstermeye çalıştık. Canlılar âlemine, yani biyoloji, psikolojiye gelince bitki, hayvan, insan ve toplum denilen realitelerde birçok özelliklerin ve niteliklerin meydana çıktığı görülür. Hayvan ve 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bitki alanında tekâmül, yeni şekiller meydana getirir. Bunların determinizmin hâkimiyetiyle ilgisi azdır. Eserde illetten fazla veya eksik taraflar vardır (örneğin, aynı şartlar altında beslenen hayvan ve bitkiler farklı bünyeler alırlar). İnsandaki irade ve ihtiyar kudreti ise determinizme tamamıyle zıt bir karakter taşır. «Etkiye eşit tepki» görülmez, hatta etkinin tamamen izalesi yönüne gidilebilir. Ruhi kudret, hafıza, enkonsiyan kuvvetler de determinizm ile ilgili değildir. Hulâsa canlılar âleminde illet-eser münasebeti değil, ancak amaçlılık (finalit&) vardır. Canlı sırasında organını tamir eder, yeniler. İnsan ruhi kudretiyle sanat, ahlâk ve edebiyatı yaratır. Bunların hepsi insan hareketinin geniş bir surette çalıştığı yerlerdir (Bkz. Boutroux: Din Felsefesi). 

Canlılar âleminde determinizmin yeri yok gibidir. Orada illet-eser arasında zaruri münasebet bulunmaz. Her şey imkân çerçevesindedir. Enbiya-yi izam gibi insanların en mümtazlarının ise ruh kudretleri diğer fertlerle kıyas edilemeyecek derecede üstün ve yüksektir. Onlar bizim görmediklerimizi görür. İdrak etmediğimiz şeyleri idrak ederler. İbn-i Sina'nın dediği gibi, enbiyada diğer fertlerde bulunmayan ayrı bir idrak kuvveti (âdeta altıncı his) vardır. 

Enbiya-yi kiramın mucizeleri ilmen ve aklen mümkündür. Hak Taâlânın irade ve irşatlarıyle, illetsiz eser vücuda getirebilirler. 


Onuncu Bölüm 
Din Psikolojisi Alanında Çalışmalar 


FİLOZOFLARDA DİN ANLAYIŞI 


Bundan önceki bölümlerde ve özellikle din psikolojisinin kuruluşu bahsinde bu alanda çalışanların fikirlerine kısaca temas etmiştik. Din felsefeleri kısmında ise Max Scheler, Boutroux, Dilthey gibi filozofların düşüncelerini açıklamıştık. Din olayının her yönden incelenmesi bakımından bu fikirlerin ayrı bir önemi vardır. Bu görüşten hareket ederek, önce İslâm filozoflarında din sorununun nasıl ele alındığını gösterecek ve sonra da Kant'tan başlayarak diğer önemli din bilginlerinin sistemlerini ve din psikolojilerini özetleyeceğiz. 


İslâm Filozoflarında Din Anlayışı: 


Din sorununun bütün yönleriyle açıklanabilmesi için Doğuda ve Batıda teoloji alanında ortaya atılan fikirleri bu bölümde özetleyeceğiz. Burada önce İslâm filozoflarının din anlayışlarına temas edecek, bundan sonra modern Batı felsefelerindeki görüşleri özetleyeceğiz. 

İslâm filozoflarında dinin psikolojik ve sosyolojik incelemeleri yapılmamış, dini problemler daha çok din felsefesi ve teoloji meseleleri olarak ele alınmıştır. İslâm filozofları her şeyden önce Yunan felsefesinin hak ve hakikti gösterdiğine inandıklarından bunların fikirleriyle İslâmi akideleri uzlaştırmak istemişlerdir. Aristo'daki mahluk olmayan ezeli madde ile Allah'ın halik olmak sıfatını aracı birtakım nefisler, felekler kabul etmek suretiyle tevil yoluna gitmişlerdir. Bundan sonra nübüvvet, ahret günü, âlemlerin yaradılışı gibi teoloji meselelerini konu olarak almışlardır. 

1. İslâm filozoflarının ilki sayılan El-Kindi (801-873) Meşşaiye filozoflarındandır ve Aristo ile Eflatun'u birleştirmek istemiştir. Felsefenin amacı Allaha ulaşmaktır; o sıfatların sıfatı, hikmetlerin hikmetidir. İslâm teolojisinde savunduğu başlıca fikirler şunlardı: a) Âlem mahluktur, fakat Allahın âlemleri yaratmasında birçok aracılar vardır. Bütün üstün varlıklar alttakilerine etki yaparlar. Ancak ilk sebep (illet) varlık mertebesinin en üst derecesinde bulunduğundan sonuca tabi olmaz. b) Evrende her şey birbirine sebep, sonuç bağlarıyle bağlıdır. Bütün faaliyetler gerçek akla aittir. Bu akıl maddeyi kullanır. Bu kullanma, maddi âlemle Allah arasında aracı olan nefis ve ondan çıkan felekler âlemi ile olur. 
c) İnsan nefsi, bu külli nefisten doğar. Manevi bir cevher olması bakımından bedenden müstakildir; insan nefsi, yok olmayan basit bir cevherdir. d) Evrenin temelinde beş esas eleman vardır: Madde, şekil, hareket, zaman, mekân. 

2. Büyük Türk filozofu Farabi (870-950) Aristo'nun Meşşaiye okuluna bağlıdır, fakat Aristo'nun İslâm inançlarıyle bağdaşmayan noktalarında kendine mahsus tezler ve tevil yolları bulmuştur. Aristo'ya göre ilk - madde ezeli ve ebedidir, Allah tarafından yaratılmamıştır. Farabi'ye göre ise maddenin ezeli olması Allahtan sudur etmiş olmasındandır. Aristo'da maddenin halikı olmadığı halde Farabi'de Allah âlemleri hür olarak yaratmıştır. Bu sebeple maddenin de başlangıcı ve sonu vardır. Madde ezeli ve ebedi değildir. Cenab-ı Hak vacib-ül-vücut ve en yüksek kemal sahibidir. Saf akıl ve saf hayırdır. Cenab-ı Bariye izafe edilen sıfatlar teşbih yoluyle gösterilir ve mecazi manada anlaşılır. Farabi, Allahı, bütün kâinatın üstünde mutlak ve aşkın bir varlık olarak kabul eder. Bu son derecede soyut ve aşkın Allah görüşüyle insan arasındaki boşluğu da ukul-i aşere (on akıl) ve nüfus-i felekiye teorisiyle doldurmuştur. 

3. İbni Sina (980-1037) ortaçağın en büyük filozofudur, felsefesinde rasyonalizm ile tecrübecilik (ampirizm) i birleştirmiştir. Görüşlerinde rasyonalizmden İşrakıyeye doğru bir yönelme görülür. Din alanında şu dört noktayı inceler: a) Yaradılış, b) Allahın ilmi, c) Ahret (maad), d) Peygamberlik. Allah hâlıktır, ibda edicidir, ihdas edicidir, ilk sebep ve zaruri varlıktır. Sudur nazariyesi gereğince her şey Allahtan çıkmıştır. İlk çıkan «lk akıl dır. Allah ve ondan çıkan akıllar yalnız küllileri (tümel) bilirler, cüz'ilerle (tikel) ilgilenmezler. Fakat feleklerin nefisleri vasıtasıyle cisimler üzerine etkiler yaparlar. Aristo gibi İbni Sina da Allahta selbi sıfatları kabul eder. Allah birdir, bâsıttır, ezeli ve ebedidir, sabittir, saf fiildir, bedeni yoktur, zıddı yoktur, sırf iyilik ve.kemaldir. Allah zatını bilir ve bilmesi varlığı gerektirir. Allah hem zatını, hem zatından başkalarını da bilir. Bu esastan sonra İbni Sina Allahın müspet sıfatlarını da kabul eder. Maad, ahret ise ölümden sonraki hayattır. Ruhların sudur ettikleri ilk prensibe dönmeleridir. İbni Sina'da ruh manevi bir cevherdir, basittir, yok edilemez. Bedenin yok olmasından sonra da yaşar. Nebi Allahtan haber getiren bütün peygamberlere denilir. Peygamberler, ilâhi hakikatleri insanlara dini bir sembolizm içinde anlatıralr. Peygamberler, âlemlerde bulunmayan kutsal bir sezgi gücüne (kuvve-i kudsiye) sahiptirler. Bu sezgi kuvvetiyle faal akıl ile temasta bulunur ve bu sebeple hakikati kavrarlar. Bu manada vahiy, bu kutsal kuvvetin insanlara bahşedilmesinden ibarettir. Melekler de feyezan halindeki bu çeşit kuvvetlerden olup hakikatle temas halindedirler. Peygamberler haberleri melekler vasıtasıyle alırlar. ` 

4. Endülüslü filozof İbni Rüşt (1126-1198) Meşşaiye filozoflarından ise de yenieflatunculuktan da fikirler almıştır. Aristo felsefesini Avrupa'ya tanıtan bu filozoftur. Felsefesinin başlıca temel fikirleri şöyledir: a) Önce Geazali'yi tenkit ile işe başlar ve onun hakikati bulmaktan ziyade filozofları batırmak için uğraştığını iddia eder. Evren ezeli madde olan heyulâdan meydana gelmiştir. Madde ile suret aynıdır. Âlemleri idare eden nizam ve kuvvetler Allahtan çıkar, Allah bu kuvvetlere doğrudan doğruya müdahalede bulunmaz. Allah yalnız ilk akılla bağlantı halindedir. İlk akıl, yıldızların kuvvetinin, feleklerin hayatının çıktığı yerdir. 
Allahın ilmi inayet yolu, ihtira yolu olarak ikidir. İnayet yolu, bütün varlıkların insan için yaratıldığını gösteren yoldur. İhtira yolu ise Allahı bilmeden Kur'an-ı Kerime dayandırılan yoldur. b) İbn-i Rüşd'e göre din incelemeleri ancak ilimle mümkün olur. Şeriatin bir içi, bir de dışı vardır. Bilgin ve aydınlar her ikisini bilirler, halk ise yalnız dışını bilir. Bu sebeple şeriatte akla uygun olmayan dış kısımları tevil etmek bilginler için vaciptir. Âlimler bu tevillerde şeriatin iç ve dış kısımlarını birleştirmeyi bilirler. Fakat her zaman halka hakikatin ve şeriatin içyüzünü bildirmeye çalışmamalıdır. Nitekim Hazreti Ali, «Halka anlayabilecekleri şeyleri haber veriniz, anlayamayacakları şeyleri bırakınız» demiştir. İlimlerin en yüksek mertebesinde filozoflar vardır. İbni Rüşd'e göre felsefe insanlığın son amacıdır. Fakat gerçek filozof pek azdır. Vahiy ise felsefeyi tamamlar. Bundan dolayı halk felsefe meselelerine karıştırılmamalıdır. Âlim ve filozof olmayan dinin hakikatini anlayamaz. Filozoflara mahsus olan din var olan şeyleri incelemek ve araştırmaktır. Allahın eserlerini bilip anlamak, ona yapılacak en büyük ibadettir. c) Allah kâinata doğrudan müdahale etmez, o ilk aklı yaratmıştır. Felekler birçok dairelerden ibarettir ki yıldızlar burada devrederler. Bu dairelerin her birinin kendilerine mahsus birer aklı, birer nefsi vardır. Felekler 9 tanedir, onlarda 9 akıl, 9 nefis vardır. İlk akılla birlikte on tanedir (ukul-i aşere). 

5. İhvan-ı Safa denilen topluluk onuncu yüzyılda Basra'da kuruldu. 
Bunların din felsefeleri bir teoloji ve metafizik halindedir. Fikirlerinin en özel noktası, sudur -ve uruç teorisidir. Sudur teorisine göre eşya ve varlıklar mutlaktan çıkarlar, derece derece aşağı inerler. En aşağı derecedekiler bile nurunu Allahtan alır, sonra tekrar yükselir ve ilk kaynagına dönerler. Allah zaruri bir varlıktır. Âlem ise ezelde Allahta içerik olarak bulunur. Fakat zaman içinde ondan çıkar. Allaha nazaran eşyanın kendinden çıkışına sudur, tekrar Allaha dönmesine uruç denilir. İhvan-ı Safa sudur, tecelli, feyiz ve işrak terimlerini aynı manada kullanırlar. 

Sudur dereceleri şu sırayı güder: Allah, faal akıl (entelekt aktif). 
münfail akıl (duyu organlarının yardımıyle yaşamamızı sağlayan akıl). 
ilk madde (heyulâ), fail tabiat, mutlak cisim veya ikinci heyulâ, felekler âlemi, aşağı âlemin elementleri, bu âlemlerden meydana gelen madenler, bitkiler ve hayvanlar. 
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İhvan-ı Safa'nın başlıca amacı, insanları taassuptan, gerilikten kurtarmak ve bir aydınlar ahlâkı kurmaktır. Bunun için de hayatla ilmi, dini itikatlarla felsefi görüşleri uzlaştırmak lâzımdır. Onlara göre halk yığınları inançlarında ve ibadetlerinde hislerine tabidirler, tıpkı bitkiler ve hayvanlar gibi. Bu halk kitlelerinin ve nefislerinin üstünde filozofların ve peygamberlerin nefisleri bulunur ki bunlara Mukarribun melekleri yardım ederler. Onun için ilim ve ahlâk ile nefsi yükseltmelidir. Nefis yükselince halkın şekil ve tatbikattan ibaret olan dinine artık lüzum kalmaz, Onlara göre hiç bir din hakikate ulaşmış değildir. İslâmiyet için de şöyle derler: «Hazreti Muhammed çölde yaşayan cahil ve bu âlemin güzelliğini kavrayamayan bir kavme peygamber olarak gönderildi. Kuran-ı Kerim'deki hissi beyanlar onların anlayabileceklerine uygundur. 
Fakat aydın ve yükselmiş insanlar Kur'andaki hisse ait bu kısımları tevil ederek asıl manasıyle ele almalıdırlar». Dinlerin üstünde akla dayanan bir metafizik kurmak istemişlerdir. Allah ile ilk mahluku arasında bir faal akıl vardır. Bu ilâhi kanun, rahmeti ve her şeyi kaplayan bir varlıktır. Cehennem ve günahlarla insanları korkutacak bir Allah itikadı akla uygun değildir». 


İhvan-ı Safa'nın fikirlerine yakın fikirleriyle İslâmlıktan hayli uzaklaşan ve Bâtıniye denilen bir kısım düşünürler de şu fikirde bulunuyorlardı: Kutsal kitaplardaki beyanlarda bir dış mana (mana-yı zahiri), bir de iç mana (mana-yı bâtıni) vardır. Esas iç manadadır. Dış mana tefsir, iç mana tevil yoluyle anlaşılır. Tevil için de kelimeleri mecazi monada almak lâzımdır. Tevillerden birincisi bilgi ile kavranamayan şeylere, ikincisi ibadetlere, üçüncüsü şeriatin haram saydığı şeylere aittir. Bu suretle Bâtıniler tevil yolu ile kendilerine mahsus bir bilgi ve hukuk sistemi kurmuşlardır. Bâtıniye bu fikirleriyle İslâm topluluğunun dışına çıkmış olurlar. 

Görülüyor ki İslâm filozoflarında din anlayışı, psikoloji ile ilgili olmayıp tamamıyle metafizik alanda kalmıştır ve bu görüşlerin din psikolojisi ile ancak dolaylı olarak ilişkileri vardır. 


Immanuel Kant (1724-1804): 


Kant, «Saf Aklın Tenkidi» eserinde âlemi, fenomen ve numen âlemi diye ikiye ayırmış ve Cenab-ı Hakkın varlığını numen âlemine ait olarak göstermiştir. İlim, hadiseler âleminde çalışır. Numen âlemi ise eşyanın özü ve içidir (zat-ı eşya = chose en soi). Ona deney ve ilim nüfuz edemez. Kant, Allah'ın varlığını ispat zımnında ileri sürülen ilmi ve akli delilleri de kabul etmez. Kant, «Saf Aklın Tenkidisnde Allah'ı yok farzediyor, fakat «Ameli Aklın Tenkidisnde onu yeniden ispat ediyordu. «Ameli Aklın Tenkidi» eserinde determinizm prensibiyle hürriyet ve 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irade-i cüz'iye sorunları bahis konusu edilmiştir. Kant, ameli akıl ve iradeyi inceleyerek ulühiyete ve metafiziğe geçer. Kant'ın gerçek Allah'ı, idealin hizmetinde olan hürriyettir, hayra doğru giden iradedir. Onun için de ancak ahlâk ile tamamen birleştiği zaman doğrudur. Burada amelî akıl metafizik istidatlara sahip olan bir kabiliyet olmaktadır. 

Kant, Hıristiyanlığın inançlarını «Ameli Aklın Tenkidi» kitabında esaslı bir tetkikten geçirerek birçok noktalarını zayıf bulduğundan, tevil yoluyle açıklamaya çalışmıştır. Örneğin, Hazreti İsa ve Allah'ın oğlu akidesini ahlâkın kemale ermesi şeklinde açıklar ve ona benzeyerek ahlâkın gerçekleşeceğini iddia eder. Kitab-ı mukaddesin tarihi kısımlarına ehemmiyet verir. «Mukaddes kitabın ahlâk kitabı olmak üzere özelliğini kaybetmemesi lâzımdır» der. 

Kant, din meselesine «Ameli Aklın Tenkidi» kitabının«Hükmün tenkidi» kısmında girdi. Hayatının sonuna doğru da «Aklın Sınırları İçinde Din» adlı bir broşür yayınladı. Kant'ın din hakkındaki düşüncelerini bu iki eserde' görüyoruz. 

l. Kant'a göre metafizik yapan meleke hükümdür. Bundan dolayıdır ki hükmün tenkidi bahsine üçüncü kritik adı verilir. En geniş manasında hüküm; özel bir fikrin, genel bir kavram içinde erimesidir. Bu hüküm de iki türlüdür. Bazen genel hüküm verilmiştir ve bu hüküm tecrübenin verdiği herhangi bir şey üzerine uygulanır. Böyle hükümlere «belirli hükümler» denilir. Bazen de özel ve cüzi terim verilmiştir. O zaman genel terimi bulmak sorunu baş gösterir. İşte bu türlü hükümlere de «teemmüllü hüküm» denilir. Hipotezleri ve teorileri kuran hüküm şekilleri teemmüllü hükümler nevindendir. Bu nedenle bu hükümler yapıcı değil, tanzim edicidir. Tabiat, işleyişinde daima kısa yolu seçer. Teemmüllü hüküm ise nazari akıldan ayrı olarak aklın ve hareketin prensibi vazifesini görür. 

2. Eşya ve tabiat bir amaçlılığa göre düzenlenmiştir. Teemmüllü hükmün esas gayesi, tabiattaki bu amaçlılığı bulmaktır. Bu amaçlılık birçok şekiller altında görülürse de Kant bunları iki bölümde toplar: Birincisi, eşyanın ayrı ayrı aldığı amaçlılıklardır ki, bu güzelliğe yönelmektir. Kant, «Hükmün Tenkidi» kitabının yarısını bunu göstermeye ayırır. İkincisi bir şeyin teşekkülüne müessir olan umumi kanunlardır ki, bu daha çok organik varlıklarda ve canlılarda görülür. Zihin bir kez bu amaçlılıkları yakalayınca bunu derhal genelleştirir; tabiat boşuna işlemez, her şeyin bir amacı vardır. Bu amaçların hiyerarşisinde insan en yüksek amaçtır. Fakat bu insan «ahlâki insan»dır. İnsanda fizik nizamla ahlâki nizam birleşir. Bu, maddeten dünyada mümkün değilse de aklen mümkündür. 

3. Bu amaçlılık fikri, âlemdeki ve insandaki nizama göre hiyerarşinin en yüksek derecesinde âkıl ve nâzım Allah fikrine ulaşır. Allah, 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ahlâki kanunun gerçekleşmesinin garantisidir. Bu sebepledir ki vazifeler, ilâhi emirlerdir. Allah'ın varlığı sebebiyle de hayr-i âlâ ve faziletin imkânını kabul ederiz. 


İnsan vazife kanununa tabi olduğundan dolayı numen âlemine mensuptur. Numen âlemi duyu organlarıyle bilinmez. Hürriyet, vazife, numen nevindendir. Numen âlemi var olduğu için hürriyet (ihtiyar), ruh, ruhun ebediliği, müstakbel hayat ve Allah da vardır. Nazari akıl, numenleri ispat edemez. Bunlar ameli aklın zaruretleri ve icaplarıdır. 


Vazife emreder. Bu nokta münakaşa götürmez bir gerçektir. Fakat insan, «yapmaya mecbur ise ona muktedirdir». O halde yapabilmek kudreti, yani hürriyeti vardır. İşte bu hürriyet ve ihtiyar, vazifenin zaruri bir sonucudur. Vazife kanununa hür olarak itaat etmek de fazilettir. 
Bu fazilet de bir müeyyide (yaptırım) talep eder ki, bu da saadettir. 
Bu dünyada faziletle saadetin tam olarak birleşmesi mümkün değildir. 
Müteal (aşkın) neviden başka bir âlem, bir «mana âlemi» vardır ki fazilet ve saadet orada gerçekleşirler. 


Fazilet ve saadetin gerçekleşmesi de yine Allah'ın varlığını, gelecek hayatın varlığını gerektirir. Bu gerçekleşmeyi yine Allah'ın varlığı garanti altına alır. Fakat gerçekte hayr-i âlâ var mıdır? Kant, evet vardır, çünkü vazife vardır, diyor. Allah'ın da ameli aklın bir postülatı olarak varlığı şüphe götürmez. Çünkü ahlâkın varlığı için Allah'ın varlığı zarurettir. 


George Wilhelm Hegel (1770-1831): 


Bu Alman filozofunun kurduğu felsefeye «mutlak idealizm» denilir. 
Başlıca eserleri, «Ruhun Fenomenolojisi», «Hukuk Felsefesinin İlkeleri», «Din Felsefesirdir. 


Hegele göre madde âleminin hiç bir gerçeği olmadığı gibi, zihin faaliyetleri arasında da yalnız tasavvurlar ve fikirler gerçektir. Diğerlerinin gerçek varlıkları yoktur. Hegel'in bu konuda hareket noktaları bulanık ve dağınıktır. Ona göre ilk başlangıçta hiç bir tabiat, hiç bir zekâ ve zihin mevcut değildi. Yalnız fikirler vardı. Fakat bu fikirler, düşünen hiç bir kimse olmadan mevcut olan fikirlerdi. Bunların hepsi tek bir fikirden kaynamaktaydı ki, o da mutlakın fikridir. Bu mutlak, yaratmak olanağına sahiptir. Bu nedenle bu mutlak fikirden diğer birçok fikirler doğarak realiteyi meydana getirdiler. İmkânlar gerçeklik halini aldılar. Tabiattaki bütün varlıklar ve insan şuuru işte bu suretle meydana geldi. Âlemde ne varsa hepsi aklidir, mantıkidir ve sırf ruhidir. 
Madde ve ruhlar ancak zahiri görünüşlerdir. Asıl varlık ve gerçek fikirdir. 
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Hegel Felsefesinde Din: 


1. Dinin özü, Allah'ı insan ve tabiatla aynılaştırmaktır. Tabii olarak ilâhi şeyler bize duyulurlar âleminin ötesinde gibi görünürler. Din işte bu ikiliği kaldırarak tabiatla Tanrıyı aynı sey yapmaya çalışır. Fakat bu aynılık gerçekte hemen meydana gelmez. O, bir tekâmül safhası geçirmeye mecburdur ki, tarihte bunun örneklerini görmekteyiz. Bunlar da sırasıyle «tabii din, ruh dini, mutlak ruh dini»dir. Hegel burada Hıristiyanlığın teslis davasını ele alarak mutlak ruh dinine onu örnek göstermektedir. 

2. Hegel, felsefeyle dini birbirine aykırı saymaz. Birinden diğerine geçiş mümkündür. Ezcümle mistiklerin hayatı bu geçişin bir örneğidir. 
Felsefeyle din aynı muhtevaya sahiptirler. Her ikisi de Tanrıyı açıklamakla meşgul olduklarından konuları aynıdır. Yalnız dinin muhtevası duygu olarak yaşar, felsefe ise akli bir bilgi olarak kurulur. Felsefe tarihi tetkik edildiği zaman onun da üç safhadan ibaret olduğu görülür: a) Doğu felsefesi ki biraz kapalı ve içine dönmüştür; b) Yunan düşüncesi ve felsefesi; bu da içine kapalı, fakat mütenahidir; skolastik devir ise bir geçit çağıdır; c) Modern düşünce ve felsefe ise Alman felsefesidir; burada mütenahi ile namütenahi birleşirler; burada aynı diyalektik harekette muhtelif sistemler kaynaşırlar. 

Bu felsefenin arkasında artık araştırılacak hiç bir şey yoktur. Onun üstüne de hiç bir şey yükselemez. Felsefe mutlak fikrin en son sözüdür (Din Felsefesi, c. 1). 


Henri Bergson (1859-1941): 


H. Bergson, yüzyılımızın şöhretli ve önemli filozoflarından biridir. 
Felsefesi «sezgicilik — intuitionisme» adını taşır. Bergson, müspet ilmin fizik ve madde âleminde çok başarılı olduğunu, fakat hayat ve ruh sorunlarını çözemeyeceğini iddia eder. Müspet ilmi yapan zekâ yahut zihin, yalnız maddenin kanunlarına göre işler. Canlının çevresinden istifadesini sağlayan bir makinedir (alet). Madde âlemi, donmuş, katılaşmış (statik) bir âlemdir. Asıl varlık, yani hayat ise dinamiktir. Durmadan tekâmül eden, akıp giden, yeni şeyler yaratan bir âlemdir. Canlıda madde kanunlarından ayrı olarak bir «hayat hamlesi» vardır, determinizme tabi değildir. Maddenin yapılışına göre ayarlanan zekâ bunun mahiyetini kavrayamaz. Fakat âlemin asıl temeli de budur. Yani manevi kudrettir (énergie spirituelle). Bunun en iyi örneği içgüdülerde, yumuşak kabuklulardan arı, örümcek, karınca gibi hayvanlarda görülür. Bu âlemi yakalamak için zekâdan başka bir bilgi vasıtası lâzımdır ki bu da «sezgi»dir. 

l. Bergson, din ve ahlâk problemini birbirinden ayrılmaz sayar ve 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bu iki meseleyi «Din ve Ahlâkın İki Kaynağı» adlı eserinde kendine mahsus metotlarla ve kendi felsefesinin bir parçası olarak tetkik eder. Bergson'un görüşleri şöyle özetlenebilir: 

Zekâ, din problemini çözemez. Hayat hamlesi, insanda iki esaslı içgüdü veya temayülle kendini gösterir: a) Korunma (tahaffuz) içgüdüsü; bütün canlılar kendilerini ve türlerini korumak için mücadele ederler; b) Yaratma (création) içgüdüsü*; canlılar ve özellikle insan hür olarak durmadan yeni şeyler meydana getirirler; bir tohum, kendine benzemeyen bir ağacı meydana getirir, insan icatlar ve keşifler yapar. 

Bu iki içgüdüye karşılık toplumlar da ikiye ayrılırlar: a) Kapalı toplum, b) Açık toplum. 

2. Kapalı toplum, statik, yani korunma içgüdüsünün hâkim olduğu toplumdur. Kapalı toplumun fertleri birbirlerine benzerler, birbirlerini tutarlar. Başka insanlara karşı ilgisiz —hatta düşman—, her zaman savaşmaya, dövüş durumu almaya hazır topluluklardır. Açık toplulum ise, bütün insanlığı içine alacak olan, üstün kudrette ruhlar yetiştiren, zaman zaman inkılâplar ve icatlarla toplumda durmadan yenilikler (tekâmül) meydana getiren topluluklardır. 

İnsanlık, yeryüzünde çok eskidir. Bizim bugün iptidai (ilkel) dediğimiz topluluklar bile hayli eski bir geçmişe sahip toplumlardır. Bu topluluklarda her şeyden önce korunma ve savunma içgüdüsü kendini göstermiştir. Felsefe ve düşünüş bundan çok sonra gelmiştir. Korunma ve savunma ahlâkta mükellefiyet duygusuna dayanır. Psikolojik faaliyet ise korunma ve savunma temayülüne uyarak bir «masallama» kavrayışını meydana getirir (kahramanlar, düşmanlar gibi). Bundan sonra da rüzgârın ağacı devirdiğini, yağmurların sel yaptığını görür. İlkel insan bu sebep-netice münasebetleriyle yetinir, daha mistik illetler aramaz. 


Bergson burada sosyoloji görüşünü, yani Durkheim ve Levy-Bruh! 
ün din anlayışlarını tenkide girişir. Durkheim'in kolektif tasavvurları ve Levy-Bruhl'ün «mantık öncesi ilkel zihniyet» teorileriyle dinin açıklanması tezini reddeder. Bu tenkitlerden sonra şu hükme varır: «Bunlardan sonra mesele yine ferdi insanın psikolojisi olarak ortaya çıkar. İlkel toplumlar uzun çağlar felsefeden önce, yaşamak ve korunmak için mücadele etmişlerdir. Bu arada masallar, destanlar, atasözleri gibi hayat formülleri ortaya atmışlar, bunlarla ilgili türlü inançlar da işte bu hayat mücadeleleri sırasında doğmuştur. 

3. Zekâ geliştikçe tehlike artar, türlü silâhlar, tuzaklar bu geri top- 


(#) Bergson'daki bu yaratma gücü, yoktan var etme değildir. Canlının dogurma, tamir etme, çoğalma, insanda icat etme kabiliyetleridir. Meselâ bir küçük tohumdan yaprak, çiçek ve meyveleriyle bir ağacın meydana gelmesi gibi olaylardır. 
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lumları emniyetsizlik içinde bırakır. Buna karşı korunma ve savunma içgüdüsü de, itimat ve güven duygusunu besler. Dinin ilk kaynağı korku değil, korkuya karşı güvenliktir. Dinler tarihinde bu çağ kısmi bir «antropomorfizm = mücessime» inancı sayılır. 

Bergson'a göre, statik dinin iki rolü vardır: a) Kapalı toplumlarda zekânın bozguncu, yıkıcı rolüne karşı koruyucu bir tepkide bulunmak: b) Zekânın mahsulü olan tasavvurlara karşı koruyucu, yaşatıcı tepkide bulunmak. 

Şu halde din nedir? Dini inançlar endişeye, korkuya, emniyetsizliğe karşı alınan birtakım emniyet tedbirleridir. Statik dinlerde görülen önemli bir özellik de büyünün (sihir) bulunmasıdır. Büyü de insanların teselli vasıtasıdır. Zekânın karşılaştığı güçlükleri yenmek için yardıma çağırdığı birtakım geleneksel pratiklerdir. Dinamik dinlerde büyü yoktur Bergson, kaynakları bakımından büyünün ve dinin ayrı şeyler olduğunu ispatlamaya çalışır. Bu arada kurban ayinlerini de inceler. 

4, Politeizm çağı, mitolojiyle yaşamış ve kuvvetlenmiştir. Politeizm insanı çevreleyen görünmez kuvvetleri daha yükseğe çıkardı ve bu kuvvetlerle insan arasında daha sıkı münasebetler kurdu. Bu çağda çeşitl kanunlar da doğdu. Mabutlar her yerde, sitelerde, dağlarda bulunuyorlardı. Birçok meziyetleri ve kuvvetleriyle beraber zaafları da vardı. Fakat politeizm aynı zamanda medeniyetin gelişmesini ve ilerlemesini sağladı. 

Din, insana kuvvet ve disiplin verir. Örneğin, savaşlarda askerlere cesaret aşılar. Askerler düşman karşısına çıkmadan önce uzun veya kıst bir talim devresi geçirirler. Bu talimler ferdi ve toplu disiplini artırır Dinde de sürekli talimler, egzersizler lâzımdır. Buna birçok dinler ibadet, ayin, merasim, dua derler. Bu işlemler şüphesiz inançtan doğarlar fakat doğar doğmaz inançlar üzerine karşılıklı etkiler yaparlar. Bu etki. 
tepki münasebetleri inançlarda kuvvet ve disiplini durmadan artırır. 


Tanrılar varsa bunlara ibadet etmek gerekir. İbadet varsa Tanrı de vardır. Tanrılarla ibadetler arasında bu sıkı bağlılık, ilmi hakikatlerle dini hakikatler arasındaki farkı gösterir. İlimle din ortak ölçüsü olma: yan iki ayrı hakikattir. Hulâsa politeizm, insanı çevreleyen görünmez kuv. 
vetleri gittikçe yüksek ve soyut hale getirdi, insan ile Tanrı arasındak: münasebetlerin artmasına neden oldu. Bunların yanında felsefe de doğ. 
du. Hint ve Çin, İran dinlerinde olduğu gibi. 


Dinamik Din: 
Bergson, kitabının 3. bölümünde dinamik dini inceler. Dinamik dir. 


açık toplumun dinidir, yani bu toplumda prensip olarak bütün insanlığ: içine alacak olan dindir. Bu da ileri ve uygar toplumlarda seçkin baz: 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kimseler tarafından ideal olarak özlenir ve birtakım ilerlemelerle her defasında kendinden bazı yenilikler meydana getirir (tarikatlerin doğuşu, mezhepler, içtihatlar gibi). Bergson, dinamik din safhasında seçkin insanlar sözüyle «büyük mistikler»i anlatmak ister. Filozof, açık toplumlarda mistiklerin hayatını pek az farklarla İslâm âlemindeki tasavvuf ehlinin hayatı gibi anlatır. 

Mistiklerin yaşayışları anormaldir, fakat hastalık (marazi) değildir. 
Mistikler, normal insanların görmediklerini görürler, vecit ve istiğrak halleri yaşarlar. Müspet psikoloji bakımından bu halleri «psiko-stenik» tir. Mistik anormaldir, fakat hasta ve deli değildir. 

Bergson, vecit ve istiğrak hallerini parlak satırlarla tasvir eder: «Mistik olduğu yerde durur, sanki onu bir ses çağırmıştır. Kendisini hareket ettiren kuvveti doğrudan doğruya görmez, onu tarif de edemez, fakat varlığını duyar, anlatamadığı bu kuvveti, sembolik (remzi) sözlerle tasvir etmeye çalışır. Vecit ve istiğrak halinde sır yoktur, sorular silinir, karanlık gider, aydınlık gelir» (s. 294). Artık Tanrı ona münkeşif olmuştur (mükâşefe). Tanrı ile birleşmiş ve kaynaşmıştır. 

1. Mistikliğin son safhasını tahlil etmek imkânsızdır. Mistiklerin kendileri bile bunu belirsiz bir şekilde anlatırlar. Çünkü lisan, gönüllerin bu derin ve yüksek safhasını, çeşitliliklerini anlatacak vasıtaya malik değildir. Lisan, belirli kalıplar almış ve katılaşmış kavramlardır. Mistiğin duyduğu geniş bir aydınlık ve bu aydınlığa duyulan aşk ve sevgidir (aşk-ı ilâhi). Ancak insan kalabalıklarına yalnız mistiklikten ibaret bir dini anlatmak ve kabul ettirmek mümkün değildir. Şu halde din öğretimi (vaızlar, telkinler, öğretim gibi) yine zekâ yoluyle olacaktır. İnsan kalabalıklarına onların kavrayacakları somut kurallar ve sözlerle din eğitimi yapılacaktır. 

Bu açıklamalardan sonra Bergson, sonuçları felsefesinin temel fikirleriyle bağlıyor: Mistik, «mutlak»ı zekâ yoluyle bulamaz. Bunu insana kazandıran «mistik sezgi veya metafizik sezgi»dir. 

2. Şimdi Bergson'un bu görüşleri hakkındaki tenkitleri de belirtelim: Bergson felsefesi hayat hamlesi, yaratıcı tekâmül, iç hayatımızın derinliği üzerine esaslı görüşleriyle modern felsefeye büyük tesirler yapmıştır. «Yalnız müspet ilim ve onun hakikatleri vardır» tarzında yürütülen zihniyeci felsefeye büyük hücumlar yapmış ve insandaki «manevi kudret»in varlığını yine bugünün pozitif ilim verilerine dayanarak göstermiştir. 

Bergson, Allah'ı tanır, varlığını kabul eder. Metafizik vardır. Yalnız peygamberleri ve onların vahiylerini, semavi dinlerden başka türlü izah eder. Din duygusunu bir içgüdü, yani fıtri ve doğal olarak kabul eder. 
Burada İslâmi görüşlere katılır. Kitabının 3. bölümünde bahsettiği büyük mistiklerle kapalı olarak anlatmak istediği budur. Bergson felsefesinin 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en çok tenkit edilen cephesi «sezgi»dir. Bergson eserlerinde akıcı ve parlak bir üslup kullanır, birçok teşbihlere baş vurur. Bununla beraber sezgiyi tarifi, kuvvetli ve güven verici değildir. 

Bergson, din psikolojisi âlimi de değildir. Kitabında dinin psikolojik analizi yapılmış ise de bunlar kendi felsefi görüşleri içinde kadrolaşmıştır. Bu sebeple Bergson evvelce yaptığımız sınıflamalar içinde gösterdiğimiz «felsefi görüşler» zümresi içine girer. 


DİN PSİKOLOJİSİ İLE UĞRAŞANLAR 


William James (1842-1910): 

Din psikolojisi hakkında en temelli incelemelerden biri Amerikalı filozof ve psikolog William James tarafından yapılmıştır. Bu araştırma bugünün psikolojisinin temel kurallarına uygun olduğu gibi, pozitif metodu kullanması bakımından da ayrı bir önem taşımaktadır. William James, «Dini Tecrübenin Tenevvüleri — The Varieties of Religious Experience» adlı kitabında din psikolojisi alanında yeni bir terkip (sentez) yapmayı denemiştir. Kitabının isminin altına koyduğu «a study in Human Nature» sözünden anlaşılacağı üzere filozof, «insan tabiatı hakkında bir inceleme» yapmak amacını gütmektedir. James, çağımızın en yüksek ve değerli psikologlarından biridir. Geniş bir bilgiye, esaslı müşahede ve araştırma metotlarını katar, idealist bir anlayışla sıkı tenkit ve araştırmayı birleştirir. «Psikolojinin Prensipleri» adlı diğer kitabı da eserlerinin en büyügüdür. Bu eserde filozof, psikolojinin birçok sorunları hakkında yeni görüşler ortaya koymakta ve bunları inceleme metotları da daima verimli ve faydalı olmaktadır. 1897'de neşrettiği «İnanmak İradesi ve Halk Felsefesi Hakkında Denemeler» adlı kitabında deneye dayanan bir felsefeyle idealizm görüşünü birleştirmeye uğraşıyor ve o zamandan başlayarak din felsefesinin ve sorunlarının temellerini araştırmak teşebbüsünde bulunuyordu. 

Yukarda söylediğimiz yeni kitabı ise tamamıyle din meselesine tahsis edilmiştir ve burada dinin bütün psikolojik cephesini göstermeye uğraşmıştır. 

William James, Amerika'da din alanında yayınlanan yeni eserleri (Leuba, Starbuck, Coe gibi) de ele alıyor ve en ziyade hal tercümeleri, hatıralar üzerinde duruyor (otobiyografi, biyografi). Bu neşriyatın çok geniş ve zengin olduğunu ve bir kitapta bunların toplanmasının imkânsız olduğunu görüyor: James, din kelimesine kendi anladığı özel bir mana veriyor ve ancak bu cepheden meseleyi inceleyeceğini tasrih ediyor. 
James, dini şöyle tarif eder: «İnsanların ilâhi (divin) diye tanıdıkları varlık ile münasebetlerinde duydukları hisler, yaptıkları hareketler ve davranışlardır». Bu din, şahsi ve ferdidir, bu bakımdan az çok mitoloji ve teolojiyle karışmıştır, fakat kilise (ruhbaniyet) teşkilâtına sahip müesses dinlerden farklıdır. 

1. James, müesses dinlerle onun türlü ayinleri ve erkânını kendisinin şahsi ve ferdi din anlayışına nazaran ikinci derecede görür. Buna sebep olarak da bu dinlerin menkulât üzerine kurulmuş olduklarını iddia eder. Eğer araştırmalar müesses dinler üzerine toplanacak olursa o zaman ayinler, kurbanlar, dini merasim ve kilise teşkilâtını ön plana alıp incelemek gerekir. O zaman din «Tanrıların lütuf ve inayetlerini telif etmek sanatı» diye tarif olunmalıdır. Fakat şahsi dinde bilhassa fertlerin iç hayatlarıyle, din şuuru ve bunun değeri, insanın noksanlığı ve hüsranları üzerinde durulur. Din olayı bu cepheden ele alındığı zaman daha geniş ve derin bir mana kazanır, müesses din anlayışı ise dini yalnız yukarda saydığımız merasim ve müesseseler halinde ele alır. 

2. Şahsi din, bir ferdin muvakkat ve hususi reaksiyonlarına zıttır. 
Bütün olarak görülen hayat karşısında insanın yaptığı hareket tarzlarıdır. Bizim dünya ve hayat karşısında yaptığımız tecrübeler bizim ferdi mizacımız üzerine tesir ederler. Umumi hayata nispetle bizi enerjik veya lâkayt, hürmetkâr veya saygısız, cesaretli veya korkak yaparlar. Çoğu zaman bizim reaksiyonlarımız iradesiz ve yarı şuurlu bir şekilde vaki olurlar. Bu reaksiyonlar bizim şu soruya vereceğimiz cevaba göre ifade olunurlar: «Bizim bağlı olduğumuz varlığın (existance) karakteri nedir?» 
Her şeyden önce hayatta ve tabiatta vukua gelen herhangi bir reaksiyonun dini karakterde olmadığını açıklar. Dini karakterdeki reaksiyon yüksek ve ciddi bir idealin varlığına istinat etmeli, o bizi arzularımızı yenmeye, hayatın acılarına irademizle tahammül etmeye ve fedakârlıklara sürükleyecek kadar kuvvetli olmalıdır. Dayanacağımız kuvvetin bizim üstümüzde ve bizden daha fazla kadir bir kuvvet olduğunu hissetmeliyiz. 
Her dini duyguda daha yüksek bir saadet ve kemal arzusunun daha küçük duygular yerine geçmek temayülü saklıdır. Dinlerin harici şekillerinde bu karakter daha çok kendini gösterir. 

Bu kısa ve özet giriş, William James'in incelemelerinin umumi çerçevesini çizer. Bunları daha geniş bir surette aydınlatmak için eserlerindeki incelemeleri üç bölüm halinde toplamıştır: 

a) Bilgi teorisi ve bunun psikoloji ve ahlâk bakımından özellikleri. 

b) Dini tecrübenin mahiyeti. 

c) Dini şekiller ve dinin kurulacağı esas fikirler. 

Şimdi bu tasniften, konumuzla ilgili olanları görelim: 


Din Psikolojisinde Araştırma Yolları: 


William James, her şeyden önce genel felsefe anlayışıyle dinin felsefedeki yerini tayin etmeye çalışır. Dinde ve felsefede her bakımdan 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deneyci (empirigue) olmak ister. Bütün zihin faaliyetleri vasıtasız bir deney (tecrübe) üzerine dayanırlar. Locke ile başlayan klasik İngiliz ampirizm okuluna sadık kalarak deneyci olmak karakterini devam ettirir. 
Jamese göre Locke'tan sonra felsefede en büyük inkılâbı tenkit (kritisizm) metodunu kuran Kant yapmıştır. Fakat hayatta yalnız tecrübe yapmak.kâfi değildir. Bu tecrübelerden tatbiki ve faydalanılması lâzım gelen sonuçlar da beklemek lâzımdır. Bizim bütün fikirlerimizin değeri, bizim onlardan çıkaracağımız sonuçlarla ölçülmelidir. Bizim yürüttüğümüz bütün tezler (iddialar, teoriler gibi) den hiç bir sonuç elde edilmezse hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış olduklarını nasıl anlayabileceğiz? Dogmatizm uzun yıllar doğrunun mikyasını aramak için yoruldu, James'in felsefesi pragmatizm (iş felsefesi) dogmatizme zıttır. 
Progmatizm her fikri ve sistemi, neticesiyle ölçer. 

James'in bu deneyci görüşü, onu Hıristiyan teolojisi ve spekülasyonların üzerinde şüpheye sürükler; kâinatta tek varlık (monisme) görüşü, hayatın ve tabiatın tenevvülerini açıklayamaz ve bu görüş ne ilimlerde, ne de din hayatında başarı sağlayamaz. Bunun yerine çokçuluk (pluralisme = kesretiye) görüşü tabiatın mahiyetine daha uygun ve doğru düşer. Tecrübeden hareket edildiği zaman hiç bir külliye, hiç bir mutlak cevhere varmak mümkün değildir. Çeşitli ve tenevvülü yorumlar ise her zaman ve mekâna uygun düşerler. Yalnız dini bakımdan «şer» hakkındaki deneyler bilhassa önemlidir: Fenalık ve şer dünya yüzünde insanlarla beraber doğmuştur (Habil-Kabil olayı gibi). Dini alanda zihnin yapabileceği tek şey şudur: «Olayları sıraya koymak, onları tayin ve izah etmek. Fakat kendinde onları yaratma, meydana getirme iktidarı yoktur. Felsefe burada ancak tali derecede önem taşır. Fakat tesiri de yok değildir. Çünkü dini şuur, kökleri zihni geleneklerde olan birtakım şekillerden doğar. 

1. Din psikolojisi, genel psikolojiye önemli malzeme hazırlar: 

Birçok ruhsal olaylar vardır ki bunların anlaşılması için dini hayata bakmak lâzımdır (heyecanlar, şuur dışı haller gibi). İnsan şuuru çocukluktan itibaren birçok derecelerden geçer ve evrimleşir. 

a) Bu sırada bunların birçoğu lâşuura inerek orada kaynaşır. Meselâ eğilimler (meyelânlar) ve önsezgi (pressentiments) burada şiddetli bir faaliyet halinde yaşarlar ve bizim farkına varmadığımız halde birçok zihni ve şuurlu hareketlerimize temel vazifesini görürler. 

Aklın ve zihnin delil, ispat olarak ileri sürdükleri gerçekler bizim varlığımızın ancak sathında ve kabuğunda kalırlar. Halbuki gerçeklik, kalp ve gönül yoluyle inanmak ise iradesiz ve dolaysız olarak lâşuur hayatımızda yatar. 

b) Bundan başka din hayatının incelenmesi, bize insanlar arasındaki çeşitli farkları da gösterir. Ezcümle duygular âleminin çeşitlenmeleri 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ve duyarlık dereceleri dini hayatta daha belirli bir şekilde görünür ve inceleme konusu olabilirler. Bunların yardımıyle zihni tekâmülün muhtelif istikametlerden ve cephelerden gelerek bir tek gayeye doğru yöneldiklerini ve bazen sürekli, bazen de sıçramalarla tekâmül ettiklerini görürüz. Hulâsa din hayatının incelenmesi, genel psikolojiye pek önemli yardımlarda bulunur. 

2. Dini hayatın anlaşılması için genel psikolojinin koyduğu metotların da önemi büyüktür. Dini olaylar diğer ruhsal olaylar arasında özel bir şekle sahiptirler. William James burada ihtida, tevbe ve istiğfar hakkında muhtelif psikologların yaptıkları araştırmaları ele alıyor, bu kimselerde yıllardan beri süregelen organik ve ruhsal gelişmelerle bir arada meydana gelişlerine dikkati çekiyor. William James, burada, yani ihtida olayında şuur eşiğinde olanla lâşuurda kalan tesirleri belirtmeye çalışıyor. James'e göre bunlar arasında kati bir sınır çizmek çok zordur. 
Bununla beraber lâşuur ve şuur eşiğinin tesirleri devamlıdır; James bu alandaki tesir faaliyetlerini, bizim asıl varlığımız olan tezahürlerdir. Bir insan dış âlemde ve varlıklarla bu kadar samimi bir yakınlık kuramaz. 
James burada genel psikolojiyle din hayatımın birleşme noktasını buluyor. «Fakat,» diyor James, «burada daha fazla vuzuh ve sarahat, artık psikolojinin alanından çıkar». Bu sebeple burada türlü izahlar ve açıklamalar yapılagelmektedir. Burada zorluğu artıran bir neden de, müminlerin dogmatik bir iman taşımaları, ihtiyat ve tenkide önem vermemeleridir. 

3. James'in din psikolojisinde üçüncü görüşü, ahlâk anlayışıdır. Filozof burada ahlâk ve dini olaylar hakkında büyük bir hürmet ve tazim duygusu taşır. James, öteki meselelerde yaptığı gibi, burada da yaşanan tecrübeye önem verir. Tıp âleminde anormal telakki edilen bir heyecan ve yaşayış halini bile, ihtiva ettiği duygular ve hayaller itibarıyle degerli ve kıymetli bulur. Bu halin veya olayın değeri, onun meydana geliş ve doğuş haline bağlı değildir. Biz bazı davranışları ve halleri daha iyi ve değerli buluyorsak bu onların organik şartlarından dolayı değildir. Bir dervişin veya dindarın vecit ve istiğrak halleri tıbben isterik sayılmasının onun için ehemmiyeti yoktur. Yalnız onu meydana getiren kuvvet ve kudreti değerlendirecek, fakat onun memba ve menşeiyle meşgul olmayacaktır. 

Bu değerlendirmede yine ampirik bir yol tutulacak, teolojik ve metafizik açıklamalara baş vurulmayacaktır. «Biz dini hayatın bize gösterdiği meyveler ve mahsullerle meşgul olacağız ve daima beşeri ölçüler kullanacağız. Bir ayin ve dini merasim, ruhlar üzerinde tesiri kalmadığı zaman ortadan kalkar. İlkel dinlerde Tanrılar insanlara faydalı ve yararlı olanlardır. Yine beşeri ölçüler kullanarak dini hayatın insanların yaşayışında ideal ve yüksek bir şekil kazandığını araştırmak yerinde olur. 
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Bu ölçü her ne kadar çağlar boyunca durmadan değişirse de, elimizde başka bir mikyas yoktur. Yalnız araştırma ve inceleme durmadan tekrar edilecektir. Bu suretle belki de yeni tecrübeler, yeni şartlar altında yeni neticeler verecektir. Sonra bu değerlendirme farklı insanlar için çeşitli sonuçlar verecektir. Ruhsal incelemeler insanların lâşuurları ve yaşayışları arasında farklar olduğunu gösteriyor. O halde onların her birinin de ayrı manevi bir gıdaya ihtiyaçları olmak lâzım gelir. Bu sebeple de onların dini hayatları birbirinden farklıdır». 

William James, din hakkında büyük bir sempati ve hürmet besler. 
Dini tecrübenin en iyi meyveleri, tarihin gösterebileceği en iyi mahsullerdir. Burada filozofun gördüğü en esaslı gerçek, büyük azizlerin, mistiklerin yaşayışları, dini şahsiyetleridir. 

James, bu bahse son verirken yukarda açıklanan görüşlerin en çok Amerika ve İngiltere'de revaçta olduklarını ve birçok görüşlerin felsefi mahiyet alarak tecrübe alanından kaçtıklarını kaydetmektedir. 


Dini Tecrübenin Mahiyeti: 


William James'e göre, dini his, basit ve özel bir duygu değildir. Her his, bazı şartlar altında dini bir karakter alabilir. Bu da insanın yaşama davranışlarının iştirakiyle olur. Bu iştiraki James, «hayata karşı genel bir tepki — reaksiyon» sözüyle adlandırır. Bu kısımda filozof, din hakkında daha kesin tarifler verir. Din, hayatımıza vahdet ve ahenk koyan vasıtalardan biridir. Bu vahdet, bir sükün ve saadet duygusuyle beraber bulunur. Bu vahdet ya birden meydana gelir, yahut uzun bir tekâmül sonunda huzurlu bir ahenge kavuştuğunu duyar, ağır bir baskıdan kurtulmuş gibi hür bir hava içinde yaşar, kendinde bir yükselme bulur. Evvelce zihninin bir kenarında takılı duran fikirler ve ideal düşünceler şimdi ruhunun malı ve merkezi olurlar. Fertte yeni bir enerji ve kudretin doğduğu görülür, bu kuvvet ve kudret kendi şuuru dışındaki kaynaklardan gelir ve dini hayat olmadıkça bu kudretin yalnız ferdi şuurla meydana çıkamayacağını anlar. 

Burada dini hayatın en bariz ve karakteristik cephesi görünür: Şuurlu ve iradeli bir ruhun iradesiz ve şuursuz olan karşısındaki küçüklüğü ve aşağılığı. Bu tecrübeleri açıklamak ve organize etmek için fikri bir kuvvet mevcut değilse o zaman buhranlar ve manevi hastalıklar doğar. 


Dini tecrübe, tam olarak ifade ve tahdit edilemeyen mahiyeti dolayısıyle mistik bir karaktere sahiptir. Bunun nedeni, bu alanda muhakeme ve ispat mekanizmasının bir rolü olmaması ve insanların gerek kendilerini, gerekse başkalarını kolayca anlayabilmek olanağına sahip bulunmamalarıdır. İnsanlar, dini heyecanların sürekli olmaması ve çoğu zaman pasif durumda kalmaları da bu mistisizmin devamında rol oynarlar. Dini olmayan diğer şuurlu hallerde buna benzer olaylar mevcut değildir. Dini karakter, insanın hayatının bütünüyle temasa gelmesinden, bütün dini yaşayışta da bu hayat bütünlüğünün yaşamasından ileri gelir. Bundan dolayı da din olayları, evvelce insanda bulunmayan bir vahdet ve enerji kazandırır. Mistik denilen de çoğu zaman dış manzarasıyle bütün dini tecrübede görülen muayyen bir şekilden ibarettir. 


Dini Hayat Bakımından Fertlerin Tasnifi: 


Bu araştırmaların verdiği dikkate değer sonuçlardan biri, din şuurunun gösterdiği büyük çeşitlenmeler ve değişmelerdir. Bu çeşitlenmeleri birkaç büyük tip (örnek) içinde toplamak mümkündür. Bunun için birbirine zıt iki sınıf dindarı ele almak lâzımdır: Salim — normal ruhlar, hasta — anormal ruhlar. Mariz ve hasta ruhlar, sükün ve vahdete varabilmek için bir istihale geçirmeye, bir buhran veya ihtidaya muhtaç olanlardır. Salim ve sağlam ruhlar ise dolaysız bir sadakat ve inkişafla gayelerine ulaşan kimselerdir. William James, salim kimselerin yaşadıkları dini hayata, tabii olanlar (natüralizm), hasta ve anormal ruhların dinine salvationizm (kurtuluş bekleyenler) * adı verir. Bu iki sınıf dindarlar arasında birçok dereceler ve farklar vardır. 

Normal ve sıhhatte olan ruhların dindarlığı, hayatın parlak (nurlu) olan taraflarında durur. Karanlıkta kalan diğer tarafları vehim telakki ederler. Kendileri için yeter derecede aydınlık olmayan tarafların da er geç aydınlanacağına kanaatleri vardır. Kâinatta hâkim olan ahenk ve kudrete büyük güvenleri vardır. Bu kanaat Hıristiyanlığa nispetle Helenizmde, Protestanlara nispetle Katoliklerde, Cermen ırkına nispetle Latin ırkında daha fazla görülür. Modern çağlarda ise bu cereyan ve güven, Spinoza ve Rousseau'da, Emerson, Parker'de görülür. Amerika'da metodistler ile ıslahatçıların (reformist) hareketleri arasında açık bir tezat meydana getirir. Ezcümle ruhi kültür (mind-cur) hareketi denilen cereyan böyledir. Bu usul insanları hem bedeni, hem de ruhi alanda ıslah ve terbiyeye uğraşır, onlara durmadan elemin gelip geçici olduğu, âlemde her şeyin aslında parlak ve mükemmel olduğu fikrini telkin eder. Korkular ve endişeler kalplerden kovulmalı, âlemi ve kâinatı durmadan sena ederek onda huzur ve iyiliğe teveccüh fikirleri takviye edilmelidir. 

Hasta ruhlar ise ahenksizlik ve acılar içinde kıvranırlar. Şuur eşiği bu çeşit tecrübelerle bir kere daralmış ve küçülmüştür. Âlem boş ve manasız görünür. Hayatın yarın neler hazırladığından korkarlar. Ruh 


(*) Bu kelime 1865 yılında İngiltere'de Wiliam Boath tarafından kurtuluş ordusu adı altında kurulan bir misyoner teşkilâtından gelir. Teşkilâtın gayesi, dinle ilgisi az olan halk topluluklarını irşat etmektir. 


DİN PSİKOLOJİSİ 261 


kendini günahkâr ve ezgin bulur. Kötümserlik ve ümitsizlik onları sarmıştır. Bunlardaki hastalık «boşluk duygusu, korku, günah duygusu» şeklinde üç türlüdür. Boşluk duygusu en iyi şekilde Tolstoy'da ifade edilmiştir. Bunyan'da ise korku ve günah hisleri hâkimdir. Bu gibilerde iki mizaç haline gelen bir ahenksizlik yaşar. Salim zümrelerle hasta zümreler arasında o kadar büyük uçurum açılmıştır ki, bunların birbirlerine yaklaştırılmaları büyük gayret ve irşatlara muhtaçtır. Bu hususta tevbe ve istiğfar (ihtida), dini hayatı tam olarak yaşamaya cehdetmek, kuvvetli bir irade tedbirleri tavsiye edilir. James'e göre burada en üstün ve büyük dinler, merhamet ve müsamaha yollarını açarak, bu gibi hasta ruhlara selâmet ve ihtida çarelerini göstermelidirler. 

Dini zümreler bahsine son verirken William James, kendi hayatından da örnekler veriyor: James, bir karara varmadan önce uzun bir sinir yorgunluğu geçiriyor. Bundan sonra Amerika'daki cereyana uyarak ruhi kültüre başlıyor ve ancak bundan sonra buhranlardan kurtuluyor. 
Fakat bu esnada tenkit ve araştırma zihniyetini bırakmıyor. Kendisinin imanı, normal Hıristiyanlığa ve teizme bağlanmadan mutlak varlığı ruhunda duyduğunu ve tabiat âlemi içinde yeni bir kuvvet ve enerjiyle dini hayatı yaşamaya devam ettiğini yazar. 


Sonuç: 


William James'in din psikolojisi hakkında fikirleri kısaca bunlardır. 
James'ten sonra yapılan tenkitler ve incelemelere göre sonuçları bir kere daha toplayalım: 

1. William James, din hayatında görülen tecrübeler ve mücadelelerin hepsine ruhun «inconscient = lâşuur»dan kuvvet aldığını gösterir. Bu görüş bugünkü din psikolojisinde dahi kabul edilmektedir. 

2. James, dini, müesseseleşmiş dinler yerine ferdi ve şahsi bir din olarak kabul eder. Din şuurunun iyi bir tahlili için bunu bir metot olarak ele alması doğrudur. Çünkü dinin sosyal ve müessese kısımları dini hayatı, tahlili güç bir hale koyar. 

3. Dinin ayin, ibadet, muamelât gibi harici kısımları zaman ve çağlarla tekâmüle uğrayacak ve değişecektir. Fakat onun ferdi ve şahsi, yahut psikolojik temelleri gittikçe genişleyerek ve kuvvetlenerek daima yaşayacaktır. Höffding ve diğer birçok din filozofları ise dinin objektif kısımlarının da yaşayacağını ve kuvvetleneceğini savunurlar. 


Rudolf Chr. Eucken (1846-1926): 


Eucken, felsefede yeni idealizm ekolünden sayılır. 1908'de Nobel mükâfatını kazanmıştır. Aşağıda yazılan iki eserinden başka önemli olanlar şunlardır: «Hayatın Mana ve Değeri», «Büyük Düşünürlerin Hayat Görüşü». 
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Eucken, önce başlangıç mahiyetinde birkaç eser neşretti: 1. Zihin hayatının birliği, 2. Ruhi ve hayati bir muhtevayı haiz olması bakımından mücadele, İdealizmin merkezi sayılan lena Üniversitesinde profesör olan Eucken, daha sonra din meselesine teveccüh ederek fikirlerini 1901'de neşrettiği «Dinin İhtiva Ettiği Hakikat» adlı kitabında açıkladı. Eucken bu kitabında dini bir felsefe yapmak amacında değildir. Ona göre halen din sahasında kâfi derecede sarahat ve açıklık olmadığından, din felsefesi yapmak mümkün değildir. Şöyle diyordu: «Zamanımızda fikir alanında bir anarşi hüküm sürdüğü için kabule değer ve temelli bir görüşe dayanmak mümkün değildir. Çünkü meseleyi derinleştirmek için önce sağlam bir temele inmek ve oradan başlayarak binayı kurmak lâzımdır. Bunun için biz de önce insan hayatını genel bir incelemeye tabi tutarak ve oradan adım adım ilerleyerek din meselesinin yerleşeceği sahayı bulmak istedik. Bu inceleme sırasında hayatımızın ve ruhumuzun merkezi noktasının da meydana çıkacağını ümit ediyoruz». Şu halde Eucken, ilk iş olarak kendini bir araştırıcı olarak takdim ediyor. Ayrıca din alanındaki araştırıcılara baş vuruyor. Burada yazar, zamanımızda dine karşı büyük bir yöneliş bulmakla birlikte dinin halihazır kudretinin yetersizliği hakkında açık bir kanaate varıyor. Rönesansın müdafaa ettiği yeni hayat tipiyle onun meydana getirdiği zihniyet, Hıristiyanlıktan uzaklaşmaya yol açtı. Fakat medeniyet ilerledikçe Rönesansın yarattığı bu zihniyet de birçok muğlak meseleler karşısında kalınca bu zihniyetin de yetersizliği anlaşıldı. Bunun üzerine dinde daha yüksek ve daha sarsılmaz esaslar araştırmak fikri doğdu. İnsan hayatının geniş dairesine cevap verecek bir ışık, insanları bugünkü maddeci hayatının üstüne yükseltecek şartların yokluğu duyuluyordu. Diğer taraftan hayatın eski muammaları tekrar ilk planda görünüyordu. Bilhassa insanın taşıdığı kabiliyetlerle hakiki durumu arasındaki tezatlar göze çarpıyor ve bu durum zihinleri kültürle din arasında bir mücadeleye sürüklüyordu. Ne din, ne kültür bu mücadeleyi sona erdirecek vasıtalara sahiptirler. O halde bir sonuca varmak için önce dinde ve kültürde devamlı ve esas olan şeylerle devamsız ve geçici olanları ayırmak lâzımdır. Bu da felsefenin vazifesidir. Fakat bunu söylemekle felsefenin bir din kuracağına inanmak çok yanlıştır. Çünkü din, yaşayan bir vakıadır. gerçek bir yaşayışın ifadesidir. Burada mühim olan sorun, manevi ve zihni neviden olan bir vakıanın nasıl ispat edileceğidir. Geniş bir zihni faaliyetle hayatın umumi akışı içinde dine bir yer bulmaktır. Felsefe dinin manevi hayatımızdaki temel duygularla yakın münasebette olduğunu gösterirse ona yapılacak bütün hücumlar tesirsiz kalacaktır. 

Bu başlangıçtan sonra şimdi Eucken'in fikirlerini özetleyelim: 

1 Eucken, eski medeniyeti «şekil kültürün diye adlandırır. Rönesanstan sonra bunun yerine kuvvet kültürü geçer. Birincisi Aristo'nun 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«suret» teorisine dayanarak fazla soyut kalmakta, ikincisi ise kuvvet ve hareket gibi maddi nedenlere önem vererek metafizik şekil ve suretleri ihmal etmektedir. Hakikat ise bu ikisinin birlikte mütalaası içinde olmalıdır. 


Eucken bu iki kültür yerine «temel kültür — culture essentielle» kavramını koyar. Bu kültürün çalışma metoduna «noolojik metot» adını verir. Noolojik metot, psikolojiye dayanmaz. Eski spekülasyon ve metafizik metotlardan da farklıdır. Bu metot akıl yoluyle deneylere ve vakıalara dayanır. Hayatı bütün varlıkları ve tezahürleriyle, ruh hayatının bütünlüğü içinde ele alır. 


2. Noolojik metot, idealizm ve realizmin görüşlerini kabul etmekle beraber onları yetersiz bulur. Eucken, noolojik metodun, bizi doğrudan doğruya dinin de kabul ettiği neticeye ulaştırdığına inanır: Tecrübelerin bize gösterdiği hayat tezahürlerinin üstünde mutlak bir manevi (spiritüel) hayat vardır. Ampirik hayatın üstünde yaşayan canlı, üstün bir hayat olmadıkça din olmaz. Ampirik hayatla bu üstün varlık birbirleriyle sıkı bir surette münasebettedirler. Bundan dolayı din, ulühiyetsiz olarak dahi yaşayabilir. Budizm buna açık bir örnektir. 


Noolojik metotla kâinatı açıklamak mümkündür. O zaman eski felsefelerde görülen bazı çelişmeler de ortadan kalkar: a) Bu dini görüş değişken ve arızi olaylar karşısında devamlı ve sürekli realiteyi kabul eder; b) Tabii olan (yani determinizme tabi olaylar) karşısında hür olan varlığı kabul eder; c) Gayri makul olan karşısında akla uygun (makul) olan bir varlık kabul eder. 


3. Din manevi bir ihtiyaçtan doğar. Dünyevi bir saadet ihtiyacından doğmaz. İnsan şüphe ve acı gibi iki büyük etkenin tesiri altında ezilir, din, iman ve kemal kavramlarıyle bunlara cevap verir. Büyük dindarların hayatı buna delildir. Eucken burada «âlemşümul dinler» yerine «karakteristik din» terimini teklif eder. Âlemşümul dinler, bir peygamber tarafından tebliğ edilen ve bir teşkilâtı olan dinlerdir. Karakteristik din ise âlemde manevi bir varlığın kabulüyle başlar. 


Bu yüksek manevi varlık bizim kullandığımız kavramlarla ifade edilemez. Onun için semboller kullanmak mecburiyeti vardır. Eski Yunandaki mitolojiyle semavi dinlerdeki semboller ve teşbihler bu ihtiyacın eseridir. Burada «hayal gücü»nün rolü baş gösterir. Hayal gücünür yarattığı semboller, teşbihler dinin geniş halk tabakalarına yayılmasına hizmet ederler. Bu bakımlardan âlemşümul dinler, karakteristik dine bir geçiş vazifesini görürler. Eucken, kilise teşkilâtının merasim, ayinler ve dünya saltanatı gibi tesirlerine karşıdır ve bunu tarihteki sürekli mücadelelerin membaı sayar. 
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Wilhelm Wundt (1882-1920): 

Eserleri, «Fizyolojik Psikoloji», «Felsefi Tetkikler» (20 cilt), «İnsan ve Hayvan Ruhları Üzerine Araştırmalar», «Fiziki Aksiyomlar ve İlliyet İlkeleri»dir. 

Din psikolojisi üzerinde önemli çalışmaları olanlardan biri de Wundt tur. Wundt, hekim ve fizyoloji bilginidir. Çalışma kudreti ve malumatı- nın genişliği (mütebahhir — &rudit) ile yüzyılımızın örnek bilginidir. Halk psikolojisini esaslı bir incelemeye tabi tutarak felsefesini bir çeşit folklor üzerine kurmak ister. Bunun için milletlerin dilleri, mitoloji ve örfleri üzerinde uzun ve etraflı araştırmalara girişti, fakat eserini tamamlayamadı. Biz burada Wundt'un din psikolojisi üzerindeki çalışmaları üzerinde duracağız: Wundt ahlâkla dini birbirinden ayırmaz. Dini olay mürekkeptir, etnik, yani halk ahlâkının incelenmesiyle dinin elemanları bulunabilir. Ahlâkın felsefe tartışmalarından tamamıyle müstakil olmasını ve sağlam bir temele dayanmasını ister. Wundt, ahlâk için en sağlam desteği dinde bulur. İdealler insan çalışmasının ve zihninin kuvvetini aştıkları zaman dini bir karakter kazanırlar. Felsefe bu alanda tartışmalı ve belirsiz tefsirler ve izahlar yapar. Dinler ise bilakis somut semboller verirler. Bir dinde en esaslı fikir, bütün manevi değerlerin, varlıkların; mutlak ve tükenmez bir değeri haiz olmalarını istemektir. Bir din, tabii bir dinin fevkine yükseldiği nispette ilimle uygunluğu artar. 
Mucizeler yaratan bir Allah, tabiata karışmış olan bir haliktır, fakat ahlâki dinin Tanrısı değildir. Hıristiyanlık tekâmül ettikçe tabii din haline gelmiştir. Bundan dolayı Hıristiyanlık akideleri, dindeki asıl temel prensipleri boğacak dereceye gelmiştir. Hazreti İsa, bir tanrı sayılmayıp da ahlâki bir nümune ve normal insan sayılsaydı onun varlığı, dini ve ahlâki idealin timsali olabilirdi. Wundt, felsefede pozitif ilimleri, ahlâki ve dini görüşlerle tamamlamak isteyen dikkate değer bir filozoftur. 


Friedrich Shcleiermacher (1768-1834): 


Shcleilermacher (Şlayermaher) din psikolojisinde dini idealizmin büyük mümessili sayılır. Almanya'da felsefe ve teoloji tahsili yaptı. Berlin'de teoloji profesörü oldu. Büyük bir dindar olduğu kadar, Alman idealizm felsefesinde de önemli yeri vardır. Başlıca eserleri, «Din Üzerine Konuşmalar», «Örf ve Âdetlerin Tenkidi», «Monologlar», «Hıristiyanlık İnançlarıdır. Dini duygularının sağlamlığı ve yüksek felsefi bilgisiyle tanınmıştır. 

Âlemi açıklarken bir taraftan aklı ve zihni, öte taraftan da hissiyatı tatmin edici bir düşünce sistemi kurmak ister. Hayatında Kant, Fichte ve Schelling felsefeleri ve romantizm cereyanlarının tesirleri altında kaldı. Eflatun'dan dünya telakkisini aldı. Bu fikirler altında bir Protestan teolojisi kurdu. 
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1. Schleiermacher, dış varlığın gerçekliğini kabul eder. Her düşünce ve her objektif varlığın temelde mutlak bir ilkesi vardır ki bu aynılık prensibidir. Asıl sorun, mutlak prensibi bulma, bedenle ruhun aynılığını göstermektir. İşte bu prensip Allah (Gott) tır. Felsefe de bir ilim değil, düşünmek sanatıdır. Kant'ın iddiası gibi, biz Allah'ı ameli akıl yoluyle bulamayız. Biz onu dini duygular içinde, ona bağlanmak suretiyle bulur ve ancak bu suretle doğrudan doğruya onunla temas edebiliriz. Allah manevi ve maddi varlığın birliği veya aynılığıdır. Din, bu âlemde hâkim olan ebedi ve sonsuz bir varlığa bağlı olduğunu hissetmektir. Filozof, faydacıların, rasyonalistlerin anladıkları Allah fikrine muhaliftir. Din, rasyonalist temellere veya ahlâki esaslara (Kant'taki gibi) istinat edemez. O tamamen din duygusunun şuuruna dayanır. 

2. Schleiermacher, idealizm ile panteizmi birbirine raptederek yeni bir terkip kurmak ister. Allah ile âlem birdir. Âlemde eşyaların ve varlıkların izafi bir bağımsızlıkları ve ayrılıkları vardır. Yalnız âlem ile Allah birbirlerinden ayrılmazlar. Âlemsiz Allah olamayacağı gibi, Allah'sız da âlem mevcut olamaz, der. 

Allah mekânsız ve zamansız bir vahdet (ünite) dir. Âlem ise zaman ve mekânda çokluktur. Din şuuru ve duygusu her ferdin hayatını aydınlatır, bütün insanlığı tenvir eder. İnsanların iç hayatlarına birlik ve sükün getirir. 

Fizikçi Din Âlimleri: 

Din psikolojisinde tesirleri görülen iki büyük fizik âlimini de zikretmek icabeder. Bu iki âlim, pozitif ilimler alanında keşifleri ve çalışmalarıyle yenilikler yapmışlar ve fakat madde âlemindeki araştırmaları sonunda mutlak bir Tanrının varlığını kabule mecbur olmuşlardır. Bu iki âlimin fikirleri, «İlim her şeye kâfidir, dine yer yoktur» diyenlerin iddialarına da bir cevaptır. 

1. Almanlardan Rudolf Hermann Lodze (1817-1881) hekimdir, fizyoloji profesörüdür. Mantık, felsefe ve fizyolojiye dair eserleri vardır. 
Felsefesinde Leibniz'in monadolojisiyle Spinoza'nın panteizmini birleştirmiştir. Madde âlemiyle organik âlem birbirinden ayrıdır. Birbirlerine irca edilemezler. Bunların da incelenmesi sonunda ahlâki-dini olayların varlığını kabule mecbur oluruz. Bu olaylar da maddeye veya organizmaya irca edilemezler. Madde âlemi, matematik kanunlarla işler. Bu matematik kanunların en son prensiplerine varıldığı zaman manevi âlemin varlığı meydana çıkar. Manevi âlem, madde dünyasının üstündedir. İnsan ruhu müstakil bir şahsiyet halindedir; kendisine mahsus kanunları vardır. İnsan ruhu sonsuz bir sevgiye bağlanır ki bu da Tanrıdır. Tanrı kâinata hâkim olan külli bir cevherdir. Ulühiyetin bu telakkisine «panteizm idealist» denilir. 
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2. İngiltere'de fizik âlimi James Clark Maxwel (1831-1879), ışığın elektromanyetik hesaplarını gösterdi. Fizik araştırmaları yaparken maddenin de esasını araştırmış ve bu suretle din felsefesine geçmiştir. «İlmi Tetkikler» adlı kitabında, «Artık metafizik devri geçmiştir» sözünü reddeder. Maddenin temeli olan atomun yaradılışıyle şuurun mahiyetini ilimlerin sınırı dışında görür. Bunlar ilimlerle açıklanamaz. Madde âleminin dışında objektif varlıklar vardır. Bunların varlıkları ve nitelikleri ancak dini prensiplerle açıklanabilir. 


Prof. Dr. Theodor Flournoy: 


Bu bahse son vermek için, zamanımızda din psikolojisine büyük hizmetleri olan İsviçreli bu profesörden bahsetmek lâzımdır. Flournoy, «Din Psikolojisinin İlkeleri», «Ruh ve Medyum», «Modern Bir Mistik» adlı eserlerinde din psikolojisinin metotlarını ve inceleme alanını göstermeye uğraşmış, kısacası din psikolojisini, pozitif bir ilim olarak kurmaya çalışmıştır. Flournoy'un bu hizmeti, Durkheim'in sosyolojideki hizmetine benzer. Her şeyden önce eski ve yeni bütün teoloji cereyanlarına (müesses dinlere) ve felsefe sistemlerine kapıları kapamak lâzımdır, diyor. Çünkü bu fikirler, din psikolojisini menkulât ve kutsal akidelere kaptırır, pozitif bir ilim olmasına engel olur. Pozitif din psikolojisi, diğer müspet ilimler gibi gözlemlerle ve deney metotlarıyle kurulmalıdır. Şu veya bu akideleri müdafaa edecek yerde fertlerdeki dini yaşayışları, duyguları ve heyecanları kısacası dini davranışları ve dini hayatı incelemeli, kurallarını ve sonuçlarını bu gözlemlerden çıkarmalıdır. Flournoy'un fi- 
.kirleri, bugünkü din psikolojisine rehberlik etmiştir. 

1. Flournoy, din psikolojisinin kurulmasındaki zorluğu, ilim adamlarıyle din adamları arasındaki zihniyet ayrılığında bulur. Araştırmalarına başlarken her şeyden önce şunlara dikkat edilmesini ister: a) Din psikolojisini dinler tarihiyle karıştırmamalı, olaylara, belgelere ve somut örneklere baş vurmalıdır. b) Bitaraf ve objektif olmalı, mevcut dinler ve itikatlar hakkında müspet veya menfi bir teze taraftarlık etmemelidir. c) Dinin ibadet, ayin ve muamelât kısmından ziyade şuurda ve lâşuurda geçen dini duygular ve heyecanları ele almalı, bunların vecit, istiğrak, tevbe ve ihtida, mistiklerin hayatları kısımlarını ayrıca incelemelidir. Budizm, Beni İsrail, Hıristiyanlıktaki Tanrı anlayışlarını ve bunlara ait türlü ayin ve ibadet şekillerini de dinler tarihi ve din sosyolojisine bırakarak doğrudan doğruya din şuurunun tezahürlerine önem vermelidir. Din psikolojisi dindeki müteal (aşkın) vasıflarıyle de uğraşmaz. 

2. Metodu gözlem ve deneydir. Din duygusunun incelenmesinde genetik ve tekâmülcü metot uygulanmalıdır. Dini hayatı dinamik bir görüşle ele almalı, tasnifler ve mukayeselerle olayları incelemelidir. Bu metotları evvelce din psikolojisinde metot bahsinde özetlemiştik. Flournoy, halk kitlelerinde din hayatını pasif ve taklitçi sözleriyle adlandırır. Kitlelerde sosyal hayata ayak uydurmak için şekli ibadetler ve ayinler yapılır. Bir kalabalıkta ferdin vicdanında dini şuur uyanmadıkça, heyecan olmadıkça dini hayat olmaz. 

3. Modern psikolojinin işi, kâinatın metafizik bir açıklamasını yapmak değildir. Bu sorunlar onu dolayısıyle ilgilendirir. Asıl sorun, duygular alanındaki değişmeler ve gelişmelerdir: Heyecanlar, iç hayatta geçen mücadeleler, bir üstün varlığa bağlanmak, insan kişiliğinin din şuuruyle kaynaşmasıdır. 

Din psikolojisi mebde ve meat meseleleri, kâinatın mahiyeti gibi sorunları çözmez. Ancak bir topluluk içinde yaşayan fertlerin inanış şekillerini, şuur ve lâşuurlarında geçen duygu ve heyecanları, çocukluktan başlayarak olgunlaşıncaya kadar din duygusunun doğuşunu ve gelişmesini inceler. İhtida olayları, vecit ve istiğrak halleri, büyük mistiklerin dini hayatları üzerinde önemle durur ve bunlardan müspet sonuçlar çıkarmaya çalışır. 

Flournoy'dan beri din psikolojisi alanında büyük ilerlemeler görülmüştür. Din psikolojisinin metotları bölümünde gösterdiğimiz üzere Flournoy, teoloji ve felsefeden tamamıyle ayrı ve tam manasıyle deneysel bir psikoloji kurmak arzusu gerçekleşmemiştir. 

Din psikolojisi, durmadan artan alâka ve çalışmalarla gün geçtikçe gelişmektedir. 
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Osman Pazarlı 1896 yılında Pazarcık'ta doğdu. İlköğretimini orada yaptıktan sonra orta ve yüksek öğrenimlerini Istanbul'da tamamladı. Felsefe ve sosyoloji alanındaki bilgisini genişletmek için Batı ülkelerinde etütler yaptı. Yazar 1916 yılından itibaren 
Maarifin her dalında vazife görmüş, Bakanlıkta şube müdürlüğü ve müfettişlik yapmış, Milli Eğitim ve Lise müdürlüklerinde bulunmuş, 40 yıldan fazla bir süre de öğretmen okulları ve liselerde felsefe ve pedagoji öğretmenliğinde çalışmıştır. En son: vazifesi olan Istanbul Yüksek İslâm 
Enstitüsü Din Psikolojisi: ve Ahlâk hocalığından sonra 55 sene süren meslek hizmetinden ayrılmıştır. Felsefe ve sosyolojiye dair 15 eser yayınlamıştır. 

Dinler her çağda olağanüstü zenginliği ve yönleriyle sürekli tartışmalara konu olmuş ve olmaktadır. Osman Pazarlı, bu eserinde bir yandan yeni kurulmakta olan din psikolojisinin alanını ve başlıca problemlerini göstermekte, öte yandan dinlerin özünü teşkil eden inanç, din duygusu ve ulühiyet şuuru gibi temel meselelerin ruhsal oluşumunu incelemektedir. Eser bu 2. baskısında yeniden gözden geçirilmiş ve genişletilmiştir. 

Dinin başlıca amacı olan ahlâki yaşayış, yazarın İslâmda Ahlâk adlı eserinin konusu olmuştur. Din Psikolojisi insanın iç hayatını incelerken İslâmda Ahbldk aydın bir Müslüman Türk'ün dinimizin koyduğu kurallara göre nasıl yaşaması gerektiğini göstermektedir ve bu bakımdan bu iki eser birbirlerini tamamlarlar. 
Osman Pazarlı, bu alanda çalışmalarını genişleterek Din Hakkında Tarihi ve Sosyal İncelemeler, Din Eğirin. ve Öğretiminde Genel Kurallar adı altında iki küçük eser daha yazmıştır. Birincisinde din re*'-— ` elere göre toplumlarda, aldığı türlü şekiller inceler okulda ve toplumda din eğitiminin temel metotlai 


